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Licht wordt lichter,
duister duisterder

Aan het einde van het gesprek met Nicodemus, spreekt Jezus
de volgende woorden uit: ‘En dit is het oordeel, dat het licht
in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis

liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.
Want ieder die het kwaad doet, haat het licht en komt niet tot
het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie
de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken
openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.

Dit laat zien hoe het werkt met De waarheid hiervan wordt steeds
mensen en de Heer Jezus. Waar duidelijker in profetisch opzicht. De
Jezus komt, daar gaat het licht vijandigheid tegen het licht neemt
schijnen. De mens kan dan op vandaag de dag verder toe. Zo werd
twee manieren reageren: hij kan eind november het gebouw van
wegvluchten in het duister of naar Christenen voor Israél beklad door
het licht toekomen. tegenstanders die hen verweten

dat ze meewerkten aan genocide.
OVERGEPLAATST Tijdens de Mars voor het Leven was er
Wanneer je een kind van God bent ook dit jaar een tegendemonstratie,
geworden, begrijp je dit. Zonder Jezus  waarbij demonstranten schreeuwden
waren we zelf in duisternis, omdat en middelvingers ophieven. Bij Het

niemand van ons het goede deed of  Zoeklicht is het niet anders: we
God zocht (Romeinen 3). Maar toen krijgen van alles over ons heen van

we Jezus en Zijn boodschap van bedreigende en boze telefoontjes,
verlossing hoorden, werden we door  tot bespotting, ridiculisering en
Hem gered en overgebracht van aanvallen op Zoeklicht TV en

duisternis naar Zijn wonderbaarlijke andere sociale mediakanalen.

licht (Kolossenzen 1:13). Sindsdien

is het licht ons thuis en verlangen ONS VERHEUGEN

we ernaar om meer van dat licht te Dit kan beangstigend lijken, maar
ontvangen. We worden aangetrokken  we weten dat dit erbij hoort. De

door het licht. Maar het omgekeerde  goddeloosheid neemt toe in de eindtijd,

geldt ook: als je niet wil komen, blijf evenals de afkeer van en haat voor
je wegvan Jezus en God de Vader,en  God. Het licht prikt immers des te
vlucht je verder het duister in. vervelender als het duister sterk is en

groter wordt. Tegelijkertijd is dit voor ons
een reden tot vreugde, want voor jou

en mij geldt dat we zalig zijn ‘als men

u smaadt en vervolgt, en door te liegen
allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille
van Mij’We mogen ons verheugen

en blij zijn, ‘want uw loon is groot in de
hemelen..’ (Matthels 5:11-12).

4 Roelof Ham
Hoofdredacteur
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“Er is genoeg te leren op school en laten we de religie voor thuis bewaren. Kinderen zijn '
vatbaar voor alles wat ze horen op school. Laat scholieren in plaats van lessen uit de Bijbel
of de Koran dingen leren die onze tolerante, welvarende samenleving nég mooier maken.
In ons land is de ontkerkelijking al sinds de jaren vijftig een feit. Hoe minder belangrijk de
kerk in al die jaren werd, hoe toleranter en welvarender onze samenleving werd. Misschien
is het nu, met de christelijke partijen in de oppositie én het besef dat religieus onderwijs

meer kapotmaakt dan je lief is, wel een mooi moment om dit aan te pakken.”

it zijn enkele zinnen uit de column van

Annemarie van Gaal in De Telegraaf met de

titel Zolang we islamitische scholen toestaan,

komt er noait een tolerante samenleving.
Naar aanleiding van de in Amsterdam georganiseerde
Jodenjacht in diezelfde maand hield ze in het artikel
een pleidooi am alle religies uit de scholen te weren.
Was ik verbaasd om te lezen dat naar aanleiding
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hiervan dit de uitgelezen kans is om ock het
christelijke geloof in te perken? Nee. De maatschappij
en cultuur waarin wij leven kennen al langer een
groeiende vijandigheid tegenover het christelijk
geloof. Het simpele gegeven dat onze maatschappij
gefundeerd is op christelijke waarden en normen is
allang geen vanzelfsprekendheid meer.




TOENEMENDE DRUK

Maar is zo’n column nu gelijk aanleiding om te denken
dat we vervolgd worden in Europa? Je zult misschien
denken: nou dat valt toch wel mee? Is dit niet wat
zwaar aangezet? Dat hangt ervan af hoe je het
definieert. We denken bij vervolgingen meestal aan
martelingen, gevangenschap en de dood. Zeker, dat
zijn absoluut zichtbare aspecten van vervolging. Maar
we moeten niet vergeten dat de meeste vervolging
niet met fysiek geweld gepaard gaat. Vervolging is in
eerste instantie veel meer een toenemende druk in
de persoonlijke levenssfeer, in familieverband, in het
openbare leven, in publieke ruimte en op de plaatsen
waar men samenkomt.

Op 15 november van het afgelopen jaar publiceerde
het OIDAC Europe (Observatory of Intolerance

and Discrimination Against Christians in Europe /
Observatorium van Intolerantie en Discriminatie
tegen Christenen in Europa) hun jaarlijkse rapport.
Het rapport laat een verontrustende stijging zien
van het aantal meldingen van antichristelijke

haatmisdrijven, discriminatie en beperkingen

van de godsdienstvrijheid van christenen in veel
Europese landen. Op basis van overheidsstatistieken,
politiegegevens en informatie van internationale

en lokale organisaties heeft OIDAC in 2023 2.444
antichristelijke haatrmisdrijven geregistreerd. Deze
misdrijven zijn gedocumenteerd door de politie en
maatschappelijke instanties in 35 Europese landen,
waaronder 232 persoonlijke aanvallen op christenen,
zoals intimidatie, bedreigingen en fysiek geweld. In
Duitsland was er zelfs meer dan een verdubbeling van
het aantal antichristelijke geweldsdelicten.

FRAMING

Het is overigens niet zo dat alle slechte en vervelende
dingen die ons gebeuren, altijd vervolging zijn. Soms
zijn het onze eigen stress, onze eigen zonden of
verkeerde keuzes, die de moeilijkheden vercorzaken
in onze levens. Vervolgd te worden om je geloof
betekent dat we tegenstand andervinden of lijden
omdat we Jezus volgen, wat gepaard gaat met
ongemakken en moeilijkheden. Het is iets dat steeds
een stap verdergaat en wat verschillende stadia kent
die steeds heftiger worden. Als je bijvoorbeeld kijkt
hoe dat ging bij de Joden in aanloop naar de Tweede
Wereldoorlog (en ook nu met het toenemende
antisemitisme) dan herken je daar het patroon,

waar ook christenen mee te maken krijgen.

Het begint met framing. In het Nederlands zouden
we zeggen: we worden in een hokje geplaatst op
basis van gecreéerde stereotypen. Christenen worden
neergezet als onwetend, onopgevoed, ouderwets,
homofoob of intolerant. Films en tv typeren de
christen als de tegenstander, een fundamentalist, een
arrogant iemand die anderen hard oordeelt, of als een
hypocriet omdat hij niet leeft naar zijn eigen normen
en waarden. Zo bespot jurylid Maarten van Rossum
van het tv-programma de Slimste Mens regelmatig
het christelijk geloof. De column van Van Gaal zet het
christelijke geloof op één lijn met de islam en typeert
het als intclerant en irrelevant.

GRIMMIG

De volgende stap is dat het geloof naar de randen van
de maatschappij wordt geduwd. De publieke opinie
wordt grimmiger. Christen zijn mag je fijn thuis beleven,
maar niet langer in het openbaar. Niet op scholen, niet
op je werk. Zo onthulden de bevindingen van QIDAC
wijdverbreide discriminatie tegen christenen op de
werkvloer, en merkten op: Traditionele christelijke
overtuigingen, zoals de overtuiging dat God mensen als
man en vrouw voor elkaar heeft geschapen, kunnen als
‘discriminerend’ worden bestempeld - zelfs als de persoon
nooit is betrapt op discriminatie tegen een collega of
cliént - en kunnen leiden tot verhoor, schorsing of zelfs
ontslag. In het licht hiervan komen veel christenen,
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met name jongeren, niet meer uit voor hun geloof en
verbergen ze hun overtuigingen om discriminatie op
universiteiten en op de werkvloer te voorkomen. Zo laat
het rapport van OIDAC zien dat openbare universiteiten
in Europa worden gezien als bijzonder vijandig tegenover
mensen met een christelijke of andere wereldvisie. Een
onderzoek uit 2023 van vier Britse universiteiten wees
uit dat christelijke studenten een van de groepen was
die het vaakst geconfronteerd werd met vijandigheid
en discriminatie. Vooral studenten met pro-life
standpunten kregen te maken met vijandigheid

en zelfs doodsbedreigingen.

SCHULDIG

Openlijke discriminatie wordt al snel gevolgd door
het expliciet inperken en verbieden van elke vorm
van christelijke expressie, gevolgd door publiekelijke
en schaamteloze intimidatie via media en in het
openbaar. We herinneren ons vast nog wel de
bekladding van het gebouw van Christenen voor
Israél. Als het verbod op christelijke expressie eenmaal
in de wet is vastgelegd, dan is het een kleine stap om
iemand voor de rechter te slepen, indien men niet
mee wil meewerken aan bewust gecreéerde zaken
die indruisen tegen Gods Woord. In oktcber 2024
zorgde de veroordeling van Adam Smith-Connor
door een Britse rechtbank voor de nodige ophef.

De oorlogsveteraan werd schuldig bevonden door de
rechtbank van Bournemouth, nadat hij in stilte had
gebeden in een openbare ruimte in een zogenaamde
‘bufferzone’ rondom een abortuskliniek.

De rechtbank redeneerde dat zijn gebed neerkwam
op ‘afkeuring van abortus’, wat illegaal is in de lokale
‘bufferzone’, omdat op een gegeven moment zijn
hoofd licht gebogen was en zijn handen gevouwen
waren. In reactie op de uitspraak van 16 oktober 2024
zei Smith-Connor: “Vandaag heeft de rechtbank
besloten dat bepaalde gedachten - stille gedachten -
illegaal kunnen zijn in het Verenigd Koninkrijk. Dat kan
niet kloppen. Ik heb alleen maar tot God gebeden,

in de privacy van mijn eigen gedachten - en toch
word ik veroordeeld als crimineel?”
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VAN ALLE TIJDEN

Het christelijk geloof heeft vanaf het allereerste
begin te maken gehad met vervolgingen en dat
begon al bij Christus Zelf. Hij werd tegengewerkt,
gearresteerd, veroordeeld in een schijnproces,
gegeseld en gekruisigd. Hij waarschuwde dat

Hem volgen dezelfde vervolging zou betekenen.
Lees maar eens de woorden in het Evangelie van
Mattheus: ‘Zie, Ik zend u als schapen te midden van
de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen
en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede
voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan
raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u
geselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen
geleid worden omwille van Mij, tot een getuigenis
voor hen en de heidenen. En u zult door allen gehaat
worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden
zal tot het einde, die zal zalig worden’(10:16-18, 22).

Gods openbaring van Hemzelf is vaker verworpen,
dan dat het is geaccepteerd, is vaker afgewezen
dan omarmd en is of aangevallen of genegeerd
door de culturen en maatschappijen waar ervan
getuigd is. Wat is dat toch, dat de gift van genade
zoveel weerstand oproept? Dat is omdat er met de
genade ook overgave en verantwoordelijkheid aan
God wordt gevraagd. Het is sinds de zondeval, dat
de mens zich heeft verzet tegen elke onderwerping
aan een macht buiten zichzelf. Men eist absolute
vrijheid om goed en kwaad naar eigen inzicht te
definiéren. Het christelijke gedachtegoed en het
gedrag wat daarmee gepaard gaat, maakt niet-
christenen kwaad omdat ze zich geoordeeld voelen.
Het doet namelijk een aanspraak op de morele
verantwoording die God in ieder mens heeft geplant
(Romeinen 1:20). Als Gods Woord het geweten van
niet-christenen prikkelt, dan is hun antwoord er
zelden een van acceptatie, maar eerder een van
het zwijgen opleggen van de boodschapper.
Daarom is vervolging van christenen van alle tijden,
en ook nu, vlak voor de wederkomst van onze

Heer, steekt het weer de kop op.

We zijn geroepen om Gods ambassadeurs te

zijn in de tijd en plaats waar christelijke waarden
en normen niet langer vanzelfsprekend zijn. Het
blijft juist dan onze taak om de Bijbelse waarheid
te vertellen op het moment dat deze wordt
aangevallen. Maar het is ook onze taak om ditin
liefde te doen, zodat men ons niet kan aanspreken
op haat en intolerantie. De sleutel om standvastig
te blijven staan in een wereld die in toenemende
mate druk uitoefent op ons geloof, is je te herinneren
dat je Jezus Christus toebehoort en dat je veilig
bent in Zijn hand!

/4 Armand Gimbrére




‘Ken Hem inaluw wegen dan zal Hu uw pa clen echtmaken -

(Spreuken 3 6)

Spreuken 3 vers 6 geeft ons daarbij een belangrijk =

advies: Kijk bij het laatste vooral naar boven.

Vraag Hem om raad bij alles wat u plant en wilt
ondernemen. Niet alleen als de zaak moeilijk is en
we niet weten wat we moeten doen, maar voor
elke zaak, voor al uw wegen. Zo radicaal staat het

_er. Juist als het ons gemakkelijk afgaat, dreigt het
gevaar dat we onafhankelijk van God te werk gaan.
De Bijbel in Gewone Taal zegt het zo: “Denk aan de
Heere bij alles wat je doet, dan zal Hij je helpen.
Denk niet dat je alles zelf kunt”

VOORSPOED?

Dus als je alles in afhankelijkheid van de Heere doet,

zul je voorspoed hebben? Betekent dit dat rechte
paden altijd gemakkelijke paden zijn?

Zeker niet! De Bijbel vertelt ons duidelijk dat we

het in deze wereld moeilijk zullen hebben. Er is
vervolging, oorlog, honger, armoede, verleiding,
ziekte, dood en verdriet, Ook bij kinderen van God!
Gods rechte (juiste) weg gaat soms door diepe
dalen. Maar, zo bijzender, dan staan we er niet alleen

. voorl Hij is erbu en de Heere Jezus pakt onze hand

stevig vast en leidt ons erdoorheen.

Ik kreeg een berichtje van goede vrlenden die in een

land zijn waar schrijnende armoede i is. Maar, schrijven
ze: “De vreugde van de Heer overstugt de ellende:

alleen God kan dit bewerkstelllgen in een mensenhart

VOLDOENDE GENADE

Moeilijkheden kunnen cok veel moois brengen. Hoe
zouden we troost, genade en vergeving, volharding
en moed kunnen ervaren, als alles in ons Ieven -
voorspoedig zou gaan?

Charles Spurgeon zei: “Het is goed aISJE geen
problemen hebt. Maar het is beter om een probleem
te hebben en te ervaren hoe je voidoende genade
krijgt om het te dragen

Ik maakte het valgende kleine gedzchtJe over ons
eigen leven:

Gemakkelijk?

Zeker niet

Voorspoedig?

Nee

Gezegend?

Ja rijk!

Want God ging met ons mee
Van uur tot uur

Dwars door het vuur

Ik wens u toe in het komende jaar dat u -
afhankelijkheid van de Heere God - zult mogen
ervaren dat Hij dwars door alles heen, uw pad zal
verlichten en u kracht zal geven op de weg die u met
Hem mag gaan. De Heer zegene u.

A Els ter Welle
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?

VRAGEN

/#? Theo Niemeijer

0 ZIJN DE WETTEN VOOR ISRAEL OF OOK VOOR CHRISTENEN?

Wat is de wet waar wij ons als
christenen aan moeten houden,
aangezien de tien geboden enkel
voor het volk Israél zijn? En de
Here Jezus is toch voor de wet
gestorven? (S.H.te @)

Antwoord:

Soms wordt wel erg gemakkelijk
gezegd, dat wij als christenen vrij
van de wet zijn en niets te maken
hebben met de wet, die via Mozes
aan Israél gegeven is. Inderdaad,

in Romeinen 9:4 kunnen we

lezen: ‘._hunner is de wetgeving’,
waarmee aangegeven wordt dat
de Heere de wet aan het volk Israél
gegeven heeft en dus niet aan

ons christenen. Toch moeten we
niet vergeten dat Gods wet er al
was voor de wetgeving op de berg
Horeb. Op de berg Horeb werd de
wet op stenen tafelen aan Israél
gegeven, maar daarvoor was de
wet al geschreven in het geweten
van de mens. God had de mens
naar Zijn beeld geschapen met een
‘ingebouwd moreel kompas’ Zo
lezen we bijvoorbeeld van Jozef,
dat hij de verleiding van Potifars
vrouw kon weerstaan omdat de
Heere Zijn wet in het geweten/
hart van Jozef gelegd had (Genesis
39:9). Het verbod om ‘de vrouw van
Jje naaste te begeren’ (Exodus 20:17)
was al ruim vierhonderd jaar eerder
dan het moment van de wetgeving
op de berg Horeb, in het hart van
Jozef geschreven. Zo kunnen we in
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Romeinen 2:15 lezen dat de wet al
voor de wetgeving in het geweten
en het hart van alle mensen
geschreven is.

Omdat het geweten van de
mensen door de zondeval
aangetast werd, is de mens steeds
gewetenlozer geworden en heeft
de Heere God ervoor gekozen

om de wet onveranderlijk en
onuitwisbaar, op stenen tafelen
gegrift, aan Zijn volk te geven.

Het moreel kompas van de mens
was echter door de zonde zo
aangetast, dat niemand zich

aan deze volmaakte wet kon
houden, waardoor alle mond
gestopt wordt en de gehele wereld
strafwaardig voor God kwam te
staan. Niet alleen Israél, maar ook
de heidenen, leert Paulus ons in
Romeinen 3:9-20. Galaten 3:19
laat ons zien dat de wet gegeven
is ‘om de overtreding te doen
blijken’. De wet is een spiegel die
ons voorgehouden wordt, waaruit
blijkt dat alle mensen zondaren
zijn en schuldig tegenover de
Heere God staan. Wat geweldig dat
we in Galaten 3:13 kunnen lezen
dat ‘Christus ons vrijgekocht heeft
van de vloek (veroordeling) van

de wet, door voor ons een vloek te
worden aan het kruis'! En zo heeft
Hij de straf op Zich genomen die
wij verdiend hadden en werd de
schuld betaald. Zo kunnen we in
Romeinen 8:4 lezen dat hierdoor

‘de eis van de wet vervuld werd’

en de wet ons niet meer kan
veroordelen. We werden hierdoor
van de wet, die een ‘tuchtmeester’
was (Galaten 3:24), bevrijd en
Christus is voor ons het ‘einde van
de wet’ (Romeinen 10:4) geworden.

Was de wet dan niet goed?
Jazeker de wet was en is volmaakt
en wordt door Christus niet
verworpen, maar juist bevestigd
(Romeinen 3:41). We lazen net dat
Christus ‘het einde van de wet is’,
waarmee niet bedoeld wordt dat
de wet als onvolmaakt afgedaan
werd. Voor het woordje ‘einde’
wordt in het Grieks het woordje
‘telos’ gebruikt, dat meer te maken
heeft met voleinding, einddoel.
Door de wedergeboorte wordt nu
Gods wil en wet door de Heilige
Geest niet op stenen tafelen, maar
in ons hart, op tafelen van viees,
geschreven (2 Korinthe 3:3). Dan
komt het moment dat Gods wet
door de werking van Gods Geestin
ons leven tot Zijn doel komt, niet
om hierdoor behouden te worden,
maar juist omdat we door het
geloof in de Heere Jezus kinderen
van God geworden zijn en aan Zijn
doel mogen beantwoorden.

De wet, samengevat in de tien
geboden (Exodus 20:1-17) is m.i.
universeel, inclusief het vierde
gebod, waarin de Heere ons
opdraagt om zes dagen te werken
en één dag voor Hem opzij te




Q WIE ZIJN DE VROUW EN HET KIND IN OPENBARING 12?

In Openbaring 12:1-6 wordt
geschreven over een barende vrouw
met de zon bekleed en de grote
rossige draak die klaar stond om
het Kind te verslinden. Wat wordt
hier mee bedoeld? (K.B.teS.)

Antwoord:

De meeste Bijbelleraren zijn het
erover eens, dat de vrouw Israél
voorstelt. De zon, maan en twaalf
sterren doen ons terugdenken azan
de droom van Jozef en hebben te
maken met de twaalf stammen
van lsraél,

De draak stelt de duivel voor die
alles in het werk stelt om de vrouw
(Israél) en het Kind te vervolgen

en te doden. Deze strijd werd in
de Hof van Eden, na de zondeval
aangekondigd, waarop de Heere
tegen de slang zei: ‘En Ik zal
vijandschap zetten tussen u en de
vrouw, en tussen uw zaad en haar
zaad; dit zal u de kop vermorzelen
en gij zult het de hiel vermorzelen’
(Genesis 3:15). Deze vijandschap
tussen de duivel en het volk Israél
zien we bij de slavernij in Egypte,
de Jodenhater Haman, die Gods
volk op één dag geheel uit wilde
roeien, in de Tweede Wereldoorlog,
waarin opnieuw geprobeerd werd
om Israél om te brengen. Maar

zetten en te rusten. In Christus
werd de sabbat vervuld toen

Hij riep ‘Het is volbracht’, waardoor
wij nu op de opstandingsdag,

de eerste dag van de week,
speciaal in Zijn volmaakte werk
mogen rusten.

ook nu zien we de Jodenhaat
weer toenemen en de Jodenjacht
opnieuw opvlammen. De Bijbel

is er duidelijk over: elke vorm van
antisemitisme is satanisch, het is
de draak die klaar staat om het
Kind van de vrouw te doden. Het
gaat niet in de eerste plaats om
de vrouw, maar om het Kind, want
dat Kind werd geboren om een
einde aan de satanische macht te
maken. Zo lezen we dat de Heere
Jezus uit het geslacht van David
gesproten is (Romeinen 1:3). De
relatie tussen Israél en de Heere
Jezus is een moeder-zoonrelatie
(Zacharia 12:10). De Zoon van
David, Die eens koning over de
gehele aarde zal worden en alle
heidenen met een ijzeren staf zal
hoeden. Vanaf de moord op alle
Israélische jongetjes in Egypte tot
aan de wrede kindermoord van
Herodes in Bethlehem zien we

de draak die klaar staat om het
zaad van de vrouw, de zoon van
David te doden. Zo vat Openbaring
12:1-6 deze strijd samen. Toen
tweeduizend jaar geleden de
Heere Jezus geboren werd, ging
dit aan de meesten van lsraél
onopgemerkt voorbij en werd de
komst van de Messias door hen
niet opgemerkt (Lukas 19:44h).

Bij de ceremoniéle wetgeving, die
verderop in Exodus en Leviticus
uitgewerkt wordt, ligt het duidelijk
anders. Daar hebben we te

maken met duidelijke afspraken
tussen Israél en de Heere God,
betreffende de tempeldiensten,

Jesaja 66.7 laat zelf zien dat de
smarten en weeén bij de geboorte
van de Heere Jezus door Israél
niet gevoeld werden. Jeremia
30:4-7 vertelt ons echter dat de
barensweeén in de eindtijd, bij de
tweede komst van de Heere Jezus,
wel door Israél ervaren zullen. Zo
zien we ook in onze tijd dat de
barensweeén voor Israél toenemen
en de wederkomst van de Heere
Jezus dichtbij gekomen is.

In Openbaring 12:4-5 wordt

alleen over de geboorte en de
hemelvaart van de Heere Jezus
gesproken, dit omdat het sterven
(hoofdstuk 5) en de opstanding
(1:18) in dit boek al duidelijk
beschreven zijn.

In ieder geval zien we in dit
gedeelte dat wanneer het
koninkrijk van de Heere Jezus
dichtbij gekomen is, de strijd
tussen de duivel en Israél
toeneemt. Wanneer we dit zien,
weten we dat de komst van

de Heere Jezus nabij is om Zijn
koninkrijk vanuit Jeruzalem op
aarde te vestigen. Dan is de komst
van de Heere Jezus voor Zijn
gemeente nog dichterbij, want wij
zullen bij Zijn wederkomst met
Hem in heerlijkheid verschijnen
(Kolossenzen 3:4).

leef- en heiligingswetten,
spijswetten en feesttijden, enz.
Deze zijn in de eerste plaats voor
Israél bedoeld (zie Handelingen
15:19-21, 28-29 en Kolossenzen
2:16-17), hoewel wij als niet-Joden
er ook veel van kunnen leren!
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Hulp aan Joodse mensen
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Postbezorging

Zoeklichtin 2025

HIER EEN OVERZICHT VAN DE
VERSCHIJNINGSDATA:

2. februari 4 of 5 februari

3. maart 4 of 5 maart

4. april 1of 2 april

5. mei 29 of 30 april

6. juni 2 of 3 juni

7. juli 1of 2 juli

8. augustus 29 of 30 juli

9. september 2 of 3 september
10. oktober 30 september of 1 oktober
1. november 4 of 5 november
12. december 2 of 3 december

Kijk op friedensstimme.nl




De optelsom
van de

tekenen van de tijd

OPINIE

Als maranatha-christenen geloven we dat God een plan heeft met de wereld, zoals Hij in Zijn Woord
onthult. Ook weten we dat Hij Zijn plan volvoert. Hoewel de tijd van Jezus'terugkomst onbekend is,
geeft de Bijbel ons profetische inzichten om onze tijd te plaatsen op de hemelse tijdlijn.

eze inzichten noemen we
tekenen van de tijd, die
we op veel plaatsen in de
Bijbel vinden, waaronder in
de woorden van Jezus Zelf in Mat-
thels 24 en Lukas 21. Hij spreekt
daar over misleiding, valse chris-
tussen, oorlogen, hongersnoden,
rampen, ziektes, toenemende on-
verdraagzaamheid en verdrukking
van gelovigen. Deze tekenen zijn
bedoeld om ons bewust te maken
van de tijden waarin we leven.

Toch zijn er gelovigen die twijfelen of
deze tekenen nu werkelijk op onze
tijd van toepassing zijn. Ze denken
dat deze tekenen altijd al aanwezig
waren en dat de eindtijd nog ver weg
is. Een term als de ‘eindtijd’ vinden
ze daarom lastig, laat staan dat ze
iets kunnen met een opname van
de gemeente, de opkomst van de
antichrist, een zevenjarige grote
verdrukking en de ocordelen van God
die daarmee samenhangen.

Dit komt overeen met wat Petrus
2000 jaar geleden schreefin 2
Petrus 3:3-4, waar hij waarschuwt
voor spotters die zeiden: ‘Waar is de
belofte van Zijn komst? Want vanaf
de dag dat de vaderen ontslapen
zijn, blijven alle dingen zoals vanaf
het begin van de schepping’

Zo willen wij de andersdenkenden
van vandaag niet wegzetten

als spotters, maar wat Petrus
aanhaalt, kun je wel overzetten
naar onze tijd. Ook nu klinkt: was

het niet altijd al zo?

De tekenen van de tijd zijn
inderdaad niet nieuw, maar wat
belangrijk is, is de frequentie
waarmee ze zich voordoen. De
Bijbel spreekt over de toenemende
intensiteit van deze tekenen in

de laatste dagen, vergelijkbaar
met barensnood (Matthels 24:8,
Romeinen 8:22). En deze intensiteit
is nu duidelijk te zien. We zien
enkele opvallende tekenen:

1. Antisemitisme: De toenemende
haat tegen Israél en Joden is
een kenmerk van de eindtijd. De
Bijbel voorzegt dat de antichrist
vrede zal brengen voor Israél,
wat betekent dat er eerst grote
onrust is waar vrede nodig is
(Daniél 9:27).

. Goddeloosheid en
wetteloosheid: De Bijbel
waarschuwt voor een toename
van goddeloosheid in de
eindtijd en de wetteloosheid
(Romeinen 1, Matthels 24:12).
We zien een opmars van
occultisme en de verering van
de duivel in populaire media
zoals muziek, films en online
platforms. Dit is een voorbode
van het rijk van de antichrist
(2 Thessalonicenzen 2,
Openbaring 13:4).

. Technologische vooruitgang
{Al): De Bijbel spreekt van
demonische misleiding in de
laatste dagen, en technologie
zoals Al speelt hierbij een rol.

We zien hoe robots, aangedreven
door Al, al communiceren als
‘levende wezens’, wat past bij de
beschrijvingen in Openbaring
13:14-15 van een beeld dat

kan spreken.

. Religieuze eenheid: Het
streven naar eenheid tussen
verschillende religies is steeds
meer zichtbaar. Het idee dat
alle religies dezelfde God
aanbidden, is een voorbode van
de universele aanbidding van de
antichrist en dus de duivel, zoals
beschreven in Openbaring 13.

. Oorlogen en geruchten van
oorlogen: Jezus sprak niet alleen
over oorlogen zelf, maar cok
over geruchten van oorlogen
(Matthels 24:6). In onze tijd zien
we hoe verhalen en propaganda
rondom conflicten de wereld
domineren. De mate waarin
dit gebeurt is typisch voor de
huidige tijd, waar elk conflict
wordt geframed en wordt
verteld vanuit verschillende
perspectieven.

Dit zijn slechts enkele van

de tekenen die wijzen op de
intensivering van de eindtijd.

We zien hoe de frequentie en
intensiteit van deze tekenen
toenemen, wat duidelijk maakt dat
Jezus’ komst nabij is. Het kan niet
lang meer duren!

A Redactie
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De ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie (Al) gaan in een rap tempo
door. Ook christenen komen ermee in aanraking en nu zelfs in verband met de
Bijbel zelf. In oktober 2024 is er bijvoorbeeld een hackathon gehouden met de
EO en het NBG met als onderwerp: hoe kunnen we het verhaal van de Bijbel
toegankelijker maken met kunstmatige intelligentie? Het is een gevaarlijke
ontwikkeling en ik leg je graag uit waarom dat zo is.

DE TECHNOLOGIE IN HET KORT is dat het foute antwoorden geeft. Die term noemen
Allereerst: een hackathon is een bijeenkomst waarin we ‘hallucineren’. Op het internet kun je hier genoeg
experts, waaronder softwareontwikkelaars, een dag voorbeelden van vinden.

intensief met elkaar samenwerken. Afhankelijk van

het aantal deelnemers worden er groepen gevormd. Kunstmatige intelligentie bestaat al lang. De reden
Elke groep presenteert zijn idee en het beste idee waarom ChatGPT en andere Al-toepassingen zo
wordt verder uitgewerkt buiten de hackathon om. populair zijn, is omdat zij een nieuw stuk technologie
Wat bij kunstmatige intelligentie de grootste zorg is, hebben geintroduceerd genaamd ‘deep learning’

JAARGANG 101 -NR1




Deep learning is een technologie die met verschillende
gelaagde neurale netwerken werkt die met elkaar

zijn verbonden en informatie verwerken. Het is heel
technisch, maar de conclusie is dat het werkt zoals
het menselijk brein. Daarom ook de naam kunstmatige
intelligentie: het heeft de intelligentie van de mens
maar het is wel buiten de mens om. Als een mens

een fout maakt, corrigeren we dat, en dat kan ook

bij kunstmatige intelligentie. We leren kunstmatige
intelligentie zo dat het steeds slimmer wordt, minder
fouten maakt en dus minder hallucineert.

Het is belangrijk om te begrijpen dat kunstmatige
intelligentie voortkomt uit de mens en door de
mens wordt ontwikkeld. Uiteindelijk staat het dus
ten dienste van de mens. Dit is kenmerkend voor
onze tijd. Alles draait om de mens: entertainment,
producten, alles is gericht op onze behoeften. Al
maakt ons leven daar alleen maar makkelijker in. Het

wordt gepresenteerd als een hulpmiddel, zodat wij
ons enkel nog hoeven te richten op leuke en creatieve
bezigheden. Dit staat echter in contrast met wat

de Bijbel ons leert. De Bijbel roept ons op om ons
lichaam aan God te geven als een welgevallig offer
(Romeinen 12:1). Jezus gaf alles voor ons; zouden wij
dan niet ook onszelf aan Hem schenken? Is Hij dat
niet waard?

GELOOF IS EEN RELATIE

DOOR DE HEILIGE GEEST

Het Woord van God is alleen te begrijpen door de
Heilige Geest. Hij is het Die ons leidt tot de volle
waarheid en Hij leert ons bidden, evenals het Woord
van God te begrijpen. De Heilige Geest en Gods
Zoon zijn van boven. Kunstmatige intelligentie

is dat niet. Waarom zouden wij om die reden de
Heilige Geest, Die ons geschonken is, opzij zetten en
kiezen voor kunstmatige intelligentie? Waarom zou
men de ‘doden’ raadplegen en niet onze God (om

de terminologie van Jesaja 8:19 te gebruiken)? De
Heilige Geest is niet kunstmatig, Hij is echt en Hij is
volmaakt. Hij is van God de Vader gezonden zonder
leeftijdsgrens. Kunstmatige intelligentie is uit de
mensen en ik denk zelf uit een nog heel andere bron.
Het is in ieder geval niet vanuit de Heilige Geest.

In mijn NBG-Bijbel staan kaartjes en daarin staat bij
één kaart: ‘Palestina in de tijd van Jezus’ Dat klopt
niet. Het land heet Israél en Gods Woord bevestigt
dat in Matthelis 2:20. Kunstmatige intelligentie kan
op soortgelijke wijze heel snel een beetje zuurdesem
toevoegen en zo wordt het gehele deeg zuur. Maar
dat ga je steeds minder zien als je er meer en meer
gebruik van maakt.

EEN LEUGENGEEST

Grote kans dat je straks via een digitale chatbot met
Mozes, of koning David kan chatten. Dit is uiteraard
niet echt Mozes of David, maar iets heel anders.

Het doet zich voor als hen maar zij zijn het niet. Eris
nog iemand die zich voordoet als iets wat hij niet is.
Dat is de duivel die zich voordoet als een engel van

het licht, maar dat is hij niet. Hij is een leugenaar en
een misleider. Een vrome geest is heel moeilijk te
onderscheiden. Die spreekt prachtige woorden en kent
net zoals de boze het woord van God. Een vrome geest
brengt niet de volledige waarheid en daarmee een hele
leugen. Een voorbeeld van een vrome geest is de vriend
van Job, Elifaz. In Job 4:12-21 lees je hier uitgebreid over.
Kunstmatige intelligentie kan zich, net zoals Elifaz, heel
vroom voordoen maar dat is niet de waarheid.

HET ZOEKLICHT
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BIECHTEN BlJ EEN

HOLOGRAM VAN JEZUS

In Luzern, Zwitserland, kun je je zonden nu
biechten bij een Al-aangedreven Jezus-
hologram. Het project, genaamd ‘Deus in
Machina’ (God in een machine), maakt

deel uit van een kunstinstallatie in de
Sint-Pieterskerk. Bezoekers kunnen via een
scherm in een biechthokje praten met een
digitale versie van Jezus, die reageert op hun
vragen en zorgen. Het hologram beweegt
mee tijdens het gesprek en kan in honderd
talen antwoorden geven, zodat internationale
toeristen zich ook aangesproken voelen.
(Bron: AD)

Zie www.zoeklicht.nl voor meer.

GOUD DOOR VUUR GELOUTERD

De gemeente van Laodicea krijgt een ernstige
vermaning en Jezus zegt tegen deze gemeente dat zjj
goud moeten kopen door vuur gelouterd (Openbaring
3:18). Het mag en moet ons wat kosten, omdat het
Hem alles kostte. Wij hebben door Jezus’ dood en
opstanding de mogelijkheid om een relatie met Hem
en Zijn Vader te hebben, dat is het grootste geschenk
wat wij ooit kunnen ontvangen. Verzoend met God
wandelen in dienst van onze Schepper, dat is het echte
leven. Jezus zei dat Hij ons niet als wezen achter zou
laten en daarmee
beloofde Hij de
Trooster. Willen
wij dan weer
wezen worden
die vertrouwen
op iets anders?
Als wij onze
relatie met Hem
serieus nemen
zal Hij dat ook
met ons doen. Als
wij met alles een
chatbot of kunstmatige intelligentie gaan vragen hoe
het zit, dan kost het ons niets. Dat is geen loutering,
maar misleiding. Het dient ons bovenal en dat is de
verkeerde volgorde. God heeft Zijn Zoon niet gestuurd
om ons te dienen maar zodat wij Hem kunnen dienen.
Wij moeten buigen voor Hem en niet andersom, om
het ons allemaal maar makkelijk te maken.

RELIGIEUS, NIET GELOVIG

Vergis je niet, er zijn een hoop religieuze mensen met
heel veel kennis, maar hebben ze ook een relatie met
de Heere Jezus? Hebben zij olie, de Heilige Geest?

—

Branden hun lampen? Zijn zij vervuld met de Heilige
Geest? Saulus was ook erg religieus, maar hij was

niet wedergeboren tot het moment dat Jezus Hem
ontmoette. Als we alle kennis van Saulus in een
chatbot konden stoppen, dan zouden we versteld
staan van die kennis. Maar wat zei Paulus over al

die kennis die hij had? Het was vuilnis omdat Jezus
Christus boven alles stond. Die wilde hij winnen. De
rijke jongeling was ook religieus, maar toen Jezus Hem
vroeg om goud te kapen door vuur gelouterd, zoals bij
Lacdicea, ging hij bedroefd heen. Hij was niet bereid
alles op te geven voor Hem. Hij wilde niet de hemelse
schatten maar de aardse; het aardse ging hem boven
het hemelse. Laat dat voor ons anders zijn.

De Bijbel is niet altijd makkelijk. Sommige dingen kosten
je moeite om te begrijpen. En sommige dingen kosten
tijd voordat je er Zijn licht over krijgt. Ik las in mijn stille
tijd Openbaring en begreep het maar niet. Ik kon allerlei
invalshoeken bedenken maar geen een gaf de rust in
mijn hart en dat is vaak een kenmerk dat het niet goed
zit. Ik bad toen en zei: “Heer, U laat mij dit lezen, maar ik
begrijp het niet. Wilt U het openbaren?” De kennis was er
niet direct. Dit kwam pas maanden later en dat was Gods
antwoord; die zekerheid kreeg ik in mijn hart. En nog
ontdek ik nieuwe dingen. Dat is het mooie aan het Woord
van God: het leeft en naarmate je het meer leest en er
over nadenkt, zul je versteld staan hoe diep het Woord
van God gaat. Kunstmatige intelligentie doet dat niet.

WAAR HET OM GAAT

Wachten is moeilijk, omdat wij geen geduld hebben,
zeker niet in het Westen. En kunstmatige intelligentie
voedt dat ongeduld en onze luiheid. Dat wat vleselijk of
mechanisch is, kan nooit dat wat geestelijk is, vervangen.
Het kan het nooit beter weten dan de Heilige Geest.
Sterker nog, dat wat niet vanuit de Heilige Geest is,

staat tegenover Hem (Galaten 5:17). Technologie als
kunstmatige intelligentie gaat ons niet helpen de Bijbel
te begrijpen. Dat kan alleen door de Heilige Geest. Neem
je relatie met Jezus serieus. Lees de Bijbel, zie het als
voedsel, dat neem je ook iedere dag tot je. Als jij jouw
relatie met Jezus serieus neemt, doet Hij dat ook met
jou. Kijk naar Petrus. Hij verloochende Jezus drie keer,
maar wat zei hij tegen Jezus? “Heere, U weet ik dat ik

U liefheb?” En hij werd in ere hersteld. Zo sterk is Gods
liefde. Petrus, voor en na de vervulling met de Heilige
Geest, was een hele andere Petrus. Ik roep je op, word
vervuld met de Heilige Geest, bid de Heere Jezus hierom.
Dan zul je versteld staan over wat er gaat gebeuren.
Hem te kennen is het begin van wijsheid en dat lukt niet
met kunstmatige intelligentie. Dat kan door je hart aan
Jezus te geven en vervuld te worden met Gods Geest. En
het mooie is, het is niet kunstmatig, het is echt.

Glorie voor Gods Zoon.

A Thijs van Gils




Toezicht op religieuze lessen

De overheid wil meer grip krijgen op het zogeheten informeel onderwijs, zoals Koranscholen, zondagsscholen

en de scouting.

De Onderwijsinspectie zal deze
instellingen gaan controleren,
maar alleen nadat er klachten
zijn ingediend door burgers,
politie, het Openbaar Ministerie
of burgemeesters. Kinderen
mogen geen lessen volgen die

aanzetten tot haat, discriminatie
of geweld. Als de inspectie
constateert dat een instelling de
wet overtreedt, kan de minister
een aanwijzing geven, specifiek
lesmateriaal verbieden of zelfs
de betreffende organisatie

of instelling sluiten. Tegen de
wet, die nog niet is ingevoerd,
bestaat veel weerstand. Critici
stellen dat de overheid hiermee
de scheiding tussen kerk en
staat schendt en de vrijheid van
godsdienst en meningsuiting
aantast. De wet is een reactie
op misstanden op Koranscholen
en Chinese weekendscholen. Op

Grootste klimaatrechtszaak ooit

OCPMERKELIJK 9

Koranscholen zou kinderen zijn
geleerd zich af te keren van de
Nederlandse samenleving, en bij
Chinese weekendscholen zou de
Chinese overheid invloed hebben
uitgeoefend op het lesmateriaal.
D66-Kamerlid Jetten zei half
november dat hij de wet graag
wil gebruiken om de opvattingen
over homoseksualiteit in
orthodox-christelijke kring

bij te stellen.

(Bron: RD)

Op onze website gaan wij
hier dieper op in:
www.zoeklicht.nl/nieuws.

Begin december vond de eerste zittingsdag van de grootste klimaatrechtszaak ooit plaats in het
Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Het mini-eilandenstaatje

Vanuatu wil uitsluitsel over de
internationale verplichtingen van
VN-leden aangaande het klimaat.
Het eiland hoopt wereldwijde
klimaatactie af te dwingen. Landen
die doorgaan met het uitstoten
van broeikasgassen hebben

‘internationale wetten overtreden’,
vindt Vanuatu. Nadat er honderden
getuigen zijn gehoord, brengt het
hof een advies uit. Daaraan hoeven
landen geen opvolging te geven,
zegt Christina Eckes, hoogleraar

en expert klimaatrechtszaken aan
de Universiteit van Amsterdam.

Toch kan de uitspraak van het

hof een basis voor nationale
klimaatrechtzaken vormen.

“De zaak doet aanspraak op vele
soorten recht, zo kan het ook
impact hebben op de behandeling
van mensenrechten”

(Bron: BNR)

Nederland heeft geen schuilkelders

Duitsland werkt, vanwege toenemende internationale spanningen en de dreiging van Rusland,
aan een plan om meer schuilkelders te creéren.

Het Duitse ministerie van
Binnenlandse Zaken onderzoekt
welke ruimtes snel geschikt
kunnen worden gemaakt als
schuilkelder. Nederland heeft sinds
het einde van de Koude Oorlog
geen werkende schuilkelders

meer en is ook niet van plan om

openbare schuilgelegenheden te
bouwen, aldus het ministerie van
Justitie en Veiligheid.

Sinds de Russische inval in
Oekraine spoort de Nederlandse
overheid burgers echter wel actief
aan om ‘weerbaar’ te zijn in geval
van nood. Dit betekent onder

reer het aanleggen van een
noodpakket om de eerste 48 a
72 uur na een ramp door te
komen. In zo'n pakket zitten
onder andere water, houdbaar
eten, kaarsen, een radio op
batterijen en contant geld.
(Bron: NOS)
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MIDDEN-OOSTEN

Wat gaat dit nieuwe jaar 2025 brengen voor Israél en voor het Joodse volk?

al de haat van grote delen van de wereld
tegen Israél dit jaar verder toenemen? Zullen
nog meer Joodse mensen geconfronteerd
worden met antisemitisme?
Alleen de Heere weet het. Gelukkig maar. Zijn plannen
met Zijn volk en Zijn land worden zeker werkelijkheid,
hoezeer de wereld er ook tegen tekeer gaat. En
vergeet niet: ten diepste is het een geestelijke strijd
die woedt. De satan probeert Gods plannen met Zijn
volk te dwarsbomen, maar dat zal hem nooit lukken.

Je hoeft het nieuws maar te volgen om de blinde haat
tegen Israél en de Joden te zien. Je ziet het in de ogen
van Hamas, Hezbollah en Iran. Je ziet het ook in ons
land, wanneer Joden worden opgejaagd in de straten
van Amsterdam, je ziet het in de bekladding van het
gebouw van Christenen voor Israél in Nijkerk en in

de demonstraties van pro-Palestijnse groepen bij
universiteiten, in treinstations, in grote steden.

Hoelang duurt het lijden nog voor het Joodse volk?

Ik vrees dat het nog niet voorbij is. Wie de Bijbel kent,
hoeft zich daarover niet te verbazen. En jazeker, de
Heere zal voor Zijn volk zorgen en strijden. Dwars door
het lijden heen gaat Hij hun ogen openen voor de
Messias, Jesjoea, de Heere Jezus. Heel Israél zal zalig
worden (Romeinen 11:26). Dat begint al zichtbaar te
worden in de naar schatting 25.000 Joodse mensen
in Israél die in Hem geloven. En wereldwijd zijn er het
nog veel meer.
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Voor hen die in Israél wonen en voor hen die nog buiten Israél wonen.
Komt er eindelijk vrede? Op de dag dat ik dit schrijf (27 november) is er
een voorlopig vredesakkoord tussen Israél en Hezbollah ingegaan.
De wapens zwijgen, maar zal dat zo blijven?

TOENEMEND ANTISEMITISME

Maar nog is het niet zover. Nog neemt het
antisemitisme elk jaar verder toe. Wereldwijd.
Bizar dieptepunt is tot op heden het arrestatiebevel
tegen de Israélische premier Benjamin Netanyahu en
de voormalige minister van Defensie, Yoav Gallant,
uvitgevaardigd door het Internationale Strafhof (ICC)
in Den Haag, op beschuldiging van oorlogsmisdaden
en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.
De Nederlandse regering liet direct weten beide
Israéliérs te zullen arresteren, zodra ze voet aan
de grond in Nederland zetten. Je moet er

toch niet aan denken dat dit werkelijk zou
gebeuren. Ziet u het al voor u: gewapende
Nederlandse agenten die Netanyahu
arresteren op Schiphol?

Volgens het Strafhof is het de ‘Staat
Palestina’ die de aanklacht tegen
Israél heeft ingediend. Hoe is dat
mogelijk, er bestaat helemaal geen
officieel erkende staat Palestinal
Het is ongekend dat de leiders
van een staat - Israél - die

ruim een jaar geleden wreed

werd aangevallen door de
Palestijnse terreurorganisatie
Hamas en zichzelf verdedigt,

nu zouden moeten worden
gearresteerd. Hamas heeft




dit onheil over zichzelf afgeroepen. Als ze vandaag
de gegijzelden vrijlaten uit Gaza en de wapens
neerleggen, is op datzelfde moment de oorlog voorbij.

Alstublieft, voel u betrokken bij het Joodse volk. De
Heere zal het zegenen. Ik zal zegenen wie u zegenen;
klinkt het al in Genesis 12:3.

Waren wij als Nederland maar zo wijs geweest als
Amerika en Israél, die zich noait hebben aangesloten
bij het ICC, de wereldrechtbank. Zij weigerden de
wetten van het Internationale Strafhof te laten
prevaleren boven hun eigen wetten. Omdat het ICC
in Den Haag staat, voelt de Nederlandse regering zich
verplicht de besluiten van het ICC te volgen. Beseffen
we wel dat veel landen met een anti-lsraél houding
via de VN mede de koers bepalen van het ICC? Want
het ICC baseert zich op de VN-rapporten die zijn
verschenen over de situatie in Gaza.

GOD ZIET HOE VOLKEN

MET ZIJN VOLK OMGAAN

De Bijbel laat duidelijk zien dat God meekijkt hoe
mensen, volken, regeringen zich opstellen tegenover Zijn
volk. Het is Zijn cogappel (Zacharia 2:8). Doet Israél, doen
de Israélische leiders dan alles goed? Zeker niet. Maar
Israél is wel een democratie, de enige in het Midden-
Qosten, met een eigen rechtssysteem, dat - indien
nodig - ook militairen en leiders bestraft en vervolgt.

Laten we, bij de start van dit nieuwe jaar, eens
nagaan hoe wij, hoe onze kerk of gemeente, staat
ten opzichte van Israél en van de Joodse mensen in
ons land. Bij de jacht op Joden in Amsterdam enkele
maanden geleden, waren er dappere landgenoten,
die direct in actie kwamen om hen te beschermen.

De tijden zijn ernstig. De laatste hoofdstukken van
Zacharia laten duidelijk zien dat de houding van de
volken tegenover Israél, Jeruzalem en het Joodse volk
steeds bedreigender zal worden. Veel Joodse mensen
in ons land vragen zich inmiddels af of ze hier nog wel
veilig zijn. Het is toch beschamend om ze te horen
zeggen dat ze zich hier onveiliger voelen dan in Israél en
zich afvragen of ze hier wel zullen blijven?

BENT U BEREID EEN JOOD

ONDERDAKTE GEVEN?

Dat zou toch een appel op ons moeten doen om klaar
te zijn om hen bij te staan, hen (tjdelijk) op te vangen
en hen in veiligheid te brengen als ze zouden moeten
vluchten voor hun leven? Zeg niet te snel dat dit

niet zal gebeuren. De afgelopen maanden heb ik het
tientallen mensen - onafhankelijk van elkaar - horen
zeggen, dat de Heere hen duidelijk had geleid om
ruimte in gereedheid te brengen om tijdelijk Joodse
mensen op te kunnen vangen. Voor de meesten van
hen was het een verrassing om te horen dat zij niet de
enigen zijn die deze opdracht ervaren. Na Amsterdam
is dit geen vreemd idee meer.

In een steeds kritischer wordende wereld heeft Israél
onze steun nodig. De steun van christenen. In de
politiek, in de media, in de maatschappij, in kerken

en gemeenten. Velen zijn de afgelopen maanden al
enkele weken of soms maanden naar Israél geweest
om er praktische steun te verlenen, bijvoorbeeld

om hulp te bieden bij het binnenhalen van de oogst.
Dit is, wat Romeinen 11 zegt, het Joodse volk tot
jaloersheid verwekken: ‘Door hun val (beter: struikeling
= de afwijzing van Jezus, DvG) echter is de zaligheid
tot de heidenen gekomen, om hen tot jaloersheid te
verwekken’ (vers 11). Opdat zij zullen gaan verlangen
naar het geloof van deze gelovigen uit de heidenen en
tot geloof zullen komen.

En vergeet vooral niet te bidden voor Israél, voor haar
leiders, voor het Joodse volk, voor de Joden die de
Heere Jezus al hebben leren kennen. ‘Bid om de vrede
voor Jeruzalem, zegt Psalm 122:6, waarop de woorden
volgen: ‘.laat het goed gaan met hen die u liefhebben’
En de tijd komt dat het klinkt: ‘Troost, troost Mijn volk,
zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem,
en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar
ongerechtigheid verzoend is.. (Jesaja 40:1a)

/A Dirk van Genderen

-
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Serie pastorale situaties

De één rent hard weg bij emoties, omdat emoties lijken op een trein op rails die maar

doordendert en niet te sturen of te stoppen is. Emoties lijken ons te overvallen of te

overkomen, we lijken er hulpeloos aan overgeleverd. Anderen worden gek van deze emoties
om zich heen en vinden het lastig dat ze hier zoveel rekening mee moeten houden. Ze moeten

voor hun gevoel op eieren lopen. Ze snappen niet dat iemand niet rationeel na kan denken en
op basis van logisch denken tot conclusies kan komen. Voor hen is dat irrationeel.

/ e denken vaak dat onze innerlijke mens
een soort onderbewustzijn heeft,
waar we aan overgeleverd zijn. We
! geloven dat we niets kunnen doen aan
de gevoelens die ons overvallen, en dat bepaalde
gedachten nu eenmaal opkomen die we niet kunnen
sturen. Het lijkt alsof we overgeleverd zijn aan onszelf.
Maar wanneer we de werking van ons binnenste
onderzoeken, moeten we allereerst beseffen dat er
geen onderbewustzijn is. Alles wat in ons binnenste
zit, wordt in de Bijbel omschreven als geest, ziel, hart,
nieren, wil, verstand, gevoel, enzovoort. Alle aspecten
van onze innerlijke mens beinvloeden elkaar en
vormen een geheel. Emoties beinvloeden zelfs ons
lichamelijk welzijn, waarmee het een eenheid vormt.

Emoties zijn een weerspiegeling van wat we belangrijk
vinden, waarderen en verlangen. Ze geven ons inzicht
in wat we denken. Wanneer iemand bijvoorbeeld
beladen is met angst en zich zorgen maakt over

wat er zou kunnen gebeuren, is dit niet slechts

een emotioneel probleem, maar een theologisch
probleem. Het betekent dat we niet over de toekomst
denken zoals de Bijbel ons leert, of dat we Gods
karakter niet toepassen in ons leven zoals we zouden
moeten. Emoties leggen dus in feite een verklaring
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af. Alles wat we zeggen, denken, doen en voelen, zegt
iets over hoe we over God denken. Het is erg moeilijk
om tegen een sterke emotie in te gaan. Dit komt
doordat sterke emoties voortkomen uit krachtige
overtuigingen over God, de ander of onszelf. Boosheid
is zo'n sterke emotie. Probeer maar eens je boosheid
te vertellen dat deze boosheid er naast zit! Boosheid
is overtuigd van zijn gelijk, er is geen twijfel aan. Vertel
angst maar eens dat er morgen weer genade is.
Vertel schuld dat er vergeving is. Vertel schaamte dat
Christus ons, door geloof, accepteert, schoonwast en
heilig maakt. Vertel depressie... dat er iets goeds is.

Emoties tonen ons wat er in ons hart gebeurt. Ze
onthullen wat ons verlangen is en wat we echt graag
willen. Ze laten zien wat het belangrijkst is voor ons, waar
we het meest van houden. We moeten cnszelf afvragen:
waar houd ik dus het meest van of wat denk ik echt
nodig te hebben? Wanneer iets, waar we van houden

of wat we denken nodig te hebben, in gevaar komt, is

er geen tijd voor twijfel, maar dan zijn we zeer overtuigd
van onze zaak. Sterke emoties zijn zeer overtuigend.
Sterke emoties spreken tot ons hart. Ze zeggen ons
dat we recht hebben op respect en bewondering. Ze
zeggen ons dat we een reden hebben om gefrustreerd
te zijn. Maar emoties kunnen soms een leugen zijn.




l
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We hebben allemaal emoties. Dit blijkt bijvoorbeeld
wanneer onze kinderen een doelpunt maken, wanneer
we een compliment krijgen of juist gepasseerd
worden. Maar we mogen bidden dat onze emoties
meer afgestemd worden op die dingen die er echt
toe doen. We mogen bidden dat we een echte passie
krijgen voor de eer van God, voor de mensen in onze
gemeente, voor een bepaalde doelgroep, voor het
welzijn van onze gezinsleden en voor geestelijke
groei. Dus we moeten niet bidden om minder emotie,
maar we moeten bidden om een passende emotie,
afgestemd op Gods verlangens en Gods plan.

In Genesis 3 staat: ‘En de vrouw zag dat die boom
goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor
het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er
verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en
at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en
hij at ervan’(vers 6).

De emotie van Eva was dat de vrucht een lust was
voor het oog, het had aantrekkingskracht. Haar
verlangen was om wijs te worden en verstandig, zoals
God. Haar gedachten bedrogen haar; ze dacht niet
aan Gods goedheid, maar aan de mogelijkheid dat
God haar zou willen beperken. Ze geloofde dat God
haar niet alles zou geven wat ze verlangde. Ze maakte
de keuze om te eten en ongehoorzaam te zijn. Ze nam
wat ze wilde.

In Markus 14 zien we een voorbeeld van de Heere
Jezus: ‘En zij kwamen op een plaats waarvan de naam
Gethsémané was, en Hij zei tegen Zijn discipelen: Ga hier
zitten totdat Ik gebeden zal hebben. En Hij nam Petrus,
Jakobus en Johannes met Zich mee en begon ontdaan
en zeer angstig te worden; en Hij zei tegen hen: Mijn ziel

is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak. En
toen Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich ter aarde
en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan Hem
voorbij zou gaan. En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn
mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar
niet wat Ik wil, maar wat U wilt’ (vers 32-36).

Jezus is bedroefd en Zijn verlangen is dat deze
drinkbeker van Hem weggenomen zal worden. Hij
denkt dat niets onmogelijk is voor God en spreekt de
waarheid over God. Toch was Hij bereid Zijn verlangen
om niet te lijden ondergeschikt te maken aan Gods
wil. Zijn diepste verlangen was om gehoorzaam te zijn
aan de Vader en tot eer van Hem te leven.

Wanneer we op Jezus willen lijken, bedoelen we
ook onze emoties. De Heere Jezus onderdrukte Zijn
emoties niet, maar Hij had altijd de juiste emotie,

omdat Hij Zijn emoties naar de Vader bracht. Hij stortte
Zijn hart uit bij de Vader, maar had ook het juiste zicht
op het karakter van de Vader. Hij kende Gods plan en
wilde niets liever dan daaraan gehoorzaam zijn. Jezus
had het juiste zicht op God, op de ander en op Zichzelf,
waardoor Zijn ematies in lijn waren met Gods wil.

Wanneer wij verlost worden, geldt dit ook voor onze
emoties. Ook onze emoties worden geheiligd (2 Korinthe
4:6; 1 Thessalonicenzen 1:9). Door de inwoning van
Gods Geest kunnen wij geestelijke dingen begrijpen,
kunnen we Gods woord verstaan en toepassen in ons
leven. De waarheid zal steeds duidelijker worden, en we
zullen steeds meer prioriteit geven aan de eer van God.
Het is een proces om te ontdekken welke afgoden we
aanbidden en wat onze diepste verlangens zijn. Ons
verlangen mag steeds meer afgestemd worden op

het grote doel om de levende en waarachtige God te
dienen. Dan zal ons hart steeds meer lijken op het hart
van de Heere Jezus.

De mens is geschapen om te aanbidden. Het doel is om
met ons hele hart God te aanbidden, maar ons hart is
vaak afgeleid en daardoor aanbidden we andere dingen
(Jeremia 2:13; Jeremia 17:9; Johannes 3:19). Waar de wereld
zegt dat we ons hart moeten volgen, zegt de Bijbel:
‘Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want
daaruit zijn de uitingen van het leven’ (Spreuken 4:23).

Ons hart beschermen doen we dcor elke keer opnieuw
God te bewonderen, te bezingen, te loven en te prijzen,
omdat we weten dat Hij alle eer waard is. Dan wordt Hij
het meest waardevolle voor ons, en zullen we vol ontzag
voor God zijn en Hem boven alles vrezen. Daarom zullen
we dagelijks stil mogen staan bij het Evangelie en wat
dit voor ons betekent. Dan zullen we ons dagelijks
gereinigd weten, dan zullen we dagelijks beseffen dat
we niet meer voor onze eigen verlangens leven. Dan
zullen we dagelijks onder de indruk zijn dat we duur
gekocht zijn en dat God liefdevol naar ons omziet, dat
Hij niet anders kan dan Zijn liefde over ons uitstorten,
omdat Hij ons aanziet als in Christus. Dit zal doel,
richting en kleur geven aan ons leven.

Daarom mag dit ons gebed zijn: ‘Leer mij, HEERE, Uw
weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één
om Uw Naam te vrezen. Heere, mijn God, ik zal U loven
met heel mijn hart, ik zal Uw Naam voor eeuwig eren.
Want Uw goedertierenheid is groot over mij, U hebt mijn
ziel aan het diepst van het graf ontrukt’ (Psalm 86:11-13).
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0 BOEKEN EN DVD'S | Bestel via www.zoeklichtwebshop.nl

e Global Reset
5  Mark Hitchcock & Jeff Kinley

Staat het wereldrijk van de an-
tichrist voor de deur? Mark Hit-
cheocl en Jeff Kinley, twee toon-
aangevende stemmen van de
Bijbelse profetie, onderzoeken hoe
digitale tracking, beperkt zelfbe-
stuur en de liberale agenda van
de ‘Great Reset’ het tonee! gereedmaken voor
de Wederkomst van Christus, wat christenen
kunnen doen om de achteruitgang in hun land
in deze verwoestende tijden zo goed mogelijk
tegen te houden en onze behoefte aan een
persoonlijke geestelijke herstart - die alleen door
Jezus Christus plaats kan vinden.

230 pag. paperback slechts € 12,50 :

De sterren vertellen
Ds. W.J.J. Glashouwer

Al sinds het begin van de
mensheid spelen sterrenbeelden
een belangrijke rol. Ze werden

en worden nog steeds vaak
toegepast voor sterrenwichelarij,
occulte waarzeggerij en maderne
vormen van astrologie. Maar wie
nadenkt over ‘de grote Schepper
aller dingen’ gaat beseffen:

het is Zijn schepping. Zijn Universum. Zijn sterren.

Zijn mensheid. Zijn toekomst. Heeft God Zelf een
boodschap voor ons in de sterren geschreven? En als
de sterrenbeelden spreken, wat zeggen ze ons dan?
En zeggen ze iets over de toekomst van de wereld?

380 pag. paperback € 24,95

Bestel bij voorkeur via onze webshop:

www.zoeklichtwebshep.nl

De verloren wereld

Paul Garner

Fossielen vertellen een
fascinerend verhaal - het verhaal
van een wereld die door de
zondvloed werd verwoest en
opmerkelijk herstelde.

Dit boek is samengesteld op basis
van de nieuwste creationistische
wetenschappelijke kennis

en rijk geillustreerd met meer dan tweehonderd
waterverfschilderingen. De verloren wereld
reconstrueert de wereld voor en na de zondvioed,
met een niet eerder vertoonde diepgang en detail.

A -2

148 pag. hardcover en full color € 29,95

Geestelijke strijd
in de eindtijd
Ron Rhodes

De auteur toont u:
¢ De identiteit, tactieken en
het machtsgebied van de
duivel - en de geestelijke
wapenrusting van God die Hij u
als bescherming heeft gegeven.
= De cruciale rol van de Heilige
Geest en het Woord van God
voor de geestelijke overwinning.
» Waarom de schapen (christenen), die dicht bij de
Herder (Jezus) blijven het veiligst zijn tegen
de roofzuchtige wolf (satan).

Geestelijke strijd in de eindtijd geeft u de
middelen voor een overwinnend leven, vandaag
en in de toekomst!

260 pag. paperback  slechts € 12,50

Bestellingen: in Nederland € 3.25 portokosten,
binnen Europa € 7,95 portokosten.
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UIT HET LEVEN |

~ Gewapend met handschoenen .-g'r: ljper é'ri"vuilniszak ben ik rege’lrﬁatigdp -str'aat: te vinden
om de omgeving te ontdoen van zwerfafval Een ‘Landelijke opschoondag’ die een aantal

_jaren geleden UItermate goed bewe! was hiervoor de aanleiding. Smdsdlen maak ik elke

‘maand een rondje in de buurt en geme’c hiervan in meerdere opzichten.

/anneerje naar de betekenis zoekt van het
/ woord ‘opschonen’, kom je onder andere
deze omschrijving tegen: ontdoen van wat
er niet (meer) in of bij hoort.
In dit geval gaat het om het ‘ontdoen’ van zwerfafval
in de natuur. Naast dat het lekker opruimt en de buurt
er weer netjes uitziet, is het heerlijk ontspannend. Aan
het einde van mijn ‘afvalronde’ is mijn hoofd weer leeg
en de afvalzak vol!

OPSCHONEN IN JE GEESTELIJK LEVEN

Zoals velen van ons wellicht hun huis, schuur of
zwerfafval opruimen, zouden we ook geestelijk

gezien regelmatig kunnen ‘opruimen’. Zonder het te
beseffen, wordt ons hoofd soms overvol en raken

we oververmoeid en verstrooid van alles wat ons
bezighoudt. Steeds meer mensen lopen rustelcos rond,
voortgejaagd en afgemnat. De Heere Jezus noemde het:
‘als schapen zonder herder’ (Matthels 9:36).

Het begin van een nieuw kalenderjaar kan een geschikt
moment zijn om terug te kijken op het afgelopen

jaar en je geestelijk voor te bereiden op een nieuw

Jjaar. Misschien kun je nadenken over het opruimen of
wegdoen van dingen die je in de weg zitten, waardoor
je je niet kunt toewijden aan God. Je zou het zelfs
(deels) kunnen verbinden met de nog steeds populaire
goede voornemens. Deze voornemens uitwerken en
op papier zetten, vergroot bovendien de kans dat je je
gedrag daadwerkelijk verandert.

Begin 2024 waren de vijf populairste goede
voornemens:

Schermtijd verminderen.

Stoppen met roken en minder drinken.
lets nieuws leren.

Meer bewegen.

Beter met geld omgaan en sparen.

N

Bovenstaand lijstje is zeker de moeite waard nog eens
te overwegen, want deze dingen zijn niet onbelangrijk.
Maar misschien is het goed om voor jezelf ook op
geestelijk vlak zo'n lijstje te maken, waardoor je zou
kunnen groeien en leren (samen met Hem!). Mogelijk
kunnen onderstaande vragen een begin zijn om je te
richten op wat werkelijk belangrijk is in je leven.

10 VRAGEN OM AAN JEZELF TE STELLEN
AAN HET BEGIN VAN 2025:

Hoe zou ik (nog) meer prioriteit kunnen geven
aan het lezen en bestuderen van de Bijbel?
Wat is er mogelijk om mijn gebedsleven te
verbeteren?
Wat kan ik doen om de kwaliteit van ons
huwelijksleven te verbeteren?
Hoe kan ik een geestelijke erfenis voor mijn
kinderen waarborgen?
Wat is mijn grootste tijdverspiller en wat ga ik
daaraan doen?
Hoe kan ik de plaatselijke gemeente dienen?
Welke mensen om mij heen wil ik extra
bemoedigen?
Voor wie wil ik de komende tijd volhardend
bidden dat hij/zij tot geloof mag komen?
Hoe kan ik in mijn omgeving meer een getuige
van Jezus Christus zijn?

. Wat zou ik kunnen doen om mijn verlangen naar
de komst van de Heere Jezus te vergroten?

Moge Gods genade ons in 2025 Zijn vreugde en
kracht geven.

A Wendy Born
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Wetenschap fungeert ‘vandaag voor velen als een nieuwe religie. Als de ware
godsdienst leert zij absolute waarheden en vertelt hoe de wereld idealiter
moet zijn. Wetenschappers openbaren daarbij als nieuwe priesterkaste aan
ons, gewone lekenmensen, hoe de werkelijkheid in elkaar steekt.

erkent u deze uitspraken? ‘Uit

wetenschappelijk onderzoek is

duidelijk geworden dat. Of: *het

rapport van onderzoeksgroep X heeft
aangetoond.. Dit zijn uitspraken waarmee
beleid en wetgeving vaak worden onderbouwd:
als de wetenschap het zegt, moet die maatregel
of dat wetsvoorstel wel worden aangenomen.
We zijn het verplicht. Wetenschap wordt zo de
nieuwe normgevende religie.

WETENSCHAPALTIJD

ABSOLUUT BETROUWBAAR?

De veronderstelling dat wetenschap altijd de
waarheid brengt, komt voort uit een tijd waarin
grote natuurwetenschappelijke ontdekkingen
de wereld veranderden. Men zag hoe de
wetenschap vooruitgang boekte, en geloofde
daarom dat het menselijk verstand alles zou
kunnen doorgronden en de absolute waarheid
zou onthullen. Het was slechts een kwestie van
tijd. Deze periode in onze geschiedenis wordt
de moderniteit genoemd. Rond de Tweede
Wereldoorlog kwam hier echter een einde aan, en
maakte het postmodernisme zijn opwachting.
Het postmodernisme stelt dat er geen absolute
waarheden bestaan, maar alleen meningen,
standpunten en contextueel gebonden feiten.
Dit is de tijd waarin wij nu leven.

Toch blijven we praktisch vasthouden aan
de wetenschap. De mens heeft nu eenmaal
vastigheden nodig in het leven. Er moet een
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ultieme grond zijn voor de keuzes die we maken,
want wat moet je anders? Dit zit diep in ons
ingebakken. Christenen vinden dit niet vreemd.
God, onze Schepper, maakte ons immers zo, zodat
we Hem zouden kennen, de bron van alle kennis,
wijsheid en leven (Spreuken 9:10). Hij is de absolute
autoriteit op het gebied van goed en kwaad. In
onze zoektocht naar deze waarheid mogen we bij
Hem uitkomen. Psalm 1zegt: ‘Welzalig de man die
zijn vreugde vindt in de wet van de Heere, en Zijn
wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als
een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht
geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al
wat hij doet, zal gelukken. Bij God moeten we zijn!
Psalm T19 bevestigt dit. De langste psalm is een
lofzang op Gods autoriteit over goed en kwaad,
want Zijn Woord is een lamp voor onze voet en
een licht op ons pad (vers 105). Alleen in Ged
vinden we de grond voor elke keuze. Laten we God
los, dan blijft er niets over. Om toch vastigheid te
hebben, klemmen we ons krampachtig vast aan
de wetenschap. Zij wordt de bron van alle kennis
en wijsheid. Ze is de autoriteit die ons vertelt wat
goed is en wat niet.

WETENSCHAP IS MENSENWERK

Maar wetenschap is mensenwerk. Zeker de
wetenschap die gebruikt wordt om allerlei
beleid in de samenleving vorm te geven, of

die gebruikt wordt om ethische en morele
standpunten te verdedigen en/of vast te
leggen in wetten. Deze wetenschap is gekleurd,
subjectief en niet zelden dogmatisch.



Een goed voorbeeld is het prijswinnende
onderzoek naar ouder worden en levensstijl in
zogenaamde ‘blue zones’ (blauwe zones). Deze
blauwe zones zijn regio’s in de wereld waar
mensen extreem oud worden. Meestal wordt

uit onderzoek in deze gebieden geconcludeerd
dat de mensen daar gezond leven en daarom

zo oud worden: hun eetpatroon bestaat uit veel
(zee)vruchten en noten, ze leven rustig, doen
aan lichaamsbeweging en ga zo maar door. Daar
moeten we allemaal een voorbeeld aan nemen,
zo klinkt dan. Zo moet het. Dit wordt dan
gepresenteerd als de norm van de wetenschap!

Echter, het prijswinnende onderzoek

toont aan dat het toch anders is. Fen
wetenschapper in statistiek en demografie
(bevolkingsontwikkeling) ontdekte dat
levensstijl helemaal geen goede voorspeller

is voor een blauwe zone. Dat is armoede in
combinatie met een slechte basisregistratie van
persoonsgegevens door overheden. Zo zijn vele
ouderen in de blauwe zones nog wel als levend
geregistreerd bij de gemeentes, maar ga je naar
ze op zoek, dan blijken ze al overleden. Armoede
en pensioenfraude liggen hieraan ten grondslag.
's Werelds oudste man bijvoorbeeld bleek drie
verjaardagen per jaar te hebben. Wat betreft

de inwoners van de blauwe zone van Okinawa
(Japan), wordt vaak gezegd dat zij zo gezond en
oud worden vanwege hun consumptie van veel
vruchten en zoete aardappels. Maar wanneer je
de consumptie van deze producten met de rest
van Japan vergelijkt, dan blijkt dat Okinawanen
juist het minst hiervan eten. De inwoners van
het eiland hebben in feite de hoogste BMI (Body
Mass Index) van Japan!

Wetenschap kan het soms mis hebben en/of
gekleurd zijn. Dat ligt niet aan de wetenschap
zelf, maar aan mensen die deze wetenschap
beoefenen. Wetenschappers kijken vaak door
een bepaalde bril naar een onderzoekssituatie,
beinvioed door ideologieén of denkkaders.

Dit maakt wetenschap en wetenschappelijk
onderzoek soms dogmatisch. Gekleurde

en ideologisch geladen wetenschap wordt
soms overgenomen door de politiek of
maatschappelijke elites, omdat het strookt met
hun eigen avertuigingen. Zelfs als het onderzoek
niet deugt en de resultaten gekleurd zijn, past
het in het plaatje dat men wenst, en wordt ons
van alles opgedrongen, omdat velen niet beter
weten of dat zelfs niet willen.

WETENSCHAP ALS MENSENWERK
Wetenschap als mensenwerk laat zien hoe
beperkt wij mensen nu eenmaal zijn. Mensen
worden gedreven door begeertes als macht,
seks en hebzucht en wetenschappers zijn

hier niet van uitgezonderd. Is een bepaald

icee gevestigd in een wetenschappelijke
discipline, dan wordt de omslag naar iets
anders bijvoorbeeld niet zomaar gemaakt. Zo
een paradigmaverschuiving kost vaak vele
jaren. Dit heeft alles te maken met het gegeven
dat gevestigde wetenschappers hun lot aan

de verouderde theocrie hebben verbonden. Ze
hebben er status en macht door verkregen en
die willen ze niet zomaar loslaten.

Dit zien we ook bij de financiering van
onderzoek. Veel van wat ons wordt
gepresenteerd als neutrale wetenschappelijke
kennis en feiten, is onderzoek dat wordt
gefinancierd door belangengroepen, bedrijven
en organisaties. Deze zijn niet neutraal, en dat
beinvloedt de resultaten. Het zou zelfs zo zijn
dat meer dan 80 procent van het onderzoek
op deze manier gefinancierd wordt, aldus
criticl. Zelfs onderzoek aan door belastinggeld
gefinancierde universiteiten is niet gevrijwaard
van invloed en kleuring. Een recent voorbeeld
hiervan is het boek van Jan van de Beek over
migratie (‘Migratiemagneet Nederland’). Hij kon
nauwelijks een universiteit of faculteit vinden
die bereid was het onderzoek te ondersteunen.
Het was simpelweg niet politiek correct.

WETENSCHAP GEEN NIEUWE RELIGIE
Zo komt het beeld naar voren van wetenschap
die gemankeerd is door alles wat ons mensen tot
mensen maakt. Macht, hebzucht, ideologische
vooringenomenheid, de beperkte kennis en
wijsheid van het schepsel, het is er allemaal.

Als nieuwe religie is het gebouwd op het zand
van de gebroken en gevallen mens. We mogen
en moeten als christenen daarom kritisch zijn.
Gelukkig hebben wij een andere bron van ultieme
kennis en wijsheid. Spreuken 3 is duidelijk:
‘Vertrouw op de Heere met heel je hart, en steun op
eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal
Hij je paden rechtmaken. Wees niet wijs in eigen
ogen: vrees de Heere en keer je af van het kwade.
Het zal een medicijn zijn voor je navel en een
verfrissing voor je beenderen’ (vers 5-7).

A Roelof Ham
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Het kétnthéﬁné van dit artiké_f_ is: -~
‘elkaar aanspreken’. Soms is het -
nodig binnen een gemeente om
elkaar op het spoor van Christus

te houden. lemand heeft oolt
gezegd dat pastoraat en omzien |
naar elkaar samengevat ku nnen
‘worden in twee woorden: comfort
en challenge. Deze woorden kun je -
vertalen als ‘troost’ en ‘uitdaging’
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Is mens heb je niet alleen de
ondersteunende hulp van anderen nodig,
maar soms ook de stimulerende, zelfs
kritische vragen die je helpen naar jezelf
te kijken. Hier volgen twee gedichten die beide
voorbeelden zijn van comfort en challenge.

OUDE VOORBEELDEN

Veel mensen herinneren zich het bekende gedicht
van Toon Hermans dat op tegeltjes in vele huizen te
vinden was. Het heeft veel populariteit genoten:

“Je hebt iemand nodig, stil en oprecht,

die als het er op aan komt,

voor je bidt of voor je vecht.

Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient,
dan pas kun je zeggen: ‘k heb een vriend.”

In zijn eenvoud verwoordt dit gedicht wat mensen
aanspreekt. Mooi dat Toon Hermans dit zo kon
verwoorden! Voor hem was dit de essentie van
vriendschap.

Van een andere tijd is een fragment bekend uit een
langer gedicht van Hieronymus van Alphen, een
dichter uit de achttiende eeuw. Hij verwoordde een
andere essentie van ware vriendschap:

“Fen vriend, die mij mijn feilen toont,

gestreng bestraft en nooit verschoont,

heeft op mijn hart een groot vermogen.

Het laag gemoed, dat altijd vieit,

verdenk ik van baatzuchtigheid.”

De taal klinkt wat archaisch, maar met wat uitleg
wordt het duidelijk. Het woord ‘verschoont” heeft hier
niets te maken met baby’s schone luiers omdoen,
maar is een ander woord voor excuseren. Dit citaat
werd een soort spreekwoord in zijn tijd. ‘Een vriend,
die mij mijn feilen toont.’ Het is een daad van liefde,
als je iemand een ongemakkelijke waarheid durft te
vertellen. lemand die nooit verschoont, is iemand die
je niet spaart! Want er is moed voor nodig om iemand
te waarschuwen voor verkeerde invloeden, iemand te
alarmeren voor verkeerde keuzes.

EEN SPIEGEL VOORHOUDEN
Feedback, die we geven, voelt al snel als
bemoeizucht en onwelkome kritiek. Voor
de meeste mensen is het niet prettig om
aangesproken te worden. Het liefste
willen mensen dat anderen hen

‘verschonen en vleien’ om het met Van Alphen te
zeggen. Maar hij zegt: ‘Nee, het is anders, het is een
vriend die je de waarheid zegt’ Een vriend is het die je
een spiegel voorhoudt.

Paulus kon in zijn brieven ook de dingen raak zeggen.
Er zijn voorbeelden te over dat hij zijn lezers een
spiegel voorhoudt. Hij komt op voor de heiliging van de
gelovigen, voor een reine levenswandel. In de passage
van 2 Korinthe 6:15-18 denkt hij vanuit het gegeven
dat wij leden van Christus’ lichaam ‘een tempel van de
levende God’ zijn. Dat vereist toewijding!

In deze passage zegt hij waar het op staat. Hij windt
er geen doekjes om. Vandaag zouden we zeggen: hij
radicaliseert en polariseert. Let wel, hij doet het wel uit
liefde. Dat zegt hij er ook zelf bij! Dat is meteen ook zijn
verdriet en stille kritiek. Ik heb jullie lief, ik handel uit
liefde jegens jullie, maar die liefde is niet wederzijds. Ik
merk er niets van terug. Eigenlijk hoor je hem zeggen:
Houden jullie wel van mij? Dat klinkt erin door.

Wat Paulus hier in deze passage zegt, komt uit een
goed hart, want hij heeft het beste met de gemeente
voor. Hij wil namelijk dat ze in het spoor van Christus
blijven. Hij wil voorkomen dat ze cp dwaalsporen
terechtkomen. Hij stelt een aantal zaken aan de
orde, waarover hij zich zorgen maakt. Hij noemt

een heel aantal dingen, die hij samenvat in één

enkele hoofdgedachte. Dat is: ‘Vorm geen ongelijk
span met ongelovigen’

VERGIFTIGENDE UITWERKING

Gelovigen kunnen soms ontoelaatbare
bondgenootschappen en ongeocorloofde
verbintenissen vormen. Of coalities sluiten, die
schadelijk voor hen zijn. Hierbij gaat het om
verbintenissen die door Paulus als toxisch worden
ervaren, om het zo te zeggen. Zo’'n verbintenis heeft
dus een vergiftigende uitwerking voor je geloof.
Paulus zet hiermee de boel op scherp. Allerlei zaken
noemt hij hier als ontoelaatbare combinaties. Die
gaan terug op onverenighare vermengingen, want
het één verdraagt zich niet met het ander. Het staat
samengevat zo in de tekst:

Gelovig met ongelovig.
Licht met duisternis.
Rein met onrein.

God met de afgoden.




Dit zijn allemaal combinaties die onverenigbaar zijn!
“Vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Wij kennen
deze uitspraak van Paulus wel uit het verleden.
Predikers hebben vroeger vaak de toepassing
gemaakt naar het huwelijk. Wij kennen dit ook als
‘het ongelijke juk’. Het gaat over een verbod op het
aangaan van een huwelijk met iemand, die geen
christen is. Paulus had ook iets anders voor ogen.

Hij denkt breder en schetst een wijder perspectief.
Ervalt ook te denken aan een compagnonschap met
een niet-christen, waarbij dus een ongelijk juk wordt
aangegaan. Zoiets kan soms een onzuivere verbintenis
zijn. lemand die christen is, maakt zich dan kwetsbaar,
omdat hij of zij een bondgenootschap sluit met een
ongelovige partner die nog alle kenmerken kan dragen
van een immorele en afgodische cultuur. Zo iemand
heeft misschien ook een ander ethisch referentiekader
en maakt andere keuzes.

Welke vrienden hebben
we? Waar richt zich onze

9

belangstelling op? Je hoeft als
christen echt niet in een isolement
te leven, maar je zou een alertheid
moeten kunnen ontwikkelen voor
zaken die je afhouden van je band
met de Heere Jezus.

CHRISTEN-ZIJN VANDAAG

Wat voor Paulus in zijn tijd gold, kan vandaag ook nog
een punt van aandacht zijn. Welke vrienden hebben
we? Waar richt zich onze belangstelling op? Je hoeft als
christen echt niet in een isolement te leven, maar je zou
een alertheid moeten kunnen ontwikkelen voor zaken
die je afhouden van je band met de Heere Jezus. Wat je
doet op het internet, is dat bevorderlijk voor die band
of juist destructief? Vragen we ons wel eens af wat ons
christen-zijn in de vernieling kan brengen? Zit ik in een
verkeerde vriendengroep? Dat soort vragen!

Het gaat vandaag om het christen-zijn in de huidige

tijd! Wat heeft mogelijk ongemerkt bezit van ons
genomen? Door welk denken zijn wij beinvioed?

JAARGANG 101 +NR1

Wat zijn de compromissen, die we sluiten met het
moderne levensgevoel, met wat gangbaar is? Het
gevolg daarvan is: dat we een kerk krijgen zonder
kleur, zonder inhoud, zénder de scherpte van het
Evangelie. Paulus vindt daar wat van. En daarom laat
hij zijn gedachten de vrije loop. Die gedachten worden
gevoed door de overtuiging dat je elkaar een dienst
bewijst door elkaar aan te spreken. Z6 zijn we weer
aanbeland bij Hieronymus van Alphen. Die wees in
zijn gedicht uit de 18e eeuw op vrienden die elkaar de
waarheid durven zeggen. Dat is een dienst die je aan
elkaar bewijst!

WIE BEN IK?

Maar hier komt een probleem, zeker in onze tijd: wie
ben ik cm de ander de les te lezen? Wie ben ik dat ik
een ander de maat mag nemen? Deze vragen komen
snel op. Qver het algemeen houden we als mensen
uit het derde decennium van de 2le eeuw niet van
bemoeizucht. We staan ook niet toe dat een ander
binnendringt in ons privédomein. Als we zd staan op
onze strepen, als we zo ruimte claimen voor onze
persoonlijke wijze van geloven, kan het gebeuren, dat
we in ons christen-zijn finaal de mist ingaan en de
plank van de navolging misslaan.

Ik hoop dat er dan iemand in mijn omgeving is, die
mij mijn ‘feilen’ toont. lemand die mij niet verschoont
(excuseert) en mij naar de mond praat, maar mij
bestraft en een spiegel voorhoudt. Ik hoop dat
iernand een vriend voor mij wil zijn! lemand, die mij
zegt dat het de verkeerde kant opgaat, dat ik geen
goede afslag neem. Dat ik buiten de lijntjes kleur.

Paulus noemt zich hier een vriend die zijn leven

met anderen wil delen en kritische vragen durft te
stellen. Hij is bezield met goede bedoelingen. Hij
heeft enkel de navelging van de Here Jezus op het
oog. Van hemzelf en van anderen. Hij wil dat zijn
broeders en zusters verder komen op de weg van het
discipelschap.

Toon Hermans had gelijk: het is een vriend die voor

je bidt en voor je vecht... Dat is ‘comfort’. Maar 66k
Hieronymus van Alphen had gelijk: het is een vriend
die mij mijn feilen toont, die gestreng bestraft en nooit
verschoont! Dat is de ‘challenge’. Dat hebben we ook
nodig om elkaar op de weg van de Heer te houden.

A Yme Horjus




OPMERKELIJK g

Verbod sociale media voor kinderen

Australié voert een verbod in op het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 16 jaar oud.

Een meerderheid van het Het initiatief is inmiddels ook tegen potentiéle gevaren van

| Australische parlement is daarvoor.  goedgekeurd door de Australische  sociale medis, zoals een negatieve

! Senaat. De wet richt zich op de impact op de mentale gezondheid

l grote platforms waar jongeren door het vormen van een laag
dagelijks urenlang gebruik van zelfbeeld, pesten en chantage. Ook
maken, zoals TikTok, Snapchat, krijgen minderjarigen op sociale

; YouTube, Instagram en Facebook. media ongepaste of schokkende

o Die platforms moeten straks berichten te zien over geweld,
verplicht een leeftijdscontrole seks, drugs, zelfverminking en
met verificatie inbouwen voor zelfdoding. |
hun gebruikers in Australié. Zjj (Bron: RTL Nieuws)

krijgen daarvoor een jaar de tijd.
Het verbod moet Australische
jongeren beter beschermen

Meer jongeren worden orthodox-christen

Sterk liturgisch, met veel uiterlijkheden dat zijn kenmerkende elementen van een orthodoxe kerkdienst.

|

i

1 De Orthodoxe Kerk trekt steeds er bijvoorbeeld in de afgelopen cijfers. Jongerenwerker Ruben van
! meer autochtone Nederlandse drie jaar twintig autochtone der Kaap merkt dat de ‘TikTok-

| jongeren aan, voor het eerst in jongeren gedoopt. In de jaren generatie’ veel belangstelling toont
| decennia. Michael Bakker, theoloog daarvoor ging het nog cm maar voor de Orthodoxe Kerk. Volgens

% en rector van het St. Irenaeus enkele jongeren” Van der Kaap is de corzaak van

] Orthodox Theologisch Instituut Los van autechtone Nederlanders  deze belangstelling dat jonge

| aan de Radboud Universiteit, ziet neemt het aantal orthodoxe mensen op zoek zijn naar meer

| over de breedte van de Orthodoxe  christenen in zijn geheel ook toe. diepgang. “We komen er steeds

1 Kerk het aantal Nederlandse Waren erin 2014 nog zo'n 190.000  meer achter dat de yolo-beweging
| jongeren toenemen. “In de orthodoxe gelovigen, in 2021 waren  (you only live once) eigenlijk erg

Koptische Kerk in Amsterdam zijn dit er al ruim 250.000, zo blijkt uit leeg is” (Bron: NOS)

Israél pleegt genocide?

De organisatie Amnesty International stelt in een rapport dat Israél genocide pleegtin Gaza.

Het is opvallend dat de In een uitgebreid artikel op onze

organisatie dit doet. Normaliter website leggen we uit wat verstaan
] g is een claim als deze niet zomaar wordt onder genocide en wegen we
; gemaakt en al helemaal niet de beschuldigingen van Amnesty.

bewezen, laat staan door een Kijk op onze site:

NGO als Amnesty. Toch heeft de www.zoeklicht.nl/nieuws

crganisatie deze stap genomen,
naar eigen zeggen om mensen
wakker te schudden: het moet
een ‘wake-upcall’ zijn voor de
wereld. Maar hoe terecht is dit?
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(Advertentie)

NEVER AGAIN OCT 7 FONDS

De Stichting Never Again Oct 7 realiseert in Israél een Memorial
Park & Monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

Het Memorial Park & Monument met namenregister in Israél moet een
plek worden waar iedereen die zich betrokken voelt kan aanschouwen
wat de impact is geweest van deze aanslag op het joodse volk,

de staat Israél en de strijd voor het voortbestaan van Israél.

Christenen voelen zich zeer betrokken bij het Joodse volk en
de staat Israél. Christenen en Joden zijn door de geschriften
en de geschiedenis nauw verbonden.

AM YISRAEL CHAI

(Het volk van Israél leeft)

HELP ONS OM DIT ZO BELANGRIJKE
MEMORIAL PARK & MONUMENT
TE REALISEREN

Steun ons door het planten van een boom
in Israél, of een open donatie voor uzelf of
een geliefde, uw kind, kleinkind.

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE ——

WWW.NEVERAGAINOCT7.0RG

Stichting Never Again Oct 7 * Keizersgracht 391A = 1016 EJ Amsterdam = BANK: NL45 ABNA 0136 0363 33
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NADENKER

werkt.

God werkt in jou zowel

het willen als het werken
(Filippenzen 2:13). Wie
werkt er dan eerst? God
werkt! Wat doe jij? Jij werkt
eveneens,omdat God het
in jou bewerkt. Doordat

Hij werkt, kan jij werken.
Dat jij kunt werkenis een
 bewijs dat Hij werkt. Je

~ wandelt in wat Hij heeft
voorbereid. Dat is een continu
- groeiproces, waardoor je
steeds meer ervaart wat de
zaligheid in jou uitwerkt.

et feit dat God werkt, is geen
reden om achterover in je stoel
te leunen en af te wachten. Dat
jij moet werken is niet hetzelfde
als proberen de hemel te verdienen. Als
je verlangen hebt om te werken, is dat
het bewijs dat God Zijn leven in jou tot
ontwikkeling brengt. De oproep is duidelijk:
sta op en wandel!

God werkt en jij werkt. Jouw werk is
gehoorzaamheid, in de tegenwoordigheid
van anderen en bij hun afwezigheid.

Je wordt zelfstandig volwassen in
afhankelijkheid van God. Jouw werk is

jouw verantwoordelijkheid die, als je

ze opneemt, bewijst dat je uit God

geboren bent. Je hebt met God geen
meningsverschil. Je doet wat Hij vraagt.
‘Want als u naar het viees leeft, zult u sterven.
Als u echter doar de Geest de daden van het
lichaam doodt, zult u leven’(Romeinen 8:13).
Wie moet de zondige daden van het lichaam
doden? Jijl Hoe? Door de Geest? Wie doet
het dan? Doordat de Geest werkt, heb jij het
vermogen om het te doen door Hem. Omdat
het leven van de Geest in jou werkt, kan jij
wat je van nature niet zou kunnen.

A Jef De Vriese




BIJBELSTUDIE o -

Serie ‘de nieuwe mens’

. Deel
5

Een christen is een nieuwe mens geworden, dankzij Gods werk op elk terrein
van ons leven. Gods werk is echter groter dan onze behoeften en soms zelfs
groter dan ons denken. Wat moeten (en kunnen) wij wél begrijpen over bekering,
wedergeboorte, uitverkiezing, geloof, rechtvaardiging en heiliging?
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e brief aan de Romeinen is dé uitleg van
D het Evangelie. Paulus schrijft deze brief aan

‘geroepen heiligen in Rome’ (Romeinen 1:7). Zjj
zijn niet door zijn dienst tot geloof gekomen, hoewel
hij velen van hen kent (Romeinen 16). Daardoor was
hij op de hoogte van enkele misstanden in deze
gemeente, die ook hier bestaat uit gelovigen uit
Joden en heidenen. Die verschillende achtergronden
leiden tot conflicten. Dat betekent echter dat zij het
Evangelie nog niet goed begrepen hebben.

Het is opvallend dat hij hen nog eens noemt ‘u die in
Rome bent’ (Romeinen 1:15). Waarom? De redenen om
hen het Evangelie duidelijk uit te leggen zijn: ‘Want ik
schaam mij niet voor het Evangelie; want het is Gods
kracht tot behoudenis voor ieder die gelooft, eerst voor
de Jood, en ook voor de Griek; want gerechtigheid van
God wordt daarin geopenbaard op grond van geloof tot
geloof’ (Romeinen 1:16-17).

Dat roept vragen op, want Gods gerechtigheid heeft
toch te maken met Gods oordeel, terwijl Evangelie
juist ‘blijde boodschap’ betekent?

Gods liefde

Inderdaad toont Paulus aan dat ieder mens gefaald
heeft, of hij nu een Jood is {(onder de wet) of een
heiden is (zonder de wet). Het is volkomen terecht dat
God zo’n mens veroordeelt. God is dan rechtvaardig
(Romeinen 3:4).

Maar Gods liefde is zo groot, dat Hij wil dat alle
mensen behouden worden. Daarvoor heeft Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven (Johannes 3:16). leder die
de Heer Jezus als Heiland heeft aangenomen ‘is door
Zijn genade gerechtvaardigd’ (Titus 2:7).

Dat betekent dat elke berouwvolle zondaar door God
wordt vrijgesproken van zonden en schuld, alsof hij
nooit één enkele zonde gedaan heeft. Wat een liefde!

Gods gerechtigheid

Maar het Evangelie gaat om méér! Wanneer God

een berouwvolle zondaar vergeeft, is dat niet alleen

omdat Hij liefde is, maar ook omdat Hij rechtvaardig Is.

e ‘Nu is gerechtigheid van God geopenbaard door
geloof in Jezus Christus’ (Romeinen 3:21-22).

e ‘Hem heeft God gesteld tot een genadetroon (of:
zoenmiddel) door geloof in zijn bloed ..., tot betoning

van zijn gerechtigheid .., opdat Hij rechtvaardig is en
hem rechtvaardigt die op grond van geloof in Jezus is’
(Romeinen 3:25-26).

Een heilig God kan geen enkele zonde door de vingers
zien, maar in het offer van de Heer Jezus heeft God
alles cntvangen wat Zijn heiligheid eiste. Christus
werd het ware schuldoffer en heeft een vijfde deel
méér betaald dan de uitstaande schuld (Leviticus 6:5).
Hij werd het ware brandoffer dat als een welriekende
(= rustgevende) reuk opsteeg (Leviticus 1:9). God heeft
volkomen rust gevonden in Zijn offer. Daarom kan
God - met eerbied gesproken - niet anders dan een
berouwvolle zondaar vergeven.

De losprijs is betaald en die is z6 groot dat allen
kunnen komen en de garantie hebben dat God zal
vergeven. Dat is recht in Zijn ogen!

Gods liefde én gerechtigheid samen

Maar vergeeft God omdat Hij niet anders kan,

dus met de nodige tegenzin? Nee! Deze weg tot
verzoening is van God uitgegaan. ‘Hem die geen zonde
gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt,
opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in
Hem’(2 Korinthe 5:21).

Met vreugde schrijft Paulus dan ook: ‘wij dan,
gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede
met God’(Romeinen 5:1). Wij waren goddelozen,
zondaars en vijanden (Romeinen 5:6-10); dat zijn wij
nu dus niet meer.

Kan een gelovige dan niet meer zondigen? Jawel, dat
kan helaas gebeuren, maar cok voor een kind van
God geldt: ‘als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw
en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons
te reinigen van alle ongerechtigheid’ (1 Johannes 1:9).
Onze God en Vader vergeeft altijd en volkomen!

DOEL VAN HET EVANGELIE:

LEVEN ALS EEN RECHTVAARDIGE

Paulus heeft acht hoofdstukken nodig gehad om het
Evangelie uit te leggen, en dan komt de climax: welk
groot doel heeft God hiermee voor ogen? Verlossing,
rechtvaardiging, naar de hemel gaan? Allemaal waar,
en stuk voor stuk reden tot grote dankbaarheid, maar
Paulus schrijft: ‘Hen die Hij tevoren heeft gekend,

heeft Hij ook bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon
gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn
onder vele broeders’ (Romeinen 8:29). Het grote doel is
dus dat God ons gelijkvormig wil maken aan het beeld
van Zijn Zoon!

In de toekomst ‘zullen we Hem gelijk zijn’ wanneer
wij met Christus uit de hemel zullen verschijnen in
heerlijkheid (1Johannes 3:2). Maar wij zijn nu nog

op aarde omdat God ons zoveel mogelijk wil laten

HET ZOEKLICHT
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lijken op Christus. Het is Zijn bedoeling om niet
alleen een rechtvaardige te worden, maar om ook
als een rechtvaardige te leven. Dan wordt in ons
leven zichtbaar wat in Gods ogen recht is, zoals dat
volmaakt het geval was tijdens het leven van dé
Rechtvaardige, die nu verheerlijkt in de hemel is.
‘Hen die Hij tevoren bestemd heeft, die heeft Hij ook
geroepen; en die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook
gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft,
die heeft Hij ook verheerlijkt’ (Romeinen 8:30).

Elk punt hiervan heeft God gedaan, maar we zijn
nog niet verheerlijkt. Toch schrijft Paulus het in de
voltooide tijd, omdat dit voor God even vaststaat
als elk van de andere punten. Zo zeker staat het
doel van het Evangelie.

IS DAT DOEL NIET TE HOOG GEGREPEN?
Wel als het van ons afhangt, maar God is de grote Gever
en schenkt alles wat nodig is om op de Heer Jezus te
lijken: ‘Hoe zal Hij die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard,
maar Hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met
Hem ook niet alle dingen schenken? (Romeinen 8:32).
Nu nog even terug naar de redenen van Paulus in
Romeinen 1:15-17 om hen het Evangelie uit te leggen.
Waarom zou Paulus zich kunnen schamen voor het
Evangelie?

De basis is dat ‘de hele wereld strafschuldig is voor
God' (Romeinen 3:19), of het nu gaat om de Jood
onder de wet of de Griek zonder wet, zelfs al woont
hij in het grote Rome. leder mens heeft voor God
dezelfde status van een verloren zondaar, en

heeft dus niets aan te bieden.

Die boodschap maakt niemand blij, en wordt daarom
ook vandaag gemeden. Maar in het Evangelie heeft
God élles te bieden: er is altijd vergeving, zelfs
rechtvaardiging, en dat is volkomen terecht, dankzij het
offer van Christus. Die rechtvaardiging is zo volmaakt,
dat iemand bovendien kan léven als een rechtvaardige,
in de kracht van de Heilige Geest ‘van geloof tot gelocf.
Het leven van een rechtvaardige begint met geloof en
staat ook daarna in het teken van geloof. Daarom is het
Evangelie ‘Gods kracht tot behoudenis’.

VOORBEELDEN VAN PAULUS

Vanaf Romeinen 12 geeft Paulus enkele voorbeelden
1.  Mijn lichaam is een levend offer

Wanneer ik in het Evangelie begrepen heb dat
God Zijn Zoon voor ons heeft overgegeven, dan
is het mijn ‘redelijke (Grieks: logikos) dienst’ om
Hem mijn lichaam elke dag aan te bieden als
een levend offer ‘opdat u beproeft wat de goede,
welbehaaglijke en volmaakte wil van God is’
(Romeinen 12:1-2).
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2. Onderdanig aan de overheid
‘Er is geen overheid dan door God’ (Romeinen 13:1).
Dat geldt ook als jaren later deze zelfde gelovigen
in Rome door keizer Nero worden vervolgd.
Christus was in Zijn leven onderdanig aan de
overheden die God had gegeven: zijn ouders
(Lukas 2:51), maar ook de bezettende macht die
Hem liet kruisigen (Johannes 19:11). Ook in dat
opzicht moeten wij de mantel der gerechtigheid
aantrekken: ‘doet de Heer Jezus Christus aan’
(Romeinen 13:14).

3. Neemt elkaar aan
Er zijn sterke en zwakke gelovigen. De sterken
veroorloven zich meer vrijneden dan de zwakken
(Romeinen 14). Toch roept Paulus de zwakken niet
op om sterk te worden, maar hij roept beiden op
om elkaar aan te nemen, ‘zoals Christus u heeft
aangenomen tot heerljjkheid van God’ (Romeinen 15:7).

VOORBEELDEN VAN JAKOBUS
Jakobus lijkt Paulus tegen te spreken wanneer hij
schrijft: ‘U ziet dat een mens op grond van werken
gerechtvaardigd wordt en niet alleen op grond van
geloof’ (Jakobus 2:24). Toch vult hij Paulus prachtig
aan, want Jakobus betoogt niet dat iemand door
werken een rechtvaardige wordt, maar dat zijn geloof
altijd zal blijken uit werken. Zo niet, dan is Jakobus zo
vrij om dit een dood geloof te noemen (Jakobus 2:17).
Hij noemt twee personen die in hun geloof niet
anderen imiteerden, maar puur op God vertrouwden:
1. Abraham
Hij gelooft God wanneer Hij belooft dat uit zjjn
lijfelijke zoon een talrijk nageslacht zal komen.
Dat geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend
(Genesis 15:6). Maar wanneer God hem jaren later
vraagt om diezelfde zoon te offeren, doet hij dat
zonder aarzelen. Dit werk is het bewijs dat zijn
geloof nog steeds helemaal op God vertrouwt
(Jakobus 2:21-24),
2. Rachab
Deze vrouw in Jericho vertelt de verspieders over
haar geloof in de God van Israél, Die Zijn volk
zo wonderlijk verlost heeft uit Egypte. Jakobus
noemt hen echter boodschappers, want op hun
beurt brengen zij aan Rachab de boodschap van
verlossing dankzij het scharlaken koord. Rachabs
geloof in God en in Zijn boodschap komt tot
uiting door hen via een andere weg veilig te laten
ontsnappen.

“Maak mij een beeld van U!"

A Wim Zwitser




PUZZELS ﬂ
Woordzoeker Cijferkraker

Onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Probeer het gekleurde
en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verborgen. woord te vinden.
Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters R N R ) G o A i i TR R T CE
vormen in de leesrichting de oplossing. UIN
4 |15 (16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25_ |26
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Oplossing:
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Elke maand maak je kans op een prijs. Los de puzzels op en stuur de
twee oplossingswoorden in via onze website: www.zoeklicht.nl/januari.
Het insturen van de oplossingen is uiteraard ook mogelijk via

de post (Postbus 99 - 3940 AB Doorn) of telefonisch (0343 - 41 33 00).

Onder de inzenders verloten wij het nieuwe boek van Jack Hibbs,

‘Leven in een tijd van bedwelmende misleiding’. v

De antwoorden van de vorige keer waren:
‘heerschappij’ en ‘vredevorst!

- 2 het .
| Z kl h t l Het inzenden van de oplossingen kan
- o e 'C - tot en met vrijdag 31 januari 2025.
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ACTIVITEITEN

U kunt ons verwachten in...

U bent van harte welkom op onderstaande locaties. De toegang is vrij!
Voor actuele informatie kunt u terecht op onze site: www.zoeklicht.nl/agenda

SEMINARS

Ermelo

Woensdag 8 en 22 januari en 5 en 19 februari
Thema: Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel
(geactualiseerd)

Spreker: Theo Niemeijer

Opstandingskerk, Slangenkamp 2-4

(op het terrein van’s Heeren Loo)

Aanvang 20.00 uur

Hattem

Woensdag 8 januari, 5 februari, 5 maart en 2 april
Thema: De profeet Ezechiél: Israéls

ballingschap en herstel

Spreker: Wim Zwitser

Vrije Baptisten Gemeente Bethel, Hessenweg 84
Aanvang: 19.30 uur

Onstwedde

Woensdag 15 en 29 januari en 12 en 26 februari
Thema: Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel
(geactualiseerd)

Spreker: Theo Niemeijer

Gebouw d’Ekkelkaamp, Kerklaan 7

Aanvang: 19.30 uur

Franeker

Donderdag 16 en 30 januari

Thema: Kleine profeten. Grote betekenis
Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente Maranatha, Noord 41
Aanvang: 19.45 uur

HET ZOEKLICHT OP YOUTUBE

JAARGANG 101 -NR1

Noordhorn

Dinsdag 21 januari, 18 februari, 18 maart en 15 april
Thema: Wachten op Zijn komst. Waak en Bid
Spreker: Wim Zwitser

Gebouw Dorpstee, Noorderweg 61C

Aanvang: 20.00 uur

Franeker

Donderdag 6 en 27 februari

Thema: Gods heerlijkheid straks en vandaag
Spreker: Dirk-Jan Jansen
Baptistengemeente Maranatha, Noord 41
Aanvang: 19.45 uur

Haarlem

Dinsdag 11 februari, 1l maart, 8 april, 6 mei en 3 juni
Thema: Kleine profeten. Grote betekenis

Spreker: Wim Zwitser

Koningkerk Haarlem, Kloppersingel 57

Aanvang 19.30 uur

Bolsward

Dinsdag 1en 15 april

Thema: Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel
Spreker: Theo Niemeijer

Christelijke Gemeente Het Keerpunt

Burgemeester Praamsmalaan 25

Aanvang: 20.00 uur

Bekijk via ons kanaal verschillende toespraken en seminars terug.




Brandpunt kzpe

Diensten iedere zondag 10.00 uur

05 januari Armand Gimbrére
12 januari Theo Niemeijer

19 januari Dirk Jan Jansen
PISHEGIER Aart Haverkamp
02 februari Ab Goldberg

09 februari Theo Niemeijer

Wilt u een dienst bijwonen? Dan bent u uiteraard
van harte welkom op Postweg 18 in Doorn! Créche
en zondagsschool zijn aanwezig en door de week
zijn er Bijbelstudiegroepen.

De kapeldiensten zijn ook online rechtstreeks of later
te beluisteren via onze website www.zoeklicht.nl.

SAMENKOMSTEN

Hardinxveld-Giesendam

Dinsdag 28 januari

Thema: Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel.
Spreker: Theo Niemeijer

Gemeente de Schaapskooi

Rembrandtstraat 27 A

Aanvang: 20.00 uur

Haulerwijk

Vrijdag 28 maart

Thema: n.n.b.

Spreker: Theo Niemeijer

Onafhankelijke Baptistengemeente Immanuel
Norgerweg 7

Aanvang: 19.30 uur

’s-Hertogenbosch
Woensdag 16 april

Thema: n.n.b.

Spreker: Theo Niemeijer
Evangelische Gemeente Parousia
's-Gravesandsestraat 18
Aanvang: 20.00 uur

Colofon

Het Zoeklicht is gewijd aan het onderzoek der Schriften en het letten op
de tekenen der tijden. Het wordt uitgegeven onafhankelijk van enige kerk
of richting. Opgericht: 1juli 1919, Stichter: Johannes de Heer.
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LEGATEN

(Via notaris vastieggen).

Ik legateer, vrij van rechten en kosten aan stichting
Het Zoeklicht een bedrag van €...

Giften voor het Zoeklichtwerk kunnen worden
overgemaakt op rekeningnr. NL19 INGB 0000 283888
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. Als de hemel
| openscheurt

392 pag. paperback, met fotokatern € 24,95

Als de hemel openscheurt is een rauw, troostend en waargebeurd

BOEKEN EN DVD'S | Bestel via www.zoeklichtwebshop.nl

Als de hemel openscheurt

Gerdine Blom-Bouwman

Het gezin
Blom werd
bekend door het
tv-programmg

‘Eenhuisvopr

verhaal. Een ode aan het leven, geschreven vanuit de doodsvallei.

8 augustus 2018, de zon schittert aan de
strakblauwe Albanese hemel. Terwijl iedereen
in vakantiestemming verkeert, ligt de zesjarige
Miriam ziek op bed. Niemand heeft door dat
ze stervende is, zelfs haar moeder niet.

Te laat slaat de paniek toe en in allerijl

wordt Miriam naar het ziekenhuis gebracht.
Ze wordt doodverklaard en wat volgt is
verbijstering, verdriet, schuldgevoel en

VIE IS DE MENS?

strafrechtelijk onderzoek. Midden in dat alles,
hoe cnbegrijpelijk ook, is God onmiskenbaar
aanwezig. Hij spreekt, troost en geeft kracht
om het onmogelijke te doen.. Enkele dagen
later worden nog twee kinderen op de
Intensive Care opgenomen...

Geschreven door Miriams moeder. Een

boek dat getuigt van hoop. Het brengt de
doodsschaduw in een allesveranderend licht..

Wie is de Mens?
- een Bijbels biologische blik

Kees Fieggen

114 pag., paperback € 11,95

De mens is bijzonder, bijvoorbeeld omdat alleen wij kunnen blozen. Ontdek in dit boek wat dat
betekent, waar we vandaan komen, wat onze identiteit en wat onze bestemming is. In dit boek
spreekt een bioloog - niet alleen vanuit de natuurwetenschap, maar vooral ook vanuit de Bijbel,

Veel mensen hebben groot ontzag voor de
natuurwetenschap - voor een deel terecht,
want eris op veel gebieden veel bereikt en de
technische mogelijkheden lijken eindeloos.
Steeds meer lijken we de geheimen van de
schepping te ontrafelen - tot ver in het heelal
en tot diep in cellen, in DNA en in atomen.
Maar waar komen we vandaan, wat is onze

* _ het

*« Zoeklicht

T 0343 -413300

oorsprong? Wie zijn we eigenlijk, wat is onze
bestemming? De natuurwetenschap kan

op deze vragen maar beperkte antwoorden
geven. Maar er is een God die ons geschapen
en gewild heeft en die ons in de Bijbel
antwoorden geeft op onze diepste vragen,
ons laat zien waar we vandaan komen, wie de
mens is en waarom en waartoe wij bestaan.

Postbus 99, 3940 AB Doorn

E boekhandel@zoeklicht.nl
I www.zoeklichtwebshop.nl



