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Persoonlijke
communicatie

met God

Het is net zo belangrijk als ademhalen. Een christen kan niet

zonder. Miljoenen boeken gaan er over en zelfs een kinderlied

zegt dat het nodig is om te groeien in je geloofsleven. Maar wat

zegt Gods Woord over het onderwerp ‘gebed’?

Deze editie staat in het teken van
gebed. Ik denk dat iedereen het
met mij eens is dat bidden bij
een christen hoort. Toch kunnen
er momenten zijn dat we er de
noadzaak niet van inzien. Het lijkt
alsof het gebed niet verder komt
dan het plafond (gelukkig is God
ook aanwezig onder het plafond).

LEVENDIG GEBEDSLEVEN

In een aantal artikelen willen

we kijken wat gebed inhoudt,
waarom we bidden, hoe we
moeten omgaan met gebeden die
onbeantwoord blijven, geven we
praktische handvatten om een
gebedsleven levendig te houden.

Zelfs bij mijn dochter van 1,5

jear oud zie ik dat bidden een
onderdeel is van haar leven. Bij het
avondeten vouwt ze haar handen,
omdat ze weet dat ik dit altijd doe.

Ook na het eten pakt ze de handen
van mij en mijn vrouw vast, zodat
we gezamenlijk kunnen danken.
Het is mooi om te zien dat ze deze
gebruiken overneemt. Maar het
besef waarom wij dit doen,

dat heeft ze nog niet.

PRATEN MET EEN

HEILIG GOD

Maar snap ik het zelf wel? Of is
het een vast ‘ritueel’ geworden en
daarom een gewoonte? Hoewel
ik vaste momenten van gebed
en gebruiken heb, probeer ik mijn
gebeden wel te variéren zodat
mijn communicatie met de Heer
levendig blijft. Hopelijk dat mijn
dochter ock gaat begrijpen dat
ik niet zomaar bid.

Wat is het toch bijzonder dat we
kunnen praten met een heilig
God, onze Schepper van Wie wij
afhankelijk zijn. Als redactie hopen
en bidden wij - zoals we altijd
doen - dat deze speciale editie tot
zegen mag zijn voor ons allen.

A Joél Oosterhagen
Eindredacteur
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Praat je over een ‘brandweerman’, dan slaat tegenwoordig al snel de viam in de pan.

Ook ‘brandweervrouw’ mag niet meer. Niet ieder mens voelt zich dame of heer. Als u

brand ziet of verwacht, roep dan om hulp van een ‘brandweerkracht..

anneer u tegenwoordig de ‘verkeerde’
woorden gebruikt, dan kan dat snel

leiden tot hete hoofden en koude harten.

Wat vroeger mocht, vindt men nu niet
kunnen. En dat is meer dan verwarrend of lastig.
Mogen we straks alleen nog inclusieve Bijbels lezen?
Of uitsluitend inclusief spreken? Wat is inclusieve taal
eigenlijk? En welke woorden doen er werkelijk toe?
Daarover gaat dit artikel.

[n onze wereld heeft niet iedereen gelijke kansen.
Op weg naar ‘een betere, duurzame wereld’ (die in
2030 op de agenda staat)! proberen overheden,
bedrijven en universiteiten dit te verbeteren.

Zo geven ze invulling aan twee Sustainable
Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties:
‘Gendergelijkheid” en ‘Ongelijkheid verminderen!

Natuurlijk is het goed om ongelijkheid te verminderen!
Zeker op plaatsen waar die het grootste is.
Bijvoorbeeld het bestrijden van armoede. Of het
voorkomen van de onderdrukking van bepaalde
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groepen (vrouwen, of christenen) wereldwrijd.

Maar daar lijkt het accent niet op te liggen.

De discussie over diversiteit en inclusie spreekt
vooral het welvarende Westen aan. En het gaat over
hoe wij spreken. Tsja, wat zullen we ervan zeggen?

WAT IS INCLUSIEVE TAAL?

Volgens sommigen is ongelijkheid hardnekkig
verankerd in onze taal. Veelgebruikte woorden

en uitdrukkingen kunnen iemand beledigen,
stereotyperen of uitsluiten. De oplossing ‘om het voor
iedereen leuk te houden’is een inclusief taalgebruik.
We moeten massaal aan een nieuwe taal, want de
oude is zo banaal.

Inclusieve taal wil niemand uitsluiten of beledigen.
Het uitgangspunt is dat alles begint bij luisteren

naar degene met- of over wie gesproken wordt.

Dat klinkt goed. Maar het heeft ook consequenties.
Je moet namelijk maximaal rekening houden met
iemands zélfbenoemde identiteit. En je boodschap
dan afstemmen op hoe iemand zich diep van binnen




voelt. Bijvoorbeeld over diens gender, seksuele
oriéntatie, huidskleur, religie, afkomst, nationaliteit
en fysieke of mentale vermogens. Niets hiervan staat
ter discussie. Bovendien ligt het tegenwoordig erg
gevoelig, hoe iemand zich diep van binnen voelt.

Grofweg zijn er drie aandachtspunten. Inclusieve taal:

is genderneutraal,
houdt rekening met etniciteit en
het koloniale verleden, en

® respecteertiemands lichamelijke
en psychische gesteldheid.

GENDERNEUTRAAL

‘Beste mevrouw/meneer’ kan niet meer. Ook
‘dames en heren’ sluit mensen uit die zich niet zo
identificeren. '‘Beste reiziger’ vindt men beter om u
erop te wijzen dat de trein te laat is. En om iedereen
op school zich welkom te laten voelen, adviseren
deskundigen ‘goedemorgen leerlingen’ in plaats van
‘dag jongens en meisjes’ Pas ook op dat u niet per

ongeluk stelt dat iemand ‘geboren is als jongen of
meisje’. Dat moet nu zijn: ‘bij geboorte geregistreerd
als jongen/meisje’. Zo zorg je ervoor dat je niemand
een genderidentiteit oplegt. Dat schept ‘een veilige
sfeer’ Lekker veilig, die klas van uw eventuele
(klein)kinderen (m/v/x).

RACISTISCH, KOLONIALISTISCH

EN SLAVERNIJVERLEDEN

Zwart-wit denken is vaak niet goed, maar in spreken

en schrijven lijkt het juist wel de bedoeling. Volgens
wetenschappers en activisten moeten we ‘zwart’ en ‘wit’
gebruiken, in plaats van ‘bruin’ of ‘blank’.‘Minderheden’
mag niet, beter is ‘gemarginaliseerde mensen’ Wilt u
voor hen opkomen door ze ‘een stem te geven’, dan
kunnen somimigen daar ook niet mee leven? Dat zo
zeggen getuigt van een redderssyndroom die neigt naar
grootheidswaan (One World). Wel mag je iemand ‘een
podium bieden’ Maar het is mij een raadsel waarom.

Is het wel aan u of mij om dat podium te bieden?

Het is toch niet ons podium?

‘Inheems’ mag niet, dan suggereer je primitief en dat
is niet lief. Ook ‘ontwikkelingsland’ is fout, maar er is
nog geen alternatief. Spreekt u over ‘moderne slavernij’
dan is het weer mis. Het gaat om ‘betaalde arbeid die
extreem laag gehonoreerd is’ Zo'n oneerlijk slavernij-
vergelijk zet ‘nazaten van tot slaaf gemaakten’ te kijk.
En gooi ‘het Midden-Oosten’ maar overboord, deze
term is ook niet hoe het hoort.? Enzovoort, enzovoort.

Wat ik maar probeer te zeggen: de inclusieve lijst
bevat oneindig veel uitsluitingen. Heel veel woorden
en uitdrukkingen kunnen niet meer. Communiceren
wordt zo wel heel ingewikkeld.

MENSEN MET EEN BEPERKING

En dan heeft inclusieve taal, terecht, ook cog voor
mensen met een beperking. Dat gaat echter zo ver,
dat ik de vorige zin eigenlijk niet mocht schrijven. De
uitdrukking ‘oog hebben voor’ kan namelijk mensen
met een visuele beperking kwetsen. We moeten niet
blind zijn voor de gevolgen daarvan, maar mogen dat
niet zo stellen. Veel woorden en uitdrukkingen zouden
‘de superioriteit van de valide machtsgroep” versterken.
En zo gaat de lijst maar door. Discriminatie ‘idioot’ of
achterlijk’ noemen is pijnlijk voor mensen met een laag
|Q. Een *handboek’ mag niet, want niet iedereen heeft
een hand. Wat is hier toch allemaal aan de hand?

1 Een soort vrederijk naar menselijk inzicht. Dit jaar vindt een
belangrijke SDG-top plaats op 18-19 september.

2 Ze hebben al een stem, maar die wordt niet gehoord.

3 Ditvinden sommigen ‘een foute term bedacht door egofistische,
witte mensen die het rijke Westen als uitgangspunt nemen’

4 Validisme: discriminatie van mensen met een beperking.
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TAAL EN CULTUUR

Richtlijnen voor inclusief taalgebruik vliegen ons

om de oren. Aan de lopende band worden nieuwe
zinsconstructies bedacht orm maar met iedereen
rekening te houden. Zodat we niemand uitsluiten

en geen schadelijke stereotypen gebruiken. Terwijl
iedereen zich dus altijd gekwetst mag voelen en

dat gevoel nooit ter discussie staat. “Het draait er
uiteindelijk om dat je mensen niet afstoot of uitsluit.
Want woorden, zelfs hele kleine, kunnen pijn doen”,
aldus communicatie-expert Challouki. Je vliegt al snel
uit de inclusieve bocht.

Het hangt allemaal samen met onze moderne wereld.

In onze cultuur regeert de identiteitspolitiek. leders
persoonlijke, innerlijke gevoel staat centraal. Ga je
daar niet in mee of kies je je woorden verkeerd, dan
zou je een ander beperken of beschadigen. En zo is
het hek van de dam. lemand kan zich werkelijk om
alles, op elk moment, beledigd voelen. Velen staan
met de mond vol tanden, of durven nauwelijks nog
iets te zeggen.

INCLUSIEVE BIJBELS?

De inclusieve taal gaat ook met de Schrift aan de
haal. Sinds 2006 heeft Duitsland een inclusieve
Bijbelvertaling: de ‘Bibel in gerechter Sprache’ (Bijbel
in rechtvaardige taal). Deze zwakt gewelddadig
taalgebruik af en houdt rekening met feministische-
en bevrijdingstheologie. God wordt als vrouw
aangesproken en gevoeligheden rond slavernij
worden voorkomen. In het Engels is er sinds 2009
‘The Inclusive Bible’ (de inclusieve Bijbel), die aansluit
op de tijdsgeest. En ook in nieuwere Nederlandse
vertalingen verschuift het accent naar ‘zo veel
mogelijk mensen insluiten’ Gelukkig kunnen we nog
kiezen voor Bijbelvertalingen zonder de censuur van
onze moderne cultuur. Vooralsnog dan.

Prof. Kinneging waarschuwde in juni 2021 dat ‘als er
geen tegenstand en tegenbeweging komt, de Bijbel
over een jaar of tien een verboden boek is’ In juni
2023 werd in de Amerikaanse staat Utah de Bijbel uit
klaslokalen (van in totaal 74.000 leerlingen) gehaald,
nadat er een klacht was binnengekomen over de
‘vulgaire en gewelddadige inhoud’ Staat dit ook ons
te wachten? Wordt de Bijbel een 18+ Boek? Of kan

er straks alleen ‘gekozen’ worden voor een inclusieve
Bijbel, die minder aanstootgevend is?

Op dit moment dringen problemen met het Nieuwe
Nederlands zich al aan. In ons land wordt het
maken van een (binair) onderscheid tussen man en
vrouw dikwijls niet meer getolereerd.® En mensen
vinden het verkondigen van een absolute waarheid
(bijvoorbeeld dat Jezus de enige Weg is, Johannes
14:6) arrogant en verkeerd. Mogen we nog spreken
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van een zondeprobleem? Durven we de noodzaak van
bekering nog te benoemen? Kunnen we het Evangelie
nog brengen? Want er schuilde een addertje onder het
inclusieve gras: moderne mensen zijn graag ‘intolerant
naar intolerantie’ En ieder doet wat goed is in zijn
eigen ogen.®

ONZE WOORDEN EN GODS WOORD
Misschien is het verleidelijk om op het inclusieve
vocabulaire te reageren. En misschien is het soms
nodig om in verzet te gaan. Er valt veel over te zeggen.
De Bijbel roept ons op om in ieder geval behoedzaam
onze woorden te kiezen.”

Veel mensen in ons land leven zonder fundament.
Sommigen klampen zich zo vast aan hun
‘diepgevoelde’ identiteit of aan de zoektocht
daarnaar, dat ze steeds gezien en bevestigd moeten
worden. En zich om het minste of geringste gekwetst
kunnen voelen. Dat is droevig. Qok Nederland is een
zendingsveld.

In veel landen wereldwijd, woedt er een heel andere
strijd. Mensen zijn er niet met taal bezig, maar met
basisbehoeften als eten en onderdak. Voor zover
daar een woordenstrijd is, is die wezenlijker: namelijk
om toegang tot Gods Woord. Een uitdaging bij
ongeletterdheid, of wanneer er (iberhaupt geen Bijbel
is in de moedertaal. En vaak gaat evangelisatie daar
met vervolging gepaard.

Waar je ook woont, de weg naar bevrijding is
uiteindelijk geen taalstrijd, maar een geestelijke strijd.
De overwinning is al behaald. De Heere Jezus bracht
het volmaakte offer. Bevrijding komt door Zijn offer
aan te nemen en te sterven aan jezelf,

Wat zijn werkelijk gevoelige woorden? Ik denk aan
Johannes 19:30: ‘Het is volbracht!’

Wat is werkelijk inclusieve taal? Wat dacht u van
Johannes 3:16: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij
zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’

Ken Gods Woord. En spreek woorden die nodig zijn,
opdat iemand niet achterblijft wanneer de Heer
terugkomt. Dat is inclusief. Soms vergt dat stevige
woorden. Vaak een luisterend oor. En altijd gebed.

A Roy Kloet

5 Dat torpedeert getrouwe boodschappen over schepping
(Genesis 2 en 3) én toekomst (Efeze 5:31-32).
6 Lees ook 2 Timotheiis 3: 1-5.
7  Bijvoorbeeld Spreuken 13:3,15:4,18:21; Jakobus 3:2; 1 Petrus 3:10-11.
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We
hebben

Mijn ouders hielden veel van me,
maar waren zij volmaakt? Zeker niet,
net als ikzelf dat ook niet ben.

De perfecte vader en moeder is er op

de hele wijde wereld niet te vinden.

lke vader en moeder maakt fouten, ook

die van zijn kinderen houdt en Vel het
ouderschap een serieuze zaak maakt. -
En God vraagt van kinderen om daar niet

_dwaas. maar verstandig mee om te gaan. Om. onze

ouders vreugde te geven en geen verdriet, En dat

- kan door ze te erenl Het is €én van de tien ge_bode_n.

HOOG IN HET VAANDEL _

Ook in het Nieuwe Testament staat dit gebod
hoog in het vaandel. Efeze 6 zegt: ‘Eer je vaderen
moeder opdat het je goed gaat en lang leeft op
aarde’(vers 2-3). Dus niet alleen onze ouders zullen

“ er wel bij varen, ook wijzelf!

God plaatst ‘eren van onze ouders’ langs heel

~ onze levensweg zodat onze ouders en ook wijzelf

gezegend kunnen worden. Dit vraagt patuurlijk
om daden! Het houdt in dat u - ondanks dat u
haarscherp ziet wat er aan uw ouders mankeert -
toch respectvol over hen praat en met ze omgaat.
Dat u ze liefde en aandacht geeﬁ; ze vergeeft als
dat nodig is. Dat u ze af en toe bezoekt en ze dan
een warme knuffel geeft of dat u met ze belten
met geduld naar ze luistert, ook al hebben ze de
dingen al tig keer verteld. En als er moeilijke dingen

“waren in het verleden, dat u ook het goede dat ze

u hebben gegeven niet vergeet. Wat schieten we
als kinderen hierin vaak tekort..

sereuren (G

Een verstandige zoon (dochter) is een
genoegen voor zijn ouders, rriaon_r een
dwaze zoon (dochter) doet hun verdriet”
- (_Spreukén: 1_0:1, HTB).

REDEN GEVEN VOOR VREUGDE
Zondag 39 van de cathechismus zegt bij vraag 104

_ Wat eist God in het viffde gebod? Antwoord: “Dat

ik aan mijn vader en moeder en aan allen die gezag
over mij ontvarigen hebben, alle eer, liefde en trouw
bewijs, mij aan hun goede onderwijzing en tucht met
gepaste gehoorzaamheid onderwerp en ook met hzm
zwakheid en gebreken geduld heb?

Toen ik volwassen werd, hoefde ik niet meer mijn
ouders te gehoorzamen. Maar respec:t then en IleFde

- geven, dat blijft!

Als uw ouders nog leven, zou ik u willen uitdagen
om - zoals onze tekst het zegt - wijs te ziin en hen
niet onnodig verdriet te doen, maar hen veel reden -
geven voor vreugde! - -

We hebben allemaal wat, we zijn a'lleméél.;aar, toch
houden we van elkaar! Laat dat de uitdaging zijn!

- A Els terWelle

1 Liedje van Elly en Rikkert
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BIJBEL EN MAATSCHAPP _

Misschien vind je dit een vreemd onderwerp om te
bespreken in Het Zoeklicht. Er is immers geen kerk of
gemeente in Nederland of Vlaanderen te vinden waar
gebed geen plaats heeft. In elke sarmenkomst of dienst
waar dan ook gehouden, wordt gebeden. En vraag

het maar aan elke willekeurige voorganger of pastor,
allemaal zullen ze het belang van gebed erkennen.
Een gelovige bidt. Dat hoort erbij. En dan toch de
vraag ‘maar waarom dan’? Nou, juist omdat het zo
vanzelfsprekend is! Vele gelovigen staan er namelijk
helemaal niet bij stil waarom bidden goed is, maar het
is een verrijking om dat wel eens te doen.

REDEN 1. BIDDEN IS COMMUNICEREN

MET GOD

Het christelijke geloof is geen leer of filosofie. Het heeft
uiteraard wel een leer, maar dat definieert niet wat
geloven is. Nee, in essentie is christen zijn geloven in
een persoon: Jezus de Christus. Hij is de Zoon van God,
de Messias, God Zelf, Die op aarde kwam om voor de
zonden van ons mensen te sterven. In Hem is leven,

in Hem is verlossing en bevrijding, door Hem kunnen
wij opnieuw geboren worden. Kortom wij worden door
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Hem verzoend met God. Ons geloof is in de kern
een levende relatie met God door, in en uit Jezus.
lemand die Christus niet kent, maar wel gelooft in
principes van naastenliefde en goeddoen, is een
heel eind op weg, maar daarmee nog geen christen.
Niemand komt tot de Vader dan door Hem immers.
Het nieuwe leven als kind van God is enkel mogelijk
omdat onze Heer leeft en wij met Hem.

Christen zijn betekent dus een levende relatie

met de Heer en net als elke relatie wordt ook deze
sterker door communicatie. De meest directe
communicatievorm die hierbij voor ons beschikbaar
is,is het gebed. Zeker als het gecombineerd wordt
met, in biddend opzien, lezen uit Gods Woord.

Dan spreken wij met God en spreekt Hij met ons
daardoorheen. Dan delen we het intieme van ons
(gebeds)leven met Hem in liefde, in Zijn nabijheid en
in onze afhankelijkheid van Hem.

Dit element van communicatie met God is cok
een Bijbels gegeven. Mozes bijvoorbeeld praatte
rechtstreeks met God als de leider van het volk in




de woestijn. En Jezus Zelf leerde ons het belang van
gebed als communicatie (zie bijvoorbeeld Matthels
6:6-8). Hij nam Zelf ook regelmatig tijd voor gebed
tijdens Zijn bediening. Steeds weer lezen we dat Hij
Zich terugtrekt om in gebed Zijn Vader te zoeken in
Zijn aardse leven (een voorbeeld hiervan vinden we
in Lukas 6:12). Hij is ons daarin tot voorbeeld.

Het eerste antwoord op ‘waarom bidden? is daarmee:

gebed is communicatie. Relaties worden in stand
gehouden en groeien door communicatie en de
meest directe vorm van communicatie met onze
Heer, is het gebed.

REDEN 2. BIDDEN IS GOD EREN

Maar bidden is meer. Het is niet alleen communiceren
met onze God, het is ook Hem eren. Denk maar aan
de eerste zin van het gebed dat Jezus leert, het

‘Onze Vader’ (Matthels 6:8-13). Dit gebed opent met
de woorden: ‘Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw
Naam worde geheiligd’ Daarin zit een wens, maar

ook een opdracht. Wij willen dat God wordt vereerd,
dat komt Hem toe en dat moet ook vorm krijgen via
onze gebeden. De Bijbel leert ook dat gebeden een
offerande voor God zijn. In Psalm 141 lezen we: ‘Laat
mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan,
laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn’
(vers 2). En in Openbaring 8 lezen we: ‘En er kwam

een andere engel, die met een gouden wierookvat bij
het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk
gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle
heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen.
En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden
van de heiligen, uit de hand van de engel op tot voor
God.. (vers 3-4). In deze verzen zit een verwijzing naar
de dagelijkse gebeden die de priesters uitspraken bij
het reukofferaltaar waar zij in hun tempeldienst een
geuroffer brachten.

Het tweede antwoord op de vraag ‘waarom bidden?’
is dat God geéerd moet worden en dat onze gebeden
daar onderdeel van zijn.

REDEN 3. GOD LAAT ZICH VERBIDDEN
Bidden is niet alleen praten en Gad eren, het werkt
ook iets uit. God luistert naar de gebeden van Zijn
kinderen en Hij laat Zich daardoor verbidden. Daar
zijn talloze Bijbelse voorbeelden van. We lazen net al
van Openbaring 8, waar het gebed van de gelovigen
een ral speelt in de voltrekking van het ocordeel van
het zevende zegel (zie vers 1 tot en met 5 aldaar).
Maar denk ook aan Abraham die in gesprek met
God al biddend smeekt om het behoud van Sodom
en Gomorra (Genesis 18:23-33). God laat Zich door
hem verbidden tot terughoudendheid, want als er
maar tien rechtvaardigen zijn, zal Hij de stad niet

vernietigen. Of denk aan het gebed van Elia als

de overleden jongen weer tot leven mag komen

(1 Koningen 17:17-24). Een ander voorbeeld vinden

we bij Hizkia. Zijn gebed verlengde zijn leven met

15 jaren (Jesaja 38:1-5). Tot slot kun je denken aan

de vele keren dat Mozes tot God bad om het volk

te sparen en God dat deed.

Maar God laat Zich ook verbidden als het aankomt
op onszelf en ons eigen persoonlijke geloofsleven.

Als wij bidden om heiliging, reiniging, vorming en groej,
dan zal God ons vormen. Gebed geeft in deze zin
focus, want je gebed wordt aldus een aansporing voor
Jjezelf om te gaan en te doen. Ga maar eens direct
ergens voar bidden voordat jij je dag ingaat en je

zult ontdekken dat je juist dat specifieke onderwerp
veel bewuster meeneemt de dag door. Persoonlijk

bid ik vaak voor openheid en opmerkzaamheid

om de kansen die ik krijg om mijn geloof te delen,

ook te grijpen. En dat werkt. Het gebed maakt mij
daadwerkelijk concreet opmerkzamer gedurende mijn
dag. Fen ander voorbeeld (en ook een hele uitdaging,
zo besef ik terwijl ik dit opschrijf): ga maar eens
bidden voor iemand waar je ruzie mee hebt. Bid maar
eens voor iemand die jou gekrenkt heeft, voor iemand
die je eigenlijk diep in je hart liever ziet gaan dan
komen. Voor zo iemand bidden maakt dingen anders,
want voor je het weet verandert de gesteldheid van je
hart en bezie je de ander met ogen van genade. Dat is
de kracht van gebed.

Het derde antwoord op ‘waarom bidden? is dus

dat gebed ons vormt in onze ziel als gelovige en dat
gebed impact heeft op situatie en de wereld om ons
heen. God laat Zich verbidden!

GEBED IS EEN LEVENSLIJN

Z0 zijn er meerdere redenen om te bidden als
gelovige, waardoor duidelijk wordt dat het gebed een
fundamenteel onderdeel is en blijft van een leven

in geloof. Het is hét communicatiemiddel bij

uitstek voor gelovigen om met hun Heer te praten.
Onze geloofsrelatie kan niet zonder.

Daarnaast eren wij God met onze gebeden. Wij
mogen onze gebeden zien als offerandes voor Hermn
en we mogen in onze gebeden tijd nemen om God te
verheerlijken en grocot te maken. Dat komt Hem toe.
Tot slot is gebed werkzaam. Het werkt uit in ons

en vormt ons in onze wandel met de Heer. Het

is een belangrijk onderdeel van geestelijke groei.

Het is daarbij een Bijbelse waarheid dat God Zich
kan laten verbidden. Dat mag ons moed geven en
vrijmoedigheid om Hem te zoeken met alles wat

ons bezighoudt. Gebed is een levenslijn voor het
geloof van ons allemaal.

A Roelof Ham

HET ZOEKLICHT




m GEBED

Gebedsgroepen

Naar aanleiding van een oproep eind vorig jaar, hebben verschillend Zoeklichtlezers hun huis open-

gesteld voor gebedsbijeenkomsten. Er is veel geestelijke strijd en gebed is zo nodig in deze tijd.

Bekijk hier of er een groep bij u in de buurt zit. U kunt de contactpersoon bellen voor het adres en verdere

informatie (tijd, frequentie, etc.).
Dilbeek
Fam. De Schuytener (02 / 5687224)

Kortessem
Dhr. J. Wagemans (0496 - 247682)

Wulpen — Koksijde
Dhr. De Saeger (0495-526161)

Alblasserdam
Fam. Stam (078 - 6914852)

Apeldoorn
Farm. Mul (06 - 13996367)

Assen
Mw. M. Riksten - Esveld (06 - 13265339)

Barneveld
Fam. Hendriks (06 - 34401127)

Ede
Mw. Boezer (06 - 33628480)

Elst (Gld)
Fam. Muilwijk (06 - 54236445)

Groeningen
Fam. Verbeek Wolthuys (06 - 15300107)

Heemskerk
Fam. Pesch (06 - 13156403)

Hoogersmilde
Fam. Terreehorst (0592 - 268752)

IJsselmuiden
Fam. Sluiter (06 - 15542859)

Middelburg
Mw. Otto (0118 - 625779)
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Musselkanaal
Fam. Scotto di Minico (06 - 11489778)

Oegstgeest
Mw. Dirkzwager (071 - 5175040)

QOud-Vossemeer
Fam. Durand (06 - 41373794)

Oldekerk (Gr)

Mw. Feijen - van der Meer
(06 - 42078989)

Rijssenhout
Dhr. A. Rijnders (06 - 13063983)

Workum
Dhr. H. Visser (06 - 38234177) en
Dhr. K. Hofman (06 - 21327465)

Zeewolde
Fam. Van der Woude (06 - 11348112)

Zutphen
Dhr. Martinus (0575 - 515859)

Vrouwengebedsgroep (digitaal)
www.she-event nl

Spijkenisse
Fam. Volders (0181 - 619178)
Oldekerk
Urk o
Dhr. Koffernan (06 - 12688465) Workum o O
O sl lkanaal
usse. a4
Vleuten (Utrecht) O  Hoogersmilde
Dhr. W. de Baat
(06 - 26482726) ;
Heemskerk IJsselmuiden
Wittem O : i
Fam. Van der Waard oRijssen_h{)ut e deo
e o Apeldo'orro
Oegstgeest Vlenen Zutphen
Barneveld
Spijkenisse o
i Alblasserdam S
Middelburg O Groeningen
Oud- : ]
5 Vossemeer <
Wulpen - Koksijde o
O Kortessem W,it_f:é{ﬁ-_
Dilbeek




iet alleen in de politiek, maar in de

hele samenleving is er sprake van

taal waar soms meer de spierballen

spreken dan de taal van Spreuken 25
vers 11: ‘Het juiste woord op de juiste tijd is als
een gouden appel op een zilveren schaal’

ERGERNIS EN BOOSHEID

Zelfs bij David zien we dat hij de spierballentaal
op een gegeven moment maar moeilijk in
bedwang kan houden om ze te laten spreken in

plaats van de taal van de liefde (1 Samuel 25:2-28).

De geschiedenis speelt zich af als David al tot
koning is gezalfd door Samuel maar nog niet in
functie is. Hij zwerft met een klein huurlegertje
rond en is afhankelijk van een mix van giften en
belasting. In ruil daarvoor biedt hij bescherming
aan tegen opdringerige vijandelijke troepen.

Op een gegeven moment reizen zijn mannen af
naar het huis van Nabal, een nakomeling van de
verspieder Kaleb, om daar de belasting te innen.
Nabal heeft het schijnbaar helemaal gemaakt
en beschikt over enorme aantallen vee en zou
in onze tijd in de Quote 500 staan als een van
de rijkste mannen. Maar belasting betalen,
waarvan hij zelf nota bene de hoogte mocht
bepalen, daarvan houdt Nabal niet.

Terwijl hij zich tegoed doet aan een groot
tuinfeest stuurt hij de mannen van David
onverrichter zake bruut weg. “Wat heb ik met
die David van doen”, horen we hem nog zeggen.
Als David dit hoort reageert hij uit ergernis en
boosheid. Hij maakt zich met een leger strijdbare
mannen op om tegen Nabal op te trekken en
hemn een lesje te leren! Het wordt er allemaall
niet mooier op. Het dreigt uit te lopen op een
harde gewelddadige confrontatie.

DOE HET NIET!

Dan komt dit alles de vrouw van Nabal ter ore.
Blijkbaar was ze niet thuis toen Davids mannen
aankwamen. Ze begrijpt de situatie en omdat
ze haar man Nabal kent (wiens naam ook nog
zoiets als ‘nietsnut’ betekent) besluit ze beladen
met geschenken naar David te reizen. Met een
indrukwekkende verschijning komt Abigail

ten tonele. David ziet haar over een berghkloof
naderen en is onder de indruk van haar. Met
verve en wijsheid doet ze haar uiterste best de
spierballentaal van David met alle ongetwijfeld
nare consequenties van dien om te buigen naar
de taal van het hart, van barmhartigheid en
vrede. “Hoe kun je straks koning zijn en voaor je
land de vrede zoeken en toekomst bieden als
de spierballen het winnen van de taal van de
shalom? Doe het niet David, zie af van wat je nu
misschien als rechtvaardig ziet, maar wat niet de
basis voor de toekomst en zegen kan zijn.”

Het optreden van deze moedige Abigail werpt
haar vruchten af en David ziet verder af van de
strijd. Hij zal, als Nabal niet veel later overlijdt,
Abigail zelfs tot vrouw nemen. Hoewel ze
weliswaar niet in de geslachtslijn van de Heere
Jezus staat kun je deze Abigail wel een van de
geestelijke moeders van Israél noemen. Ze is een
moedige weerhouder van het kwaad, een rol die
we ook als christelijke gemeente mogen hebben
voordat de Heer terugkomt (2 Thessalonicenzen
2:1-7). Soms is getuige zijn niet alleen iets doen,
zoals vredestichter zijn, liefde en barmhartigheid
tonen in woord en daad, maar ook een duidelijk
‘nee’ laten horen en weerhouders zijn van het
kwaad. Zulke Abigails kunnen we best meer
gebruiken in een wereld vol spierballentaal.

/2 Paul Prijt

HET ZOEKLICHT




BIJBELSTUDIE

Het gebed is geestelijke omgang met God. Toch ligt dit voor vele gelovigen
moeilijk, want hoe doe je dat dan? In dit artikel gaat Wietse van der Hoek
daarop in aan de hand van Efeze 3:12-21. Hij geeft ons geestelijke én
praktische tips voor ons persoonlijke gebed.

HET ‘SUCCES’ VAN GEBED
Er gaat een verhaal rond over de bekende prediker
Charles Haddon Spurgeon, die een goed lopende
gemeente in Londen bediende eind 19e eeuw. Hij
leidde op een dag een paar journalisten rond door
de grote Metropolitan Tabernacle. In die tijd was
het een van de grootste kerken van Engeland met
wekelijks tienduizenden bezoekers. De journalisten
verwonderden zich over deze ontwikkelingen aan
de zuidkant van de Theems en vroegen naar de
sleutel van het grote ‘succes’ van deze gemeente
en haar predikant. “Kom maar mee, dan zal ik het je
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laten zien”, zei Spurgeon en hij nam de journalisten
mee door een klein deurtje achterin de encrme
kerk. Na de trap te zijn afgedaald en wat gangen
doorgewandeld te hebben, kwamen ze uiteindelijk
in een kleine lege ruimte met enkel wat kussens op
de grond. “Hier is deze kerk begonnen!”, zel Spurgeon.
“Dit is onze gebedsruimte waar wekelijks tientallen
mensen op hun knieén bidden en smeken om Gods
werking in de gemeente. Gebed is de motor van
onze gemeente en de grond van ons gemeentezijn”
Verwonderd en verbaasd verlieten de journalisten
Metropolitan Tabernacle.



9 9 Als God onze hemelse Vader is
en de Schepper van alle dingen,
tot wie zouden wij ons anders richten?
Van wie zouden we het anders verwachten?
Waarom zou ik dan nog mijn knie

voor geld, macht of andere afgoden?

ZEGGEN WIJ SPURGEON NA?

Zouden we vandaag in veel kerken Spurgeon na
kunnen zeggen? Zouden wij hem persoonlijk na
kunnen zeggen als ons gevraagd wordt naar ons
gebedsleven: “Gebed is de motor van mijn leven”™?
Helaas is mijn bevinding dat veel bidstondgroepen
in gemeenten bestaan uit een kleine trouwe groep
mensen en dat persoonlijk gebedsleven bij veel
christenen niet verder komt dan wat bekende
prevelementjes rondom het eten, die intensiever
of juist minder worden zodra ellende en tegenslag
in het leven komen. Dit staat in sterk contrast

met wat we lezen in Gods Woord over de
plaats van het gebed in ons leven.

GEBED IN DE EFEZEBRIEF

Eén van de rijkste voorbeelden van gebed vinden
we in Efeze 3:12-21. De apostel Paulus geeft

ons hier een inkijkje in zijn gebedsleven waar

we veel van kunnen leren. De context van dit
Bijbelgedeelte is de Efezebrief. Hierin zet Paulus
in de eerste drie hoofdstukken klip-en-klaar
uiteen wat het Evangelie van Jezus Christus
betekent voor Jood en heiden. Het doorademt de
blijdschap en verwondering over de rijke genade
door het volbrachte werk van Christus, voor
eenieder die wil geloven. Uiteindelijk komt het
tot de heerlijke conclusie in Efeze 3:12: ‘In Hem
hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang

met vertrouwen, door het geloof in Hem!

Deze tekst doet mij sterk denken aan Hebreeén
4:14-16 en het is de waarachtige grond van een
rijk gebedsleven! Het is de reden waarom Paulus
ziin knieén niet buigt voor de keizer van Rome die
hem op dit moment van schrijven gevangenhoudt.
Paulus buigt zijn knieén alleen voor de Vader
(vers 14). En de redenen die hij daarvoor heeft,
zouden ook voor ong christenen in de eindtijd
moeten gelden. Paulus reikt ons in Efeze 3 de
diepe waarde aan van een rijk gebedsleven, die
ons mag helpen om de moed niet te verliezen
onder alle omstandigheden (vers 13), maar ook
om te ontdekken wat de waarde en kracht van
het gebed is (vers 14-21).

GEBED IN LIJN MET GODS WOORD

Paulus laat ons zien dat de bidder weet waar hij of
zij het zoeken moet. Bidden is onderwerping aan
de wil van God. Daarom bidden we om Christus’ wil,
uit genade en buigen we onze knieén alleen voor
Hem die alles gemaakt heeft. Uit Hem, in Hem en
tot Hem zijn alle dingen. En dat is precies wat we
lezen in vers 15 als Paulus spreekt over de Vader
‘naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde
genoemd wordt. Als God onze hemelse Vader is en
de Schepper van alle dingen, tot wie zouden wij
ons anders richten? Van wie zouden we het anders
verwachten? Waarom zou ik dan nog mijn knieén
buigen voor geld, macht of andere afgoden?
Paulus’ verdrukkingen zijn juist het gevolg van het
feit dat hij zijn knieén niet buigt voor de keizer van
Rome en zijn trawanten. Hierin ligt de volharding
van de heiligen in de eindtijd, zoals we onder
andere ook lezen in het Bijbelboek Openbaring.
Gebed in lijn met Gods Woord helpt om het

juiste zicht hierop te houden.

HET ZOEKLICHT
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We mogen
* een God
kennen die bij
machte is meer te
doen dan wat wij

DE EFFECTEN VAN GEBED

Maar als we naar de wil van Christus gaan bidden

tot onze Vader in de hermel, dan mogen wij de volle
uitwerking van het Evangelie ontdekken in ons leven.
En de volle uitwerking is niet een leven waarin alle
angsten en pijnen verdwenen zijn en wij al onze
wensen in vervulling zien gaan, zoals welvaartspredikers
ons doen geloven. Dit is niet wat Paulus ons voorhoudt.
Paulus laat ons zien dat we met vrijmoedigheid mogen
bidden om onder andere kracht, liefde en geloof om

te dragen wat we te dragen hebben tot de dag van

Zijn komst. We zien dat ook terug in Efeze 3:16-19.

Tot vier keer toe lezen we daar het woordje ‘opdat;,

wat betekent dat het gebed een praktisch effect

heeft. Laten we deze effecten eens op een rijtje zetten:

1. ‘opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn
heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door
Ziin Geest in de innerlijke mens.. (vers 16). We
proeven hier de werking van Gods Heilige Geest
door in verbinding te staan met onze Vader in
de hemel. Door het gebed heen mogen we de
rijkdom van Gods heerlijkheid smaken. Deze
heerlijkheid is datgene wat Paulus beschreven
heeft in de eerste drie hoofdstukken.

2. ‘opdat Christus doar het geloof in uw harten waont
en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent...
(vers 17). Datgene wat de Geest in ons hart legt
is de liefde van Christus, want de inwoning van
de Heilige Geest is de inwoning van Christus. En
als Christus in ons woont door het geloof, woont
daar Zijn liefde die we zo hard nodig hebben
om staande te blijven om het grote gebod te
volbrengen. Hier mogen we dagelijks om bidden.

3. ‘opdatu ten volle zou kunnen begrijpen, met alle
heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en
hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,
die de kennis te boven gaat.. (vers 18 - 19a). De
dagelijkse orngang met God in gebed zorgt voor
een intense relatie die in alle opzichten verdiept
wordt naar mate wij bidden en Bijbellezen. Een
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rijk gebedsleven zorgt voor een sterke verdieping
van ons geloofsleven en een breder zicht op de
heerlijkheid van Christus in al zijn facetten.

4. ‘opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid
van God’(vers 19b). God leren kennen en ervaren
begint niet bij kennis, cok niet met goede werken,
maar begint bij de liefde van God. Het is een liefde
die alle kennis te boven gaat zoals Paulus schrijft
in 1 Korinthe 13. Kortom, de volheid van God en
het kennen van God begint met gebogen knieén
en het gebed om de volheid van God in onze lege
harten, maar ook in een wereld vol leegte
en liefdeloosheid.

WE BIDDEN NOOIT TEVERGEEFS

En wat de kracht van die liefde is heeft God ons
bewezen in Zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de
vervulling van alles wat wij maar kunnen wensen of
bidden. Hij heeft aan het kruis en in Zijn opstanding,
bewezen dat de liefde sterker is dan de dood. Hjj
heeft bewezen dat, als wij bidden in Zijn naam, we
nooit tevergeefs bidden. Want zo zegt vers 20: ‘Hem
nu Die bif machte is te doen ver boven alles wat wij
bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in

ons werkzaam is..” Wat een heerlijke afsluiting! We
mogen een God kennen die bij machte is meer te
doen dan wat wi] bidden of denken. Wat een rust
voor het hart, te weten dat we die hemelse Vader met
vrijmoedigheid en vertrouwen mogen naderen, door
het geloof in Jezus Christus. Ja, laten wij diep in ons
hart insternmen met de woorden van vers 21: ‘Hem zij
de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in
alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.

/% Wietse van der Hoek
voorganger Baptistengemeente Beth-El Hoogeveen

PRAKTISCHE TIPS VOOR
EEN LEVEND GEBEDSLEVEN:

ol
.

Laat je gebed persoonlijk en eerlijk zijn.

2. Zorg dat gebed en Bijbellezen hand in
hand gaan.

3. Laat je verlanglijstjes los, en zoek naar
de wil van God in je gebed.

4. Zorg voor vaste momenten van gebed
op je dag.

5. Voorkom sleurin je gebedsleven door
verschillende werkvormen toe te passen.

6. Bid samen met mensen als je alleen
bidden maeilijk vindt.

7. Durftijdens het bidden ook momenten

van stilte toe te laten.




OPMERKELIJK g

Europeanen fervent voorstander van abortussen

Een duidelijke meerderheid van de Europese bevolking is voorstander van legale abortussen.

Abortus zou in de meeste of in
alle gevallen een kwestie van vrije
keuze moeten zijn. Dat is de mening
van de meeste Furopeanen, zo
blijkt uit een enquéte van het
Amerikaanse Pew Research Center.
In de meeste Europese staten die
werden benaderd, was een grote
meerderheid voorstander van
legale abortussen. In Zweden is
dit percentage zelfs 95 procent. In

Agressie tegen christenen in Israél

Frankrijk zijn dat er 87, in Nederland
85 en in Duitsland 84 procent. Een
uitzondering is Polen, waar het
aandeel voorstanders van abortus
slechts 56 procent is. De studie
concludeerde dat in landen waar
meer mensen zeggen dat religie
belangrijk voor hen is, mensen
minder geloven dat abortus legaal
moet zijn.

(Bron: CNE News)

De afgelopen maancdlen is er een toenemende trend te zien van agressie tegen christenenin Israél.

Aan een Pools klooster in
Jeruzalem zijn vernielingen
aangebracht. Ook een Duitse abt
bij de Klaagmuur werd verzocht
om zijn borstkruis te verbergen.
Over de motieven en de daders

is niets bekend. In een interview
laat de Latijnse patriarch van
Jeruzalem weten dat agressie
tegen christenen normaal lijkt
te worden. Hij noemde ook dat

kinderen spugen op christenen.

Hij brengt de ontwikkeling in
verband met de algemene
toename van geweld in Israél.
“Christenen zijn de zwakste
schakel in de ketting”

(Bron: RD)

Omstreden wet in Israél aangenomen

Met een meerderheid van 64 voor en O stemmen tegen heeft de Knesset de wet aangenomen die de

bevoegdheden van het hooggerechtshof drastisch inperkt.

Pal voor de stemming verliet
de voltallige oppositie het
parlement. Tot het laatste
moment werd onderhandeld
over een compromis vanwe-
ge de grote weerstand die de
wet opriep bij de oppositie
en ook in de samenleving,
waar al maandenlang grote
demonstraties tegen het
voorstel zijn gehouden. De
nu aangenomen wet blok-
keert de bevoegdheid van
het hooggerechtshof om de

benoeming van bepaalde minis-
ters of besluiten van de regering
of ministers daaruit als ‘onredelijk’
te veroordelen. Volgens de rechtse
coalitie heeft het hof daarmee een
veel te grote politieke rol. Maar de
oppositie en ook veel leden van de
strijdkrachten en het veiligheidsap-
paraat van Israél zien de ingreep in
de macht van het hof als afbraak
van de rechtsstaat omdat er nu
geen macht is die een meerder-
heidscoalitie kan corrigeren.

(Bron: ND)
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: MIDDEN-OQSTEN

~ gemakkel

~ bladen over| zer |

- qonéree_t:Voér Israél? Komen \
‘voor Israél? Juist nu, nu lsraé '

ieraan moest ik een paar weken geleden
denken, op een avond in het Brabantse
Giessen, waar ik was uitgenodigd om te
spreken over de toekomst van Israél. En
hoewel midden in de zomer, was er toch redelijk
wat belangstelling. Het idee achter deze avond wil
ik bespreken. Wellicht ter navolging door anderen,
om zo de betrokkenheid bij Israél en het Joodse
volk te vergroten.
Ze waren er namelijk een klein jaar geleden mee
gestart. Twee jongemannen. Ze ervoeren dat
de Heere hen riep om Israélavonden te gaan
organiseren. Ze zijn het gewoon maar gaan doen:
een spreker vitnodigen, mensen uitnodigen en
gaan. Dit was al hun derde avond.

EEN DROOM

Een klein begin kan uitgroeien tot iets groots.

Mijn droom is dat er, verspreid over ons land, meer
Israélbijeenkomsten gehouden gaan worden. En ook
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meer Israélbidstonden. Niet als een soort hobby,
maar omdat Israél en zeker de God van Israél dit
zo waard zijn. Het gaat ten diepste om de eer van
Zijn grote Naam!

Ooit heb ik eens geschreven: Misschien komt er een
tijd dat het alleen de christenen zijn die Israél nog
steunen. Maar ook dat was te positief gedacht. Heel
veel christenen steunen Israél al niet meer. Het is maar
een klein deel van hen die zich christen noemt, dat
Israél steunt. En zeker voor jongere christenen is het
niet vanzelfsprekend om bij Israél betrokken te zijn.

Zo graag wil ik de verbondenheid met Israél groter
zien worden. In onze kerken en in onze gemeenten, bij
onze (christelijke) politieke partijen. Bij iedereen die
zich christen noemt.

Het kan helpen als er Israélbijeenkomsten worden
georganiseerd. En hoe mooi zou het zijn als dit

ook in kerken en gemeenten zou gebeuren. Dat er

in samenkomsten regelmatig voor Israél en voor




|

het Joodse volk wordt gebeden en over hen wordt
gesproken.

Onbekend maakt onbemind, luidt een spreskwoord.
Zo geldt het ook voor Israél. Veel christenen weten
niet dat de Bijbel hen aanspoort om bij Israél en het
Joodse volk betrokken te zijn, voor hen te bidden,
hen te troosten, hun het Evangelie door te geven.
Wees mild voor hen die dit nog niet zien. Wellicht is
er ook een tijd geweest dat u hier geen oog voor had.
Daarom is het zo belangrijk hen hierop te wijzen.

CRISIS IN ISRAEL

Zeker nu, nu het crisis is in Israél, is onze
betrokkenheid nog noodzakelijker. De verdeeldheid
in de Israélische samenleving is groot. Ik schrijf deze
tekst op de dag nadat in de Knesset het eerste
deel van een wet is aangenomen om de macht van
het Hooggerechtshof in te perken. Het gebeurt in
dezelfde week dat de verwoesting van de eerste en
van de tweede tempel wordt herdacht. Honderden
reservisten hebben aangegeven legerdienst te
weigeren als deze wet zou worden aangenomen.

Laten wij voor Israél op de knieén gaan. Aan het begin
van de al genoemde Israélavond in Giessen begon ik
met de woorden: “Jullie zijn hier gekomen om meer te
horen over de toekomst van Israél. Maar misschien is
het voor Israél tot meer zegen als we deze avond met
elkaar gaan bidden voor land en volk”

De strijd, de aanval op Israél komt nu niet van buiten,
maar vindt plaats binnen het volk. De ene helft van
het volk staat lijnrecht tegenover de andere helft. Bij
ons in het Journaal en in onze kranten hoor en lees

je over de grote demonstraties tegen de regering
Netanyahu. Maar er is ook een andere kant. Wist u dat
vlak voor de sternming in de Knesset tienduizenden
Joden bij de Kotel (de Klaagmuur) waren om te bidden
dat de hervormingswet wel zou worden aangenomen?
Op de dag na de stemming kwamen de kranten
Yediot Aharonot, Calcalist, Israél Hayom en Haaretz
met een volledig zwarte voorpagina, met in kleine
witte letters onderaan de tekst: “Fen zwarte dag

voor de Israélische democratie” Bovenaan de pagina
stond heel klein het woord ‘advertentie’, maar zo klein
dat het veel lezers niet opviel, waardoor ze dachten
dat de krant zelf voor deze voorpagina koos. De
advertentie was trouwens betaald door ‘de Israélische
Hi-Tech Protest-Beweging’

BID VOOR HET JOODSE VOLK

Juist nu is het extreem belangrijk om biddend om
Israél en het Joodse volk heen te staan. Laten we
in onze kerken en onze gemeenten mensen hiertoe
aansporen. Daarbij is het niet nodig om partij te
kiezen in deze kwestie. Breng de situatie maar bij
de Heere. Vraag Hem om Zich over Zijn volk te

ontfermen, hen te sparen, te beschermen, ja, bid om
vrede voor Jeruzalem.

Deze interne strijd is risicovol voor Israél. Is het leger
nog wel volledig gefocust op de verdediging van

het land? Berichten over reservisten die weigeren

in geval van nood de wapens op te pakken om het
land te verdedigen, kunnen vijanden als Iran, Hamas,
Hezbollah en de Islamitische Jihad ertoe verleiden
juist nu in actie te kamen.

Ook vanuit Messiasbelijdende gemeenten komen
dringende verzoeken om te bidden voor Israél en voor
het Joodse volk. Ron Cantor van Shalanu TV legt uit:
“De situatie nu is niet te vergelilken met een oorlog.
Het is veel ernstiger, er woedt een geestelijke strijd
om de ziel van ons volk”

Hij wijst op de gebedsmaand, afgelopen mei,

toen wereldwijd heel veel christenen specifiek
hebben gebeden voor Israél. “Ze baden om vrede
voor Jeruzalem, om de bekering van Israél, om de
uitstorting van de Heilige Geest over het volk. Voor mjj
is er een link tussen die gebedsmaand en de huidige
onrust. k geloof dat God tot ons spreekt en ons ertoe
wil brengen onze toevlucht tot Hem te nemen’”

CHRISTENEN MOBILISEREN

Cantor is zelf niet voor de inperking van de macht
van het Hooggerechtshof. “De meeste leiders in de
Messiasbelijdende gemeenschap denken er ook zo
over. Premier Benjamin Netanyahu en verschillende
andere kabinetsleden probeerden nog tot een minder
vergaand compromis met de oppositie te komen,
maar de ultraorthodoxe partijen in de coalitie duldden
geen compromis of uitstel. Het enige alternatief voor
Netanyahu was de val van zijn kabinet. In feite wordt
hij gegijzeld door zijn coalitiepartijen”

Het liefst zou ik alle christenen wereldwijd willen
mobiliseren om op te staan voor Israél en te knielen
voor de God van Israél. Als wachters mogen we als
het ware op de muur van Jeruzalem staan en bidden
dat de Heere de ogen van Zijn volk opent voor de
redding die alleen Hij kan schenken (Jesaja 62). Bid
om de bekering van het Joodse volk. Bid dat de Heere
de Geest van de genade en van de gebeden over

Zijn volk zal uitstorten (Zacharia 12). Bid ook om de
bescherming van de Messiasbelijdende Joden.

“Heere, we bidden U voor heel het volk, openbaar
Uzelf aan Benjamin Netanyahu als de Messias, Die al
gekomen is en spoedig terug zal komen. We bidden U
dat Uw wil zal geschieden. We bidden U om genade
voor Uw volk, voor de herleving van lsraél”

A2 Dirk van Genderen
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Serie ‘de zeven gemeenten
van Openbaring’ (deel 2)

[T® PRAKTISCHE BIJBELSTUDIE

In Openbaring 2 en 3 vinden we zeven brieven van Jezus, gericht aan zeven gemeentes.

Zeven keer lezen we van waarschuwingen, beloften en aansporingen. Zeven is het getal van
de volheid. Deze zeven gemeenten staan daarom voor de volheid van de kerk. Dat maakt

deze zeven brieven ook voor ons relevant, want ook wij behoren tot die kerk van alle eeuwen.

e brief aan de gemeente van Smyrna vinden

, we in Openbaring 2:8-11. Het is de kortste

~van de zeven. Veel over de achtergrond van

Smyrna kun je er dan ook niet uit opmaken.

Daarom beginnen we deze keer daar.
De stad Smyrna was een havenstad in het westen
van Turkije. Op de plek waar het ooit gevonden werd,
bevindt zich nu de miljoenenstad lzmir. In de tijd
van de Romeinen stond het bekend als de stad van
dood en wederopstanding. Het verhaal wil namelijk
dat toen Alexander de Grote de plaats voor het eerst
onder ogen kreeg in de vierde eeuw voor Christus,
hij een droom droomde om het te herbouwen in de
glorie en grandeur die het coit bezat, want het was
twee eeuwen daarvoor grotendeels vernietigd. Met
de tijd herstelde Smyrna zich en ten tijde van het
Nieuwe Testament was het opnieuw een belangrijke
havenstad. In dit verband zijn de verwijzingen van
onze Heer Jezus naar dood en opstanding alhier
dan ook goed te begrijpen. Vers 8: ‘Dit zegt de Eerste
en de Laatste, die dood is geweest en weer levend is
geworden’ En vers 11: ‘Wie overwint, zal zeker geen
schade toegebracht worden door de tweede dood’
Het symbool van de stad was een lauwerkrans. Het
Griekse woord daarvoor is stefanos, wat we ook hier
vinden in vers 10. Het is in de Herziene Statenvertaling
vertaald met *kroon’ De verwijzing naar deze kroon
of lauwerkrans in de brief is daarmee dus ook
niet toevallig. Als de Heer spreekt over trouw en
volharding, dan is juist deze verwijzing een
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herkenbaar aanknopingspunt voor de gemeenteleden:
‘Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon (stefanos)
van het eeuwige leven geven’ (vers 10).

CHRISTEN ZIJN IN SMYRNA

Hoe de gemeente van Smyrna ooit is begonnen is
ons niet bekend. Wat we wel met zekerheid kunnen
zeggen is dat er aan het einde van de eerste eeuw een
christelijke germeenschap was in de stad, waar de Heer
Zich hier tot richt.

Het centrale thema van de brief is ‘verdrukking’ (vers
9). Het Griekse woord hiervoor is thlipsis. Dat heeft
oorspronkelijk de betekenis van de druk opvoeren. Het
achterliggende beeld is van iemand die op zijn rug ligt
en die steeds meer lasten van zware stenen op zich
krijgt, waardoor het ademen steeds moeilijker wordt.
De druk wardt voortdurend opgevoerd en de persoon
wordt steeds meer afgeknepen. Je beneemt iemand
letterlijk de adem.

Dit woord vertelt ons daarmee iets over de aard van
vervolging in Smyrna. De brief toont ons namelijk

drie van deze verzwarende ‘stenen’ die de gemeente
op haar borst krijgt gelegd waardoor het leven zwaar
wordt. De Heer Jezus spreekt over: armoede (vers 9),
lastering (vers 9) en gevangenschap (vers 10).

ARMOEDE

Christen zijn in Smyrna kostte je inkomsten en
welvaart. Je betaalde letterlijk een prijs voor je gelocf,
Hoe dit precies in zijn werk ging is ons niet bekend,



maar uitsluiting van het economische verkeer

en wellicht zelfs het afpakken of onteigenen

van goederen en bezittingen, liggen binnen de
mogelijkheden. Naar aardse maatstaven hielden
de gelovigen van Smyrna niets over. Maar de Heer
bemoedigt ze. “U bent rijk,” zegt Hij. De prijs die ze
betalen staat in geen verhouding tot de heerlijkheid
die God ze zal geven. Zjj hebben, ondanks de
verdrukking, de naam van Jezus niet verloochend
en daar zullen ze beloning voor ontvangen (zie
bijvoorbeeld 1 Korinthe 3:14-15). In Jezus zijn ze rijk!

LASTERING

Naast achterstelling in het fysieke hebben de
christenen van de gemeente van Smyrna ook te
kampen met lastering, met name vanuit het kamp
‘van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet
zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan’
Deze zogenaamde synagoge van satan was
waarschijnlijk een groep Joden die zich actief
inzette voor de vervolging van christenen (Joden en
niet-Joden), met name door hen uit te sluiten van
de synagogen. Door christenen daaruit te zetten,
kwamen de volgelingen van Jezus alleen te staan in
het leven. Alle banden werden doorgesneden met
de Joodse gemeenschap en ze vielen niet meer
onder de bescherming die het Jodendom had in de
Romeinse wereld met alle bijbehorende religieuze
uitzonderingen (zie artikel één van de serie).

Wat de laster was die deze mensen rondstrooiden
wordt hier niet expliciet omschreven, maar uit
andere bronnen weten we dat de typische lastering
die christenen ten deel viel bestond uit enerzijds
het afschilderen van gelovigen als slechte en
staatsgevaarlijke Romeinse onderdanen, omdat ze
de keizer niet eerden als heer en god. Anderzijds
verspreidde men allerlei vuile en valse geruchten dat
christenen bijvoorbeeld kannibalen waren (ze aten
immers het bloed en vlees van hun Heer) en dat ze
deden aan incest (want het waren immers ‘broeders’
en ‘zusters’). Zo werd de christelijke gemeenschap
neergezet als een gevaarlijke en verachtelijke
subcultuur.

GEVANGENSCHAP

De duivel zal het geloof van de gemeente in Smyrna
beproeven, zo lezen we. Het middel dat hij daarbij
gebruikt is gevangenschap. Gelovigen - met name
de leiders van de gemeenschap - zullen tien dagen
lang worden verdrukt. Maar de Heer Jezus weet het

en roept hen op trouw te blijven, zelfs tot in de dood,

want ‘Ik zal u de kroon van het leven geven.

De realiteit van deze gevangenschap wordt duidelijk
als we kilken naar Polycarpus. Hij was aan het

begin van de eerste eeuw de leider (de ‘episkopos’

of bisschop) van de gemeente. Hij droomde dat zijn
kussen in brand vloog als een voorbode van wat ging
komen. Uiteindelijk werd hij gevangengenomen en
naar de plaatselijke arena gebracht. Daar moest hij
zijn geloof afzweren. Dat weigerde hij. Daarop werd
hij levend verbrand en met een wapen doorboord.
Hij bleef in alles rustig en vol vertrouwen en stierf

de martelaarsdood in geloof. Hij was daarin een
bemoediging voor de gelovigen.

Dit alles is niet niks. En toch is er ondanks dit hoop,
want als de gemeente standhoudt, dan zal ze beloond
worden. Vers 11 zegt: ‘Wie overwint, zal zeker geen
schade toegebracht worden door de tweede dood!

VERTALING NAAR ONS

Christen zijn in Nederland of Belgié in 2023 is niet

te vergelijken met de situatie van de gemeente te
Smyrna. Wij kennen de verzwaringen en verdrukkingen
van deze Bijbelse voargangers niet. We moeten

ons echter wel beseffen dat dit geen uitzonderlijke
situatie is. Verreweg de meeste christenen hebben
door de eeuwen heen geworsteld met verdrukkingen
en soms zelfs openlijke vervolging. Ock nu nog is dat
een realiteit voor veel van onze broeders en zusters
wereldwijd. Wij zijn de uitzondering op de regel! Het

is daarom niet ondenkbaar, dat dit ook bij ons gaat
komen, zeker gezien de tijd waarin we leven. De vraag
kan daarom gesteld worden: wat doen wij als geloven
tot verzwaring van ons aardse leven leidt? Wat doen
wij als Jezus volgen het leven moeilijker maakt en

het ons de vrijheid om te leven en te ademen gaat
benemen?

Uiteraard kun je niet helemaal van tevoren weten wat
je op dat moment zult doen, maar een ding weet ik
wel: als we ons nu al inspannen om ons te cefenen
en te trainen en ons daarbij zoveel mogelijk richten
op Jezus en Zjjn Evangelie, dan zullen we makkelijker
stand kunnen houden. Dan is volharden als het
materieel of sociaal wat kost om te geloven, haalbaar.
Dan mogen we daar kracht in vinden als we ooit
echte vervolging of verdrukking te verduren krijgen.
Dat de Heer jou en mij trouw en vertrouwen geeft,
opdat ook wij de lauwerkrans mogen ontvangen.

Op de website staan extra vragen om verder over
na te denken en/of met elkaar over door te spreken.
www.zoeklicht.nl/bijbelstudie
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Mijn grote stickerbijbel | De ark van Noach

Dit aansprekende Bijbelboekje vol
frisse, kleurrijke illustraties vertelt
in eenvoudige taal de geschiedenis
over de ark van Noach. Door de
bladzijden uit te vouwen komt

er van alles tevoorsehijn, wat

het lezen voor kinderen tot een
belevenis maakt. Leeftijd 2 - 4 jaar

In deze kleurrijke stickerbijbel
vind je de mooiste Bijbelverhalen,

eenvoudig verteld voor kinderen.
De lege plekken op elke bladzijde
nodigen je kind uit om de juiste
sticker te zoeken en erop te
plakken en op die manier de
platen compleet te maken.

Leuk en leerzaam! Leeftijd 3+

Geniet boek € 6,95

Goed nieuws! Goed nieuws!
God houdt van jou! God maakte alles!
3¢ Goed nieuws! o W%tje =) ‘moet g%ne?ﬁuws! T?Z'Z‘ Overal klinkt ‘Goed nieuws!’
i weten, het is geweldig : { - op het land, in de lucht en
D HOUDT VAN JOU v ot ot I D MAAKTE ALLES! P ,
(:5 Glens Nallist g nieuws: Lo ou Vaihe g e Glenys Nellist == 5%’ | de zee. Want God schiep

mensen en dus ook heel
veel van jou. Ontdek in dit
kartonboekje hoeveel God
van je houdt. Het vertelt

in begrijpelijke taal over
Gods liefde en bevat leuke
illustraties. Leeftijd 2+

een prachtige wereld. Dit
kartonboekje vertelt in
begrijpelijke taal over Gods
schepping en bevat mooie
illustraties. Leeftijd 2+

Kartonboekje € 7,95 Kartonboekje € 7,95
Noachs boot De ark van Noach
(Bijbelse vloerpuzzel) (Bijbelse puzzel)

Een vrolijke, kleurrijke
vlicerpuzzel van de
boot van Noach is leuk,
uitdagend en leerzaam
om te maken. De puzzel
bestaat uit 20 stukjes
van goede kwaliteit

Een vrolijke puzzel van de
ark van Noach. Leuk en
uitdagend. Brengt kinderen
- dicht bij het Bijbelverhaal.
Puzzel van 48 stukjes

van een goede kwaliteit
karton, stimuleert de fijne
kartor?, cen kaart met motoriel en het logisch
het Bijbelverhaal en een nadenken. Afmeting: 23 bij
kleurplaat. Afmeting: 48 32 em. Leeftijd 3+

bi] 74 cm. Leeftijd 3+

€19,95 €9,95

o! Bestel bij voorkeur via onze webshop: Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,
m www.zoeklichtwebshop.nl binnen Europa € 7,95 portokosten.
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In een vorlg deef over d t onde
~ met kritiek die je \ van anderen
belichten en inzoomen op het geven van kritiek.

oewel het geven van kritiek menigeen
. makkelijker afgaat dan het aanvaarden
. ervan, blijft ook dit een moeilijk punt.
Sommige mensen hebben er namelijk best
veel moeite mee om een ander aan te spreken op zijn
of haar gedrag. Toch is het belangrijk om kritiek wel uit
te spreken - mits deze gegrond is. De Bijbel spreekt er

over in Matthels 18:15. Hier staat dat je iemand eerlijk,

onder vier ogen, mag aanspreken op zijn zonden en
tekortkomingen. Dit is dus de juiste manier om die
persocn aan te spreken.

NIET DE PERSOON, MAAR HET GEDRAG
Het is belangrijk om in het achterhocofd te houden
dat kritiek niet op de persoon, maar op zijn of haar
gedrag gericht moet zijn. En als we al kritiek op
anderen hebben, moet deze (Bijbels) gefundeerd
zijn. We mogen niet zomaar iemand aanspreken op
iets wat we (van derden) hebben gehoord. Het moet
duidelijk en helder zijn dat onze kritiek berust op wat
we zelf gehoord of gezien hebben en niet op roddels
van anderen. Bovendien moeten we altijd de persoon
waar we kritiek op hebben gelegenheid geven te
reageren op onze kritische oprmerkingen. Soms vind
jij dat iemand fout zit, maar wanneer je vervolgens
de argumenten hoort, kan de situatie wel eens heel
anders blijken te zijn.

Wanneer je kritiek uitspreekt naar iemand, is het ook
belangrijk dat je hem of haar terechtwijst in een ‘geest
van zachtmoedigheid’ (Galaten 6:7). We moeten dit
doen in het besef dat we zelf ook maar een mens zijn

die fouten kan maken. Als we kritiek uiten vanuit een
hoogmoedige houding zal dit, zelfs als het terecht

is, vrijwel altijd een negatieve uitwerking hebben. De
Heere Jezus was hier heel duidelijk over in Matthels
7:3-5, waar Hij speekt over de balk en de splinter. Het
is soms z6 makkelijk om een ander op zijn fouten te
wijzen, zonder daarbij naar je eigen tekortkomingen
te kijken. En we kennen waarschijnlijk allemaal wel
mensen in onze omgeving die overal kritiek op
hebben en in feite ‘zeuren om het zeuren’ Het is dan
bijna een levenshouding geworden. Van zulke mensen
zal kritiek niet gauw serieus genomen worden.

OPBOUWEN EN BEMOEDIGEN

Het moment waarop we kritiek uiten, is ook van groot
belang. Wanneer iemand erg druk is of gestrest, is het
beter om even een rustiger moment af te wachten.
Draag er altijd zorg voor dat je vermaning positief
gericht is. Liefdeloze waoorden leiden uiteindelijk tot
niets en de relatie zal er niet door opgebouwd worden.
In Geds Woord dient een vermaning altijd tot opbouw,
bemoediging of aansporing.

Zowel kritiek geven als kritiek ontvangen blijft moeilijk.
Onderstaande Bijbeltekst mogen we hierbij voor

ogen houden: Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u
terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef
in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u
zijn’ (2 Korinthe 13:11).

A Wendy Born
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/# Theo Niemeijer

Q;_HOE KUN JE JOODS WORDEN?

Op de tv zag ik een stukje over ‘Gioer’ worden. Ik heb altijd geleerd, dat je Jood bent, wanneer je uit
een Joodse moeder geboren bent. Hoe is het mogelijk dat mensen, rabbijnen, iemand zomaar tot

Jood kunnen maken? (P.v.E.tel.)

Antwoord:

In Handelingen 2:10, 6:5 en
13:43 wordt over Jodengenoten’
geschreven. Het gaat hier

om heidenen die zich tot het
Jodendom bekeerd hebben.

Ze werden ook wel ‘proselieten’
genoemd. Voor iemand die zich
tot het Jodendom bekeerde
betekende dit veel meer dan
alleen maar een overstap naar
het andere, Joodse geloof,

Je bekeerde je niet alleen tot
een geloof maar ook tot een
volk, en dat ging niet zomaar!
De Joden ontkennen dat het
hiernamaals alleen voor het
Joodse volk weggelegd is.

Ook zij die de Noachitische
wetgeving in acht nemen zullen
deel mogen nemen aan het
hiernamaals. De wetgeving van
Noach bestaat echter uit zeven
geboden, terwijl de Joodse

wetgeving, de Thora, uitgaat van

613 ge- en verboden.

lemand die tot het Jodendom
toe wil treden door bijvoorbeeld
een huwelijk met een Joodse
partner, wordt niet zomaar

met open armen ontvangen.
Men ontmoedigt dit om uit

te vinden of het wel ernst is

en geen bevlieging. Wanneer
iemand tot het Jodendom toe
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wil treden zal zo iemand eerst
gekoppeld moeten worden
aan een Joodse familie om

zo kennis en ervaring van de
Joodse leefgewconten op te
doen. Dit kan dan uiteindelijk
leiden tot de officiéle toelating
tot het Jodendom, een soort
examen, waarbij de raad van
rabbijnen, de kandidaat zullen
onderwerpen aan de ‘Mitsvot’
(de 613 ge- en verboden), de
‘besnijdenis’ (bij mannen) en
de ‘Mikwa’ (het ritueel bad,
waarin hij/zij ondergedompeld
wordt). Na afloop van deze
ceremonie krijgt hij/zij een
nieuwe naam en is men
ingevoegd tot het Jodendom.
Vooral de laatste tijd vinden
christenen het Jood-zijn’

heel interessant en neigen
sommigen ertoe om zelfs tot

het Jodendom toe te treden.
Paulus schrijft hierover:
‘Want besneden zijn of niet
besneden zijn betekent niets,
maar of men een nieuwe
schepping is’ De Bijbel leert
ons dat zowel heidenen als
Joden het Evangelie nodig
hebben om eeuwig leven te
ontvangen. Zowel Joden als
heidenen moeten zich bekeren
om tot wedergeboorte te
komen. In ieder geval was
dit de Pinksterboodschap
van Petrus aan het Joodse
volk op de vraag wat zij
moesten doen: ‘Bekeert u

en een ieder van u late zich
dopen op de naam van Jezus
Christus, tot vergeving van
zonden, en gij zult de gave des
heiligen Geestes ontvangen’
(Handelingen 2:38).




In 2 Thessalonicenzen 2:3-12

lezen we over ‘de mens der
wetteloosheid’ die zich nog niet kan
openbaren zolang de ‘wederhouder’,
de gemeente, nog op aarde is. Hij
schrijft hier ook dat het ‘geheimenis
der wetteloosheid reeds in werking
is’, waaruit blijkt dat deze mens
toen al persoonlijk aanwezig was.
Hoe kan dit, omdat Paulus dit al
zo’n bijna tweeduizend jaar geleden
opschreef, dan moet deze persoon
toch allang gestorven zijn?

(P.G.te @)

Antwoord:

In dit gedeelte maakt de apostel
Paulus ons duidelijk dat nadat de
‘wederhouder’ (de gemeente met de
daarin wonende Heilige Geest) in de
hemel opgenomen is, er voor de
antichrist geen enkele belemmering
meer bestaat om zijn plan uit te
voeren, Laat het duidelijk zijn dat er
momenteel op aarde geen enkele
macht in staat is om de satanische

0 DE GEEST VAN DE ANTICHRIST

werkzaamheden te weerstaan dan
alleen de gemeentel De komst van
de ‘mens der wetteloosheid' die in dit
gedeelte ook wel de zoon des
verderfs’en de ‘tegenstander’
genoemd wordt, is niemand anders
dan de antichrist, de tweede
persoon van de satanische drie-een-
heid (satan, de antichrist en de valse
profeet) die in Openbaring 12 en 13
aan ons voorgesteld wordt als de
draak, het beest uit de zee en het
beest uit de aarde. En net zoals de
Heere Jezus de afstraling van Gods
heerlijkheid is, zal de antichrist de
afstraling van satan zijn. Johannes
schrijft dat de ‘geest van de anti-
christ’'nu al in de wereld is (1 Johan-
nes 4:3) en de komst van de zicht-
bare antichrist voorbereidt. In deze
tijd zien we op allerlei gebied dat de
geest van de antichrist de komst
van de antichrist voorbereidt, net
zoals de Geest van God de komst
van de Heere Jezus voorbereidt!

De geest van de antichrist

0 UITLEG VAN BIJBELBOEK EZECHIEL

gebruikt middelen zoals sociale
media om de geest van met name
jongeren te beinvloeden. Daarnaast
zien we een vreselijk verval in vele
kerken die Gods Woord niet meer als
gezaghebbend en als volmaakt aan-
vaarden. Ook de gendermainstream,
waarin de mensheid letterlijk geher-
senspoeld wordt, en de verregaande
digitalisering zijn een voorbeeld van
de werking van de geest van de anti-
christ. Al met al zien we in deze anti-
christelijke geest de voorbereidingen
die uiteindelijk gevolgd zullen wor-
den door de daadwerkelijke komst
van de antichrist. Paulus wees wel
op de geest van de antichrist, maar
niet op de persocn van de antichrist
die toen nog niet aanwezig was. En
inderdaad, wanneer we de werking
van de ‘geest van de antichrist’ in
onze tijd zo duidelijk waarnemen,
dan mogen we ook weten dat de
opname van de gemeente wel heel
dichtbij kan zijn en niet meer zo lang
op zich zal laten wachten.

De hoofdstukken 34 en 36 van het boek Ezechiél lijken erg veel op elkaar, maar ook de hoofdstukken
38 en 39. lk kan daar niet direct verschillen in opmerken. Horen deze bij elkaar of zijn het afzonderlijke
gebeurtenissen en wanneer vinden deze plaats? (J.v.d.L.te N.)

Antwoord:

De eerste hoofdstukken van
Ezechiél (1-25) gaan met name
over de aanstelling en roeping
van Ezechiél en het oordeel dat
over Israél en Jeruzalem aange-
kondigd wordt.

Vanaf hoofdstuk 26-32 vinden
we de oordeelsprofetieén over de
verschillende landen en volkeren
rondom Israél.

In hoofdstuk 33 wordt Ezechiél
opnieuw tot ‘wachter over Israél
aangesteld en kondigt hij het na-
derende cordeel aan en de val van
Jeruzalem.

Vanaf hoofdstuk 34 wordt het
boek Ezechiél een ‘troostboek’
waarin we kunnen lezen dat de
Heere het volk Isragl vanuit alle
hoeken van de wereld bijeen
verzamelt en hen in hun eigen
land brengt (34-37). Daarna, in
de hoofdstukken 38 en 39 zien
we hoe de volkeren ‘Gog en
Magog’ zich opmaken om tegen
Israél te strijden, een strijd die
eindigt bij de wederkomst van de
Messias, waarbij Hij het Messi-
aanse vrederijk op zal richten.
Deze strijd zal zich ook herhalen
na het Messiaanse vrederijk

(zie Openbaring 20:7-9)!

Vanaf hoofdstuk 40 tot het einde
van Ezechiél zien we de bouw van
de nieuwe tempel, van waaruit de
Heere Jezus als Koning (zie Zacha-
tia 14:9) over de gehele aarde zal
regeren. We lezen over de maat-
voering van de tempel, over de
herstelde priester- en offerdien-
sten en over de geweldige zegen
die vanuit Jeruzalem over de
gehele aarde verspreid zal worden.
De hoofdstukken van Ezechiél
sluiten chronologisch op elkaar
aan en vormen met elkaar één
aangesloten profetie.
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PASTORAAL

Er staat in de Bijbel een 'prachtgeschiedzenis die iets duidelijk maakt over wat bidden kan
bewerken God kan daadwerkeluk gebeden verhoren, terwijl Zijn gemeente z6 bezrg is
voor een situatie te bidden, maar soms lijkt te geloven dat bldden niet helpt Ik doel op

| de passage in Handehngen 12:1-19 d;e ermee begint dat Jakobus wordt onthoofd door
Herodes en dat Petrus in de-gevan_g.enls belandt. -

en mooie samenvatting van waar het hier In de kerker van de burcht Antonia zit Petrus

om gaat vinden we in vers 5: Terwij! Petrus gevangen. De gemeente heeft er geen weet van hoe
onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de zwaar hij bewaakt wordt. Hij staat onder toezicht van
gemeente vol vuur voor hem bidden’ (NBV 2021).  vier viertallen soldaten, die bij toerbeurt de wacht
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houden. Normaal is het zo dat een gevangene met
één keten aan een soldaat vastgeketend werd, terwijl
een andere soldaat voor de celdeur stond. Voor de cel
van Petrus staan twee soldaten en hij zit met twee
ketens vast aan twee saldaten. Het is duidelijk dat
deze gevangene niet mag ontsnappen van Herodes.
Waarom is Herodes daar dan zo bang voor? Wel, we
lezen in Handelingen 5 vanaf vers 17 over een eerdere
wonderbaarlijke ontsnapping van de apostelen uit

de gevangenis waar de Sadduceeén hen hadden
opgesloten. Het was voor de Joodse autoriteiten
nooit opgehelderd hoe dat had kunnen gebeuren.
Misschien dat Herodes daarvan gehoord had en op
voorhand zijn maatregelen had getroffen. Je kon
tenslotte maar niet weten met die vreemde sekte van
de volgelingen van Jezus van Nazareth...

WAPENS VAN DE MACHTELOZEN

Wat doet de gameente? Zit ze bij de pakken neer?
ls er sprake van opperste radeloosheid nu ze hun
leider Petrus kwijt zijn? Daar is immers alle aanleiding
toe. Of smeedt de gemeente plannen om Petrus
gewapenderhand te bevrijden? Nee, de gemeente
bidt. Zij grijpt naar het wapen van de machtelozen.
De gemeente gaat op de knieén. We weten niet
wat het gebedsverlangen van de gemeente is
geweest. Hebben de broeders en zusters gebeden
om een herhaling van die eerdere bevrijding die in
Handelingen 5 beschreven wordt? Ze waren vast
nog niet vergeten hoe een engel van de Heer de
apostelen uit de gevangenis heeft geleid. Het zou
kunnen. Maar het is ook mogelijk dat de gemeente
om standvastigheid voor Petrus heeft gebeden.
Dat zijn vertrouwen op God niet zou bezwijken en
Hij de Heer opnieuw zou verloochenen zoals toen
hij zich warmde bij het vuur in de hof van de
hogepriester. Misschien dat ze daar bang voor waren,
want als het vuur je aan de schenen wordt gelegd,
kun je makkelijk onderuitgaan.

Hoe dan ook, de gemeente bidt. In meerdere huizen
wordt door velen voor Petrus gebeden. Overal in
Jeruzalem waren er bidstonden, waar men ‘vol vuur
voor Petrug tot God bleef bidden’, zoals we dat lezen.
Het is opvallend dat hier in het Grieks hetzelfde woord
wordt gebruikt als voor de gebedsstrijd van de Heere
Jezus in de hof van Gethsémané, toen de Heer voor
Zijin lijden en sterven stond. In de vele huizen waarin
de gemeente van Jeruzalem samenkwam, werd
intens en bewogen voorbede gedaan voor Petrus.
Vurig en vol overgave!

ZEE VAN HEMELS LICHT

De laatste nacht van Petrus’ leven is gekomen.
Herodes is van plan hem de volgende dag te
laten voorkomen. Het vonnis staat al vast: hij zal

veroordeeld en terechtgesteld worden. En dan wordt
Petrus midden in de nacht gewekt door een engel
van de Heer. Die geeft hem een flinke por, zodat
Petrus wakker wordt en baadt in een zee van hemels
licht. Meteen vielen de ketens van zijn handen. De
engel is heel praktisch en zegt Petrus concreet wat
hij allemaal moet doen. Petrus weet niet hoe hij het
heeft. Hij volgt de engel in een roes naar buiten. Hij
weet niet of hij droomt of dat het echt is. Lukas zegt
dat Petrus eigenlijk denkt dat het een visioen was.
De engel gaat nog één straat met hem mee en dan
is hij opeens verdwenen. Petrus knijpt zich eens in
de armen. Is dit de wereld van de feiten of de wereld
van de verbeelding? Ja, het is echt waar, hij is een vrij
mens, ontsnapt aan de klauwen van Herodes.

Maar wat moet hij nu doen? Dat mag hij zelf
bedenken. Er kornt geen instructie van boven. Er zijn
niet altijd engelen die ons bij de hand nemen, we
moeten ook te rade gaan bij ons eigen verstand en
onze eigen overwegingen volgen. Petrus neemt een
ogenblik van bezinning en gaat naar het huis van
Maria, de moeder van Johannes Markus, waarvan hij
weet dat hij daar vast een deel van de Jeruzalemse
gemeente zal aantreffen.

Als Petrus klopt, is daar het slavinnetje Rhodé die
naar de deur gaat. Wie kan dat nu zijn zo midden in
de nacht? Is dat wel goed volk? Ze hoort aan de
andere kant van de deur de stem van Petrus, maar
in plaats van dat ze opendoet, holt ze naar binnen
om het de anderen te melden dat Petrus voor de
deur staat, wat niemand wil geloven. En Petrus maar
kloppen en de discipelen maar redeneren: het kan
hem niet zijn, het is vast zijn engel. Maar Rhodé
houdt vol: “Het is Petrus, geloof me nu alsjeblieft!”
De discussies gaan maar door en het duurt tijden
voordat men de deur opendoet.

GEEFT ONS TE DENKEN

Wonderlijk is dat toch eigenlijk. De gemeente bidt,
maar gelooft nauwelijks in de verhoring van haar eigen
gebed. Daar komt het toch op neer. Het wil er bij hen
gewoon niet in dat hun bidden verhoord is. Maar God
heeft boven bidden en boven denken verhoord. Hij
heeft veel meer gegeven dan ze durfden verwachten.
Maar dat mogen we ervoor onszelf ook uit leren:

dat we de kracht van het gebed niet onderschatten
en dat we God vrijmoedig mogen vragen om de
wensen van ons hart. Soms is het gemakkelijker een
gevangenis uit te komen dan een bidstond van de
gemeente in.. De deuren van de gevangenis gingen
vanzelf open, maar de deuren van de gemeente met
grote moeite. Dat moet ons te denken geven.

Ter verontschuldiging van de gemeente-in-gebed moet
misschien gezegd worden dat er nog een gebeurtenis
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is geweest, die de gemeente heeft terneergedrukt

en lamgeslagen. Misschien was er daardoor wel een
sfeer van: je moet toch altijd realistisch blijven! Het
verhaal over de bevrijding van Petrus uit de gevangenis
wordt namelijk voorafgegaan door de mededeling dat
Herodes enkele leden van de gemeente gevangen
heeft genomen en dat hij één van hen, Jakobus, de
broer van Johannes, liet onthoofden.

Het is misschien wrang en voor ons moeilijk te
begrijpen. Waarom was er geen engel des Heren om
de dood van Jakobus tegen te houden? Waarom werd
Jakobus omgebracht en kon Petrus ongedeerd de
gevangenis verlaten? Houdt God er dan lievelingetjes
op na? Als Petrus zo bevrijd kon worden, waarom
Jakobus niet? Waarom is er toch zo'n lelijke dissonant
in die prachtige geschiedenis van de bevrijding van
Petrus? Nogmaals, het is moeilijk te begrijpen.

oy ’ ’ niet z:en’? We kunnen zo

 worstelen met de vraag wadrom God
_ naar ons besef toch zo Zijn eigen giazen

gooit door niet in te grijpen wdar Ziijn
~ kinderen in het geding zijn en zelfs
~soms tegensfag op tegens!ag ervaren.

GOD IS SOEVEREIN

Tegelijkertijd is God vrijmachtig en soeverein. We
kunnen Hem niet naar onze hand zetten. Hij laat

Zich niet voegen naar onze voorkeuren, wensen en
behoeften en is niet de hemelse butler die ons op
onze wenken bedient. Dat zouden mensen, die een
gemalkkelijk welvaartsevangelie willen aanhangen,
zich wat meer moeten realiseren.

Waarom laat God Zijn macht niet zien? We kunnen zo
waorstelen met de vraag waarom God naar ons besef
toch zo Zijn eigen glazen ingooit door niet in te grijpen
waar Zijn kinderen in het geding zijn en zelfs soms
tegenslag op tegenslag ervaren.

Een flink aantal jaren geleden heb ik gelezen van

een wonderbaarlijke genezing van een vrouw uit
Bleskensgraaf. Na jaren van ziekte en bedlegerigheid
werd zij in een gebedssamenkomst genezen. Prijs de
Heer! Prachtig dat dit gebeurt, maar ik kan nogmaals
heel veel situaties noemen waarvan ik denk: gebeurde
hier ook maar zoiets als die genezing van toen. We zijn
nu zoveel jaren verder en deze viouw mag nog steeds
blij zijn met haar genezing.
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Ik geloof zeker dat God kéan genezen. En je méag

zingen en bidden: ‘Laat uw kracht zien, almachtig
God! God staat een wereld voor ogen waar zonde

en ongerechtigheid zullen zijn uitgebannen. Een
wereld zonder tranen en dood. Maar die wereld is

er nog niet. Paulus zegt dat ‘de schepping aan de
vruchteloosheid is onderworpen en zucht in al haar
delen’. We leven nog in een gebroken wereld en daar
komt ziekte en dood in voor. Daarin wordt Gods wil
nog niet ten volle zichthaar en breekt Gods macht nog
niet volledig door. Zelf ben ik ook eens vanwege mijn
gehoorhandicap naar een genezingsdienst geweest.
Maar daar kwam ik met een complete ontnuchtering
van thuis. Er was te veel psychologie in die dienst en te
weinig theologie - om zo te zeggen. In de opbouw van
die dienst waren te veel psychologische mechanismen
die ik herkende en waar ik mij niet bij thuis voelde. Ik
voelde mijn vrijmoedigheid helemaal wegvloeien. Er
was naar mijn gevoel te veel manipulatie, waardoor

ik innerlijk helemaal afhaakte. Ik ging ontmoedigd en
teleurgesteld naar huis.

HET ENIGE ANTWOORD?

De werkelijkheid van deze wereld is - en dat
wordt ons ook getekend in Hebreeén 11 over de
geloofshelden - dat hier op aarde ock nog sprake
is van martelaarschap en lijden vanwege de
gebrokenheid door de zonde. In Hebree&n 11
wardt gesproken over gelévigen, die worden
gefolterd, zijn gestenigd, doormidden gezaagd

en met het zwaard gedood.

Als Paulus dan volgens 2 Korinthe 12:7-10 gepijnigd
wordt door iets wat hij omschrijft als ‘de satan die
hem met vuisten slaat’ dan is het gebed zijn wapen

in de strijd. Wij weten niet wat het is geweest. Het
heeft hem gehinderd in zijn bediening. Maar God
maakt hem duidelijk dat hij van die doom in zijn vlees
niet zal worden bevrijd. Drie keer heeft hij erintens
om gesmeekt, maar de Heere God heeft hem er iets
anders voor in de plaats gegeven: ‘Mijn genade is u
genceg.’ Daar moet hij het mee doen.

Soms is dat het enige antwoord dat ons ook gegeven
wordt, Néé, dat was niet wat wij zochten, wij wilden
eigenlijk méér, maar de Heer laat het dan bij Zijn
genade. Die is er dan ook in overvlcedige mate

en dan mogen wij, net als Paulus, roemen in onze
zwakheid, onze verdrukkingen, onze vervalgingen en
benauwdheden. Paulus spreekt er dan over dat de
kracht van Christus in hem kwam wonen. Ik wens
ieder en ook mijzelf die kracht toe. De kracht van
Christus wordt dan zichtbaar in onze zwakheid.

# Yme Horjus
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Wereldwijd stroomnetten onder druk

De groeiende vraag naar airconditioning zal de vraag naar stroom in 2024 veel sterker doen groeien dan

de afgelopen jaren.

India zal volgend jaar 6,1 procent
meer stroom nodig hebben

dan dit jaar, China 5,1 procent.
Wereldwijd wordt een vraaggroei
van 3,3 procent verwacht, terwijl

die dit jaar 1,9 procent bedraagt.
In de ontwikkelde landen van
Furopa en Noord-Amerika is het de
vergroening van de samenleving
die de vraag naar elektriciteit
aanwakkert. Stekkerauto’s en
warmtepompen vormen de basis
van die omslag. Ze vervangen
traditionele verbrandingsmotoren
en gasketels, en zijn dus een bron
van bijkomend stroomverbruik.
Maar dat valt in het niet bij wat
er zich in landen als China en
India afspeelt. Daaris het de

Zwaktes in cruciaal systeem

groeiende vraag naar koeling die
de strocombehcefte aanjaagt.
Twee factoren liggen daaraan
ten grondslag: de economische
groei brengt een airconditioner
voor steeds meer mensen binnen
bereik en de hogere frequentie
van hittegolven doet de nood aan
verkoeling toenemen. De cruciale
vraag is of de stroomnetten dat
aankunnen. Zo niet, dan wordt
stroomuitval tijdens hittegolven
onvermijdelijk.

(Bron: De Standaard)

Nederlandse onderzoekers die in dienst zijn van het beveiligingsbedrijf Midnight Blue hebben kwetsbaarheden
ontdekt in technologie die wereldwijd wordt gebruikt door onder meer hulpdiensten.

Kwaadwillenden kunnen zo
relatief eenvoudig meeluisteren
met de interne communicatie
van bijvoorbeeld politie of
defensie. De ethische hackers
van Midnight Blue ontdekten
in totaal vijf kwetsbaarheden

in de beveiliging, waaronder
een ‘achterdeur' om de
beveiliging van een bepaald
versleutelingsmechanisme te
omzeilen. Dat mechanisme
wordt onder andere gebruikt
voor de aansturing van

Meer vertrouwen in nieuwsmedia

In Nederland hebben mensen gemiddeld meer vertrouwen gekregen in
hieuwsmedia dan in veel andere landen.

Nederland is een van de
koplopers van de 46 onderzochte
landen als het gaat om
vertrouwen in het nieuws, blijkt
uit het Digital News Report (DNR).
Dat is een jaarlijks onderzoek

van het Britse Reuters Institute
for the Study of Journalism. Van
de ondervraagde Nederlanders
heeft 57 procent vertrouwen

in het meeste nieuws. Het

Commissariaat voor de Media
noemt de stabiliteit van het
vertrouwen in Nederland
opvallend, omdat in veel andere
landen het vertrouwen in nisuws
de afgelopen jaren juist gedaald
is. Daarbij is in Nederland het
aandeel mensen dat zich zorgen
maakt over online desinformatie
met 40 procent relatief klein.
(Bron: Nu.nl)

hoogspanmngsn'etw.erkeh-en
spoorwegen in Luxemburg en
Duitsland en voor de private
beveiliging van Nederlandse
havengebieden.

(Bron: WNL)
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Bezoek onze conferenties
in Ter Apel!

» Bemoedigingsweek, 09-16 september € 365,50*
Met Henk Schonewille en Leo & Betty van Stam
Jan Hendrik Meinema en Jan Boelhouwers
Thema: “Dit is de weg, wandel daarop!”

» Pastorale themaweek, 23 - 30 september, € 365,50*
Met Gerrit & Jannie Leuvenink en
Jan Hendrik Meinema

Thema: “De woestijnreis van Gods volk” | THEMA'S Bljbel getrOUW
« rouwenconferentie, 09 - 12 oktober, € 215,50* = ZI_CHT OP DE OPNAME o OHdeFWij-S voor
Met Willy Zeldenrust en Rita Meinema -~ DRIE ONMISBARE BAKENS iedereen!

Thema: “Houd moed in de geestelijke strijd!” VOOR VANDAAG!

o Herfst- themaweek, 14 - 21 oktober, € 365,50* | P S R P T R O ey,

SPREKERS

Met Dick Wolbers
Thema: “Van Egypte naar het beloofde land”
£ 3 FRANS VAN HERWIJNEN
+ Week van Rust & Toewijding, DIRK=JAN JANSEN
28 oktober - 04 november, € 365,50*
Met Jack & Nel Nugter *Alle prijzen

Het wordt een dag van entmosting, verdieping en verbindir

Thema: “Het Hogepriesteriijk gebed”  zijn p.p. all-in

ZATERDAG 23 SEPTEMBER | 9.30 UUR T/M15.00 UUR

DE KONINGSHOF | URK

GRATIS AANMELDEN EN MEER INFORMATIE
www.bijbelsebron.nl/themadag

Neem nu een abonnement

Laat je bemoedigen, opbouwen en informeren! Kies een jaarabonnement met €10,- korting of geschenk.

MIJN GEGEVENS: KIES UW WELKOMSTGESCHENK:
Gratis
Naam Jaarabonnement (£ 43,50/jaan* met: 3
Straat () € 10 korting (1e jaar voor € 33,50) = hrrsm;’ s
(O de dvd ‘Een mysterie ontrafeld’
Postcode Plaats O het boek ‘Op ontdekking door Openbaring’
Telefoon : *Voar enbepaalde tijd,
na 1 jaar maandelijks opzegbaar
| E-mail
BETALING
O Stuur mij een factuur (O Ik machtig Stichting Het Zoeklicht om het abonnementsgeld af te schrijven van mijn rekening:
Rekeningnummer Bank Datum Handtekening

QENNERENORRRINNER{EN

Opgeven kan ook via onze website www.zoeklicht.nl/word-abonnee of telefenisch: 0343-413300. U kunt dit formulier opsturen naar Het Zoeklicht, Antwoordnummer 2020, 3940 VB Doorn.

zoeklicht.nl/word-abonnee Wy hat .
® 0343 - 413300 “u ZOEklICht
- - = = = o N
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ieuwe website is online! Het betreft met zomaar een updat
' Benleuwd’7 Lees snel verder.

' -van het oude, maar echt jets nieu :

Het doel van de nieuwe website is om een online
pleisterplaats te zijn voor behoudend, Bijbelgetrouw,
Nederlandstalig christendom. Uiteraard zullen we

er communiceren over Zoeklichtactiviteiten en vind
je er nog steeds ons ruime archief van circa 7000 (1)
artikelen die je gratis in kunt zien. Maar er is en komt
veel meer! Zo zijn er nieuwe artikelen te lezen die
exclusief online verschijnen, zijn er opiniestukken te
vinden en willen we aandacht geven aan relevant
nieuws met duiding voor onze tijd. Nieuws dat je
misschien anders zou missen. In de toekomst zullen
webseries volgen en willen we podcasts en video's
gaan maken.

WAAROM ONLINE?

Misschien vraag jij je af, waarom dat nodig is?

Ons tijdschrift is immers al bijna in haar honderdste
Jaargang en na een lange neergang in het aantal
abonnees is er de laatste jaren weer sprake van groei.
Kennelijk slaat het magazine in zijn huidige vorm aan,
dus waarom dan iets nieuws?

Het antwoord daarop is dat we aan het bestaande,
iets nieuws willen toevoegen. Het oude hoeft geen
plaats te maken. Het maandelijkse magazine is en
blijft ontzettend belangrijk. Daar gaat ock niets aan
veranderen. Maandelijks wordt het tijdschrift door
duizenden mensen gelezen en we beseffen hoe groot
de zegen is die we aldus mogen verspreiden. Dat
maakt ons zeer dankbaar.

Tegelijkertijd verandert de wereld om ons heen snel, ook
cle christelijke wereld in Nederland. Daardoor hebben wij
als Bijbelgetrouwe en behoudende christenen steeds
minder plaatsen waar wij vertegenwoordigd zijn en waar
ons geluid gehoord wordt. Het magazine is tot op de
dag van vandaag een van die plaatsen, maar wij zouden
graag meer willen. Wij willen voorwaarts en dat willen
we doen via het magazine en de bestaande activiteiten,
maar ook in en door de nieuwe site.

 ONLINE

* Zoekhcht _ -

Artikelen. - Over

& Kerkd.i el ns[.e n

DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN

Daarnaast willen we nieuwe mensen aanspreken.

Er is tegenwoordig een groep mensen (gelovigen en
ongelovigen) die niet of nauwelijks meer een papieren
tijdschrift leest en ook hen willen we bereiken met
de maranatha-boadschap en het Fvangelie. [kzelf
bijvoorbeeld heb tienerkinderen en zij behoren tot
deze groep. Online is hun wereld. Hen bereiken we
dus online met de goede boodschap van Jezus en
Zijn terugkomst! Bovendien biedt een online omgeving
ons de mogelijkheid om actueel te zijn en in te spelen
op de laatste ontwikkelingen. Online kun je immers
direct inspringen op de gebeurtenissen die om ons heen
plaatsvinden. Daarbij geeft onze online aanwezigheid
ons mogelijkheden die een papieren blad niet biedt
(video's, audio-opnames, rechtstreeks doorlinken

naar het nieuws, ete)).

Onze oprichter, Johannes de Heer, had in zijn
leven al een neus voor de tijd waarin hij leefde.
Bij de samenstelling van zijn geliefde liedbundels
bijvoorbeeld zei hij dat hij door zijn werkzaamheden

in de muziekhandel goed zicht had op wat mensen

wilden. Daar sloot hij op aan om zo effectief verloren

zielen te bereiken. Zijn autobiografie zegt het zo:

“Zij deden zien wat onder het volk gewild was,

hetgeen mij bij de samenstelling van verschillende
muziekbundels zeer te stade kwam” r
Juist door aan te sluiten op de moderne tijd {
waarin wij leven, hopen ook wij - net als hij -
met deze eigentijdse middelen evenzovele
mensen te bereiken. We willen u vragen om
hiervoor te bidden.

Wij nodigen u daarom van harte uit om eens
te gaan kijken op de nieuwe site:
www.zoeklicht.nl of scan de gr-code.

A
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_ In onze samenleving en maatschappij worden Bijbelse principes steeds meer losgelaten.
Degenen die geestelijk wakker zijn zien dat dit een wereldwijd probleem is.

In feite is dit loslaten wetteloosheid. Dit is in Gods
ogen zonde, want: ‘leder die de zonde doet, doet ook
de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid’
(1Johannes 3:4). We moeten de ernst hiervan niet
onderschatten, want de cogst hiervan is verderf.

DE MENS VAN DE WETTELOOSHEID

Het profetische Woord voorzegt de komst van de
antichrist in de eindtijd. Paulus noemt hem: de mens
van de wetteloosheid, de zoon van het verderf en

de tegenstander (2 Thessalonicenzen 2:7-10). Als we
goed letten op het profetische Woord in relatie tot
het wereldgebeuren dan zien we duidelijk, dat de
geestelijke machten van het kwaad overuren draaien.
De komst van de wetteloze wordt in alle hevigheid
klzaargemaakt, door de machten van het kwaad in de
hemelse gewesten. De tijd en het ogenblik waarop hij
zich openbaart is alleen bij God bekend. Maar voordat
hij zich kan openbaren zal eerst de gemeente van
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deze aarde verwijderd moeten worden bij de opname
(2 Thessalonicenzen 2:6-7). Daarna verschijnt hij
publiekelijk op het wereldtoneel (Openbaring 6:2).

TEKENEN VAN DE TIJD

We horen in de media veelal over geweldsdelicten,
zedenzaken en van allerlei mensen die online
bedreigd en afgeperst worden. De samenleving
verhardt en de polarisatie neemt toe. Ock in de
politiek. Politici worden vaker bedreigd, zelfs met de
dood. Voor je mening uitkomen durft niet iedereen
meer. De bendeoorlogen in drugscircuits zijn ook een
groot probleem. Deze spelen zich niet alleen meer af
in de grote steden. Onlangs was er nog een aanslag
in Winschoten. De angst in de samenleving neemt
toe. Maar de verwarring heerst ook alom. Waarheid en
leugen (fake news) zijn bijna niet meer van elkaar te
onderscheiden (steeds meer mensen ontkennen
zelfs de Holocaust!).




De onvrede en haat uiten zich in allerlei opstanden en
protesten, wereldwijd. Daarbij mogen wij onze ogen
niet sluiten voor wat zich allemaal afspeelt in lsraél
(vgl. Lukas 21:29). Er zijn protesten als nooit tevoran en
de chaos ontwricht het land. Cok in Nederland lopen
protesten vaak uit tot geweld met de politie. Dit is
zoals ik al aangaf het gevolg van het massaal loslaten
van Bijbelse principes. Een slechte vrucht hiervan is
onvrede en allerlei kwade praktijken. Maar de vrucht
van Gods Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, gelocf, zachtmoedigheid,
zelfbeheersing’ (Galaten 5:22). Hebben wij die
gezindheid? De Heere Jezus heeft gezegd: ‘En doordat
de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen
verkillen’(Matthels 24:12). Het zijn tekenen van de tjjd!

DE DEUR VAN GENADE

We zien dat de afval grotendeels al heeft
plaatsgevonden. Veel kerken zijn wereldgelijkvormig
geworden enfof hebben met leegloop te maken.
Helaas ook in Nederland. Het heeft geen zin om over
deze dingen te klagen en er kwaad van te spreken.
Beter kunnen wij ons vercotrmoedigen en Hem
smekend vragen: “Heere Jezus wees ons land genadig”
Een gelovige mag hier niet te lichtzinnig over doen,
want eens komt het oordeel en dat zal ongekend
vreselijk zijn. Maar God zij dank, het is nog genadetijd.
De deur naar het Vaderhuis is nog geopend.

Het is een goede zaak dat gelavigen tot besef komen
dat dit land vergeving van zonde nodig heeft. Laten
we daarom, nu het nog kan, in gebed gaan voor
Nederland. En getuigen van de Gekruisigde, van

Zijn liefde en genade! ledereen moet het weten:
Jezus leeft en Hij komt spoedig terug.

BID VOOR ALLE MENSEN

Een christen behoort niet alleen te bidden voor zijn
mede-gelovigen, familie en vrienden. Het Woord van
God roept ons namelijk op om voor alle mensen te
bidden. De apostel Paulus zegt hierover het volgende:
‘Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen,
gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan
worden voor alle mensen, voor koningen en allen die
hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven
zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want
dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze
Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en
tot kennis van de waarheid komen. Want er is één
God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen,
de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een
losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God
bestemde tijd (1 Timotheus 2:1-6).

WEES MOEDIG

Het vraagt moed om van Die ene Naam te spreken.
Ook in Nederland en Belgié kan dit leiden tot
verdrukking. Belangrijk is dat wij er geestelijk op

voorbereid zijn. Zo houden sommigen er al rekening
mee dat zij over enkele jaren niet meer welkom

zijn in de samenleving, vanwege hun Bijbelse
geloofsopvattingen: ‘En ook allen die godvruchtiyg
willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden’
(2 Timothels 3:12).

Het is niet moeilijk om te bidden voor mensen van
wie wij houden. Een Bijbelse opdracht is ook om voor
degenen te bidden die ons vervolgen en tegenwerken.
Door de kracht van Zijn Geest wil de Heere God ons

daarin behulpzaam zijn (Romeinen 12:14).

Mijn vraag nu is: Bent u,
9 9 of ben jij ook bereid om voor
ons land te bidden? Dit kan zowel
door jong en oud gedragen worden.
Het is hard nodig en het kan nog!

SAMEN BIDDEN EN STRIJDEN

Volharden in het gebed is noodzakelijk en is

een geestelijke strijd. Ook in onze gebeden voor
Nederland en/of Belgié! Bid voor de koning, voor de
overheid en alle mensen. In de hoop dat velen tot
erkentenis der waarheid komen en wij in godsvrucht
een rustig en stil leven zullen leiden.

Mijn vraag nu is: Bent u, of ben jij ook bereid om
voor ons land te bidden? Dit kan zowe! door jong en
oud gedragen worden. Het is hard nodig en

het kan nog!

STANDHOUDEN EN HEM VERWACHTEN

Graag wil ik afsluiten met een bemoediging: Zoals

de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad;

blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt,

zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van

Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde biijf’

(Johannes 15:9-10). Hoe duister het ook is in de

wereld, we laten ons niet beangstigen. Integendeel,

wij heffen onze hoofden op, uitziende naar onze

ontmoeting met Hem. Hij doet ons standhouden

in waarheid en liefde. Gods Woord is de waarheid ‘
en wij hebben een zalige hoop: ‘Laat uw hart niet in
beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In
het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet
zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een
plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan
ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik
terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn
waar Ik ben’ (Johannes 14:1-3).

# Jeep van der Schoot
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“Wees niet bezorgd”, is maldeelijker gezegd dan gedaan. Maar hoe doe je dat?
Filippenzen 4:4-9 bevat drie sleutels om bezorgdheid te overwinnen. Om bezorgdheid

te overwinnen moet je: dankend bidden, je gedachten bewaken en gehoorzaam zijn.

e eerste sleutel is gebed. Wanneer je

tobt, meet je bidden. Je kunt altijd

bij God terecht met al je zorgen.

Misschien weet je niet hoe je moet
bidden. Je hebt het gevoel dat je gebed niet
hoger reikt dan het plafond. Meestal is dat
omdat je in je gebed blijft steken bij smeken.
Smeken is niet maeilijk. Het zit in de aard van
een mens om te klagen en daardoor zichzelf
te hersenspoelen met allerlei negatieve
gedachten, cok in het gebed. Dergelijk gebed
bevordert bezorgdheid.

Een belangrijk aspect van gebed bjj
bezorgdheid, is dankzegging. Dankzeggen is
God danken voor Wie Hij is en voor wat Hjj
doet. Dankzeggen is het geloof uitspreken dat
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Hij nabi] is. Dankzeggen belijdt: “God, U weet
wat U doet en wat U doet is goed” Dankzeggen
is een lijstje maken van Gods beloften of van
alle dingen die God je geeft, van alle manieren
waarop Hij je zegent, dit bij Hem brengen en
zeggen hoe geweldig Hij is.

Als je dus tien minuten bidt, vertel Ged je
probleem in twee minuten en loof Hern de
resterende acht. Dat is soms moeilijk, omdat
het tegen je gevoelens ingaat. Maar in de
omgang met Hem geeft Hij Zijn vrede, die
alle verstand te boven gaat.

A Jef De Vriese




PUZZELS
Woordzoeker - Kruiswoorapuzze

Onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal B e TR T T R T
en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verborgen.
Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters " 12 13 14
vormen in de leesrichting de oplossing. = —
S LREDASLAHM!Z . 18
Il AE AH I ELPR I K 20 21 22 3
US UMCWRASEALC b7
B NENAHZBS KB L I 27 28 20
MAEJANMBTMCM . T
OAGNILAHROOD]|I[ e <
KYFHITJHOOLA|L N N
JAAKAUONCEOFP - - -
bJd LNER BUXEJ F R
M L A H C T A M S K O B 12 29 41 15 43 8 26 16
BRAI|I LLEUNINDSG G
Ol MMGLBLASTEA Hon_'lzontaal: 1p|._ in  Gelderland 4 jong sc_haap
7 bioscoopvoorstelling 11 omslag  voor  papieren
ALAAM P e 12 bedrijvig 14 ontkennir?g 15 druk v.e. boek 16 halsnfk
SRR SEREGE o 17 Europeaan 18pl. in Gelderland 19 vleesstolfje
22 paradijs 24 tegenstand 26 bladader 27 open kist
BOKSMATCH HALSADER LEUNING .
30 soort hert 32 honkbalterm 34 dag en nacht 36 afwezig
BRAILLE HANEN MAFKETEL i (1
37 een zeker iemand 38 bloem 40 aanwijzend vnw.
CAESAR HIELPRIK MICRO o , i ;i
41 ritmische beweging 42 Engelse ftitel 43 bereide
CHANAMEL ICOON OMBER ) )
dierenhuid.
CLAIM JAMBRES PLOTS
COLOFON JAVAANS SAUNA Verticaal: 1 muggenlarve 2 bergplaats 3 scherp 4 watering
DOORHALING JAWEL SIKJE 5aan Zee 6 gevechtsvliegtuig 8 innig samen 9 verdriet
DUINEN JUMBO ULAM 10 strijdgewoel 12 hartige snack 13 deel v.e. schouwburg
20 wees gegroet 21 stuk grond 22 eikenbast 23 tijdperk
o — 25 hardvochtig 26 zich verschaffen 28 deel v.e. trap
plossing:

29 computertoets 31wvulkaan op Sicilié 33 verbond
35 onderricht 36 hooghartige houding 39 Chinese munt.

Elke maand maak je kans op een prijs. Los de puzzels op en stuur de
twee oplossingswoorden in via www.zoeklicht.nl/september.

Het insturen van de oplossingen is uiteraard ook mogelijk via

de pest (Postbus 99 - 3940 AB Doorn) of telefonisch (0343 - 41 33 00).

Onder de inzenders verloten wij het boek van Connilyn Cossette:
‘Een licht op de berg.

- De antwoorden van de vorige keer waren:
‘tijidspiegel’ en ‘abraham’

g | |
| z -~ kl h t | Hetinzenden van de oplossingen kan
‘ o e ' l c [ tot en met vrijdag 29 september 2023,
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ACTIVITEITEN

U kunt ons verwachten in...

U bent van harte welkom op onderstaande locaties.
De toeganyg is vrij! Aanvang 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

SEMINARS

Veenendaal

Woensdag 6,13, 20 en 27 september

Thema: Het koninkrijk der hemelen in vogelvlucht
(deel 2) (studies over de zeven
gelijkenissen uit Matthels 13)

Spreker: Theo Niemeijer

Evangeliegemeente de Regenboog,

De grote Pekken 12

Joure

Dinsdag 12 september, 10 oktober, 7 november
Thema: Leven in de eindtijd

Spreker: Wim Zwitser

Vrije Evangelische Gemeente 'De Brug),
Brugstraat 3

Oud-Beijerland

Dinsdag 12 september, 10 oktober, 21 november

en 19 december

Thema: Geestelijke verleiding in de eindtijd
(studies over maatschappelijke-,
theologische-, charismatische- en
occulte verleidingen)

Spreker: Theo Niemeijer

Evangeliegemeente Saron

Gebouw Alerimus de Open Waard

Zoomwijckplein 11 (om de hoek van de Aldi)

Ingang van de apotheek

Emmen

Woensdag 13 september, 11 oktober, 8 november
en 6 december

Thema: Discipelschap in de 21e eeuw

(wordt vervolgd in 2024)

Spreker: Wim Zwitser
Gebouw 't Brinkerhoes, Mantingerbrink 140
Aanvang 19.30 uur
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Houd onze site in de gaten voor eventuele
wijzigingen: www.zoeklicht.nl/agenda

Noordhorn

Dinsdag 19 september, 17 oktober, 14 november en
12 december

Thema: Kleine profeten. Grote betekenis

Gebouw Dérpstee, Noorderweg 61C

Nieuw-Weerdinge

Donderdag 5,12, 19 en 26 oktober
Thema: Bijbelse toekomstverwachting
Spreker: Theo Niemeijer

De Open Poort, Gedempte Achterdiep 18

Franeker

Donderdag 5 en 19 oktober en 2 en 16 november
Thema: Kleine profeten. Grote betekenis
Spreker: Wim Zwitser

Baptistengemeente Maranatha, Noord 41
Aanvang 19.45 uur

Katwijk

Vrijdag 13 oktober en 10 november

Thema: Uw Koninkrijk kome (Mattheis 1-5)
Spreker: Wim Zwitser

Gebouw de Samenkomst, J.W. Frisodreef 146
Wordt vervolgd in 2024

Aalten

Dinsdag 24 oktober en 28 november
Thema: Uw koninkrijk kome (Mattheus 1-5)
Spreker:  Wim Zwitser

Gebouw ‘De Meiberg’, Meiberg 23-1

Wordt vervolgd in 2024

Aanvang 19.30 uur

R




Brandpunt kape\

Diensten iedere zondag 10.00 uur

Theo Niemeijer (Heilig Avondmaal)
Hein Postma

Jack Nugter

Christian Stier

17 september Theo Niemeijer

24 september Aart Haverkamp

01 oktober Dirk Jan Jansen

08 oktober Ab Goldberg

20 augustus
27 augustus
03 september
10 september

Wilt u een dienst bijwonen? Dan bent u uiteraard van
harte welkom! Creche en zendagsschool zijn aanwezig
en er zijn Bijbelstudiegroepen.

De kapeldiensten zijn ook online rechtstreeks of later te
beluisteren via onze website www.zoeklicht.nl.

SAMENKOMSTEN

Onstwedde Spreker:  Christian Stier
Donderdag 21 september Baptistengemeente ‘Beth-
Thema:  Eindtijd, illusie  EI' Boekweitlaan 65-A

of werkelijkheid?

Spreker:  Theo Niemeijer
Hervormde gemeente
Onstwedde, Kerklaan 9
Aanvang: 19.30 uur

Haulerwijk

Vrijdag 27 oktober
Thema: n.nb.

Spreker:  Theo Niemeijer
Onafhankelijke

Hoogeveen
Donderdag 19 oktober
Thema: nnb.

Baptistengemeente
Immanuel,
Norgerweg 7

HET ZOEKLICHT OP YOUTUBE

Bekijk via ons kanaal verschillende
toespraken en seminars terug.

Graag komen wij ook in uw gemeente/kerk met een
seminar of samenkomst. U kunt ons altijd bellen, of
mailen om de mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Rinus van Otterlo

Postbus 99, 3940 AB Doorn
0343 - 413300
rv.otterlo@zoeklicht.nl

Ook
bijuinde
gemeente/
kerk!
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a BOEKEN EN DVD'S | Bestel via www.zoeklichtwebshop.nl

Verlangen naar de hemel
Henk van Dorp

Veel christenen zijn vooral

bezig met hun leven op aarde.
De hemel komt straks wel.

Vaak vinden ze wat de Bijbel
erover zegt, onduidelijk en vaag.
Maar de Bijbel vertelt juist heel
veel over de hemel. Met dit boek
wil de auteur je aansporen om
meer te gaan leven vanuit
eeuwigheidsperspectief.

178 pag. paperback € 17,95

Hoogslim
Steven Verhorst

womam L1 Wat heeft een klein meisje, dat
"1 steeds slechter gaat zien, te
maken met een CEO die
gechanteerd wordt? Elsieis
zeven jaar en hoogbegaafd. _
Door haar gedrag komt ze soms
in moeilijkheden, maar dat is niet
haar grootste probleem.
Jesse overweegt zijn winstgevend
bedrijf te gaan verkopen.
Onverwacht dringt een anonieme brievenschrijver
zijn bedrijf en zijn leven binnen, die zijn gezin bedreigt
en hem dwingt bepaalde keuzes te maken.

299 pag. paperback €19,95

Warren W. Wiersbe

478 pag. gebonden € 21,50

@ Bestel bij voorkeur via cnze webshop:

www.zoeklichtwebshop.nl

™ _ het

Max Lucado

MAX LUCADD.

Altijd nabij

Over het wonder van de Heilige Geest .

 De auteur wil je heiipeh ontdek-

ken wie de Geest is en hoe de
Geest kan helpen. God wordt
niet gehinderd door wat jou
belemmert. Moeilijkheden horen
bij het leven, maar ze hoeven je

leven niet te bepalen.

Eenzaambheid -
Een weg door de wildernis naar God

Elisabeth Elliot

Je voelt je eenzaam. Je verliest een
 dierbare. Je krijgt te maken met
_echtscheiding of je bent single in

een omgeving vol stellen en
gezinnen. Er zijn verschillende
manieren om met eenzaamheid
om te gaan. Volgens Elliot, die uit

eigen ervaring wist wat het was

om eenzaam te zijn, moeten we
‘alleenzaamheid’ niet alleen

accepteren, maar rhogen we deze ook aan God
aanbieden zodat Hij er grote dingen mee kan doen.

167 pag. paperback € 17,95

Hoofdstuk voor hoofdstuk door de Bijbel

De auteur neemt je mee dwars door de Bijbel. Hij vraagt je het Woord te lezen. Hij legt in
eenvoudige trefzekere bewoordingen uit wat er staat. Dit boek helpt je bij het systematisch
doorlezen van de Bijbel, het legt uit wat God in ieder hoofdstuk tegen je zegt, het maakt
moeilijke Bijbelgedeelten begrijpelijker, het geeft je meer inzicht in de opbouw van de Bijbel.

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,
binnen Europa € 7,95 portokosten.

Postbus 99, 3940 AB Doorn

T 0343 -4133 00

E boekhandel@zoeklicht.nl
1 www zoeklichtwebshop.n!

.




