
Psalm 117

1 Looft de HEERE, alle heidenvolken, prijst Hem, alle natiën: 
2 want zijn goedertierenheid is machtig over ons 


en de trouw van de HEEREN is voor eeuwig. 


Halleluja!

Hoe kun je nou een hele preek houden over zo’n korte Psalm? 

Hij heeft maar twee verzen, 26 woorden. In de grondtekst heeft de Psalm maar 18 woorden en het gaat er eigenlijk alleen maar over, dat iedereen God moet prijzen.

Nou is een oproep om God te loven en te prijzen natuurlijk nooit verkeerd, maar hoe kom je er bij daar een hele preek over te houden? Zóveel valt er toch niet over te zeggen? 

Ps. 117 hangt er vaak maar zo’n beetje bij. Er wordt maar heel zelden uitgebreid bij stilgestaan, maar dat doet eigenlijk geen recht  aan deze psalm. 

Daarom wil ik vanochtend samen met jullie eens kijken naar wat de Psalm nou allemaal te zeggen heeft en hoe bijzonder het is wat hij zegt, want er zit veel meer in dan je zo op het eerste gezicht zou denken.

Laten we Ps. 117 eens aan een nader onderzoek onderwerpen.

Er staat inderdaad een oproep om God te loven. “De HEERE”, staat er, met hoofdletters. Als dat er staat, weet je altijd dat God daar in de grondtekst bij zijn naam wordt genoemd. JHVH staat er dan. Dat is God. Hij heeft zelf verteld wat zijn naam betekent.  Toen Mozes er naar vroeg, daar bij die brandende braamstruik, zei Hij: “Ik ben, Die Ik ben”  Logisch, want buiten Hem bestaat er niets. Hij is alles, dus is zijn naam: “Ik ben”.

De “Ik ben”, die eeuwig leeft en voor Wie de tijd geen schaars goed is. Die almachtig is en in wie alles en iedereen zijn oorsprong en zijn bestaan vindt en die dan ook niet luidkeels laat weten dat Hij er is. Maar Hij is, zoals de Bijbel het zegt:  
“niet ver van een ieder van ons” (Hand. 17:27)

Als je in Hem gelooft en al een tijdje over Hem aan het nadenken bent en er acht op slaat, is Hij overal te herkennen. 

Er staat dus in deze psalm een oproep om de God die ons nabij is, te loven, te prijzen, te roemen, te eren en te verheerlijken.

Er staat dat de heidenvolken God zouden moeten loven. Daar horen wij ook toe en verder alle volken die niet tot het volk Israël behoren. 

Dat is alles en iedereen, behalve de ongeveer 18 miljoen Joden die er nu op de hele wereld zijn, want zij hebben al heel veel oproepen gehad om de HEERE te loven.

Verder komt er ook nog een oproep aan alle naties. Niet het volk Israël wordt in deze Psalm daartoe opgeroepen! En ook niet allen die geloven in God worden uitgenodigd om Hem te loven, maar alle heidenvolken en natiën!
Het lijkt wel dubbelop als er staat heidenvolken en natiën. Nou, dat is ook zo. Dat vind je  vaak in de Bijbel. Het is Bijbelse poëzie. Bij ons is poëzie vaak gebaseerd op klankverwantschap tussen de laatste woorden van een regel. In de Bijbel is de poëzie gebaseerd op betekenisverwantschap, in twee zinnen.

De heidenvolken,  het woord “gojim” wordt daarvoor in deze Psalm gebruikt, dat zijn de buitenstaanders die niet bij Israël horen en die vaak ook niet in de God van Israël geloven en die vaak nogal minachtend en in bepaalde gevallen ook vijandig naar Israël kijken. 

En voor naties staat het woord “oemim”, dat zijn samenlevingsvormen op basis van bloed en bodem: op basis van je eigen ras of woongebied, niet op basis van scheppingswaarden, dus de door God geschapen mensen! 

Met andere woorden: hier worden volken en naties opgeroepen om God te loven, die eigenlijk niets met God hebben! Die in veel gevallen nog nooit van Hem hebben gehoord!

Hé, ongelovigen, jullie moeten allemaal de Heer gaan prijzen!

Hé,  volksstammen die níets met God hebben, die zelfs nog nooit van God gehoord hebben! Jullie moeten Hem gaan prijzen! 

Waarom zouden ze dat moeten doen!? Waarom zouden de “gojim”, de heidenen, juist de heidenen dat dan moeten doen? Wat hebben ze daar dan aan?

De gojim, als ze dit ooit zouden horen, zullen wel gaan lachen, dat de Psalm hen daar toe oproept! 

Want vroeger had elk volk en elke natie  z’n eigen goden en zijn eigen godsdienst. En men dacht dan: hoe groter en machtiger een volk, hoe groter, machtiger, beter ook de god of de goden van dit volk! De goden van een gróót volk, díe verdienen het zeker te worden aanbeden. De goden van de supermachten Egypte, Babylonië of Assyrië, of eeuwen later van Griekenland of het Romeinse Rijk. Die verdienen het te worden aanbeden! Want die goden hebben hun volk groot en indrukwekkend gemaakt!

Maar Israël, het volk Israël! Kom nou! Wat stelt dat nou voor! Niets eigenlijk! Zo’n klein volk! En moet je de afmetingen van dat land eens zien: Op zijn  smalste punt is het maar 20 km breed! In oppervlakte is het ongeveer de helft van Nederland. 

Een land ook, dat vroeger vrijwel nooit zelfstandig heeft gefunctioneerd, altijd weer was het bezet door de andere landen daaromheen! Twee keer is het volk Israël weggevoerd in ballingschap, toen bestond het helemaal niet meer! Toen was het zelfs van de kaart verdwenen! Hoezo zouden alle andere volken en naties nou juist de God van dit kleine volkje moeten aanbidden? Dat kan je toch niet menen? Dat kan toch geen serieus verzoek zijn?

Wat zit daar achter? Is dat niet ongelofelijk arrogant? Zo van: en toch hebben wíj het aan het rechte eind! Of is het zoiets als: iedereen móet onze God aanbidden, anders loopt het slecht met je af? Zoals vandaag de dag ook christenen nog wel eens zeggen: je moet echt lid zijn van onze kerk om er te komen!

Is het zo bedoeld, wat in Ps. 117 staat? 

Vers 2 van Ps. 117 geeft een heel andere reden aan, om juist de HEERE, de God van Israël te gaan loven en prijzen! En het is best apart wat voor reden dan gegeven wordt. Je moet even goed kijken, voordat je doorkrijgt wat er staat. – Waarom moeten alle volken en naties God de Heer loven en prijzen?

Er staat dan: omdat zijn liefde overstelpend is en zijn trouw eeuwig. God heeft lief als geen ander en God is trouw als geen ander! Dat is de reden! Een evangelist zou dat argument kunnen aanvoeren: waarom? Omdat God ook van jou, de heiden, houdt! Laat dat maar tot je doordringen en bekeer je dan, tot de God die werkelijk van je houdt! Dan snap je eindelijk, waarom het waardig is en goed, God te loven….

Maar als we goed kijken, staat er eigenlijk nog iets bij, en dat maakt het zo bijzonder. 

Er staat: Want zijn goedertierenheid is machtig over ons. 

Niet zijn liefde voor alle mensen tezamen. Niet zijn liefde voor al de volken en naties! 

Want dit staat er niet. Waarom moeten de volken en naties God loven? Om dat Gods liefde “voor ons” voor Israël zo overstelpend is, en zijn trouw voor dit volk ook! 

Maar wat heeft dát er dan mee te maken, vraag je je misschien af.  Waarom zouden de heidense volken nou juist een voor hun vreemde God moeten loven, omdat die zo liefdevol met Israël omgaat? Trouwens, daar kun je als buitenstaander best een vraagteken bij zetten. Wat kan hen immers Israël schelen? En met de God van Israël hebben ze toch helemaal niks te maken?

Nou, met deze vraag zijn we zo ongeveer bij de kern van onze Psalm aangekomen! 

Waarom zou het voor heidense mensen een goed idee kunnen zijn, de God van Israël te loven en te prijzen, vanwege zijn liefde? Niet voor hen, maar voor Israël!?

Omdat Israël inderdaad helemaal niets voorstelt! 

Omdat Israël inderdaad maar een klein land is, dat eigenlijk al lang van de aardbodem had moeten zijn verdwenen! 

Omdat de andere landen inderdaad veel groter en indrukwekkender zijn, en zo maar over het volk Israël hadden kunnen heen walsen! 

Israël is zo klein dat het eigenlijk geen poot heeft om op te staan! 

Er wonen iets minder dan 10 miljoen Joden. Het land heeft geen macht, geen aanzien, is geen indrukwekkend geheel en is ook niet geliefd. 

Nee, het is eerder nog gehaat, tot op de dag van vandaag. Zelfs vandaag nog proberen andere landen het bestaansrecht van Israël te betwisten! Ze proberen Israël te verpletteren. Eigenlijk is het helemaal niet mogelijk dat er zo’n klein, zwak land als Israël bestaat. 

Zo hééft  Israël als natie dan ook eeuwenlang niet bestaan! Toen leefden de joden alleen nog maar overal verstrooid in de wereld, in de diaspora! 

Maar toch is Israël niet verdwenen! Toch is het volk blijven bestaan! 

Hoe is het ’s hemels naam mogelijk?? 

Er is geen enkel ander volk in de wereld dat is blijven voortbestaan ondanks dat het duizenden jaren lang geen eigen land had en verspreid was over de hele wereld. Ondanks dat het duizenden jaren lang vervolgd is geweest. Men heeft vele malen geprobeerd dit volk uit te roeien. Hamans zijn er altijd geweest. Telkens weer met andere namen, maar met dezelfde doelstelling: de vernietiging van de joden. 

Ook nu is er een volk dat niets liever wil dan Israël volkomen te vernietigen. Maar dat is, ondanks vele pogingen daartoe, niet gelukt. En het zal ook nooit lukken. 

Waarom niet?  Deze Psalm geeft het enig juiste antwoord:

de trouw van de HEERE is voor eeuwig

Men heeft ernstige pogingen gedaan het volk in de diaspora tot assimilatie te dwingen, zodat het ook dan zou zijn uitgeroeid. Het is niet gelukt, want: 

zijn goedertierenheid is machtig over ons 

en de trouw van de HEERE is voor eeuwig.

Vandaar dat het volk Israël het totnogtoe heeft gehaald!

En de schrijver van Ps. 117 is daar zo van onder de indruk, dat hij zegt: Israël was eigenlijk al lang ten onder gegaan, als de liefde en trouw van God dat niet had voorkomen! Er is een God die het zwakke bijstaat, en altijd weer overeind zet en overeind houdt… Er is een God die trouw blijft aan wat Hij beloofd heeft. ij beloofd heeft.Hij Dat zou jullie heidenen toch moeten interesseren! Kun je daar als heiden dan helemaal je ogen voor sluiten? 

Kun je negeren, dat er opnieuw een staat Israël is ontstaan en dat het land omringd is door vijanden die 30, 40 keer zo talrijk zijn als de bevolking van dit kleine landje en dat Israël alle tegen hen gevoerde oorlogen heeft gewonnen, ook al was de vijand oppermachtig? 

Hoe kun je negeren, dat meer dan één derde van alle Nobelprijswinnaars Jood is, terwijl de Joden maar een paar promille van de totale wereldbevolking uitmaken? 

Want zijn goedertierenheid is machtig over Israël. 

Als je die trouw en die goedertierenheid ziet, dan is het toch logisch dat wij Joden jullie heidenen oproepen om de Here te loven?

Het is voor jullie toch ook belangrijk om te weten dat deze God een God is die het kleine eert en onderhoudt en die een uitzonderlijk grote mate van trouw tentoon spreidt?

Deze Psalm laat het zien: Als je als heiden gelooft in de God van Abraham, Isaac en Jacob, kun je niet om Israël heen. En als je naar Israël kijkt, ga je eigenlijk automatisch de Here loven en prijzen. 

De waarheid van de Heer blijft tot in eeuwigheid. We komen hiermee tot een bijzonder aspect van deze Psalm, dat tot aan de fundamenten van ons bestaan reikt. 

De waarheid van God heeft altijd bestaan en zal eeuwig blijven bestaan.

God is niet afhankelijk van de erkenning of goedkeuring van mensen. Hij heeft zijn bestaan in zichzelf. Hij is alles. Zelfs als alle mensen Hem afwijzen en zeggen dat Hij niet bestaat, bestaat Hij nog steeds.
De waarheid van God is de basis van zijn hele schepping.

Zijn trouw is de basis van het voortduren van Zijn schepping

Het uiterlijk van deze wereld en van alles dat we kunnen waarnemen, is gegrondvest in de trouw en de waarheid van God. 

Alle natuurwetten vinden hun oorsprong in Hem, want Hij heeft ze ingesteld en Hij handhaaft ze ook in grote trouw. Het feit, dat een steen altijd naar beneden valt is een uiting van de trouw van God. Hij is iedere dag, ieder uur, iedere seconde trouw aan de wetten die Hij in de schepping heeft ingebed.

Deze Psalm roept de volken en de natiën op om Hem te loven en te prijzen.

Ik denk ook, dat de volken en de natiën niet veel anders kunnen.

Zelfs al willen ze Hem niet erkennen en leven ze alsof Hij niet bestaat, toch kunnen ze niet anders dan Hem loven en prijzen, al beseffen ze dit niet. Ik zal daar een paar voorbeelden van geven.

Nergens anders wordt God meer geloochend dan in de academische wereld.

Toch is het in deze wereld, dat, meer dan elders, God wordt geloofd en geprezen. Wat doet bv. de natuurkundige professor, de eminente geleerde, de Nobelprijs winnaar? Hij onderzoekt met grote ijver de inzettingen van God in de natuur en probeert ze te verklaren en toe te passen in het dagelijkse leven van de mensen. Doet hij daarmee zo veel anders dan wij, die de Bijbel bestuderen en uitleggen en willen toepassen in ons eigen leven? Daarmee eren wij God, want we nemen zijn inzettingen ernstig en trekken er de consequenties uit. 

Eminente natuurkundigen, zoals Einstein of Lorenz doen niet veel anders. Ook zij eren God in het ontrafelen van de verordeningen die Hij gesteld heeft. 

Ik heb eens gelezen dat een wiskundige zei, dat het vinden van een elegant bewijs voor een wiskundig probleem net zo iets is als een religieuze ervaring. 

Ik kan het deze geleerde nog sterker vertellen: Het ís een religieuze ervaring, want God heeft zich aan hem geopenbaard.

De sterrenkundige bestudeert de loop van de sterren en andere hemellichamen en is verbijsterd over de wonderbaarlijke wijze waarop alles in elkaar past. Hij eert daarmee God, die dat alles geschapen heeft.

Mensen die in de natuur wandelen, worden soms overweldigd door de pracht die ze te zien krijgen. Ze bewonderen daarmee God, die dit alles gemaakt heeft.

Op de middelbare school leerde ik bij de lessen natuurkunde en scheikunde allerlei wetten: de wet van Archimedes, de wet van Avogadro, de wet van Boyle, de wet van Ohm en de wet van Doppler. Deze wetten werden genoemd naar de ontdekkers van een wetmatigheid in de natuur, maar eigenlijk zou je moeten zeggen: de wet van God, Want Hij is het die deze wet heeft bedacht en vervolgens heeft verankerd in zijn schepping. Hij is het die deze wet in stand houdt.

Ik heb nog nooit iemand horen zeggen: de natuurwetten zijn bedrog. 

Geen enkele natuurkundige zal mij kunnen verklaren hoe het nu komt, dat er een wet van de zwaartekracht is. Of dat een actie altijd een reactie tot gevolg heeft. 

Ik kan het hem wel verklaren: Het is een wet die door God is ingesteld. Zijn waarheid blijft tot in eeuwigheid.

Zo openbaart God zich op een heel krachtige wijze in Zijn schepping. 

Maar het meest krachtig openbaart Hij zich in Zijn Zoon, want daarin laat Hij Zijn hoogste kwaliteit zien: Zijn belangeloze en opofferende liefde. 

Zijn goedertierenheid is machtig over ons. Ook over ons, heidenen, die in Zijn Naam geloven.

We kunnen onder de indruk raken van Gods goedertierenheid  in Christus: de Messias die is gekomen, ondanks Israel en ondanks ons. 

Gods trouw is buitengewoon: Niemand is dieper gegaan dan onze Heiland. 

Aan de ene kant zijn wij (Israel en de gemeente) voortdurend ontrouw geweest, maar Hij zette ons niet aan de kant, want aan de andere kant zien we dat onze ontrouw een reden voor Hem is om te blijven en te zijn wie Hij is: de goedertieren Ik Ben die machtig over ons is geopenbaard in Christus.  

Deze Psalm is een lied voor alle tijden, omdat Hij eeuwig is wie Hij is; Jahweh, die alles bedacht heeft en alles in stand houdt, tot in het kleinste detail.
Zo kom je eigenlijk automatisch terecht bij de plannen die God heeft voor deze wereld. Je  ziet dan, dat de Here vanaf het eerste moment dat de mens er voor koos zich van zijn Heer te verwijderen, al een plan had om die dwaze mensen weer bij Hem terug te brengen. Want Hij weet hoe we zijn gemaakt. Wij kunnen niet gelukkig worden zonder Hem. Hij heeft ons geschapen met een leegte in ons hart, die alleen door Hem gevuld kan worden. Hij verlangt er ook naar ons weer aan Zijn hart te kunnen koesteren. En Hij heeft er alles voor over om dat mogelijk te maken.

Vanaf het moment dat God de schepping begon met die geweldige woorden: “Daar zij licht!” had Hij ook jou in gedachten. Hij heeft jouw en mijn leven geschapen. 

In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. 

Hij heeft de ruimte voor je geschapen om de dingen te doen die Hij van je vraagt. 

In de brief aan de Efesiërs staat:
“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” (Ef.2:10)

Wat maken we ons vaak zorgen over ons leven en over het leven van onze geliefden! Als het niet gaat zoals we dat graag zouden willen, raken we soms diep in de put. We zien geen uitweg meer en geven ons over aan verdriet, sombere bespiegelingen, aan wanhoop.

De berijming van Psalm 130 luidt: “Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer!” En we vergeten, dat we ons niet moeten overgeven aan wanhoop en ellende, maar dat we ons in geloof moeten overgeven aan God, omdat Zijn waarheid en Zijn trouw tot in eeuwigheid blijven.

Veel mensen vinden het  geweldig moeilijk om met onzekerheden te leven. Als we niet precies weten hoe de dag van morgen er uit zal gaan zien, worden we bang en we proberen uit alle macht  onszelf zekerheid te verschaffen.

Toch is het leven van een Christen per definitie een leven vol onzekerheden.

Wij bidden: “Wij willen U volgen, Heer, leid ons maar waarheen U wilt.” Maar als de Heer vervolgens dit gebed verhoort en ons op een weg vol onzekerheden voert, zijn we ons gebed vergeten en worden we bang en in onze angst schreeuwen we het uit tegen God: “Wat doet U nu?! Geef me mijn zekerheden terug!”

De Here Jezus roept ons op ons geen zorgen maken over de dag van morgen, want als die komt, is Hij er nog steeds. Hij wil, dat we in ons leven maar één zekerheid hebben en dat is, dat ons leven in Hem verborgen is bij God. Waarop is die zekerheid gebaseerd? 

Op ons geloof in Zijn beloften.

Realiseer je je dit goed? In en door de Here Jezus is ons leven verborgen bij God.

Deze Psalm laat ons dat vanmorgen nog eens zien: 

De trouw van de HEERE houdt eeuwig stand. In de Statenvertaling staat: 

De waarheid des HEEREN is tot in der eeuwigheid. 
Wat is die waarheid?

Nee, we moeten zeggen Wie is die waarheid?
Dat is de HEERE Jezus, die gezegd heeft: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Hou je daar aan vast en niet aan de weg, de waarheden en zekerheden van deze wereld.

Amen 

Gebed

Laten we zingen  Lied 542: God van trouw, U verandert nooit.
6

