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Het beste komt nog

Op woensdag 5 maart begint de veertigdagentijd, ook wel

de lijdenstijd genoemd, als voorbereiding op Goede Vrijdag.

De laatste jaren groeit de belangstelling voor deze periode;

steeds meer christenen willen bewust toeleven naar het

belangrijkste christelijke feest van het jaar. Centraal staat

het lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus,

ter vergeving van zonden en tot verzoening met God.

Misschien, zo zat ik te denken, heeft
deze toenemende belangstelling
ook wel te maken met de enorme
hoeveelheid lijden die mensen
moeten doormaken. Niet dat we
dat vroeger niet hadden, maar het
lijden is overal en het lijkt velen wel
steeds zwaarder te vallen om dit
te dragen. Als je alleen al kijkt naar
de enorme teename in psychische
en mentale problemen, in het
aantal mensen met een burn-out
of overspannenheid en noem het
maar op.. dan moet dat toch de
conclusie zijn. Mensen kunnen

het leven en het lijden steeds
minder en minder aan. Misschien
dat de secularisatie daarin een
belangrijke rol speelt? Ik denk het
wel. Wij gelovigen hebben onze
God, maar wat hebben zij die Hem
niet kennen? Daarbij is er ook veel
te lijden. In onze eigen persoonlijke
levens, maar ook in de wereld van
vandaag de dag.

In dit nummer komt het lijden ook
voorhij. Zo schrijft Dirk van Genderen
over het lijden van Israélische families
die achterblijven als vaak jonge
geliefden sneuvelen in de strijd voor
hun land en volk in Gaza, Libanon

of elders. Twee artikelen gaan over
het lijden van de moderne mens die
de weg kwijt is geraakt in zijn eigen
vrijheid: Yvonne de Noord schrijft
een opiniestuk over de gevolgen

van de ideoclogie rond gender en
Ruben Peters houdt ons een spiegel
voor bij mensen die worstelen

met identiteit, zondigheid en
seksualiteit.

Gelukkig leert Gods Woord ons dat het
lijden nooit het laatste woord heeft.
Dat wordt al duidelijk bij onze Heer
Jezus: na Zijn dood aan het kruis volgt
immers ook de opstanding. Daarin

ligt het patroon voor geloof ook in het
lijden. Wij mogen weten: het beste
komt nog. Of zoals het in Romeinen 8
staat: ‘Want ik ben ervan overtuigd dat
het lijden van de tegenwoordige tijd niet
opweegt tegen de heerlijkheid die aan
ons geopenbaard zal worden’(vers 18).

Maranatha!

/4 Roelof Ham
Hoofdredacteur
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Nu Trump is aangetreden is de wereld een nieuwe tijd ingegaan. Het lijkt erop dat we
met zijn tweede termijn als president definitief de internationale wereldorde van de

laatste decennia vaarwelzeggen. Te_'geﬁjkertijd neemt de roep om een verlosser toe.

e laatste weken voordat Trump president
werd zagen we iets bijzonders: hoewel hij
nog geen president was, bemoeide hij zich al
volop met de politiek in de VS en daarbuiten.

Zijn toekomstige regeringsfunctionarissen gingen

de wereld al over, zetten lijnen uit en knoopten

internationaal politieke relaties aan. Dat werkte ook,

want de regering Biden heeft bijvoorbeeld uitdrukkelijk
aangegeven dat het bestand, dat in januari werd
gesloten tussen Israél en Hamas inzake Gaza, mede
door de regering Trump tot stand is gekomen. Dit

alles zagen we nog niet eerder zo. Het niet meer

functioneren van Joe Biden zal daar zeker debet aan

zijn geweest, maar opvallend is het wel. Nu Trump
president s, zal het beleid dat al is ingezet alleen nog
maar meer worden doorgevoerd. Trump is namelijk niet
slechts een ‘domme clown’, zoals sommigen menen.
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Hij heeft net als veel andere presidenten voor hem,
een duidelijke visie, die hij uitvoert.

VISIE

Trump is over deze visie nocit onhelder geweest:
Make America Great Again (MAGA) is zijn politieke
filosofie. In zijn tweede termijn wil hij daar nog
nadrukkelijker gestalte aangeven, zowel in eigen
land als in de wereld. Dit betekent voor de VS

zelf dat alle in zijn ogen ‘links-progressieve onzin’
(die wij wel woke noemen), moet verdwijnen. Ook
moeten ministeries worden uitgedund, want
Trump gelooft in een kleine overheid en een sterk
bedrijfsleven in een vrije economie. Elon Musk,
eigenaar van autobedrijf Tesla en social media
platform X, moet daarvoor gaan zorgen. Hij wordt
eindverantwoordelijke voor een nieuw ministerie:
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the Department Of Government Efficiency (DOGE),
het departement van overheidsefficiéntie.

Voor ons, als niet Amerikanen, is de internationale
betekenis van Trumps MAGA-visie het meest
van belang. Al rond de jaarwisseling sprak Trump
klare taal: Trump wil de macht van de VS op het

’ wereldtoneel versterken. Zo wil hij Groenland
overnemen van de Denen, moet het Panama-kanaal
terug in Amerikaanse handen en kan Canada het
beste de 57e staat van de VS worden. Het lijken
bizarre uitspraken, maar ze passen precies in waar
Trump voor staat. De macht van de VS moet weer
inhoud krijgen en betekenis. Daarbjj zijn termen als
invloedsfeer en imperialistische wereldpolitiek geen
taboe meer. Waar na de Koude Oorlog de westerse
wereld afscheid nam van het idee van invloedssferen

en publiekelijk ophield dat ieder land en elk volk
zelfbeschikking moest hebben, keert Trump
eenvoudigweg terug naar dit idee. Want de VS heeft
economische en strategische belangen in de wereld
en die mag het verdedigen, uitbouwen en behartigen.
Amerikaans imperialisme is in de eigen invloedssfeer
van het Westen en in Zuid- en Noord-Amerika,
noodzakelijk logisch.

Het is een visie die naar mijn idee realistisch

is en aansluit op de rest van de wereld, want

ook grootmachten China en Rusland hebben

het idee van invloedsferen en machtsuitoefening
nooit losgelaten.

EUROPA

Europa is militair vooralsnog niet sterk genoeg om op
eigen benen te staan. De bescherming van de VS is
sinds de Tweede Wereldoorlog onontbeerlijk voor de
strategische veiligheid van het continent. Trump denkt
daarbij in termen van macht en kracht en voor hem is
Europa een zwalkke broeder op het wereldtoneel. Dit
alles zal gevolgen hebben voor hoeveel invioed Europa
zal hebben in de wereld en op Trump.

Voor de VS is de Europese oorlog in Oekraine
inmiddels een belemmering voor het realiseren van
de ambities. Deze oorlog moet daarom stoppen en
daar gaat Trump voor zorgen: hij zal de partijen aan
de onderhandelingstafels krijgen.

De MAGA-filosofie werdt door Elon Musk,
bondgenoot van Donald Trump, actief uitgedragen
in Europa. Zo bemoeide Musk zich met de Engelse
politiek en sprak hij zich uit voor de AfD in Duitsland.
Sommige commentatoren spreken al over MEGA:
Make Europe Great Again. Dit alles sluit naadloos
aan op de bestaande trends op ons continent, want
ook een groot deel van de Europese bevolking heeft
genoeg van het links-progressieve denken over
klimaat, migratie en wokeisme.

ISRAEL

Over Trumps positie ten opzichte van Israél is tot
nog toe minder expliciet gesproken. Dat Trump

een supporter van Israél is, lijkt duidelijk. Tijdens
zijn vorige presidentschap was zijn steun voor
Israél prominent: hij verhuisde de Amerikaanse
ambassade naar Jeruzalem, wat hij ziet als de
onverdeelde hoofdstad van het Joodse land en zijn
regering werkte hard aan de Abraham-akkoorden
(waarin gewerkt werd aan een brede vrede in het
Midden-Oosten rondom Israél).

Ook het monsterverbond dat extreem-linkse
woke-groepen hebben gesloten met islamisten

en organisaties als Hamas inzake Gaza en de
Palestijnse kwesties, is aanleiding om te verwachten
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dat Trump en zijn regering de pro-lsraél koers van
een aantal jaren geleden zullen doorzetten.

Het is in dit verband veelzeggend dat Trump voor
zijn inauguratie aangaf dat wanneer er geen deal
werd gesloten rondom de gegijzelden in Gaza, hij
zou aptreden nadat hij president was. Hij zei dat
‘all hell would break loose’ (de hel zou losbreken).
Een paar dagen later was er een akkoord.

AMERICA FIRST, DE VS OP EEN

Uiteindelijk draait alles om de versterking van de
positie van de VS voor Trump. Hij is en blijft een
sluwe, New Yorkse zakenman die denkt in macht,
status en rijkdom; dat moet toenemen voor de VS
en hemzelf. Dit basisprincipe zullen we de komende
Jaren voortdurend terug zien komen in alles wat hjj
onderneemt, doet en zegt. De VS en haar belangen
op één, zodat het de grootste en machtigste is,
wordt en blijft: Make America Great Again.

ONVOORSPELBAAR

Er zal dus een harde, imperialistische politiek
gevoerd worden vanuit de VS in Trumps tweede
termijn, waarbij de belangen van de VS en

haar invloedsfeer weer openlijk zullen worden
uitgedragen. Het zal meer gaan draaien om

het recht van de sterkste en de internationale
rechtsorde zal minder belangrijk worden.

Dat is een risicovolle strategie. We leven in

een wereld die op kantelpunten staat. Zowel
technologisch, maar ook economisch en politiek.
Dat geeft veel onvoorspelbaarheid, zo blijkt steeds
weer. Haast elk jaar gebeuren er dingen waarvan
we van tevoren niet hadden kunnen bevroceden
dat ze zouden plaatsvinden. Daarbij is Trump
zelf ook onvoorspelbaar. Dat is zijn kracht in de
internationale politiek, maar ook zijn zwzakte.

Dingen kunnen zomaar uit de hand lopen en dan?
En zo worden de tijden

’ klaargemaakt voor de

opkomst van een wereldleider die

als verlosser op het schild zal worden

gehesen. Hij zal vrede brengen,

veiligheid en rust (1 Thessalonicenzen

5:3), bovenal in het Midden-Oosten
en rondom Israél.

DE VERLOSSER

Voor dit artikel heb ik veel research gedaan. Ik
heb veel gelezen en geluisterd. Uit al die uren
onderzoek is mij één voorval bijgebleven. Ik
luisterde naar een podcast van de Nieuwe Wereld.
Het ging over het komende spannende jaar 2025
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en wat dat zou brengen. Er werd gesproken over
de crises van deze tijd, de toekomst voor Europa,
Trump, de VS, China, Rusland en de wereld.
Mensen willen niet meer door met de huidige
politieke koers, zo klonk het. De wereld kan zo

niet meer verder. Klimaatverandering en extreme,
radicale maatregelen daartegen, migratie met alle
problemen van dien, inflatie en het onbetaalbaar
worden van het leven, het groeiende verschil
tussen arm en rijk, oorlogen, woke, ziekten, en

ga zo maar door.. Er moeten dingen veranderen.
Eris behoefte aan een breekijzer om dit te

doen. Daarop hoorde ik iemand aan tafel die

niet geloofde, zeggen: “Alles bij elkaar, heb je
zoiets van: bevrijder kom maar. De tijd is er rijp
voor” Eris behoefte aan figuren die groots en
meeslepend zijn in hun denken en spreken,

die grote vergezichten kunnen schilderen en
antwoorden hebben. Er werd dan ook gesproken
over de behoefte aan leiders die in dit opzicht
‘larger than life’ (groter dan het leven, flamboyant en
uitgesproken) zijn. Dit zou mede een verklaring zijn
voor de verkiezing van mensen als Trump, Wilders
en de Argentijnse Milei. Ik vind bovenstaande
veelzeggend. Het is exemplarisch voor onze tijd. Dit
is hoe velen zich voelen en dit sentiment zal alleen
maar sterker worden, zeker als ook de bestaande
‘breekijzer-politici als Wilders en co, eveneens geen
echte veranderingen kunnen bewerkstelligen.

O, was er maar iemand die dat wel kon...

En zo worden de tijden klaargemaakt voor de
opkomst van een wereldleider die als verlosser

op het schild zal worden gehesen. Hij zal vrede
brengen, veiligheid en rust (1 Thessalonicenzen 5:3),
bovenal in het Midden-Oosten en rondom Israél.
Hij zal geven wat de wereld verlangt en zij zullen
hem aanbidden als hun verlosser (Openbaring
13:4, 8). Het is allemaal misleiding en vals, maar

de wereld zal ervoor vallen. Deze valse messias

is haar mijn overtuiging Trump niet. Hij heeft zijn
rol te spelen in het grote plan van God tot aan de
voltooiing van de wereld en daarvoor wordt hij
ingezet. Los van hem komt echter nog een ander,
de valse verbinder, die alles wat goed en heilig is
zal kapot maken. De wereld schreeuwt om hem, zo
blijkt steeds duidelijker.

We zijn onderweg en het gaat razendsnel. Hef
daarom je hoofd omhoog, mijn broeder en zuster,
want nog maar even en de hoop van ons geloof zal
worden vervuld!

# Roelof Ham




" het?

‘Een bedrukt mens lijdt een triest Ie\;éﬁ, ;
maar een vrolijk hart geeft levensfu'st’ -
(Spreuken 15:15).

Rabbi Jonathan Sacks schreef: “Jaden hebben
lijden, isolatie, ontbering en afwijzing gekend, maar
het ontbrak hen nooit aan de religieuze moed om
zich te verheugen. Een volk dat onzekerheid kan
kennen en toch vreugde kan voelen, is een volk dat
nooit verslagen kan worden, want zijn geest kan
nooit gebroken worden noch zijn hoop vernietigd”

Ik word hier stil van. Ja, het vraagt geestelijke moed
om ondanks ellende, de blijdschap in je leven te
laten winnen. Maar hoe doe je dat?

Het gaat zeker niet op stel en sprong. Dat zien we
bijvoorbeeld in de psalmen van David. In een flink
aantal psalmen klaagt David naar God en uit aan
Hem zijn hopeloosheid. Hij zit diep in de put. Maar
hij blijft er niet inzitten. Aan het eind van de psalm
Zien we een andere David; hij is uit de put en dan
~ prijst hij de Heere (zie bijvoorbeeld Psalm 6).

Het is zeker niet de bedoeling dat we onze ellende
verdringen. David huilde wat af.

Maar laten we wel oppassen er niet in te verdrinken.
Als dat gevaar dreigt, pak dan de hand van God en roep
Hem aan, zoals David deed! :

Psalm 46:2 zegt: ‘God is ons een toeviucht en sterkte,
ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden’

De Heere is gespecialiseerd in het helpen van

mensen die in grote nood zijn.

Denk aan Paulus en Silas: ze zitten onschuldig in de
gevangenis, hun voeten vast in een zwaar houten blok,
hun ruggen onder het bloed en schrijnend van de pijn
door de zware geseling die ze hebben ondergaan.
Kreunen Paulus en Silas nu van de pijn? Dat zullen

ze zeker doen. Zijn ze opstandig? Nee, ze kiezen
ervoor om dwars door de ellende heen te zingen

tot lof van de Heer. .

Blijdschap hoort bij de vrucht van de Geest (Galaten
5:22-23). Dat is het grote geheim! Dat gaat een etage
dieper dan vrolijkheid. Alleen die vreugde kan het
winnen van verdriet! '

Bent u wanhopig keer op keer?

Ziet u geen uitkomst meer?

Weet dan:

God specialiseerde Zich in het verleden
In onmogelijkheden

Hij kan doen voor u

wat geen ander kan!
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VRAGEN

/# Theo Niemeijer

e' WORDEN OUDTESTAMENTISCHE GELOVIGEN OOK OPGENOMEN?

Worden bij de opname

van de gemeente ook de
Oudtestamentische gelovigen
opgenomen en waar behoren
de martelaren uit de grote
verdrukking bij? (H.S.te @)

Antwoord:

Uit Matthets 16:18 (‘Ik zal mijn
gemeente bouwen’) blijkt duidelijk
dat de gemeente er in het Oude
Testament nog niet was. Gods
plan met de gemeente was tijdens
het Oude Testament en ook

nog in de tijd van de Evangelién
nog helemaal onbekend. Paulus
beschrijft Gods plan met de
gemeente als ‘het geheimenis

van Christus, dat ten tijde van
vroegere geslachten niet bekend is
geworden’ (Efeze 3:4-5). Het begin
van de gemeente vond plaats

op de Pinksterdag, waarop Gods
Geest in het hart van de gelovigen
uitgestort werd (Handelingen 2),
en zo'n drieduizend gelovigen aan
de ‘kring die behouden werden’,
zoals toen de gemeente genoemd
werd, toegevoegd werden. Dit
waren op dat moment alleen

nog maar gelovigen uit de Joden.
Later werden ook Samaritanen
(Handelingen 8) en heidenen
(Handelingen 10) aan deze kring
toegevoegd.
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De toevoeging van deze laatste
bevolkingsgroepen ging niet
zomaar zonder slag of stoot!
Petrus werd hier eerst door
middel van een visioen over
ingelicht (Handelingen 10:9-16)
en later kreeg Paulus hierover
een openbaring, waarin het
geheim van de gemeente
duidelijk gemaakt werd, dat
gelovige Joden met gelovige
heidenen samen de gemeente
vormen. De gemeente is dan ook
niet zomaar een voortzetting
van Gods verbondsvolk vanuit
het Oud Testament, een soort
‘germmeente van alle eeuwen’, zoals
regelmatig beweerd wordt. De
gemeente is ook niet een ander
volk, dat Gods verbondsvolk uit
het Oude Testament vervangt!
Nee, laat het duidelijk zijn:

Israél, Gods verbondsvolk én de
Nieuwtestamentische gemeente
zijn beiden door Gods handelen
ontstaan en hebben beiden een
afzonderlijke roeping. Nadat de
gemeente voltallig is en in de
hemel opgenomen wordt, zal het
aardse volk Israel zich bekeren
en komt de Heere tot Zijn doel
met Israél. Dan zal Israél hier

op aarde tot wereldwijde zegen
voor alle volkeren worden en
vanuit Jeruzalem zal hun Koning

wereldwijd regeren. Vanuit de
hemelse gewesten zal dan de
gemeente als hemels volk met
Christus regeren. U begrijpt wel,
dat we Israél met zijn aardse
roeping en de gemeente met haar
hemelse roeping niet zo maar met
elkaar moeten verwisselen!

Wanneer de gemeente voltallig is
(‘de volheid der heidenen ingegaan
is; Romeinen 11:25), wordt de
gemeente opgenomen en zal Efeze
5:27 in vervulling gaan: ‘Om zo zelf
de gemeente voor Zich te plaatsen,
stralend, zonder vlek of rimpel’

Dan zal de gemeente voor de
rechterstoel van Christus moeten
verschijnen om beocordeeld en
gereinigd te worden (2 Korinthe
5:10).

Heel anders zal het met het aardse
volk Israél gaan. In het boek Daniél
lezen we over Gods plan met Zijn
verbondsvolk Israél te midden van
allerlei heidense volken.

Aan het einde van dit boek schrijft
Daniél over een tijd van grote
benauwdheid, waaruit Israél zal
ontkomen (Daniél 12:1). Het gaat
hier om de ‘tijd van benauwdheid
voor Jakob’ (Jeremia 30:7), waaruit
Israél gered zal worden. Deze tijd
beschrijft Matthels 24:21 als



e NIET MEER DRINKEN VAN DE WIJNSTOK

In Mattheiis 26:29 zegt de Heere
Jezus bij het Pascha dat Hij met Zijn
apostelen viert, dat Hij ‘voorzeker
niet meer van de vrucht van de
wijnstok zal drinken tot op die dag,
dat Hij haar nieuw zal drinken in het
Koninkrijk mijns Vaders’ We lezen
echter in Mattheiis 27:48 dat de
soldaten bij het kruis Hem zure wijn
te drinken gaven. Hoe moeten we
dit verklaren? (B.B.te H.)

Antwoord:

In Matthels 27:34 lezen we dat
de soldaten Hem wijn, vermengd
met gal te drinken gaven, maar
dat weigerde Hij te drinken.
Waarom dronk Hij deze niet? Ik
vermoed niet in de eerste plaats
om zijn uitspraak die Hij bij het
Pascha deed, maar omdat Hij dit
verdovingsmiddel, dat algemeen
voor de kruisiging toegediend
werd, niet accepteerde. Hij wilde
het lijden niet uit de weg gaan,
maar maakte het lijden

helemaal mee!

Toen de soldaten Hem aan het
einde van Zijn lijden aan het kruis
zure wijn in een spons op een riet

de ‘grote verdrukking’ die heftig
zal worden, wanneer Israél het
verbond met de antichrist zal
verbreken. Wanneer deze periode
voor Israél aan zal breken schrijft
Daniél hier iets heel bijzonders
over: ‘Velen van hen (Israél) die
slapen in het stof der aarde zullen
ontwaken, dezen tot eeuwig leven
en genen tot versmading, tot
eeuwig afgrijzen’ (Daniel 12:2). Het
lijkt er op dat Daniél de opstanding
van de Oudtestamentische
gelovigen koppelt aan het herstel
van Israél. Bij de opname van de
gemeente worden alleen zij, die

te drinken gaven en Hij deze dronk
was dit ook niet in tegenspraak
met dat wat Hij bij de Paasmaaltijd
zei. Afgezien van het feit, dat

het hier om azijn, ‘posca’ gaat,

dat de soldaten zelf dronken bij
deze aangelegenheid, heeft zijn
uitspraak nog een veel diepere
betekenis.

Het gaat niet zo zeer om de
substantie wijn, die Hij niet meer
zou drinken, maar veel meer om de
uitspraak ‘wiin, samen met Hem
drinken in het koninkrijk’

In Numeri13:23 lezen we over
‘de vrucht van de wijnstok’, die
door twee mannen aan een stok
gehangen werd en zo naar de
legerplaats van de Israélieten
gebracht werd. Deze enorme tros
druiven werd in de wijngaarden
van Hebron afgesneden, terwijl
het volk Israél op het punt stond
om het beloofde land binnen te
trekken, waarmee de Heere Zijn
koninkrijk op aarde zou vestigen.
Toen de twaalf verspieders in de
legerplaats teruggekeerd waren,
bleek al gauw, dat het volk uit

bij de gemeente behoren, en dat
zijn ook zij, die reeds in Christus
ontslapen waren, opgenomen. De
gelovigen uit het Qude Testament,
zullen op dat moment blijven
rusten in het stof der aarde, tot
het moment, waarop Israél tot
wedergeboorte zal komen!

Dan zullen de gelovigen uit

het Oude Testament voor het
Bruiloftsmaal uitgenodigd
worden zoals we in Openbaring
19:9 kunnen lezen: Zalig zij, die
genodigd zijn tot het bruiloftsmaal
van het Lam. U begrijpt wel dat

ongeloof het land niet binnen zou
gaan en de Heere Zijn koninkrijk
niet zou vestigen. Ze hadden de
vrucht van de wijnstok voor niets
meegenomen en ze zouden er
niet meer van kunnen drinken.
Even later werd Mozes verworpen
en zelfs met de dood bedreigd.
Net zoals de Mozes werd ook de
Heere Jezus door zijn eigen volk
verworpen, waarop het Koninkrijk
verworpen werd en letterlijk voor
de Romeinse keizer gekozen werd!
Met deze gedachte zei de Heere
Jezus dat Hij niet van de vrucht
van de wijnstok zou drinken tot het
Koninkrijk gevestigd zou worden.
Hebron was ook later de stad, waar
het koninkrijk van David begonnen
is. Zo lezen we 2 Samuél 5:4-5 dat
David eerst zeven jaar in Hebron
over Juda regeerde, waarna alle
stammen kwamen om hem tot
koning over geheel Israél te zalven.
Het uitstel om met de apostelen
de wijn te drinken had dus te
maken met het uitstel van de in
bezit name van het beloofde land,
waarbij de Heere Zijn koninkrijk
op zou richten.

de bruid (de gemeente) hiervoor
niet uitgenodigd wordt, want die
is vanzelfsprekend op het feest
aanwezig! Nee, het gaat hier om
de vrienden en vriendinnen van
de Bruidegom zoals Johannes

de Doper zich de ‘vriend van de
Bruidegom’ noemt (Johannes 3:29)!
Samenvattend zouden we kunnen
zeggen, dat allen die buiten de
gemeente om gered worden,

voor het bruiloftsmaal van het
Lam uitgenodigd worden, dus de
Oudtestamentische gelovigen,
maar ook de gelovigen uit de
grote verdrukking.

HET ZOEKLICHT
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(Advertenties)

Hulp aan Joodse mensen
in Oekraine en Wit-Rusland

VERSCHIJNINGSDATA:
4. april 1of 2 april
5. mei 29 of 30 april
: : 6. juni 2 of 3 juni
SPONSOR EEN 7 juli 1of 2ju|i
JOODS GEZIN _ 8. augustus 29 of 30 juli
STRUCTUREEL 9. september 2 of 3 september
OF MAAK 10. oktober 30 september
EEN GIFT OVER of 1 oktober

E_ﬁ[g

1 .

Shb s ?EEF 12. december 2 of 3 december
[=

voor meer info: roechama.nl

DIRECT HELPEN: IBAN NL54 RABO 0362 4394 86

Postbezorging

Zoeklichtin 2025

HIER EEN OVERZICHT VAN DE

11. november 4 of 5 november

REDACTIE

Uitbreiding redactie

We verwelkomen Gerard Smits als nieuw redactielid.

“Al meer dan vijftig jaar mag ik

cle Heere Jezus kennen. Hij is mijn
Redder en Verlosser, Die voor mij
aan het kruis is gegaan. Door Zijn
genade mocht ik het esuwige leven
ontvangen. Samen met mijn vrouw
Anja hebben wij 5 kinderen en 13
kleinkinderen.

De missie van Het Zoeklicht

- verzoening, vervulling en
verwachting - kan ik helemaal
onderschrijven. Alles wijst erop
dat de opname van de gemeente
dichtbij is. God doet wat Hij heeft
laten opschrijven in Zijn Woord:
de Heere Jezus zal Koning zijn in
Jeruzalem en er zal vrede op
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aarde komen door Hem. Wat
een vooruitzicht!

Tijdens ons huwelijk zijn we drie

keer verhuisd en mochten we in al
die plaatsen veel leren wat betreft
de betekenis van Gods Woord en

het gemeenteleven. In Alphen aan
den Rijn waren we betrokken bij de
oprichting van de Ichthus-gemeente,
die nu in Koudekerk aan den Rijn zit. =~ Namens de redactie wensen we

Al'meer dan dertig joar, met soms Gerard Gods zegen en wijsheid toe.

een jaar rust, mag ik deel uitmaken

van de raad van deze gemeente. Roelof Ham - hoofdredacteur
Joél Oosterhagen - eindredacteur

Ik hoop in de komende tijd Jelle Kop - social media redacteur

een waardevolle bijdrage te Theo Niemeijer

mogen leveren.” Roy Kloet



OPINIE
De waarheid achter transitie

Een vriendin komt bij me op bezoek. Ze is bezorgd. Haar dochtertje kwam thuis, gooide haar schooltas

in de hoek en vroeg met een verdrietige blik:“Mama, ben ik nu een meisje of een jongen?” De moeder

antwoordde snel, geruststellend: “Je bent zeker een meisje, want zo heeft God jou gemaakt.”

e leugen die zich in deze
tijd verspreidt, heeft
steeds meer invloed op
mensen. Een jonge vrouw
die ik ken, is in transitie. Ik zie dat
haar keuze een reactie is op de die-
pe wonden uit haar jeugd. Ze heeft
een beschadigde ziel en is op zoek
naar een oplossing voor een pijn,
die ze denkt te kunnen verhelpen
door een geslachtsverandering.

VERWARRING EN VERDRIET
Onlangs zag ik een filmpje van een
jonge vrouw die spijt had van haar
beslissing om een man te worden.
In een openhartig gesprek met

een psychiater zei ze hoe ze graag
duidelijkere begeleiding had willen
krijgen, vooral in de periode voor
haar cperatie. “De vragen die u mjj
nu stelt, werden nooit gesteld voor
mijn operatie,” zei ze. “Als die vragen
toen gesteld waren, was ik nooit in
transitie gegaan.” De spijt in haar
ogen was pijnlijk om te zien. Ze had
zichzelf een onomkeerbare schade
aangedaan, en wat haar nog meer
verdriet deed: ze wist dat ze nooit
meer kinderen zou kunnen krijgen.
De pijn die ze voelde, herinnerde
me aan de verwarring die ik zelf
ooit kende. En ja, als ik in deze tijd
een tiener zou zijn geweest, vraag ik
me af of ik niet dezelfde gedachten
zou hebben gehad. Waarschijnlijk
zou ik me hebben willen losmaken
van de onveilige gevoelens en de
verwarring die mijn jeugd met zich
had meebracht.

Nu ik als drieénveertigjarige
terugkijk op mijn leven, zie ik
duidelijk dat deze gedachten
voortkwamen uit een onveilige
jeugd, uit trauma en uit de
afwezigheid van een vader. Ik ben

zo dankbaar dat Jezus in mijn leven
is gekomen. Hij heeft de leugens
ontmaskerd die ik had geloofd.
Waar ik coit in verwarring verkeerde,
heeft Hij mijn identiteit hersteld.
Waar ik eens gebroken was, heeft
Hij mijn hart genezen. Jezus gaf me
een nieuw perspectief op wie ik
ben, als vrouw, als mens, als geliefd
kind van God.

De Bijbel heeft zoveel mooie
dingen te zeggen over wie wij

zijn. In Psalm 139:13-14 wordt

ons herinnerd hoe bijzonder we
zijn: ‘Want U hebt mijn nieren
geschapen, mij in de schoot van
mijn moeder geweven. Ik loof U
omdat ik ontzagwekkend gemaalkt
ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn
ziel weet dat zeer goed.’ Ik ben geen
toevallig product van het toeval.
God heeft mij gewild en heeft mij
uniek gemaakt.

EEN LEVEN VAN BETEKENIS
In Efeze 2:10 wordt duidelijk dat
God ons heeft gemaakt met een
doel: ‘Want wij zijn Zijn maaksel,
geschapen in Christus Jezus om
goede werken te doen, die God
tevoren bereid heeft, opdat wij
daarin zouden wandelen’ Hij heeft
ons voorbestemd voor een leven
van betekenis en voor wie we

in Christus zijn. Hij is gekomen

om het geestelijke verdriet te
herstellen. Jezus is degene Die onze
verwondingen kan genezen, Die ons
kan helpen in onze zoektocht naar
identiteit, en Die ons kan laten zien
hoe bijzonder we daadwerkelijk
zijn. De vraag die we ons zouden
moeten stellen, is niet wie we
denken dat we zijn in een wereld
vol verwarring, maar wie God
werkelijk bedoeld heeft dat we zijn.

Het meisje dat nu in transitie is,
dacht dat de geslachtsverandering
haar leven zou veranderen, maar
niets bleek minder waar. Het meisje
is inmiddels opgenomen in een
kliniek. Geen onbekend fenomeen,
want er zijn rapporten en studies
die aantonen dat mensen die

een gendertransitie ondergaan,
een verhoogd risico lopen op
depressies. Het maakt me soms
ook boos. Dit meisje is slachtoffer
van de tijdsgeest waarin we

leven. De |hbtig+-gemeenschap
wordt misbruikt om de weg naar
transhumanisme te openen. De
acceptatie van genderdiversiteit als
een keuze, zie ik als een bedreiging
voor wat God zo wonderbaarlijk
mooi heeft geschapen: de man

en de vrouw. ‘En God zag al wat Hij
gemaakt had, en zie, het was zeer
goed’ (Genesis 1:31). Dit benadrukt
de volmaaktheid van Gods
schepping en dat het, zoals het
bedceld was, perfect en goed was.
De schepping van man en vrouw is
een volmaakte daad van God.

Jezus is degene die kan herstellen
wat gebroken is. Ik geloof dat Hij
ook in de levens van deze mensen
wil komen en hen de liefde en
vrede wil bieden die ze zo diep
nodig hebben. Wat ik heb geleerd,
is dat de sleutel niet ligt in het
veranderen van wie we zijn, maar
in het vinden van wie we werkelijk
bedoeld zijn te zijn in Christus.
Wat we nodig hebben is niet een
verandering van lichaam, maar een
verandering van hart, die alleen
Jezus kan brengen.

/# Yvonne de Noord

HET ZOEKLICHT




BIJBEL EN MAATSCHAPPL)

Kerken vergelijken of een kerk zoeken is voor een gelovige of ongelovige soms frustrerend.
Vrijwel iedere kerk presenteert zich met het label ‘Bijbelgetrouw’ en toch: wat een verschillen!
Ik betwijfel of Paulus deze diversiteit bedoelde toen hij vraag over de term ‘veelkleurig’ Door dit
heeft het keurmerk Bijbelgetrouw wel veel van zijn betekenis verloren. In ieder geval kunnen we
zeggen dat zoekenden op basis van dit keurmerk het lastig hebben om kerken te vergelijken.

DE KERK ALS SUPERMARKT
Boodschappen doen in de supermarkt levert
veel mensen keuzestress op, je ziet vaak door
de ‘bomen het bos’ niet meer. Niet alleen is de
variatie groot, maar ook verschil in kwaliteit en
vooral in gezond of ongezond. Supermarkten
gebruiken allerlei marketingfoefjes om de
consument te verleiden. De supermarkt

gaat ervan uit dat de klant graag goedkope
producten wil en stunt met aanbiedingen. Die
producten zijn vaak ongezond en worden op de
aantrekkelijkste schappen in de winkel gezet.
De consument beweert dat hij best gezonde
en duurzame producten wil kopen, maar dat de
supermarkt dat juist bemoeilijkt. Het resultaat
is dat er veel ongezonde producten gekocht
worden die op lange termijn schadelijk voor de
gezondheid zijn.

Kerk-vergelijking begint steeds meer te lijken
op een consument in de supermarkt. Kerken
proberen zo aantrekkelijk mogelijk te zijn (veel
foefjes en marketing), maar het geestelijke
aanbod is niet altijd gezond. De kerk die juist
geestelijk gezond wil zijn met inhoudelijk
hoge Bijbelse kwaliteit wordt meestal als
onaantrekkelijk beschouwd, zelfs saai.
Sommige kerken proberen kerkbezoekers

aan zich te binden met goede programma'’s,
mooie diensten, enzovoort, de ‘aanbiedingen’.
Kerkgangers zien het ‘aantrekkelijke’ aanbod

in de ‘kerk-schappen’ en gebruiken die situatie
als criterium voor hun keuze. Zo worden
zoekers beinvloed door keuze voor een
bepaalde stijl of inhoud in een kerk. Laten we
eens kijken naar verschillende kerk-kenmerken.

KERK-STIJLEN

Kerken kunnen zich presenteren als: populair,
enthousiast, spontaan, traditioneel, modern,
sober, laagdrempelig, met eigentijdse muziek,
accent op praktisch geloof en persoonlijke
betrokkenheid en ervaring, enzovoort.

Er zijn ook verschillende vormen als:
huisgemeenten, interactieve of laagdrempelige
diensten, megakerken, groene kerk, kerken met
vaste voorganger of losse sprekers’ (met eigen
voor- en nadelen).

KERK-INHOUD

Naast de stijl of vorm zijn er ook grote verschillen
in inhoud: missiconair, liberaal, vrijzinnig,
dogmatisch, traditioneel, individueel geloof,
accent op Bijbelkennis, Bijoelgericht, letterlijke of
persoonlijke interpretatie, en noem maar op.




HOE KIEZEN WE EEN ‘GEZONDE’ KERK?
Kerkzoekers zouden wel graag vinkjes willen
zetten op een ‘kerk-kieswijzer’ Je vinkt steeds
aan wat jouw voorkeur heeft en zo rolt er dan
een geschikte kerk uit, passend bij jouw smaak.
Op deze manier handelen we precies waar de
Bijbel (2 TimotheUs 4:3) ons voor waarschuwt:
‘Want er komt een tijd dat de mensen de
heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren
om zich heen verzamelen die aan hun verlangens
tegemoetkomen en hun naar de mond

praten’ Tegenwoordig weet Al (kunstmatige
intelligentie) ook hoe je een gepersonaliseerde
op-maat-religie kunt scheppen.

Kiezen voor een kerk moet niet alleen gebaseerd
zijn op onze eigen voorkeur of verlangens. Een
gezonde kerk moet een plek zijn waar je onder
andere God kunt ontmoeten, kunt groeien in je
geloof, begeleiding bij je geloofsreis krijgt, een
warm bad en integriteit ervaart, en de Bijbelse
boodschap praktisch gemaakt wordt zodat
levens veranderen.

BIJBELGETROUW

Op zo'n ‘kerk-kieswijzer’ zou het begrip
Bijbelgetrouw zeker bovenaan staan in de
vinkjeslijst. Toch hebben velen een eigen
definitie van Bijbelgetrouw. Ik heb een keer een
preek beluisterd waarin zo’n 20 Bijbelverzen
werden gebruikt als extra na de Schriftlezing. Als
dat niet Bijbelgetrouw is dan weet ik het niet!
Toch was die preek dor, droog en saai, hij landde
niet. Hier gebeurde precies wat beschreven
staat in 1 Korinthe 8:1:*(Bijbel)kennis maakt
opgeblazen! Het kan verstikkend zijn. Hoe kan
het toch dat Gods levend en krachtig Woord
verstikkend werkt?

Neem het beeld van de Jordaan. Jordaanwater
stroomt het meer van Galilea in en ontwikkelt
gezond water, met veel vissen en een
vruchtbare omgeving. Datzelfde water stroomt
ook de Dode Zee in. De naam zegt het al,

alles erin en er omheen is dood. Hetzelfde
Jordaanwater brengt leven en dood. Hoe kan
dat? Als je de Jordaan goed bekijkt, dan zie je
een heel belangrijk verschil. Het water bij het
meer van Galilea komt erin en gaat er weer

uit. Bj de Dode Zee komt er wel water in, maar
het gaat er niet uit. Het wordt daardoor een
verstikkend eindstation. De belangrijkste les

is dat we wel heel veel Bijbelkennis kunnen
oppotten, maar het moet toegepast worden

om te voorkomen dat we worden zoals de
Schriftgeleerden. Het moet eruit stromen, je
moet er wat mee doen in plaats van oppotten.
Jakobus (1:22) waarschuwt daar heel sterk
voor: ‘alleen horen is niet genoeg, u moet wat u
gehoord hebt ook doen’.

Het andere uiterste is dat er in sommige kerken
zo weinig Bijbelkennis is dat de kerk richtingloos
wordt. Hier geldt Hosea 4: ‘Dit volk gaat te gronde
door gebrek aan kennis’ (vers 8). Er stroomt daar
niets meer door de Jordaan, alles verdroogt.

GEZONDE GEMEENTE/ORGANISME
Jezus roept ons op om, niet alleen te letten op
Bijbelgetrouwe kerken, maar vooral de vrucht
van een kerk te beoordelen (Matthets 7:16-18).
Yrucht is het resultaat van een gebalanceerd,
levend, gezond organisme. Ontwikkeling van
vrucht kost veel tijd en is daarom niet altijd snel
herkenbaar voor een zoeker. We moeten ons
realiseren dat Bijbelgetrouw geen (eind)doel is,
maar een onmisbaar middel om als organisme
vrucht te ontwikkelen.

De leden van een gemeente zijn het lichaam,
een organisme van Christus (Efeze 4:12). Jezus
wil een gezond lichaam dat vrucht draagt.

Een gezond lichaam ontstaat niet door allerlei
activiteiten te organiseren.

HOE KOMEN WE DAAR?

Een prioriteit voor een kerk is werken aan

een gezond christelijk lichaam, geestelijke
preventie. Op deze manier voorkom je

een heleboel ‘gezondheidsproblemen’ en
excessen. Bijbelgetrouw is zeer belangrijk,
maar is geen garantie voor een gezonde kerk.
Bijbelkennis zonder toepassing zal verstikkend
werken. Geen Bijbelkennis is sowieso een heel
groot gevaar: die kerk gaat op den duur‘te
gronde’. Bijbelgetrouw is zoals uitgelegd geen
(eind)doel maar een middel tot vrucht.

Kijk dus niet alleen of een kerk Bijbelgetrouw

is, maar let vooral op de vrucht van een kerk
zoals beschreven in Galaten 5:22. Tonen zij

de kenmerken van het Leven van Christus als
vrucht, dan zitten we op het goede spoor.

Voor vrucht in een kerk is het nodig dat de
leden een verlangen hebben om verbonden

te zijn aan de Wijnstok.

# Dick Slikker
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Leven in een tijd van bedwelmende misleiding

Jack Hibbs

Een strijd waarbij veel op het spel staat voor iedere christen...

De Heere Jezus waarschuwde dat misleiding

steeds meer zou toenemen naarmate we dichter

bij de eindtijd komen, door te zeggen: ‘Pas op

dat niemand u misleidt’ (Mattheus 24:4). Het

onderscheiden van waarheid en misleiding is een

steeds grotere uitdaging geworden - zelfs in de kerk.

We leven in een tijd waarin misleidingen van

alle kanten op ons afkomen. Deze misleidingen,

verpakt met net genoeg waarheid om ze

betrouwbaar te laten lijken, zijn steeds moeilijker

te herkennen en te vermijden.

Leven in een tijd van bedwelmende misleiding laat je

de vele manieren zien waarop onwaarheden zich

voordoen als waarheid - en hoe je het verschil kunt

onderscheiden. Van pastor Jack Hibbs leer je:

¢ de kenmerken van bedriegers en hoe ze schade
hebben toegebracht aan zowel de seculiere
cultuur als de kerk.

Ismz(l

Ron Rhodes

., N HooosE
STAAT VAN
- PARAATHEID

s de vele misleidingen herkennen die de waarheid
veranderen en vervangen.
de sleutels om sterk te staan als geestelijk
persoon wanneer de strijd om ons heen steeds
heviger wordt.
Het grootste tegengif tegen misleiding is de
waarheid. Rust jezelf nu uit om te groeien in
onderscheidingsvermogen, zodat je jezelf kunt
beschermen tegen misleidingen en standvastig
kunt blijven in je geloof!
Jack Hibbs werkte mee aan de bekende
dvd Een mysterie antrafeld.

226 pagina’s, paperback € 19,95

Israél in hoogste staat van paraatheid

Wat zal de toeliomst voor Israél brengen? De wereld houdt de adem in

vanwege onzekerheid en angst. Wat betekent deze chaos voor Israél en
waarom is het zo moeilijk om vrede te bereiken?

In dit boek geeft de auteur ons een heldere
kijk op de toestand van Israél - en haar
toekomst. We leren over:

De geschiedenis van de conflicten in

het huidige Midden-Oosten

Wat de Bijbel over de voortdurende

strijd en Gods plan met Israél zegt

De invloed die de gebeurtenissen in

het Midden-Oosten op ons hebben.
Dit boek behandelt alle belangrijke
punten van de islam in zijn totaliteit
en alles wat betrekking heeft op Israél.

Het laat ons het verleden, heden en
toekomst van het volk Israél zien.

Te midden van chaos en onzekerheid
kan de wetenschap dat God Zijn
onfeilbare plan uitvoert, ons rust

en zekerheid geven!

325 pag. paperback € 14,95

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,
binnen Eurepa € 7.95 portokosten.

Bestel bij voorkeur via onze webshop:
www.zoeklichtwebshop.nl
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OPMERKELIJK @

Euthanasie-aanvragen jongeren stijgt

Het aantal jongeren dat euthanasie aanvraagt vanwege psychisch lijden stijgt aanzienlijk.

Tussen 2012 en 2021 ontving het
Expertisecentrum Euthanasie bijna
400 verzoeken van jongeren onder
de 24 jaar,en in 2023 kregen 22
mensen onder de 30 euthanasie.
Dit wordt toegeschreven aan

een groeiende maatschappelijke

acceptatie, verslechterde mentale
gezondheid en een ‘cultuur van
wanhoop), veroorzaakt door factoren
als oorlogsdreiging, milieuproblemen
en een uitgeklede psychiatrische
zorg. Daarnaast speelt secularisatie
een rol, doordat religie minder

vaak een remmende factor is.
Media-aandacht lijkt de vraag ook
te stimuleren, omdat persoonlijke
verhalen over euthanasie tot een
toename in verzoeken leiden.
Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek

dat ongeveer de helft van de
jongvolwassenen (16-25 jaar) hun
mentale gezondheid als matig

tot zeer slecht ervaart, vooral

onder financieel kwetsbaren en
alleenwonenden. Veel jongeren

kampen met prestatiedruk

en stress. Ondanks een lichte
verbetering sinds 2022 - minder
eenzaamheid en beperkingen
door psychische klachten - bljjft
de coronacrisis een blijvende
impact hebben op hun mentale
welzijn en studievoortgang.
Experts benadrukken dat er meer
inzet nodig is om de mentale
gezondheid van jongeren te
verbeteren. Behandeling en
aanpassingen in de leefomgeving
kunnen in sommige gevallen een
alternatief bieden voor euthanasie.
(Bron: RD en NOS)

Lees hierover meer op onze
website: www.zoeklicht.nl.

Vervolging heviger, toch forse groei
aantal christenen

De vervolging van christenen neemt wereldwijd toe, vooral door radicaliserende islamitische groeperingen in de
Sahel-regio (landen rond de Saharawoestijn) en door strengere digitale controle in landen als China en Vietnam.

In India leidt het hindoe-nationa-
lisme tot meer geweld en beper-
kingen voor christenen. Ondanks
deze toenemende onderdrukking
groeit het christendom juist sterk

in landen als Nepal, China en het
Arabisch Schiereiland. Dagelijks
komen er wereldwijd 83.000
christenen bij. Tegelijkertijd ervaren
christenen in het Westen minder

Eerste christenen
veroordeeld in India

In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh is een antibekeringswet inge-
voerd, waardoor twee christenen vijf jaar cel en een boete kregen.

Ze zouden Dalits hebben
omgekocht om zich te bekeren,
maar internationale organisaties
en het echtpaar ontkennen

dit wegens gebrek aan bewijs.
Toch zijn ze veroordeeld, en er

is vrees voor meer vervolging.

De weerstand tegen het
Evangelie groeit, wat wordt
gezien als een teken van
toenemende liefdeloosheid,
wetteloosheid en vijandigheid
tegenover God en gelovigen.
(Bron: RD)

groei, wat volgens vervolgde
christenen komt door verleiding
en welvaart. Ze roepen op tot
wederzijds gebed en steun.
(Bron: SDOK)
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MIDDEN-OOSTEN

Aviel Wiseman,
Messiasbelijdende
gelovige en

IDF-soldaat,
snheuveltinde
strijd in Gaza

Op 20j Jjanuari 2025 mefdde het !sraehsche Ieger dat in de strud tegen Hamas en Hezbollah
in Gaza en Libanon 841 lsraehsche militairen waren gesneuvei'd Hzer is ln : _e meeste
medla weinig aandacht voor. Daarom dit artikel, opdat wij hen met '

chter al de honderden Israélische

gesneuvelden van de oorlogen in Gaza

en Libanon zitten individuele namen en

verhalen. Unieke mensen en personen met
een heel eigen leven. Eén van hen is de 20-jarige
sergeant Aviel Wiseman, een
Messiashelijdende Joodse
militair, afkomstig uit de plaats
Poria, ten zuiden van Tiberias. Hij
sneuvelde op 13 januari 2025 in
het noorden van Gaza. Hij en vier
andere militairen van de ‘Nahal
Reconnaissance Unit’ kwamen
om in Beith Hanoun, door de
instorting van een gebouw
waarin ze zich bevonden.
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De nabestaanden blijven achter. Hun geliefde keert
nooit meer terug. Het gemis zal blijvend zijn. Ze zullen
verder moeten in het leven. Ock voor hen gaat het
leven weer door, maar zonder hun geliefde zoon of
dochter, man of vrouw, vader of moeder, vriend of
vriendin. Wat een verdriet.

VERBONDENHEID

Een lange witte vliegtuigstreep lijkt als geschilderd
aan de blauwe hemel. Familieleden en veel mede-
verdedigers van Israél, in militair uniform, staan op

de Poriya llit begraafplaats op een heuvel die uitkijkt
over het Meer van Galilea. Ook veel Messiasbelijdende
gelovigen vanuit het hele land zijn aanwezig. Om hun
verbondenheid te betuigen met de familie Wiseman,
om Aviel te eren en om dankbaarheid uit te spreken




voor wie hij was en voor wat hij deed. Er wordt gehuild.
Hij gaf zijn leven voor zijn land, zijn volk, waarvoor vele
offers zijn en nog moeten worden gebracht.

Aviel diende als vierde generatie Wisemans in de

IDF, het Israélische leger. Zijn overgrootvader, Eliézer,
ontsnapte uit Polen toen de nazi’s in 1939 het land
binnenvielen. Zijn reis leidde door de Sovjet-Unie, waar
hij werd gedwongen te dienen in het leger, waarna hij
uiteindelijk aankwam in het toenmalige Palestina en
meevocht in de Onafhankelijkheidscorlog van Israél.
“Tegen alle verwachtingen in, terwijl de kolen van de
Europese ovens nog smeulden, bracht de Almachtige
ons uit onze graven om te vechten en opnieuw te
leven,” zei Eitan Shishkoff bij de begrafenis van Aviel
Wiseman. Shishkoff richtte in 1995 Tents of Mercy
(Ohalei Rachamim) op, een Hebreeuws sprekende
Messiaanse gemeente in het noorden van Israél, in de
buurt van Haifa.

VOORGANGER EITAN SHISHKOFF:
*ZONDER OPOFFERING ZOUDEN

WE GEEN THUISLAND HEBBEN’

Veel dappere (jonge) mannen en -vrouwen gaven

de afgelopen maanden hun leven. Zonder deze
bereidheid, nu maar ook in het verleden, zou het
huidige Israél er niet zijn geweest. “En ja,” geeft
Shishkoff aan, “wij geloven dat God deze natie
soeverein heeft hersteld. Hij heeft ons teruggebracht
uit alle landen waarheen wij verbannen waren. Maar
zonder het menselijke element van opoffering,
zouden we nu geen thuisland hebben. Dat was ook al
z0 in de generatie van Mozes. God vertelde hem: ‘Nu
dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israélieten is
tot Mij gekomen. En Ik heb ook de onderdrukking gezien
waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan,
ga op weg: Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn
volk, de Israélieten, uit Egypte leiden’ (Exodus 3:9-10)

Een rabbijn treedt naar voren bij de rouwplechtigheid.
Hij zingt oude liederen over de doorboorde zielen.
Het zijn gebroken melodieén, gebroken door verdriet.
“lk zou mijn ogen er wel uit willen huilen, maar het

is niet genoeg. Hoe kunnen we God verheerlijken in
zo'n diep verdriet? Toch is het dit wat we als kinderen
Abraham, Izadk en Jakob doen. Verheerlijkt en
geheiligd zij Zijn grote Naam”

De aanwezige officieren sporen aan om de
achterblijvende familie niet alleen te laten. Niet
nu, niet in de toekomst. “Onze verbintenis met u,
familie Wiseman, blijft bestaan, ook voorbij deze
verdrietige ceremonie” Dit wenst toch iedereen:
oprechte, blijvende liefde en aanwezigheid, in alle
omstandigheden.

VADER MORDECHAI: ‘AVIEL LEEFDE

VOOR GODS GLORIF’

Dan is het de beurt aan Mordechai Wiseman, de
vader van Aviel. Hij spreekt kalm, is helder van geest.
“Wij zijn hier op aarde om een uitdrukking te zijn van
Gods liefde, voor Zijn glorie,” spreekt hij. “Wij zijn Zijn
vakmanschap, Zijn muziekinstrument. Aviel werd
door God geschapen met veel gaven - met een
scherp brein, oog voor detail, een groot technisch
vermogen. Hij legde ook een sterk verlangen in hem
naar het juiste. Luister naar woorden die Aviel eens
sprak: ‘Doe geen concessies aan de waarheid, streef
naar rechtvaardigheid.. investeer in wat juist is met
integriteit en vertrouwen. Doe dat en je zult een zegen
zijn voor iedereen om je heen”

Over zijn zoon zei hij verder: “Hij was blij om met heel zijn
hart te dienen en leverde een belangrijke bijdrage aan
ons allemaal, hier in dit land. Hij was, bleef en zal voor
altijd een zegen zijn. Onze lieve zoon heeft in twintig
korte jaren veel met zijn leven gedaan voor Gods glorie”

De stem van Mordechai Wiseman raakt de aanwezigen
als hij Paulus citeert, en daarmee verwijst naar zijn
zoon Aviel: Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de
loop tot het einde gebracht. Ik heb het geloof behouden.
Verder is voor mij weggelegd de krans van de
rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige
Rechter, mij op die dag zal geven. En niet alleen mij,
maar ock allen die Zijn verschijning hebben liefgehad’ (2
Timothels 4:7-8). Het bijzondere is dat deze woorden’s
avonds werden uitgezonden in het Israélische Journaal.

De gebroken vader eindigt met woorden: “We laten
Aviel rusten in de armen van God, totdat we elkaar
in de eeuwigheid weer zullen zien,” waarna hij nog
citeert it Job T:

‘De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen,
de Naam van de HEERE zij geloofd’ (vers 21).

Aviel mag nu voor altijd bij de Heere zijn, bevrijd van de
strijd van dit leven. De achterblijvers, vooral zijn familie,
zullen hem missen. “Heere, wij bidden om Uw troost
voor hen. Ondersteun hen, sterk hen, wijs hen Uw weg.
Schenk vrede. We bidden om de vrede voor Jeruzalem,
om open ogen van Uw volk voor de Messias. We bidden
om de bekering van Israél, om de spoedige komst van
Uw Koninkrijk.”

A2 Dirk van Genderen

(Bronnen: o.a. Kehila News en One for Israel)
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God heeft een plan met de wereld en de mensheid. Dat plan maakt Hij in de Bijbel
bekend. Hoewel er over elementen van het plan verschillend wordt gedacht, is de
basis ervan helder. Die basis bespreken we in deze serie, ter verfrissing,
herinnering of wellicht als nieuwe informatie, voor jouzelf en om te delen.

ods plan kondigt Hij al aan in Genesis 3.
Als de mens valt in de zonde, lezen we
daar al de eerste vooruitwijzing naar
redding en verlossing. Cod zegt tegen de
slang {de duivel) in Genesis 3: ‘En Ik zal vijandschap
teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw
nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop
vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen’
(vers 15). Hierin lezen Bijbeluitleggers terecht al
de eerste profetische vooruitwijzing naar het
verlossingswerk van de Heer Jezus.
Maar daar houdt het niet op. Ock de eindbestemming
van Gods plan is ons bekendgemaakt: het gaat
uitmonden in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Johannes vertelt ons: ‘En ik zag een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste
aarde waren voorbijgegaan. En de zee was niet meer’
(Openbaring 21:1-5). Het is onze Heer die alle dingen
nieuw zal maken.

Maar hoe gaan we daar komen? Daarvoor is
bovenstaande tijdlijn ontwikkeld om schematisch
weer te geven wat de Bijbel daarover leert.
Overzichtelijk zien we op deze tijdlijn de belangrijkste
onderdelen van Gods plan.
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Punt 1 tot en met 5 beslaan de geschiedenis van

de wereld tot nu toe (schepping, geboorte van de
Messias Jezus, Zijn dood en opstanding, hemelvaart
en de uitstorting van de Heilige Geest). Vanaf punt 6
komen we in onze tijd en wat nog gaat kormen. Daar
starten we deze serie dan ook: de verstrooiing van
Israél (7) en de opkomst van de gemeente (6), het
einde van de genadetijd (9) en het nationaal herstel
van Israél (8).

ISRAEL, GEMEENTE EN GENADETIJD

Zowel voor Israél als voor de gemeente van Jezus is er
een heerlijke toekomst weggelegd. Zij hebben beide
hun eigen rol, betekenis en eindbestemming in het
plan van God.

GEMEENTE (6)

De gemeente start nadat de Heer ten hemel is
gevaren. Bij de uitstorting van de Heilige Geest
worden op die dag 3000 mensen bekeerd en
gedoopt, waarmee de gemeente van Jezus van

start gaat (Handelingen 2:37-47). De gemeente is de
plek waar wedergeboren mensen samenkomen en
samengevoegd worden. Efeze 2:14-16 leert ons dat.
We lezen daar dat Joden en niet-Joden samenkomen



door Christus’ verlossingswerk ‘opdat Hij die beiden
in één lichaam met God zou verzeenen door het kruis,
waaracn Hij de vijandschap heeft gedood.

Wij zijn daarbij allen ‘door één Geest tot één lichaam
gedoopt’ (1 Korinthe 12:13). Christus is het hoofd

van dat lichaam, de gelovigen de leden (1 Korinthe
12:14). Wij allen hebben daarmee onze plaats in

de gemeente en alleen als wij als een tempel zijn
waarin ieder van ons zijn plaats als levende steen
inneemt, komt dat tot zijn recht (1 Petrus 2:4-5). Wij
zijn samen een priesterschap, bedoeld om Hem te
dienen (1 Petrus 2:5) en om Zijn Naam en Evangelie

aan mensen te vertellen (1 Petrus 2:9, Matthels 28:19).

Wij, die voorheen geen volk waren, maar nu Gods volk
zijn. Wij waren zonder ontferming, maar door Christus’
dood en verrijzenis zijn wij in ontferming aangenomen
(1 Petrus 2:10).

ISRAEL (7)

Israél leeft nu in de tijd van de tijdelijke bedekking
(Romeinen 11:25). Hun overkemt dit, opdat de heidenen
(jij en ik die niet-Joods zijn) de mogelijkheid krijgen

om toe te treden tot Gods familie en gered kunnen
worden. Deze bedekking is met nadruk een tijdelijke.
Ook de verstrooiing van het volk en de vernietiging

van Jeruzalem en de tempel horen in dit opzicht bij
Gods plan. In Daniél 9 lezen we van de profetie van

de jaarweken. Daarin staat dat de Messias zal worden
gedood in Jeruzalem. Dit is gebeurd toen de Heer stierf
aan het kruis 2000 jaar geleden. Daarna, zo leert de
profetie van Daniél, zal de stad verwoest worden en

het volk verstrooid: ‘Na tweeénzestig weken zal de Messias
uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een
volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en
het heiligdom (de tempel) ten gronde richten’(vers 26a).
De Heer Jezus sluit daar in Zijn profetisch onderwijs op
aan. In Lukas 20 lezen we over Jeruzalem: ‘Want er zullen
dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u
zullen opwerpen, u zullen omsingelen en van alle kanten

in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond
gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen

zj in u geen steen op de andere laten, omdat u het tijdstip
waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. In
het volgende hoofdstuk voegt Hij daar voor de tempel
aan toe: ‘Er zullen dagen komen waarin niet één steen op
de andere steen gelaten zal worden, die niet afgebroken
zal worden’ (Lukas 21:6). Dat moment is het begin van

de verstroaiing, want hierna verspreidden de Joden zich
over de wereld en kwam Jeruzalem in andere handen: ‘En
Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de
tijden van de heidenen vervuld zullen zijn’ (Lukas 21:24),

HET HEDEN (8 EN 9)

We leven nu nog in het tijdperk van de gemeente (9).
Het getal van de heidenen is nog niet vol (Romeinen
11:25), maar wel bijna. Dat zien we bijvoorbeeld aan het
volk Israél, dat een land heeft en weer thuiskomt in dat
land (8). Daarin mogen we de eerste stap naar de laatste
fase van Gods plan met Israél zien. Profeten als Ezechiél
en Jesaja spreken daarover. In Jesaja 43 lezen we van
God die tot Israél zegt: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben
met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht
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halen en vanwaar zij ondergaat zal [k u bijeenbrengen.
Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het
zuiden: Weerhoud niet! Breng Mijn zonen van ver, en
Miin dochters van het einde der aarde.’ In Ezechiél 11:17
voegt God daaraan toe: ‘7o zegt de Heere HEERE: Ik zal
u verzamelen uit de volken, en Ik zal u bijeenbrengen uit
de landen waarover u overal verspreid bent, en Ik zal u
het land van Israél geven.

De terugkeer van vandaag de dag, is een stap op

het pad van God. Dit zal in de toekomst nog gevolgd
worden door ook het geestelijke herstel van Israél,
maar daarover later meer.

De gemeente doet in de tussentijd haar werk. Zij is
geroepen om staande te blijven, te verkondigen en
een licht en zout in de wereld te zijn. Het is genadetijd,
want het Evangelie gaat over de wereld naar iedereen.

ledereen die gelooft zal behouden worden (Markus
16:16) en niet bedrogen uitkomen (Romeinen 10:13 en
Joél 2:32). Alle gelovigen zullen de Geest ontvangen,
met liefde van God (Romeinen 5:5) en gaven
(bijvoorbeeld 1 Korinthe 12), opdat zij vrucht kunnen
dragen (Galaten 5:22). De gemeente als uitdrukking
daarvan is drukdoende om het Evangelie te
verkondigen tot het uiteinde der aarde en dat schiet
al aardig op. Zeker als straks Al het mogelijk maakt om
in alle talen te communiceren en zelfs simultaan lijkt
te kunnen gaan vertalen.

Zo zien we de tijden zich bereiden en mogen we
als gelovigen hoopvol zijn, ondanks alle ellende en
onzekerheid van onze tijd. Want de volgende stap
op Gods profetische tijdlijn is de opname van de
gemeente. Daarover gaat het de volgende keer.

Teksten en suggesties voor verdere (zelf)studie en reflectie:

e Lees Openbaring 21:1-5. Wat spreekt je aan in
deze profetische tekst over ons einddoel?

e Daniél 9:20-27 is de profetie over de
jaarweken. Dit beschrijft de heilsgeschiedenis
van Gods volk. Er zijn vele studies gedaan naar
deze weken, die aantonen hoe het klopt wat
hier staat tot in de details. Tussen de eerste
69 jaarweken en de laatste jaarweek zit de
tijd van de gemeente, De laatste jaarweek van

zeven jaar noemen we de grote verdrukking.

Zie onze website voor meer informatie:

www.zoeklicht.nl (bijvoorbeeld in de

zoekopdracht ‘jaarweken’).

‘Zicht voor kids op eindtijd en profetie’
is een serie op onze website voor

kinderen van 11 tot 13 jaar, die

hen inzicht biedt in Gods plan met

de wereld. Wendy Born schrijft
maandelijks een aflevering waarin

ze in 24 delen het gehele plan

van God bespreekt, van het
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ZICHT VOOR KIDS OP EINDTIJD EN PROFETIE

e 7 Petrus 2:1-10 vertelt ons over de gemeente.
Denk eens verder na over wat dat voor
jou betekent.

s Ezechiél 37:21-25 is een profetie over de
terugkeer van het volk naar Israél. Daarin
zien we een terugblik op wat is geweest (de
terugkeer uit ballingschap), een blik op wat nu
gebeurt (nationaal herstel Israél), maar ook op
wat nog gaat komen (de Koning Die komt!).

¢ Lees achtereenvolgens 1 Korinthe 12, Galaten
5:22 en Romeinen 5. Dit is wat de Heilige Geest
ons allen geeft. Hoe merk je dat?

begin tot het einde. Dat doet ze ook aan de hand
van de tijdlijn op de vorige pagina.

Deze serie is ideaal voor gezinnen, zondagsscholen
en kindernevendiensten en wil kinderen de hoop
en betekenis van profetie en de
eindtijd laten ontdekken.

www.zoeklicht.nl/zicht-voor-kids




Hoogmoed en trots zijn in feite basiszonden waar veel andere zonden uit voortvioeien. Gods
‘Woord waarschuwt h‘iervoor (Jakobus 4:6). Bij ieder mens - en dus ook bij iedere christen - ligt
deze kernzonde altijd op de loer om ons te verleiden en ons onafhankelijk op te stellen ten

opzichte van Gods leiding.

In veel facetten van het leven kunnen we als mensen
hoogmoedig zijn. Om eerlijk te zijn, ben ik er wel achter
gekemen dat ik mij hier vaker aan schuldig maak dan
mij lief is. Oordelen over anderen, roddelen, fouten
zien én benoemen van onze naasten en vol zijn van
eigen prestaties. Zomaar enkele voorbeelden waarin
hoogmoed een rol kan spelen. In feite vinden we
onszelf beter dan de ander en zo zoeken we indirect
eigen eer. Achteraf, wanneer je verder nadenkt,
lkkom je tot de conclusie dat deze vervelende
karaktereigenschap tussen God en jou in staat en

de relatie met God verstoord wordt. Het kan zelfs je
gebedsleven belemmeren.

Maar... eris goed nieuws. Het kan doorbroken
worden, maar dat vereist allereerst zondebesef.

VALT ALLEMAAL WEL MEE?

Zondebesefis geen populair onderwerp en wordt ook
in sommige gemeenten weinig meer benoemd. Een
‘foutje’ moet kunnen... We doen dan alsof het allemaal
wel meevalt en bedekken het met de mantel der liefde.
Niemand is immers perfect?

Toch is dit niet de manier van omgaan met zonde zoals
de Bijbel het leert. Wanneer we hebben gezondigd,
mogen we ons allereerst richten tot de Heiland Jezus
Christus. Hij alleen kan zonden vergeven en heeft onze
schuld op Zich genomen. Wanneer we dit over het
hoofd zien, zou Christus immers tevergeefs gekruisigd
zijn. Hij heeft dit gedaan opdat wij niet in zonden hoeven
te blijven hangen. Het is vooral ontzettend belangrijk
om de ernst van de eigen zonden in te zien. Zonder
zondebesef is er geen berouw en uiteindelijk cok geen
vergeving mogelijk (1 Johannes 1:9). Als we niet begrijpen
dat het belijden van zonden essentieel is, zal

hoogmoed en trots niet doorbroken worden.

KOUD VAN HART

Onlangs las ik een krachtig citaat over zondebesef,
geschreven door Jonathan Edwards, met als titel
Zondebesef verbreekt hoogmoed: “Als wij ons bewust
worden van de diepte in onze zonden, wordt het
gemakkelijker voor anderen om met ons om te gaan. We
zullen minder geneigd zijn om over anderen te oordelen.
De geestelijk trotse persoon is geneigd anderen te
verdenken, terwijl een nederig iemand het meest
bezorgd is om zichzelf. Hij vindt niets of niemand anders
zo verdacht als zijn eigen hart. De geestelijk trotse
persoon is geneigd om fouten in anderen te ontdekken,
en om op te merken dat zij achteropraken in de genade.
Hij ziet duidelijk hoe koud van hart zij is en is er als de
kippen bij om de tekortkomingen in de ander op te
merken. Maar de echt nederige christen heeft veel werk
bij huis te doen, en ziet zoveel kwaad in zijn eigen hart
en is daar zo bezorgd om, dat hij niet de neiging heeft
veel bezig te zijn met anderen. Hij is geneigd om anderen
beter te achten en verkleint het falen van de ander, en
heeft zijn oog voornamelijk gericht op de dingen die niet
goed zijn in hemzelf”

We zijn onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen.
Laten we nog eens kritisch naar onszelf kijken,
zonder direct naar de naaste te wijzen. Het zal ons
nederiger en milder maken naar anderen toe. En
uiteindelijk zal het ons nog dankbaarder maken
voor wat de Heere Jezus heeft gedaan. Hij wil graag
helpen onze woorden en gedachten te gebruiken
tot eer en verheerlijking van Zichzelf.

/A Wendy Born

HET ZOEKLICHT




9 PASTORAAL

| Gebaseetd op
Romeinen 1:18-32

In de gemeente van Jezus, vanuit Gods scheppende hand, is er ruimte voor een

huwelijk tussen één man en één vrouw. Toch zijn er tegenwoordig ook mensen die
worstelen met hun seksualiteit en de gevolgen van zonde. De last die zij dragen,
is ontzettend zwaar, en hierin hebben wij samen de wet van Christus te vervullen.

aak wordt Romeinen 1:18-32 gebruikt als
een stok om mee te slaan, maar is het niet
mogelijk om in plaats daarvan een helpende
hand te bieden en samen te strijden?

‘Want de toorn van God wordt geopenbaard van de
hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van
de mensen..’(Romeinen 1:18).

Romeinen 1:18-32 is een van de meest confronterende
passages in het Nieuwe Testament. Paulus schetst
een scherp beeld van de opstandigheid van de
mensheid: onze neiging cm God te verlaten, onze
eigen begeerten na te jagen en de verwoestende
gevolgen daarvan. Toch ligt in deze verzen ook een
boodschap van hoop en genade verborgen. De wereld
in Paulus’ tijd was minstens zo seksueel ontregeld

als vandaag. Monogame, duurzame relaties tussen
man en vrouw waren verre van de norm. De tekst
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van Paulus aan de Romeinen nodigt ons uit om na te
denken over de vraag: wie is mijn naaste?

1. EEN WERELD DIE GOD VERLAAT

Paulus begint met een zware constatering: de mens
heeft ervoor gekozen cm God niet te erkennen.
Ondanks dat Zijn bestaan duidelijk zichtbaar is in de
schepping, hebben mensen ervoor gekozen hun eigen
weg te gaan (vers 19-21). Dit ‘vaarwelzeggen’ tegen
God is zonde die leidt tot een gebroken wereld, gevuld
met nog veel meer zondigheid in afgoderij, onreinheid
en verkeerde verlangens.

Wat betekent dit voor ons nu? We leven in een
wereld waar velen God niet kennen of bewust Hem
hebben afgewezen. Sommigen doen dit uit pijn

of door omstandigheden. Voorbeelden hiervan
kunnen zijn: je opvoeding waarnaar je gevormd bent,
dominante ouders, vrienden die niet goed met je om




zijn gegaan en relaties die niet in verhouding waren.
Het is gemakkelijk om met de vinger te wijzen, maar
hoe kijken wij naar hen die verloren lijken? Zijn zij
niet ook onze naasten? Kunnen wij hen niet beter
ondersteunen door met hen te praten en soms
even onze mening opzij te zetten?

2.DRIE KEER ‘OVERGEGEVEN’

Paulus herhaalt drie keer dat God mensen heeft
overgegeven aan hun zonden (vers 24, 26, 28).

John. F. MacArthur legt hierover uit dat wanneer
mensen God afwijzen, Hij hen overlaat aan hun eigen
zondige neigingen. Wat resulteert in een samenleving
die moreel en spiritueel in verval raakt.

* Seksuele onreinheid (vers 24): Mensen verlaten het
kader van Gods plan voor seksualiteit. Het verlaten
hiervan leidt tot verharding, verwarring en pijn.

® Oneervolle hartstochten (vers 26): Verlangens
richten zich op lust in plaats van liefde.

¢ \Verwerpelijk denken (vers 28): Normen en
waarden worden volledig losgekoppeld van God.
Het gevolg hiervan is moreel en spiritueel verval.

De Bijbel leert ons in Romeinen 3:9-23 dat ieder
mens tegen God gericht is en dat we Zijn Goddelijke
ingrijpen nodig hebben om te leven. Eigenlijk zijn
bovenstaande punten een spiegel voor onze eigen
ziel. We kunnen deze teksten niet los zien van ons
eigen leven. Hoe vaak laten wij ons leiden door
onze eigen verlangens of gedachten, in plaats van
door Gods waarheid? De neiging om anderen te
veroordelen terwijl wij zelf genade nodig hebben, is
een gevaarlijke valkuil. Paulus’ woorden nodigen ons
uit om naar ons eigen hart te kijken en ons te laten
veranderen door Gods Geest.

3.WIE IS MIJN NAASTE?

In Romeinen 1:29-31 somt Paulus een indrukwekkende
lijst van menselijke zondigheid op: afgunst, ruzie, trots,
roddel, en meer. Deze opsomming laat ons zien dat
zonde ernstig is, Het confronteert ons met de realiteit
dat wij allemaal schuldig staan tegenover God.

Dat is ook hoe de Heere Jezus naar ons kijkt. Hij kent
onze staat en in plaats van te cordelen, wijst Jezus ons
de weg: Hij is liefde, maar ook waarheid en helderheid.
Hij ontfermt, Hij vergeeft én zegt ‘zondig niet meer’ In
de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lukas
10:25-37) leert Hij ons dat onze naaste niet beperkt is
tot degene die ‘op ons lijkt’ Onze naaste is degene die
gebroken is en hulp nodig heeft.

Deze les is een uitdaging om niet weg te kijken,

maar juist liefdevol te handelen. Hoe kunnen wij als
christenen een veilige plek bieden? Door te luisteren,
praktische hulp te bieden en genade te tonen in

onze woorden en daden. Alleen zo kunnen we de
liefde van Jezus weerspiegelen.

4.DE ROLVAN DE GEMEENTE
Veel mensen voelen zich veroordeeld of afgewezen,
ook door christenen. Dit komt vaak doordat de
pastorale zorg soms ontbreekt in een sfeer van
stelligheid. De nadruk ligt vaak op de waarheid, terwijl
de genade over het hoofd wordt gezien. Toch zijn wij
als gemeente ten diepste geroepen om een plek van
zowel genade als waarheid te zijn.

® Liefdevolle waarheid: Verkondig de waarheid
van Gods woord met liefde (Efeze 4:15).

¢ Compassievolle zorg: Laat praktisch zien
dat je geeft om degenen die worstelen
met gebrokenheid.

Als gemeente is het onze opdracht om Gods
waarheid te blijven prediken en te laten zien dat wij
elkaar dragen in liefde. De gemeente is geen plek voor
perfecte mensen, maar voor mensen die zich laten
vormen door Gods oneindige genade.

5.JEZUS, HET ANTWOORD

Hoewel Romeinen 1:18-32 een somber beeld schetst,
wijst het ons ook op de hoop in Jezus. Hij kwam naar
een gebroken wereld, toonde liefde aan degenen die
het minst waardig leken, en droeg onze zonde.

Jezus is het ultieme Voorbeeld van een barmhartige
naaste. Als Zijn volgelingen worden wij geroepen

om hetzelfde te doen. Jezus biedt juist een nieuw
begin aan. Dit geldt voor ieder mens, ook mensen
die worstelen en strijden met seksualiteit, identiteit,
zonde en gebrokenheid.

Laten we leven als een barmhartige naaste. Romeinen
1:18-32 herinnert ons eraan hoe diep de gebrokenheid
van de wereld is, maar ook hoe groot Gods liefde

is. Laten we in een wereld vol oordeel genade en
waarheid uitstralen, en leren onze naasten lief te
hebben zoals Jezus dat deed in alle zuiverheid.

VRAGEN VOOR REFLECTIE:

1. Wiein jouw leven heeft jouw liefde
en zorg nodig?

2. Hoe kun je een veilige plek creéren waar
mensen openlijk over hun worstelingen
kunnen spreken?

3. Hoe kun jij de genade van Jezus
praktisch doorgeven?

/# Ruben Peters
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Wees

waakzaam

De Heere Jezus sprak regelmatig in gelijkenissen, dat
deed Hij om geestelijke waarheden duidelijk te maken. Zo
wordt de gelijkenis over de tien maagden met een Joodse
bruiloft vergeleken (Mattheiis 25:1-13). Extra nadruk ligt
hierbij op waakzaamheid en gereedheid van de maagden,
bij het wachten op de komst van de bruidegom.

eens, dat deze gelijkenis betrekking heeft op de

wederkomst van Christus. Verschillend wordt
er gedacht over wie de tien maagden uitbeelden.
Sommigen menen bijvoorbeeld dat wij in de vijf wijze
maagden de bruid van Christus moeten zien.

D e meeste Bijbeluitleggers zijn het er wel over

WIE ZIJN DE TIEN MAAGDEN?

Volgens deze zienswijze wordt de helft van de
gelovigen (de wijze maagden) bij Jezus” komst
opgenomen (1 Thessalonicenzen 4:13-18). De
naamchristenen (de dwaze maagden) blijven achter,
omdat zij wereldgelijkvormig zijn. Duidelijk is dat

de Bijoel ons aanspoort Zijn komst te verwachten.
Bekering van boze werken en leven uit verwachting
ziin hierin onlosmakelijk met elkaar verbonden (Titus
2:11-15).

De vraag is echter tot wie de Heere Jezus Zich in

de gelijkenis richt. Het gaat mijns inziens niet over
de gelovigen, die tot de gemeente behoren. De tien
maagden zijn namelijk een beeld van het Joodse
volk, aan het einde van de grote verdrukking. Danis
het geestelijk gezien middernacht. Vervolgens komt
Christus als Bruidegom terug en zien wij dat alleen
de wijze maagden tot het bruiloftsfeest mogen
toetreden.

WAAR IS DE BRUID?

Uit de volgende woorden van Jezus kunnen we
opmaken dat Hij dan getrouwd wederkomt. In Lukas
12 lezen we: ‘Laten uw lendenen omgord zijn en uw
lampen brandende. En gij, weest gelijk aan mensen,
die op hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft
wederkeert, om hem, als hij komt en klopt, terstond



te kunnen opendoen. Zalig die slaven, die de heer bij
zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar, Ik zeg u,
hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen, en bij
hen komen om hen te bedienen’ (vers 35-37). Dit komt
sterk overeen met de gelijkenis van de tien maagden.
Het is opmerkelijk dat we ook in dit Schriftgedeelte
(nog) niets lezen over de bruid.

HET KONINKRIJK DER HEMELEN

De gelijkenis in Matthels 25 begint met de volgende
woorden: ‘Dan zal het Koninkrijk der hemelen
vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen
namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet’ (vers 1).
Let hierbij goed op het woordje ‘dan’ en de woorden
‘het Koninkrijk der hemelen'. Het woordje ‘dan’ heeft
betrekking op het voorgaande hoofdstuk. Over de
uitdrukking ‘het Koninkrijk der hemelen’ is ook veel

verwarring ontstaan. Dit gaat namelijk niet over
Gods Koninkrijk in de hemel, maar juist over Christus’
toekomstige Koninkrijk op aarde (Zacharia 14:9). Als
we deze dingen onderscheiden wordt alles in deze
gelijkenis een stuk duidelijker!

DE GROTE VERDRUKKING EN

DE WEDERKOMST

In Jezus’rede op de Olijfberg (MattheUs 24) spreekt
Hij over allerlei tekenen en gebeurtenissen, die viak
voor Zijn wederkomst plaatsvinden. Het omvat

de periode van de laatste jaarweek en de grote
verdrukking (Daniél 9:27 en Openbaring 6-19). Daarbij
merken we op dat Jezus Zich tot het Joodse volk
richt. Dit blijkt wel uit het volgende:

e ‘Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan
door de profeet Daniél gesproken is, op de heilige
plaats ziet staan - wie het leest, geve er acht op -
laten dan wie in Judéa zijn, viuchten naar de bergen’
(vers 15-16). Met Judea wordt het Joodse land
bedoeld. De gemeente heeft een andere positie, zij
zijn hemelburgers (Filippenzen 3:20).

e ‘Bidt, dat uw viucht niet in de winter valle en niet op
een sabbat’ (vers 20). De gemeente is niet geroepen
zich aan de sabbat te houden (Kolossenzen 2:16-17).

® ‘Endan zal het teken van de Zoon des mensen
verschijnen aan de hemel en dan zullen alle
stammen der aarde zich op de borst slaan en zij
zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken
des hemels, met grote macht en heerlijkheid’ (vers
30). Met alle stammen worden de twaalf stammen
van Israél bedoeld (Zacharia 12:10-14).

® “Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins
voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt’ (vers 34).
Met dit geslacht wordt het Joodse ras bedoeld.

De gemeente is geen ras (Galaten 3:28).

In Matthels 24 gaat het dus niet over de gemeente,
die was ook toen nog een verborgenheid.

CHRISTUS IS HET MIDDELPUNT

De tien maagden zijn dus een beeld van het gelovige-
en ongelovige deel van het Joodse volk, vlak voor Zijn
wederkomst. De wijzen hebben Christus in de Schriften
leren kennen en zich tot Hem bekeerd. De dwazen
daarentegen hebben zich niet bekeerd. Ondanks hun
kennis van de Thora en de Tenach zijn ze niet tot geloof
in de Messias gekomen. Voor hen is er bij Zijn komst
een gesloten deur. Hij zal tot hen zeggen: ‘Voorwaar, ik
zeg u, ik ken u niet’ (Matthels 25:12).

Van de dwaze maagden moet worden opgemerkt dat
zij helemaal geen olie bij zich hebben. Opmerkelijk

is dat de Heere Jezus, tot de leiders van het Joodse
volk, heeft gezegd: ‘Gij onderzoekt de Schriften, want
gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn
het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot
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Mij komen om leven te hebben’ (Johannes 5:39-40).
Christus is in heel het Woord te vinden. Hij is daarin
het Middelpunt.

| CHRISTUS IS HET LICHT

3 Hij is de Bron van het leven en in Zijn licht mogen wij
dagelijks wandelen. Christus getuigt daar Zelf van: ‘lk
ben het Licht der wereld; wie Mij volgt zal nimmer in de
duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens
hebben’ (Johannes 8:12). In Psalm 119 staat: ‘Uw woord
is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’
(vers 105). Hem (her)kennen in de Schriften kan alleen
door openbaring van Gods Geest. De lamp is daarom
een prachtig beeld van het geschreven Woord van
God en de olie verwijst symbolisch naar de Heilige
Geest. Die kwam op de Pinksterdag en is gekomen
om van de Waarheid, Jezus Christus, te getuigen
(Johannes 16:14). Paulus zegt in Romeinen 8: ‘Die
Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods
zijn’ (vers 16).

DE BRUID VAN CHRISTUS

Het is op z’n minst interessant dat de Peshitta

(de oude Syrische Bijbelvertaling) en de Vulgata

(de Latijnse Bijbelvertaling) in Matthels 25 vers
1zeggen: ‘Dan zal het Koninkrijk van de hemelen

= vergeleken worden met tien maagden, die hun lampen
meenamen en uittrokken om de bruidegom en de
bruid te ontmoeten’ (EBV 24). In deze vertalingen is
te lezen dat Christus getrouwd weaderkomt, begeleid
door Zijn bruid. Dat moet dan wel Zijn gemeente zijn.
Paulus geeft immers een sterk getuigenis dat de
gemeente reeds met Christus is verloofd: ‘Want met
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een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden
aan één Man, om u als een reine maagd voor Christus
te stellen’ (2 Korinthe 11:2). Ook vergelijkt Paulus de
relatie van man en vrouw met die van Christus met
de gemeente (Efeze 5:22-33). Hij noemt dit zelfs een
groot geheimenis, omdat hier in het Oude Testament
nog geen zicht op was (vers 32).

DE BRUILOFT VAN HET LAM

Als de Heere Zijn gemeente thuishaalt, zullen eerst
alle gelovigen voor de rechterstoel van Christus
verschijnen (Romeinen 14:10-12 en 1 Korinthe 3:10-
15). Daarna vindt in de hemel de huwelijksvoltrekking
plaats. Christus’ bruid zal dan stralend, zonder

vlek of rimpel, heilig en ocnbesmet voor Hem
verschijnen (Openbaring 19:7-8 en Efeze 5:27).
Daarna komt Hij terug met Zijn bruid en zullen wij
met Hem verschijnen in heerlijkheid (Kolossenzen
3:4). Vervolgens wordt op aarde, samen met de
genodigden (de bruiloftsgasten), het bruiloftsmaal
gevierd. Als een heerlijke inleiding op het Messiaanse
rijk (Mattheus 25:1-13, vgl. Jesaja 25:6; Matthels 22:1-
14 en Openbaring 19:9).

EEN AARDSE EN EEN HEMELSE BRUID

Mijns inziens leert de Bijbel ons dat de HEERE God
(Jahweh) een aardse bruid heeft, namelijk het land
Israél. We lezen daarover in het Oude Testament
(Jesaja 62:4 en Hosea 2:18-19). En het Lam (Christus)
heeft een hemelse bruid, de gemeente. Geopenbaard
in het Nieuwe Testament, wordt zij prachtig
uitgebeeld door een hemelse stad, het nieuwe
Jeruzalem (Openbaring 3:12; 21:2 en 22:17).

ISRAEL ONS TOT VOORBEELD

Persoonlijk is het mij duidelijk geworden. De wijze
maagden vertegenwoordigen het gelovig overblijfsel
van lsraél, bij Christus’ wederkomst. Zij zijn
behouden en als bruiloftsgasten uitgenodigd tot het
huwelijksfeest.

Hoewel niet alles in de Bijbel aver ons gaat, kan de
Heere God door Zijn gehele Woord tot ons spreken.
Daarom ook door middel van de gelijkenis, over

de tien maagden. Want wat over hen (Israél) is
geschreven is tot voorbeeld en waarschuwing voor
ons, zegt Paulus (1 Korinthe 10:11). Zo mogen alle
gelovigen door deze bijzondere gelijkenis worden
aangespoord tot waakzaamheid en gereedheid.

Is uw lamp brandende? Bent u er klaar voor Hem te
ontmoeten? Dat vraagt allereerst om een persoonlijke
keuze voor Hem. Maranatha! Jezus komt!

A Jeep van der Schoot
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Netbeheerder waarschuwt: meer stroomuitval

Netbeheerder Enexis waarschuwt dat Nederlanders de komende jaren vaker stroomuitval kunnen ervaren,

vooral tijdens koude winterdagen.

Door de groeiende vraag naar
elektriciteit, met name door het
gebruik van warmtepompen

en elektrische auto's, worden
transformatoren zwaarder belast
dan aanbevolen, wat de kans op
storingen vergroot. Hoewel de
netbeheerder risicomanagement
toepast om deze belasting te
beheersen, kan het nodig zijnh om
gebieden tijdelijk zonder stroom

te zetten om grotere uitval te
voorkomen. Enexis onderzoekt
manieren om de netcapaciteit
te vergroten, zoals het inzetten
van mobiele accu's en het
vragen van consumenten om
stroomverbruik tijdens piekuren te
verlagen. Andere netbeheerders,
zoals Stedin en Alliander, treffen
vergelijkbare maatregelen.
(Bron: de Volkskrant)

China zet techwereld op scherp

China heeft met de Al-chatbot DeepSeek de achterstand op de VS in kunstmatige intelligentie
flink ingelopen, zonder miljardeninvesteringen.

De Chinese overheid heeft Al
toppricriteit gegeven, waardoor
bedrijven zoals DeepSeek ruimte
hebben gekregen om te innoveren,
ondersteund door staatssteun.
Ondanks westerse sancties op
geavanceerde chips heeft China
slimme en energiezuinige technieken
gebruikt, zoals het verminderen van
de benodigde cijfers in berekeningen
en het toepassen van reinforcement
learning (leren van fouten), wat

resulteert in lagere kosten.

De recente aankondiging van
enorme Amerikaanse investeringen
in Al (500 miljard dollar in vier

Jjaar) roept de vraag op of zulke
bedragen echt nodig zijn, gezien

de indrukwekkende resultaten van
DeepSeek. Voor Europa biedt de
situatie kansen, aangezien de EU
met een investering van 1,5 miljard
euro relatief weinig in Al steekt,
maar DeepSeek laat zien dat grote

vooruitgangen ook met

minder geld mogelijk zijn.

Toch waarschuwen experts

dat China, door Al te ontwikkelen,
wereldwijd invlioed kan uitoefenen,
vooral op gevoelige onderwerpen.
DeepSeek zou in de toekomst
ook buiten China gebruikt kunnen
worden, wat potentieel leidt tot
wereldwijde censuur van
bepaalde onderwerpen.

(Bron: RTL Nieuws)

Rusland en Iran gaan nauwer samenwerken

Rusland en Iran hebben een overeenkomst getekend om hun militaire, economische en inlichtingen-
samenwerking te versterken.

Ze willen militair personeel
uitwisselen en de olie- en gassector
uitbreiden. Hoewel het pact lijkt

op de Russisch-Noord-Koreaanse
deal, ontbreekt een wederzijdse
verdedigingsclausule. Iran en
Rusland zijn beide getroffen door
westerse sancties en zoeken met
deze overeenkomst economische
en geopolitieke versterking. Iran

ontkent betrokkenheid bij de
oorlog in Oekraine, ondanks
westerse beschuldigingen van
droneleveringen aan Rusland.
Vorig jaar sloot Iran zich aan bij
BRICS om invloed te vergroten.
De overeenkomst wordt
automatisch verlengd met
periodes van vijf jaar.

(Bron: NOS)
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prioriteit
De eerste prioriteit van uw leven is niet het werk, maar uw relatie met de Heer.
Dat is het goede deel dat niet van u kan worden weggenomen (Lukas 10:38-42).

lle andere dingen gaan niet verder
dan het graf (2 Petrus 3:10-12).
Ons huis, onze auto, onze
spaarrekening, onze carriére,
onze maatschappelijke positie: er komt een
eind aan. Wat stand zal houden en nooit zal
vergaan, is het Woord van God (Mattheus
24:35; 1 Petrus 1:24). Daarin moet uw prioriteit
als gelovige liggen. Het Woord is er niet voor
de kennis of om opgeborgen te worden in
een stoffig boekenrek. Het Woord is er om
mensen te veranderen. Naast Gads Woord is
er in de wereld immers nog iets dat
voor eeuwig blijft: mensen.

Het Woord wil mensen vernieuwen en
herstellen tot bruikbaarheid voor het
Koninkrijk van God (2 Timothels 3:16).
Gezond geestelijk leven brengt het
geinspireerde Woard van God samen met
de gebroken levens van mensen. Dat is een
vaste en zekere investering met hoge rente
voor de eeuwigheid. Ligt daar uw schat?

A Jef De Vriese
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@ AcHTERGROND

Onze media zijn geneigd om met een ‘westerse blik’ te kijken naar het

wereldgebeuren. De gebeurtenissen in de VS, de oorlogen aan de Europese

grens en in het Midden-Oosten. Hoe die ons raken en wat wij ervan

(moeten) vinden. Heel begrijpelijk, maar het kan ook afleiden.

eestelijk gezien is er in de wereld veel meer

aan de hand. Maar dat staat niet in de

gemiddelde krant. In dit artikel wil ik met u

kijken naar enkele andere ontwikkelingen: die
rond China. Dat is een land waar meer over te zeggen
valt dan nu in de media vaak gebeurt. En al springt dit
land Bijbels gezien misschien minder in het oog, enige
kennis is niet irrelevant in profetisch verband!

HET OOSTEN SPRANKELT

China heeft meer inwoners dan de VS, Rusland en
Europa samen. Het is een grootmacht op politiek,
economisch en militair terrein. En de invioed van
China neemt de laatste jaren fors toe. Zeker op
landen die de Bijbel sleutelspelers in de eindtijd
noemt. Denk (naast Israél) aan Iran, Rusland, Turkije,
Syrig, Saoedi-Arabié en landen op het Afrikaanse
continent zoals Libié en Sudan (Ezechiel 38-39,
Jesaja 14). Veel van deze landen horen inmiddels bij
de zogenaamde BRICS-landen of staan er bevriend
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tegenover. China is een van de initiatiefnemers
en een machtige deelnemer in dit niet-westerse
samenwerkingsverband. Vriend en vijand vinden
elkaar; het dominante Westen raakt verdeeld en
buiten westen. Maar er speelt meer rond China dan
die groeiende, geopolitieke invioed.

HET BIJZONDERE CHINESE NIEUWJAAR
Heeft u bijvoorbeeld het Chinese Nieuwjaar
opgemerkt? Dit feest van ruim 15 dagen begon op
29 januari 2025 Het is een van de belangrijkste
feesten in China dat bol staat van de tradities.
Mensen maken hun huis grondig schoon, kopen
nieuwe kleding, lossen schulden af en eten samen.
Maar er zijn ook veel spirituele gebruiken. Huizen
worden versierd met rode lantaarns en slingers.
Rode kleuren, omdat die geluk brengen en boze
geesten zouden verdrijven. Dit is ook de reden
voor het afsteken van vuurwerk. Verder zijn

er draken- en leeuwendansen.



: lom, maar geloven in God
4 staat in China onder druk. En de Chinese
slang is sluw. China zet in op de ‘sinisering’ van
geloof. Kruizen en andere religieuze symbolen
worden vervangen door communistische slogans
en portretten van Xi Jinping en Mao Zedong.

Elk Chinees jaar wordt verbonden aan één van de
twaalf tekens uit hun dierenriem ?Volgens de Chinese
astrologie is 2025 een bijzonder jaar: het Jaar van

de (houten) slang’. Het volgt op dat van ‘de (houten)
draak’ En het zal in 2026 worden opgevolgd door

het jaar van het ‘(vuur) paard’ Draak, slang en paard.
Met Openbaring in het achterhoofd is dat minimaal
onze aandacht waard. Is het toeval of ligt er toch een
opvallende typologie in deze Chinese astrologie?

Voor de inwoners van China symboliseert de slang
in ieder geval wijsheid, vernieuwing en verandering.
En niet alleen een groot deel van de Aziatische
bevolking (en daarmee een fors deel van de
wereldbevelking) is hoopvol over het ‘jaar van de
slang’ Ook spirituele raadgevers en gerenommeerde
trendwatchers slaan aan, zoals Adjiedj Bakas:

“Met een nieuwe huid kunnen we oude problemen
tegemoet gaan, opnieuw leren dromen en bouwen
aan een betere wereld”

ONDERDRUKKING 2.0

Spiritualiteit alom, maar geloven in God staat in
China onder druk. En de Chinese slang is sluw.

Eind vorig jaar beschreven we op onze website hoe
China inzet op de ‘sinisering’ van geloof. Dit is een
verandering ten opzichte van het vroegere beleid, dat
vooral gericht was op gewelddadige onderdrukking.
In plaats van uitroeiing is totale controle nu het doel.
De communistische partij van China (CCP) wil alle
religies aan de idealen van de partij onderwerpen.
Waar mogelijk met ‘zachte’ onderdrukking, waarbij
veel mag, maar het geloof wordt uitgehold en de
boodschap wordt verdraaid.

Kruizen en andere religieuze symbolen worden
vervangen door communistische slogans en
portretten van Xi Jinping en Mao Zedong. Voorts is
de CCPF begonnen om de Bijbel te ‘sensibiliseren’. Zo
wil men de inhoud van Gods Woord in lijn brengen

met de Chinese (communistische) cultuur. En
vermengen met de persoonsverheerlijking van de
grote leider.

In Chinese edities van de Bijbel heet Jezus
bijvoorbeeld Jinping. Bijbelapps, die enige tijd
verboden waren, mogen nu weer worden gedownload,
Mits vergezeld van een stukje code dat automatisch
Jezus vervangt door Jinping.

Andere voorbeelden:

® Het eerste en tweede gebod worden vervangen.
‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht
hebben, wordt bijvoorbeeld ‘Wees resoluut en
waakzaam tegen infiltratie vanuit het Westen!

® De tempel in Jeruzalem heet voortaan
‘Hoofdkwartier van de Chinese
Communistische Partij’

® De geldwisselaars op het tempelplein worden
niet bestraft, deze ‘messias’ verwelkomt hen als
brengers van voorspoed.

e Jintao (voorheen: Judas) sluipt niet weg tijdens
het laatste avondmaal, maar wordt door trouwe
discipelen uit zijn stoel gesleurd en afgevoerd.

e Van een kruisiging is geen sprake.

‘God’ mag vooralsnog blijven, als de prediking maar
dienstig is aan de ‘idealen van de revolutie’

CHINA EN BIJBELSE PROFETIE

In Openbaring 16:12 lezen we: ‘En de zesde engel goot
ziin schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar
water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd
voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat’

=

Voor China het jaar 4723

2 Die komen overeen met de twaalf jaren die Jupiter
nodig heeft om rond de aarde te draaien. Jupiter is ook
de Romeinse oppergod en zijn Griekse naam is Zeus.
Zijn troon wordt genoemd in Openbaring 2:13
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Het is goed voorstelbaar dat hiermee gedoeld wordt
op de toenemende macht van onder andere China.
Volgens Openbaring 16 leidt dit uiteindelijk naar het
moment waarcp de volkeren optrekken tegen Israél.
Sinds de afgelopen jaren (en versnellend) zien we het
volgende gebeuren:

1. het droogvallen van de Eufraat, en

2. het ontstaan van een (in potentie) bijzonder sterk leger.

1. DE EUFRAAT VALT DROOG

Seculiere media melden: “Donkere wolken pakken
zich samen boven de Vruchthbare Sikkel ® De regio
dankt zijn vruchtbaarheid aan de Eufraat en de Tigris,
die duizenden jaren de levensader van het gebied
vormden. Maar de waterstand in de rivieren daalt al
tientallen jaren, en men vreest volledige opdroging. De
ontwikkeling wordt bevestigd door satellietbeelden
van NASA. Opvallend genoeg kan hiermee een
profetie in het Nieuwe Testament uitkemen: het
droogvallen van de ‘grote rivier de Eufraat”

Het staat al in dat eeuwenoude vers uit Cpenbaring.
Het opdrogen van de Eufraat is niet een op zichzelf
staande voorspelling. Het hangt samen met
belangrijke gebeurtenissen in de eindtijd.

2. EEN MACHTIG LEGER ONTSTAAT

Elders beschrijft Johannes de opkomst van een
immens leger. ‘Maak de vier engelen los die gebonden
zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen
werden losgemaakt. (..) En het aantal bereden troepen
bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik
hoorde hun aantal’ (Openbaring 9:14-17).

In die tijd bedroeg de wereldbevolking ongeveer 100
miljoen. Een leger van 200 miljoen was ondenkbaar.
Maar al in 1965 meldde China een staande militie van
precies dit aantal. En sindsdien is het zeker haalbaar
om zo'n leger op de been te brengen. Toch valt niet
alleen het troepenaantal op.

De Bijbel beschrijft bijzondere eigenschappen van de
laatste aardse legermachten. Gebieden zouden in één
keer weggevaagd en langdurig onbewoonbaar kunnen
worden. Bijvoorbeeld de stad Damascus. Vroeger
onvoorstelbaar, nu is dit na bijvoorbeeld een nucleaire
aanval heel reéel. En we zien meer ‘onvoorstelbare’
ontwikkelingen. Bijvoorbeeld rond verbetering van de
eigenschappen van de troepenmacht.

Verschillende inlichtingendiensten, waaronder de
Amerikaanse veiligheidsdienst NCSC, waarschuwen
dat China op grote schaal genetische gegevens
verzamelt van binnen- en buitenlanders. Zeker sinds
Covid-19. Bijvoorbeeld door Chinese bedrijven als gen-
gigant BGl en medische grootheid Mindray.

JAARGANG 101 -NR3

® BGlis een van de grootste aanbieders van Covid-19
en prenatale testen ter wereld. De gegevens van
duizenden vrouwen (ook buiten China) die de
test gebruikt hebben, zijn opgeslagen in de China
National GeneBank. BGI werkt ‘toevallig’ samen met
het Volksbevrijdingsleger en militaire ziekenhuizen.
Bijvoorbeeld in genetische onderzoeksprogramma’s
die de prestaties van soldaten en de
‘populatiekwaliteit’ willen verbeteren.

e Mindray is een fabrikant van medische apparatuur
voor patiéntbewaking die in honderden Europese
ziekenhuizen en meer dan de helft van alle medische
instellingen gebruikt wordt. Massaal verzamelt
de technologie gevoelige gezondheidsgegevens.
Mindray kan verplicht worden om die gegevens te
delen met de Chinese autoriteiten.

China beschikt over vergaande genetische kennis
en heel veel data. Dat biedt mogelijkheden voor
surveillance, onderdrukking, onderzoek naar
mensverbetering of naar kwetsbaarheden van de
vijand. Bijvoorbeeld met aangepaste virussen.*
Met de opkomst van Al komt dit alles in een
stroomversnelling. De Chinese supercomputer
Tianhe-2 lijkt er al voor te worden ingezet.

KIJKVOORBIJ HET OOSTEN

In Openbaring 16:12 lezen we over de ‘koningen van de
opgang der zon', voor wie de weg hereid wordt om op
te trekken tegen Gods volk in Jeruzalem. Hoewel het
nog niet za ver is - de gemeente zal zijn cpgenomen

- lijkt het er op dat we zo'n koning nu zien opkomen.
En hoe triest: Israél is sterk geseculariseerd, kent de
Tenach nauwelijks en de overige Schrift nog minder.
Velen zullen de dreiging niet kennen. Bent u bereid om
aan hen, of anderen, het Evangelie te brengen nu het
nog genadetijd is?

God leert ons om anders te kijken dan door die
westerse smalle bril. Richt uw blik wég van het
Westen om scherper te zien. Kijk naar het Midden-
Oosten, hiin Noorden en Oosten. Maar bovenal: wat
zal werkelijk troosten? Wanneer u het hoofd opheft en
naar boven richt (Lukas 21:28). Vertrouw en verwacht
Hem, wat een uitzicht!

# Roy Kloet

3 Een gebied dat o.a. Israél, Libanon, Syrig,
Irak, Jordanié en Turkije beslaat

4 Voor de diepgraver: onderzoek in dit licht eens de
kleine wilde beesten (Therion; Openbaring 6:8) en
misleidende toverij (Pharmakeia; Openbaring 18:23)




PUZZELS a |
Woordzoeker Kruiswoordpuzzel

Onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal 1|2 3 ' 4 |5 e 7 (8 Jo Tiwo |
en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verborgen. I
Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters ¥ - e o
vormen in de leesrichting de oplossing. 5 6
% DADE L KEYE BT " L
GERDNEGNIRAH EER 2 2 23 |
EI NOKDTUPS S BC 24
B LI NDEOTI GOE 25 26 77 28 29 ,
O AE | ETUPER BEN| 5 32 |33
BB TS | 5 HM I CElkl | - -
RNJFUTACT I EF| L . =B -
FREAKRTIRNNTR|L N A
KR EUEDJBE KJ ET SN
AKKAEEKRCEH O |
12 [29 |41 | 26 |8 36
NRESOLUT I ENG
M I NEDHBFLUKS |
Horizontaal: 1en 4 korte reis 7 dof geluid 11 domoor
ACTIEF FLUKS KNECHT 12 gereedschap 14 wilde haver 15 safe 16 afmeting 17 pl.
ADONIS FREAK LEDEN in Gelderland 18 kwelgeest 19 aanlegplaats 22 kist
BABOE GEBOD LICENTIE 24 tegenstand 26 schildergerei 27 voldoende gekookt
BALIE GEMARJA NIETJE 30 moerasvogel 32 grond met ijzer 34 schone jongeling
BETOON GENNESARET PEREN 36sluw 37 boerenbezit 38reeks 40 opperviaktemaat
BLINDE HARINGEN POTIFERA 41 regelmaat 42 kleine aanwijzing 43 gauw.
HEKIERL R feiant? S Verticaal: 1karig 2slim 3 enig 4spinnenweb 5in
DEDEL HETH ami memoriam 6 kort ogenblik 8 opbrengst 9 factuur
DEMIN JEUKEN FROEL 10 krachtig 12 obstakel 13 ontspanning 20 wees gegroet
EMIEE Ran VIR 21 stuk grond 22 houten wig 23 grote papegaai 25 uitroep
26 hoogwater 28 palmriet 29 toetsinstrument 31 bladnerf
Oplossing: 33 lerland 35 filmdecor 36 deel v.d. mond 39 Romanum
Imperium.
Elke maand maak je kans op een prijs. Los de puzzels op en stuur de
twee oplossingswoorden in via onze website: www.zoeklicht.nl/maart.
Het insturen van de oplossingen is uiteraard ook mogelijk via
de post (Postbus 99 - 3940 AB Doorn) of telefonisch (0343 - 4133 00).

Onder de inzenders verloten wij het nieuwe boek van Connilyn Cossette:
Tussen de ceders.

De antwoorden van de vorige keer waren:
‘gedachten’ en ‘bewaken.

® _ het
| 1 z k l s h t i Het inzenden van de oplossingen kan
‘ o e l C tot en met vrijdag 28 maart 2025.
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ACTIVITEITEN

Overzicht van onze activiteiten

U bent van harte welkom op onderstaande locaties. De toegang is vrij!
Voor actuele informatie kunt u terecht op onze site: www.zoeklicht.nl/agenda

SEMINARS

Hattem

Woensdag 5 maart en 2 april

Extra avond zondag 6 april aanvang 19.00 uur
Thema: De profeet Ezechiél: sraéls ballingschap
en herstel

Spreker: Wim Zwitser

Vrije Baptisten Gemeente Bethel, Hessenweg 84
Aanvang: 19.20 uur

Noordhorn

Dinsdag 18 maart en 15 apiril

Thema: Wachten op Zijn kemst. Waak en Bid
Spreker: Wim Zwitser

Gebouw Dorpstee, Noorderweg 61C
Aanvang: 20.00 uur

Franeker

Donderdag 6 en 20 maart, 3 en 24 april
Thema: De slotfase van de kerk

Spreker: Theo Niemeijer
Baptistengemeente Maranatha, Noord 41
Aanvang: 19.45 uur

Haarlem

Dinsdag 11 maart, 8 april, 6 mei en 3 juni
Thema: Kleine profeten, Grote betekenis
Spreker: Wim Zwitser

Koningkerk Haarlem, Kloppersingel 57
Aanvang 19.30 uur

Joure

Dinsdag 11 maart en 8 april

Thema: Jezus komst voor en mét de gemeente
Spreker: Theo Niemeijer

Vrije Evangelische Gemeente ‘de Brug’
Brugstraat 3

Aanvang: 19.45 uur
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Rijssen

Woensdag 26 maart, 9 en 23 april

Thema’s: Tekenen van de eindtijd (huidige
ontwikkelingen), christen-zijn in de eindtijd
(toekomstverwachting), Gods herstel in de eindtijd
(vreclerijk en Vredevorst)

Spreker: Theo Niemeijer

Jeruel Rijssen, Van Heekstraat 40

Aanvang: 20.00 uur

Bolsward

Dinsdag 1en 15 april

Thema: Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel
Spreker: Theo Niemeijer

Christelijke Gemeente Het Keerpunt

Burgemeester Praamsmalaan 25

Aanvang: 20.00 uur

STUDIEOCHTEND

Katwijk 10.30 - 12.00 uur

Zaterdag 22 maart

Thema: Uitdagingen voor gelovigen in de eindtijd
Spreker: Roelof Ham

Monseigneur Bekkersstraat 1

Toegang is vrij. Graag even aanmelden

als je komt via: fred.barendsma@kpnmail.nl.

HET ZOEKLICHT OP YOUTUBE
Bekijk via ons kanaal verschillende
toespraken en seminars terug.




Brandpunt kape

Diensten iedere zondag 10.00 uur

09 maart
16 maart
23 maart
30 maart

Theo Niemeijer
Jacco Ronhaar
Edwin Postma
Johan Schep

06 april Wim Jansen
13 april Theo Niemeijer

Wilt u een dienst bijwonen? Dan bent u uiteraard
van harte welkom op Postweg 18 in Doorn! Créche
en zondagsschool zijn aanwezig en door de week
zijn er Bijbelstudiegroepen.

De kapeldiensten zijn ook online rechtstreeks of later
te beluisteren via onze website www.zoeklicht.nl.

SAMENKOMSTEN

Onstwedde
Woensdag 19 maart
Thema: Eindtijd: illusie
of werkelijkheid?
Spreker: Theo Niemeijer
Gebouw d’Ekkelkaamp,
Kerklaan 7

Aanvang: 19.30 uur

Haulerwijk

Vrijdag 28 maart
Thema: De komende
wereldleider

Spreker: Theo Niemeijer
Onafhankelijke Baptis-
tengemeente Immanuel
Norgerweg 7

Aanvang: 19.30 uur

Almelo

Zondag 30 maart
en 25 mei

Thema's: Haggai en
Zacharia

Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente

de Bron

Adriaen Brouwerstraat 2
Aanvang: 19.00 uur

’'s-Hertogenbosch
\Woensdag 16 april
Thema: Tekenen van Zijn
komst

Spreker: Theo Niemeijer
Evangelische Gemeente
Parousia
's-Gravesandsestraat 1B
Aanvang 20.00 uur

Hoogeveen
Donderdag 1 mei
Thema: Eindtijd: illusie of
werkelijkheid?

Spreker: Theo Niemeijer
Baptistengemeente
‘Beth-EI’

Boekweitlaan 65A
Aanvang: 20.00 uur

Colofon

Het Zoeklicht is gewijd aan het onderzoek der Schriften en het letten op
de tekenen der tijden. Het wordt uitgegeven onafhankelijk van enige kerk
of richting. Opgericht: 1juli 1919. Stichter: Johannes de Heer.
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BOEKEN EN DVD'S | Bestel via www.zoeklichtwebshop.nl

Global Reset
Mark Hitchcock & Jeff Kinley

Staat het wereldrijk van de
antichrist voor de deur? Mark
Hitchcock en Jeff Kinley, twee
toonaangevende stemmen
van de Bijbelse profetie,
onderzoeken hoe digitale
tracking, beperkt zelfbestuur
en de liberale agenda van de ‘Great Reset’
het toneel gereedmaken voor de weder-
komst van Christus, wat christenen kunnen
- doenomde achteruitgang in hun land in
deze verwoestende tijden zo goed mogelijk
tegen te houden en onze behoefte aan een
persoonlijke geestelijke herstart - die alleen
door Jezus Christus plaats kan vinden.

230 pag., paperback € 12,50 .

Begraven of cremeren
Wat zegt de Bijbel?
Ger de Koning

In het jaar 2003 vond de
omslag plaats. Voor het
eerst in de Nederlandse
geschiedenis zijn er meer
mensen gecremeerd
dan begraven. Dat heeft
heel veel te maken met
de ontkerkelijking in
Nederland. Maar ook
christenen laten meer en
meer hun bezwaren vallen tegen crematie.
En de Bijbel? Heeft de Bijbel iets te zeggen
over begraven? Dit boekje gaat op duidelijke
wijze op dit onderwerp in.

Bestel bij voorkeur via onze webshop:

www.zoeklichtwebshop.nl

het

*.) Zoeklicht

30 misverstanden over Israél
waardoor het antisemitisme toeneemt
Oscar Lohuis

‘Israél bezet het land van een ander volk.
Qost-Jeruzalem behoort aan de Arabieren.
De Joodse nederzettingen op de Westelijke
Jordaanocever zijn illegaal. De Joodse inwonel
van Israél komen voornamelijk uit Europa.
De staat Israél is een vorm van kolonialisme.
Israél onderdrukt de Palestijnen enis een
apartheidsstaat. Het Israglische leger heeft
- geen moraal en Israél pleegt genocide op de
Palestijnen in Gaza’
Deze gedachten worden bijna elke dag in de media verspreid,
maar kloppen deze uitspraken wel? Wat zijn de feiten?

antisemitisme
toeneemt

S o o S o e

176 pag., paperback € 12 95

er (Jezus) blzjven het
chtsge wolf (satan)

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,
binnen Europa € 7,95 portokosten.

Postbus 99, 3940 AB Doorn
T0343-413300

E boekhandel@zoeklicht.nl
I www.zoeklichtwebshop.nl




