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GROET WOORD

Voorbeelden om na te volgen in 2023 D.V.

Als Paulus – vergeten wat achter mij ligt en mij uitstrek-
ken naar wat voor mij ligt.
Als David – mijn ogen opheff en naar de bergen vanwaar 
mijn hulp zal komen.
Als Abraham – volkomen op God vertrouwen.
Als Henoch – in dagelijkse gemeenschap met mijn He-
melse Vader wandelen.
Als Josafat – mijn hart erop richten de Heere te zoeken.
Als Mozes – de beslissing nemen om liever te lijden dan 
tijdelijk van de zonde te genieten.
Als Daniël – met God altijd en overal over praten.
Als Job – onder alle omstandigheden geduldig zijn.
Als Kaleb en Jozua  – weigeren om mij door een groot 
aantal tegenstanders te laten ontmoedigen.
Als Jozef – alle verleidelijke toenaderingspogingen de 
rug toe keren.
Als Gideon – doorgaan, ook als ik maar weinig vrienden 
heb.
Als Aäron en Hur – de handen van mijn voorgangers 
van de gemeente door mijn gebed en mijn ondersteu-
ning omhoog houden.
Als Andreas  – proberen mijn broer tot Christus te lei-
den.
Als Stefanus  – een vergevingsgezind hart tonen aan al-
len die mij kwaad willen doen.
Als Jezus Christus – overal goed doen.

Al deze praktijkvoorbeelden helpen ons, om het hoofd 
naar boven op te richten en Zijn komst te verwach-
ten. Helaas zijn er onder christenen ook mensen waar 
de Maranatha boodschap niet of nog nauwelijks meer 
leeft . Ook mijn computerprogramma kent dit woord niet 
en geeft  daarom een rode streep onder dat woord. Mis-
schien om juist de aandacht te trekken?? Wie weet.

Ik vond nog een gedichtje in dit verband, dat ik u niet 
wil onthouden:

Nog even niet

Ik weet het Heer dat U mij plaats bereidt,
maar neemt U alstublieft  gerust de tijd.
’k verlang niet echt nog naar een hemels huis,
ik voel me op de aarde, ondanks alles, werkelijk thuis.

Ik weet het, hier zijn moeiten en verdriet mijn deel,
maar ach, ik heb hier op de aarde ook nog veel.
In dit geval laat ’k anderen met liefde vóór mij gaan,
en sluit me zonder moeite in de rij weer achteraan.

Ik weet en ondervind het dat mijn aardse tent,
alreeds wat scheurtjes en versleten plekken kent.
Dat vind ik moeilijk, ’k sla dagelijks de pinnen vast,
zodat mijn tent weer stevig staat en heerlijk past.

Zo redeneer ik Heer vanuit mijn aards, benepen zicht.
Kom mij te hulp; ontsteek in hart en geest Uw licht,
zodat Uw woord verheldert wat mij mistig schijnt.
Want ’t liefst vergeet ik dat deze aarde eens verdwijnt.

Zo zit ik vast in aards, kleinmenselijk geloven,
maar ’k geloof ook zeker; U staat daar veruit boven.
Als U mij roept en zegt: Ik heb de kamer voor je klaar,
dan kom ik graag omdat ik weet, ik zie U daar!

Maranatha! Jezus komt!

Uw penningmeester
Berend de Wit

Berend de Wit, penningmeester
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LEVEN

Tussen klimaatredder 
en mensenredder

Waar ligt de prioriteit van een christen in discussies over het 
klimaat? En hoe moeten gelovigen omgaan met de schep-
ping? Een standpuntbepaling vanuit Bijbels perspectief.

E r is zoveel onzekerheid. Er zijn zo-
veel radicale eisen. Jongeren lijmen 

zichzelf vast op het wegdek of zijn aan 
het abseilen bij viaducten van snel-
wegen. Ze blokkeren wegen, hinderen 
auto’s van hulpdiensten en roepen hun 
geloofsbelijdenis: ‘De wereld vergaat!’ 
Deze klimaatactivisten noemen zich-
zelf de ‘Laatste generatie’. Hun naam 
doet vermoeden dat zij zich de laatste 

generatie van de mensheid voelen. Ze 
bedoelen echter dat ze de laatsten zijn 
die het ergste nog kunnen voorkomen. 
Daarvoor overtreden zij wetten en ne-
men hun toevlucht tot dwangmaatre-
gelen. Maar hierdoor ontstaan fi les, 
talloze auto’s stoten uitlaatgassen uit, 
moeten lange omwegen maken, enz. 
enz. … Dan worden onze politie- en vei-
ligheidsmensen ingeschakeld om deze 

jongeren voorzichtig los te maken of te 
verwijderen. Dit alles kost ontzettend 
veel geld, draagt alleen maar bij aan de 
vervuiling en veroorzaakt ergernis en 
woede, zoals men zich goed kan voor-
stellen. Wat is eraan te doen? 

Spurgeon schrijft  in het commen-
taar bij Psalm 46: ‘Als het donker om 
ons heen is, laten we dan met Luther 
zeggen: “Kom, magister Filip, laten we 
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BIJBELSE PROFETIE

Psalm 46 aanheff en: Een vaste burcht is 
onze God …”’  In Psalm 46 staat: 

‘God is ons een toevlucht en vesting; 
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in 
benauwdheden. Daarom zullen wij niet 
bevreesd zijn, al veranderde de aarde 
van plaats en werden de bergen verzet 
naar het hart van de zeeën. Laat haar 
water bruisen, laat het schuimen, laat 
de bergen beven door haar onstuimig-
heid. De beekjes van de rivier verblijden 
de stad van God, het heiligdom, de wo-
ningen van de Allerhoogste. God is in 
haar midden, zij zal niet wankelen; God 
zal haar helpen bij het aanbreken van 
de morgen. De heidenvolken tierden, 
de koninkrijken wankelden; Hij liet Zijn 
stem klinken: de aarde smolt weg. De 
HEERE van de legermachten is met ons; 
de God van Jakob is voor ons een veilige 
vesting. [Sela]. Kom, zie de daden van 
de HEERE, Die verwoestingen op de 
aarde aanricht; Die de oorlogen doet 
ophouden tot aan het einde der aarde, 
de boog breekt en de speer in stukken 
slaat, de wagens met vuur verbrandt. 
Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik 
zal geroemd worden onder de heiden-
volken, Ik zal geroemd worden op de 
aarde. De HEERE van de legermachten 
is met ons; de God van Jakob is voor ons 
een veilige vesting.’  

Wat heeft  de bijna 3000 jaar oude 
Psalm met het onderwerp te maken?

Dit strijd- en verzetslied is waar-
schijnlijk ontstaan bij de belegering 
van Jeruzalem in ongeveer 700 v.Chr. 
door Sanherib, de koning van Assy-
rië (zie ook Jes. 8; 36-37). De psalmist 
beschrijft  veranderingen die bij het 
onderwerp passen: ‘… veranderde de 
aarde van plaats en werden de bergen 
verzet naar het hart van de zeeën. Laat 
haar water bruisen … De heidenvolken 
tierden’ (bijvoorbeeld: de Russen vallen 

Uit Psalm 46
God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate 

een hulp gebleken in benauwdheden.

Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde 

de aarde van plaats en werden de bergen verzet 

naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, 

laat het schuimen, laat de bergen beven door haar 

onstuimigheid. De beekjes van de rivier verblijden 

de stad van God, het heiligdom, de woningen van 

de Allerhoogste. God is in haar midden, zij zal niet 

wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van 

de morgen. De heidenvolken tierden, de koninkrijken 

wankelden; Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt 

weg. De HEERE van de legermachten is met ons; de God 

van Jakob is voor ons een veilige vesting. Kom, zie de 

daden van de HEERE, Die verwoestingen op de aarde 

aanricht; Die de oorlogen doet ophouden tot aan het 

einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken 

slaat, de wagens met vuur verbrandt. Geef het op en 

weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de 

heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde. De 

HEERE van de legermachten is met ons; de God van 

Jakob is voor ons een veilige vesting.
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Oekraïne binnen), ‘de aarde smolt weg’. 
In feite zijn er altijd enorme veranderin-
gen in de natuur geweest. Er zijn ijstij-
den geweest, en er zijn warme perioden 
geweest. Er zijn altijd aardbevingen en 
overstromingen geweest.

Toen de vorige bondskanselier na de 
overstroming van de eeuw in het Ahr- 
dal in 2021 het overstroomde gebied 
bezocht, wees zij erop hoe belangrijk 
het is om de klimaatverandering juist 
nu te bestrijden. Toen vroeg de moe-
dige SPD-burgemeester Helmut Lussi 
het woord om een verklaring te mo-
gen afleggen. Hij verklaarde nuchter 
en zakelijk dat in de annalen van de 
plaats ‘Schuld’ al in 1790 een vergelijk-
bare vloedgolf werd vermeld, die niet 
in het minst met klimaatverandering 
te maken kon hebben (er was immers 
nog geen industrialisatie). – Ik zou me 
kunnen voorstellen dat de bondskanse-
lier niet bepaald enthousiast was over 
dit ‘bezwaar van de burgemeester’. In 
plaats van klimaatbescherming zou 
rampenbestrijding hier meer de eis van 
het ogenblik zijn geweest. 

Och, ik zou zo graag een ideolo-
gie-vrije benadering van de problemen 
van onze tijd wensen.

Terug naar Psalm 46. In alle veran-
deringen benadrukt de psalmist de sta-
biliteit, die we alleen aan God te dan-

ken hebben: ‘God is ons een toevlucht 
en vesting; Hij is in hoge mate een hulp 
gebleken in benauwdheden. … God is in 
haar midden, zij zal niet wankelen; … 
De HEERE van de legermachten is met 
ons; de God van Jakob is voor ons een 
veilige vesting.’  

God kun je vertrouwen. Zijn Woord 
is waar. Wat Hij voorzegt, wordt ver-
vuld. God heeft beloofd het ecosysteem 
in stand te houden. En het zichtbare 
bewijs dat God achter deze uitspraak 
staat, is de regenboog (Gen. 9:12). 
‘Ik zal de aardbodem voortaan niet 
meer vervloeken vanwege de mens; 
de gedachtespinsels van het hart van 
de mens zijn immers slecht, van zijn 
jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het 
levende meer doden, zoals Ik gedaan 
heb. Voortaan, al de dagen van de aar-
de, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude 
en hitte, zomer en winter, dag en nacht 
niet ophouden’ (Gen. 8:21,22). 

Hoe reageren wij op de veranderin-
gen in verband met de stabiliteit die wij 
in en door God hebben? Laten we eens 
kijken naar de imperatieven in Psalm 
46: ‘Kom, zie de daden van de HEERE’ 
(v. 9). ‘Geef het op en weet dat Ik God 
ben’ (v. 11).

Geen berusting! Dat is de heilige 
kalmte van een godvrezend mens. Als 
de diepe relatie met Hem er is, vinden 
onze in beroering gebrachte zielen rust 
– ook met het oog op het klimaatde-
bat. In stilheid ligt de kracht. Op de 
bedreigingen van de Assyriërs lezen 
we de reactie van de Israëlieten: ‘Maar 
zij zwegen en antwoordden hem met 
geen woord’ (Jes. 36:21). 

Dat is een belangrijk principe: Bij de 
doortocht door de Rietzee: ‘De HEERE 
zal voor u strijden, en ú moet stil zijn’ 
(Ex. 14:14). ‘In stilheid en vertrouwen 
zou uw sterkte zijn’ (Jes. 30:15). – Dat 

God heeft beloofd het 
ecosysteem in stand te 
houden. En het zichtbare 
bewijs dat God achter 
deze uitspraak staat, is 
de regenboog.

was de aanbeveling toen Israël hulp 
zocht in de schaduw van Egypte. De 
kalmte of rust wens ik voor ons. En 
van wie kunnen we het meest leren? 
Wie leefde in een systeem van onrecht 
en boog niet, hoe absurd het gedrag en 
de eisen van de machthebbers en de 
massa ook waren? Wie heeft tegelijk het 
meest positieve stempel op de mens-
heid gedrukt?

Jezus Christus.
Van Hem leren wij. Jezus kwam om 

mensen te redden. In het huis van Za-
cheüs zei Hij: ‘De Zoon des mensen 
is gekomen om te zoeken en zalig te 
maken wat verloren is’ (Luk. 19:10).

Mensen redden is Zijn missie. Om 
het klimaat te redden heeft de Duitse 
regering in 2019 het Klimaatbescher-
mingsprogramma aangenomen. Hier-
bij gaat het om een ‘inspanning van 
de hele samenleving ter bescherming 
van het klimaat’. Greta Thunberg zei 
op de wereldklimaatconferentie van 
2018:

‘Wat ik hoop te bereiken op deze 
conferentie is het besef dat we gecon-
fronteerd worden met een existentiële 
bedreiging. Dit is de grootste crisis die 
de mensheid ooit heeft meegemaakt. 
We moeten dit eerst erkennen en dan zo 
snel mogelijk iets doen om de uitstoot 
te stoppen en proberen te redden wat 
we kunnen.’   

En op reis van Stockholm naar Davos 
in 2019 zei ze: ‘Ik wil dat jullie bang 
zijn.’  

Angst zaaien is de beste manier om 
mensen te manipuleren. Het is een oud 
patroon om mensen zover te krijgen dat 
ze overal in meegaan, hoe vergezocht 
het ook is.

‘Het klimaat redden’   – dat is een 
nobel doel en toch een illusie – of niet 
soms? Over één ding zijn we het zeker 
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FOCUS OP DE BIJBEL

eens met elkaar: we moeten verant-
woord omgaan met de schepping. We 
hebben een opdracht. Die nemen we 
serieus. ‘De HEERE God nam de mens, 
en zette hem in de hof van Eden om 
die te bewerken en te onderhouden’ 
(Gen. 2:15).

Onderhouden houdt ook in: Ver-
vuil het milieu niet! Als ik zie wat er 
allemaal in het bos wordt weggegooid, 
wordt deze oproep dagelijks miljoenen 
keren genegeerd. Met andere woorden: 
We mogen onze medemensen niet de 
toegang ontnemen tot een schoon, 
leefbaar milieu. Het is ook onze taak 
ieder leven te beschermen, ook het on-
geboren leven!

Wij moeten ons afvragen of Gre-
ta’s analyse juist is: Is dit inderdaad 
‘de grootste crisis die de mensheid 
ooit heeft meegemaakt’? Spreekt hier 
niet een persoon die de geschiedenis 
helemaal niet voor ogen heeft – laat 
staan de heilsgeschiedenis, want die 
kent nog een veel grotere crisis die de 
oorzaak is van alle volgende crises: de 
zondeval. Omdat zij de ergste crisis 
over het hoofd ziet, wordt de terechte 
zorg om verantwoord om te gaan met 
de schepping, een ideologie, d.w.z. een 
levensbeschouwing – sterker nog, in-

middels moeten we zelfs spre-
ken van de ‘klimaatreligie’. En 

een kenmerk van religies is druk, 
tot en met gedwongen bekering. En 

zo moet ik helaas het gedrag van som-
mige klimaatactivisten omschrijven. 
Maar dit is in tegenspraak met het 
Evangelie van de Bijbel. God dwingt 

niemand om gelukkig te zijn. Geen 
dwang, maar een vrijwillige beslissing 
uit liefde is de oplossing.

Bijna alle politieke beslissingen wor-
den gekoppeld aan de vraag: Brengt 
ons dit dichter bij de klimaatdoelstel-
lingen? Klimaat, klimaat, klimaat … Zo 
wordt ‘klimaat’ de afgod aan wie alles 
wordt opgeofferd. ‘Kinderfrei statt kin-
derlos – ein Manifest’, is bijv. de titel 
van een boek van Verena Brunschwei-
ger. Daarin beschrijft de lerares waar-

om het niet krijgen van kinderen de 
grootst mogelijke bijdrage is die ieder 
individu kan leveren aan klimaatbe-
scherming – en waarom ouders volgens 
haar met een ecologisch schuldgevoel 
worden opgezadeld, als ze een baby 
op de wereld zetten. Reden hiervoor is 
dat een kind zorgt voor een jaarlijkse 
uitstoot van ca. 60 ton CO2. Daarmee 
vergeleken zouden we, als we autovrij 
zouden leven, slechts 2,4 ton CO2 per 
jaar besparen.

Voor mij zijn dergelijke absurde uit-
wassen om de natuur te willen bescher-
men onder alle omstandigheden, – wat 
het ook moge kosten –, het resultaat 
van een evolutionistisch wereldbeeld. 
Door een verkeerd wereldbeeld worden 
verkeerde prioriteiten gesteld. Wanneer 
de natuur tot het hoogste principe 
wordt verklaard, worden de prioriteiten 
op een absurde manier verlegd. 

Liever wil ik ter harte nemen wat de 
wijze Salomo zegt: ‘Laat je hart niet 
jaloers zijn op de zondaars, maar heel 
de dag blijven in de vreze des HEEREN’ 
(Spr. 23:17). Laten we daarom even te-
rugblikken op de recente geschiedenis: 
Na de verschrikkelijke tijd van totali-
taire systemen hebben de grondleggers 
van onze wetten en onze grondwet vast-
gelegd dat alles ondergeschikt moet 
zijn aan de ‘godsvrucht’. Eerbied voor 
God maakt je wijs om de problemen 
van onze tijd goed aan te pakken. In 
de wetten van vier Duitse deelstaten 
staat nu nog:

‘Ontzag voor God (BW art. 12: in de 
geest van christelijke naastenliefde), 
respect voor de menselijke waardigheid 
en bereidheid tot maatschappelijk han-
delen, … zich bewust zijn van verant-
woordelijkheid voor natuur en milieu, 
… is het nobelste doel van opvoeding 
en onderwijs.’  

Het gaat om verschillende doelen, 
en toch wordt het door de grondleggers 
van de wetten zo geformuleerd alsof het 
maar één is: ‘is het belangrijkste doel’. 
Dat wil zeggen, als het ontzag voor God 
wegvalt, stort alles ineen.

Het is onze taak ieder le-
ven te beschermen, ook 
het ongeboren leven!
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Ontzag voor God is de sleutel voor 
de juiste omgang met elkaar en het on-
derhouden van de schepping. De wij-
ze Salomo zegt: ‘Ontzag voor God is de 
bron van wijsheid.’ Wijze beslissingen 
veronderstellen ontzag en respect voor 
God. Uwe Holmer, de predikant die 
de familie Honecker onderdak bood, 
schrijft in zijn nieuwste boek ‘Zuver-
sicht’ (Vertrouwen) op pag. 103:

‘De voormalige minister-president 
van Nedersachsen, Ernst Albrecht, zei 
eens: “Het probleem van onze tijd is 
niet de atoombom, maar het verwijderd 
zijn van God. Wanneer dit probleem 

wordt opgelost, worden ook de andere 
problemen opgelost.”’  

En dat betreft ook het klimaatpro-
bleem. In het ‘verwijderd zijn van God’ 
kunnen we het niet oplossen. De po-
gingen zullen mislukken. Ik vraag me 
af: Hoe kan het dat intelligente mensen 
zo naïef zijn om te geloven dat zij het 
klimaat kunnen veranderen en zo de 
wereld kunnen redden? Uiteindelijk is 
dit alles niets anders dan een vrucht die 
is ontstaan uit het zich afkeren van God 
en Zijn Woord. 

Wij ervaren momenteel dat de kli-
maatdoelstellingen door nieuwe, ge-
heel andere existentiële problemen 
naar de achtergrond worden gedron-
gen. Als we niet stevig verankerd zijn 
in God en Zijn Woord, worden nobele 
doelen heel snel gerelativeerd en on-
dergeschikt gemaakt aan nieuwe pro-
blematische kwesties. Hoe valt het an-
ders te verklaren dat pacifisten opeens 
eisen dat er tanks worden afgeleverd in 
oorlogsgebieden?

Zo wordt steeds vaker de vraag 
gesteld naar houvast en oriëntatie. 
Waar kan ik op vertrouwen? De broers 
Hans-Joachim en Bernhard Vogel 
schrijven in hun boek ‘Deutschland 
aus der Vogelperspektive’   over een 
Archimedisch punt – een absoluut 
vast draaipunt. Voor hen was dat het 
geloof in God. Zonder houvast in God 
en Zijn Woord raken we losgeslagen. 
Gedesoriënteerd. Radeloos… Zijn dit 
geen passende aanduidingen voor de 
een of andere politieke beslissing? En 
uiteindelijk hebben steeds meer men-
sen het gevoel dat alles zinloos is. Alle 
termen die eindigen op -loos hebben 
hun oorsprong in de goddeloosheid.

Jezus roept ons op om eerst het Ko-
ninkrijk van God (en Zijn gerechtigheid) 
te zoeken (Matt. 6:33) en spreekt erover 
hoe belangrijk het is om God helemaal 
te dienen. Als wij dit als prioriteit stel-
len, blijven alledaagse zorgen niet uit. 
Maar – en nu komt het bemoedigende: 
Onze Vader in de hemel zorgt in de die-
ren- en plantenwereld voor voedsel en 
kleding. En als Hij al zorgt voor hen die 
ons tot voedsel dienen, hoeveel te meer 
doet Hij dat voor ons die Hem als Vader 
hebben. En dan benadrukt Jezus nog-
maals dat mensen zonder God andere 
prioriteiten stellen. Hij waarschuwt al-
dus: ‘Want wat zal het een mens baten 
als hij heel de wereld wint en aan zijn 
ziel schade lijdt?’ Wat heeft de mens 
daaraan? Hij zet de eeuwige gemeen-
schap met God op het spel, vertrouwt 
op vergankelijke dingen en vergaat.

Mensen met God zoeken in de eer-
ste plaats God en Zijn Koninkrijk. Dit 
betekent de erkenning dat God de 
Vader de heerschappij heeft over alle 
gebieden van het leven. Het betekent 
dat wij doen wat Hij zegt. Het betekent 
dat wij de rechte weg gaan, die God in 
Zijn Woord openbaart en die onze Hee-
re Jezus Christus al is gegaan. 

Met betrekking tot het zoeken naar 
gerechtigheid valt juist op dat Jezus 
in een wereld vol onrechtvaardigheid 
geen politieke partij heeft opgericht 

om tegen het onrecht van de Romein-
se overheersers te strijden. In Zijn om-
geving leefde Hij gerechtigheid uit en 
onderwees het. Als Hij had geprobeerd 
de wereld te verbeteren of te verande-
ren, zou dat in een zee van bloed en 
tranen zijn uitgelopen. Hij weet dat het 
probleem veel dieper zit. De vorst van 
de wereld is de duivel en de bron van 
veel problemen is het menselijk hart 
(Matt. 15:19,20).

Het lukt een goed mens niet om met 
goede ideeën te komen, omdat hij nu 
eenmaal niet goed is. Zo zal ook het kli-
maat-idee mislukken. Als wij bijvoor-
beeld minder stoffen willen gebruiken 
die schadelijk zijn voor het klimaat, 
verwoesten we op hetzelfde moment 
het milieu om lithium en kobalt voor 
de productie van batterijen te winnen. 
Deskundigen zeggen dat alleen de 
productie van elektrische auto’s – om 
nog maar helemaal te zwijgen van het 
opruimen van afvalstoffen – het milieu 
twee keer zo veel belast als de productie 
van een dieselauto. Dit betekent: Om 
een ton lithium te winnen, worden 
twee miljoen liter water verbruikt – 
beter gezegd vergiftigd. En naar mijn 
mening is water de belangrijkste na-

tuurlijke hulpbron van de toekomst. 
We zouden moeten voorkomen dat 
water permanent wordt vervuild en 
enorme bosgebieden worden gekapt 
voor windturbines. Volgens mij zou 
dat de belangrijkste bijdrage zijn om 
de schepping te onderhouden.

Je vraagt je af hoe sommige beslis-
singen tot stand komen. Hoe verklaren 
we de overmoed van de mens dat de kli-
maatverandering zou kunnen worden 

Ontzag voor God is de 
sleutel voor de juiste 
omgang met elkaar en 
het onderhouden van de 
schepping.

Het lukt een goed mens 
niet om met goede idee-
en te komen, omdat hij 
nu eenmaal niet goed 
is. Zo zal ook het kli-
maat-idee mislukken.  
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gestopt? Dan schiet me de uitspraak 
van de apostel Paulus in Efeziërs 4:18 
te binnen: ‘De mens zonder God is ver-
duisterd in het verstand, vervreemd 
van het leven dat uit God is door de 
onwetendheid die in hen is, door de 
verharding van hun hart.’  

Daarom is het onze belangrijkste 
taak erop te wijzen dat ieder mens een 
nieuw hart, een nieuw denkcentrum 
nodig heeft. En dit is mogelijk in en 
door Jezus Christus. Dat is onze mis-
sie. Paulus vat die samen in 2 Timothe-
us 4:1-5:

‘Ik bezweer u, ten overstaan van God 
en de Heere Jezus Christus, Die leven-
den en doden zal oordelen bij Zijn ver-
schijning en in Zijn Koninkrijk: predik 
het Woord. Volhard daarin, gelegen of 
ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, 
en dat met alle geduld en onderricht. 
Want er zal een tijd komen dat zij de ge-
zonde leer niet zullen verdragen, maar 
dat zij zullen zoeken wat het gehoor 
streelt, en voor zichzelf leraars zullen 
verzamelen overeenkomstig hun eigen 
begeerten. Ze zullen hun gehoor van de 
waarheid afkeren en zich keren tot ver-
zinsels. Maar u, wees nuchter in alles. 
Lijd verdrukkingen. Doe het werk van 
een evangelist. Vervul uw dienstwerk 
ten volle.’  

Dit is de laatste oproep van Paulus in 
verband met onze missie – dus deze is 
van bijzonder belang, niet alleen voor 
Timotheüs, maar ook voor ons.

‘Wees nuchter in alles’ betekent: Val 
niet in extremen, blijf op de gulden 
middenweg, ontwapen jezelf verbaal, 
betreur niet alleen het negatieve. Het 
moet genoemd worden, maar blijf er 
niet bij staan, maar predik het goede 
oude Evangelie. Ga uw weg in vertrou-
wen op uw Heere.

‘Lijd verdrukkingen’ betekent: Wij 
moeten beledigingen, onbegrip, te-
genwind en andere dingen op de koop 
toe nemen. Als wij bijvoorbeeld vraag-
tekens zetten bij het klimaatbeleid, 
moeten we rekening houden met de 
ergste beledigingen. Wij verdragen die 

en bidden voor de situatie en ook voor 
wijsheid voor onze bediening.

‘Doe het werk van een evangelist’ 
betekent: Wij hebben een duidelijke 
missie, namelijk het delen van het 
Evangelie. Hoeveel energie hebben de 
afgelopen twee jaar verspild met ruzie 
over corona. Dat bevalt de vijand van 
God, maar nooit onze Heere Jezus. Wij 
hebben een missie. Vooral dezer dagen 
ervaren we een grote openheid voor het 
Evangelie. Opnieuw blijkt het principe 
waar dat in elke tegenslag een nieuwe 
kans schuilt. Nu zijn we allemaal no-
dig om gebruik te maken van nieuwe 
mogelijkheden in de moeilijkheden die 
zich voordoen. Laten we daarom samen 
weer onze eigenlijke missie zien. Dit 
eert onze Heere.

‘Vervul uw dienstwerk ten volle’ be-
tekent: Geef niet op! Zeg de bediening 
voor de Allerhoogste niet op. Breng tot 
een goed einde wat de Heere u heeft 
opgedragen. Tot aan Zijn Wederkomst. 
Laten we met dit in gedachten één front 
vormen en met grote vreugde de mooi-
ste taak van de wereld vervullen door 
als verloste zondaars aan nog niet ge-
redde mensen te vertellen over de Ver-
losser, Jezus Christus.

God heeft een plan. Daar hoort ook 
bij dat er op deze aarde zelf, ondanks 
alle verwoesting van het milieu, gedu-
rende duizend jaar een koninkrijk van 
vrede zal zijn onder de heerschappij 
van Jezus Christus, maar dat deze aarde 
dan zal vergaan. Daarom is het zinvol 
om je niet in de eerste plaats in te zetten 
voor wat vergankelijk is, maar voor wat 
onvergankelijk is, en dat is de ziel van 
de mens. 

Jezus zegt: ‘De hemel en de aarde 
zullen voorbijgaan, maar Mijn woor-
den zullen zeker niet voorbijgaan.’ En 
Petrus schrijft: ‘De aarde en de werken 
daarop zullen verbranden. … Maar wij 
verwachten … nieuwe hemelen en een 
nieuwe aarde’ (2 Petr. 3:10-13).

Deze feiten tonen de urgentie van 
onze boodschap duidelijk aan. Laten 
we daarom al onze kracht inzetten om 

‘Ieder mens leeft naar 
de dood toe, dat is ab-
soluut zeker. Maar als 
christen sterf ik het leven 
tegemoet en dat is net zo 
zeker.’
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de mensen de weg uit de impasse te 
wijzen. Wij pakken de dienst van de 
verzoening op waartoe Paulus ons op-
roept in 2 Kor. 5:17-21. Dat is onze op-
dracht als mensenredders. In Christus 
wordt alles nieuw! In plaats van: ‘Laat 
u vastketenen!’, in plaats van: ‘Laat u 
niets welgevallen!’, is ons motto: Laat u 
verzoenen met God. En om dat mogelijk 
te maken, heeft God Zelf de prijs voor 
de verzoening betaald door Zijn eigen 
Zoon tot zonde te maken. Onvoorstel-
baar, en toch waar! Dit is de boodschap 
die een gebroken wereld moet horen. 

Om het probleem nogmaals samen 
te vatten, volgen hier gedeelten uit een 
aangrijpende brief:

‘Beste Greta en al je medestanders!
Het is waar, de wereld zoals we die 

aan u hebben overgelaten, is echt niet 
in de beste staat! Een vervuild milieu, 
oorlogen, natuurrampen, armoede, 
ziekte en ellende. Maar, geloof het of 
niet: Het was al zo toen wij en jullie 
grootouders jong waren. Ook toen was 
het niet veel anders. Toch is wat wij 
doen te weinig voor de wereld van de 
toekomst en de komende generaties.

Want de belangrijkste van alle na-
tuurlijke hulpbronnen die er zijn, wordt 
zinloos verspild: Het is de zin van het 
leven.

Vroeg in het leven halen we jullie 
weg bij jullie moeder, terwijl jullie 
haar nodig hebben. Jullie groeien op, 
geïsoleerd en wanhopig, het recht heb-
bend om op te groeien in veiligheid en 
geborgenheid, in een gezin met beide 
ouders en veel broers en zussen … Ja, 

we hebben gefaald in de echt belangrij-
ke dingen. En nu maken jullie je zorgen 
over de toekomst – maar hoe zit het met 
jullie hedendaagse leven?

Het grootste deel van de dag zitten 
jullie achter de computer. Jullie vluch-
ten voortdurend in een wereld van illu-
sie en schijn die jullie opslokt. Als jullie 
smartphones, tablets en spelcomputers 
zouden laten opgeven, zouden jullie 
snel inzien hoe mooi en waardevol het 
leven op deze wereld kan zijn … Jullie 
maken je nu zorgen over het wereld-
klimaat en vergeten wat echt wordt be-
dreigd: jullie hart! Ze willen het jullie 
afnemen, allerlei onreine dingen wil 
men erin planten.

Is het niet vreemd? Terwijl dromen 
steeds universeler worden, worden 
rampen steeds persoonlijker.

Dus als jullie de wereld willen red-
den, begin dan het beste bij jezelf, 
want daar is het effect het grootst en 
het meest duurzaam! En laat vooral het 
geloof en ook niet de hoop van jullie 
afnemen, want zonder God zal de na-
tuur te gronde gaan – helemaal van-
zelf’ (Bron: Franz Kronbeck).

Ja, we hebben het over hoop. Hoe 
donker het ook mag worden, wij ken-
nen het Licht. Hoe hopeloos het ook 
mag zijn, wij hebben hoop. Hoe uit-
zichtloos het ook mag lijken, wij heb-
ben uitzicht. 

Het probleem van de mens zonder 
Jezus wordt samengevat door een van 
de meest invloedrijke Duitse filosofen 
en sociologen van de 20e en 21e eeuw, 
Jürgen Habermas: ‘Met schuld, een-
zaamheid, lijden en dood voor ogen 
is de situatie van de mens in principe 
troosteloos.’  

Als deze wereld alles is en de mens 
slechts een biologisch algoritme, dan 
hebben we inderdaad geen duurzame 
of levensvatbare hoop. Wie een evo-
lutionistisch wereldbeeld heeft, komt 
logischerwijs tot zulke conclusies. 
Aangezien niet wordt geaccepteerd 
dat de wereld door bovennatuurlijke 
processen is ontstaan, wil men haar 

redden door natuurlijke processen – 
en dat kan niet werken. Hoop is alleen 
gerechtvaardigd als die gebaseerd is op 
de werkelijkheid.

Hoop is voor ons christenen iets an-
ders dan gewoonlijk wordt begrepen. 
Het is niet iets onzekers, het is geen 
vrome wens. Het is niet het aan het 
lijntje houden in afwachting van be-
tere tijden. Het is werkelijkheid. Prof. 
Hans-Joachim Eckstein schrijft: ‘In de 
vorm van hoop is het komende er al, 
voordat het verschijnt.’  

Hoop is voor ons een persoon: Jezus 
Christus. En dit mag geen theorie blij-
ven. Hoeveel houvast, vertrouwen en 
troost deze levende hoop geeft, wordt 
vooral duidelijk bij het open graf. Ik 
werd me daar enige tijd geleden van 
bewust, toen ik in Steinbach een per-
soon moest begraven, die ik nooit per-
soonlijk had ontmoet en wiens familie 
niets met God had. Ik bleef erover na-
denken hoe ik hun het verschil tussen 
een niet-christen en een christen dui-
delijk kon maken. En toen zei ik:

‘Ieder mens leeft naar de dood toe, 
dat is absoluut zeker. Maar als christen 
sterf ik het leven tegemoet en dat is net 
zo zeker.’  

Daarom zijn wij in de eerste plaats 
als redders van mensen actief en in de 
tweede plaats gaan we met verantwoor-
delijkheidsbesef om met de schepping 
die onze Schepper ons heeft toever-
trouwd. Genade zij met ons. Maranatha!

Hartmut Jaeger

Ingekorte versie van een lezing die gehouden 
werd op 17 juli 2022 in de Zionshalle in 
Dübendorf CH: https://www.youtube.com/
watch?v=XXTNqyaftCc

Hoe donker het ook mag 
worden, wij kennen het 
Licht. Hoe hopeloos het 
ook mag zijn, wij hebben 
hoop.
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Anti-realisme in 
de SPIEGEL

In een gastartikel van de SPIEGEL 
beweert genderonderzoeker Simon 
Strick: ‘Het debat over “slechts twee 
geslachten” wordt voorafgegaan 
door een discussie die in de kern on-
derhandelt over het bestaansrecht 
van trans* en non-binaire perso-
nen – d.w.z. mensen die niet ver-
tegenwoordigd en gediscrimineerd 
worden in het biologisch-absolute 
systeem van twee geslachten.’ En: 
‘Deze “discussie” is onmenselijk: 
Er is geen transdebat. Niemand kan 
trans* personen het bestaansrecht 
ontzeggen – niet in naam van de 
biologie, het feminisme of de vrij-
heid van meningsuiting.’ Gerefor-
meerd theoloog Ron Kubsch geeft  
als commentaar: ‘Hiermee maakt de 
auteur (en de SPIEGEL) zichzelf tot 
medebedenker van het post-feitelijk 
tijdperk. Op de inhoud van de argu-
menten van de biologie wordt niet 
ingegaan. Eerder wordt het verhaal 
verspreid dat vertegenwoordigers 

van het bestaan van twee geslach-
ten gevaarlijke mensen zouden 
zijn.’ Kubsch spreekt in dit verband 
over twee verschijnselen, namelijk 
het afscheid van de openbare ratio 
of redelijkheid en het anti-realisme, 
‘dat steeds meer te ontdekken is in 
activistische kringen’. MNR

Een biologe en Nobelprijswinnares over de 
‘onzin’ van de genderactivisten

In het tijdschrift  EMMA hield Chantal 
Louis een explosief interview met de 
biologe en Nobelprijswinnares Chris-
tiane Nüsslein-Volhard. Over de bewe-
ring van de commissaris voor queere 
personen van de Bondsregering, Sven 
Lehmann, dat er veel geslachten zijn, 
zegt de gerenommeerde wetenschap-
per: ‘Dat is onwetenschappelijk! Mis-
schien heeft  mijnheer Lehmann zijn 
basiscursus biologie gemist.’ Zij legt 
uit: ‘Bij alle zoogdieren bestaan twee 
geslachten, en mensen zijn zoogdieren. 
Er is één geslacht dat de eitjes produ-
ceert, met twee X-chromosomen. Dat 
heet vrouwelijk. En er is het andere ge-
slacht dat het sperma produceert, met 
een X- en een Y-chromosoom. Dat heet 
mannelijk. En wanneer een eicel zich 
verenigt met een zaadcel, ontstaat er 
een nieuw wezen.’ En interseksualiteit 
ontstaat door ‘zeer zeldzame afwijkin-
gen’. ‘Maar ook interseksuele mensen 
hebben de kenmerken van beide ge-
slachten, ze zijn geen derde geslacht.’ 
Ze noemt het idee dat een man zichzelf 
een vrouw kan noemen ‘onzin’ en ‘wish-
ful thinking’. En dat jongeren vanaf 14 

jaar hun eigen geslacht moeten kun-
nen bepalen, becommentarieert ze 
met: ‘Dat is waanzin!’, omdat immers 
op 14-jarige leeft ijd ‘nogal wat meisjes 
in de puberteit ongelukkig’ zijn. Over 
de activisten die lezingen van biologen 
aan universiteiten verhinderen omdat 
die pleiten voor twee geslachten, zegt 
ze: ‘Dat was volslagen idioot, ik was 
verbijsterd! Maar daar zie je dat die 
mensen totaal geen idee hebben van 
biologie. Het gebrek aan onderwijs op 
dit terrein is heel groot.’ MNR

De commissaris voor queere 
personen van de Bondsregering, 
Sven Lehmann, beweert dat 
er veel geslachten zijn.

Ron Kubsch: ‘Op de inhoud 
van de argumenten van de 
biologie wordt niet ingegaan. 
Eerder wordt het verhaal 
verspreid dat vertegenwoor-
digers van het bestaan van 
twee geslachten gevaarlij-
ke mensen zouden zijn.’
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Hoe de wet zel� eschikking vrouwen schaadt
De Duitse Bondsregering wil een 
zelfb eschikkingswet die een vrije ge-
slachtskeuze mogelijk moet maken. In 
een interview met de (Zwitserse krant, 
red.) NZZ zegt de ervaren advocaat Udo 
Vetter hierover: ‘Door deze wet ben ik 
met stomheid geslagen. De rechten van 
transseksuelen moeten worden verge-
makkelijkt, dat is een terechte wens. 
Wat mij als advocaat echter irriteert, 
is het onbeperkte karakter ervan. Alle 
mensen, ook degenen die het gewoon 
leuk vinden om van geslacht te veran-
deren, moeten dat kunnen doen door 
een eenvoudige verklaring af te leggen 
bij een overheidsinstantie. Voor mij 
is dit onbegrijpelijk.’ Bij navraag van 
de NZZ verklaart Vetter: ‘We leven in 
een tijd van polarisatie. En deze wet 

zou duidelijk geschikt zijn om te pola-
riseren. Tieners kunnen van geslacht 
veranderen als uiting van rebellie. Ook 
voordelen op het gebied van uitkerin-
gen zijn een denkbare reden. Er was een 
geval in Zwitserland waar een man kort 
voor zijn pensionering een pensioen als 
vrouw aanvroeg omdat vrouwenpensi-
oenen daar een jaar eerder beschikbaar 
komen.’ Vetter ziet verstrekkende gevol-
gen voor de samenleving, als mannen 
plotseling kunnen opduiken in vrou-
wendouches in het zwembad en het 
volstaat te beweren dat zij een vrouw 
zijn. ‘Ten minste 50% van de bevolking, 
namelijk vrouwen, moet bang zijn dat 
hun veilige plekken in de toekomst van 
hen worden afgenomen.’ Hij verklaart 
verder: ‘De wet maakt vrouwenquota 

en het steunen van vrouwen overbodig. 
Als een man in de toekomst carrière wil 
maken in het management van een be-

drijf, waar een vrouwenquotum geldt, 
kan hij van deze wet gebruik maken. 
Wat wilt u daartegen doen? U zou niet 
meer mogen zeggen: Wij vermoeden 
dat u geen vrouw bent. In geval van 
twijfel kan de man u aangeven.’ MNR

Winnetou, dreadlocks en culturele
toe-eigening
In Zwitserland werd een optreden van 
een band afgelast omdat de blanke 
leden dreadlocks droegen en sommi-
gen zich beledigd voelden door deze 
vertoning. Er was sprake van culturele 
toe-eigening. Toen een nieuwe Win-
netou-fi lm voor kinderen in Duitsland 
werd uitgebracht, duurde het niet lang 
voordat de discussie over culturele 
toe-eigening ook daar ontstond. De 
uitgeverij Ravensburger trok vervol-
gens twee nieuwe Winnetou-boeken 
bij de fi lm terug, uit consideratie voor 
gekwetste gevoeligheden. Zoals ver-
wacht was dit als olie op het vuur in 
het publieke debat over dit onderwerp. 
ZEIT ONLINE schrijft  hierover: ‘De Duit-
se etnologe Susanne Schröter vindt de 

discussie over culturele toe-eigening 
zoals die nu gevoerd wordt problema-
tisch. “De schandalisering van cul-
turele toe-eigening heeft  een aantal 
absurditeiten. Een daarvan betreft  de 
gevolgen van het doordenken van de 
geëiste gebruiksbeperkingen. Dan zou-
den de makers van elk voorwerp, elke 
stijl, elke vorm van culturele expressie 
moeten worden geïdentifi ceerd en zou 
het gebruik ervan moeten worden be-
perkt tot deze makers”, aldus de pro-
fessor aan de Johann Wolfgang Goethe 
Universiteit van Frankfurt.’ Maar ‘de 
hele geschiedenis van de mensheid is 
een geschiedenis van culturele toe-ei-
gening, zonder welke er geen enkele 
ontwikkeling zou zijn geweest.’      MNR

‘Tenminste 50% van de be-
volking, namelijk vrouwen, 
moet bang zijn dat hun veilige 
plekken in de toekomst van 
hen worden afgenomen.’
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Bijbelse antwoor-
den, waarom Jezus 

nog niet is gekomen 
Zo lang wachten de gelovigen al op de komst van hun Heere.  

De Bijbel geeft echter een zeer overtuigende  
reden waarom Christus nog niet is verschenen. Deel 1 

verleden tijd. De volgende gebeurtenis 
staat voor de deur. Hoe lang nog? Bij 
mijn weten is er maar één duidelijk 
antwoord in de Bijbel: ‘De Heere ver-
traagt de belofte niet (zoals sommigen 
dat als traagheid beschouwen), maar 
Hij heeft geduld met ons en wil niet dat 
enigen verloren gaan, maar dat allen 
tot bekering komen’ (2 Petr. 3:9). Aan-
vullend hierop: ‘Maar wij verwachten, 
overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe 
hemelen en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid woont. Daarom, gelief-
den, terwijl u deze dingen verwacht, 
beijver u om onbevlekt en smetteloos 
door Hem bevonden te worden in vrede 
en beschouw het geduld van onze Hee-
re als zaligheid [Bedenk dat het geduld 
van onze Heer uw redding is, NBV] …’ 
(v. 13-15). – ‘Geduld’ is het sleutelwoord. 
De Heere God houdt Zich in. Het is ge-
duldige, barmhartige en genadige con-
sideratie of respect. Het is liefde wat 
onze Heere tegenhoudt. Niemand mag 
achterblijven.

Met het oog op de nog steeds ont-
brekende Wederkomst van onze Heere 
mogen we nooit spreken van vertra-
ging. Daarvan kan toch alleen sprake 

De apostel Paulus verzekert ons: 
‘Ik ben er zelfs van overtuigd dat 

het lijden van deze tijd niet opweegt 
tegen de heerlijkheid waarvan ons de 
openbaring te wachten staat. Ook de 
schepping verlangt vurig naar de open-
baarmaking van de kinderen van God. 
… In deze hoop zijn wij gered. Maar 
men spreekt niet van hopen, als men 
het voorwerp van zijn hoop al ziet: wie 
kijkt nog uit naar wat hij al ziet? Omdat 
onze hoop gericht is op het onzichtba-
re, moet onze verwachting gepaard 
gaan met standvastigheid’ (Rom. 8:18-
19, 24-25). 

Wanneer wordt hoop eindelijk wer-
kelijkheid? Wanneer de Heere Jezus zal 
verschijnen! Waarom duurt het zo lang? 
Wat moet er nog gebeuren voordat onze 
Heere machtig verschijnt en krachtig 
ingrijpt? De rechtvaardigen wachten 
niet pas sinds de Hemelvaart.  Abra-
ham stond al in de wacht: ‘Want hij ver-
wachtte de stad die fundamenten heeft, 
waarvan God de Bouwer en Ontwerper 
is’ (Hebr. 11:10). 

Sinds de zondeval wordt er gewacht 
op het definitieve en eeuwige. Beslis-
sende fases liggen al achter ons en zijn 

‘De Heere vertraagt de 
belofte niet (zoals som-
migen dat als traagheid 
beschouwen), maar Hij 
heeft geduld met ons en 
wil niet dat enigen verlo-
ren gaan, maar dat allen 
tot bekering komen.’
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zijn als er een vaste datum is genoemd 
die is verstreken. Dit is niet het geval 
met het oog op de Opname en Weder-
komst, want er is nooit een specifiek 
tijdstip genoemd! De Heere zal al Zijn 
beloften op het juiste tijdstip vervullen. 
Ik zou onze blik opnieuw willen richten 
op 2 Petrus 3:9: ‘De Heere vertraagt de 
belofte niet (zoals sommigen dat als 
traagheid beschouwen), maar Hij heeft 
geduld met ons en wil niet dat enigen 
verloren gaan, maar dat allen tot beke-
ring komen.’

Deze duidelijke verklaring omvat 
drie aspecten:

1. Gods geduld: gelegenheid tot 
bekering voor iedereen  

De wereld moet naar het kruis ko-
men.

Veel mensen kennen deze situatie: 
Je zit in het vliegtuig, klaar om op te 
stijgen. Handbagage opgeborgen, zit-
tend op je stoel, je veiligheidsgordel 
om. Maar het vliegtuig blijft in de par-
keerpositie. Er ontbreken nog enkele 
passagiers. De bemanning heeft beslo-
ten te wachten. Niet zo prettig voor de 
passagiers. Maar een enorme hulp voor 
de laatkomers. Het is altijd een kwestie 
van perspectief. Zit jij binnen? Of ben 
je nog buiten? Stel je voor dat de Heere 
Jezus een paar jaar geleden was geko-
men. Waar zou je dan vandaag zijn? 
Psalm 86:15: ‘Maar U, Heere, bent een 
barmhartig en genadig God, geduldig 
en rijk aan goedertierenheid en trouw.’

God maakt geen korte metten (met 
mensen)! Als de Heere Jezus vandaag 
zou komen, hoevelen zouden er dan 
zonder redding moeten achterblijven? 
Echtgenoten, kinderen, kleinkinderen, 
familieleden, vrienden, collega’s enz., 
omdat ze nog niet naar het kruis zijn 
gekomen. Laten we dit niet vergeten! 
‘Zou Ik werkelijk behagen scheppen in 
de dood van de goddeloze? Spreekt God 
de Heere HEERE. Is het niet, wanneer 
hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij 
zal leven?’ (Ez. 18:23). God verlangt de 
vrijwillige onderwerping van alle men-

sen aan de Heere der heren, Jezus Chris-
tus. De Heere Jezus stelt Zijn komst niet 
uit. De Heere Jezus verlengt de tijd van 
de genade! De tijd van de genade moet 
worden vervuld en voltooid, voor-
dat de tijd van macht en heerlijkheid 
kan beginnen. Gods liefde, genade en 
barmhartigheid verlangt iets van ons! 
Niet alleen geduld, maar ook inzet! Alle 
verlosten en geredden worden opgeroe-
pen en er wordt iets van hen verlangd. 
Want het bevel tussen Hemelvaart en 
Wederkomst is duidelijk: ‘Mij is gege-
ven alle macht in hemel en op aarde. 
Ga dan heen, onderwijs al de volken, 
hen dopend in de Naam van de Vader 
en van de Zoon en van de Heilige Geest, 
hun lerend alles wat Ik u geboden heb, 
in acht te nemen. En zie, Ik ben met u 
al de dagen, tot de voleinding van de 
wereld. Amen’ (Matt. 28:18-20). 

Dit brengt ons tot een ander aspect.

2. Gods geduld: gelegenheid tot 
bekering voor gelovigen  

De gemeente moet tot haar bestem-
ming komen.

Het gaat niet om het opnieuw tot 
bekering te komen voor verlossing. Ik 
bedoel een bekering tot heiliging en tot 
dienstbaarheid; een terugkeer naar het 
essentiële: ‘Maar de dag des Heeren zal 
komen als een dief in de nacht. Dan 
zullen de hemelen met gedruis voor-
bijgaan en de elementen brandend ver-
gaan, en de aarde en de werken daarop 
zullen verbranden. Als deze dingen dus 
allemaal vergaan, hoedanig behoort u 
dan te zijn in heilige levenswandel en 
in godsvrucht; …’ (2 Petr. 3:10,11). 

Eschatologie beïnvloedt het han-
delen! Petrus blijft niet staan bij zijn 
bemoediging voor levenswandel die 
God behaagt: ‘… u, die de komst van de 
dag van God verwacht en daarnaar ver-
langt, de dag waarop de hemelen, door 
vuur aangestoken, zullen vergaan en de 
elementen brandend zullen wegsmel-
ten’ (2 Petr. 3:12). De Heilige Geest geeft 
via Petrus aan dat wij de Wederkomst 
van de Heere kunnen bespoedigen. In 

de Elberfelder-vertaling staat: ‘Door de 
komst van de dag van God te verwach-
ten en te bespoedigen …’

Eschatologie beïnvloedt niet alleen 
het handelen. Het handelen beïn-
vloedt ook de eschatologie. De Heere 
Jezus stelt Zijn terugkeer uit, zodat nog 
veel mensen zich kunnen bekeren van 
hun zonden. Vlijtige evangelisatie en 
zending kunnen Zijn Wederkomst be-
spoedigen. Het vrijgeven voor de We-
derkomst van Jezus is niet zozeer een 
vaste datum of tijd. Het gaat meer om 
een gebeurtenis. Namelijk wanneer 
de laatste geredde persoon aan de ge-
meente zal zijn toegevoegd. De Heere 
Jezus is nog niet gekomen, omdat er 
eerst nog flink wat moet gebeuren. De 
wachttijd moeten we niet gaan zitten 
doden, maar goed en verstandig ge-
bruiken! ‘Verwachtingsvol tegemoet-
snellen’, dat betekent met verwachting 
handelen. We moeten een uitstekend 
leven leiden. Individueel en collectief 
moeten we ons onderscheiden en een 
signaal afgeven. De gemeente van Gods 
uitverkorenen moet de wijsheid, macht 
en grootheid van God vertegenwoor-
digen. Wij rekenen op en leven met 
de kracht van onze Heere Jezus. Zijn 
kracht in ons wordt een aantrekkings-
kracht voor anderen. Aan ons is te zien 
wat de Heere al bewerkt in mensen die 
nog niet volmaakt zijn. Wij mogen dra-
gers van hoop zijn in een wereld waar 
angst en hopeloosheid heersen. Met 
ons vertrouwen in God laten wij zien 
dat Gods beloften betrouwbaar zijn en 

De gemeente is een red-
dingboot voor noodge-
vallen. Wij zijn reddings-
werkers, hulpverleners 
en geen toeristen!
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ACTUALITEIT

De Oekraïneoorlog 
– de grote ontnuch-

tering en de be-
trouwbaarheid van 
de Bijbelse profetie

dat Jezus leeft. De gemeente is het an-
ticiperen op of een voorproefje van wat 
komen gaat. De kinderen van God laten 
zien hoe het gesteld zal zijn en wat de 
gevolgen zullen zijn, als de Heere Jezus 
regeert en het voor het zeggen heeft. 
De Heere creëert zijn toekomstige rege-
ringsteam. Er is nog tijd om echt goed 
te investeren: ‘Zinvesteren’. 

Leeft u als kind van God in uw door 
God gewilde bestemming? Zo niet, dan 
is het tijd en is er nog tijd om dat recht 
te zetten. Wij mogen een reddingsteam 
zijn. Helaas koesteren veel christenen 
zich in de ligstoel van de genade. Ze 
genieten er zo heerlijk van. De gemeen-
te is echter geen cruiseschip, maar een 
reddingboot voor noodgevallen. Wij 
zijn reddingswerkers, hulpverleners 
en géén toeristen! Het is nog géén slui-
tingstijd! De sirene (bazuin) voor rust 
heeft nog niet geklonken. Er zijn nog 
mogelijkheden om zielen te redden en 
vissers van mensen te zijn.

3. Gods geduld: gelegenheid tot 
bekering voor Israël

Het volk van God moet tot bezinning 
komen.

In Jesaja 30:18 staat: ‘En daarom 
wacht de HEERE, opdat Hij u genadig 
zal zijn; en daarom zal Hij Zich verhef-
fen om Zich over u te ontfermen. Voor-
zeker, de HEERE is een God van recht.  
Welzalig zijn allen die Hem verwach-
ten.’– Het is schokkend om te zien waar 
het volk van God momenteel allemaal 
op vertrouwt! Ze vertrouwen op slimme 
politiek, een bloeiende economie, een 
betrouwbare volksgemeenschap en re-
ligieuze geschiedenis. Het volk van God 
kijkt overal naar, behalve naar de Mes-
sias. Ze willen niet voor Hem buigen. 
Dat is echter een absolute voorwaarde: 

‘Zie, uw huis wordt als een woestenij 
voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U 
zult Mij van nu af aan niet zien, totdat 
u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de 
Naam van de Heere!’ (Matt. 23:38-39).

rudi Bork
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De Russische inval in Oekraïne deed voor grote delen 
van de westerse wereld een droombel barsten die zich 

door alle jaren van uiterlijke welvaart en vrede had gevormd. 
Zelfs sommige belijdende christenen werden plotseling ge-
confronteerd met de harde werkelijkheid van een gevallen 
mensheid, die voorheen verborgen was in de waas van 
mainstream en het gepraat over je goed moeten voelen. Al 
vóór de Oekraïneoorlog waren er genoeg andere verschrik-
kelijke crisisgebieden op onze planeet, en nu nog steeds. 
Ondanks diverse terroristische aanslagen en schokkende 
gebeurtenissen in de afgelopen jaren leek veel in West- 
Europa nog zo ver weg. Zelfs als volgelingen van Jezus liepen 
wij gevaar geestelijk bedwelmd te raken door de materiële 
en ideologische ‘vredespijp’. Gods Woord daarentegen roept 
altijd weer op tot nuchterheid, vooral met het oog op het 
laatste traject, vóór de Wederkomst van Jezus. De apostel 
Paulus schreef aan de gemeente in Rome:  

‘De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de lief-
de de vervulling van de wet. En dit te meer, omdat wij het 
beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is 
aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de 
zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De 
nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Laten 
wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens 
van het licht aandoen. Laten wij, als op klaarlichte dag, op 
een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen, niet in 
dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, 
niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heere Jezus 
Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken’ 
(Rom. 13:10-14).

Paulus plaatst hier geestelijke waakzaamheid tegenover 
een dromerige slaaptoestand. Hij maakt duidelijk wat voor 
gevolgen dit heeft in de praktijk. Hiermee roept hij de volge-
lingen van Jezus op de tijd te verstaan. De nabije dag moet ons 
ertoe brengen ons leven daardoor te laten bepalen. Zonder te 
speculeren hoe alles zich ontwikkelt, zijn de gebeurtenissen 
rond Oekraïne ook voor ons in West-Europa een wekroep om 
ons leven te heroriënteren op Christus en Zijn komst. 

Toen de Duitse Muur en daarmee het IJzeren Gordijn in 
1989 viel, zag een groot deel van de Bijbelgelovige christe-
nen dit als de voorbereiding van de laatste ontwikkelingen 
voor de Wederkomst van Jezus. Kort daarvoor had het conflict 
rond en in Israël een nieuwe dimensie gekregen met de eerste 
intifada. In het begin hielden de mensen hun adem weer in 
naar aanleiding van de eerste Irak-oorlog. Toen begon gedu-
rende ongeveer drie decennia een ontwikkeling die zelfs vele 
volgelingen van Jezus destijds niet hadden verwacht. Alles 
liep schijnbaar rustig en harmonieus verder. De welvaart en 
de wellness-boom gingen door, ondanks alle tegenslagen en 
verschrikkingen (tweede Irak-oorlog, 9/11 enz.) en ook de 
turbulenties op de beurzen in de tussentijd. Met de val van 

Wat wij kunnen leren van 
de huidige ontwikkelingen 
voor ons persoonlijk leven, 

over Bijbelse profetie en met 
het oog op de toekomst.

Oekraïense verdedigingsstelling in het oosten van het land
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het IJzeren Gordijn genoot Europa van een geloofsvrijheid 
die waarschijnlijk uniek was in de geschiedenis. Daardoor 
verspreidde zich een gevaarlijke loomheid en geestelijke sla-
perigheid. Op de een of andere manier leek alles altijd goed 
door te gaan. In het Midden-Oosten en in Israël waren er 
wel spanningen, gruwelijke reeksen aanslagen en militaire 
conflicten, maar alles kwam min of meer weer tot rust. Na 
het einde van de Tweede Wereldoorlog en de stichting van de 
staat Israël schoot de gerechtvaardigde  eindtijdverwachting 
soms zijn doel voorbij, maar nu kantelde het geheel voor velen 
in het tegendeel. De Wederkomst van Jezus, ja, maar pas over 
een paar honderd of zelfs duizend jaar. Wie zal het zeggen? 
Uiteindelijk leek alles uiterlijk goed te gaan. Het gevaar nam 
toe dat een echte spoedige verwachting plaats maakte voor 
een theologisch-theoretische beschouwing van het thema. 
Dit voelt dan ongeveer zo aan als filosoferen over de verre 
Noordpool op een gezellig Zuidzeestrand. 

In 1991 vond in Neurenberg een charismatisch gemeente- 
congres plaats. Ik herinner me nog goed hoe Peter Wagner 
destijds erover sprak dat met de hereniging van Duitsland 

een nieuwe golf van opwekking over Europa zou komen. 
Eveneens hoe deze enthousiaste zinnen werden begroet met 
euforisch applaus. Het uiterlijke levensgevoel van de laatste 
decennia heeft waarschijnlijk ook onder evangelische gelo-
vigen meer geleid tot een verspreiding van de theologie van 
de transformatie. In plaats van de hoop te vestigen op de 
spoedige Wederkomst van Jezus, ligt de nadruk nu steeds 
meer op het veranderen van de samenleving, de cultuur 
en zelfs de wereldbevolking – alles onder het mom van het 
‘Koninkrijk van God’. Een sociaal evangelie begon zich ook 
steeds meer te verspreiden, ten koste van de compromisloze 
boodschap van hemel en hel. Drie decennia na het congres 
van Neurenberg is er in Europa geen opwekking geweest 
die van Duitsland uitging. In plaats daarvan is Duitsland de 
gangmaker en pionier geworden van de vernietiging van de 
laatste Joods-christelijke fundamentele waarden in Europa. 
Precies het tegenovergestelde van wat in Neurenberg was 
‘voorspeld’, is uitgekomen. Nuchter beschouwd is de afval 

van God en Zijn waarheid (2 Thess. 2:3), die voorafgaat aan 
het optreden van de antichrist en de Wederkomst van Jezus, 
op alle niveaus voelbaar geworden. 

Ik ben ook niet vergeten hoe de ineenstorting van de USSR 
en de daarmee gepaard gaande democratisering van grote 
delen van Oost-Europa een profetisch en eschatologisch per-
spectief ‘stroomafwaarts’ zond (liet verdwijnen, red.), zelfs 
bij sommige Bijbelgetrouwe christenen. Een belangrijke be-
tekenis van Rusland voor de echatologische gebeurtenissen 
leek met de ineenstorting van het imperium afgehandeld of 
niet meer aan de orde te zijn. Zoals reeds gezegd zijn er in 
de loop der jaren talloze wrede conflicten geweest in deze 
wereld. Maar voor ons in West-Europa was dit alles op de een 
of andere manier naar de achtergrond verdwenen, net als 
het onderwerp van de Wederkomst van Jezus. In samenhang 
daarmee nam ook het geestelijk ‘gezichtsvermogen’ af om de 
sluipende verovering van de westerse samenleving met de 
ideologie van het neo-marxisme volledig te onderkennen. De 
daarmee gepaard gaande ondermijning van de ethiek werd 
hier en daar geregistreerd, maar als niet zo ernstig ervaren. 
Immers, persoonlijke vrijheden en welvaart zijn er nog steeds. 

Toen in het voorjaar van 2020 de coronacrisis uitbrak, werd 
plotseling duidelijk hoe kwetsbaar de omstandigheden wa-
ren die als zo ‘veilig’ werden beschouwd. Toch hoopte en 
dachten velen dat dit slechts een tijdelijk scenario was en dat 
alles daarna weer zou worden zoals het was. De opkomende 
ontmanteling van de in de grondwet verankerde vrijheden 
en de daarmee gepaard gaande controle werden door velen 
verdrongen als gevolg van de systematische bangmakerij 
en de bezorgdheid om de persoonlijke gezondheid. Ook de 
Russische inval in Oekraïne, eind februari 2022, verraste ve-
len. Hoewel de hele zaak zich in 2014 al begon af te tekenen, 
wilde men de realiteit gewoon niet zien. Sindsdien spreken 
politici over een keerpunt in de geschiedenis. Vanuit Bijbels 
perspectief beleven we echter geen keerpunt, maar de voort-
zetting van de geschiedenis van een mensheid die ver van God 
afstaat. Hierbij hoort de voortdurende afwisseling van oorlog 
en vrede, relatieve rust en geweld, haten en laten leven, van 
klein tot groot (in omvang). Om de Bijbelverzen hierboven 
weer op te pakken, gaat het meer om ontnuchtering vanuit 
een droomtoestand. Of anders geformuleerd: ‘Welkom in de 
realiteit van een gevallen mensheid.’ Zijn wij ons hiervan 
bewust als Bijbelgelovige christenen of vallen we na een korte 
schrikreactie terug in de slaaptoestand met zijn dromerijen? 

Laten we dankbaar zijn voor alle jaren van uiterlijke 
vrede en godsdienstvrijheid in West- en vervolgens Oost- 
Europa. Zoals gezegd gaat het hier om een uniek tijdperk 
in de geschiedenis. Tegelijkertijd mag ook de trieste realiteit 
achter het rookgordijn van de externe omstandigheden niet 
worden vergeten. Plaatsvervangend voor deze realiteit wil 
ik het gelegaliseerde doden van het ongeboren leven in de 

Zonder te speculeren hoe alles zich ont-
wikkelt, zijn de gebeurtenissen rond Oe-
kraïne ook voor ons in West-Europa een 
wekroep om ons leven te heroriënteren 
op Christus en Zijn komst.
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baarmoeder noemen. Op deze manier worden in Zwitserland 
jaarlijks duizenden ongeboren baby’s gedood en in Duitsland 
(en Nederland, red.) tienduizenden. Een hele serie andere 
ethische kwesties zou hier nog kunnen worden genoemd. 
Een dankbare blik op deze unieke tijd van geloofsvrijheid 
en welvaart moet daarom altijd samengaan met een kritisch 
zelfonderzoek met betrekking tot het falen van ons Bijbelge-
lovige christenen.

De ontwikkelingen van de laatste jaren en het openlijk uit-
breken van de oorlog in Oekraïne hebben duidelijk gemaakt 

dat de Bijbelse profetie van een zeer waarschijnlijke eindtijd-
betekenis van Rusland (vgl. Ez. 38 en 39), die door sommigen 
is ‘afgedankt’, nog steeds relevant is. De Bijbelse profetie ziet 
hier de vorst en het land uit het uiterste noorden in verband 
met Israël. Interessant is dat de Oekraïneoorlog ook tot nieu-
we spanningen tussen Rusland en Israël heeft geleid. Hieraan 
kunnen we zien hoe snel bepaalde constellaties veranderen 
en hoe Bijbelse voorzeggingen die als ‘niet meer van deze tijd’ 
werden beschouwd, zeer actueel blijken te zijn. Helaas waren 
er ook enkele speculaties over het thema Rusland en profetie 
die moeten worden verworpen. Dit moet echter netjes worden 
onderscheiden van de fundamentele lijnen van de Bijbelse 
profetie en de betekenis daarvan. Die delen van de evange-
licale beweging die door de ontwikkelingen van de laatste 
decennia een heilshistorische eschatologie steeds meer aan 
de kant schoven, bezweken voor dezelfde fout waarvan zij 
vaak ‘eigenzinnige eindtijdprofeten’ beschuldigden: De Bijbel 
alleen te willen begrijpen op basis van de actualiteit. 

Vanuit het perspectief van Bijbelse profetie was het van-
af het einde van de Koude Oorlog duidelijk dat de ontwa-
pening in Europa slechts een intermezzo zou zijn. Want de 
kenmerken van een mensheid die los van God is geraakt, 
zijn vernieling en ellende (vgl. Rom. 3:15-17), zoals hiervoor 
reeds gezegd. Echte vrede zal alleen de Heere teweegbren-
gen door Zijn komst (vgl. Jes. 9:5). Pas dan, en niet eerder 
zal het zichtbare Koninkrijk van God beginnen en zullen 
zwaarden tot ploegscharen worden omgesmeed (Micha 4:2). 
Bovendien spreekt de Bijbelse profetie van een toename van 
oorlogen, gewapende conflicten en terreur in de tijd vóór de 
Wederkomst van Jezus (vgl. Matt. 24:7; Luk. 21:11; Openb. 
6:2,4,8. etc.). Ook de periode die nog moet komen onder de 

schijnvrede van de antichrist, zal uitlopen op een ongekende 
herbewapening. De profeet Joël spreekt erover dat aan het 
eind de volken zelfs hun ploegscharen zullen omsmeden tot 
zwaarden (Joël 4:10). Wij zien vandaag enerzijds de betrouw-
baarheid van het profetische Woord, en anderzijds hoe zeker 
geachte omstandigheden van de ene op de andere dag kun-
nen veranderen. De laatste eschatologische ontwikkelingen 
werpen hun schaduwen vooruit.

Een andere profetie heeft ook haar schaduw vooruit ge-
worpen door de ontwikkelingen van de laatste jaren en rond 
Oekraïne. In 1 Thess. 5:3 staat: ‘Want wanneer zij zullen zeg-
gen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf 
hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, 
en zij zullen het beslist niet ontvluchten.’

Veel landen in West-Europa werden door het uitbreken 
van de oorlog op het bekende verkeerde been gezet. In een 
ommezien ontstaat er nu, na jaren van ontwapening, een 
nieuwe spiraal van herbewapening. Het stemt tot nadenken 
om te zien hoe schijnbare pacifisten plotseling voorstanders 
van bewapening zijn geworden. Dit zal ook gebeuren voor de 
Wederkomst van Jezus. Misschien zijn we veel dichter bij die 
tijd dan we denken.

De ontwikkelingen zijn dan ook een wekroep voor de ge-
meente van Jezus. Zeer waarschijnlijk zullen we in de nabije 
toekomst nog meer verrassende en ingrijpende ontwikkelin-
gen meemaken. We kunnen dankbaar zijn voor al het uiterlijk 
goede dat we nog hebben. Zelfs met pijnlijke ingrepen in onze 

welvaart zijn we nog onverdiend goed af vergeleken met de 
rest van de wereld. Maar we mogen ons hierdoor niet laten 
verblinden en laten misleiden met het oog op de ontwikkelin-
gen om ons heen. Alles wijst erop dat de wereldgebeurtenis-
sen op het laatste rechte eind op de weg naar de Wederkomst 
zijn en dat de ontwikkelingen elkaar pijlsnel opvolgen. 

Opstaan uit de slaap houdt ook in dat ons leven opnieuw 
wordt gevormd door Christus en dat wij het leiden in het besef 
van Zijn spoedige komst. ‘Onze Heere komt spoedig!’ Het gaat 
hier niet om speculaties of berekeningen, maar om een ver-
schil in het leven in de praktijk, waarover Paulus ook spreekt 
in de geciteerde passage. Als de nacht toen al ver gevorderd 
was en de dag nabij gekomen, hoeveel dichterbij moet hij 
dan vandaag al niet zijn?

JoHannes Pflaum

Interessant is dat Oekraïneoorlog ook tot 
nieuwe spanningen tussen Rusland en 
Israël heeft geleid.  

Ook de periode die nog moet komen on-
der de schijnvrede van de antichrist, zal 
uitlopen op een ongekende herbewape-
ning.
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De brief aan de Galaten toont ons, 
in een bepaalde chronologische 

volgorde, de roeping, positie en op-
dracht van de apostel Paulus. In Ga-
laten 1:1 begint hij met het bevestigen 
van zijn apostelschap en zijn door God 
gegeven roeping: ‘Paulus, een apostel, 
– geroepen, niet vanwege mensen, ook 
niet door een mens, maar door Jezus 
Christus en God de Vader, Die Hem uit 
de doden opgewekt heeft ’ (Gal. 1,1).

Hiermee wil Paulus zeggen dat hij 
geen apostel is naast de andere aposte-
len, maar een geheel nieuwe, zelfstan-
dige apostel onder de heerschappij van 

Jezus Christus. Hij was niet onderwezen 
of gekozen door de andere apostelen, 
zoals bijvoorbeeld Matthias. Paulus 
voldeed ook niet aan de door Petrus ge-
stelde voorwaarde die betrekking had 
op Matthias en Barsabbas Justus: ‘Het 
is dus nodig dat een van de mannen 
die met ons omgegaan zijn gedurende 
heel de tijd dat de Heere Jezus onder 
ons in- en uitging, te beginnen met de 
doop van Johannes tot op de dag waar-
op Hij van ons opgenomen werd, met 

ons getuige wordt van Zijn opstanding’ 
(Hand. 1:21-22).

Nee, Paulus werd met goddelijke soe-
vereiniteit speciaal geroepen en aange-
steld door de opgestane Heere Jezus en 
God de Vader vanuit de hemel. Het eni-
ge criterium daarvoor was de volmaakte 
genade die Paulus dan ook verkondigde 
en verdedigde. Zijn Evangelie is dus ook 
een ‘bijzonder’ Evangelie met nieuwe 
aspecten, vooral voor hen die uit de 
heidenvolken komen. Daarom schrijft  
hij met goddelijk gezag: 

‘Ik verwonder mij erover dat u zich 
zo snel afwendt van Hem Die u in de ge-
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BIJBEL

De roeping, positie en 
opdracht van Paulus 

volgens de Galatenbrief
De bijzondere gevolmachtigde: Over de bijzonde-

re positie van de apostel Paulus. Deel 14.

Paulus werd met godde-
lijke soevereiniteit speci-
aal geroepen en aange-
steld door de opgestane 
Heere Jezus en God de 
Vader vanuit de hemel.
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nade van Christus geroepen heeft , naar 
een ander evangelie, terwijl er geen an-
der is; al zijn er ook sommigen die u in 
verwarring brengen en het Evangelie 
van Christus willen verdraaien. Maar 
zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u 
een evangelie zouden verkondigen, an-
ders dan wat wij u verkondigd hebben, 
die zij vervloekt. Zoals wij al eerder ge-
zegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: 
Als iemand u een evangelie verkondigt 
anders dan wat u ontvangen hebt, die 
zij vervloekt’ (Gal. 1:6-9).

Paulus benadrukt de roeping van de 
Galaten door de genade. Dit Evangelie 
van de genade heeft  hij in Galatië met 

zijn medearbeiders verkondigd. Daar-
door kwamen ze tot geloof en werden 
gered (Hand. 20:24). Zo is ook iedere 
wedergeboren christen geroepen door 
dezelfde genade. Niet vanwege een 
kerkelijke traditie, een ceremonie, de 
doop, werken enz., maar omdat God 
het zo gewild heeft . Deze genade werd 
verdraaid door Judaïsten die onder een 
vloek stonden met deze vermenging 
van het Oude en Nieuwe Verbond. Zij 
beweerden: ‘dat de broeders zich moes-
ten laten besnijden, overeenkomstig 
het door Mozes overgeleverde gebruik, 
omdat ze anders niet konden worden 
gered’ (Hand. 15:1 NBV21).

Bovendien legt Paulus de nadruk 
op het gezag van het Evangelie dat hij 
met zijn medearbeiders in Galatië ver-
kondigde. Wat de centrale boodschap 
betreft , de grondslag over Jezus, Zijn 
komst, Zijn lijden en Zijn opstanding, 

heeft  Paulus geen ander evangelie dan 
de andere apostelen. Er is ten slotte 
maar één Evangelie, daarom noemt 
hij dit het ‘Evangelie van Christus’ (Gal. 
1:7). Maar het is een bijzonder Evan-
gelie dat het evangelie van de andere 
apostelen en dat van de Heere in de vier 
evangeliën aanvulde en tot volmaakt-
heid bracht. 

De vier evangeliën en de verkon-
diging van de apostelen in het begin 
van Handelingen behoorden nog tot 
de overgang en maakten deel uit van 
het verbond van God met Israël. Wat 
Paulus bracht was daar volkomen vrij 
van. Het behoorde geheel tot het Nieu-
we Verbond en moest worden verkon-
digd aan de volken die geen deel had-
den aan Israël en die het Oude Verbond 
niet kenden.

In Kolossenzen 1:24-25 en Efeziërs 
3:8v. beschrijft  hij zelf zijn speciale taak 
die hij van God heeft  gekregen om het 
Evangelie te verspreiden: ‘Nu verblijd 
ik mij in mijn lijden voor u en vervul 
in mijn vlees wat overblijft  van de ver-
drukkingen van Christus, ten behoeve 
van Zijn lichaam, dat is de gemeente. 
Daarvan ben ik een dienaar geworden, 
overeenkomstig de beheerstaak van 
God, die mij met het oog op u gegeven 
is om het Woord van God te vervullen’ 
(Kol. 1:24-25).

Paulus is het dan ook die het Nieu-
we Testament leerstellig op het hoogste 
niveau brengt aan de gemeente: ‘Mij, 
de allerminste van alle heiligen, is deze 
genade gegeven, om onder de heidenen 
door het Evangelie de onnaspeurlijke 
rijkdom van Christus te verkondigen, 
en allen te verlichten, opdat zij mogen 
begrijpen wat de gemeenschap aan het 
geheimenis inhoudt, dat door de eeu-
wen heen verborgen is geweest in God, 
Die alle dingen geschapen heeft  door 
Jezus Christus’ (Ef. 3:8-9).

Paulus was geroepen om aan de 
heidenen de diepste openbaringen te 
verkondigen over Gods raadsbesluit, de 
onnaspeurlijke rijkdom van Christus. 
Hij had de taak allen te verlichten over 

wat door de eeuwen heen verborgen 
is geweest. De gemeenschap aan dit 
geheimenis – bijvoorbeeld dat God als 
het ware uit Joden en heidenen één li-
chaam van Christus schept – was opge-
dragen aan de apostel Paulus. Voordat 
het aan hem werd geopenbaard, was 
het een geheimenis in het hart van 
God, en niemand vóór hem had erover 
gesproken.

Hieruit blijkt duidelijk dat het Evan-
gelie van Paulus dingen bevatte die niet 
eerder op deze manier waren verkon-
digd, maar een nieuwe openbaring was 
die uitdrukkelijk overeenkwam met zijn 
opdracht. Voor dit doel was het hem 
door de Heere Zelf toevertrouwd. Daar-
om maakt hij bekend dat ‘het Evangelie 
dat door mij verkondigd is, niet naar de 
mens is’ (Gal. 1:11). 

De Judaïsten brachten de gelovi-
gen in verwarring door het Evangelie 
te verdraaien en er voorwaarden aan 
toe te voegen: wet plus genade (Hand. 
20:24), besnijdenis en werken in plaats 
van geloof alleen om te worden gered. 
Maar iedereen die een ander evangelie 
verkondigt, die zij vervloekt. Waarom? 
Omdat het afb reuk doet aan het volko-
men off er van Jezus! Paulus verkondig-
de een gehoorzaamheid aan de wet op 
basis van het Oude Verbond, geloofsge-
hoorzaamheid op basis van het Nieuwe 
Verbond (Rom. 1:5).

Heel de Schrift  is door God ingegeven 
en is nuttig om daarmee te onderwijzen. 
Daaruit ontvangen wij aanschouwelijk 
onderwijs en daar hebben wij baat bij. 
Maar de Schrift  leert ons ook het nieu-
we dat Jezus heeft  gebracht en dat wij 
niet met het oude moeten vermengen.  

Het verschil tussen het Nieuwe en 
Oude Verbond

Dat Paulus’ verkondiging van het 
Evangelie echts iets bijzonders was, 
legt hij als volgt uit: ‘Maar ik maak u 
bekend, broeders, dat het Evangelie 
dat door mij verkondigd is, niet naar 
de mens is. Want ik heb dat ook niet van 
een mens ontvangen of geleerd, maar 

De vier evangeliën en 
de verkondging van de 
apostelen in het begin 
van Handelingen be-
hoorden nog tot de over-
gang en maakten deel 
uit van het verbond van 
God met Israël.  
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door openbaring van Jezus Christus’ 
(Gal. 1:11-12).

Paulus sprak niet alleen over het 
‘algemene’ Evangelie dat al bekend 
was, maar over het Evangelie dat door 
hem werd verkondigd. Dit duidt op de 
bijzonderheid van zijn boodschap en 
onderwijs. Dit Evangelie is niet overge-
nomen van mensen, d.w.z. van de ande-
re apostelen, maar het is een Evangelie 
dat hij door bijzondere openbaringen 
heeft  ontvangen van de verhoogde 
Christus. Het is dus duidelijk dat zijn 
Evangelie iets bijzonders is, iets aan-
vullends, dat verder ging dan wat al 
bekend was.

In de theologie van Paulus leren we 
dus over bijzonderheden die niet eerder 
bekend waren, en waardoor God Zijn 
gemeente verder wil brengen. Dit is een 
geweldige genade.

‘Maar nu zijn wij ontslagen van 
de wet, gestorven aan dat waaraan 
wij vastgebonden zaten, zodat wij in 
nieuwheid van Geest dienen, en niet 
in oudheid van letter’ (Rom. 7:6; vgl. 
2 Kor. 3:6).

De apostel was een fervent voor-
stander van het Nieuwe Verbond. En-
kele voorbeelden die representatief zijn 
voor het verschil tussen het Oude en 
het Nieuwe Verbond in Jezus, zijn: Het 
Oude Verbond was alleen voor Israël, 

het Nieuwe Verbod is voor alle volken. 
Voor hen was Paulus geroepen. In het 
Oude Verbond leidde God van buiten-
af, door de wolk- en vuurkolom, door 
Mozes en de profeten, door tekenen 
en wonderen. In het Nieuwe verbond 
leidt God van binnenuit door de Heilige 
Geest. Onder het Oude Verbond moest 
de zonde van het volk elk jaar voor God 
worden gebracht en werd er geoff erd. 

In het Nieuwe Verbond is dit voor eens 
en altijd door Jezus gedaan en hoeft  
niet te worden herhaald. In het Oude 
Verbond moest er voortdurend geof-
ferd worden. In het Nieuwe Verbond 
is Jezus’ off er voor eens en altijd. On-
der het Oude Verbond werd de zonde 
bedekt, in het Nieuwe Verbond is de 
zonde voorgoed weggenomen. In het 
Oude Verbond gold de besnijdenis, in 
het Nieuwe Verbond wordt men weder-
geboren. Onder het Oude Verbond was 
alles gericht op Jeruzalem en de tempel. 
Onder het Nieuwe Verbond heb je een 
directe relatie met de hemel. Onder het 
Oude Verbond speelde werken om het 
leven te behouden, een grote rol. In het 
Nieuwe Verbond leidt alleen genade, 
zonder werken, tot het eeuwige leven. 

Bij de overgang van het Oude naar 
het Nieuwe Verbond in de evangeliën 
ging het om het onderwijzen en prakti-
seren van discipelschap. In het Nieuwe 
Verbond ging het om het kindschap. 
Het zendingsbevel van Jezus geldt 
weliswaar, en zal voor het Duizendjarig 
Rijk ook worden vervuld, maar Paulus 
voelde zichzelf daar niet aan gebonden 
(1 Kor. 1:17). Hij had een bijzondere roe-
ping en een aparte opdracht. Het ligt 
voor de hand dat de apostelen onder de 
Joden werkzaam waren. Het was Paulus 
die de toenmalige volkerenwereld be-
reikte (Rom. 16:26). Tegen de gemeente 
zei hij dan ook niet: ‘Word discipelen’, 
maar: ‘Wees dan navolgers van God, als 
geliefde kinderen’ (Ef. 5:1).

In díe tijd gaat het om veel meer, na-
melijk om te missioneren zodat mensen 
wedergeboren worden en kinderen van 
God worden. En verder gaat het om on-
derwijs in de Bijbelse leer en geestelijke 
groei als reeds wedergeboren kinderen 
van God en leden van het lichaam van 
Christus. Al het andere is een gering-
schatting van de daad van God in ons 
leven.

In het Oude Verbond was de norm: 
‘Wie zal de berg van de HEERE be-
klimmen? Wie zal staan in Zijn heilige 
plaats? Wie rein is van handen en zui-

ver van hart, wie zijn ziel niet opheft  tot 
wat vals is, en niet bedrieglijk zweert. 
Hij zal zegen ontvangen van de HEERE 
en gerechtigheid van de God van zijn 
heil’ (Ps. 24:3-5; vgl. hiervoor de Berg-
rede, bijv. Matt. 5:5).

In het Nieuwe Verbond staat: ‘Maar 
uit Hem bent u in Christus Jezus, Die 
voor ons is geworden wijsheid van God 
en gerechtigheid, heiliging en verlos-
sing, opdat het zal zijn zoals geschre-
ven staat: Wie roemt, laat hij roemen in 

de Heere’ (1 Kor. 1:30-31). En: ‘Sommi-
gen van u zijn dat wel geweest, maar u 
bent schoongewassen, maar u bent ge-
heiligd, maar u bent gerechtvaardigd, 
in de naam van de Heere Jezus en door 
de Geest van onze God’ (1 Kor. 6:11).

Het vermengen van het Oude en het 
Nieuwe Verbond is een reëel gevaar, en 
daarom verzet Paulus zich daar heft ig 
tegen. Tegen de Galaten zegt hij: ‘Dit 
alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de 
Geest ontvangen uit de werken van de 
wet, of uit de prediking van het geloof?’ 
(Gal. 3:2). 

Tweemaal in Galaten benadrukt 
de apostel dat iemand die een andere 
boodschap verkondigt, vervloekt is. 
Dit zijn harde en dreigende woorden 
en tonen de hele ernst, maar ook het 
belang van het onderwijs in de aposto-
lische brieven. Paulus zelf heeft  alleen 
maar Christus en Zijn volmaakte werk 
voor ogen. Hij wil Hem dienen in tota-
le gehoorzame overgave om het doel te 
bereiken.  

norBert lietH

Bij de overgang van het 
Oude naar het Nieuwe 
Verbond in de evangeli-
en ging het om het on-
derwijzen en praktiseren 
van discipelschap, in het 
Nieuwe Verbond ging 
het om het kindschap. 

Het Oude Verbond was 
alleen voor Israël, het 
Nieuwe Verbond is voor 
alle volken.
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