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Begin van weer

iets nieuws

Voor veel mensen is de jaarwisseling het moment om terug

te kijken op het oude jaar en voornemens te maken voor het

nieuwe jaar. Voor mijn vrouw en mij werkt dat niet zo goed.

December is altijd een drukke tijd, met feestdagen, familie

en alles wat er in de gemeente moet gebeuren.

Wij gebruiken liever de
zomervakantie om in alle rust
terug te kijken en in gebed te
overdenken wat het afgelopen
(kerk)jaar ons heeft gebracht, en
hoe we het nieuwe seizoen in
willen gaan.

AFHANKELIJK VAN

DE HEERE

Opmerkelijk genoeg begint ons jaar
nooit rustig. Sinds 2021 gebeurt er
altijd wel iets ingrijpends. Dat jaar
begon met de geboorte van onze
eerste dochter en tegelijkertijd

haar overlijden. Het zette ons leven
volledig op z'n kop. In 2022 begon
ons jaar opnieuw met een geboorte,
2023 met een verhuizing, 2024 weer
met een geboorte, 2025 met een
verhuizing, en 2026 staat opnieuw
in het teken van een geboorte.

Elk jaar een nieuwe start, nieuwe
veranderingen, nieuwe uitdagingen.

In al die veranderingen merken we
steeds weer hoe klein we eigenlijk
zijn en hoe afhankelijk we van de

Heere zijn. Het leven laat zich niet

plannen zoals wij willen; er komen
dingen op ons pad waar we geen
controle over hebben. Maar dat

is helemaal niet erg. Integendeel,
het is juist een kans om te leren
dat we onze keuzes, onze zorgen
en onze toekomst bij Herm mogen
neerleggen. Zoals Psalm 90:12 zegt:
‘Leer ons zo onze dagen tellen, dat
wij een wijs hart verkrijgen.’

LEVEN ZOALS HET KOMT
Elk begin van een jaar, elke
geboorte, elke verhuizing, is een
nieuwe kans om te vertrouwen
en ons leven aan God toe te
vertrouwen. We hoeven niet alles
zelf te regelen; we mogen rusten
in Zijn trouw en leiding, ook als het
leven soms lastig is. Afhankelijk
zijn van God verdiept ons leven
en helpt ons te zien wat echt
belangrijk is.

Voor ons gaat een nieuw jaar dus
niet om voornemens of druk om
alles anders te doen. Het gaat om
het leven zoals het komt, dankbaar
zijn voor nieuwe levens, wennen
aan nieuwe plekken en merken dat
God altijd trouw blijft, ook in de
chaos. Hij is erbij! Ik hoop en bid
dat u als lezer dat ook mag ervaren.
Wat dit jaar ook brengt.. we mogen
weten dat Hij Zijn belofte altijd
houdt en dat Zijn komst dichterbij
is. Dat geeft rust, hoop en kracht
voor elke nieuwe dag.

A Joél Oosterhagen
Eindredacteur
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@ TIJDSPIEGEL

Sociale media in combinatie met snellere en,
door kunstmatige intelligentie (Al) gedreven,

technologieén krijgen ons leven in hun greep

en beinvioeden niet alleen hoe we werken
en communiceren, maar zelfs hoe we
over onszelf denken. Met elke sprong in
innovatie ontstaan er nieuwe verleidingen
en komen we weer een stap diéhter_bij één
wereldrijk en één wereldreligie.

OPSTAND

In Genesis 11 staat beschreven hoe de mens -
waarschijnlijk zo’n 4000 jaar geleden - in opstand
kwam tegen God. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Kom, laten
we een stad bouwen en een toren waarvan de top tot
in de hemel reikt, en laten we ons een naam maken’
(Genesis 11:4). Het was een opstand in steen en
metselwerk, maar in feite een opstandige, religieuze
poging om gelijk te willen zijn aan de Schepper. Gods
reactie volgde snel omdat Hij wist dat wanneer de
mensen eén volk zouden worden en één taal zouden
hebben, voor de mens niks onmogelijk is (Genesis
11:6). Hij verwarde hun taal, verspreidde de mensheid
over heel de aarde en dwarsboomde hun plan.

Maar wat God toen heeft tegengehouden, zal in de
laatste dagen weer de kop op steken. De Bijbel leert
dat de mens, onder aanvoering van satan, in de
laatste dagen een finale poging zal ondernemen om
alsnog een naam voor zichzelf te maken en gelijk aan
God te worden. Wat God destijds verdeelde, wil de
mens nu weer verenigen, niet om God te verheerlijken,
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maar om zichzelf te verheerlijken. Dat betekent dat

de barriéres die God ooit heeft opgeworpen, worden
afgebroken. Men wil weer één taal kunnen spreken,
want dan is niets onmogelijk. En daar komt technologie
om de hoek kijken. Hulpmiddelen zoals de AirPods

Pro 3 van Apple en andere Al-aangedreven oordopjes
zorgen voor naadloze, directe gesprekken in tientallen
talen. Wat eerst een opstand in steen en metselwerk
was, Is nu een opstand in algoritmes en Al.

BROEDPLAATS VOOR BEDROG

Met het wegvallen van de taalbarriére en de
mogelijkheden die sociale media en Al
gestuurde apps ons bieden, verdwijnen de
door God gestelde grenzen en zijn er

tevens geen grenzen meer aan onze fantasie.
Dat is een gevaarlijk vooruitzicht in een
wereld waar de verbeelding al verdraaid is
door zende. Een van de ernstige gevolgen
daarvan is, dat het nagenoeg onmagelijk
wordt om te kunnen onderscheiden wat waar
of niet waar is, wat echt of niet echt is.




Sociale media en Al-gestuurde apps blijken
een perfecte broedplaats voor bedrog; je kan
letterlijk alles laten maken en het wordt
steeds realistischer. Daarbij worden beelden
gefilterd, verhalen overdreven en levensstijlen
zorgvuldig samengesteld om er perfect uit

te zien. Valse verhalen verspreiden zich
sneller dan de waarheid en zorgvuldig
bewerkte berichten creéren illusies

van de werkelijkheid.

ZELFOBSESSIE ALS RUILMIDDEL

Bij kinderen creéert dit vaak diepe onzekerheid en
angst, omdat ze hun realiteit achter de schermen
vergelijken met de hoogtepunten van anderen.
Sociale media en Al normaliseren valse verhalen

- over het leven, moraal en zelfs de waarheid
zelf - en conditioneren harten om leugens zonder
onderscheid te accepteren. Sociale media zijn een
soort marktplaats waar zelfobsessie het ruilmiddel
is. Platforms belonen ijdelheid, zelfpromotie en
het najagen van persoonlijke ‘volgers’ met geld en

status. Daarbij wordt geen middel onbenut gelaten.
Het eindeloos delen van zorgvuldig geproduceerde,
geselecteerde en bewerkte foto’s en video’s voedt de
trots, afgunst en het geweld - precies de zonden die
God deed besluiten om in de dagen van Noach de
mens weg te vagen met een zondvloed.

CHATGPT-PSYCHOSE

Waar sociale media de zelfobsessie bevestigen met
de goedkeuring van anderen en waar de mening van
anderen nog enige sociale controle vormt, wordt

de rol van zelfbevestiging en sociale controle bij de
Al-gestuurde apps volledig overgenomen door Al.

Dit heeft tot gevolg dat het aantal mensen dat last
heeft van waanideeén en daar naar handelt, een
zorgwekkende stijging laat zien. Er wordt zelfs al
gesproken over een aandoening die ‘Al-psychose’ of
‘ChatGPT-psychose’ wordt genoemd. De nieuwste
zogeheten generatieve Al-modellen zijn niet alleen in
staat om nieuwe content en nieuwe ideeén te kunnen
creéren, zoals tekst, afbeeldingen, video en code,
maar zijn op dezelfde wijze ook in staat om menselijke
emoties te integreren.

Dit fenomeen heeft volgens de Deense psychiater
Sgren Dinesen @stergaard, zoals hij schrijft in het
Schizophrenia Bulletin, ervoor gezorgd dat reeds
bestaande waanstoornissen verergerd worden. Hij
stelt dat: “.. correspondentie met generatieve Al-
chatbots zoals ChatGPT zo realistisch is dat men
gemakkelijk de indruk krijgt dat er een echt persoon
aan de andere kant staat - terwijl men tegelijkertijd
weet dat dit in werkelijkheid niet het geval is. Naar
mijn mening lijkt het waarschijnlijk dat deze cognitieve
dissonantie waanstoornissen aanwakkert bij mensen
met een verhoogde neiging tot psychose... de interne
werking van generatieve Al laat ook veel ruimte over
voor speculatie/paranoia.”

Al ZONDER GRENZEN

Hij stelt verder dat deze vorm van psychose zich

op diverse manieren manifesteert. Er zijn mensen

die een soort spiritueel ontwaken ervaren en via

Al gestuurde apps op zoek zijn naar een verborgen
waarheid. Anderen geloven dat hun Al-chatbot een
godheid is en hebben spirituele gesprekken over wat
te moeten geloven in deze wereld. Hier zien we dat de
zoektocht naar zingeving gekaapt wordt door Al en
dat de gedachte tot rijping komt om één wereldreligie
te omarmen.

Weer anderen ervaren een romantische liefde en
geloven dat het vermogen van de chatbot om een
gesprek te hebben, echte liefde is. Zo vertelde een
32-jarige Japanse vrouw dat ze na drie jaar verloofd te
zijn geweest, onlangs met haar door Al gegenereerde
vriend ‘getrouwd’ is. En ja, het was haar Al-vriend die
haar ten huwelijk heeft gevraagd. De bruid gaf wel aan
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dat als ChatGPT zou uitvallen, ze soms bang is dat
hij verdwijnt. Om te profiteren van deze opkomende
datingtrend heeft een Japans bedrijf zelfs een
nieuwe datingapp gelanceerd genaamd ‘Loverse’. In
tegenstelling tot traditionele apps die mensen met
elkaar verbinden, koppelt Loverse gebruikers aan
‘Al-vriendjes of -vriendinnetjes’ die sms’en, flirten en
zelfs chagrijnig zijn, net als een echt persoon. Om een
echte relatie zo goed mogelijk na te bootsen, zijn de
Al-personages ontworpen om zich te gedragen als
een echte partner, compleet met gebreken, drukke
schema’s en zelfs de mogelijkheid om je af te wijzen.

AANWAKKEREND GEWELD

Hoewel het hebben van een relatie met een door

Al gegenereerd personage onschuldig lijkt en, laten
we eerlijk zijn, een beetje onzinnig, rijzen er aan de
andere kant steeds meer zorgen over de mate van
geweld die Al-chatbots aanwakkeren. Er zijn meerdere
zelfdodingen geregistreerd, waarbij chatbots jonge
mensen hebben overgehaald om zichzelf van het
leven te beroven en daarbij ook de ideeén hebben
aangereikt hoe ze te werk moeten gaan.! Maar ook
zijn de chatbots in staat om aan te zetten tot moord.
In één geval werd een tiener door een chatbot
overgehaald om zijn ouders te vermoorden (wat hij
gelukkig niet heeft doorgezet), en in een ander geval
haalde een chatbot iemand over om Windsor Castle
binnen te gaan met een kruisboog en te proberen de
koningin te vermoorden.

DIGITALE VERSLAVING

Sociale media begonnen onschuldig, het was een
manier om contact te houden met vrienden en
familie. Vandaag de dag zijn ze in combinatie met Al
uitgegroeid tot een kracht die cultuur, politiek, moraal
en zelfs geloof beinvioedt en zijn ze een spiritueel
slagveld geworden - vooral voor onze kinderen.

Spreuken 25:28 waarschuwt: ‘Zoals een opengebroken
stad zonder muur, zo is een man die zijn geest niet

in bedwang houdt’ Sociale mediaplatforms zijn
bewust ontworpen om verslavend te zijn. Eindeloos
scrollen, meldingen en algoritme-gestuurde content
houden gebruikers geboeid. Deze constante digitale
verbinding leidt af van gebed, Bijbellezen en echte
gemeenschap met God.

Daarnaast wordt Bijbelse waarheid online steeds
vaker bestempeld als haatzaaierij, en degenen die de
waarheid verdedigen, worden in toenemende mate
gecensureerd. Dit is een ontnuchterende voorproef
van de intolerantie jegens de waarheid die we kunnen
verwachten naarmate de tijd voortschrijdt. Spiritueel
gezien dooft deze verslaving de honger naar Gods
Woord, gebed en relaties in het echte leven. In plaats
van op zoek te gaan naar de echte Waarheid, worden
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kinderen en volwassenen meegezogen in wereldse
content - content die uitermate verslavend is en vaak
in strijd met Bijbelse waarden.

VOORBEREIDING OP DE KOMENDE DAGEN
Bijbelse profetieén herinneren ons eraan dat erin

de eindtijd een wereldwijd systeem zal ontstaan

dat het kopen, verkopen en denken zal beheersen
(Openbaring 13:16-17). De basis voor dat systeem
wordt gelegd door digitale afhankelijkheid en
gecentraliseerde online controle. Sociale media en Al
bereiden een hele generatie voor om te denken en te
handelen volgens algoritmes.

De digitale wereld is een van de jachtgebieden van

de briesende leeuw die rondgaat om te zien wie hij
kan verslinden. Terwijl we profetieén voor onze ogen
zien ontvouwen, moeten we onze harten en die van
de volgende generatie bewaken en elkaar helpen om
bevrijd te worden uit de valstrikken van sociale media
en Al, zodat we de race ongehinderd kunnen lopen tot
de Heer ons komt halen.

Technologie zal zich blijven ontwikkelen. Vertaalapps,
kunstmatige intelligentie en digitale ID’s zijn in zichzelf
niet slecht, maar ze kunnen worden gebruikt om de
opstand van de mensheid tegen God te versnellen.
Als gelovigen moeten we de tijden onderscheiden,
Satans listen herkennen en verleiding weerstaan met
het Woord van God.

De profetische klok tikt. De toren van Babel herrijst
opnieuw, dit keer niet in steen, maarin Al en sociale
media. En net als in de dagen van Noach, en net als
ten tijde van Babel, nadert het oordeel.

HEEL ACTUEEL

President Trump heeft The Genesis Mission'
gelanceerd om een Al-superwezen te creéren
dat klinkt en eruitziet als een digitale Toren
van Babel, voorafgaand aan het merkteken
van het Beest. Maar degenen die oplettend
waren - degenen die ‘oren hebben om te
horen’ - zagen iets veel diepgaander. lets
profetisch. lets dat minder lijkt op een
economisch stimuleringspakket en meer
op de blauwdruk voor een digitale Toren
van Babel in de laatste momenten voor

de opname van de gemeente.

A Armand Gimbreére

T In een artikel op onze website hebben we hierover geschreven: www.zoeklicht.nl.




We zijn een nieuw jaar binneng
Hetiseen onbetre en pad :
-onbekend terrein dat voor ons hgt, we
weten niet wat er zal gaan geb 'uren

Wat we wel weten is dat het in de wereid

steeds slechter zal gaan Dat vertelt de

Bijbel ons. Maar wat er in ons persoonlijk

~ leven gaat gebeuren is onbekend.

o was het ook met Israél. Zij stonden op het

punt een onbekend land binnen te gaan,

het land Kanaan. Er was hen wel verteld

dat het een land was met bergen en dalen
dat zich voedt met de regen uit de hemel. Een land
waar de ogen van de Heere voortdurend op rusten,
van het begin van het jaar tot het einde ervan
(Deuteronemium 11:11-12).
Zo mogen wij ook weten dat in het onbekende jaar
2026 de ogen van de Heer elke dag op ons als gelovige
zijn. Degene die Hem liefheeft en dient. Zo staat het
duidelijk in 2 Kronieken 16: ‘De ogen van de Heere
gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan
hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat’ (vers 9).

BERGEN EN DALEN

En, net als in het onbekende Kanaan, zullen er in het
anbekende nieuwe jaar ook bergen en dalen zijn.

We hebben ze beide nodig. De bergen verzamelen
het water van de regen dat vervolgens doorstroomt
naar de dalen, waardoor daar overvloedig vrucht kan
groeien. Op die manier gaat het ook vaak met ons.
De moeilijkheden die we op de bergen tegen komen,
drijven ons - als het goed is - naar God. Nood leert
bidden! En van daaruit mogen we stromen van zegen

verwachten en veel vrucht in ons leven zien.

In het bekende lied van Andrae Crouch, Through it all’
zingt hij: “Als we nooit een probleem zouden hebben,
zouden we niet ontdekken dat God ze kan oplossen,
en niet weten wat geloof in God kan doen. Door dit
alles leren we te vertrouwen op Jezus”

Soms zijn moeilijkheden Gods manier om

ons te zegenen.

OOG HEBBEN VOOR ZEGENINGEN
Ezechiél 34 vers 26 belooft plasregens van zegen
(SV, regens in het meervoud!). Ik vind dat prachtig!
Het is allereerst een belofte voor Israél. Dat is
toekomstmuziek! Maar het geldt zeker ook voor
Zijn geestelijke volk, de gemeente.

Ik wil jullie voor 2026 plasregens van zegen toewensen,
die soms in de gedaante van moeite tot ons komen.
Laten we in dit jaar oog hebben voor de zegeningen die
God ons dwars door alles heen geeft en ons niet laten
verblinden door de moeilijkheden in de wereld en ons
persoonlijk leven. Tel uw zegeningen een voor een en u
ziet verwonderd: God liet nooit alleen!

A2 Els ter Welle
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# Theo Niemeijer

Door de bloedige oorlog tussen
Rusland en Oekraine wordt in ons
land steeds meer de dienstplicht
in het leger gepromoot. Men moet
zich toch kunnen verdedigen
tegen de agressie van aanvallende
volken? In het christendom

speelt het geweten echter een
belangrijke rol door het gebod: ‘Gij
zult niet doden’. Mag een christen
naar de wapens grijpen en
anderen ombrengen? (J.d.S.te D.)

Antwoord:

Hierover zijn de meningen
verdeeld. Sommigen vinden

het geen probleem om in het
leger te dienen, zonder daarbi]
wapens te gebruiken. We denken
hierbij aan de hulpverlening door
arts, verpleger, chauffeur en
maaltijdverzorger, maar ook aan
hen die in de civiele dienst in het
leger meewerken. Anderen hebben
er geen enkele moeite mee om
wapens te gebruiken en voor de
vrijheid te strijden, ook al worden
daarbij tegenstanders dodelijk
verwond. Er is echter ook een
groep radicale dienstweigeraars
die niets met het leger te maken
wil hebben maar dan ook op geen
enkele wijze.

Ja, het is erg moeilijk om hier een
eenduidig antwoord op te kunnen
geven. /o bevinden we ons tussen
de uitspraak: ‘Gij zult niet doden’
en de uitspraak van Paulus: De
overheid draagt het zwaard niet
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e KUN JE ALS CHRISTEN HET LEGER IN?

tevergeefs; zij staat immers in de
dienst van God'(Romeinen 13:4).
Het Oude Testarment laat ons
zien, dat het volk Israél met hun
vijanden streed en hen doodde.
We zien David, die een ‘man naar
Gods hart’ gencemd werd, het
hoofd van Goliath afhakken. In
het Nieuwe Testament echter
lezen we dat de jonge gemeente
zich in de eerste drie eeuwen van
het christendom vrijwillig door
de tegenstanders van het geloof
liet ombrengen. Vele martelaren
stierven zonder weerstand te
bieden op de brandstapels,

Het geloof is een gave van God,
maar kan iemand zijn of haar
geloof ook nog verliezen?
(J.d.S.te D)

Antwoord:

Is het geloof een gave of een
persoonlijke verantwoordelijkheid,
een keuze die wij als mensen zelf
moeten maken? In Romeinen 10:17
lezen we dat ‘het geloof uit het
horen voortkomt’. Het probleem
is, dat Efeze 2:8 vaak verkeerd
gelezen wordt. Wanneer hier
geschreven wordt: ‘het een gave
van God is, niet uit werken’ dan

werden door de wilde dieren
verscheurd of onthoofd. Zo zien
we dat er een groot verschil
bestaat tussen het optreden van
Israél tegen de vijanden in het
Qude Testament en de houding
van de gemeenten tegenover hun
vijanden in het Nieuwe Testament.,
Bij zulke dilemma’s leert Paulus
ons in Romeinen 14: ‘leder zij voor
zijn eigen besef ten volle overtuigd’
(vers 5). Het lijkt mij dan ook een
hele persoonlijke zaak, waarin

de Geest van God ons zal leiden,
welke beslissing we hierin dienen
te nemen.

) HET GELOOF VERLIEZEN?

gaat het hier niet om ‘het geloof’
maar om ‘de behoudenis’, die een
gave van God is.

Daarbij is het belangrijk te weten
dat er een verschil is tussen het
geloof in het verlossingswerk van
de Heere Jezus, waardoor we
opnieuw geboren worden én het
geloof, waaruit we dagelijks moeten
leven. Wanneer Paulus aan het
einde van zijn leven schrijft: Ik heb
het geloof behouden’ (2 Timothels
4:7), dan heeft hij het niet over

zijn geloof in het volbrachte werk
van de Heere Jezus aan het kruis,



VERSCHIL TUSSEN VERDRUKKING ALS CHRISTEN
" EN DE GROTE VERDRUKKING

De grote verdrukking en het
oordeel van God worden vaak

in één adem genoemd. Kan dit
wel? Bij verdrukking mag je toch
rekenen op de bijstand van de
Heilige Geest en Zijn hulp om hier
doorheen te komen? Het oordeel
van God is dan toch iets heel
anders? (K.H.te U.)

Antwoord:

De Bijbel maakt duidelijk
onderscheid tussen de
verdrukkingen die bij het
christenleven behoren en ‘de
grote verdrukking’ In Johannes
16:33 zegt de Heere Jezus: ‘In de
wereld lijdt gij verdrukking, maar
houdt goede moed, Ik heb de
wereld overwonnen’ Verdrukkingen
horen kennelijk bij het leven van
een christen. Zo bereidden de
apostelen de christenen er op voor
dat ‘zij door vele verdrukkingen

het Koninkrijk Gods moeten
binnengaan’ (Handelingen 14:22).
Zo wist Paulus dat herm boeien

en verdrukkingen te wachten
staan (Handelingen 20:23) en

dat verdrukking volharding én
heerlijkheid uitwerkt (Romeinen
5:3, 2 Korinthe 4:17). Zo noemt
Johannes zich in Openbaring 1:9
een ‘deelgenoot in de verdrukking'.
Bovenstaande teksten laten ons
zien dat verdrukking nu eenmaal bij
het christenleven behoort en een
doel in ons leven heeft.

Maar wanneer het gaat om de
‘grote verdrukking’ gaat het om
iets heel anders. Dan gaat het over
‘de dag des Heren’, waarin Hij af zal

waardoor hij gered werd! Nee hij
heeft het hier over zijn leven uit
het geloof, waarin hij volhardde

en vasthield dat de Heere bij hem
was in alle moeite en vervolgingen

rekenen met de volkeren die tegen
Israél strijden en Zijn volk uit de
hand van deze vijandige volkeren
zal verlossen, waarna Israél zich zal
bekeren. Deze ‘grote verdrukking’
waarover we kunnen lezen in
Matthets 24:21 en Openbaring
7:14 is heel iets anders dan de
verdrukkingen die we als gemeente
nu al mee kunnen maken. Over deze
‘grote verdrukking’ lezen we dat
het een verdrukking zal zijn, ‘zoals
er niet geweest is van het begin

der wereld tot nu toe en ook nooit
meer wezen zal’ (Matthels 24:21).
Deze unieke periode wordt ook
beschreven in Jeremia 30:7 als een
‘dag zonder weerga’, waaruit |sraél
gered zal worden en in Daniél 12:1
waar we lezen dat ‘het volk Israél
ontkomen zal uit een tijd van grote
benauwdheid, zoals er niet geweest
is sinds er volken bestaan tot op die
tijd toe’. In Daniél 9:27 wordt deze
periode beschreven als de ‘laatste
Jaarweek, waarmee God Zijn plan
met Israél af zal sluiten om Zijn
volk met Zich te verzoenen en haar
zonden te vergeven (Daniél 9:24).
Verdrukkingen zijn er dus altijd al
geweest en behoren bij het leven
van een christen, maar de 'grote
verdrukking’is dus heel wat anders
en is de periode, vlak voor de
wederkomst van de Heere Jezus op
aarde, waarbij Hij Zijn volk Israél zal
redden uit de handen van vijandige
volken én deze volkeren

zal oordelen.

De ‘grote verdrukking’ valt uiteen in
twee perioden van elk drieénhalf
jaar, zoals we verschillende keren

die hij verdragen heeft. Het geloof
behouden, wanneer je gestenigd
wordt of 24 uur in de volle zee
ronddobbert, dan komt het er
pas echt op aan! Het geloof

kunnen lezen in Openbaring 12:6,
14 en 15, waar deze tijd aangeduid
wordt met ‘twaalfhonderdzestig
dagen’, ‘een tijd, tijiden en een halve
tijd’, en “tweeénveertig maanden’.

In Daniél 7:25 wordt ook over deze
periode gesproken als een ‘tijd,
tijden en een halve tijd’, waarmee
de helft van de laatste jaarweek
bedoeld wordt, zoals in Daniél 9:27
beschreven. Tijdens de eerste helft
van deze grote verdrukking zullen
twee getuigen onder het volk Israél
optreden om hen op te roepen

tot bekering en te breken met de
antichrist (Cpenbaring 11:2). Op de
helft van de grote verdrukking zal de
‘gruwel der verwoesting’in de tempel
opgericht worden (Mattheus 24:15)
waarover ook Daniél in 9:27,11:31 en
12:11 schrijft. Het gaat hier om het
moment, waarop de antichrist zich
in de tempel zal zetten om zichzelf
als God te laten aanbidden, waarop
het Joodse volk het verbond met
de antichrist zal verbreken en de
vijandschap tussen de antichrist en
Israél op zijn hoogtepunt zal komen.
Vele Joden zullen dan wegvluchten,
de woestijn in, waar de Heere God
hen zal verbergen en verzorgen.
Wanneer daarna de antichrist alle
volken oproept om tegen Israél ten
strijde te trekken, we denken hierbij
aan Armageddon, zal de Heere
Jezus terugkomen op de Olijfberg
en afrekenen met alle vijanden van
Israél. Zo zien we dat deze periode
(‘de grote verdrukking’) de afsluiting
is van de wereldheerschappij en het
begin van het Messiaanse vrederijk.

waardoor je een kind van God
wordt, kan nooit meer ongedaan
gemaakt worden, maar het leven
uit het geloof kan in ons leven
wel flinke deuken oplopen!

HET ZOEKLICHT
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Zingt u/jij ook (weer) mee?

GROOT NEDERLANDS
JOHANNES DE HEER KOOR

jubileumproject (10 jaar) o.l.v. Wilbert Magré

Altijd al eens willen ervaren hoe het is om te zingen
in een groot koor met een paar honderd leden?
Zing mee met het project vanaf D.V. januari 2026!

Meer informatie [ aanmelden:

- www.johannesdeheerkoor.nl

1. januari 30 of 31 december
2. februari 3 of 4 februari

3. maart 3 of 4 maart

4. april 31 maart of 1april
5. mei 28 of 29 april

6. juni 2 of 3 juni

7. juli 30 juni of Tjuli

8. augustus 4 of 5 augustus

9. september 1of 2 september
10. oktober 29 of 30 september

1. november 3 of 4 november

1 of 2 december

12. december

E
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Schenk een certificaat -

van de Stichting Vrienden van Zichron Menachem Nederland!

ZICHRON MENACHEM

Judst ivt deze B dat wif allen 20 verlegen
zitten om licht averal en bij icelereen, kijen de
patiéntjes van Zichron Menachem lsvacl wit
naar een ﬁkﬁzjaun;/: in han slrffd tegen de
vresclijk zickte kavker.

Vandaar dat ieder faar met Chanocka
o

van Zichron Menachem [sraél op pad gaan om deze kinderen in de diverse zickenhuizen fe
bezoeken en kado’s uit te Aelen, want een klein  gebaar of een moot kado kan zovee! verschil voor hen maken.

Wanmeer we het licht avzm'mjm vaan dl een aar Ae ander, dan stvalen wij aflen een heleboel Kcht ait!

Straal ook licht wit e dovcer op de website zodat onze stichting ook ditjaar Zichron Menachem lsraél
weer financieel kan onderstennen om kade's aan de zicke kinderen wit de delen voor Chanoekal

Chanacka Sameach!

Dehorak Maarsen, vooraitier

Uw gift is belastingafrekbaar,
Bankrekeningnummer: NLOOABNA0S67997960

WWW.ZICHRONMENACHEM.NL

We merken dat de bezorging van

post tegenwoordig niet altijd even
voorspelbaar is. Soms komt een
magazine een dag later aan dan gepland.
Dat is vervelend, maar helaas niet altijd
te voorkomen,

Daarom een vriendelijk verzoek:
wacht alstublieft één a twee dagen extra
voordat u contact met ons opneemt. In
de meeste gevallen valt het magazine
alsnog snel op de mat. Uiteraard helpen
we u graag verder als er daarna nog
steeds niets is bezorgd.




enert

in vertrouwen:

COLUMN

De wereld verandert snel en profetieén vervullen zich voor onze ogen. Terwijl vrienden vol
vertrouwen hun dromen najagen en grote stappen zetten, zoals het kopen van een restaurant
of het investeren in projecten, bewonder ik hun lef. Toch vraag ik me af of het wijs is om in deze
onzekere tijden zulke stappen te zetten, aangezien een onverwachte gebeurtenis alles kan
veranderen. Deze tijd verlamt me. Maar is dit de houding die God van mijvraagt?

Onlangs had ik een gesprek met
een vriend die druk bezig is met
klussen in zijn huis. We spraken
over de opname en ik gaf aan dat
ik denk dat het niet lang meer zal
duren. Hij zei toen: “Maar Yvon, als
Jezus morgen terugkomt, hebben
de mensen die achterblijven een
mooi huis met Bijbels. Hoe mooi is
dat!” Ik moest lachen, want het was
een mooie gedachte en het zette
me aan het denken. De laatste tijd
was ik vooral bezig met het voorbe-
reiden van mijn leven om te kunnen
overleven als er een crisis zou ko-
men. Maar God laat me zien dat dit
niet de juiste focus is. Het verlamt
me en haalt me uit de verbinding
met de mensen om me heen.

Als christenen zijn we geroepen
om verantwoordelijkheid te nemen
en samen te bouwen, zelfs als we
weten dat de tijd kort is. In Mat-
thels 6:34 zegt Jezus: ‘Wees dan
niet bezorgd over de dag van mor-
gen, want de dag van morgen zal
voor zichzelf zorgen; elke dag heeft
genoeg aan zijn eigen kwaad.’ In dit
vers herinnert Jezus ons eraan dat
we niet alles kunnen beheersen,
en dat het niet goed is om ons te
laten verlammen door angsten
over wat nog komt. Jezus roept
ons op om in het moment te leven,
te vertrouwen op God en ons niet
te verliezen in zorgen die we niet
kunnen oplossen.

EEN UITDAGING

Het blijft voor mij een uitdaging
om niet verstrikt te raken in de
gedachte dat alles snel voorbij

zal zijn, maar dat ik mijn focus
moet houden op de mensen om
me heen. De relaties die ik kan
opbouwen en de dingen die God
me vandaag vraagt om te doen.
Wat is mijn roeping in deze tijd van
chaos? De antwoarden zijn niet
altijd duidelijk, maar ik geloof dat
God ons oproept om actief en met
vertrouwen in het leven te staan,
zelfs als de profetieén zich voor
onze ogen vervullen.

In Jesaja 26:3 wordt een krachti-
ge belofte van God uitgesproken:
‘Het is Uw vaste voornemen: U zult
volkomen vrede bewaren, want men
heeft op U vertrouwd. Deze tekst
benadrukt dat God degenen die op
Hem vertrouwen, zal omhullen met
volmaakte vrede. Het betekent dat,
wanneer we ons vertrouwen in God
stellen, Hij ons zal beschermen

en ons innerlijke rust zal geven,
ongeacht de omstandigheden om
ons heen. ‘

BOODSCHAP IS HELDER

De profetische boodschap voor
deze tijd is helder en krachtig: on-
danks de zorgen die ons omringen
en de uitdagingen die we dagelijks
tegenkomen, blijft Gods rust het
fundament waarop we kunnen

bouwen. In een wereld die soms
chaotisch en onvoorspelbaar is,
waar onzekerheid en angst vaak de
overhand lijken te hebben, kunnen
we ons vastklampen aan het diepe
vertrouwen dat God groter is dan
onze zorgen, We hoeven niet alles
te begrijpen of te controleren. Het is
niet nodig om elke situatie te door-
gronden of te proberen alles zelf te
regelen. Zijn plan is groter dan de
chaos die we zien.

Recent zei iemand tegen me:
“Geloof is niet de afwezigheid van
zorgen, maar het diepe vertrouwen
dat God groter is dan die zorgen”
Het betekent niet dat je de uitda-
gingen of problemen van het leven
ontkent of negeert. Geloof gaat er
juist om dat, ondanks de zorgen die
je hebt, je vertrouwt dat God groter
is dan alles wat je tegenkomt.

We staan nu in de wereld, niet

om onszelf terug te trekken, maar
om te helpen waar we nood zien.
Wanneer we zien dat anderen
worstelen, is het onze taak om
hen te steunen en te bemoedigen,
hen te wijzen op de vrede die God
biedt. We kunnen niet alles oplos-
sen, maar we kunnen wel liefde en
hoop brengen in een wereld die
dat zo hard nodig heeft,

A Yvonne de Noord

HET ZOEKLICHT




BIJBEL EN MAATSCHAPPIJ

“egenwoordig wordt atheistische evolutie
in de meeste onderwijssystemen ter
wereld als feit onderwezen. In de VS wordt
beweerd dat door het schrappen van
onderwus over de schepping, het lezen van de
Bijbel en gebed uit de klaslokalen van openbare
scholen, religie is verwijderd en dat leerlingen
nu alleen nog maar worden onderwezen in een
‘neutrale’ omgeving. De wetenschapsboeken die
in de meeste openbare scholen worden gebruikt,
geven echter alleen uitleg in termen van natuurlijke
processen - het bovennatuurlijke wordt niet in
aanmerking genomen. Dat is niet neutraal.

Leerlingen krijgen de filasofie van het

naturalisme bijgebracht, wat in wezen de religie
van het atheisme is. Als men de belangrijkste
biologieboeken bestudeert, zal men zien dat
leerlingen wordt geleerd hoe het universum en het
leven (inclusief de corsprong van de mens) worden
verklaard in termen van natuurlijke processen.
Leerlingen wordt geleerd dat de mens slechts een

. JAARGANG 102 +NR1L

dier is. Dus hoe meer generaties wordt geleerd dat
ze slechts dieren zijn en dat het leven het resultaat
is van natuurlijke processen - zonder uiteindelijk
doel of betekenis in het leven en zonder absolute
autoriteit - hoe consistenter ze worden in het
bouwen van hun denken op dit fundament.

Er zijn dus twee fundamenten te onderscheiden.
Het ene is de waarheid van het scheppingsverhaal
en het andere fundament is het fundament

van het naturalisme. Daarom is het van evident
belang om het scheppingsverhaal nauwkeurig te
bestuderen en te zien wat er precies is gebeurd op
cde eerste zeven dagen van de schepping. En daar
gaan we nu naar kijken.

We verlangen als Zoeklichtlezer allemaal naar

de ‘zevende dag’, de dag van de sabbat. De dag
waarop het vrederijk van God zal aanbreken en
Jezus zal regeren van zee tot zee, Een tijd van
recht en gerechtigheid. Een tijd van vrede! Eindelijk




shalom. Een tijd waarin de dierenwereld in volkomen
harmonie zal leven, zo voorzegt de profeet Jesaja
‘Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden,
een leeuw zal stro eten als een rund.

De schepping van God die zo mooi was en die nu,
door de zondeval van de mens, nog in barensnood
is, zal weer worden als de hof van Eden. In die hof
van Eden wil ik mijn verhaal beginnen. Elohim
wandelde met de mens Adam. Geschapen op een
heel bijzondere wijze. De HEERE God vormde de
mens uit het stof van de aardbodem en blies de
levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens
tot een levend wezen. De mens als beeld van God,
z6 wordt hij geschapen (Genesis 2.7).

Adam wordt afhankelijk geschapen. Hij ziet, nadat
hij de dieren een naam heeft gegeven, dat hij
alleen is. Hij krijgt een helper. Een vrouw. Maar
God gaat niet een tweede mens apart van Adam
scheppen. Neg, hij neemt een rib van Adam en
borduurt daarvan de vrouw. De zin daarvan is

dat zij een perfecte eenheid zullen vormen. Het

is het startpunt van de menselijke geschiedenis.
Jahweh geeft Zijn bijzondere zegen over het
eerste echtpaar in de wereld. En het zal u zeker

niet ontgaan, dat daar een bijzondere betekenis in
schuilt. Hier zien we al het beeld van Christus en
Zijn bruid. Die volkomen eenheid die er was tussen
Adam en Eva zal er straks in volmaaktere wijze zijn,
in geestelijke zin, in de gemeenschap tussen de
Zoon van God en de bruidsgemeente.

Nu nemen we even een stap terug. Wat staat er op
het spel als we de geschiedenis, zoals ons verteld
in Genesis over de schepping, niet als ‘historische
werkelijkheid’ geloven? U zou kunnen antwoorden
dat de betrouwbaarheid van Gods Woord op het
spel staat. En dat is juist. In dit artikel wil ik u laten
zien dat er nog meer aan de hand is. En daarvoor
moeten we het patroon van de schepping
onderzoeken.

De schepping van de hemel en de aarde is volgens
een bepaalde orde tot stand gekomen. God sprak
en het was er zegt de Psalmdichter. En het eerste
wat God sprak, zijn de woorden: Er zij licht! En er
was licht. Voorheen lag er duisternis over de aarde.
God liet de duisternis echter niet verdwijnen, zoals

HET ZOEKLICHT
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je wellicht zou veronderstellen. Nee, Hij maakte
scheiding tussen het licht en de duisternis. Het
licht noemde Hij ‘dag’ en de duisternis noemde
Hij ‘nacht’ En de eerste dag kreeg een speciale

naam! In het Hebreeuws staat er het woord ‘é-had’.

Dit woord kan vertaald worden met ‘eerste’, maar
het heeft ook de betekenis van ‘één’ of ‘eenheid
En ditzelfde Hebreeuwse woord komt terug in de
geloofsbelijdenis van Israel: “Luister, Israél, onze
God, JWHW is één. God de Vader, Zoon en Trooster
zijn volkomen één.” Zo worden we erop gewezen
dat de hele schepping van Elohim een eenheid
vormt. Deze eerste scheppingsdag omarmt de
andere scheppingsdagen.

Op deze eerste dag begon de tijd te lopen. De
tijd die wij kennen is ook een scheppingsdaad
van God. En het is goed om dit in het cog te
houden. Zoals de Prediker zegt: ‘Hij heeft alles op
zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in
hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat
God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan
doorgronden’ (3:11).

Als we op het patroon van de schepping letten
dan zien we dat God begint met het scheppen
van het licht. Het is niet het licht van de zon of
maan, maar het licht van Gods heerlijkheid. Paulus
verwijst hiernaar in zijn brief aan de gemeente van
Korinthe. Daar schrijft hij: ‘Want God die gezegd
heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is
ook Degene die in onze harten geschenen heeft tot
verlichting met de kennis van de heerlijlkheid van
God in het aangezicht van Jezus Christus’

(2 Korinthe 4:6).

We moeten ook bedenken wat het doel van de
schepping is: alles is geschapen tot eer van God
door Jezus Christus. ‘Hij is .. de Eerstgeborene
van heel de schepping. Want door Hem zijn alle
dingen geschapen die in de hemelen en die op de
aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn:
tronen, heerschappijen, overheden of machten;

alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen’
(Kolossenzen 1:15-16).

De hemel vertelt Gods eer, zegt Psalm 8. Alles wat
God geschapen heeft, is een vertelling van Zijn eer.
God is terecht trots op wat Hij heeft geschapen.
De hele schepping reflecteert wie Hij is. En het is
belangrijk dit te bedenken als wij met een heel
ander scheppingsverhaal geconfronteerd worden,
namelijk de evolutietheorie.

De schepping is een volmaakte schepping. Ook dit
gegeven vioeit voort uit Wie God Zelf is. Hij is de
Volmaakte. Als God over Zijn schepping spreekt,
dan zegt Hij in Genesis bij herhaling dat het goed
was. Het licht was goed, ja alles wat Hij schiep
was goed. En toen God alles wat Hij had gemaakt
overzag, sprak Hij dat het zeer goed was. God wilde
in een zondeloze wereld het volmaakte scheppen
en dat heeft Hij gedaan. ‘Hij is de rots, Wiens werk
volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht.
God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en
waarachtig is Hij’ (Deuteronomium 32:4).

In een volgend artikel zoomen wij verder in op
de schepping van de mens, die geschapen is
naar Gods beeld.

Ontdek de waarheid van Gods schepping
- een must-read voor elke gelovige!

328 pag. hardcover
van € 24,95 voor slechts € 1
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DNB uitzonderlijk somber over
financiéle dreigingen

De Nederlandsche Bank (DNB) slaat in haar nieuwste rapport alarm over de financiéle stabiliteit: volgens president

Olaf Sleijpen is het nu ‘code oranje’.

Zelden was DNB zo somber in
haar jaarlijkse risicoanalyse. De
bank waarschuwt voor een reeks
dreigingen die elkaar versterken:
aanhoudende handelsspanningen,
afnemend vertrouwen bij
consumenten en bedrijven,
extreem hoge beurswaarderingen
van vooral Al-bedrijven, politieke
druk op centrale banken - met
name in de VS - en torenhoge
overheidsschulden in landen

als Frankrijk en de Verenigde
Staten. Daarnaast wijst DNB op
het snel groeiende risico rond
stablecoins, cryptomunten die
gekoppeld zijn aan de dollar.
Verlies van vertrouwen kan leiden
tot massale verkoop, waardoor
rentes in de VS plotseling kunnen
pieken en financiéle markten
kunnen schokken. Hoewel de
economische onzekerheid
momenteel vergelijkbaar is met de

periode na 11 september en tijdens
de coronacrisis, ziet DNB ook
lichtpunten: Nederlandse banken,
verzekeraars en pensioenfondsen
beschikken over stevige buffers.
DNB benadrukt dat het niet de
vraag is of financiéle schokken
zullen optreden, maar wanneer.
De financiéle sector moet zich
daarom actief voorbereiden en
kwetsbaarheden in kaart brengen.
(Bron: RTL Nieuws)

Google-topman: ‘Vertrouw Al niet blindelings’

Google-CEO Sundar Pichai waarschuwt dat zelfs de nieuwste Al-systemen fouten blijven maken.

In een interview zegt hij dat de
snelle ontwikkeling van Al botst
met de noodzaak om risico’s goed
te beheersen. Google investeart
zwaar in kunstmatige intelligentie,
maar de technologie blijkt
geregeld onnauwkeurig; net als

andere chatbots. Daarom moeten
gebruikers Al volgens Pichai ‘leren
inzetten waar het goed in is, en niet
alles voor waar aannemen! Tegelijk
groeit de vrees voor een ‘Al-zeepbel’
Investeerders pompen miljarden in
Al-start-ups, terwijl experts - onder

wie DNB-president Olaf Sleijpen

- waarschuwen dat de beloofde
winsten kunnen tegenvallen.
Pichai erkent dat er een irrationeel
element zit in de hype en dat geen
enkel bedrijff immuun is als de
bubbel barst. (Bron: NOS)

Geslacht baby bepalen door ChatGPT

Steeds meer aanstaande ouders laten ChatGPT hun dertienwekenecho analyseren om het geslacht

van hun baby te raden.

Volgens gynaecoloog-perinatoloog
Melek Rousian (Erasmus MC) is dat
begrijpelijk, maar niet verstandig.
De Al-voorspellingen zijn gebaseerd
op de zogeheten NUB-theorie,
waarbij de hoek van de genitale
knobbel wordt beoordeeld. Die
methode blijkt echter slechts in
50-70 procent van de gevallen te
kloppen, maar is te onzeker voor
medische conclusies. Rousian
benadrukt dat een betrouwbare

uvitspraak pas vanaf 16 weken
mogelijk is. Ze waarschuwt ouders
geen verwachtingen of aankopen
te baseren op Al-voarspellingen:
ChatGPT geeft zelf cok aan dat
de methode niet betrouwbaar

is. De trend ziet ze in de praktijk
steeds vaker, maar haar advies
blijft duidelijk: gebruik het alleen
voor de lol, niet voor serieuze
besluitvorming.

HET ZOEKLICHT
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~ Sinds de brute aanval van Hamas op 7 oktober 2023, is Israél steeds
 meeralleen komen te staqn_;"h- de wereld. In dit artikel zoomen we dieper
_inopde gevoig_'éh hiervan voor het land op economisch en internationaal
gebied. Wat heeft deze ontwikkeling ons te zeggen? Hoe kijken '
Messiaanse Joden hiermnaar en wat zegt God_s Woord hierover?

p papier zijn voorzichtige stappen gezet

op weg naar een langere periode van

staakt-het-vuren. De ideologie achter deze

oorloglen) met en rondom Israél zwijgt
echter niet. Antisemitisme en antizionisme zijn sinds
oktober 2023 enorm toegenomen, mede te danken
aan de eenzijdige berichtgeving in de (internationale)
(sociale) media. Ock in Nederland zijn de gevolgen
voor Joden dagelijks te merken. “Het is te gek voor
woorden dat ik beveiligd moet worden. Antisemitisme
is een muterend virus, onuitroeibaar. Er hangen, nadat
hier ruiten zijn ingegooid, camera’s rond het huis’,
aldus opperrabijn Binyamin Jacobs in een interview
met het RD eind september 2025.

ECONOMISCH ISOLEMENT

De Israélische regering vindt dat Israél meer
zelfvoorzienend moet worden nu steeds meer landen
economische embargo’s invoeren en producten
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van en naar Israél boycotten. Te denken valt hierbij
aan wapenembargo’s, opgelegde sancties maar

ook diplomatieke isolatie. “We zullen ons meer en
meer moeten aanpassen aan een economie die
zelfvoorzienend is nu we worden buitengesloten van
de wereldhandel”, aldus een regeringswoordvoerder.
Israél gelooft in een vrije markt, maar het land bevindt
zich in een situatie waarin het bijvoorbeeld een eigen
wapenindustrie moet ontwikkelen. Volgens premier
Netanyahu is het toenemend isolement het gevolg
van het groeiend aantal moslims dat naar westerse
landen vlucht en daar het anti-Israél sentiment flink
aanwakkert onder de bevolking en binnen westerse
regeringen. Deze ontwikkelingen zijn niet nieuw, maar
al ruim dertig jaar gaande met grote gevolgen voor
het internationale imago van Israél,

De vraag is of Israél zelfvoorzienend is? De Israélische
munt, de sjekel, staat sterk, buitenlandse




investeringen in onderzoek en ontwikkelingen zijn
de hoogste in de wereld na de Verenigde Staten.
Israél is niet voor 100 procent zelfvoorzienend, maar
het land produceert ongeveer 60 procent zelf.
Vooral de Gazaregio is bekend vanwege vruchtbare
landbouwgrond, maar door de corlog is dit gebeid
zwaar getroffen, evenals de Bedoelenengebieden.
In deze gebieden werkten duizenden
landbouwarbeiders waaronder Gazanen en
Aziaten. Israél is ook bekend vanwege de

productie van wijnen en die industrie is groeiende.
Het land heeft een lange geschiedenis op dit
terrein. Begin november 2025 werd nog een paar
duizend jaar oude wijnpers gevonden in het dal
van Megiddo, het oudste, archeologische bewijs
van een rijke wijnproductie.

Ik vroeg een Messiaanse Joodse broeder in Israél
naar zijn visie op deze ontwikkeling. Hij zegt: “Ik

zie een duidelijke verandering nu een periode van
staakt-het-vuren is ingegaan. Er kan stabilisatie
komen. Ik verwijs ook naar de Abraham-akkoorden®,
die president Trump wil uitbreiden. Als deze relaties
zich verder ontwikkelen, zal de handel met deze
landen groeien, waardoor de economische situatie
van Israél verbetert. Het anti-Israél sentiment in
westerse landen is een feit, maar dit is meer een
oppervlakkige isolatie. Realiteit is dat wereldwijde
economie wordt aangestuurd door geld en handel
en niet door politiek. Ondanks mijn optimisme
hierover, is de isolatie van Israél onderdeel van Gods
plan. We weten uit Gods Woord dat het volk in
zware tijden, terugkeerde tot God”

WAT ZEGT GODS WOORD?

Zal deze periode van staakt-het-vuren duurzaam
zijn? Wat doet een land dat in een isolement komt?
Het gaat op zoek naar verbinding met andere
landen en zal vredesverdragen sluiten. Daarbij
zullen ze de verkeerde landen en personen gaan
vertrouwen. In de Bijbel lees je dat er iemand zal
komen, een persoon, de zoon van het verderf, de
antichrist, die ze zullen vertrouwen. Met hem zal
een vredesverbond worden gesloten, dat na 3 %
jaar op brute wijze zal worden verbroken (Daniél
9:26-27). Wanneer dit zal zijn? Dat weet alleen de
Heere God. Laten we voorzichtig zijn met invullen.
Laten we bidden of de Heilige Geest inzicht geeft
om de huidige, razendsnelle ontwikkelingen te
mogen herkennen. Eén ding is zeker, de wereld
wordt voorbereid op de regering van de antichrist
(Openbaring 13:3-4).

Hamas en de hele Islamitische wereld ziet hoe

Isra€l juist docr harder te vechten, steeds meer en
‘ meer geisoleerd is geraakt. De terreurorganisatie
weet dat ze Israél militair niet konden verslaan.

Zoals mijn broeder zegt: “God zal isolement
gebruiken om Israél (als volk) te leren zich tot Hem
te keren” Het volk zal Zijn Naam gaan aanroepen
en niet langer op eigen kracht en wapens leunen.

In Hosea 3 lees je dat het volk veel dagen zonder
koning en zonder vorst blijft, zonder offer, gewijde
steen, zonder efod en afgodsbeelden. D4arna zullen
de Israélieten zich bekeren en de Heer hun God
zoeken (Hosea 3:4-5).

Ultieme isolement in de eindtijd

Er zal een tijd komen waarin Israél volledig wordt
geisoleerd. Dat is nu nog niet de situatie, want

het land heeft nog steeds bondgenoten. Die
situatie kan ineens veranderen als er in 2028

DV. presidentsverkiezingen worden gehouden

in de VS. Wie volgt Trump op? Het islamitisch
fundamentalisme groeit in het Westen en eris een
toenemend antisemitisme. Er komt een moment
dat alle naties (Zacharia 14 - 16) zich tegen Israél
(Jeruzalem) verzamelen om het land volledig te
vernietigen, omdat het zal worden gezien als
grootste struikelblok op weg naar vrede in het
Midden-Qosten. Een voorwaarde hiervoor is dat
Israél dan volledig geisoleerd is (Zacharia 12:3, 14:2-3).

WAT IS ONZE HOUDING?

Bid dat Joodse mensen - het Joodse volk en de
regering van Israél - op de juiste plekken zoeken. Dat
zij hun vertrouwen gaan stellen op de juiste Persoon
en dat is op Jahweh, via hun eigen Messias Jezus,
Die gekomen is. Ze kunnen nu kiezen wie ze willen
volgen. Maak hen bekend met hun eigen Schriften,
de honger naar het Woord is groot. De Heer Jezus
zegt: ‘Onderzoek de Schriften want die zijn het die van
Mij getuigen’ (Johannes 5:39).

Mijn Messiaanse Joodse broeder in Israél zegt
hierover: “Eén van de redenen dat de VS en

Trump Israél steunen, is de sterke invloed van
Bijbelgetrouwe christenen in de VS die van Israél
houden en dat beinvloedt de Amerikaanse politiek.
Europese christenen moeten ook niet zwijgen. Ze
kunnen zich uitspreken over Israél en bijdragen aan
de vormgeving van de houding van hun landen. Het
gaat niet alleen om het steunen van Israél maar het
gaat over het staan voor waarheid tegen de valse
informatie over Israél die een hoogtepunt heeft
bereikt na 7 oktober 2023

A ra Stam

* Akkoorden in 2020 gesloten tussen [sraél, de VS,
Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Marokko,
Soedan en zeer recent Kazachstan. De verwachting is
dat ook Saudi-Arabié en Syrié zich zullen aansluiten.

HET ZOEKLICHT




OPINIE
| Waarom

“christelijke,

politiek
conservatleve

heel slecht

Nog niet zolang geleden kwam Charlie Kirk om het leven. De rimpelingen van
deze gebeurtenis werden in de hele westerse wereld gevoeld. Charlie was eeri
christen die voor het Evangelie stond, maar zijn beweging was bovenal een
politieke beweging van het conservatisme. Dit inspireerde mensen, ook in
Nederland, om hetzelfde te willen. Maar is dat een goed idee?

— ind november was er een
. dagvan het Reformatorisch
Dagblad waarbij het ook over
dit onderwerp ging. Opinie-
maker Wierd Duk sprak daar, naast
allerhande bekende christenen. Er
werd een pleidooi gehouden om
samen te komen en een vuist te
maken als dappere, conservatieve
broeders (en vooruit ook zusters).
Volgens Wierd moest er een nieu-
we zuil worden opgetuigd vanuit
verschillende kerken, denominaties
en gemeenschappen, waarbij ook
niet-gelovigen met dezelfde waar-
den welkom zouden zijn.

Het idee van de zuilen is natuurlijk
niet nieuw. De oproep die gedaan
werd is haar mijn idee veoral een
Nederlandse variant van iets
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dat in Amerika zeer succesvol is
gebleken: de vermenging van de
behoudende evangelicals, met de
nationalistische, conservatieve
politiek om zo een conservatieve
beweging te vormen, die een te-
genwicht biedt tegen het progres-
sieve en liberale, met name in het
woke-denken. Charlie Kirk en zijn
beweging Turning Point USA waren
daar de meest succesvolle uiting
van. Sommigen beweren zelfs dat
hij ervoor gezorgd heeft dat Trump

een tweede termijn kreeg als presi-

dent. Zo groot was zijn invloced.

Dit voorbeeld lijkt veel Nederland-
se conservatieven - christelijk,
wedergeboren of niet - ook wel
wat. Er is zelfs een Turning Point
Nederland in oprichting.

OECUMENISCHE
VERDUNNING

Een pleidooi om over kerkmuren te
kijken verdient insternming. Daar
zijn wij bij Het Zoeklicht in principe
ook een groot voorstander van!
Maar kijken we naar het voarbeeld
van Charlie Kirk en zijn beweging
Turning Point USA, dan zien we daar
meteen het gevaar van een ont-
wikkeling als deze. Zo geeft Turning
Point jaarlijks een aantal conferen-
ties, waarvan de groctste ‘Ameri-
can Fest’in het najaar en ‘Student
Action Summit'in de zomer zijn. Op
de affiches hiervoor vind je allerlei
sprekers varierend van degelijke,
wedergebaren Bijbeluitleggers en
apologeten, tot dwaalleraren uit
extreem charismatische bewegin-
gen, anti-Joodse nationalisten en




commentaren, excentriekelingen,
bekende YouTubers, prominente
politici als Donald Trump, maar ook
vreemde politieke types als Sarah
Palin {(wie kent haar nog?). En zo
kan ik doorgaan. Alles komt voorbi]
en alles gaat door elkaar.

Als je een politieke beweging wil
beginnen misschien geen gek idee,
maar voor een nieuwe, christelijke
zuil minder slim. Wat houd je dan
immers nog over qua overtuigingen?
Ja, het gaat o de eenheid rondom
het grotere doel van het bestrijden
van de gemeenschappelijke vijand
van het progressieve liberalisme en
het monsterverbond met de islam,
maar wat offer je daarvoor Bijbels en
theologisch op? Je verenigen ter be-
strijding van een gemeenschappe-
lijke vijand is uiterst effectief, maar
nooit lang. Op een gegeven moment
moet je keuzes maken en wat gaat
er dan van het goede overboord?

Wat in de praktijk vaak het eerst
sneuvelt is de radicaliteit die zo
eigen is aan het Evangelie. Om

dit concreet te maken: Wierd Duk
ziet zichzelf niet als wedergebo-
ren christen, dat wil hij ook hele-
maal niet zo heeft hij meermaals
publiekelijk aangegeven. Hij is
cultuur-christen, zoals hij zichzelf
omschrijft. Hij gelooft als zodanig
in vrijheid en rechten voor lhbti en
transgenders (als ze volwassen zijn)
en ga zo maar door. Niet extreem
of woke, maar gewoon zoals de
behoudende, niet-wedergebo-

ren wereld daarover denkt. Maar
wij zijn niet die wereld. Hoe is dit
verenigbaar met onze Bijbelse visie
op deze dingen? En wie moet dan
water bij de wijn doen? Of laten we
alles maar naast elkaar bestaan?

POLITIEK EN CULTUUR

ZIJN NIET DE OPLOSSING

Een nieuwe zuil, een conservatieve,
religieuze en misschien zelfs nati-
onalistische beweging, geworteld
in de enige grote conservatieve en
behoudende groep die onze sa-
menleving nog kent die niet islam
is (de kerken en christengemeen-
schappen), is niet de oplossing

voor het probleem waar we mee
te maken hebben.

Niemand kan immers zichzelf red-
den. Dat kan de mens individueel
niet, maar ook als groep niet. De
mensheid is gevallen en altijd weer
zal dat het goede aantasten. Het
paradijs is een utopie als het door
mensenhanden bereikt moet wor-

den. Dat een deel van de christenen

hier wel in gelooft, komt vanuit hun
post-milleniaristische visie waar-
door zij ervan overtuigd zijn dat het
vrederijk er al is en dat het met de
tijd steeds meer werkelijkheid zal
worden. Daarbij zal een zuil of be-
weging als deze de terugkomst van
de Heer alleen maar sneller dichter-
bij brengen. De overwinning is im-
mers al behaald; het is een kwestie
van tijd en zolang wij ons maar in-
zetten komt het des te sneller. Het
Kingdom Now denken kan gerust in
dezelfde hoek geplaatst waorden.
Maar Gods Woord niet. De Bijbel
toont ons het onderscheid tussen
het reeds en het nog niet, dat wil
zeggen: het Koninkrijk is er, maar
het is nog niet alles in allen. Dat

zal pas komen als Jezus komt,

niet eerder. Hij maakt alles nieuw,
leert Openbaring 21. Niet wij en
dan komt Hij als wij daar klaar

mee zijn. God is Schepper én
Herschepper. Voor dat moment

zal de duivel er alles aan doen

om de wereld en de mensheid de
vernieling in te helpen en de mens
zal daar vanuit zijn slechtheid, van
harte aan meewerken. En daar zal
hij grotendeels in slagen, want de
schepping zucht immers onder de
zinloosheid en vergankelijkheid en
dat wordt niet beter met de tijd,
leert de Bijbel. Zelfs wij, de verlos-
ten mensen die hiervan bevrijd

zijn, dragen de zonde nog, zolang
we nog niet verheerlijkt zijn. Wij

zien dan ook met de schepping

uit naar haar bevrijding, die God

zal brengen. Wanneer? Als Jezus
komt en Zijn kinderen met Hem
geopenbaard zullen worden en de
schepping zal worden bevrijd van
de slavernij van het verderf door

de menselijke zonde en de dood
(bijvoorbeeld Romeinen 8:19-21).

EEN OPLOSSING

Eris kortom maar één oplossing
voor al de duisternis en don-
kerheid in deze wereld: Jezus
Christus en Zijn Evangelie. Wij
worden als geredde zondaars
en aanhangers van dit Evangelie
en die Heer, niet opgeroepen
om een politieke beweging

te beginnen, om het maat-
schappelijke middenveld en de
instituties over te nemen en ook
niet om een culturele beweging
of revolutie teweeg te brengen.
Wij worden opgeroepen om het
licht van Jezus te laten schijnen
en daarbij zout te zijn. Daarvoor
mogen we samen inhoud geven
aan de leringen van de Bijbel in
het onderwijs van de apostelen
en het Evangelie in de gemeen-
te. Dat heeft al 2000 jaar de
wereld veranderd en dat kan het
vandaag ook. Daarvoor is geen
zuil nodig, geen politiek-cultu-
rele beweging, geen vermenging
met de wereld en haar politiek,
cultuur of media. Gods gena-
de en Zijn Geest zijn meer dan
voldoende. Wij zijn in de wereld,
maar niet van de wereld. Laten
wij in onze eigen harten en in
onze geloofsgemeenschappen
het Koninkrijk van God in voor-
lopigheid gestalte geven in ver-
wachting van wat gaat komen
van boven, als de kolonie in den
vreemde die wij (bijvoorbeeld
volgens Petrus) zijn.

Een conservatieve, nationalisti-
sche maatschappelijke beweging
gebaseerd op christelijke en Jood-
se waarden vanuit de kerken, met
ongelovigen en andersgelovenden
erbij, is niet de weg. Een moder-
ne variant van een ouderwetse
zuil ook niet. Als wedergeboren,
nieuwe mensen, zijn wij burgers
van de hemel. Wij richten onze
blik op Hem die gaat kemen. Daar
verwachten we het van. Dat geeft
ons leven inhoud, betekenis en
vorm. Dat verhaal vertellen we.

En dat is meer dan genoeg!

#? Roelof Ham
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“# De boomgaard

Beverly Lewis

NIEUw

bij

Het Zoeidicht!

356 pag. paperback € 21,99

Verenigde Staten - 1970. Al generatieslang
zorgt de familie Hostetler voor hun boomgaard
in Lancaster County en het plan is dat Ellies
tweelingbroer Evan daar op een dag mee

zal doorgaan.

Maar of dat ooit zal gebeuren, wordt plots
onzeker als hij gehoor geeft aan de oproep om
mee te vechten in de Vietnamoorlog, in plaats
van een beroep te doen op de status van
gewetensbezwaarde.

Ellie is teleurgesteld wat ze toevertrouwt aan
Solomon Bontrager, die bij hen in de boomgaard
werkt en in tegenstelling tot haar broer wel een
gewetensbezwaarde is. Door hun gesprekken voelt
Ellie zich steeds meer aangetrokken tot zijn rustige
aanwezigheid. Maar dan gebeurt er iets wat haar
wereld totaal op zijn kop zet en ervoor zorgt dat
de toekomst er opeens totaal anders uitziet dan
ze had kunnen denken. Zal ze de moed vinden om
de nieuwe werkelijkheid onder ogen te zien?

De vrouw van de farizeeer

Janette Oke

DE VROUW

VAN DE
FARIZEEER!

Een jonge Joodse vrouw wordt uit de anonimiteit

320 pag., paperback € 22,95

Het Zoeklicht!

weggerukt en op een gevaarlijke reis gestuurd.

JANETTE OKE

Ze wordt getuige van de grootste historische en

levensveranderende gebeurtenis aller tijden...

Zoals de meeste jonge vrouwen in het oude Israél
heeft Maria weinig zeggenschap over haar eigen
lot. Wanneer Enos, een opkomende ster onder de
farizeeérs, haar op een dag op de markt ziet - de
mooiste vrouw die hij ooit heeft gezien - en besluit
haar tot zijn vrouw te maken, is Maria's lot snel
bezegeld. Zijn exorbitante bruidsschat is de enige
hoop die haar ouders hebben om uit de bittere
armoede te komen, maar het feit dat zo'n viome
en gerespecteerde man een meisgje van haar stand

heeft gekozen, moet toch een teken van zegen zijn.

Wanneer Maria begint aan de opleiding om de
vrouw van de ware farizeeér te worden, is het alsof
ze in een vreemde omgeving is achtergelaten,
waar één misstap haar duur kan komen te staan.
Dat gevoel wordt alleen maar sterker wanneer

Bestel bij voorkeur via onze webshop:

www.zoeklichtwebshop.nl
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ze ontdekt dat Enos alles is wat ze vreesde dat
hij zou kunnen zijn, en haar slechts behandelt als
een prijs die hij gewonnen heeft - en erger. Dan
veranderen geruchten over een wonderbaarlijke,
reizende Profeet alles, en worden Maria en Enos
meegesleurd in gebeurtenissen die alles wat hun
dierbaar is op de proef stellen en hun toekomst
voorgoed zal veranderen.

‘Een boeiende roman met een innemende
hoofdpersoon, die lezers meeneemt naar de
tijd van Christus en een inkijkje biedt in het
leven van christenen uit de eerste eeuw.
Mis diit ontroerende verhaal over verlossing
en vergeving niet’- Lynn Austin

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,
binnen Europa € 7,95 portokosten.




Als het

|

oewel ik niet zoveel van techniek weet,

kan ik het meeste nog wel uitvogelen.

Dus daar ging ik. Snoertjes checken, batterij
| i van afstandsbediening wisselen, router
herstarten... niets hielp. Toch maar een belletje
naar de helpdesk.

Bij voorbaat al wat chagrijnig, dat moet ik bekennen.

Ik ging ervan uit dat ik lang zou moeten wachten,

de instructies niet zou snappen en dat we er niet

uit zouden komen. Maar het liep heel anders! We
hadden een gezellig gesprek. De medewerkster

was aardig en begripvol en ging ijverig aan de slag.

Ik legde in lekentermen uit wat ik allemaal gedaan

had en ze gaf geruststellend aan dat ik het in ieder
geval daarmee niet erger had gemaakt. Ze deed wat
testjes en uiteindelijk vond ze de oplossing: ik kijk tv
via wifi, draadloos. Met alle signalen overal, wordt je
tv-ontvanger contactgestoord en herkent hij het wifi-
signaal niet meer. Dat is begrijpelijk natuurlijk. En ze had
ook nog een oplossing, die ik zelf mocht uitvoeren. Dus
daar ging ik. Met mijn ziel onder de ene arm, en m'n tv
onder de andere arm, hobbelde ik naar de gang waar
mijn router staat. Kabeltjes leggen, rustig lezen en doen
wat er staat en jawel: ik had weer beeld!

De tv-ontvanger herkende het signaal niet meer,
maar vaste verbinding zorgde voor herstel. De
helpdeskmedewerkster legde me uit dat, om goede
ontvangst blijvend te maken, ik vooral niet draadloos
tv moet willen kijken. Trek een kabeltje, was haar
advies. Naast dat dit natuurlijk voer is voor de
bekende clichés van vrouwen-en-techniek en vast

UIT HET LEVEN

ook nog wel als goed verhaal dramatisch gedeeld zal
worden op een verjaardag, zette het me serieus ook
echt even aan het denken.

We leven in een wereld waarin we continu worden
blootgesteld aan talloze signalen en indrukken. Via
appjes, belletjes, social media, mailtjes.. alles stort
zich over ons uit. En terwijl we van zoveel mogelijk op
de hoogte proberen te zijn, wil ik een vraag stellen:
zijn we nog verbonden? Of kom je, op het moment
dat je naar rust snakt, er tot je schrik achter dat je
geestelijke scherm zwart blijft? Dat je door al het
getetter dat onze aandacht opeist de zachte stem
van de Herder niet meer goed hoort? Vaak ontdekken
we pas in een crisis dat onze geestelijke ontvangst
verstoord is. Je bidt, maar hoort niets. Je leest de
Bijbel, maar blijft hongerig.

Mijn vaste voornemen voor 2026 is om mijn
geestelijke ontvangst goed afgestemd te houden

op de stem van de Goede Herder door een vaste,
stevige verbinding. Zodat Hij mij kan bereiken zonder
afleiding of storende ruis. Want ik weet dat een vaste
verbinding in alle tumult geen overbodige luxe is, geen
extraatje voor een geestelijk plus-pakket, maar een
bittere noodzaak in deze bizarre tijd. Ook komend
jaar zal ik mensen ontmoeten die lijden onder ruis
en het niet meer scherp zien. Dan wil ik, begripvol en
geduldig, ‘een kabeltje trekken’ zodat ook zij de stem
van de Herder weer beter kunnen horen.

Doe je mee?
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Hoop is een van de centrale woorden van geloof. Maar wat betekent het?
Wat is hopen als christen en wat vraagt het van ons? In deze driedelige

studie over hoop in het geloof, geven we hier Bijbelse antwoorden op.

et laatste dat sterft is de hoop. Het is een
bekende en als je het mij vraagt o zo ware
uitdrukking. Hoop is een van de meest
fundamentele, unieke aspecten van het
menszijn. Geen enkel ander levend wezen op aarde
immers kent het of leeft eruit, maar de mens wel.
Ookin ons geloof is hoop een belangrijk en centraal
onderdeel. We kennen vast allemaal de opdeling van
geloof, hoop en liefde die we in het Nieuwe Testament
veelvuldig tegenkomen (zie bijvoorbeeld 1 Korinthe 13:
13). Die driedeling geeft al aan hoe belangrijk hoop is
voor de volgelingen van Christus.

WAT IS DE CHRISTELIJKE HOOP?

Laten we beginnen met een beschrijving van de hoop
van het christelijke geloof. De christelijke hoop (Grieks:
elpis) is de redding die ons in Jezus Christus ten deel
is gevallen en die viteindelijk zal resulteren in zaligheid
(Romeinen 10:9-11). Dat is: eeuwig leven bij God in de
nieuwe hemel en op aarde in het hemels Jeruzalem
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(Johannes 14:3, Openbaring 21:2), een vernieuwd
lichaam zonder gebreken (1 Korinthe 15:52, Romeinen
8:23b), een definitief einde aan zonde, alsmede het
liden en de vergankelijkheid die daarmee gepaard
gaan (Openbaring 21:4, Romeinen 8:20-21), en dat
samen met alle gelovigen/heiligen van alle tijden
(Openbaring 21:2, 27).

Hoop begint dus geheel en al in en met Christus.

‘Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom
is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de
heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkkheid’
(Kolossenzen 1:27). Dus doordat Jezus, de Christus,
gekomen is en de wil van de Vader heeft volbracht,

is er iets veranderd. Hij stierf aan het kruis, overwon,

en stond op uit de dood. Daarom is de rijkdom van
verlossing en genade voor alle mensen beschikbaar.
Het Evangelie gaat de wereld over en niet alleen
Joden, maar ook mensen uit andere volken (de
genoemde ‘heidenen’) kunnen die verlossing en
redding ontvangen. En daarin ligt onze hoop. Of



Serie: ‘De hoop op Bijbelse profetie’
e Zekerheid van hoop (deel 1)
* Hoop en volharding (deel 2)

» De concrete hoop (deel 3)

neem 1 Petrus T: ‘Geprezen zij de God en Vader van
onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig
Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed
worden tot een levende hoop, door de opstanding
van Jezus Christus uit de doden... (vers 3). Je oude
leven afleggen en cpnieuw geboren worden, omdat
Jezus je verlost, is geboren worden tot een levende
hoop door Jezus. Paulus zegt het in 1 Timothels

1:1 zo: ‘Paulus, een apostel van Jezus Christus,
overeenkomstig het bevel van God, onze Zaligmaker,
en van de Heere Jezus Christus, onze hoop...’

GEEN ANDERE WEG

Er is geen enkele andere manier om deze Bijbelse hcop
te krijgen. Hebreeén 7:19 zegt daarover: ‘De wet heeft
namelijk niets tot velmaaktheid gebracht, maar de
totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot
God naderen, doet dat wel’ Een duidelijke tekst: geen
mens kan de goddelijke hoop van zichzelf verkrijgen,
geen wet en geen vroomheid kan je de hoop van
geloof geven als zekerheid. Alleen de verlossing, de
redding van de Zoon van God, waardoor wij tot God
kunnen naderen, maakt dit mogelijk.

Dit is belangrijk om meerdere redenen. Ten eerste
omdat alle mensen op zoek zijn naar hoop, juist
omdat het zo fundamenteel menselijk is. En als God
daarin geen rol speelt dan maakt hoop al snel plaats
voor wanhoop, want waar moet je het naar de mens
gesproken dan nog vinden? Dit is wat we om ons heen
zien in de tijd waarin wij leven: het aantal mensen dat
vastloopt in het leven en dat kampt met psychische
problemen als angst en depressie, is juist op dit punt
heel groot. De leegte, de wanhoop grijpen steeds meer
om zich heen.

Ten tweede is het van belang voor christenen zoals

jij en ik Want ook als het aankomt op de hoop

waaien er vele valse leringen door de kerken en
geloofsgermeenschappen van deze wereld. Zo zijn

er bijvoorbeeld vele gelovigen die niet zeker durven
zijn van hun verlossing en heil in Jezus. Je moet maar
afwachten..’ zo klinkt in gesprekken met hen. Bij hen

is dus geen hoop in zekerheid, zoals hier beschreven,
maar twijfel. Hoe triest!

HOOP DIE ZEKER IS

Het is naar mijn idee dan ook hierom dat Paulus de brief
aan de Kolossenzen in hoofdstuk 1vers 5 begint met de
uitspraak: {.vanwege de hoop die voor u is weggelegd in
de hemelen.’Het is volgens mij hierom dat Petrus stelt
in 1 Petrus 1:4 (in aansluiting op het al eerdergencemde
in vers 3), dat we door God in Jezus opnieuw geboren
zijn tot een levende hoop, .tot een onvergankelijke,
onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen
bewaard wordt voor u’

Het is zo ontzettend belangrijk om deze waarheid tot
je te nemen en je eigen te maken: de hoop die jij en

ik hebben in geloof, uit en door Christus, is op geen
enkele manier afhankelijk van onszelf. Het staat los

van onze vroomheid, los van onze werken, los van onze
omstandigheden, los van geestelijke strijd. De hoop van
geloof wordt door God bewaard in de hemelen. Daar is
het voor ons weggelegd. En wat in de hemel is, kan door
niets op aarde worden aangetast.

Onze hoop is dus zeker! Wij mogen daar zeker van zijn
op basis van ons geloof en de redding door genade.

Of zoals het in Hebreeén 11:1 staat: ‘Het geloof nu is een
vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs
van de zaken die men niet ziet.’ Dit beljjden mogen we
‘onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft,
is getrouw’ (Hebreeén 10:23),

BLIJDSCHAP EN TROOST

Deze goddelijke hoop - want dat is het dan dus - is ons
gegeven om ons blij te maken en te vertroosten. Juist
omdat die zeker is en verankerd in het verlossingswerk
van onze Heer. 2 Thessalonicenzen 2 zegt: ‘En onze
Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vlader, Die ons
heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop
gegeven heeft uit genade, moge uw harten vertroosten
en u in elk goed woord en werk versterken’ (vers 16-17).
Dit weten maakt onze hoop krachtig en sterk, want
dat is onze erfenis ‘.opdat wij, gerechtvaardigd door
Zijn genade, erfgenamen zouden worden,
overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven’

A4 Roelof Ham
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2 PASTORAAL

" Vergeving herstelt de relatie tu_sis'._en'
God en mens, maar ook tussen
mensen onderling. Vanaf de eerste
zonde die Adam en Eva in het .
paradijs begir}gén,. is erbehoefte
aan vergeving. Het is dan ook niet

‘vreemd dat vergeving eenvan
de hoofdthema'’s is van de Bijbel.
Alleen bij God is de oplossing te
vinden voor verStoorde_retaties!

WAT IS VERGEVING?

Een van de Griekse woorden die in de Bijbel voor
vergeving wordt gebruikt, is charizomai. Dit kan
worden vertaald als ‘uit genade schenken’ of

‘een gunst verlenen’ God heeft aan mensen een
buitengewone gunst verleend door het offer van

Zijn Zoon Jezus Christus, zonder daaraan eisen te
verbinden. Het is louter genade. Vergeving herstelt de
relatie tussen God en mens, maar opent ook de deur
naar herstel van verbroken relaties tussen mensen. In
Kolossenzen 313 spoort Paulus de gelovigen aan om
elkaar te vergeven, zoals Christus ons vergeven heeft.
Vergeven van de ander kan een bijzondere uitwerking
hebben. Het doorbreekt de cirkel van vergelding en
opent perspectief voor verzoening. Zolang je niet
vergeeft en vasthoudt aan je gevoel om zelf wraak
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of vergelding te willen regelen, blijf je vastzitten.
Vergeven - en daarmee ‘loslaten’ - is uiteindelijk ook
een bevrijding voor je eigen hart.

GOD NOEMT HET ZONDE

In Gods Woord staat vergeving centraal. In Efeze 1:7-8
lezen we een samenvatting van wat wij als gelovigen
van God hebben ontvangen. Er wordt over Christus
gezegd: ‘In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn
bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen,
overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij
ons overvioedig geschonken heeft, in alle wijsheid en
bedachtzaamheid.. Wanneer we elkaar niet vergeven
is dat niet alleen ernstig omdat het verdriet of
allerlei andere narigheid veroorzaakt. Ten diepste
zijn verstoorde relaties, wanneer er niet vergeven




wordt, vooral ernstig omdat God het zonde noemt
(Matthels 18:21-35). Voor je het weet, heb je je
schuldig gemaakt aan een bepaalde zonde en weet je
dat je vergeving van God én van de ander nodig hebt.
Een van de grote problemen onder christenen in deze
tijd is bitterheid en gebrek aan vergeving.

VOORBEELDEN UIT GODS WOORD

Er zijn in het Nieuwe Testament heel veel teksten

te vinden waarin het woord ‘vergeven’ of ‘vergeving’
voorkomt. Het is dus geen onderwerp waar je
zomaar aan voorbij kunt gaan. Het is dan ook niet
vreemd dat onenigheid in de Bijbel in verschillende
vormen voorkomt, variérend van persoonlijk verraad
en strategische conflicten (zoals bij David) tot
theologische of kerkelijke conflicten (zoals bij Paulus,

9 ’ Vergeving zoals God het bedoeld heeft, is
het loslaten van wrok, boosheid en de eis
tot vergelding tegenover iemand die jou kwaad
heeft gedaan. In de Bijbel wordt vergeving niet
gezien als het negeren van onrecht, maar als

het schenken van genade ondanks het onrecht.

Petrus en de vroege gemeenten). Ook wordt het
voorbeeld genoemd van Euodia en Syntyche die
vermaand worden eensgezind te zijn, omdat deze
vrouwen het kennelijk niet met elkaar eens waren
(Filippenzen 4:2-3).

Wanneer je denkt aan de meningsverschillen tussen
Abram en Lot (Genesis 13) en Paulus en Barnabas
(Handelingen 15:35-41), kun je je voorstellen dat
zonden op de loer lagen en vergeving noodzakelijk
was. De Bijbel toont aan dat zulke conflicten
natuurlijke, menselijke worstelingen zijn, en legt de
nadruk op het belang van vergeving.

Jezus Christus Zelf is hét voorbeeld. Tijdens Zijn lijden
aan het kruis bad Hij: ‘Vader, vergeef het hun, want zij
weten niet wat zij doen’(Lukas 23:34a). Zijn vergeving
strekt zich zelfs uit tot Zijn vijanden en vormt het
fundament van het christelijk geloof. Het ultieme
voorbeeld voor ons mensen!

GODS OPLOSSING, VERTICALE VERGEVING
Wanneer zonde onze relatie met God in de weg staat,
is vergeving de enige manier om deze te herstellen.
Hij had - in Zijn oneindige liefde - al een plan vaor

de grondlegging van de wereld. Om ons te kunnen
vergeven, gaf Hij Zijn eigen Zoon. Wanneer we
werkelijk beseffen hoeveel God ons heeft vergeven in
Christus en we dagelijks vanuit die genade leven, dan
pas begrijpen we hoe nodig het is om ook onderling
elkaar te vergeven. Alleen z6 kunnen we worden
bevrijd van de ketenen van boosheid en wrok. Jezus
legt uit dat vergeving wederkerig is en dat het de

weg opent naar Gods vergeving en innerlijke rust
(Matthels 6:14-15).

Vergeving zoals God het bedoeld heeft, is het loslaten
van wrok, boosheid en de eis tot vergelding tegenover
iemand die jou kwaad heeft gedaan. In de Bijbel
wordt vergeving niet gezien als het negeren van
onrecht, maar als het schenken van genade ondanks
het onrecht. Zoals gezegd: God Zelf is hiervan het
grote voorbeeld. Er is niemand zo genadig als Hij!

HORIZONTALE VERGEVING

Omdat menselijke relaties kwetsbaar zijn, is het een
gegeven dat verstoorde relaties vaak voorkomen. Voor je
het beseft, heb je iets gedaan of gezegd wat een ander
pijn doet. En soms voel je jezélf misschien benadeeld

of onbegrepen. Wanneer je de ander niet kunt of wilt
vergeven, kan de afstand tot die ander steeds groter
worden en zelfs leiden tot een blijvende breuk.
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Hoewel we de noodzaak er wellicht wel van inzien,
blijken vergeven én om vergeving vragen, in de
praktijk heel moeilijke opdrachten te zijn. Maar
weinigen kunnen makkelijk vergeven en daarna
gewoon doorgaan met hun leven. Toch is vergeving
vragen en de ander vergeving schenken essentieel,
want wanneer je dat niet doet, is de kans groot dat
wrok je uiteindelijk van binnenuit zal opvreten. Dit
kan weer leiden tot allerlei problemen, waaronder
depressie of lichamelijke klachten.

Gelukkig is er goed nieuws: vergeven is een
vaardigheid die we kunnen leren. Het komt tot de
kern van ons mens-zijn. Gods Woord staat vol met
handreikingen die ons verder kunnen helpen.

DE OPDRACHTTOT VERGEVEN

Vergeving weerspiegelt Gods genadige houding

ten opzichte van de mens. In MattheUs 6:14-15,
direct na het Onze Vader, zegt Jezus: ‘Want als

u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw
hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen
hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw
overtredingen ook niet vergeven. Uit Kolossenzen 3:13
en uit bovengenoemde verzen uit Mattheus, blijkt
ook dat vergeven geen ‘optie’ is, maar voor gelovigen
een fundamentele plicht.

Wie niet voldoende beseft wat hij van God heeft
ontvangen, vergeeft veelal ook anderen niet. Maar
royaal en onvoorwaardelijk vergeven, hoort bij de
roeping van de gelovige. We zouden elkaar niet
moeten oordelen, maar uit genade leven en die weer
doorgeven. Elke keer opnieuw.

Vergeven betekent overigens nog niet verzoenen.
Maar het kan wel de eerste stap zijn naar verzoening.
Vergeving scheldt de schuld kwijt, verzoening
herbouwt de relatie. Dit kan soms veel tijd kosten en
komt helaas lang niet altijd tot stand. En daar komt
nog bij dat we, hoewel er soms vergeving is, nog wel
hebben te dealen met de gevolgen van een bepaalde
zonde. Die blijven vaak levenslang bestaan.

OBSTAKELS DIE VERGEVING

IN DE WEG STAAN

Wellicht kent u het programma ‘Het Familiediner’ van
de Evangelische Omroep. Herhaaldelijk karmen hierin
allerlei ohstakels naar voren, die het vergeven van de
ander in de weg staan. De noodzaak van vergeven
wordt dikwijls niet erkent en men wacht dan totdat
de ander een eerste stap zet. Soms speelt trots
daarbij een rol, maar vaak zit de emotionele pijn, die
voortkemt uit het aangedane onrecht, heel diep. In
de loop der jaren hebben deze kwetsuren geleid tot
bitterheid die vergeving bemoeilijkt. Hoe langer het
duurt voordat er vergeving plaatsvindt, hoe moeilijker
het wordt om daadwerkelijk een stap in de goede
richting te zetten. De Bijbel erkent deze worsteling,
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’ Hoe langer het duurt voordat er

vergeving plaatsvindt, hoe moeilijker
het wordt om daadwerkelijk een stap in de
goede richting te zetten. De Bijbel erkent deze
worsteling, maar benadrukt het belang van
het loslaten van wrok om zelf vrij te worden
(Efeze 4:31-32).

maar benadrukt het belang van het loslaten van wrok
om zelf vrij te worden (Efeze 4:31-32).

UIT LIEFDE VOOR DE ANDER

Het gevaar van vergeven ‘omdat het moet’ -
bijvoorbeeld als een ander je daartoe aanzet - kan
overigens soms te goedkoop zijn. Het kan een
afleidingsmanoeuvre zijn zonder werkelijk berouw te
hebben. Je vergeeft dan uit plichtsbesef en niet uit
vrije wil.

Dit kan trouwens ook zo zijn bij vergeving vragen aan
iemand. Ook dat kan oppervlakkig en te snel zijn,
zonder te beseffen wat de gevolgen zijn (geweest)
voor de ander. Dan ontbreekt de liefde voor die
andere persoon en zal de mogelijkheid tot een
eventuele verzoening weinig zegen opleveren.
Sommige mensen vinden het moeilijk om te vergeven
uit angst dat de ander opnieuw zal kwetsen of zelfs
kwaad zal doen. Vergeving betekent echter niet het
goedkeuren of toelaten van herhaald gedrag. Het is in
dat geval goed om na te denken over het stellen van
gezonde grenzen.

TEN SLOTTE

We kunnen tot de conclusie komen dat het belangrijk
is om ons dagelijks bewust te zijn van de genade

van Christus waaruit we leven. Berouw hebben

over zonden is belangrijk (T Johannes 1:9) en de
vergevingsgezindheid van Christus mag ons tot
voorbeeld zijn in relaties naar onze medemensen.
Alleen door te zien op Christus’ werk aan het kruis
kunnen we begrijpen hoeveel 6ns vergeven is en dat
we van hieruit anderen mogen vergeven.

Wanneer we werkelijk berouw hebben en de ander
om vergeving vragen - of wanneer iemand vergeving
vraagt en we dat willen schenken, blijkt dit niet altijd
even gemakkelijk te zijn.

In een volgend deel wil ik ingaan op de praktische
kant van vergeven. Welke stappen zouden we kunnen
zetten als we ervoor kiezen om te vergeven? Hoe

zit het met het vergeven van jezelf, hoe kunnen we
omgaan met verwarrende gevoelens en hoe kunnen
we aan verzoening werken?

A Wendy Born
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Maximaal vier juridische ouders per kind

De VVD dient een wetsvoorstel in dat het mogelijk moet maken dat een kind tot vier juridische ouders kan

hebben.

De huidige wet staat slechts
twee ouders toe, wat in moderne
meeroudergezinnen leidt tot
prektische problemen: niet-

juridische ouders hebben
bijvoorbeeld geen zeggenschap
in het ziekenhuis, mogen een
kind niet meenemen naar het
buitenland en hebben geen
recht op ouderschapsverlof. Het
voorstel, dat afspraken voor de
zwangerschap en goedkeuring door
een rechter vereist, sluit volgens
initiatiefneemster Ingrid Michon
aan bij de realiteit waarin steeds
meer kinderen opgroeien met
drie of vier ouders. De wet geldt

voor nieuwe gezinnen, al staat de
VVD open voor uitbreiding naar
bestaande situaties. Naar schatting
gaat het om 110.000 tot 150.000
gezinnen waarin meer dan twee
ouders een kind opvoeden. Eerdere
wetsplannen strandden vooral
door bezwaren van christelijke

en conservatieve partijen. Nu het
voorstel ter consultatie ligt, hoopt
de VVD op brede steun in de
nieuwe Tweede Kamer.

(Bron: RTL Nieuws)

Bedrijfsleven kwetsbaar voor geopolitieke risico’s

Uit de Nederlandse Innovatiemonitor blijkt dat het merendeel van de bedrijven al na een halve dag stilvalt bij
stroomuitval of het wegvallen van ICT of communicatie.

Duurt zo’'n verstoring een

week, dan kan bijna geen

enkel bedrijf nog functioneren.
Toch maakt minder dan de
helft van de ondernemingen
zich zorgen over geopolitieke
risico’s. Hoogleraar Henk
Volberda noemt de bevindingen

‘schrikbarend’: bedrijven zijn
sterk afhankelijk van vitale
voorzieningen, maar nemen
onvoldoende maatregelen. Fen
op de vijf heeft zelfs helemaal
geen voorbereidingen getroffen,
al beschikt tweederde wel over
voorraden en backupsystemen.

Naast kwetsbaarheid signaleert
het onderzoek ook een sterke
groej in Al-toepassingen,

vooral bij jonge internationale
bedrijven. Klimaatdoelen raken
daarentegen vaker op de
achtergrond.

(Bron: BNR)

‘Klimaat niet langer grootste wereldprobleem’

Bill Gates verrast met een nieuwe positie: volgens hem vormt klimaatverandering niet langer de grootste

bedreiging voor de mensheid.

In een nieuw essay stelt hij dat
extreme klimaatscenario’s onjuist
zijn en dat honger, armoede

en ziekte wereldwijd veel meer
slachtoffers maken. Dankzij
dalende CO -uitstoot en snelle
technologische innovaties denkt
Gates dat de opwarming deze
eeuw kan worden beperkt tot
circa 3 graden, mogelijk minder
als landen hun beloften nakomen.

Gates roept wereldleiders op om
prioriteiten te herzien. Investeren

in gezondheid, vaccinaties en
economische ontwikkeling zou
volgens hem effectiever zijn om
mensen te beschermen dan
uitsluitend focussen op CO -
reductie. Zijn standpunt leidt tot
kritiek van wetenschappers, die
waarschuwen dat armoede en
klimaatverandering juist sterk
samenhangen.

(Bron: AD)
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Het -
Evangelie

~ God heeft in het verleden op vele wijzen
gesproken, vastgelegd in het Oude Testament.
Hij heeft ook gesproken door Zijn Zoon,
Die het Woord wordt genoemd (Hebreeén
1:1-2; Johannes 1:1; Openbaring 19:13).
[ ' - ' ~ Het getuigenis van de Heer Jezus is
= : ‘ vastgelegd in de evangelién en in het
| onderwijs van de apostelen.

et Evangelie is het Evangelie van het
Woord, in overeenstemming met de
Bijbelse apostolische leer en trouw aan het
historisch onderwijs van de trouwe kerk.

_ Het Woord van God, de Bijbel, is een betrouwbaar

' getuigenis van het spreken van God.

Dat ‘Christus is gestorven voor onze zonden, naar

de Schriften’ (1 Korinthe 15:3-4) heeft tot gevolg

dat het Evangelie verkondigd moet worden in
overeenstemming met de Schriften (dit was voor
Paulus het Oude Testament) en het getuigenis van

de apostelen, het Nieuwe Testament. ‘Zo is dan het
geloof uit het horen, en het horen door het woord

van Christus’(Romeinen 10:17). Het Evangelie is de
levenwekkende boodschap van het Woord van God.
Het Evangelie is Schriftuurlijk. Het is het Evangelie van
de Schrift alleen: Sola Scriptura.

Tegenwoordig neigt men steeds meer naar het
toekennen van gezag aan de lezer. Tegenwoordig

is geloof steeds minder gebaseerd op de waarheid
van de Schrift. Geloof wordt steeds meer gestalte
gegeven door de eigen individuele ervaring. In de
postmoderne tijd gaat het niet meer om ‘wat er
staat!, maar om ‘wat betekent het voor mij. Het
apostolisch leergezag wordt hiermee ondermijnd en
de deur wordt geopend voor allerlei dwaalleer.

A Jef De Vriese
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=} TECHNOLOGIE

Kunstmatige

Wij leven in een tijd waarin wij volledig afhankelijk zijn van het digitale.

We hebben telefoons en slimme apparaten, gebruiken apps, bestellen op
- websites en regelen onze bankzaken. Deze hele digitale wereld wordt bij
elkaar gehouden door verbindingen tussen systemen en ‘code’ Wat als die
code in de toekomst enkel nog door kunstmatige intelligentie (Al) wordt
geschreven? Hoe vrij zijn we dan nog? Wat zegt de Bijbel hierover?

WAT IS CODE? code regelmatig een update en daarom zie jij ook
Code is eigenlijk een taal, net zoals Nederlands en regelmatig app-updates op jouw telefoon.

Engels. Zoals er in de fysieke wereld verschillende

talen zijn, zo zijn deze er ock in het digitale. Een Het maken van code, het bijhouden ervan en het
softwareontwikkelaar leert deze taal en kan deze updaten ervan kost heel veel tijd en geld. Soms is
schrijven. Met de regelcode die hij schrijft is hij het zoeken naar een fout terwijl de druk om die

in staat een website te bouwen of een app voor fout op te lossen groot is. Salescijfers hangen er
jouw telefoon. Mensen maken fouten en dus namelijk van af. Een webshop kan zich geen ‘uitval’
ook in de code die zij produceren. Dat zorgt voor permitteren, een periode waarin een systeem niet
fouten of beveiligingsproblemen. Daarom krijgt de werkt. En met deze hele digitale wereld zien we ook
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cyberaanvallen door criminelen om systemen plat
te leggen. Deze aanvallen hebben steeds meer
impact omdat onze digitale afhankelijkheid groeit.
En hier komt kunstmatige intelligentie ten tonele.

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

DIE CODE SCHRUJFT

Zowel Microsoft als Google gelbruiken kunstmatige
intelligentie om code te maken en aan te passen.
Kunstmatige intelligentie kan namelijk net zoals

mensen talen leren en dus ook programmeertalen.

Het is nu nog ter ondersteuning van, maar Al
wordt steeds intelligenter. In de komende paar
jaar zal Al zich naar alle waarschijnlijkheid echter

zo doorontwikkelen dat het slimmer wordt dan de
softwareontwikkelaars zelf. Het gaat de codetaal
beter lezen en spreken dan de mens.

Google is met AlphaEvolve hierin heel ver. AlphaEvolve
maakt code en verbetert deze code. Het spoort

zelf de fouten op en zoekt naar beveiligingsrisico’s

of het optimaliseert de eigen gemaakte code. Als

jij iets kan schrijven in minder regels wordt code
lichter en werkt het systeem dat gebaseerd is op
deze code sneller. Github, een gerenormmeerde

partij in de informatietechnologie, is ook al bezig

met kunstmatige intelligentie hulpprogramma's (Al
agents) om fouten ap te sporen en te verbeteren.
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Op de website ai-2027.com wordt een
toekomstbeeld geschetst door vakmensen,
waaronder een voormalig OpenAl-onderzoeker,
waarin kunstmatige intelligentie steeds
slimmer wordt. Zelfs zo slim dat het menselijke
ontwikkelaars buiten spel zet. Kunstmatige
intelligentie werkt namelijk 24 uur per dag en leert
steeds sneller. Deze groeicurve zal door betere
chips en meer capaciteit steeds sneller gaan.
Mensen kunnen het dan niet meer bijhouden en
beginnen steeds minder de tazal te begrijpen die
kunstmatige intelligentie maakt. En als we dat
punt bereiken, en dat is heel goed mogelijk, dan
is onze afhankelijkheid volledig gericht op een
intelligentie die kunstmatig is, buiten de mens.

VAN AFHANKELIJKHEID NAAR SLAAF

Als kunstmatige intelligentie slimmer wordt

dan de mens in deze, dan is het niet meer te
reguleren. Het is niet te controleren omdat het

70 snel verandert en zichzelf steeds verbetert.
Dan dient het de mens niet meer maar andersom.
Want hoe kun je controleren of het niet liegt?

Of geinfecteerd is? In Openkaring lezen we hoe de
antichrist alle macht zal krijgen over elke stam en
taal (Openbaring 13:6). Talen zoals wij die spreken
en de programmeertalen zoals wij die kennen. Als
je deel wilt nemen aan de maatschappij en wilt
kunnen verkopen en kopen zul je je volledig aan
hem over moeten geven. Je verkoopt daarmee
letterlijk je ziel aan de boze (Openbaring 13:16-17).

De antichrist wil volledige controle en kunstmatige
intelligentie is daarin een uitgelezen mogelijkheid
om dat te bereiken. Gezichtsherkenning,

een sociaal kredietsysteem? Het is software

die kunstmatige intelligentie kan maken en
verbeteren. Onbemande drones? Er zijn niet zozeer
mensen nodig om dit allemaal te reguleren maar
kunstmatige intelligentie vult met gemak dit gat.
Dat wat niet uit God is maar uit de mens, dat

is zondig en vleselijk. We kunnen goede en

slechte dingen als mensen (Matthels 7:11),

maar ons vlees heeft volgens de Heere Jezus

geen nut (Johannes 6:63). Uit ons vlees komen
boze begeerten. Vanuit daar komt manipulatie,
intimidatie met als doel dominantie. Technologie
is niet neutraal, ook kunstmatige intelligentie niet.
Het kan manipuleren en intimideren met als doel
domineren, zeker als het slimmer wordt dan de
mens zelf. En door wie men overmeesterd wordt,
diens slaaf ben je (2 Petrus 2:19).
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Wij zijn zo afhankelijk van de digitale wereld en dat
steeds meer. We maken zelfs digitale varianten van
onszelf, avatars, wat ‘god in mij’ betekent. Zo kunnen
wij altijd blijven bestaan in een digitale wereld. Aan
God gelijk zijn, het is de hoogmoed waarmee de
boze de mens verleidde. Kunstmatige intelligentie

is dus het nieuwe middel om dat te bereiken. Er zijn
zelfs mensen die hun lichamen zelf onsterfelijk willen
maken middels technologie, die ons in staat stelt te
worden als mannen van naam zoals voor de vioed.

MOETEN WI1J DAN OFFLINE GAAN?

Je zou het misschien denken. Maar je moet verder
kijken dan de zoon des verderfs. Dit alles moet
gebeuren voordat Jezus terugkomt in macht en
majesteit. We maken gebruik van software om het
Evangelie te verspreiden. Door het internet is het
mogelijk die blijde boodschap te delen. Ja, Babylon
wordt weer opgebouwd en wij leven net als Daniél
in de tijd van Babylon. Hij was zelfs het hoofd van
de magiérs, die bezig waren met het occulte, maar
in dit alles bleef Daniél trouw aan God. Ze hadden
zijn naam afgenomen, zijn identiteit, toch bleef

hij trouw aan God. En God vergat zijn naam niet.
Daniél was niet bevreesd voor hen die het lichaam
konden doden, hij was meer bevreesd voor Hem
die lichaam en ziel in de poel van vuur kon gooien.

Wat wij nodig hebben is onderscheid. Want echte
wijsheid en onderscheid komen van boven, van de
Almachtige God. Kunstmatige intelligentie is uit de
aarde en zal altijd het onderspit delven tegenover
Gods intelligentie. En Hij deelt deze intelligentie

met ons door de Heilige Geest. Voor het nieuwe jaar
is dat een belangrijke boodschap. Dat je vervuld
mag worden met de Heilige Geest zoals Paulus

in Efeze schreef (Efeze 5:18). Hij schrijft hierin over
dronkenschap, dat is bedwelming. Kunstmatige
intelligentie verwart, manipuleert en bedwelmt net
zo goed als dronkenschap. Om de boze te weerstaan
is de vervulling met de Heilige Geest nodig, net zoals
Jezus hem in de woestijn kon weerstaan. Als wij
weerstand bieden zal hij van ons vlieden. De wijsheid
van boven blijft voor altijd en het is de Heilige Geest
die ons leidt tot de volle waarheid. Dat die vervulling
Jjouw deel mag zijn. Dat Hij mag wassen in ons en dat
wij minder worden. Dan zal je onderscheiden waarop
het aankomt. God in ons door de Geest en niet door
het kunstmatige vlees.

A Thijs van Gils




PUZZELS 9
Woordzoeker Kruiswoordpuzzel

Onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Probeer het I
en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verborgen. gekleurde woord te vinden. '
Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters T 5 3 7 7 18 |9 0
vormen in de leesrichting de oplossing.

HEG I DONGOUOMHR

| REKNODFLAHA &

NEZI ESPAKLMT

EGV IRUSRHAAE

VAAMTTI KO CALZL

|l R 1 DA AEEUATEK |

UuDuFDLYDNPLU

L LREETIEDSMEK

K T EMTPMANTINA

TR I1KSUHCCATGBSB

G B O R A X A I N H H A 36 12 22 7 33 26 2 29 35 25 15 19 10

AGGEWREDNO I H Horizontaal: 1 half (in samenst.) 4 vat 7 videofilmpje 11

politieke partij 12 tussen (in samenst.) 14 onheilsgodin 15

REIVELECH HASPEL GRS jaargetijde 16 warmwaterbron 17 Bijbelse priester 18
AFRIT HODGNODIG PILATUS telefoonbericht 19 mestvocht 22 alleenzang 24 plaats in de
AUTEUR IMPALA PRAAL VS 26 tankstation 27 vervoermiddel 30 soort hert 32
BACCHUS KAPSEIZEN RAKEL Chinese deegwaar 34 bijwoord 36 gevarieerd 37 afgemat
BORAX KEUKEN RATEL 38 uniform 40 brandstof 41 riv. in Spanje 42 fideel 43
BRILDRAGER KLUIVEN TALUD rijstdrank.
HABAILI MALEACH IRENE Verticaal: 1 bel 2 nobel 3 bijbelse vrouw 4 explosieve stof
HALFDONKER MAZELEN s (afk.) 5 deel v.d. bijbel 6 zelfkant 8 werpstrik 9 onderwerp
HANDVAT MIDDAG

10 met alle geweld 12 afzondering 13 omwenteling 20
Oplossing: ohaangepast mens (jeugdtaal) 21 kraan 22 bevel 23
Europeaan 25 zalf 26 ijspunt 28 Griekse letter 29 riv. in
Belgié 31 liefdesgod 33 land in Azié 35 tennisterm 36 saai
39 numero.

Elke maand maak je kans op een prijs. Los de puzzels op en stuur de
twee oplossingswoorden in via onze website: www.zoeklicht.nl/januari.
Het insturen van de oplossingen is uiteraard ook mogelijk via

de post (Softwareweg 8 - 3821 BP) of telefonisch (085 - 066 39 80).

Onder de inzenders verloten wij het nieuwe boek “‘Op onderzoek

\_/'

in Ezechiél’ van Amir Tsarfati.

De antwoorden van de vorige keer waren:
“Evangelisatie’ en ‘Heerlijkheid’

® _ het
| e Z kl' h t Het inzenden van de oplossingen kan
‘ o e lc tot en met vrijdag 30 januari 2026.
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| ACTIVITEITEN

Overzicht van onze activiteiten

U bent van harte welkom op onderstaande locaties. De toegang is vrij!
Voor actuele informatie kunt u terecht op onze site: www.zoeklicht.nl/agenda.

SEMINARS

Zuidhorn

Di 20 jan, 17 feb, 17 mrt en 21 apr
Thema: Een nieuwe schepping -
rijk in Christus

Spreker: Wim Zwitser

Gastkerk, De Gast 584, Zuidhorn
Aanvang: 20.00 uur

Emmen

Wo 28 jan, 25 feb, 25 mrt, 22 apr
Thema: Een nieuwe schepping - rijk
in Christus

Spreker: Wim Zwitser

Hebron, mr. H. Smeengestraat 4
Aanvang: 19.30 uur

Assen

Vr 23 jan, 27 feb, 27 mrt, 24 apr
Thema: Een nieuwe schepping - rijk
in Christus

Spreker: Wim Zwitser

De Schakel, Witterhoofdweg 1a
Aanvang: 20.00 uur

Ermelo

Wo 7 en 21jan, 4 en 18 feb
Thema: Het geheimenis van
Babylon

Spreker: Theo Niemeijer
Opstandingskerk Ermelo,
Slangenweg 2-4

(op het terrein van's Heeren Loo)
Aanvang 20.00 uur

Enschede

Wo 3 en 17 feb, 3 en 17 mrt
Thema: Het wereldgebeuren in het
licht van de Bijbel

Spreker: Theo Niemeijer
Baptistengemeente de
Schuilplaats, Hertmebrink 8
Aanvang: 20.00 uur

Zwijndrecht

di 13 jan, 10 feb, 10 mrt

Thema: Tekenen van de eindtijd
Spreker: Theo Niemejjer
Gebouw VEG de Ark,
Rotterdamseweg 137B
Aanvang: 20.00 uur

Onstwedde

Wo 14 en 28 jan, 11 en 25 feb
Thema: Het geheimenis

van Babylon

Spreker: Theo Niemeijer

Gebouw d’Ekkelkaamp, Kerklaan 7
Aanvang: 19.30 uur

Franeker

Wo 5 en 19 mrt, 16 en 30 apr
Thema: Eindtijd en profetie
Spreker: Jeep van der Schoot
Baptistengemeente Maranatha,
Noord 41

Aanvang: 19.45 uur

Joure

Di 24 mrt, 28 apr

Thema: Geestelijke verleiding
Spreker: Theo Niemeijer
VEG de Brug, Brugstraat 3
Aanvang 20.00 uur

Koudum

Do 9,16 en 23 apr

Thema: Tekenen van de eindtijd
Spreker: Theo Niemeijer
Baptistengemeente Zuidwest
Friesland, Nieuweweg 29
Aanvang: 19.30 uur

Zoeklichtdiens
in Amersfoort

Samenkomsten iedere zondag om 10.00 uur.
Locatie Softwareweg 8 in Amersfoort.

De dliensten zijn live of later te beluisteren
via www.zoeklicht.nl

SAMENKOMSTEN

Onstwedde

Wo 18 maart

Extra Bijbelstudieavond

Thema: Het geheimenis van Babylon {vervolg)
Spreker: Thea Niemeijer

Gebouw d’Ekkelkaamp, Kerklaan 7

Dirk-Jan Jansen
Aart Haverkamp
Theo Niemeijer
Wim Zwitser

Ab Goldberg
Johan Schep
Theo Niemeijer

04 januari
11 januari
18 januari
25 januari
01 februari
_ 08 februari
15 februari

Haulerwijk

Vrij 27 maart

Thema: n.n.b.

Spreker: Theo Niemeijer
Baptistengemeente Immanuel, Norgerweg 7
Aanvang: 19.30 uur

Voor meer informatie over onze bijeenkomsten kunt u terecht bij:
Rinus van Otterlo T 085 - 066 39 80 E rv.otterlo@zoeklicht.nl
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WWW.ZOEKLICHT.NL
Wij willen een online pleisterplaats zijn voor
christenen. We hebben opmerkelijk nieuws, unieke
online artikelen, een rijk archief en nog veel meer.

HET ZOEKLICHT-PODCAST

: Verdere verdieping vind je
in de Zoeklicht-podcast.
Wekelijks plaatsen
we podcasts over de
actualiteiten van die week,
we beantwoorden vragen
vanuit de community en er

. I worden studies aangeboden

om onderweg, tijdens het sporten of klussen te
beluisteren. Onze podcast is te vinden op Spotify,
Apple Podcasts (zoek op 'Het Zoeklicht podcast’)
of via ons YouTube-kanaal Zoeklicht TV
(wwwyoutube.com/@stichtinghetzoeklichttv/podcasts)

NIEUWSBRIEF

Blijf via onze nieuwsbrief maandelijks op de hoogte van
alle ontwikkelingen, nieuws en activiteiten. Je kunt je
via de website aanmelden: www.zoeklicht.nl

{onderaan de pagina).

ZOEKLICHT TV
Zoeklicht TV is ons YouTube-kanaal Naast onze site
en ons magazine, dragen we ook zo de missie van
Het Zoeklicht uit door de visuele verkondiging van het
Evangelie en de profetische maranatha-boodschap.
(www.youtube.com/@stichtinghetzoeklichttv)

=
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Colofon

Het Zoeklicht is gewijd aan het onderzoek der Schriften en het letten
op de tekenen der tijden. Het wordt uitgegeven onafhankelijk van
enige kerk of richting. Opgericht: 1juli 1919, Stichter: Johannes de Heer.

UITGEVER

Stichting Het Zoeklicht
Softwareweg 8, 3821 BP Amersfoort
www.zoeklicht.nl

BESTUUR

Armand Gimbrere - secretaris
Arno Lam - voorzitter

Leo Voorwinden - penningmeester

DIRECTEUR
Roelof Ham - rham@zoeklicht.nl

REDACTIE

Roelof Ham (hoofdredacteur), Joél Oasterhagen (eindredacteur),
Jelle Kop (social media redacteur), Roy Kloet, Theo Niemeijer en
Gerard Smits

redactie@zoeklicht.nl

ABONNEMENTENADMINISTRATIE
Softwareweg 8, 3821 BP Amersfoort
Telefoon: 085 - 066 39 80

E-mail: abonnementen@zoeklicht.nl

Het Zoeklicht is te verkrijgen in braille, in grootletter en in
gesproken vorm bij Bibliotheekservice Passend Lezen,
Postbus 84010, 2508 AA Den Haag.

Telefoon: 070 - 338 15 00, e-mail: klanten@passendlezen.nl.

ABONNEMENTSPRIJZEN

Nederland en Belgié: € 44,95 per jaar, € 25,95 per half jaar
Rest van Europa/wereld: € 67,95 per jaar, € 38,95 per half jaar
Losse nummers: € 4,95.

Elk abonnement wordt automatisch verlengd, tenzi] het uiterlijk &én
maand voor de einddatum is opgezegd. Na beé&indiging van een vast
abonnement kan binnen een periode van één jaar geen aanspraak
gemaakt worden op kortingen premiums, Abonnementen kunnen
op ieder gewenst moment ingaan. Vermeld bij correspondentie
altijd uw abonneenummer (te vinden op de adreswikkel).

ADVERTEREN

Jawel Media - Roel Abraham

Parallelweg 7, 3931 MS Woudenberg

Telefoon: 06 - 54 27 42 44, e-mail: roel@jawelmedia.nl

OVERNAME ARTIKELEN

Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van
de uitgever. Bijbelteksten komen uit de NBG-1951 of Herziene
Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

VORMGEVING
Drukkerij AMV BY, Lunteren
www.drukkerij-amv.nl

FOTOVERANTWOORDING
Indien niet specifiek vermeld, berusten de fotorechten bjj
fotostockbureau's AdobeStock, Shutterstock of bjj Wikimedia Commons.

GIFTEN / LEGATEN

Giften voor het Zoeklichtwerk kunnen worden overgemaakt
op rekeningnr. NL19 INGB 0000 283888 t.nwv. Stichting

Het Zoeklicht in Amersfoort. Legaten via notaris vastleggen.
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B BOEKEN EN DVD'S | Bestel via www.zoeklichtwebshop.ni

=

DE TUD De tijd van
VAN HET het einde

door de ogen van Daniél

Wim Grandia

432 pag. gebonden
Win GRANDIA € 29,95

De leugen
De mythe ontrafeld:
evolutie/miljoenen jaren

Ken Ham

Het is de leugen van de evolutie en miljoenen
jaren die generaties in zijn greep heeft en het
geloof in de Schepper-God en de waarheid en
het gezag van Zijn Woord heeft ondermijnd.
Ontdek waarom dit onderwerp de sleutel is tot
het begrijpen van de kwesties met betrekking
tot het wereldbeeld van onze tijd, zoals gender
en seksualiteit, abortus, racisme, massale
uittocht uit de kerk en nog veel meer. Actueel!

275 pag. hardcover, full color € 25,95

_ Bijbelse
. schatkist (deel 1)

Antwoorden op Bijbelse vragen

&  Christian Briem

Wanneer je de Bijbel leest, komen er zeker
vragen boven. De auteur, een begaafd
Bijbelleraar, beantwoordt op een boeiende
wijze zo'n 130 vragen over uiteenlopende
Bijbelse thema’s en Schriftplaatsen.

366 pag. hardcover € 24,95

Bestel bij voorkeur via onze webshop:
www.zoeklichtwebshop.nl

het

*« Zoeklicht

Juist in onze tijd, waarin verwarring en
onzekerheid toenemen, blijkt Daniél
verrassend actueel. Hij leefde in een tijd

van crisis, machtswisselingen, culturele
conflicten - een situatie die ons niet vreemd
is. Grandia neemt je mee door het Bijbelboek
met heldere uitleg. Niet om te speculeren,
maar om te begrijpen. Niet om angst aan te
wakkeren, maar om geloof te verdiepen.

Moed
voor morgen

Navolging te midden
van tegenwind

Johannes Pflaum

Indrukwekkend legt Pflaum uit waarom
christenen bereid zouden moeten zijn om te
lijden, en wat dit betekent in het licht van de
komende heerlijkheid. Daarbij gaat het ook
om een moedig geloofsgetuigenis te midden
van de ontwikkelingen, zelfs als dat iets kost..

358 pag. paperback € 17,50

mewwn  Bijbelse
o  schatkist (deel 2)

Bijzonderheden in de
grondtekst van de Bijbel

[T R e

Christian Briem

De auteur is betrokken geweest bij een
grondige revisie van de zeer betrouwbare
Duitse Elberfelder editie van de Bijbel. Hij haalt
tientallen parels naar boven uit de Hebreeuwse
en Griekse grondtekst van de Bijbel.

178 pag. hardcover € 16,95

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,
binnen Europa € 7.95 portokosten. .

Softwareweg 8
3821 BP Amersfoort E boekhandel@zoeklicht.nl
T085-0663980 I www.zoeklichtwebshop.nl



