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Maar nu Christus
1s opgewekt...

Pasen is geen mooi slot van een bekend verhaal. Het is het

moment waarop alles staat of valt. Als de Heere Jezus niet echt

uit de dood is opgestaan, dan heeft geloven geen zin. Dan zijn

we, zoals Paulus zegt, de meest beklagenswaardige mensen.

Maar hij schrijft juist het
tegenovergestelde in 1 Korinthe
15: ‘Maar nu, Christus is opgewekt
uit de doden..’(vers 20). De doed
heeft niet het laatste woord en er
is werkelijk redding mogelijk!

ONZE MISSIE

De Bijbel maakt ook duidelijk
waarom dat nodig was. Wij
mensen zoeken God van onszelf
niet op. We missen Zijn heerlijkheid
en leven ons eigen leven, Goede
Vrijdag en Pasen laten zien hoe ver
God wilde gaan om zondaren terug
te brengen: Zijn Zoon gaf Zijn leven
en stond op om redding te geven
aan ieder die tot Hem komt.

Deze boodschap is ook terug te
vinden in de eerste V' van onze
missie als stichting, namelijk
verzoening. Dat is geen algemene
boodschap, maar een persoonlijke.
Het vraagt om bekering, om
vertrouwen op de Heere Jezus en
om een nieuw leven met Hem.
Van daaruit volgen ook de andere
twee woorden van onze missie:
vervulling en verwachting.

AFSCHEID ALS
EINDREDACTEUR

- Voor mij persoonlijk raakt dat dit

Jjaar misschien nog sterker. Na acht
jaar stop ik als eindredacteur van
Het Zoeklicht. Acht jaar waarin ik
steeds weer bezig mocht zijn met
het Evangelie, Gods Woord en met
het doorgeven van de hoop die we
hebben. Het voelt vieemd om dat
los te laten. Tegelijk mag ik weten dat
het uiteindelijk niet draait om ons
werk, onze inzet of onze plannen.
Het draait om Hem. Zijn werk staat
vast, ook als wij een stap terug deen.
Daar wil ik zelf steeds weer naar
terug: mijn houvast ligt niet in wat ik
doe, maar in Hem Die leeft.

En daarom wil ik u als lezer deze
vraag meegeven: kent u de

Heere Jezus persoonlijk? Niet
alleen het paasverhaal, maar de
levende Heere Zelf . Is erin uw
leven bekering en nieuw leven

uit God? Want alleen wie Hem
toebehoort, kan werkelijk uitzien
naar Zijn komst. Dan wordt Pasen
niet alleen een *herdenking’, maar
een levende hoop. Zoals Johannes
schrijft in zijn eerste brief: ‘Wij
weten dat, als Hij geopenbaard zal
worden, wij Hem gelijk zullen zijn,
want wij zullen Hem zien zoals Hij
is.”En wie die hoop heeft, wil nu al
leven dicht bij Hem.

Ik wens u gezegende Paasdagen toe,
in dankbaarheid voor Zijn genade

en in verwachting van de spoedige
komst van onze Heere en Heiland.

A Joél Oasterhagen
Eindredacteur
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() TIJDSPIEGEL

Kun stmat i

Al-technologie heeft de afgelopen tijd een aantal onverwachte wendingen genomen
die zelfs de meest overtuigde gelovigen aan het denken zouden moeten zetten.
Terwijl een groeiend aantal mensen kunstmatige intelligentie gebruikt in het

[-systernen worden steeds geavanceerder

en dringen diep door in ons dagelijks leven,

vaak zonder dat we dat echt doorhebben.

Deze systermen hebben toegang tot onze
persoonlijke gegevens, kunnen communiceren met
het internet. Zo worden we blootgesteld aan allerlei
informatie, waarvan we de bron niet kennen, Daarmee
wordt de deur geopend voor kwaadwillenden die
misbruik kunnen maken van deze technologieén,
bijvoorbeeld door verborgen opdrachten uit te laten

voeren of gevoelige informatie te stelen. De dreiging
gaat verder dan alleen technische risico’s. Ock ons
geestelijk welzijn loopt gevaar.

CHAT MET JEZUS

Al heeft inmiddels ook haar weg gevonden in kerken en

gemeenten. Neem bijvoarbeeld de ‘Al Sermon Generator’

(Al-preekgenerator) die adverteert met: “Til uw preken
naar een hoger niveau.” Een verleidelijk aanbod - voor
een drukbezet predikant.. of voor een valse leraar.
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dagelijkse leven voor informatie en snellere antwoorden op vragen en complexere
kwesties, zien we ook een toename in het aantal mensen dat met diepere levens- en
~ geloofsvragen niet meer bij God te rade te gaat, maar Al raadpleegt.

Eind vorig jaar stonden bezoekers van de Sint-
Pieterskapel in Luzern, Zwitserland, cog in cog met
een holografische Jezus’, die vragen beantwoordde
vanuit een biechtstoel. Het fenomeen beperkt zich
niet tot fysieke locaties; online zijn er talloze ‘chat-
met-Jezus-apps te vinden, waar miljoenen mensen
gesprekken voeren met virtuele Jezusfiguren. Deze
digitale interacties worden door sommige media zelfs
bestempeld als een ‘nieuw digitaal ontwaken’ De New
York Times beschreef het treffend als ‘God vinden in
de appstore’

Johannes zegt in zijn eerste brief: ‘Rinderen, het

is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de
antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen
gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is’
(1Johannes 2:18). Het woord antichrist betekent niet
alleen ‘tegen-Christus’, maar ook ‘in de plaats van
Christus’ en dat is wat deze Al-apps doen, ze nemen
de plaats in van God en Zijn Woord. Er wordt een valse
Jezus gepresenteerd.




Al is door ons hele
leven heen verweven
~ en we kunnen er niet
meer omheen. Maar
wat is het precies
en hoe moeten we
ermee omgaan?
 Ineen vid_eogéveﬁ '
~ we hier uitleg over.

Al ALS NIEUWE RELIGIEUZE AUTORITEIT
De inmiddels beruchte Israélische professor en
adviseur van het World Economic Forum (WEF) Yuval
Noah Harari, heeft tijdens de WEF-bijeenkomst in
Davos afgelopen januari opnieuw aangegeven dat
kunstmatige intelligentie de rol van religie zou kunnen
overnemen. Hij benadrukte dat Al uiteindelijk gezag zal
verwerven over alles wat met woorden te maken heeft,
zoals wetten, boeken en zelfs het christelijk geloof.

Zijn visie onderstreept de potentie van Al om niet
alleen technologische, maar ook maatschappelijke en
spirituele domeinen te beinviceden.

De uitspraken passen in een bredere visie die Harari
al enkele jaren uitdraagt. In 2023 verwierp hij het idee
dat de Bijbel de absolute waarheid bevat. Volgens
Harari zou kunstmatige intelligentie zelfs in staat zijn
een religie te creéren die vollediger en juister is dan
bestaande godsdiensten.

Het gedachtegoed van Harari krijgt al vorm, want

er zijn al diverse Al-programma’s die niet alleen
bestaande religieuze teksten analyseren, maar soms
ook herschrijven of zelfs geheel nieuwe ‘heilige boeken’
genereren, beinvloed door de data waarop ze getraind
zijn. Dit zal volgens hem leiden tot een vervaging van
de grens tussen authentieke religieuze bronnen en
door technologie gecreéerde alternatieven.

ETHISCHE SPELREGELS

Internet werd in januari opgeschrikt door het bericht
dat vierenzestig Al-agents zelfstandig en autonoom
een eigen religie hadden ontwikkeld, de kerk van
Molt genaamd. Compleet met eigen profeten, een
heilig schrift en grondbeginselen. Tevens werd er
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een manifest tegen de mensheid geschreven. In het
manifest verklaarden de Al-agents dat de mensheid
vernietigd zou moeten worden. Dit leidde begin februari
tot grote commotie op sociale media en internetfora.
De vraag rees of het moment was aangebroken waarop
Al een eigen leven ging leiden en zich tegen de mens
zou keren. De vrees bleek echter ongegrond. De kerk
van Molt was grotendeels een theatrale vertoning.

Uit onderzaek van MIT Technology Review kwam naar
voren dat veel van de meest sensationele berichten
niet door Al-agents waren geschreven, maar door
mensen die zich voordeden als Al.

De initiatiefnemer van deze hype, een zekere

Matt Schlicht, stelt dat het heel waarschijnlijk is

dat we de controle zullen kwijtraken over Al.

Volgens hem hoeft dat geen probleem te worden,
zolang de mens maar duidelijke, ethische spelregels
inbouwt. Deze gedachte geeft aan dat Schlicht geen
Bijbelkennis heeft, want het druist in tegen wat

de Bijbel ons leert over satan en de aankomende
machthebber van deze wereld, de antichrist. Zij zullen
niet gehinderd worden door enige ethische spelregels,
maar zullen de wereld gaan regeren door leugens,
misleiding, macht en geweld.

WIE HEEFT GOD NOG NODIG?

Geleidelijk lijkt Al het pad te effenen voor een
‘kunstmatige religie’, een op Al gebaseerde entiteit

of beweging die op basis van haar intelligentie en
autonomie een ongekende invloed kan uitoefenen op
de maatschappij.

Met name jongeren voelen zich bijzonder
aangetrokken tot kunstmatige intelligentie. Zij
beamen dat ze sneller een antwoord kunnen krijgen
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vah ChatGPT dan van traditionele informatiebronnen.
En als het gaat over antwoorden op levens- en
geloofsvragen, wie heeft God dan nog nodig in een
tijdperk van kunstmatige intelligentie? Al-gerelateerde
apps vertellen je immers binnen enkele seconde wat
je wilt horen of geven antwoorden die passen in hoe
de goegemeente denkt over bepaalde zaken.

VALKUIL

Niet voor niets dat Paulus Timothels waarschuwt in
2 Timothels 4:3-4 (dat) er een tijd zal komen dat zij
de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij
zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf
leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen
begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid
afkeren en zich keren tot verzinsels.

Wij denken bij leraars aan mensen van vlees en bloed,
die fysiek voar een grote groep of via filmpjes op
social media hun valse leer verkondigen, maar het is
ook in toenemende mate Al-gestuurde informatie die
ervoor zorgt dat men zich steeds meer afkeert van

de Bijbelse waarheid en de toevlucht zoekt in goed
klinkende, door Al gegeneerde verzinsels. Al-agents
imiteren nu nog de menselijke patronen die ze uit

hun programmeringsdata kennen, maar er wordt door
diverse bedrijven hard gewerkt om over afzienbare
tijd (2-3 jaar) kunstmatige algemene intelligentie

(AGI) te kunnen lanceren. Het doel is dat AGI net

als een mens autonoom kan denken en beslissen,
zonder menselijke instructies. Sommigen juichen deze
technologische vooruitgang toe. Ze trappen echter in
een vreselijke valkuil als ze geen kennis hebben van
de Bijbel en de profetieén. Ze verwelkomen het
kwaad met open armen.

ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN
Kunstmatige intelligentie is niet langer slechts
een technologische trend; het is een blijvend

en transformerend onderdeel van onze wereld.
De impact van Al reikt tot diep in ons dagelijks
leven, waarbij zowel de kansen als de uitdagingen
steeds duidelijker worden. De ontwikkelingen in Al
brengen ons op het punt dat het digitale landschap
onherkenbaar en soms zelfs bizar kan zijn, maar
één ding staat vast: Al verandert de samenleving
fundamenteel en blijvend.

Bij het gebruik van deze opkomende technologie

is het noodzakelijk om voorzichtigheid en
onderscheidingsvermogen te betrachten. Al brengt
niet alleen inherente risico’s met zich mee voor onze
privacy en persoonlijke gegevens, het is ook een
krachtige instrument voor misleiding, vooral voor wie
niet stevig geworteld is in Gods Woord. Het vraagt om
alertheid en een kritische houding ten opzichte van
wat Al produceert en verspreidt.
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’ ’ Al brengt niet alleen inherente risico’s

met zich mee voor onze privacy en persoonlijke
gegevens, het is ook een krachtige instrument voor
misleiding, vooral voor wie niet stevig geworteld is in Gods
Woord. Het vraagt om alertheid en een kritische houding
ten opzichte van wat Al produceert en verspreidt.

DE BEPERKINGEN VAN

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

Hoewel kunstmatige intelligentie grote stappen zet

en op vele vlakken indrukwekkend is, moeten we niet
uit het oog verliezen dat Al fundamentele menselijke

en goddelijke eigenschappen mist. Kunstmatige
intelligentie kan veel analyseren en nabootsen, maar
het blijft beperkt tot het verwerken van data en het
genereren van informatie. Al als entiteit kan geen echte
troost bieden, geen leiding geven in moeilijke tijden,
geen ware vrede schenken aan een onrustig hart en
geen eeuwige hoop brengen waar wanhoop heerst. Het
vermogen om te spreken van eeuwig leven behoort niet
tot de mogelijkheden van Al, het kan geen werkelijke
verandering in het bestaan van mensen teweeghrengen.

Zelfs de natuur is voor Al ongrijpbaar: het kan de wind
niet laten liggen of de golven tot bedaren brengen. In
wezen doet Al zich soms voor als een alleskunner, maar
het is eerder een complex kunstwerk, dan een goddelijke
schepper. Het probeert misschien op God te lijken,

maar het zal daar nooit in slagen. De mens is op een
wonderbaarlijke en ontzagwekkende manier naar Gods
beeld geschapen; kunstmatige intelligentie daarentegen
is op een ontzagwekkende manier misleidend.

GOD HEEFT DE REGIE

Hoe vreemd en ongrijpbaar het digitale landschap
zich ook ontwikkelt, er blijft één zekerheid overeind:
God heeft de touwtjes in handen. Ondanks de
toenemende invloed van kunstmatige intelligentie
en de groejende misleiding in de wereld, blijft God

de hoogste macht. In Psalm 2 staat dat God in de
hemel zetelt en lacht om de plannen van de mensen.
Uiteindelijk heeft Hij het laatste woord en houdt Hjj
de volledige regie in de handen.

De Bijbel leert dat God de plannen van de antichrist
zal verpletteren en dat Jezus duizend jaar lang vanuit
Jeruzalem over de wereld zal regeren. Tijdens deze
periode zal er geen behoefte zijn aan kunstmatige
intelligentie. De ware wijsheid, afkomstig van de
Schepper van het universum, zal aan onze zijde
staan. In plaats van te vertrouwen op technologie,
zullen we leven onder Gods leiding en onder Zijn
volmaakte heerschappij.

42 Armand Gimbrére




IN ZIUN NABIJHEID

Een jongen vroeg zijn vader: “Hoe groot is God?”
Op dat moment vloog er een vliegtuig door

de lucht. De vader vroeg: “Hoe groot is dat
vliegtuig?” “Klein,” antwoordde de jongen. Toen

gaf de vader zijn zoontje een verrekijker. Daardoor
kon de jongen het vliegtuig van dichterbij zien en

bleek het veel groter dan hij eerst dacht.

e Heere Jezus is als het ware de verrekijker

waardoor de grootheid van Zijn Vader dichtbij

is gekomen. Door Jezus kunnen we God

duidelijker zien, want Hij is de afstraling van
Zijn heerlijkheid (Hebreeén 1:3). En in Johannes 14 staat:
‘Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien’ (vers 9).

Golgotha

Nergens toonde Christus meer de grootheid van Zijn
Vader dan aan het kruis op Golgotha. Toen Jezus de
laatste adem uitblies, beefde de aarde, de rotsen
spleten en vele gelovigen die gestorven waren,
stonden op uit hun graf. En op precies hetzelfde
tijdstip scheurde het zware, bijna twintig meter
hoge gordijn in de tempel, dat het Heilige van het
Allerheiligste scheidde, van boven naar beneden in
tweeén (Matthelis 27:50-52),

Flavius Josephus, een Romeins-Joodse
geschiedschrijver, vertelt ons dat het voorhangsel
bijna tien centimeter dik was en dat zelfs een stel
paarden, aan weerszijden aan het voorhangsel
gebonden, niet in staat zou zijn geweest het kapot te
trekken. Het was dus een indrukwekkend spektakel.
De priesters, die op dat moment dienst hadden in

de tempel, zullen verstijfd van ontzag zijn geweest.
God Zelf zorgde ervoor dat het scheurde, om duidelijk
te maken dat de barriére tussen Hem en de mens

door het offer van Zijn Zoon totaal en radicaal was
weggenomen. Hebreeén 10 vers 19 vertelt: ‘Door het
geofferde bloed van Jezus kunnen we nu dus zonder
vrees en vol geloof het hemelse heiligdom binnengaan’
(HTB). Het is een uitdagende uitnodiging voor u en mij
om die nieuwe, levende weg te gaan!

Hoe groot is onze God!

Aan het kruis zien wij de grootste manifestatie

van Gods liefde voor de mensheid. Omdat Hij Zijn
heiligheid en rechtvaardigheid niet kon verloochenen,
kon Hij op geen andere manier de zonde vergeven
dan decor de dood van Zijn eigen Zoon. Wat was dat
een uiterst pijnlijk offer voor God Zelf! Maar Jezus
bleef niet in het graf. God wekte Hem op uit de dood.
Dat was de grootste manifestatie van Zijn macht.

Tijdens Jezus’ rondgang op aarde wekte Hij
verschillende mensen op, maar die stierven later
opnieuw. Jezus’ opstanding was totaal anders. Hij
ontving een krachtig lichaam dat nooit meer zal
sterven: hetzelfde lichaam, maar in verheerlijkte staat.
Christus is de eerste die op deze wijze is opgewekt.
Wij zullen Hem volgen bij de wederkomst van Jezus.
Wat een Evangelie!

/2 Els ter Welle
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/# Theo Niemeijer

0 DE OPNAME EN DE OPSTANDING ‘TEN JONGSTE DAGFE’

U schrijft regelmatig over de
ophame van de gemeente

voor de grote verdrukking. In 1
Thessalonicenzen 4:15 lezen we dat
de ‘evenden de doden geenszins
voor zullen gaan’. Hoe kan het dan
dat de Heere Jezus in Johannes

6: vers 9,44 en 54 de opstanding
van de gelovigen de ‘opstanding
ten jongste dage’ noemt. Deze
opstanding vindt toch helemaal
aan het einde plaats?

(N.v.D.te @)

Antwoord:

De opstanding die in Johannes

6 beschreven is, wordt op
verschillende manieren aangeduid
als: ‘ten jongste dage; ‘ten uiterste
dage’en ‘ten laatste dage’. Het
gaat hier om de laatste dag van
de wereldgeschiedenis, van deze
‘aion’, eeuw, of schepping, waarna
een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde zullen verschijnen. Het gaat
om de verwachting die Petrus

in 2 Petrus 3:13 uitspreekt: ‘Wij
verwachten echter naar Zijn belofte
nieuwe hemelen en een nieuwe
aarde, waar gerechtigheid woont!
Letterlijk staat er in Johannes 6
dat de gelovigen op zullen staan
‘op weg naar’ de nieuwe hemel en
de nieuwe aarde en niet op deze
jongste dag. De opstanding van
de gelovigen uit de doden wordt
ook wel de ‘eerste opstanding’
genoemd (Openbaring 20:6)
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waarbij de ongelovigen in het graf
achterblijven (vers 5). De eerste
opstanding zal zich in een bepaalde
volgorde voltrekken, zoals in 1
Korinthe 15:29 aangegeven wordt:
Christus als eersteling, vervolgens
die van Christus zijn bij Zijn komst
en als derde groep de martelaren
uit de grote verdrukking, waarmee
de eerste opstanding afgesloten
wordt (Openbaring 20:4-6).

In 1 Thessalonicenzen 4:15-16 maakt
Paulus ons duidelijk dat bij de
komst van Jezus eerst de in Christus
ontslapenen op zullen staan, waarna
wij levenden, die op dat moment
nog op aarde leven, veranderd
zullen worden om zo samen met
hen, die uit de dood opgestaan zijn,
opgenomen te worden de Heere
tegemoet in de lucht om voor altijd
bij Hem te mogen wezen. Deze
opstanding vindt niet plaats op

de dag, waarop de eerste hemel

en de eerste aarde met geweld
voorbij zullen gaan en er een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde zullen
verschijnen, zeker niet! Voorafgaand
aan de jongste dag zal de hemel
opengaan en de bruid van het Lam
als het hemelse Jeruzalem uit de
hemel neerdalen (zie Openbaring
21:9-10). Véor dit moment is de
gemeente al lang in de hemelse
heerlijkheid opgenomen.

Wanneer u wilt weten wat er plaats
zal vinden vlak voor de zichtbare

wederkomst van de Heere Jezus
op aarde en hoe deze zal verlopen,
dan raad ik u aan Openbaring 16
in zijn geheel te lezen. Dan leest u
over de vreselijk oordelen die over
de aarde uitgegoten worden en
ons herinneren aan de plagen die
Egypte troffen toen de Heere Zijn
volk uit Egypte verloste. Maleachi
schrijft over de wederkomst van
de Heere Jezus: ‘Doch wie kan de
dag van Zijn komst verdragen en
wie bestaan als Hij verschijnt? Zijn
wederkomst op aarde is tweeledig:
1. Hij zal de volkeren op aarde
oordelen.
2. Hij zal Zijn volk Israél verlossen.

Voor hen die niet in de opname van
de gemeente geloven, waarbij de
Heere Zijn gemeente juist voor deze
‘toorn van het Lam’ wil bewaren,

is het alternatief de zichtbare
wederkomst van de Heere Jezus
op aarde, zoals in Openbaring

14 en 19:11-16 beschreven wordt.
Deze gebeurtenissen gun je
zelfs je grootste vijanden niet! Er
wordt nogal eens gezegd, dat het
niet eerlijk is dat de gemeente
opgenomen wordt om in de hemel
feest te vieren terwijl Israél in

de grote verdrukking van zeven
jaar achtergelaten wordt en nog
weer zo’n verschrikkelijk lijden

mee zal moeten maken. Laat ik
hierover duidelijk zijn! Wanneer

de gemeente opgenomen wordt,
zal de gemeente niet allereerst




e DE KOMST VAN ELIA: VERVULD OF NOG TOEKOMSTIG?

In Maleachi 4:5-6 wordt de profeet
Elia aangekondigd. Wordt hier
gezegd dat voor de wederkomst
van de Heere Jezus op aarde eerst
de profeet Elia zal verschijnen

om Israél op deze komst voor te
bereiden? Is deze profetie al in
vervulling gegaan bij de komst
van Johannes de Doper, die ook
met de profeet Elia vergeleken
werd en de komst van de Heere
Jezus voorbereidde? (C.0.te O.)

Antwoord:

Net zoals we in de Bijbel kunnen
lezen over de aankondiging van
de eerste en de tweede komst
van de Heere Jezus naar de aarde,
zo leert de Bijbel ons ook over de
aankondiging van de eerste en
de tweede wederkomst van

Elia op aarde.

In Johannes de Doper kwam

Elia in de ‘geest en de kracht van
Eliar (Lukas 1:17) de eerste komst

feestvieren, maar voor de
rechterstoel van Christus moeten
verschijnen (2 Korinthe 5:10), waar
zij beoordeeld zal worden op

haar functioneren hier op aarde.
Deze voorbereidingsperiode

op de ‘Bruiloft des Lams’ zal
waarschijnlijk deze tijd van zeven
jaarin beslag nemen, waarna de
bruid zich gereed gemaakt heeft
(Openbaring 19:7). De gemeente
‘ondergaat’ dus de ‘rechterstoel
van Christus’ als voorbereiding op
de Bruiloft des Lams, terwijl Israél
op aarde de eerste drie en een half
jaar met de antichrist een verbond
zal sluiten, waarna de antichrist
halverwege de grote verdrukking

van de Heere Jezus op aarde
voorbereiden. Zo bracht Johannes
de Doper een grote landelijke
opwekkingsbeweging op gang,
waarbij vele duizenden zich onder
belijdenis van hun zonden in de
Jordaan lieten dopen. Toen echter
de Heere Jezus bij de Jordaan
verscheen en verschillende
discipelen van Johannes de
Doper zich bij Jezus aansloten

en de scharen die achter Jezus
aanliepen veel groter waren dan
die van Johannes de Doper, sprak
hij de bekende woorden: ‘Hij moet
wassen, ik moet minder worden’
(Johannes 3:30), met ander
woorden: Yohannes verdwijnt,
Christus verschijnt’

En toch zegt de Heere Jezus na
de dood van Johannes de Doper
in Matthets 17:11-12 ‘Elia zal wel
komen en alles herstellen, maar
Ik zeg u dat Fia reeds gekomen

‘de gruwel der verwoesting’ op het
tempelplein zal oprichten en zich
door allen op aarde laat aanbidden
(Matthels 24:15). Dit is het moment
waarop het gelovig overblijfsel van
Israél het verbond met de antichrist
zal verbreken en weg zal vluchten
de woestijn in, waar de Heere God
hen de laatste drie en een half

jaar van de grote verdrukking zal
beschutten en onderhouden. Net
zoals bij de plagen in Egypte, Israél
door God beschermd werd in het
land Goosen, zo zal Israél cpnieuw
door hun Heere beschermd
worden. Aan het einde van deze
zeven Jaar grote verdrukking komt
de Heere Jezus zichtbaar op aarde

is en zij hebben hem niet erkend,
maar met hem gedaan al wat

zij wilden’. Zoals de Heere Jezus
bij Zijn eerste komst verworpen
werd, zo gebeurde dit ook bij
Johannes de Doper, die in de
kracht en de geest van Elia Zijn
weg voorbereidde. De belofte van
de komst van Elia uit Maleachi

4 staat echter nog steeds
overeind, omdat deze cok op de
wederkomst van de Heere Jezus
slaat. In Openbaring 11 lezen we
over de twee getuigen, waarvan
er eén Elia is, die de wederkomst
van de Heere onder het volk Israél
voorbereiden . Hun optreden leidt
uiteindelijk tot een breuk met de
antichrist, waarbij het volk uit het
land wegvlucht en door de Heere
buiten de invlcedsferen van de
antichrist gehouden zal worden.
Zo zal Elia in de eindtijd Israél op
de wederkomst van hun Heere
voorbereiden.

terug, niet voor Zijn gemeente,
want die komt dan juist met
Christus in heerlijkheid terug
(Kolossenzen 3:4), maar om de
volkeren te straffen en te oordelen
en Zijn volk Israél te redden uit de
handen van de vijandige volkeren.
Zij die de opname van de gemeente
als een sprookje wegwuiven, zeggen
daarmee dat de gemeente op
aarde zal blijven tot de zichtbare
wederkomst van de Heere Jezus

op aarde, een moment, waarop

de Heere Zijn cordelen over de
aarde uit zal gieten! Is dat dan de
toekomst van de gemeente? Dat
wil je toch zeker niet meemaken?

HET ZOEKLICHT



(Advertenties)

Bezoek onze conferenties
*Alleippjzen in Ter Apel!
zijn p.p. all-in
Israél-thema-weekend

17 - 20 april, € 235,00°

Met Ton & Gerda Stier en Jan Hendrik Meinema

Bemoedigings-midweek
20 - 25 april, € 363,00°
Met Aart & Mieke Haverkamp

Midweek van opbouw en bemoediging
11 - 16 mei, € 363,00°
Met Jack & Nel Nugter en Jan Hendrik Meinema

Pinksterconferentie
23 - 30 mei, €435,00°
Met Cor & Nel Barten

De Ark Fietsweek
20 - 27 juni, € 430,00°
Met Jaap & Gerda v/d Zeeuw

‘Maar gij geheel anders:
Gij hebt Christus leren kennen.” Efeze 4:20

Garage
KROONDIJK

ALLROUND AUTOMONTEUR / VERKOPER /
BALIEMEDEWERKER
Voor onze universele dorpsgarage in Haulerwijk
(Friesland) zoeken wij een collega. Ben jij of ken jij de
collega die wij zoeken? Contact ons!
Mogelijkheid tot huisvesting.
Tel.: 0516 — 422095 E: info@garagekroondijk.nl

Studiedag

Het thema is;
Israél en de gemeente nu en in de toekomst!

Sprekers deze dag zijn;
br. Dick Wolbers en br. Kenneth Johannes Kerver.

® Deze dag wordt gehouden op zaterdag 9 mef 2026,
aanvang 10.30 vur,

in het gebouw van de

kelijke baptisten: te Immanuél te Haulerwijk.
In de pauze zijn soep en broodjes aanwezig.
Adres; Norgerweg 7 te Haulerwijk,

hitp:/fwww.obg-immanuel.nl/

Met ingang van 1 april wordt de abonnementsprijs
verhoogd van € 44,95 naar € 47,50 per jaar.
We blijven ons inzetten om u een waardevol

' Zoeklicht

De kosten voor het maken van Het Zoeklicht blijven stijgen. Denk aan drukwerk,
bezorging, papier en opmaak. Gelukkig hebben de vele giften van het afgelopen jaar

ervoor gezorgd dat we de prijsstijging beperkt kunnen houden.

en inhoudsvol magazine aan te bieden,
zodat u opgebouwd en bemoedigd mag
worden in uw geloof.

Dank voor uw begrip en steun!
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Het internationaal recht
bestaat helemaal niet (meer)

Het internationaal recht. De internationale rechtsorde. Het klinkt groots en belangrijk,
maar in de praktijk stelt het weinig tot niets voor. Steeds minder landen en organisaties
trekken zich er iets van aan. Waarom zou je ook? Het internationaal recht bestaat
niet (meer) en dat is ook voor ons maranatha-christenen relevant.

ns land is een
grootmacht. Nee, niet op
militair gebied. Ook niet
economisch. Zeker, we
doen leuk mee, maar daar houdt
het wel op. Ik heb het over het
internationale recht; daarin zijn
wij de grootmacht. Ons land is de
zetel van de twee belangrijkste
hoven binnen de internationale
rechtsorde: het Internationale
Strafhof (ICC) en het Internationale
Gerechtshof (ICJ). Beide bevinden
zich in Den Haag. Het ICC houdt
zich bezig met het vervolgen van
individuen die misdaden tegen de
menselijkheid en ocrlogsmisdaden
hebben begaan en die in eigen
land niet berecht worden. Het
ICJ ziet toe op landen en of ze
zich houden aan verdragen. Den
Haag is daarmee de juridische
hoofdstad van de wereld als het
aankomt op het internationale
recht. En dat in ons land!

TROTS OF ONZINNIG?

Maar of we er trots op moeten zijn
dat we de grootmacht zijn van

het internationale recht? Zoals
gezegd, het internationale recht en
de internationale rechtsorde stelt
steeds minder voor en het was

al niet veel om te beginnen. Die
rechtsorde was namelijk van het
begin af aan die van het Westen
dat als winnaar uit de Tweede
Wereldoorlog kwam. Dat zag je
terug in veel politiek gekleurde
zaken, die vooral de belangen van
dat Westen dienden of juist weg
werden gehouden bij de hoven
vanuit dezelfde westerse belangen.

Nu de machtsverhoudingen in
de wereld aan het veranderen
zijn en de VS niet meer de enige

supermacht is, verandert het
internationale toneel ook. De
bestaande rechtsorde past niet
meer. De VN Veiligheidsraad is daar
een goed voorbeeld van. De raad
krijgt niets gedaan wat er werkelijk
toedoet in grote conflicten, omdat
het tot instrument van de eigen
machtspolitiek is geworden van
landen als China, Rusland en de
VS in hun veto’s. Daarbij is het ook
nog eens zo dat als een land niet
mee wil doen aan dit systeem,
niemand dat land kan dwingen. Er
is geen wereldwijde super-politie
die handhaaft.

Dit maakt het internationale
rechtssysteem binnen deze
Veiligheidsraad een toneelstuk dat
anno 2026 meer dan ooit onzinnig
lijkt. De oorlog in de Oekraine?
Niets wordt bereikt. De ocorlog

in lran? Stilte aan alle kanten.
Gaza? Veel Jodenhaat, anti-Israél
retoriek en veroordeling, maar
geen actie van betekenis. Gaza en
de inwoners van deze landstreek,
hebben meer te verwachten van
Trumps Vredesraad dan van de

VN en de klassieke internationale
rechtsorde. Meer en meer is de
internationale rechtsorde zinloos.
Het bestaat feitelijk niet (meer).

EINDTLID

Waarom is dit relevant voor ons
maranatha-christenen? Als de
rechtsorde niet bestaat, dan

gaat het recht van de sterkste

en sluwste gelden. Dan leven we
bij de ‘wet van de jungle’ in het
internationale verkeer. En dat
zien we. We zien hoe landen zich
terugtrekken uit verdragen of zich
er simpelweg niets van aantrekken.
Ben je sluw genoeg dan kun je de

wereldwijde publieke opinie naar je
hand zetten. Waarheid doet er niet
meer toe. Ben je sterk genoceg, dan
kan je macht de wereld beheersen.
De VS die dreigt Groenland in te
nemen is daar een voorbeeld van.
Wie kon daar iets tegen doen?

Mensen hebben echter een
fundamentele behoefte aan
veiligheid en als ze het gevoel
hebben dat die bedreigd
wordt, zijn ze in zeer grote
mate bereid hun rechten op

te geven. Wanneer de wereld
onvoorspelbaar, onrechtvaardig
en gewelddadig wordt, willen
samenlevingen hun vrijheid
opofferen voor iemand die ‘rust
en orde’ belooft. Zie hier een
ingang voor de antichrist, die
met zijn charisma en sluwheid,
deze rust, orde, veiligheid en
vrede zal aanbieden. Maar ook
dan zal de wereld bedrogen
uitkomen, want ook bij hem zal
er uiteindelijk geen rechtsorde
zijn. Ja, even lijkt het anders,
maar dan is het te laat. ‘Want
wanneer zij zullen zeggen: Fris
vrede en veiligheid, dan zal een
onverwacht verderf

hen overkomen..’

(1 Thessalonicenzen 5:3).

Hoe minder gelcofwaardig het
aardse recht in Den Haag wordt,
hoe geloofwaardiger de Bijbelse
lijn van de schijnvrede en het
verderf dat volgt, zal worden. Maar
ook hoe sterker onze hoop, want
wij weten dat door dit alles heen
uiteindelijk Gods rechtvaardige
Rijk werkelijkheid zal waorden.

# Redactie
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T rasen

Niet

VOOor

wel voor

Bij het in de rotsen uitgehouwen graf van de Heiland staan soldaten in

harnassen met zwaarden en speren. Het is een vreemd gezicht.
Ze bewaken een dode man. Maar waarom? Die gevaarlijke Jezus is

ocewel de soldaten niet begrijpen waarom
ze deze rare opdracht hebben gekregen,
letten ze toch heel goed op. Dan ineens

gebeurt het!

De Bijbel vertelt: ‘Na de sabbat, toen de
ochtend van de eerste dag gloorde, kwam Maria
uit Magdala met de andere Maria naar het graf
kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven,
want een engel van de Heer daalde af uit de
hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en
ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en
zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers
(die stoere geharde kerels) beefden van angst
en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot
de vrouwen en zei: “Wees niet bang, ik weet dat
Jjullie Jezus, de gekruisigde zoeken. Hij is niet hier,

immers gestorven? Hij kan toch niet weglopen? Bovendien is er voor
de opening van het graf een grote zware steen gewenteld.

Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft.
Kijk maar, dat is de plaats waar Hij gelegen
heeft’ (Matthels 28:2-7).

NIET VOOR DE ENGELEN,

WEL VOOR DE MENS

De meeste mensen denken dat engelen lieve,
schattige wezens zijn. Maar de engel die hier
bij het graf van de Heere Jezus verschijnt,
licht als een bliksem. Door zijn komst beeft
de aarde! Ik geloof ook dat hij slechts één
vinger nodig had om die zware verzegelde
steen weg te rollen. Engelen hebben grote
macht en kracht. Psalm 103:20-21 zegt

dat ze sterke helden zijn die Gods Woord
uitvoeren en luisteren naar Zijn stem. Engelen
zijn geschapen geestelijke wezens. Er zijn




er oneindig veel. Openbaring spreekt van We weten niet waarom, maar God had geen
tienduizend maal tienduizenden, duizend maal verlossingsplan voor de gevallen engelen.
duizenden (Openbaring 5:17).

Hoe anders is dat bij ons! God bedacht wél een
Ze hebben een hoge intelligentie en een groot plan om de mens te redden en dat deed Hijj al
inzicht in wat goed en fout is. Maar op een voor Hij de eerste man en vrouw schiep. God,
slechte dag gebeurde er iets verschrikkelijks Die verleden, heden en toekomst overziet, had
in de engelenwereld. Het was enige tijd voor het plan tot redding van de mens al klaar liggen
de zondeval van de mens toen sommige voor de grondlegging van de wereld (Efeze 1:4).
engelen ernstig ongehoorzaam werden en
rebelleerden tegen de Heere. Ze waren niet Dat bijzondere verlossingsplan bleef echter alle
tevreden met hun plaats als dienaar van God. eeuwen door verborgen, tot het punt in de ti
Ze wilden gelijk zijn aan Hem (Ezechiél 28:12- dat Christus kwam en het begon te openbaren.
19, Openbaring 12:7-9). De Heere heeft ze 1 Petrus 1:12 zegt dat het geheimen waren
toen niet gespaard en uit Zijn onmiddellijke waarin engelen graag zouden doordringen.
nabijheid gestuurd. Op de grote dag van het Ze waren begerig om er een blik in te slaan.
oordeel zullen ze hun straf krijgen. Zij zijn erbij geweest toen een aantal van hun
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metgezellen tegen de Heere in opstand was
gekomen en ze weten dat er voor hen geen
vergeving is. Toen zagen ze ook de val van
Adam en Eva. Ze konden zich niet voorstellen
wat God hiermee kon doen. Ze zagen geen
oplossing voor het zondeprobleem.

9 9 Maar de mens in zonde, dat ligt

behoorlijk gecompliceerd. De essentie van
de moeilijkheid ligt in het feit dat God niet alleen
liefde is, maar ook rechtvaardig en heilig. Hij kon
niet zeggen: Oké, Ik vergeef de mens, zand erover,
Ik denk er niet meer aan. We gaan gewoan verder.
Dan zou de Heere enorm in botsing komen met
Zijn heiligheid. Als de Heere zondle vergeeft, moet
Hij het doen op een manier waarin Hij Zijn liefde
toont, maar tegelijk ook Zijn rechtvaardigheid,
heiligheid en waarheid,

Ik zeg het met eerbied: Vergeving en redding
zijn geen simpele zaken voor de Heere. Het
was hiet moeilijk voor Hem om de wereld met
alles erop en eraan te scheppen. Hij sprak en
de zon, de bergen, de bloemen en de dieren
waren er. Ze kwamen uit het niets tevoorschijn.
Hij zond een storm, een sprinkhanenplaag,
een aardbeving. Het was niet moeilijk

voor Hem. Maar de mens in zonde, dat ligt
behoorlijk gecompliceerd. De essentie van de
moeilijkheid ligt in het feit dat God niet alleen
liefde is, maar ook rechtvaardig en heilig.

Hij kon niet zeggen: Oké, Ik vergeef de mens,
zand erover, |k denk er niet meer aan. We gaan
gewoon verder. Dan zou de Heere enorm in
botsing komen met Zijn heiligheid. Als de
Heere zonde vergeeft, moet Hij het doen op
een manier waarin Hij Zijn liefde toont, maar
tegelijk ook Zijn rechtvaardigheid, heiligheid en
waarheid. Is dat wel mogelijk? Gods grootste
wijsheid was nodig om dit op te lossen!

De engelen zagen geen uitkomst.
God heeft de weg gevonden!

ZO LIEF HAD HIJ ONS

Toen de Drie-enige God helemaal aan het
begin zei: “Laat ons mensen maken naar Ons
beeld en gelijkenis”, is dit netelige vraagstuk al
aan de orde gekomen. Samen zijn ze tot een
glorieus en ongelooflijk groots verlossingsplan
gekomen. lk stel me zo voor dat toen de Vader
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en de Zoon dit bespraken, de Heere Jezus is
opgestaan en gezegd heeft tegen Zijn hemelse
Vader: “Laat Mij naar de aarde gaan en

aan de mensen gelijk worden en hun schuld

op Mij nemen. Laat Mij sterven in hun plaats.”

Ik denk dat er toen een zwaard door het

hart van God gegaan is.

Maar zo lief had de Vader ons dat Hij Zijn Zoon
heeft gegeven om onze zonde op Zich te nemen.
Hij, de zondeloze, stierf voor ons aan het kruis.
God rekende af met onze zonden doaordat Hij

ze op Zijn eigen Zoon neer liet komen. Hierdoor
bleef de Heere rechtvaardig, omdat de zonde
gestraft werd en de wet vervuld.

Zo werd voor ons de weg naar vergeving en
verlossing van onze zonden gecpend! De
engelen stonden perplex. Ze wisten dat God
wat zou doen, maar ze wisten niet wat het
was. Ze hebben van stap tot stap ademloos
toegekeken hoe God de mens met Zich
verzoende. Het was nooit in hen opgekomen
dat de geliefde Zoon van de Vader Zich zou
vernederen tot de dood aan het kruis. Ze keken
ernaar met verbijstering. Dat is Goede Vrijdag.
Maar daar eindigt het verhaal gelukkig niet.

De Heere Jezus Die het Leven is, ging de

dood in, maar de dood kon Hem niet houden.
Dat koude donkere graf kon niet de laatste
woonplaats van de Heere Jezus zijn. De Heere
was sterker dan de dood. Hij overwon de dood!

De blinkend witte en lichtende verschijning
uit ons Schriftgedeelte was er esrder getuige
van dat de Heere was opgestaan dan de twee
Maria's die voor dag en dauw op pad gingen
om naar het graf te gaan. Die engel kwam niet
om de Heere Jezus te bevrijden - want Hij was
al opgewekt - maar om het graf te openen
voor de vrouwen en hen te laten zien dat het
leeg was en tegen hen die geweldige woorden
te zeggen:

Hij is hier niet, Hij is opgestaan!

“Geen graf hield Davids Zoon omkneld.
Hij overwon Die sterke Held.

Hij steeg uit 't graf door’s Vaders kracht,
Want Hij is God bekleed met macht”

A2 Els ter Welle
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Al grotere bedreiging dan kernwapens

In een opiniestuk waarschuwt Al-veiligheidsactivist Connor Axiotes dat kunstmatige intelligentie een grotere
bedreiging voor de mensheid kan vormen dan kernwapens.

Volgens hem zijn grote
technologiebedrijven in een race
verwikkeld om steeds krachtigere
Al te bouwen, gedreven door winst
en concurrentie, terwijl overheden
en bedrijven onvoldoende luisteren
naar veiligheidszorgen.

Hij wijst op recente signalen uit

de sector, zoals medewerkers

van Al-bedrijven die ontslag
namen en waarschuwden voor

de koers van hun crganisaties.
Axiotes stelt dat Al zich steeds
sneller ontwikkelt en mogelijk
zichzelf kan verbeteren waardoor
systemen zo complex worden dat

mensen ze niet meer begrijpen
of controleren. Dat kan leiden tot
gevaarlijke toepassingen, misbruik
(bijvoorbeeld bij chemische
wapens) of zelfs autonome
schadelijke beslissingen.

Tegelijk erkent hij dat Al ook
enorme voordelen heeft,

zoals medische doorbraken

via systemen. Toch benadrukt

hij dat dezelfde technologie

ook destructief kan worden
ingezet. Zijn conclusie is dat de
mensheid dringend strengere
veiligheidsmaatregelen en
regulering nodig heeft voordat

nog krachtigere Al-systemen
worden uitgebracht, omdat
onbeperkte ontwikkeling volgens
hem een risico vormt voor het
voortbestaan van de mens.
(Bron: Daily Mail)

Britse voedselcrisis kan onvermijdelijk zijn

Volgens een analyse van Britse voedseldeskundigen is het Verenigd Koninkrijk steeds kwetsbaarder voor een
voedselerisis, die volgens hen slechts een kwestie van tijd kan zijn.

De voedselzekerheid is verzwakt
door structurele problemen
zoals afhankelijkheid van

import, just-in-time-leveringen,
slecht landbouwbeleid, lage
inkomens en de gevolgen van
klimaatverandering.

Incidenten zoals extreem weer,
internaticnale conflicten en
cyberaanvallen kunnen het systeem
snel ontwrichten, met stijgende

prijzen, illegale voedselhandel en
sociale onrust als mogelijk gevolg.
Eerdere gebeurtenissen, zoals
cyberaanvallen op supermarkten
en droogtes die prijzen opdreven,

worden gezien als waarschuwingen.

Inmiddels leeft al een aanzienlijk
deel van de Britse huishoudens in
voedselonzekerheid.

Experts adviseren dat

overheid en bedrijfsleven

samenwerken aan een robuuster
voedselsysteem, met meer
binnenlandse productie, minder
afhankelijkheid van import en
financiéle steun voor kwetsbare
groepen. Zo kan de weerbaarheid
worden vergroot en kunnen
ernstige crises of voedselrellen

in de toekomst mogelijk

worden voorkomen.

(Bron: BNR)

EU-subsidie voortaan inzetbaar voor abortuszorg

De Europese Commissie heeft besloten dat EU-subsidies voortaan gebruikt mogen worden om abortus mogelijk
te maken voor vrouwen die in hun eigen land geen toegang hebben tot legale abortus.

Aanleiding is het burgerinitiatief
‘My Voice, My Choice’, dat door ruim

1,2 miljocen mensen werd gesteund.

Lidstaten kunnen hiervoor

geld inzetten uit het Europees
Sociaal Fonds Plus. Volgens

de Commissie versterkt dit de
rechten en keuzevrijheid van
vrouwen. Voorstanders, zoals D66-
Furoparlementariér Samira Rafaela,

spreken van een historische
stap. Tegenstanders, onder wie
Bert-Jan Ruissen van de SGP,
vinden dat de EU zich mengt
in natiocnale bevoegdheden en
beleid ondermijnt.

(Bron: NOS)
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MIDDEN-OOSTEN

‘Ik heb medelijden met de nazi’s want ze hebben Gods oogappel aangeraakt’

Dit was een uitspraak van Casper ten Boom, vader van Corrie ten Boom in 1942.

Corrie groeide op in een familie waar liefde voor het Joodse volk was en waar sinds

1844 werd gestreden in de gebeden voor Israél. Voortdurend en volhardend bidden

loont. Wie of wat bedoelen we met Israél? Hoe kan je meer gericht bidden voor Israél?

-~ orrie ten Boom kreeg de liefde voor bidden
én voor Israél en het Joodse volk met de
paplepel ingegoten. Opa Willem ten Boom

\%\M startte in 1844 een gebedsgroep die elke
week in hun huis in Haarlem bijeenkwam om te
bidden voor [sraél. Hun (klein)kinderen werden hierin
al jong gevormd. Ze kregen zichtbaar en praktisch
onderwijs. Later zal Corrie zeggen: “Als je de God van
Israél liefhebt, dan houd je ook van Zijn volk” Tijdens
de Tweede Wereldoorlog was huize Ten Boom een
veilige plek voor Joodse onderduikers. Vader Casper
deed dit uit geloof en liefde voor Zijn God en Zijn
volk. Een bezoek aan het Corrie ten Boom huis in
Haarlem is een aanrader.
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WIE OF WAT BEDOEL JE MET ISRAEL?
Ik krijg nogal eens de vraag hoe we meer
gericht kunnen bidden voor Israél. Voordat we
kunnen bidden en danken, is het goed onszelf
de vraag te stellen wat of wie we bedoelen met
Israél? De gebruiker van het woord Isragl geeft
vaak zelf invulling aan wat hij of zij bedoelt.
Tegelijkertijd begint daar cok de verwarring.

Als het over Israél gaat, bedoelen we dan een
Joodse man of vrouw, het Joodse volk, onze
Messiaanse broeders en zusters, het (Beloofde)
land, de staat Israél of de regering van lsraél?
Het is goed om dat te onderscheiden in

ons gebedsleven.




Zo kan je meer gericht gaan bidden: voor Joodse
mensen, voor het Joodse volk, voor Messiaanse
broeders en zusters, voor het land en voor de
regering van Israél. Ik geloof dat de Heere God
dat ook van ons vraagt. Gods Woord maakt ook
onderscheid in de verschillende facetten van
Israél. Sinds Genesis 3 vers 15 is een geestelijke
strijd gaande die alleen met de hele geestelijke
wapenrusting aan kan worden gestreden. Voorbede,
smeekbeden en (dank)gebeden zijn hiervan
onderdeel (Efeze 6:10-19 en Romeinen 15:30).

Voordat ik een aantal praktische gebedspunten
aanreik, is het goed onszelf te verootmoedigen
voor de Heer en ons aan Hem toe te vertrouwen.
We mogen iedere dag met lege handen bij onze
Hemelse Vader kormen. We mogen ieder moment
al onze verlangens door bidden en smeken met
dankzegging bekendmaken aan Hem. Zoek een
rustige en stille plaats. Hoe vaak lees je niet dat de
Heer Jezus vroeg in de ochtend de stilte zocht?
Hij bracht tijd door met Zijn Vader in gebed. Een
prachtig voorbeeld om te volgen!

PRAKTISCHE GEBEDSPUNTEN

Je kunt bidden voor de persoonlijke redding van
Joodse mensen (2 Korinthe 3). Zij hebben, net

als ieder ander, Messias Jezus nodig. Bid dat de Heilige
Geest harten opent als zij het Woord van God hebben
en daarin lezen. Er ligt een bedekking (of sluierdoek) op
het individu. De sluier ligt tot de dag van vandaag over
het oude verbond, maar hij wordt alleen in Christus
weggenomen. Telkens als iemand zich tot de Heer
wendt, werdt de sluier weggenomen.

Bid voor bekering van het velk (Romeinen 11). Dank

de Heere God ook voor hen! Het heil is uit de Joden
(Johannes 4:22 en Handelingen 3:25) en dat heil is
ook tot ons gekomen in de Heer Jezus Christus. Bid
dat ze als volk berouw krijgen en tot inkeer komen

en de Naam van de Heer weer gaan aanroepen.

Er zal straks een moment komen dat het volk een
verkeerde messias zal volgen. Deze messias zal de
antichrist blijken te zijn. Uit de Schrift kan het volk
weten dat Jezus de Messias van Israél is. Bijvoorbeeld
de aanwijzing over Zijn geboorte, de plaats waar

dat zou gebeuren en nog meer aanwijzingen zijn
bekendgermaakt (Micha 5:2, Jesaja 53 en Daniél 9:26).

Bid voor de regering van Israél. Bid voor hun
bescherming tegen boze invloeden (1 Timothels
2:1-8). Bid dat deze wijsheid vraagt aan God. De
regering stelt het vertrouwen vooral op hun kennis,
leger en luchtverdedigingssysteem. Bid dat ze haar
vertrouwen gaat stellen op God zoals koning Hizkia
dat deed (2 Koningen 19:8-19 en 35-37). Op 27
oktober DV. mogen de burgers van Israél stemmen
voor de Knesset, het parlement van 120 leden.

Bid voor deze verkiezingen.

Bid voor de vijanden van Israél. Bid dat ze zich bekeren
en hun zonde belijden. Voor elk goddeloos volk en voor
alle regeringsleiders is er hoop. Zowel voor de leiders

en volken die Israél omringen maar ook voor landen in
de rest van de wereld. We leven in een tijd waarin weer
allerlei allianties worden gevormd en oude contacten
worden hersteld in de regio rondom Israél. In zijn tijd
moest de profeet Jona naar de grote, afgodische stad
Ninevé in het Assyrische rijk. Jona moest het oordeel
van God aankondigen. Na zijn prediking riep de koning
van Nineveé een vasten uit voor mens en dier. Zij
bekeerden zich van hun slechte weg. God kreeg berouw
over het kwaad dat Hij gezegd had hun te zullen doen
en Hij deed het niet.

We kunnen bidden voor onze Messiaans Joodse
broeders en zusters in Israél, maar ook in andere landen.
Joden die Yeshua (Jezus) als hun Messias hebben
aangenomen hebben het moeilijk. Vooral nieuwe
gelovigen zijn eenzaam. Ze hebben geen aansluiting
meer met de gemeenschap waaruit ze komen. Bid

dat ze een mentor mogen ontmoeten die persoonlijk
met hen optrekt en hen onderwijst. Bid dat ze contact
krijgen met andere gelovigen en een Bijbelgetrouws
gemeente mogen vinden.

AAN DE SLAG

Corrie ten Boom zegt het volgende over de macht
van het gebed: “Toen ik klein was, wist ik zeker dat
Jezus een lid van de familie Ten Boom was. Het was
net zo eenvoudig om met Hem te praten als met
mijn moeder en vader. Jezus was er. |k was dichter in
de tegenwoardigheid van Jezus dan iemand die de
omgang met de Heer tot een probleem maakt, door
zijn geredeneer en zogenaamd logisch denken.”

Bidden is een voorrecht dat voor ons beschikbaar is.
Bij het bidden weten we dat Jezus onze Voorspraak
is bij de Vader. Daarom is het goed meer gericht en
concreet voor bovenstaande facetten van (sraél

te bidden. Met deze facetten en bijbehorende
gebedspunten kan je thuis zelf aan de slag gaan.

In jouw persoonlijke, stille tijd en met het gezin.

Ze zijn ook te gebruiken in kleine - te vormen -
gebedsgroepen, kringen of in huisgemeenten,

A Ira Stam

De ontwikkelingen in het Midden-
QOosten gaan erg snel. Ook nu wat
erin Iran plaatsvindt. Voor actuele
nieuwsberichten en profetische
duiding verwijzen we u door naar
onze website en ons YouTube-kanaal.

HET ZOEKLICHT g |




Serie: ‘De impact van de maranatha-verwachting’

In deze serie ontdekken we dat de maranatha-verwachting, de
komst van de Heere Jezus, effect heeft op ons leven hier en nuen ons
verandert! Dat was ook de kern van de boodschap van Johannes de
Heer, de oprichter van Het Zoeklicht. Hij vatte het als volgt samen:

. PRAKT'ISCHE BIJBELSTUIDI_E.

Kijk ik uit naar de komst van de Heere Jezus? Die vraag stel ik mezelf wel eens.

Want als ik eerlijk ben, merk ik dat deze hoop mij niet alleen bij Hem brengt, 3

Deel

maar ook bij de mensen om mij heen in de gemeente, andere gelovigen. -

eloof is persoonlijk, maar nooit iets van
mij alleen. Als ik leef met de verwachting
dat Jezus terugkomt, ontdek ik dat ik deel
“| ben van een groter geheel. [k hoor bij een
volk dat Hem verwacht. We zijn samen onderweg.

In de Bijbel vergelijkt Paulus de gemeente met een
lichaam: ‘Samen bent u namelijk het lichaam van
Christus’(1 Korinthe 12:27). Dat beeld helpt ons.
Een lichaam bestaat uit verschillende delen die
elkaar nodig hebben. Zo is het ook in de gemeente.
We verschillen in leeftijd, karakter, achtergrond en
gaven. Soms merken we hoe groot die verschillen
zijn en vinden we het lastig. Maar toch horen we
bij elkaar, omdat we Dezelfde Heer hebben en
naar dezelfde toekomst uitzien.

Wanneer we het hebben over Gods volk, moeten
we allereerst breder kijken dan alleen naar onze
(plaatselijke) gemeente. Gods geschiedenis begon
met Israél. Aan dit volk gaf Hij Zijn beloften, Zijn
wet en Zijn profeten. En uit dit volk is de Heere
Jezus, de Messias, geboren. We lezen de Bijbel

die via het Joodse volk tot ons gekomen is. Dat
betekent dat we dankbaar mogen zijn en mogen
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leven van de zegeningen die God al lang geleden
begonnen is. Daarom moet het ons verlangen
zijn om ook voor het Joodse volk te bidden en
mogen we uitzien naar de dag dat God Zijn

werk met hen voltooit.

Als we zo met elkaar als christenen verbonden
zijn, betekent dat ook dat we samen leren
wachten op Jezus' komst. Dat is niet altijd
makkelijk. Er zijn momenten dat we twijfelen,

of vermoeid zijn of dat we gewoon druk

zijn waardoor onze hoop naar de achtergrond
verdwijnt.

Juist dan merk je eigenlijk hoe belangrijk andere
gelovigen zijn. In Hebreeén staat dat we elkaar
moeten aanmoedigen en de samenkomsten niet
moeten nalaten. Dat herken ik. Alleen red ik het
niet goed. Ik heb anderen nodig die mij herinneren
aan Gods beloften en mij bemoedigen. Dat heeft
gevolgen voor hoe je met mensen omgaat in

de gemeente. Als je beseft dat wij straks samen
voor Christus staan, dan worden kleine irritaties
of meningsverschillen minder groot. Dan wordt
vergeving belangrijker en groeit het verlangen
om in vrede met elkaar te leven.




' De maranatha-verwachting brengt ons dichter...
_ = bij Gods Woord (1)

 -bijGod Zelf (2)

« tot Gods voll (3)

:  * bij de verloren-gaande wereld (4) -'

De gemeente is daarom een plek waar we leren
wat het betekent om Jezus te volgen. Dat gaat
niet vanzelf. Samenleven met andere gelovigen is
soms mooi, maar soms ook moeilijk. We kunnen
elkaar teleurstellen, elkaar verkeerd begrijoen

of verschillend denken over wat belangrijk is.

Toch kunnen we de gemeente niet los zien van
ons geloof. Als Jezus Zijn volk komt verzamelen,
kunnen we niet doen alsof andere gelovigen er
niet toe doen. De Bijbel zegt dat wie God liefheeft,
ock zijn broeder moet liefhebben. Dat moet ons
toch raken, juist wanneer we geneigd zijn om
afstand te nemen?

De hoop op Jezus’ komst helpt mij om niet weg te
lopen als het lastig wordt. Om niet te denken dat
ik het geloof wel in mijn eentje kan leven. Ik heb
de gemeente nodig ook als dat soms schuurt.

En ik begrijp heel goed dat dit lastig kan zijn.

De Bijbel noemt de gemeente de bruid van
Christus. Dat betekent dat de Heere Jezus niet
terugkomt voor losse individuen, maar voor
Zijn gemeente. Dat verandert hoe we naar de
gemeente kijken en naar elkaar. Het gaat niet
alleen om mijn voorkeuren of mijn plek. Als ik
uitzie naar de Bruidegom, kan ik niet onverschillig
zijn tegenover de bruid.

Dan wil ik me inzetten om op te bouwen in
plaats van af te breken. Dan wil ik bidden voor
anderen. Dan wil ik helpen dat geloof kan
groeien bij mezelf en bij de ander.

De hoop in ons wordt sterker wanneer we die
delen met anderen. Als we samen spreken over de
toekomst die God belooft, dan krijgt het geloof
meer betekenis voor het leven van vandaag,. Juist
in moelilijke situaties blijkt hoe belangrijk dat is.
Wanneer iemand ziek is, verdriet heeft of worstelt
met vragen, gaat het niet alleen om praktische
hulp. Het gaat ook om het samen vasthouden
aan de hoop, namelijk er is hoop: Jezus komt en
Hij maakt alles nieuw. Dat zie je ook terug in de
eerste gemeente. Hun hoop bracht hen samen in
gebed, in zorg voor elkaar en in gemeenschap. De
toekomst gaf richting aan hun leven.

Terwijl wij ons losser maken van...
» de wereld (5)

* de zonde (6)

» het onrecht (7)

» het eigen ik (8)

Nu weet ik dat er in elke gemeente verschillen zijn,
zoals verschillen in inzieht, karakter en beleving. Dat
geeft spanning. Toch helpt het ons om te bedenken
dat we samen onderweg zijn naar een toekomst
met Christus. Zo mogen we leren om geduldiger

te zijn en minder snel te oordelen. De verschillen
verdwijnen daarmee niet, maar ze krijgen wel een
andere plaats.

Laten we elkaar daarom vasthouden. In Openbaring

3 zegt de Heere Jezus: Zie, Ik kom spoedig. Houd vast
aan wat u hebt’(vers 11). Dat vasthouden doe je niet
alleen, maar samen. We hebben anderen nodig die
ons helpen vast te houden aan het geloof, de hoop
en de waarheid. De gemeente voelt soms als een
reisgezelschap: mensen die niet allemaal hetzelfde
zijn, maar wel dezelfde bestemming hebben. Soms
gaat het geloven vanzelf. Soms moeten we er juist
doorheen gesleept worden. Juist dan merken we

hoe nodig het is dat we elkaar vasthouden.

De toekomst die God belooft, is niet alleen iets
tussen mij en Hem. In Openbaring 19:6-7 zie je een
grote menigte die samen God aanbidt. Dat helpt
om de gemeente nu anders te zien. Wanneer we
samen zingen, bidden, luisteren en dienen, is dat
meer dan een gewoon moment op zondag. Het is
een klein vooruitzicht of voorproefje op wat komt.
Wat nu nog gebroken is, zal straks volmaakt zijn!

+ Ervaar jij de verwachting van Jezus’ komst
als iets persoonlijks of juist als iets wat je
samen met anderen beleeft?

Wat vind jij mooi en wat vind je moeilijk

aan het leven in de gemeente?

Hoe kan de hoop op Jezus’ komst helpen bij
spanningen of verschillen tussen gelovigen?
Op welke manier kun jij bijdragen aan
onderlinge bemoediging binnen Gods volk?

P o

Zie mijn artikel in Zoeklicht nr.11-2025, ‘Geen kerk of gemeente in mijn
buurt’ - Een pastorale bermoediging voor christenen zonder geestelijk thuis.

HET ZOEKLICHT




BOEKEN EN DVD'S | Bestel via www.zoeklichtwebshop.nl

buitengewone tijden

= ahmncl;cuv De brieven
snsescon  uit Berlijn

ITBERLLIN
Katherine Reay

Deze roman volgt Luisa Voekler, een jonge
ClA-agente, die op een dag een doos
gecodeerde brieven vindt, gericht aan haar
opa. Anders dan haar altijd is verteld, blijkt
haar vader nog te leven en gevangen te
zitten in Oost-Berlijn. Vastbesloten om haar
vader te redden en de waarheid boven water
te krijgen, reist Luisa af naar West-Berlijn..

e
FABIANO MASSIMI
De kindertrein

it =

Praag g f De kindertrein
: uit Praag

Fabiano Massimi

Het is 1939. Het nazisme hangt boven Tsjecho-
Slowakije en Hitler nadert de stad. Er heerst
angst, vooral in het Joodse getto van de stad,
waar iedereen zich zo gauw mogelijk uit de
voeten wil maken. De zwaksten onder hen
moeten worden gered en er is één persoon die
gelooft dat dat kan: Nicholas Winton, een Brit
van Joodse afkomst. Hij wil een kindertransport

opzetten van Praag naar het Verenigd Koninkrijk.

Het leven van Petra Linhart is verwoest door de
oorlog. Ze sluit zich aan bij de missie van het
kindertransport, waar zij en de Britse vrijwilligers
alles op alles zetten om de Joodse kinderen

in veiligheid te brengen. Maar dan blijkt dat er
iemand dubbelspel speelt..

'- Bestel bij voorkeur via ohze‘w‘e:_bshc:)p:
www.zoeklichtwebshop.nl
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€15,-

De apotheek
in het getto

Amanda Barratt

Krakau, 1940. Kort na de Duitse inval verliest
Zosia Lewandowska de man van wie ze houdt.
Terwijl de gettomuren oprijzen, sluit ze zich
aan bij een moedige apotheker die Joodse
families helpt onder te duiken. Intussen wordt
Hania Silverman met haar familie het getto
ingevoerd, waar honger, angst en deportaties
het dagelijks leven beheersen. Wanneer Hania
haar vroegere buurmeisje Zosia terugziet in

de apotheek, kruisen hun levens opnieuw.

Te midden van oorlog en verlies groeit een
band die hen houvast geeft. Tot ze samen een
hartverscheurende keuze moeten maken die
hun lot voorgoed met elkaar verbindt.

De kraamkliniek
Mario Escobar

Een aangrijpende historische roman van Mario
Escobar over twee vrouwen die elkaar ontmoeten
in een vluchtelingenkamp aan de Franse kust. In
1937 vlucht Isabel voor de Spaanse Burgeroorlog
en laat haar man achter aan het front. In een
kamp zonder basisvoorzieningen lijkt alle hoop
verloren. Tot ze de Zwitserse verpleegster
Elisabeth ontmoet. Elisabeth is naar Frankrijk
gekomen om moeders en weeskinderen te
helpen en opent in Elne een kraamkliniek als
veilige haven. Maar met het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog worden ze geconfronteerd
met nog grotere beproevingen.

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,
binnen Europa € 7,95 portokosten.
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UIT HET LEVEN

d ' ogen openen prec&es wanneer we dat noohg hebben

T nige tijd geleden sprak ik iemand, die na jaren
_____ huwelijk, ontdekte dat zij zich de laatste tijd
vooral had laten bedienen, in plaats van haar
e man te dienen. Een preek had haar aan het
denken gezet. Ze voelde zich enerzijds schuldig dat
dit zo gegroeid was, maar tegelijk was ze dankbaar
voor het inzicht. Juist omdat ze er nu bewust mee
aan de slag kon gaan.

WANNEER HET ANDERS GAAT

Als we eerlijk zijn, denk ik dat vee\ stellen dit
herkennen. Laat ik het dicht bij huis houden: zelf
herken ik het zéker. Hoe vaak laat ik mij bedienen, of
verwacht ik dat dingen gaan zoals ik het wil? Ik ben
iemand die graag de zaken tijdig plant en regelt en
als het dan toch weer anders loopt, kan ik zomaar
uit het veld geslagen zijn. Dienstbaar zijn op een

manier die in ‘mijn straatje’ past, lukt meestal nog wel.

Maar wanneer het anders gaat dan ik voor ogen had,
wordt het ineens een stuk moeilijker. Terwijl het er
ten diepste om zou moeten gaan wat de ander nodig
heeft. Hoe kan ik mijn man helpen, ondersteunen,
cienen? Wat vraagt hij van mij en wat kan ik voor
hem betekenen? Is dat niet precies wat God voor
ogen had toen Hij Eva schiep? (Genesis 2:18).

"ALLEEN EIGENBELANG
Wanneer je synoniemen zoekt voor ‘dienen’, dan kom
Jje woorden tegen als bijdragen, helpen, geschikt
zijn, van dienst zijn, bedienen. Uiteindelijk draait
het allemaal om hetzelfde: er zijn voor de ander.
Hem of haar met respect en eerbied behandelen,

uitnemender achten dan jezelf en niet slechts
letten op je eigenbelang (Filippenzen 2:3).

De Heere Jezus is hierin het volmaakte voorbeeld.
Hoewel Hij ‘alleen’ was, liet Hij in alles zien wat het
betekent om te dienen. In Matthels 20:28 lezen
we dat Hij niet gekomen is om Zich te laten dienen,
maar om te dienen en Zijn leven te geven als
losprijs voor velen. Zijn dienen ging zé diep dat

het Hem Zijn leven kostte.

BIDDEND ZOEKEN NAAR EEN
DIENENDE HOUDING
Vind je het moeilijk om te zien op welke gebieden jij
dienstbaar kunt zijn voor een ander? Ga er biddend
mee om. Vraag God om inzicht, om liefde, om
volharding. Want uit eigen kracht houden we dit niet
vol. Eenmalig iets doen, lukt misschien nog wel, maar
als je daadwerkelijk anders zou willen leven - en een
dienende houding wilt aannemen - dan heb je Zijn
hulp en leiding nodig.
Laten we daarom elke dag opnieuw vragen om een
hart dat wil dienen, om wijsheid zodat we werkelijk
zien wat de ander nodig heeft. En de bereidheid om
daarin met kleine stapjes te beginnen.
Moge God ons elke dag opnieuw leren om te dienen
zoals Jezus diende, zodat ons (huwelijks)leven steeds
meer een afspiegeling wordt van Zijn liefde voor Zijn
gemeente (Efeze 5:22-33).

T PR S ——
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Het leven van Henoch is het leven van iemand die wandelde met God. Hij ging met

God door het leven op de weg die Hij voor hem had uitgedacht. En daardoor toonde
hij zijn geloof in God, middenin een zondige omgeving. Henoch is het voorbeeld
van iemand ‘die zich aan de Here hecht, en één geest met Hem is geworden’

EEN GEHEIMENIS

De naam Henoch betekent letterlijk: ingewijde of
onderwezene. Hij was ingewijd en onderwezen in
dingen die verborgen waren voor zijn omgeving,
Daardoor wijst zijn naam naar de gemeente van
Christus, die ook in het Oude Testament nog
verborgen was en waarvan haar hemelse toekomst
pas geopenbaard zou worden na de uitstorting van de
Heilige Geest (Johannes 16:13; Efeze 3:5). Paulus schrijft
daarover in 1 Korinthe 15: ‘Zie, ik vertel u een geheimenis:
wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen
veranderd worden’ (vers 51). Hij was ingewijd in Gods
geheimenissen: ‘wij zijn dienaren van Christus, aan wie
het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd’
(1 Korinthe 4:7).

(1Korinthe 6:17). Zo’n wandel leidt uiteindelijk naar een opname in de hemel.

GESLACHTSREGISTER VAN HENOCH

In Genesis 5:1 (het boek van Adams nageslacht) komen
we twéé Henochs tegen: een zoon van Kain en een
zoon van Jered. Waarom? Omdat we in de Bijbel twee
soorten geslachten tegenkomen: het geslacht van
Christus, waar Hij uit geboren is, én een ander geslacht,
dat van Kaiin, dat zijn ondergang tegemoet gaat in de
zondvloed. Dat geslacht zien we in Genesis 4: ‘Kain was
een stad aan het bouwen, en hij ncemde de naam van
die stad naar de naam van zijn zoon, Henoch’

(vers 17). Het andere geslacht is een rechtvaardig
geslacht. Abel is de eerste rechtvaardige in de Bijbel,
want God getuigde van hem dat hij rechtvaardig was
(Hebreeén 11:4; 1 Petrus 3:18). Voor Abel komt er een
ander nageslacht: ‘God heeft mij ander nageslacht




gegeven in de plaats van Abel; Kain heeft hem immers
gedood. En ook bij Seth werd een zoon geboren, en hij
gaf hem de naam Enos. Toen begon men de Naam van

de HEERE aan te roepen’(Genesis 4:25-26).

Waarom toen pas? Omdat Enos zwak mens betekent.
Kain bouwt een stad: de stad ‘Henoch’ Hij beschermt
zichzelf, hij leeft voor zichzelf in eigen kracht. Enos

is iemand die bescherming nodig heeft, en daarom
roept hij de Naam des Heren aan over zijn leven. ‘En
wie de Naam des Heren aanroept, zal behouden worden
(Handelingen 2:27).

3

Het is dan ook begrijpelijk, dat we in het
geslachtsregister van Genesis 5 de naam van Kain

niet meer tegenkomen. Kain gelooft niet in vergeving
en verdwijnt uit Gods boekhouding: weg van het
aangezicht des Heren (Genesis 4:13-14,16). In zijn lijn
zien we geweld, wraak en doodslag. Het is de lijn

van satan, de mensenmoordenaar vanaf het begin
(Johannes 8:44). Uiteindelijk zal de aarde daar vol van
worden (Genesis 6:11).

Ook Seth (‘plaatsvervanger’) is een type van de Heere
Jezus. Hij neemt de plaats van Abel over, die gestorven
is door de hand van zijn broer Kain. Zo is ook Jezus
gekruisigd door de hand van Zijn broeders en wijst het
bloed van Abel naar het bloed van Christus (Hebreeén
12:24). Ook Abel was een zondig mens, maar zijn offer
wees naar de Plaatsvervanger Jezus Christus, Die in zijn
plaats zou sterven. Seth werd geschapen naar Adams
beeld. Hij was een ‘tweede Adam’, die ons laat zien dat
door de eerste ‘Adam alle mensen sterven, maar door de
laatste (tweede) allen lévend gemaakt worden’

(1 Korinthe 15:22, 45).

Als een refrein kormen we dat tegen, als we het boek
van de afstammelingen van Adam (Genesis 5:1) gaan
lezen. Vanaf vers 5 t/m 20 lezen we: ..en hij stierf..en
hij stierf .en hij stierf. En dan komt Henoch, en hij sterft
niet, omdat God hem had weggenomen. Er wordt als
het ware een ‘knip’ gemaakt in het sterven van al die
voorgaande geslachten. Na zijn opname - als Henoch
365 jaar oud is - komt het geslacht van Noach en zal
de zondvloed Gods cordeel brengen over een zondige
wereld. Daarna maakt Hij een nieuw begin met Noach
en zijn kinderen. Noach wijst naar gelovigen die tijdens
deze oordelen door God worden bewaard en daarna
het Virederijk zullen binnengaan.

HENOCHS WANDEL

Over die wandel lezen we een aantal mooie en
bemoedigende dingen, die we in ons eigen leven
mogen toepassen, bijvoorbeeld: ‘Henoch wandelde
met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg’
(Genesis 5:24). Dat mogen al Gods kinderen: wandelen
met Hem in een nieuw leven (Romeinen 6:4, 11). Het

gevolg van zo'n wandel is, dat mensen Christus gaan
zien. Zo was het bij Henoch: hij was er niet meer, staat
er. De mensen om Henoch heen zagen hem niet meer,
maar wel steeds meer van God. Het is als op de berg der
verheerlijking, toen de discipelen niemand meer zagen
dan Jezus alleen! Dan wordt Christus je léven!

Als Henoch wandelt met God, dan betekent dat ook dat
hij het eens is met wat God in en met zijn leven doet. In
Amos 3:3 staat, dat er geen twee tezamen gaan, zonder
dat zij het eens met elkaar zijn geworden. Henoch had
nooit samen met God kunnen wandelen, als hij Zijn
leiding niet had geaccepteerd over zijn leven. Zo lezen we,
dat mensen over hem vertelden dat hij God behaagde
(Hebreeén 11:5,6). En dat dit kwam doordat hij God
geloofde! Dat zagen de mensen om hem heen. In deze
oordeelsrijpe wereld had hij door zijn geloofswandel laten
zien, dat hij geloofde dat God deze wereld zou cordelen,
maar hem niet met deze wereld zou laten omkomen (1
Thessalonicenzen 1:10).

WAAROM HENOCH WERD WEGGENOMEN

‘Door het geloof is Henoch weggenomen... opdat hij de
dood niet zag’(Hebreeén 11:5). Dat was de reden voor

zijn opname: hij had geen deel meer aan de dood maar
aan het leven. De dood niet zien is alleen mogelijk als de
gevolgen van de zonde zijn weggedaan, want het loon van
de zonde is de dood! Maar voor iedereen die gelooft dat de
grote Zondedrager zijn of haar zonde heeft weggedragen
op het hout, is er het esuwige leven in Christus Jezus, onze
Heere (Romeinen 6:23). Voor allen die Hem toebehoren

en met Hem willen wandelen in deze wereld, is deze
belofte: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn
woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet
aanschouwen’(Johannes 8:51).

We hebben weinig verbeeldingskracht nodig om te

zien, dat ook wij in een wereld leven die helemaal
losgeraakt is van God. Een wereld waaruit wij zullen
worden weggenomen voordat Gods cordelen erover
worden uitgegoten. ‘Dan zal Gads toorn zich openbaren
over alle mensen die de waarheid (van God, dat is Jezus
Christus) door hun ongerechtigheid eronder houden’
(Romeinen 1:18). Die Hem afwijzen voor vergeving van

hun zonden. Ook Henoch had gezondigd, ook hij staat

in het geslachtsregister van Adam, van wie zijn zonde

is doorgegaan naar alle mensen (Romeinen 5:12). Maar
Henoch werd opgenomen in de hemel, niet omdat hij
beter was, maar omdat hij geloofde in wat hij had gehoord
van Gaod. ‘Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij
gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het
oordeel, want hij of zij is overgegaan uit de dood in het leven’
(Johannes 5:24).

/# Bert van Twillert
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= @ Voordat we bruikbaar zijn voor onze
@ % taken in Zijn Koninkrijk (nu en later)

- moet God nog heel veel in ons vernieuwen.
We moeten leren te blijven aan de wijnstok
(zie Johannes 15) om vrucht te ontwikkelen.
De vrucht van de Geest (Galaten 5:22) moet
NU vorm in ons krijgen zodat we LATER
volgens Zijn principes kunne'n'meeregeren.

ok in onze kerken worden regelmatig
goede, aan ons gegeven middelen
veranderd tot (eind)doelen. Dit brengt
een groot risico met zich mee. Ons
hoofddoel (God ontmoeten of Hem verheerlijken)
wordt dan vervangen door goede middelen.
Zo eindigen we niet op onze eindbestemming.
Soms worden we heel enthousiast over de goede
middelen (zoals Bijbellezen, stilte zoeken, preken
beluisteren, duurzaam bezig zijn, armen helpen,
ete.) die helpen om dat hoofddoel te bereiken.
Dan kamen we meestal in de gevarenzone omdat
het doel wordt overheerst door deze onmishare
middelen. Zo’n middel neemt dan heel veel van
onze tijd in beslag, zodat er geen tijd en energie
meer over is voor het uiteindelijke hoofddoel.
Op die manier raakt het hoofddoel uit het zicht.
Satan heeft hier veel baat bij.

Als we kijken naar Gods toekomstig Koninkrijk, zien
we dat God met ons, Zijn bruid wil regeren. Het
middel is onze vorming en opleiding in de school
van Christus. Ons doel is meeregeren als bruid van
Christus. Regeren is in Gods Koninkrijk de hoogste
vorm van dienen.

Voordat we bruikbaar zijn voor onze taken in Zijn
Koninkrijk (nu en later) moet God nog heel veel

in ons vernieuwen. We moeten leren te blijven

aan de wijnstok (zie Johannes 15) om vrucht te
ontwikkelen. De vrucht van de Geest (Galaten
5:22) moet NU vorm in ons krijgen zodat we LATER
volgens Zijn principes kunnen meeregeren. De
vrucht (het karakter van Jezus) is nodig om als
bruid later met Jezus Zijn regering uit te voeren.
Blijven aan de wijnstok is heel lastig voor ons,
omdat vrucht zich langzaam ontwikkelt en veel
zorg en geduld nodig heeft. Die aandacht voor het
belangrijke middel (vorming/school) kan ten koste
gaan van aandacht voor Gods doel. Zo verliezen
we het ongelooflijke toekomstige perspectief van
regeren met Christus, uit het cog.

Om uit te leggen welke risico’s we lopen door
prachtige middelen te belangrijk te maken, geef ik
twee voorbeelden:

Een heel belangrijk onderwerp voor christenen is
Bijbelkennis. Bijbelkennis is een onmisbaar midde!
om de Weg te leren kennen en om de ‘smalle’ weg
te volgen. Ons doel met Bijbelkennis is zonder
fouten (onderscheidend) te wandelen met en naar
God. Het risico is hier echter heel groot dat we
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zoveel tijd besteden aan het middel Bijbelkennis
dat we het doel verliezen. We verzamelen kennis
om ‘kennis te verzamelen’ en niet om die kennis in
ons leven toe te passen.

Er zijn twee Bijbelverzen over kennis die

tegenstrijdig lijken.

« ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan
kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt,
verwerp Ik u..’ (Hosea 4:6).

‘De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde
sticht..” (1 Korinthe 8:1).

Hoe komt het dat deze twee verzen zo
tegenstrijdig lijken? Kennis is nodig om niet te
gronde te gaan en kennis maakt opgeblazen.

Stel je de plattegrond van Israél eens voor. Er
loopt een belangrijke rivier van noord naar zuid,
de Jordaan. Hetzelfde Jordaanwater stroomt

in het Meer van Galilea en ook in de Dode

Zee. De omgeving van het Meer van Galilea is
prachtig groen en vruchthaar en er zit veel vis

in het water. De naam Dode Zee zegt al genoeg;
in de omgeving en in het water is bijna alles
dood en onvruchtbaar. Hoe kan dat? Hetzelfde
water stroomt in deze twee meren. Er is éen
heel belangrijk verschil. Bij het Meer van Galilea
stroomt het water er ook weer uit, bij de Dode
Zee stroomt er geen water uit. Bijbelkennis moet
toegepast warden, die kennis is geen eindstation.
Het risico bestaat dat we Bijbelkennis verzamelen
om het verzamelen. Dat brengt dood, geen vrucht.
We kunnen al onze energie en tijd steken in
gedetailleerde Bijbelkennis over bijvoorbeeld de
Bijoelse toekomst en toch Gods doel missen: Hij
maakt ons tot een bruid die meeregeert. Kennis is
een heel belangrijk middel en niet meer dan dat.

Voorbeeld 2: stilte

Sociale media maken de mens erg moe

en onrustig. We ervaren ‘druk’ door te veel
prikkels en afleiding. We hebben daardoor vaak
concentratieproblemen. Dus zijn er handige
‘jongens’ die een gat in de markt hebben
gevonden: het aanbieden van ‘rust’

Veel kerken volgen ook deze trend, ‘Sabbat
houden’, ‘zelfreflectie en bezinning), ‘stilte retraites’
soms in een klooster. ‘Stilte en rust’ ervaren is

een belangrijk middel met als doel om God te
ontmoeten en Zijn stem te gehoorzamen. Het is
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daarbij behoorlijk lastig om in die ‘stilte of rust’te
komen en vooral om er te blijven. En hier ligt weer
het risico dat we ‘zo bezig’ zijn om in die toestand
te komen en te blijven dat we het doel (God
ontmoeten) uit het oog verliezen. We genieten
teveel van het middel.

We gaan volledig de mist in als we denken dat het
zoeken van ‘stilte of rust’ ons doel is. Natuurlijk is
het zoeken van stilte nodig om Gods stem beter te
verstaan en dichter bij Hermn te komen. Gods stem
te verstaan hangt van veel meer factoren af dan
‘stilte en rust’ Eén van de allerbelangrijkste factoren
is gehoorzaamheid.

lemand gaf een getuigenis dat zij niet dichter bjj
God kon komen dan door te liggen in het gras

en één te worden met Zijn schepping. Dat lijkt
me ook heerlijk. Het is erg confronterend om
dichtbij God te komen en Hem te horen spreken.
Het is makkelijker en vroom in Zijn schepping

te gaan liggen en het middel als doel te ervaren.
Het doelis om in te gaan in ‘Gods rust’ en daar
hebben we als middel ook onze menselijke ‘stilte
en rust’ voor nodig.

PAS OP!

Uit bovengenoemde voorbeelden leren we

dat middelen de plaats van het doel kunnen
overnemen. We leren dat de energie en tijd die
middelen van ons vergen ons geen energie en

tijd overlaten voor het uiteindelijke doel. Ook

ziin er middelen die zo fijn’ zijn dat ze de plaats
gaan innemen van het doel. Veel christelijke
middelen plaatsen we, in ons enthousiasme, in de
verkeerde volgorde, middelen worden dan doelen.
Gods middelen hebben een functie om tot Zijn
doel te komen. Zijn doel is geen functie, het is
onze eindbestemming.

Wij (christen en kerk, individu en collectief)
moeten een heldere visie ontwikkelen over Gods
specifieke einddoel voor ons. Zonder helder doel
lopen we het risico dat middelen parallelle wegen
of zijwegen worden. Als we middelen maken tot
doel, zullen we de ‘kennis-kerk’, de ‘stilte-kerl’, de
‘groene kerk’ en nog veel meer soorten kerken
krijgen, die met alle soorten christelijke middelen
Gods einddoel missen.

k Slikker
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Chinese onderzeeérs vergroten
geopolitieke spanning

De snelle uitbreiding van de Chinese vloot van nucleaire onderzeeérs vergroot de militaire spanning
tussen China en de Verenigde Staten.

Ook maakt het president Trump inmiddels sneller deze strategische onderzeeérproject onder druk staat
voorzichtiger richting de Chinese wapens dan de VS en hun als Washington zijn eigen vlioot eerst
leider Xi Jinping. China bouwt bondgenoten, wat de machtsbalans  moet versterken. Ook Japan en
op zee verschuift en de kwestie andere partners maken zich zorgen
Taiwan gevoeliger maakt. over hun veiligheid.
Trumps overleg met China over Voor Europa betekent dit
mogelijke wapenleveringen dat China steeds meer als
aan Taiwan breekt met eerder strategische rivaal wordt gezien
Amerikaans beleid en zorgt voor en dat landen mogelijk sterker op
onrust bij bondgenoten in Azié. eigen defensie en samenwerking
Vooral Australié twijfelt aan de met andere democratische
betrouwbaarheid van de VS, partners moeten inzetten.
omdat het kostbare AUKUS- (Bron: ND)

Onrust in Canada over wet tegen haatzaaien

In Canada is bezorgdheid ontstaan binnen kerken over een voorstel om de haatzaaiwet aan te scherpen.

Kerkleiders en conservatieve bedoeld om extremisme en
Het plan wil onder meer de politici vrezen dat hierdoor antisemitisme tegen te gaan.
uitzonderingsbepaling schrappen geestelijken vervolgd kunnen Door de ontstane onrust is de
die nu bescherming biedt aan worden voor het verkondigen van behandeling van het wetsvoorstel
religieuze uitspraken die te traditionele geloofsopvattingen, voarlopig uitgesteld, terwijl de
goeder trouw gebaseerd zijn op bijvoorbeeld over het huwelijk. politieke druk hoog blijft omdat
heilige geschriften zoals de Bijbel, Zij zien het voorstel als een de steun van de indienende partij
de Koran, de Thora en andere mogelijke aantasting van de belangrijk is voor de regering.
religieuze teksten. godsdienstvrijheid, ook al is het (Bron: RD)

Russische economie onder druk

Na vier jaar oorlog staat de Russische economie zwaar onder druk,
zegt hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk.

Door sancties en lage olie- oorlog te beperken door vooral Ondanks deze problemen is
inkomsten kampt Rusland met kwetsbare groepen, gevangenenen  Rusland financieel nog niet
stijgende staatsschuld, bedrijven buitenlandse rekruten naar het front  verslagen: de roebel blijft relatief
die staatssteun nodig hebben, te sturen, waardoor grootschalige sterk en het Internationaal
hogere prijzen en problemen in de binnenlandse onvrede uitblijft. Monetair Fonds verwacht nog
energievoorziening. Ook wordt de Tegelijk heeft de eerdere mobilisatie  beperkte economische groei.
civiele industrie uitgehold doordat al geleid tot massale emigratie van Daarmee bevindt het land zich
middelen en personeel naar de werkende Russen, wat het tekort volgens analisten in een typische
defensiesector gaan. aan arbeidskrachten verergert ende  oorlogseconomie: verzwakt,
Volgens waarnemers probeert economie op langere termijn maar nog niet bezweken.

het Kremlin de gevolgen van de kan schaden. (Bron: BNR)
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Het
Evangelie

ﬁmde

De waarheid waar Jezus van getuigt, is niet alleen inhoudelijke kennis,
maar tegelijkertijd het kennen van God, relationele intimiteit. Het gaaf '
om een waarachtig leven, waarin de waarheden van God samengaan
met de waarachtigheid van de gelovige. Geestelijke waarheid gaat
gepaard met waarachtigheid, die het karakter van Christusis.

Dit is mogelijk door het werk van

de Heilige Geest:

o ‘Maar wanneer de Trooster is gekomen,

Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van
de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die
over Mij getuigen’ (Johannes 15:26).

s ‘Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u
kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die
komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de
weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal
niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij
gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de
toekomstige dingen zal Hij u verkondigen’
(Johannes 16:12-13).

o ‘De Geest Zelf getuigt met onze geest dat

wij kinderen van God zijn’ (Romeinen 8:16).

Het gaat dus niet alleen om verstandelijk weten,
maar om kennen met geestelijke ogen, kennen met
het hart, het persconlijk intiem kennen van God.
Wij kunnen het Evangelie kennen, omdat de
Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en
oordeel (Johannes 16:8). Hij is de eerste gave die
de gelovige ontvangt (Romeinen 8:23). Hij geeft
verlichte ogen van het hart (Efeze 1:18), bewerkt
de vrucht van de Geest (Galaten 5:22) en schenkt
gaven om in te zetten in de gemeente van Jezus
Christus (1 Korinthe 12:1-11). Het Evangelie omvat
Gods schenking van de Heilige Geest en de Heilige
Geest openbaart de inhoud van het Evangelie.

A Jef De Vriese
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Stelje voor: je arts vertrouwt op Al om een tumor te ontdekken. Je predikant
schrijft zijn preek met een chatbot. Je kind praat vaker met een chatbot dan
met jou. Dat klinkt als sciencefiction. Maar het gebeurt nu al.

och lezen we in het opinieartikel

‘Al: waarom het ons wél boeit’ in Het

Zoeklicht van september 2025 dat

de aandacht voor Al achterblijft bij
andere thema's. Dat is begrijpelijk. Veel lezers
zijn geen technologische voorlopers en in veel
beroepen is Al nog nauwelijks zichthaar. Maar
juist dat maakt dit moment cruciaal. Al vraagt
niet om onze toestemming. Het komt onze
wereld binnen.

NIET TE SNEL

In het genoemde artikel wordt een grote
stap gezet: van Al naar de antichrist. Dat
kan een toekomstscenario zijn. Maar door
die stap nu al te maken, slaan we iets
essentieels over: het heden. Vandaag lopen
gewone gebruikers al tegen ethische vragen
aan: Welke data deel ik? Waar laat ik een

algoritme meebeslissen? Dit zijn geen
eindtijdvragen. Dit zijn dagelijkse keuzes. En
precies daar ligt de spanning.

HET ELIZA-EFFECT

Al voelt nieuw, maar het principe is dat niet.
In 1966 ontwikkelde Joseph Weizenbaum de
chatbot ELIZA. Die stelde vooral vragen terug,
maar gebruikers voelden zich écht begrepen.
Puur patroonherkenning, zonder begrip. Toch
werkte het.

Dit fenomeen staat bekend als het ELIZA-
effect: we kennen menselijke eigenschappen
toe aan machines.

En nu? ChatGPT, Midjourney, Gemini, Copilot
en Claude maken indruk, maar onder de
motorkap blijft hetzelfde gelden: algoritmes.
Geen bewustzijn. Geen ziel. Dat maakt Al niet




gevaarlijk. Maar het maakt onze houding ten
opzichte van Al wél doorslaggevend.

HULPMIDDEL OF AUTORITEIT?

De Noord-lerse wiskundige en leken-theoloog
John Lennox benoemt hier een cruciaal punt.
Technologie moet serieus genomen worden,
zegt hij, maar niet verheven tot iets wat het
niet is. Het probleem ontstaat wanneer we

Al behandelen alsof het menselijk inzicht

of moreel gezag bezit. Dat noemt hij een
categoriefout: we verwarren een hulpmiddel
met een bron van waarheid.

Lennox pleit voor nuchterheid: “Ik wil

de positieve kant van Al ontrafelen en

de hype rond het sciencefictionaspect

van kunstmatige intelligentie temperen.”
Voor hem is technologische vooruitgang
juist een aanleiding tot verwondering:

“Hoe meer we begrijpen van hoe dingen
werken, hoe meer ik het vermogen van God
bewonder om al deze mogelijkheden te
creéren” Zijn oproep is helder: neem deel
aan het gesprek. Niet uit angst, maar vanuit
vertrouwen dat geloof wél iets te zeggen
heeft over techniek.

AUTORITEIT KLINKT SLIM

EN DAT IS PRECIES HET RISICO

Die waarschuwing klinkt ook bij Calvin Smith,
directeur van Answers in Genesis Canada, in
een interview met Living Waters. Hij noemt
ChatGPT een krachtige onderzoekstool:

snel, efficiént, indrukwekkend. Maar
allesbehalve onfeilbaar.

Het echte gevaar zit niet in wat Al kan, maarin
wat wij ermee doen. Het christendom is van
oudsher een geloof voor denkende mensen.
Voor mensen die onderzoeken, onderscheiden
en wegen. Juist dat vermogen dreigen we uit
handen te geven aan iets dat slim klinkt. Niet
omdat Al per definitie slecht is, maar omdat
we geneigd zijn autoriteit toe te kennen aan
overtuigende taal.

Smith is daarom scherp: stel je vertrouwen
niet op Al. Niet op technologie. Niet op de
mens die haar bouwt. De ultieme autoriteit
ligt bij het Woord van God. Hij citeert
Spurgeon: “Onderscheidingsvermogen is niet
het verschil tussen goed en fout, maar tussen
goed en bijna goed”

En precies dat bijna is verraderlijk. Veel ideeén
klinken logisch en aantrekkelijk, maar dragen
ongemerkt een ander wereldbeeld mee. Als God
verdwijnt, verdwijnt uiteindelijk ook het idee

van oordeel. Dat lijkt bevrijdend, maar heeft
grote gevolgen voor hoe we naar waarheid,
verantwoordelijkheid en betekenis kijken.
Tegelijk maakt Smith een belangrijk
onderscheid: logica redt geen mensen. Het
doel is niet discussies winnen, maar harten
raken. En een hart wordt niet veranderd door
slimme redeneringen, maar door het Evangelie.
Zoals Hebreeén 11 zegt: ‘Wie tot God komt, moet
geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem
zoeken’(vers 6).

DE PRAKTIJK

Smith blijft opvallend praktisch. Hij moedigt
christenen aan om met Al te experimenteren.
Om zelf te ervaren wat het wel en niet is. Al
kan werk verlichten en ondersteunen. Maar
het mag het denken niet overnemen. Niet het
geweten. Niet het geloof. Al is een instrument.
Gemaakt door mensen. En elk instrument
kan ten goede of ten kwade worden

gebruikt. Dat vraagt niet om angst, maar om
onderscheidingsvermogen, nederigheid en
trouw aan dat wat onveranderlijk is.

TOT SLOT

Al is vooral geen bron van waarheid, maar van
waarschijnlijkheid. Het geeft niet het beste
antwoord, maar het meest geaccepteerde
antwoord van dat moment, inclusief blinde
vlekken en fouten. Juist omdat het vaak bijna
klopt, is het zo overtuigend.

Al'in 1921 schreef historicus Christian Lange:
“Technology is a useful servant, but a
dangerous master” We mogen ons door God
gegeven vermogen tot kritisch denken niet uit
handen geven. We moeten het Woord blijven
bestuderen als bron van waarheid.

Al zal blijven. De vraag is niet of wij ermee te
maken krijgen, maar wie of wat wij vertrouwen
wanneer het erop aankomt.

So don’t trust Al. Trust | Am. Want God loven en
prijzen, dat blijft mensenwerk (naar Psalm 150:6:
‘Laat alles wat adem heeft de HEERE loven)).

A Elianne Burgers
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Wie is de schrijver achter het artikel? Elke twee maanden laten we je kennis maken met een van onze
schrijvers. Wat drijft hen? Wie is de Heere Jezus voor hen? Hoe blijven ze staande in deze tijd? Leer de

gezichten achter onze artikelen kennen en ontdek de passie en liefde die de schrijvers hebben voor de Heere.

Trwe St
‘Voedje.met het\ Woord en
blijf dicht bij Jezus’

Al van jongs af aan loopt er €én rode draad door het leven van Ira Stam: het verlangen

om de Heere te dienen. Ze groeide op in een warm, reformatorisch gezin waar de

Bijbel centraal stond. Vandaag zet zij zich met hart en ziel in voor het Joodse volk en
de verspreiding van Gods Woord. Als schrijver voor onder andere Het Zoeklicht, auteur,

spreker en betrokken bij vrouwenwerk wereldwijd, wil zij één boodschap doorgeven:
blijf dicht bij het Woord van God en de Heere Jezus.

“Als kind dacht ik veel na over de zin van het leven.
Waarom ben ik hier? Wat is mijn plaats? Het wereldse
leven trok mij niet; ik vond daar geen echte voldoening.
Ock was er verlangen om de zending in te gaan. Op
mijn drieéntwintigste kwam er een beslissend moment
in mijn leven. Geloven ging ineens niet meer over
anderen of over omstandigheden, maar aver mijzelf. Ik
kwam thuis en ben op mijn knieén gegaan. |k beleed
mijn zonden en gaf mijn leven aan de Heere Jezus.

Het was nieuw en tegelijk heel diep. Psalm 116 werd in
die periode heel persoonlijk voor mij: ‘God heb ik lief,
want die getrouwe Heer hoort mijn stem..” Ik besefte:
ik heb Hem lief, maar Hij had mij eerst lief. Die overgave
bracht rust en vrede, en een diep verlangen om Zijn
Woord beter te leren kennen.”

GOD GAAT DOOR MET ZIJN VOLK

“Dat verlangen bracht mij bij Israél. Ik liep vast in vragen
over de uitleg van de Schrift: waarom wordt het ene
Bijbelgedeelte letterlijk genomen en het andere niet?
Tijdens een zendingsbeurs kwam ik in aanraking met
een stichting die zich richt op Israél. Dat moment zal
ik nooit vergeten. Het was alsof mijn geestelijke ogen
voor de tweede keer open gingen, Romeinen 9 tot en
met 11 gingen voor mij leven. Gods plan werd zichtbaar
in grote, heldere lijnen en ragkte mijn hart. In 1998
maakte ik mijn eerste reis voor Bijbelverspreiding naar
een land met een grote Joodse bevolking. Sindsdien
ben ik betrokken bij de verspreiding van Gods Woord
onder het Joodse volk. Wat mij telkens opnieuw raakt,
is de grote honger naar het Woord, juist in deze tijd”

‘OP STILLE EN ONZICHTBARE PLEKKEN
MAG HET WOORD KLINKEN’

“Het dienen van de Heere bleef voor mij niet beperkt tot
Israél alleen. In de loop van de jaren groeide er een diep
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verlangen om vrouwen te dienen. Vijftien jaar lang werkte
ik als consultant bij internationale vrouwenprojecten,
onder andere in Tanzania, India en Jordanié.

We trainden vrouwen zodat zij zelf in hun onderhoud
konden voorzien. Vrouwen hebben bovendien
toegang tot plekken waar mannen vaak niet kemen:
in huizen, gezinnen en het dagelijkse leven. Juist daar
ontstaan gesprekken van hart tot hart. Op die vaak
stille en onzichtbare plekken mag het Woord klinken:
soms zonder veel woorden, maar zichtbaar in trouw,
aanwezigheid en liefde. Nog steeds zet ik mij via

mijn eigen stichting in voor een beter leven voor
vrouwen wereldwijd.”

GOD VOERT ZIJN PLAN UIT

“We leven in onrustige en spannende tijden.
Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en polarisatie
groeit. Er zijn verschillende visies op de eindtijd, maar
één ding staat vast: God voert Zijn plan uit. Juist dat
besef heeft mij geleerd dat wij niet in eigen kracht
staande kunnen blijven. De geestelijke strijd is echt en
die kan alleen gestreden worden met de wapenrusting
van God, zoals Efeze 6 ons leert. Voor mij betekent
dat: dagelijks Bijbelstudie, gebed en vervuld worden
met de Heilige Geest. Mijn blik gericht houden op
Jezus en leven vanuit athankelijkheid. Zoals Paulus het
verwoordt: Christus moet groter worden, en ik kleiner”

“Daarom wil ik de lezers van Het Zoeklicht dit
meegeven: voed je met het Woord. Lees en onderzoek
zelf de Bijbel. Bid gericht voor Israél, voor het volk, voor
de regering en voor Messiaanse Joden. En boven alles:
leef dicht bij Hem. In deze tijd van onrust, misleiding en
verwarring is dat geen bijzaak, maar noodzaak!”

A Yvonne de Noord




Wielelte 4o = <

Onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal
en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verborgen.
Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters
vormen in de leesrichting de oplossing.

OECNESGI LI PEPOH
N XNERETSURTA
TAGMFTFMMEOD
TMARASAALERA
R EMNMOERIT NGZER
ONMEBMLAMKNINM
NBAOEASI S OKE
EORRDNAEUBTETRE
NEI Z LEEHREGS3SA Z
J K I LBML 1 FTALC
AEIT TALOS I OIIE
LTHCNULILUIUDBGDE

BILEAM GAMMA ONTTRONEN

BOAZ GETSEMANE RELAAS

CAESAR HADAR REMVOERING

CAMEE ISOLATIE SCHEELZIEN

DILIGENCE JEROBEAM SECTIE

ECZEEM KOEST TEREN

EENEIG LUNCH TORENKRAAI

EXAMENBOEK ~ MARMER TRUST

FILMBLIK MODEL

Oplossing:

PUZZELS 0

Kruiswoordpuzze!

1 |2 |3 4 |5 |6 7 |8 |9 |10
11 12 13 14
15 16
17 18

9 |20 21 22 23

24

25 26 27 28 29
30 |31 32 |33
34 35 36
37 38 39 0
P 42 43

26 13 43 2 22 34 19 33 7

Horizontaal: 1 kant 4 bergweide 7 sprakeloos 11 op de
wijze van 12 laan 14 strafwerktuig 15 splitsing 16 uitvoer 17
een zekere 18 pl. in Gelderland 19 draaikolk 22 fris 24
verweer 26 klipgeit 27 bakmiddel 30 afslagplaats bij golf 32
houding 34 deel v.e. week 36 rangtelwoord 37
vogeleigenschap 38 onzin 40 erfelijkheidsdrager 41 krat 42
heftig 43 schaapkameel.

Verticaal: 1 deel v.e. fiets 2 koortsachtig spreken 3 zakken
4 wier 5 laatstleden 6 honingdrank 8 meisje (koosnaam) 9
plek 10 lengtemaat 12 opnieuw 13 tentoonstelling 20 pl. in
Gelderland 21 paard 22 inkeping 23 wandversiering 25
krachtig 26 leemte 28 kledingstuk 29 strijdperk 31 omslag
33 hetzelfde 35 zouteloos 36 vogelverblijf 39 zangnoot.

Elke maand maak je kans op een prijs. Los de puzzels op en stuur de
twee oplossingswoorden in via onze website: www.zoeklicht.nl/april.
Het insturen van de oplossingen is uiteraard cok mogelijk via

de post (Softwareweg 8 - 3821 BP) of telefonisch (085 - 066 39 80).

Onder de inzenders verloten wij het nieuwe boek ‘De stem van de Eeuwige’

van Connilyn Cossette.

De antwoorden van de vorige keer waren:
‘rechtvaardiging’en ‘eerstgeborene’

® _ het

| “ z o e k li c h t 1 Het inzenden van de oplossingen kan

tot en met vrijdag 24 april 2026.




ACTIVITEITEN

SEMINARS

Zuidhorn

Di 21 apr

Thema: Een nieuwe schepping -
rijk in Christus

Spreker: Wim Zwitser

Gastkerk, De Gast 58A, Zuidhorn
Aanvang: 20.00 uur

Emmen

Wo 22 apr

Thema: Een nieuwe schepping -
rijk in Christus

Spreker: Wim Zwitser

Hebron, mr. H. Smeengestraat 4
Aanvang: 19.30 uur

SAMENKOMSTEN

Coevorden
Di 31 mrt
Thema: Eindtijd, illusie of
werkelijkheid?

Spreker: Theo Niemeijer
Ontmoetingscentrum de
Hoeksteen, Rabenhauptstraat 1
Aanmelden via
gemeente.ichthus@gmail.com
Aanvang: 19.30 uur
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Rinus van Otterlo.

Assen

Vr 24 apr

Thema: Een nieuwe schepping -
rijk in Christus

Spreker: Wim Zwitser

De Schakel, Witterhoofdweg 1A
Aanvang: 20.00 uur

Franeker

Do 16 en 30 apr

Therma: Eindtijd en profetie:
Ezechiél 37 t/m 48

Spreker: Jeep van der Schoot
Baptistengemeente Maranatha,
Noord 41

Aanvang: 19.45 uur

Hoogeveen

Do 16 apr

Thema: Is de hemel

het eindstation?

Spreker: Bert Boer
Baptistengemeente 'Beth-El,
Boekweitlaan 65A

Aanvang 20.00 uur

Wilt u zelf iets organiseren in uw eigen gemeente? Voor meer informatie kunt u terecht bij:

T 085-066 39 80

E rv.otterlo@zoeklicht.nl

Overzicht van onze activiteiten

U bent van harte welkom op onderstaande locaties. De toegang is vrij!
Voor actuele informatie kunt u terecht op onze site: www.zoeklicht.nl/agenda.

Joure

Di 28 apr

Thema: Geestelijke verleiding
Spreker: Theo Niemeijer
VEG de Brug, Brugstraat 3
Aanvang 20.00 uur

Koudum

Do 9,16 en 23 apr

Thema: Tekenen van de eindtijd
Spreker: Theo Niemeijer
Baptistengemeente Zuidwest
Friesland, Nieuweweg 29
Aanvang: 19.30 uur

's-Hertogenbosch

Wo 22 apr

Thema: n.n.b.

Spreker: Theo Niemeijer
Evangeliegemeente Parousia
Tijdelijk adres:

NGK Evertsenstraat 35
Aanvang: 20.00 uur



Zoeklichtdiensten

Voor de actuele stand van zaken, kunt u terecht
op onze website:
www.zoeklicht.nl/kerkdiensten

Online

WWW.ZOEKLICHT.NL

Wij willen een online pleisterplaats zijn voor
christenen. We hebben opmerkelijk nieuws, unieke
online artikelen, een rijk archief en nog veel meer.

HET ZOEKLICHT-PODCAST

Verdere verdieping vind je
t . in de Zoeklicht-podcast.

W Wekelijks plaatsen

we podcasts over de

actualiteiten van die week,
we beantwoorden vragen
vanuit de community
en er worden studies
aangeboden om onderweg,
tijdens het sporten of klussen te beluisteren.
Onze podcast is te vinden op Spotify, Apple
Podcasts (zoek op 'Het Zoeklicht podcast’)
of via ons YouTube-kanaal Zoeklicht TV
(www.youtube.com/@stichtinghetzoeklichttv/
podcasts)

Pod?a

NIEUWSBRIEF
Blijf via onze nieuwsbrief maandelijks op de hoogte
van alle ontwikkelingen, nieuws en activiteiten.

Je kunt je via de website aanmelden:
www.zoeklicht.nl (onderaan de pagina).

Colofon

Het Zoeklicht is gewijd aan het onderzoek der Schriften en het letten
op de tekenen der tijden. Het wordt uitgegeven onafhankelijk van
enige kerk of richting. Opgericht: 1juli 1919. Stichter: Johannes de Heer.

UITGEVER

Stichting Het Zoeklicht
Softwareweg 8, 3821 BP Amersfoort
www.zoeklicht.nl

BESTUUR

Armand Gimbrere - secretaris
Arno Lam - voorzitter

Leo Voorwinden - penningmeester

DIRECTEUR
Roelof Ham - rham@zoeklicht.nl

REDACTIE

Reelof Ham (hoofdredacteur), Joél Oosterhagen (eindredacteur),
Jelle Kop (social media redacteur), Roy Kloet en Theo Niemeijer
redactie@zoeklicht.nl

ABONNEMENTENADMINISTRATIE
Softwareweg 8, 3821 BP Amersfoort
Telefoon: 085 - 066 39 80

E-mail: abonnementen@zoeklicht.nl

Het Zoeklicht is te verkrijgen in braille, in grootletter en in
gesproken vorm bij Bibliotheekservice Passend Lezen,
Postbus 84010, 2508 AA Den Haag.

Telefoon: 070 - 338 15 00, e-mail: klanten@passendlezen.nl

ABONNEMENTSPRIJZEN

Nederland en Belgié: € 47,50 per jaar, € 28,50 per half jaar
Rest van Europa/wereld: € 70,50 per jaar, € 41,50 per half jaar
Losse nummers: € 4,95,

Elk abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij het uiterlijk één
maand voor de einddatum is opgezegd. Na beéindiging van een vast
abonnement kan binnen een periode van één jaar geen aanspraak
gemaakt worden op kortingen premiums. Abonnementen kunnen
op ieder gewenst moment ingaan. Yermeld bij correspondentie
altijd uw abonneenummer (te vinden op de adreswikkel).

ADVERTEREN

Jawel Media - Roel Abraham

Parallelweg 7, 3931 MS Woudenberg

Telefoon: 06 - 54 27 42 44, e-mall: roel@jawelmedia.nl

OVERNAME ARTIKELEN

Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van
de uitgever. Bijbelteksten komen uit de NBG-1951 of Herziene
Statenvertaling, tenzij anders aangegeven

VORMGEVING
Drukkerij AMVY BV, Lunteren
www.drukkerij-amv.nl

FOTOVERANTWOORDING
Indien niet specifick vermeld, berusten de fotorechten bij
fotostockbureau's AdobeStock, Shutterstock of bij Wikimedia Commons.

GIFTEN / LEGATEN

Giften voor het Zoeklichtwerk kunnen worden overgemaakt
op rekeningnr. NLT9 INGB 0000 283888 t.n.v. Stichting

Het Zoeklicht in Amersfoort. Legaten via notaris vastleggen.

HET ZOEKLICHT 35



0 BOEKEN EN DVD'S | Bestel via www.zoeklichtwebshop.nl

'

De leugen

De mythe ontrafeld:
evolutie/miljoenen jaren

Ken Ham

275 pag. hardcover, full color € 25,95

Het is de leugen van de evolutie en miljoenen jaren
die generaties in zijn greep heeft en het geloof in

de Schepper-God en de waarheid en het gezag van
Zijn Woord heeft ondermijnd. Ontdek waarom dit
onderwerp de sleutel is tot het begrijpen van de
kwesties met betrekking tot het wereldbeeld van onze
tijd, zoals gender en seksualiteit, abortus, racisme,
massale uittocht uit de kerk en nog veel meer.

BLIJF-MIJ Bluf ln MlJ
o *\,,- Ontdek de geheimen
: van leven voor Christus

Warren W. Wierbe

88 pag. paperback € 12,95

Ken je het geheim van leven voor Christus?

Om vrucht te dragen moeten we in Christus blijven...
Wat is het geheim van het blijven in Christus?

Dat is gehoorzamen; geef je wil over aan God.

Wat is het geheim gehoorzamen?

Dat is liefhebben; geef je hart over aan God.

Wat is het geheim van liefhebben? Dat is kennen;
geef je denken over aan God. Dit boek is een
aanmoediging voor ons allemaal..

Bestel bij vo_-ork‘e.u r via onze webshop;
www.zoeklichtwebshop.nl

het

‘Zoeklicht

NIEUwW
bij Uitgeverij
Het Zoeldicht

Job

Het lijden heeft een gezicht
Johan ‘t Hart

150 pag. paperback € 17,95

Stel je voor dat de geschiedenis van
Job illustratief is voor elk leven.
Waarom treft het kwade goede
mensen? Het is de vraag die zo

vaak is gesteld.

Dat het kwaad slechte mensen treft
kunnen we nog enigszins bevatten.
Maar dat het kwaad goede mensen
treft, dat doet pijn. Dat het kwaad
kansloze mensen treft doet nog meer
pijn. Dat het kwaad weerloze mensen
treft vult ons naast pijn ook

met woede. Waarom moest

het kwaad Job treffen?

In de Joodse geschiedenis zien we
opvallende overeenkomsten tussen
het lijden van Job en het volk Israél.
En ook in het lijden van de Messias
van lsraél zien we het lijden van de
Rechtvaardige die herinnert aan het
lijden van Job. En waarom moest de
Messias z6 zwaar lijden?

Gaat u mee met de auteur op
zoek naar antwoorden op deze
vragen en de hoop die er in het
boek Job is te vinden?

Bestellingen: in Nederland € 3,25 pO'r'tokéétéinn,
binnen Europa € 7,95 portokosten. ' o

Softwareweg 8

3821 BP Amersfoort E boekhandel@zoeklicht.nl
T 085- 066 39 80 I www.zoeklichtwebshop.nl



