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Vrede met God
en met elkaar

Een nieuw jaar is altijd weer zo'n moment cm de balans op

te maken. Hoe was het afgelopen jaar en wat ga ik in het

nieuwe jaar anders doen? Wat bij mij op dit moment leeft,

is de verharding die steeds meer toeneemt en dan met name

onder christenen.

Als het goed is hebben we afge-
lopen dagen diverse keren het
Evangelie mogen horen tijdens de
kerstdiensten. Daarbij kunnen we
niet om de woorden heen van de
engelen, die zeiden: ‘Eer zij aan God
in de hoogste hemelen, en vrede op
aarde, in mensen een welbehagen.

HONDERDSTE JAARGANG
Voor ons mensen is het allerbe-
langrijkste dat we eerst vrede

hebben met God, de Allerhoog-
ste. Door het offer van Zijn Zoon

mogen we Die heilige God naderen.

Kennen we de Heere Jezus per-
soonlijk en hebben we ons leven
aan Hem gegeven? Dit was de
gedrevenheid die Johannes de
Heer had, de oprichter van ons
magazine. We gaan als Zoeklicht-
magazine onze 100ste jaargang in.
Hoe het allemaal begon? Dat leest
u op pagina 30.

Christenen hebben een krachtig
getuigenis. Dat is namelijk dat we
vrede met elkaar hebben, omdat

we dezelfde Heer dienen. In Efeze
worden we daartoe opgercepen:
‘beijver u om de eenheid van de
Geest te bewaren door de band van
de vrede’ (vers 3).

Juist op dit punt gaat het vaak mis.
Wanneer we het niet eens zijn met
elkaar, dan roepen we allerlei lelijke
dingen. De verzen die hiervoor
staan, nemen we dan niet zo nauw:
nederig, zachtmoedig en geduldig
zijn en elkaar in liefde verdragen.

GETUIGEN VAN CHRISTUS

Ik moet toegeven dat ik zelf geen
haar beter ben en continue mijn
gedachten moet bewaken en

een wacht voor mijn lippen moet
zetten. Laten we het krachtige ge-
tuigenis als christenen waarmaken
en elkaar aansporen de eenheid
te bewaren. Dat geldt ook voor
het omgaan met de overheid. Als
christenen hebben we hierin ook
een duidelijke rol hoe wij ons be-
horen te gedragen. Laat het artikel
op pagina 4 tot je doordringen en
laten we in onze houding getuigen
van Christus.

Wat er ook gebeurt in de wereld,
we hebben als christenen een
hoop die vast en zeker is. Met
reikhalzend verlangen mogen we
uitzien naar de totale vrede die
gaat komen (zie pagina 7).

Namens de redactie wens ik alle
lezers Gods zegen toe voor het
nieuwe jaar!

# Joél Dosterhagen
Eindredacteur
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De Tweede Kamerverkiezingen liggen alweer even achter ons en de onderhandelingen voor een
_ hieuw kabinet zijn nog in volle gang. Voor de een is het een zegen dat de Partij voor de Vrijheid

- (PWV) de grote winnaar is, maar voor de ander geeft dit een gevoel van onrust enonvrede.
'Nu de verkiezingen geweest zijn, leeft de vraag steeds meer: moet je als christen de overheid

gehoorzamen?

e laatste jaren zien we steeds meer dat de poli-

tieke koers in Europa naar rechts gaat. Dat zien

we onder andere in landen als Italig, Griekenland

en Polen. Zelfs in Zweden, een land dat stabiel
‘links’ was, hebben de radicaal-rechtse Zweden Demo-
craten eind 2022 voor het eerst mogen meeschrijven
aan het regeerakkoord. In dit artikel wil ik die politicke
verschuiving niet verklaren, maar wil ik stilstaan bij de
tweedeling die ontstaat en dan met name bij christe-
nen.

GEZAG LIGT ONDER DRUK

Veel christenen in Nederland vragen zich allereerst af
of zij de overheid van ons land wel dienen te gehoor-
zamen. Wat zegt de Bijbel hierover? Wat betekent dit
vervolgens voor de gelovigen in hun levenswandel?
Dit zijn oprechte vragen. Daarbij wil de Heere God ons
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door Zijn Woord en Geest te hulp komen. En in gebed
mogen wij Hem om wijsheid vragen.

Het gezag van de overheid ligt in Nederland zwaar
onder druk. Ook onder de gelovigen is het thema ‘de
overheid’ een heet hangijzer geworden. Dit heeft de
afgelopen paar jaar zelfs geleid tot scheuringen in
gemeentes en tot gemeenteverlating.

De onvrede is wel begrijpelijk. Denk bijvoorbeeld aan
de toeslagenaffaire, de klimaatdoelstellingen voor
2030, de problemen door gaswinning in Groningen en
het asielbeleid.

Helaas moeten wij constateren dat het centrale
bestuur van ons land de Bijbelse waarden en narmen
steeds meer loslaat. Denk bijvoorbeeld aan de abor-
tuswetgeving en de seksuele revolutie. Dit roept bij
christenen vragen op of zij nog wel de wetgeving van
Nederland moeten gehoorzamen.




ALS VREEMDELINGEN OP AARDE

Bijzonder is dat christenen niet meer van deze wereld
zijn. Zij worden in de Bijbel bijwoners en vreerndelin-
gen genoemd (1 Petrus 2:11-12). Want zij zijn gekocht
en betaald met het bloed van Jezus (1 Petrus 1:18-19).
Die Christus toebehoren hebben reeds een andere
positie verkregen: ‘Hij heeft ons verlost uit de macht
der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van

de Zoon Zijner liefde, in Wie wij de verlossing hebben
(door Zijn bloed), de vergeving der zonden’ (Kolossenzen
1:13-14). Allen in Hem hebben een heerlijk vooruitzicht.
Paulus zegt: ‘Want wij zijn burgers van een rijk in de
hemelen, waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als
Verlosser verwachten’ (Filippenzen 3:20). Nu is ons
thuisland niet meer Nederland, maar het Vaderhuis
met haar vele woningen - het Nieuwe Jeruzalem (Jo-
hannes 14:1-3 en Openbaring 21:2).

9 Wie zich dus tegen de

overheid verzet, wederstaat
de instelling Gods, en wie dit doen,
zullen een oordeel over zich brengen’
(Romeinen 13:2).

DE OVERHEID INGESTELD DOOR GOD

Zijn wij nog wel verplicht de regerende overheden te

gehoorzamen? Duidelijk is dat hun gezag direct of in-

direct door God is ingesteld. Dat behoren wij daarom
in principe te gehoorzamen. De Heere Jezus en de
apostelen zeggen hierover:

- ‘Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat
Gods is’ (Matthels 22:27).

- leder mens moet zich onderwerpen aan de overheden,
die boven hem staan. Want er is geen overheid dan
door God en die er zijn, zijn door God gesteld’ (Romei-
nen 13:1).

- ‘Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen, om des
Heren wil: hetzij aan de keizer, als opperheer, hetzij aan
stadhouders, als door hem gezonden tot bestraffing
van boosdoeners, maar tot lof van wie goed doen’

(1 Petrus 2:13-14).

Sommige gelovigen lasteren de koning en de regering
van ons land. Mede door het verspreiden van gevaar-
lijke theorieén en desinformatie. Doe hier niet aan
mee (vgl. Jesaja 8:12 en Filippenzen 4:8-9). In Titus 3
lezen wij: ‘Herinner hen eraan, dat zij zich aan overheid
en gezag onderwerpen, gehoorzaam, tot alle goed werk
bereid zijn, geen lastertaal uiten, niet twisten, vriendelijk
zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen’
(vers 1-2).

HOE STAAN WIJ ALS GELOVIGEN BEKEND?
Ook al overtreedt de overheid Bijbelse principes, toch
behoren wij haar onderdanig te zijn om de volgende
reden: om de orde te bewaren. God heeft hen aange-
steld (vgl. Daniél 2:21 en 4:17). En eens moeten zij aan
Hem rekenschap afleggen.

Wat is het toch belangrijk dat er voor alle mensen
wordt gebeden. Ook voor koningen en hoogge-
plaatsten (1 Timothels 2:1-6). Christenen behoren
bekend te staan om hun heilige levenswandel, in
liefde en waarheid. Neem als voorbeeld Daniél en zijn
vrienden. Die waren in ballingschap (als vreemdelin-
gen) naar Babel gebracht. Zij stonden bij de koning
niet bekend om hun rebellie of verbittering. ledereen
kende hen vanwege hun getuigenis en trouw aan de
God van Israél. Ondanks alle beproevingen en moei-
ten bleven zij God gehoorzaam. God gaf hen steeds

HET ZOEKLICHT




weer wijsheid en kracht om te volharden (Daniél 1, 2
en 3). Bijzonder is dat de heidense koning, die ver van
God afstond, uiteindelijk tot omkeer kwam (Daniél
4:34-37). Hij verheerlijkte de Koning des hemels. Wat
een getuigenis! Nog een goed voorbeeld is de eerste
gemeente in Handelingen. Heel het volk had veel
waardering voor hen. Dit positieve getuigenis wierp
haar vruchten af: ‘en zij loofden God en stonden in de
gunst bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks
toe aan de kring, die behouden werden’ (Handelingen
2:47).

Overigens, gelovigen mogen ook op de overheid een
beroep doen. De apostel Paulus deed daar zijn voor-
deel mee (zie Handelingen 18-12-16 en 22:23-29),

REBELLEER NIETTEGEN DE OVERHEID

Wie menen goed te doen door tegen de overheid te
rebelleren, vergissen zich zeer, De Bijbel waarschuwt
ons ernstig: ‘Wie zich dus tegen de overheid verzet, we-
derstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een
oordeel aver zich brengen’(Romeinen 13:2). Hij noemt
haar een instelling Gods.

Bij Christus en de apostelen was geen aanzet tot
kwaad te bekennen. Een wijze les is wat Jezus tot
Pilatus sprak, vlak voordat Hij gekruisigd werd: ‘Mijn
Koninkrijk is niet van deze wereld; indien Mijn Koninkrijk
van deze wereld geweest was, zouden Mijn diencars ge-
streden hebben, opdat ik niet aan de Joden zou worden
overgeleverd; nu echter is Mijn Koninkrijk niet van hier’
(Johannes. 18:36).

GOD BOVEN ALLES GEHOCRZAMEN

Toch kunnen zich soms situaties voordoen waarin de
gelovigen de overheid niet hoeven te gehoorzamen.
Zo lezen we in Handelingen 5: ‘Men moet Gode meer
gehoorzamen dan de mensen’ (vers 29). Als wij vervol-
gens door gehoorzaamheid aan God vervolgd worden,
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mogen wij hiet verbitterd worden, of ons laten verlei-
den om tot geweld over te gaan: ‘Want dit is genade,
indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed
verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt’ (1 Petrus 2:19, vgl.
317 en 4:14).

De Bijbel geeft ons ten minste twee voorbeelden
wanneer wij de overheid niet moeten gehoorzamen.
Stel er komt een verbod om van de Heere Jezus
Christus te getuigen of wij worden gedwongen te
buigen voor een andere god (vgl. Openbaring 13 en
Danigl 3:13-18). Daar ligt de grens. Hier valt niet over te
discussiéren!

CHRISTUS’ THEOCRATIE KOMT

Wij mogen strijden voor het Evangelie. Door van Hem
te getuigen en vast te houden aan de Bijbelse waar-
den en normen. Gebed voor onze mede-gelovigen

is daarbij zeer belangrijk. Want allen die willen leven
zoals God het wil, zullen vervolgd worden (2 Timothe-
us 3:12).

Uiteindelijk zal Hij Zelf de strijd voeren tegen al het
kwaad. Dan wordt de aarde vol van Zijn heerlijkheid.
Daar komt geen mensenhand aan te pas: Terwijl gij
bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhan-
den, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van
ljzer en leem en deze verbrijzelde; toen werden tege-
liikertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het
goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dors-
vioer in de zomer en de wind voerde ze mee, zodat er
geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die
het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de
gehele aarde vulde’ (Daniél 2:34-35, vgl. Jesaja 9:6).

Maranatha! Hij zal spoedig komen.

A leep van der Schoot




Hoelang nog?

‘Uitgestelde verwachting krenkt het
hart, maar een vervuld verlangen is een
boom des levens’(Spreuken 13:12).

ekraine: meer dan acht miljoen mensen _
zijn door de oorlog naar Europese landen

geviucht, ver weg van huis en haard. De

schatting is dat 120.000 Oekraiense
soldaten zijn gedood of verwond. Aan Russische
zijde is het nog veel ernstiger. Hun troepenverliezen
naderen de 300.000. En wist u dat er20.000
kinderen uit Oekraine zijn ontvoerd naar Rus!and"
Het is tenhemelschreiend.

Maar er zijn veel meer landen die lijden, niet :
alleen door oorlog en geweld, maar ook door
hongersnood. In Somalié zijn meer dan een
miljoen mensen gevlucht voor de droogte,

honger en geweld. In Congo zijn al meer dan 20
jaar gewapende conflicten die een spoor van
vernielingen en slachtoffers achterlaten. In Jemen
woedt al acht jaar een verwoestend conflict.

Door deze ‘vergeten oorlog’ zijn kinderen tot op
het bot ondervoed en lijdt 63 procent van de
totale bevolking honger. Ook Afghanistan heeft al
meer dan veertig jaar lang te maken met conflict
en geweld. 95% van de mensen daar heeft niet
genoeg te eten.

En op dit moment zijn we natuurlijk als christenen
zeer begaan met het afschuwelijke drama dat zich
afspeelt in Israél en Gaza. '

SPREUKEN .

WE ZUCHTEN MET HOOP
Romeinen 8 vers 18 tot 25 vertelt dat de hele
schepping zucht en ook wij. Maar - God zij dank - met

hoop (vers 21)! Er komt een dag dat de aarde en alles '
‘wat erop is, bevrijd zal worden! Te midden van alle

strijd, ongerechtigheid, het wankelbare, het onzekere
en het onvolkomene, mogen we uitzien naar vrede en
gerechtigheid, het onwankelbare, het zekere en het
volmaakte.

Daar kijken we met reikhalzend verlangeh naar uit!

Maar hoelang duurt het nog? Zal de vreselijke ocorlog
van Israel met Hamas een barenswee kunnen zijn, op
weg naar de geboorte van cile nieuwe fantasttsche
aarde?

We weten het niet. Maar één ding is zeker: Idie dag
komt eraan. Het gaat gebeuren!

Hoe langer iemand wacht zonder dat zijn hoop
werkelijkheid wordt, hoe groter de kans dat hij
ontrmoedigd raakt. Onze tekst uit Spreuken is bedoeld
om ons aan te moedigen vol verwachtmg te blijven
uitkijken naar God.

Laten we volharden in de hoop die niet Z|et maar

gelooft met zekerheid.,

/2 Els ter Welle
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VRAGEN

# Theo Niemeijer

9 ONWEL GEWORDEN HOGEPRIESTER?

Is het zo dat de hogepriester

een touw om de enkel had om
hem, wanneer hij onwel werd, uit
het heilige der heilige te kunnen
trekken omdat niemand anders
dan de hogepriester in het heilige
der heilige mocht komen? Klopt
het ook dat een hogepriester
door loting werd aangewezen?
(TV.te D.)

Antwoord:

Deze gedachte is niet geheel
onbekend. De Bijbel spreekt hier
echter niet over, maar dat wil niet
zeggen dat het nooit gebeurd

is. In Exodus 28 lezen we hoe de
hogepriester gekleed het heiligdom
inging. Aan zijn zomen waren
granaatappels met daar tussenin
belletjes bevestigd. In vers 35 lezen
we dan: ‘Adron zal dit aanhebben
als hij dienstdoet, en het geluid
daarvan zal gehoord worden,

wanneer hij in het heiligdom komt
voor het aangezicht des Heren

en wanneer hij naar buiten komt,
opdat hij niet sterve’.

In Leviticus 16:17 staat dat
niemand zich in de tent der
samenkomst mocht bevinden
wanneer de hogepriester het
heilige der heiligen betrad. Hier
laat de Grote Verzoendag ons zien
dat allen buiten staan en dat we
alleen door het verzoenend werk
van de Heere Jezus binnen mogen
komen. Wanneer niemand zich in
de tent der samenkomst mocht
bevinden, terwijl de hogepriester
in het heilige der heiligen verbleef,
lijkt het me een hele klus om een
‘onwel geworden hogepriester’
vanuit het heilige der heiligen,
langs het voorhangsel en daarna
voorbij het reukofferaltaar door
het heilige naar buiten te slepen.

Helemaal later in de tempel van
Salomo of nog later in de tempel
van Herodes lijkt me dit welhaast
onmogelijk!

Verder schrijft u dat de
hogepriester door loting
aangewezen werd om het werk

in het heilige der heiligen te
mogen doen. We lezen wel dat de
priester door loting aangewezen
werd om in het heilige van de
tempeldienst te doen om het
reukwerk op het reukofferaltaar te
brengen, de kandelaar en de tafel
der toonbroden te verzorgen. Dit
zien we bij de priester Zacharias
in Lukas 1:8-9, maar hier gaat het
niet om de hogepriester en ook
niet om de Grote Verzoendag, De
hogepriester werd voor zijn leven
door God aangewezen en kwam uit
het geslacht van Aaron en moest
Jjaarlijks het heilige der heiligen
binnengaan.

e LID VAN DE GEMEENTE, MAAR GEEN CHRISTEN?

In het pastoraat kom ik wel eens
mensen tegen die lid van onze
gemeente zijn, maar geen enkele
betrokkenheid meer ervaren
naar onze gemeente toe of nog
erger, helemaal geen relatie

met de Heere Jezus hebben.
Hoe moet ik met zulke situaties
omgaan? Kunnen mensen dan
toch nog afvallen van hun geloof
en alsnog verloren gaan?
(J.vd.L.teS)
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Antwoord:

In Efeze 1:13 lezen we dat we door
het geloof ‘verzegeld zijn met de
Heilige Geest, die een onderpand
van onze erfenis is: Wanneer je dit
leest wordt het duidelijk dat wan-
neer iemand door bekering en we-
dergeboorte Gods Geest ontvan-
gen heeft, zo iemand nooit meer
verloren kan gaan. Hoe zit het dan
met de praktijk, waarbij je ex-ge-
lovigen tegenkomt die niets meer

met het geloof te maken willen
hebben? Belangrijk is dan te weten
dat, juist in de eindtijd, zich velen
‘christen’ noemen zonder bekering
en wedergeboorte. Een voorbeeld:
Je kunt wel aangeraakt worden
door een dienst, maar dan ben je
nog geen christen. Wanneer Gods
Geest ons in een dienst ‘aanraakt,
is dit het kloppen van de Heere
aan ons hart en de uitnodiging om
ons te bekeren. Maar wanneer dit



uitblijft dan heeft deze aanraking
geen enkele vrucht! Deze zoge-
naamde ex-christenen mogen we

uitnodigen om tot bekering en
wedergeboorte te komen (maar
clan wel voor de eerste keer).
Sommige waarachtig wedergebo-
ren kinderen van God zijn door ge-

beurtenissen in hun leven van de
Heere afgedwaald. Zij hoeven niet
meer cphieuw tot wedergeboorte
te komen, want ze zijn al een kind
van God, maar wel een verdwaald
en ongehoorzaam kind van God.

De Heere zal op Zijn wijze tot Zijn
doel komen met deze twijfelach-

tige kinderen! Soms denk ik wel
eens, dat er meer ongehoorzame-
dan gehoorzame kinderen van God
rondlopen! De Bijbel leert ons dat
deze vleselijke kinderen van God
wel behouden worden ‘maar als
door vuur heen’ (1 Korinthe 3:14-15).

Q VERSCHILLENDE ‘TIJDEN’VOOR DE GROTE VERDRUKKING

In Daniél 12:11-12 kom ik iets
tegen wat ik niet begrijp: ‘En
vanaf de tijd dat het dagelijks
offer wordt gestaakt en een
gruwel wordt opgericht, zijn
het duizend tweehonderd en
negentig dagen; welzalig hij die
blijft verwachten en duizend
driehonderd vijfendertig dagen
bereikt. Kunt u uitleg geven?
(TV.te D))

Antwoord:

Daniél komt hier aan het einde van
zijn profetisch boek. Dit laatste
hoofdstuk begint met de omschrij-
ving van een ‘tijd van benauwdheid’
zoals er nog nooit geweest is, maar
waaruit Israél verlost zal worden’
(vers 1). Over deze ‘tijd van be-
nauwdheid’ wordt ock in Jeremia
30:4-7, Joél 2:1-2 en Matthels
24:15-21 gesproken. Het gaat in al
deze verzen over de ‘grote ver-
drukking’ die zal eindigen met de
overwinning op de antichrist en

de verlossing van Israél van al zijn
vijanden.

In Daniél 9:27 wordt deze ‘grote
verdrukking’ als de ‘laatste jaar-
week’ (zeven jaar) beschreven die
zal eindigen in het herstel van
Israél. We lezen in dit vers dat op
de helft van de laatste jaarweek
‘op een vleugel van gruwelen een
verwoester zal komen’, waarmee de
antichrist bedoeld wordt. Dit is het
moment dat in 2 Thessalonicen-
zen 2:4 beschreven wordt, waar
we kunnen lezen dat de antichrist
zich in de tempel zet om zich te
laten aanbidden. Daniél schrijft

hierover: ‘Hij zal het verbond voor
velen zwaar maken’ (9:27a). Hier
zien we dat Israél aanvankelijk in
de antichrist zijn Messias zal zien,
maar uiteindelijk door deze actie
van de antichrist het verbond met
hem zal verbreken.

Dan begint de tweede helft van
deze laatste jaarweek. In Israél

telt een jaar 360 dagen en deze
drie en een half jaar wordt op drie
verschillende manieren aangeduid:
als 1260 dagen (Openbaring 12:6),
als ‘een tijd, tijden en een halve tijd’
(Openbaring 12:14) en als 42 maan-
den (Openbaring 13:5). Het gaat
hier telkens om dezelfde periode.
Zo stelt Daniél de vraag in 12:6
‘Hoelang toeft nog het einde? met
andere woorden, wanneer is het
allemaal voorbij en hoeven we als
volk Israél niets meer te vrezen
voor vijandelijke volken? Een man
met linnen klederen die zich boven
het water van de rivier de Tigris
bevond (zie 10:4-11) geeft Daniél
antwoord op zijn vraag. Deze man
is niemand minder dan de Heere
Zelf (de esuwige Zoon van God),
Die Daniél zweert dat het nog ‘een
tijd, tijclen en een halve tijd’ (dus
drie en een half jaar) duurt totdat
alles voleindigd zal zijn (12:7). Op
de tweede vraag die Daniél aan

de Heere stelt: ‘Waarop zullen

deze dingen uitlopen?’ (12:8) geeft
de Heere het antwoord: ‘Van de
tijd dat het dagelijks offer wordt
gestaakt en een gruwel wordt op-
gericht, die verwoesting brengt, zijn
het duizend tweehonderd en negen-
tig dagen’.

Het moment waar vanaf hier
gerekend wordt is de gebeurtenis
beschreven in 2 Thessalonicenzen
2:4, het moment waarop de anti-
christ de offerdienst verbiedt en
zichzelf als God laat aanbidden.

Dit is ‘de gruwe/l der verwoesting’
waarover de Heere Jezus in de rede
over de laatste dingen spreekt in
Matthels 24:15. Openbaring 12 en
13 spreken dan over een periode
van 1260 dagen, 42 maanden en
een tijd, tijden en een halve tijd,
dus drie en een half jaar! Er worden
hier dus 30 dagen (een maand)
aan deze periode toegevoegd! In
het volgende vers uit Daniél 12
gaat het zelfs over 1335 dagen
(vers 12), dus uiteindelijk 75 dagen
langer dan in het boek Openbaring
vermeld wordt.

Vanwaar deze afwijking? Een
eensluidend antwoord kunnen

we hier niet zomaar op geven. De
meesten gaan ervan uit dat na de
overwinning op Armageddon niet
alleen de volken die direct betrok-
ken waren bij deze strijd, maar alle
volken tot inkeer zullen komen en
het koningschap van Israél zullen
erkennen. Daarnaast lezen we
(bijvoorbeeld in Ezechiél 39:12-16)
dat er geruime tijd nodig is om het
land te reinigen van al het bloed
dat bij de strijd van Armageddon
gevloeid heeft. Tussen de overwin-
ning op de volkeren bij Armage-
ddon en het daadwerkelijk begin
van het Messiaanse vrederijk ligt
dus waarschijnlijk nog een periode
van enkele maanden.
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Vacature

social media redacteur

Verzoening, vervulling, verwachting. Dat is het motto van Stichting Het Zoeklicht. Wij zijn een
organisatie die al 105 jaar de missie heeft het Evangelie te verspreiden met het accent op de
wederkomst en de maranatha-boodschap. Ons maandelijks magazine wordt al 100 jaar
uitgegeven en gelezen door duizenden abonnees, we hebben een bloeiende uitgeverij, houden
seminars in het land en een keer per jaar hebben wij een Zoeklichtdag waar ongeveer 1500
mensen komen.

Voor een door ons nieuw te ontginnen terrein, zijn zelfstandig content in de vorm van berichten,

wij op zoek naar een social media redacteur. Als posts, video's, podcasts, reels en andere zaken.
social media redacteur ben je verantwoordelijk voor Voor ons YouTube-kanaal weet je hoe je een verhaal
al onze communicatie op sociale media. Je werkt moet vertellen en ben je bekend met editing,

aan het opzetten en uitbouwen van onze presentie scripts en storyboards. Ook word je enthousiast

op de bekende platformen. Je bent creatief en bent van het opstellen en uitvoeren van sociale media

in staat om maatschappelijke trends en profetische ~ campagnes.

ontwikkelingen te duiden en vorm te geven op Tot slot ben je bereid mee te denken over

sociale media. De social media redacteur stelt strategische ontwikkeling van onze uitingen binnen
de content-kalender op, beheert deze en plaatst de hoofd- en eindredactie.

Wie ben jij?

> Je bent een wedergeboren kind van God met een levend geloof.

> Je staat achter de missie en visie van Stichting Het Zoeklicht.

> Je bent creatief, een echte maker, met passie voor beeld, geluid en andere media-uitingen.

> Je bent vertrouwd met alle gangbare programma’s om content te genereren en op social media te
plaatsen.

> Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau met een relevante opleiding of aantoonbaar ervaring als
social media redacteur.

Wat bieden wij?

> Een functie voor 12-16 uur (in overleg) per week.

> Eerst een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.

> Salaris conform redactiefunctie, bij 16 uur ca. €1400 bruto, excl. kilometervergoeding.
> Een fijne, christelijke werkomgeving.

> Een klein, warm team van collega’s om in te werken.

> Eenuitdaging om echt iets nieuws op te zetten, waarbij jouw creativiteit en talent tot bloei kunnen komen.

Reageren kan tot 15 januari. Mail je brief en CV naar Roelof Ham (rham@zoeklicht.nl).

™ _ het

; § ]
n Z 0 e k ll c h t Meer informatie over Het Zoeklicht
ﬁ vindt u op de website: www.zoeklicht.nl
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Ja, je leest het goed. Het is niet verzonnen door de
redactie van Het Zoeklicht. In New Mexico (VS) heeft de
satanskerk een abortuskliniek waar zij abortuspillen

en begeleiding aanbieden voor abortussen in rituele
context. Het gaat om de Samuel Alto Mom’s Satanic

Clinic. De Amerikaanse Cosmopolitan bericht erover.

De tijden zijn duister, lieve broeders
en zusters. Wij leven voorwaar in
het laatste der dagen, waarin aan
de verdorvenheid van de mens
geen einde komt. Dit bericht is
daar opnieuw het bewijs van. Het
is dan ook niet iets waar we blij van
worden om erover te rapporteren,
maar het is de wereld waarin wij
leven.

De kliniek waarom het gaat doet
dus geen abortussen via een
medische ingreep, maar verstrekt
abortusmiddelen tot en met
week 11. Het team van de kliniek
bestaat uit allemaal medische
professionals die 24/7 klaar

staan om telefonische steun te
leveren na het verstrekken van

de pillen. Door abortus tot een
ritueel te maken wil de satanskerk
het verbod op abortus in staten
waar dit van kracht is, omzeilen.
Godsdienstvrijheid maakt dat in
de VS de overheid niet zomaar in
kan grijpen bij een religieus ritueel,
menen de satanisten,

VERANTWOORDELIJKHEID
NAAR JEZELF

Op de eerder genoemde site

van de Cosmopolitan wordt ook
uitgelegd hoe zo'n abortusritueel
in zijn werk gaat. Bij de eerste

stap kijkt een vrouw in een spiegel
en focust ze zich op zichzelf. De
nadruk moet namelijk komen te
liggen op de verantwoordelijkheid
naar jezelf. Dat is het enige dat
telt. Vervolgens haalt ze een paar
keer diep adem en zegt: “lemands
lichaam is onschendbaar,
onderworpen aan je eigen wil
alleen.” Nadat de vrouw het
middel heeft genomen moet zij
opzeggen: “Overtuigingen moeten
overeenkomen met je begrip van
de wetenschap over de wereld.

Je mag de wetenschappelijke
feiten niet verdraaien om je eigen
overtuigingen te rechtvaardigen.”
Als dan uiteindelijk de procedure
afgerond is, focust de vrouw zich
weer op de spiegel en haar eigen
spiegelbeeld. Het ritueel wordt
afgesloten met het opzeggen van:
“Door mijn lichaam, mijn bloed;
door mijn wil is het volbracht”

EEN GODDELIJKE STATUS
OPLEGGEN

We begrijpen volledig dat je
inmiddels een beetje misselijk
begint te worden. En toch is

het belangrijk, want dit is wat
satanisme is: het is jezelf tot norm
verheffen (jezelf, mijn wil, ete.), het
is jezelf goddelijke status opleggen

OPINIE o

(in religieuze teksten als ‘is het
volbracht’) en het verdraait daarbij
de echte feiten in leugens (de
wetenschappelijke feiten rendom
baby’s in de buik en abartus,
spreken juist voor het unieke van
het ongeboren leven).

Maar het allerergste is misschien
nog wel dat dit dus gewoon kan

in de westerse wereld (weliswaar
in de VS, maar toch) en dat een
blad als de Cosmopolitan hierover
schrijft alsof het de normaalste
zaak van de wereld is. Het is om
te huilen, zo triest. Maar... laat het
niet ontmoedigen! Nee, laat dit
soort berichten ons juist aanvuren
en krachtig maken, zodat we sterk
kunnen zijn en op zullen komen
voor al het goede, ook en juist

het ongeboren leven. Jezus heeft
immers het dujster overwonnen!

/4 Redactie

Dit artikel staat ook op onze website:
www.zoeklicht.nl.

Hier vindt u wekelijks diverse
relevante en actuele nieuwsitems,
voorzien van duiding voor onze tijd.

HET ZOEKLICHT 11




9 ACHTERGROND $“’~\~—:>

anders zijn.

e Bijbel vertelt heel veel over de duivel. Van

Genesis tot en met Openbaring; in bijna alle

Bijbelboeken komt hij voor. Een preek over

de satan hoor je zelden en dat is misschien
maar goed ook. Maar aangezien heel de Bijbel Gods
Woord is (2 Timothels 3:16) dienen we om die reden
soms ook aandacht aan satan te besteden.

In 2 Korinthe 2:11 zegt Paulus dat de gedachten

van satan hem niet onbekend zijn. Juist nu wij in
de eindtijd zijn beland, weten we uit de Bijbel dat
de activiteiten van satan zullen toenemen. Hij richt
zijn pijlen niet alleen op ongelovigen, maar ook

op gelovigen. We weten immers wat Paulus aan
Timothels schrijft: ‘Maar de Geest zegt uitdrukkelijk
dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden
van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende
geesten en leringen van demonen’(1 Timothels 4:1).
We lezen in Openbaring 13 dat de antichrist volledig
door satan wordt geinspireerd. Het is dus van groot
belang dat zijn gedachten ons, net als bij Paulus,
niet onbekend zijn. Want de antichrist kan wel
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Als we een aantal kenmerken van de antichrist willen kennen, moeten we naar de
satan kijken, want deze zal volgens Openbaring 13 de grote inspiratiebron van de
antichrist zijn. De voorstelling die wij hebben van de antichrist, kan nog wel eens

eens anders zijn dan wij denken. Natuurlijk zal de
gemeente van Jezus Christus, voordat de antichrist
zich zal kunnen cpenbaren, opgencmen zijn, maar
hij kan nu al wel actief zijn en onder ons wonen.

DE ANDERE KANT VAN SATAN

De donkere kanten van satan zijn ons best wel
bekend. Hij is de vorst van de duisternis, de bron van
het kwaad. De grote leugenaar, de grote verleider, hij
trekt de mensheid van God af, zoals we in Genesis

al zien bij Adam en Eva. Hij doet alsof hij het goede
voorheeft met Eva, waarbij hij zijn eigen doel om

te verderven bedekt onder het mom van een mens
nader tot God te leiden.

Op schilderijen, in boeken en films wordt satan vaak
afgebeeld als een wezen met een puntige staart en
horentjes. Meestal is hij in het zwart/donker met
bloed doorlopen ogen. Maar dat kan ons op het
verkeerde been zetten. Want zo wordt hij in de Bijbel
niet geschetst. Integendeel. In Ezechiél 28 wordt hij
geschetst als een prachtige cherub: ‘U, toonbeeld




van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van
schoonheid’ (vers 12k). Satan doet zich soms voor
als een engel van het licht. Paulus waarschuwt

de Korintiérs daarvoor: ‘En geen wonder, want de
satan zelf doet zich voor als een engel van het licht’
(2 Korinthe 11:14). Deze waarschuwing is er niet voor
niets.

VERDRAAIEN GAAT SUBTIEL

De antichrist zal zich ook van zijn beste kant laten
zien. Hij zal vroom lijken en Bijbelteksten citeren.
Want de duivel en dus de antichrist kent de Bijbel
goed en citeert deze graag. Wat hij 66k doet, is het
in twijfel trekken van Gods gesproken Woord: “Heeft
God werkelijk gezegd?”, zegt hij tegen Eva in de Hof
van Eden. Tegen de Heere Jezus zegt hij: ‘Als U de
Zoon van God bent..”(Matthels 4:6). Let op: hij ont-
kent niet het gezag van de Bijbel, maar hij manipu-
leert hetgeen er staat en hij zaait verwarring. Bij Eva
met succes en bij de Heere Jezus uiteraard niet.
Paulus waarschuwt ons ook om alert te zijn. Denk aan
Paulus’ woorden toen hij de oudsten van de gemeen-

te in Efeze waarschuwde: ‘Want dit weet ik: dat na
mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen,

die de kudde niet sparen; en dat uit uw eigen midden
mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om
de discipelen weg te trekken achter zich aan’ (Hande-
lingen 20:29-30). Het verdraaien gaat zo subtiel, dat
als je niet oppast en Gods Woord niet zelf bestudeert,
je zomaar een prooi van hem kan worden. Met andere
woorden: het feit dat iemand Gods Woord aanhaalt
zegt nog niet zoveel over zijn motieven.

In de brief van Jakobus staat dat de demonen gelo-
ven dat God één is (Jakobus 2:19). Maar daarbij staat
wel dat zij voor Hem sidderen. De antichrist gelooft
dat ook, maar zo lezen we, hij loochent de Zoon, en
wie de Zoon niet heeft, heeft ook de Vader niet (1
Johannes 2:22-23). Dat is de grote lakmoesproef voor
de onderscheiding van de geesten. Niet het geloven
in God is belangrijk, maar geloven in de God en Vader
van onze Heere Jezus Christus, Zijn Zoon, dat is de
essentie.

DE ANTICHRIST EEN ‘GELOVIGE’ MAN?

De antichrist kan zich voardoen als een apostel van
Christus (2 Korinthe 11:13). Het woord ‘apostel bete-
kent ‘gezondene’ of ‘gezante’ Bekende Bijbelse voor-
beelden zijn: Petrus en Johannes, maar ook Paulus

en Barnabas. Mannen die, naast de verkondiging van
het Woord, in hun omgeving bekend stonden om

hun godvrezend gedrag. De antichrist kan zich dus zo
voordoen. Hij hoeft geen dominante, gewelddadige
schreeuwlelijk te zijn. Hij kan een tijdlang overko-

men als een redelijke, gelovige en beminnelijke man.
Misschien zijn dat voor christenen wel de gevaarlijkste
handlangers van het kwaad: aardige en bescheiden
mensen die ook nog eens de Bijbel citeren en belijden
in God te geloven.

Dat christenen zich niet moeten bezighouden met
occulte zaken, is meestal wel bekend. Maar satan
probeert dus ook via andere wegen een voet tus-

sen de deur van de gemeente te krijgen. We zijn ver
gevorderd op Gods kalender. We mogen ervan uitgaan
dat satan (onder Gods toelating) bezig is zijn pionnen
klaar te zetten. Daaronder zijn politieke en religieuze
leiders en ook kerkleiders.

ZIEN WI1J WAT GOD ZIET?

Zien wij de wereld zoals de Heere God deze ziet of hoe
de mens deze ziet? Een gedeelte uit het Bijbelboek Da-
niél laat duidelijk zien hoe verschillend mensen tegen
hetzelfde kunnen aankijken. Koning Nebukadnezar ziet
in Daniél 2 imposante wereldrijken voorgesteld in het
beeld van goud, zilver, koper, ijzer en leem. De profeet
Daniél ziet dezelfde wereldrijken, maar dan als redeloze
dieren, die God niet kennen en slechts gedreven wor-
den door hun duivels-dierlijke instincten. Kijken wij door
Gods bril naar deze wereld of door de menselijke bril?
Hetzelfde geldt ook voor het beeld uit Openbaring 13.

HET ZOEKLICHT
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We zijn hard op weg naar de dictatoriale regering van
‘het beest’. De antichrist wordt beschreven als het
beest uit de zee. Hij is de verpersoonlijking van een
satanisch wereldrijk dat elementen van eerdere grote
wereldrijken in zich verenigt. Hij zal vereerd worden en
hij zal met grote macht regeren.

Daarnaast is er sprake van een tweede beest uit de
aarde. Het ziet eruit als het Lam, maar het spreekt
als de draak. Dit is de valse religie die het rijk en de
persoon van de antichrist zal ondersteunen en schra-
gen, in de persoon van de valse profeet. Dit beest zal
een beeld oprichten. Hij geeft de opdracht aan de
mensheid om dat te doen. Voor de meeste, geestelijk
blinde, mensen die tijdens de tijd van Openbaring 13
leven, is het beeld een prachtig, imposant wereld-
wonder. Het toppunt van de menselijke kennis en
kunde. Voor deze mensen is het niet kunnen kopen of
verkopen helemaal niet aan de orde, zi] kunnen hun
mooie leventje ongestoord voortzetten. Dat achter
het beeld de mensenmoardenaar en zielenverslinder
staat zien ze niet, omdat ze geestelijk blind zijn. Voor
de dan op aarde levende gelovigen zal het beeld een
bedreiging zijn.

BEELD NU AL IN ONTWIKKELING

Let op dat het beeld uit Openbaring 13 dus door
mensen gemaakt moet worden in opdracht van het
tweede beest. Vergelijk dit met het beeld uit Daniél

3 dat in opdracht van koning Nebukadnezar moest
worden gemaakt. Beide beelden waren er niet zomaar
ineens, maar werden gedurende een bepaalde tijd
door mensen gebouwd en ontworpen. Bij Nebukad-
nezar ging het om een echt fysiek beeld. Of we daar
bij het beeld uit Openbaring ook aan moeten denken,
is de vraag. Mogelijk dat kunstmatige intelligentie een
rol speelt.

Hoewel het beeld uit Openbaring 13 er pas in de

grote verdrukking zal zijn en wij als gelovigen dan al
zijn opgenomen, kan hij nu al in ontwikkeling zijn. Het
beeld is immers het toppunt van menselijke kennis en
kunde. Vervolgens geeft de antichrist aan het beeld
de finishing touch, namelijk zijn geest. Hierdoor is in
het beeld alle kennis en kunde van de mens en die
van satan samengebracht.

GODS GEEST ONTBREEKT

Eris echter ¢én ding dat het beeld mist, omdat de an-
tichrist dat zelf ook niet heeft: Gods Geest. En zonder
die Geest kan de antichrist, de valse religie die hem
draagt en ook het beeld niets begrijpen van de Heere
God, want alleen de Heilige Geest doorzoekt de diep-
ten van God. Niemand weet wat in God is (1 Korinthe
2:710-14), dus ook de satan niet. Dus in het beeld van
Openbaring is alle menselijke en antichristelijke kennis
samengebald, maar Gods gedachten kennen zij niet
en kunnen ze ook niet leren kennen.
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Satans beperking is ook daaruit te verklaren. Hij was
actief betrokken bij de kruisiging van de Heere Jezus.
Hij dacht daar de ultierme overwinning te behalen,
maar het werd zijn ultieme nederlaag. Als satan dat
geweten had, zou hij de Heere der heerlijkheid niet ge-
kruisigd hebben (1 Korinthe 2:8). Dit is het bewijs dat
satan de diepten van God niet kent en nooit zal ken-
nen. Daarom is de werking van de Heilige Geest in de
gelovigen zo belangrijk. Daarom ook hoeven we niet
bang te zijn voor de valse engel van het licht en zijn
handlangers. We moeten 1 Johannes 4:1-6 uiteraard
serieus nemen. Er zijn valse profeten, aardige mensen
in en buiten de kerk die graag de Bijbel citeren. Maar
omdat wij de Heilige Geest hebben ontvangen en
deze in ons woont, hebben wij onderscheidingsver-
mogen en niets te vrezen, mits wij dicht bij de Heere
en het levende Woard blijven en waakzaam blijven.
Immers er staat geschreven: ‘Want Hij Die in u is, is
groter dan hij die in de wereld is’(vers 4b).

A Frits Boekhoff

(Advertentie)

Hulp aan Joodse mensen
in Oekraine en Wit-Rusland
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Criminelen infiltreren in gemeentehuis

Criminelen dringen zeker tientallen keren per jaar door tot gemeentehuizen in Nederland.

Ze kopen ambtenaren om voor

valse paspoorten, plegen fraude
met spookfacturen of leggen de
hand op geheime informatie. De
Rijksrecherche waarschuwt dat

de veiligheid bij veel gemeenten
te wensen overlaat. Meer dan 100
keer gingen ambtenaren tussen

2020 en 2022 over de schreef met

criminele zaken zoals het lekken

van vertrouwelijke informatie,
fraude en omkoping.
(Bron: RTL Nieuws)

Kan China Europees stroomnet doen instorten?

Een grootschalige cyberaanval op Europese zonne-installaties kan een instorting van ons stroomnet
veroorzaken, zegt een aantal experts.

En, volgens hen is zo'n aanval nu
al technisch mogelijk. Met name
China zit daarvoor in een ideale

positie. Zonnepanelen worden
almaar vaker aangestuurd door
omvermers die verbanden zijn
met het internet. Dat betekent
dat ze ook op afstand kunnen
worden uitgezet. De meeste van
die omvormers zijn van Chinese
makelij. Als de Chinese staat op
een zonnige dag erin zou slagen
om grote aantallen omvormers
tegelijk uit te schakelen, dreigt
een black-out die mogelijk dagen
kan duren. Of zo’n aanval ooit
echt zal gebeuren, blijft natuurlijk
koffiedik kijken. Dat China het
technisch aankan, is wel duidelijk.

Invoering digitale euro dichterbij

Maar of China zijn eigen bedrijven
kan mobiliseren om zo’'n aanval
te vergemakkelijken, is minder
duidelijk alleen niet voor Wiet
Vande Velde, zaakvoerder van
installateur EnergyKing. Hij is heel
duidelijk: “Het is heel simpel. We
dachten ook nooit dat de Russen
het gas gingen afsluiten. Ze doen
het niet totdat ze het wel doen.
Dus als het kan, waarom zou je
dan twijfelen of ze het ooit zouden
gebruiken? China zou dat ook
kunnen doen? Daar ben ik zeker
van.”

(Bron: VRT NWS)

Er is nog veel discussie en onzekerheid, maar de komst van de digitale euro is een klein stapje dichterbij.

Na twee jaar van onderzoek

gaat de Furopese Centrale Bank
(ECB) naar eigen zeggen een
‘voorbereidende fase in’ De
komende tijd gaan de centrale
banken onder meer een app voor
een digitale euro testen. Een
voordeel van de digitale euro is
volgens De Nederlandsche Bank
(DNB) dat die wordt uitgegeven
door een centrale bank. “En die kan
nooit failliet gaan. De digitale euro
biedt daarom een betrouwbaar
betaalmiddel voor iedereen” luidt

de uitleg van een zegsman.

Er zijn ook critici die vrezen dat de
overheid straks kan bepalen waar
mensen hun geld aan uitgeven.
Volgens hen zou dit kunnen leiden
tot ‘een surveillancestaat naar
Chinees model of erger’ DNB zegt
echter dat de digitale euro geen
programmeerbaar geld is. “En

de centrale bank gaat ook niet
bepalen waar jij jouw geld wel

of niet aan mag uitgeven” Of de
digitale euro er straks echt komt,
staat nog niet vast. De Europese

politiek moet daarover nog een
beslissing nemen.
(Bron: Friesch Dagblad)
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MIDDEN-OOSTEN

: haﬂden Iigt _
de boekrol in hande

| -Openbarmg zet hlermee in: ‘Ope bari ng van Jezus Chrlstus die God em gegeve hee
- om Zl}n drenstknechten te [ate .zren wat spoedlg moet geschieden. ' '

anneer we zo kijken naar de

ontwikkelingen in de wereld en met

name in het Midden-Oosten, kan dat

ans helpen ons vertrouwen op de Heere
Jezus te stellen. Het is in Zijn hand, Zijn plannen met
de wereld en met Israél worden werkelijkheid. We
voelen ons zeer betrokken bij de situatie in Israél, we
huilen met hen mee, na de duivelse aanvallen van
Hamasterroristen. We blijven bidden voor Israél, voor
het Joodse volk. Om vrede, bescherming, bevrijding
van alle gijzelaars, om troost voor allen die geliefden
hebben verloren.
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ISRAEL TOTAAL VERNIETIGEN

Terwijl ik deze tekst schrijf, op 30 november 2023, is er
een wapenstilstand in Gaza en komen er elke dag gijze-
laars vrij. Het is onvoorspelbaar hoe de situatie in Gaza
enin Israélis als u deze tekst leest. Israél wil immers
Hamas totaal vernietigen om nieuwe bedreigingen in de
toekomst te voorkomen.

Juist vanmorgen vernam ik een bericht dat mij aan het
denken zette: de nachtclubs in Tel Aviv zijn weer open-
gegaan, na sinds 7 oktober dicht te zijn geweest. Het
enige wat ik kon uitbrengen, was: ‘O Heere, nee toch..




Brengt dit ons niet bij het grote probleem in Isra-

el? De zondigheid van het volk. En zeker, er is een
overblijfsel dat de Heere kent en vreest, maar het
overgrote deel van het volk denkt Hem niet nodig te
hebben. Misschien nog wel voor vrede en bescher-
ming, maar niet als Zaligmaker, als de Messias.

Kan het zijn, vraag ik me met grote voorzichtigheid af,
dat de Heere er een bedoeling mee heeft dat Hij niet
voorkomen heeft dat deze verschrikkelijke ramp Zijn
volk heeft getroffen? Want dat is toch zeker, Hij had
het kunnen voorkomen. Laten we ons nooit boven
hen verheffen: wij als Nederlands volk zijn geen haar
heter, ook wij mogen wel beschaamd ons hoofd
buigen, in vernedering en verootmoediging voor de
Heere.

TOENEMEND DREIGEND GEVAAR

Op die 7e oktober was de grens met Gaza vrijwel
totaal onbeschermd. Mede onder invloed van de
ultraorthodoxe partijen in de regering waren veel
troepen verplaatst naar de Westbank, Judea en
Samaria. En de waarschuwingen die er kwamen voor
toenemend dreigend gevaar vanuit Gaza, werden
weggewuifd: dat zou zo’n vaart niet lopen.

Deze week las ik Deuteronomium 32, het lied van
Mozes. Het zijn veelzeggende woaorden, zeker voor de
huidige situatie in Israél. In dit lied wordt het volk de
consequenties voorgehouden van het verbond dat
de Heere met hen heeft gesloten. Zegen wanneer ze
Herm dienen en gehoorzamen, maar ook de oordelen
bij ongehoorzaamheid en afgoderij.

In Deuteronomium 31:29, direct voorafgaand aan het
lied, klinkt het profetisch: ‘Want ik weet dat u na mijn
dood zeker op verderfelijke wijze zult handelen, en van
de weg die ik u geboden heb, zult afwijken. Dan zal dit
kwaad u in later tijd overkomen, wanneer u doet wat
slecht is in de ogen van de HEERE om Hem door het
werk van uw handen tot toorn te verwekken.’

Wie zou niet huiveren bij zulke woorden? Het is een
voorrecht voor Israél om Gods volk te mogen zijn,
tegelijk zijn de consequenties bij ocngehoorzaamheid
diep ingrijpend. Echter: God doet dit niet omdat

Hij een behagen heeft in hun lijden, maar uit liefde,
omdat Hij hen terug wil brengen bij Hem.

VREEMDE GODEN

Er is hier geen ruimte om het hele lied te bespreken,
daarom slechts enkele opmerkingen, die u er wellicht
toe aanzetten de Bijbel bij dit gedeelte open te slaan.
Vers 15 wijst op het moment dat Jesjurun vet

werd, achteruit trapte en God verliet. Jesjurun is

een verwijzing naar Israél en betekent letterlijk ‘de
rechtvaardige’ Israél had het zo goed, dat ze God niet
meer nodig hadden. Ze keerden Hem de rug toe. Zij
brachten Hemn tot na-ijjver met vreemde goden en
het offeren aan de demonen en aan nieuwe goden

(vers 16-17).

Sommigen verwijzen hierbij naar wat er gebeurde op
7 oktober en de dagen ervoor, op het Nova-festival
met de aanbidding van een groot beeld, een soort
Boeddha. Toch was dit niet iets nieuws, dit festival
was er één van de vele. Het is meer de overtuiging:
we redden onszelf wel, we zijn sterk, we hebben God
niet nodig.

‘De Rots Die u verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd,
en u hebt de God Die u gebaard hebt, vergeten. Toen
de HEERE dat zag, verwierp Hij hen, uit toorn tegen Zijn
zonen en Zijn dochters. Hij zei: Ik zal Mijn aangezicht
voor hen verbergen; Ik zal zien wat hun einde is.. (18-
20a).

Schokkende woorden. Zo hoog neemt de Heere het
op als Zijn volk Hem de rug toekeert en zich wendt
tot andere goden, tot de demonen. De gevolgen zijn
intens pijnlijk voor het volk Israél. God wordt erdoor
verwekt tot toorn. Ga maar lezen, huiveringwekkend.
Tegelijk zeer actueel.

ONS VERLANGEN

Laat het ons gebed, ons verlangen zijn dat God

met Zijn Geest in Zijn volk zal werken. Dat het volk
dwars door dit intense lijden tot inkeer zal komen,
tot verootmoediging. ‘Heere, werk alstUblieft met
Uw Geest in Uw volk. Open hun ogen voor Uzelf, voor
de Messias. Openbaar Uzelf aan hen, dat ze hun
vertrouwen op U zullen stellen’

In dit lied van Mozes klinkt ook volop hoop door.
Het komt goed, voor Israél. ‘De HEERE zal Zich over
Zijn volk ontfermen’, klinkt het vanaf vers 26. Hij zal
vergelding doen aan hun vijanden en zal hen niet
toelaten de overwinning op te eisen. Hij zal Zijn volk
recht verschaffen als Hij ziet dat hun kracht vergaan
is. Hij zegt tegen hen: ‘Zie nu in dat Ik, Ik Die ben, er

is geen god naast Mij. Ik dood en maak levend, Ik
verwond en Ik genees, en er is niemand die uit Mijn
hand redt. (..) Hij zal de wraak laten terugkomen op
Zijn tegenstanders en Zijn land en Zijn volk verzoenen’
(vers 39, 43b).

Dwars door dit verschrikkelijke lijden heen is God
aan het werk onder het Joodse volk. De ouders
van een Messiaanse zoon in het leger schrijven:
“Onze zoon krijgt nog steeds de kans om zijn
geloof met medesoldaten te delen. Hij meldt dat
de sfeer onder hen anders is dan alles wat hij ooit
heeft meegemaakt. Ze zijn actief op zoek naar en
stellen vragen over zijn geloof in Yeshua, Jezus!
Na zijn laatste verlof nam hij een stapel Nieuwe
Testamenten mee om weg te geven’”

/2 Dirk van Genderen
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Serie ‘de zeven gemeenten
van Openbaring’ (deel 5)

In Openbaring 2 en 3 vinden we zeven brieven van Jezus, gericht aan zeven gemeenten. Zeven

keer lezen we van waarschuwingen, beloften en aansporingen. Zeven is het getal van de volheid.
Deze zeven gemeenten staan daarom voor de volheid van de kerk. Dat maakt deze zeven brieven

ook voor ons relevant, want ook wij behoren tot die kerk van alle eeuwen.

18

et is niet best gesteld met de gemeente in
Sardis, als je dat zo leest in Openbaring 3:1-
6. Al in de openingswoorden van de brief
aan deze vijfde van de zeven gemeenten
wordt dat duidelijk. De Heer zegt: ‘En schrijf aan de
engel van de gemeente in Sardis: dit zegt Hij Die de
zeven Geesten van God heeft en de zeven sterren:
Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u
leeft, maar u bent dood!
De gemeente van Sardis staat er dus nog wel aardig
op voor de buitenwereld, maar de Heiland ziet hun
hart aan en weet: innerlijk zijn ze dood. Het leven is
eruit.
Het zal je maar gezegd worden...
Misschien vraag jij je af wat er aan de hand was
dat hun geloof zo geworden was? Een goede vraag,
maar best lastig om te beantwoorden, omdat dit
in de brief niet expliciet wordt benoemd. Je moet
ervoor gaan graven. Maar als je dat doet, dan blijkt
gelukkig dat er wel een antwoord op te geven is. Deze
wordt zichtbaar in de bestudering van de tekst en
onderzoek naar de archeologische context van Sardis.
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UITHOLLING DOOR TOLERANTIE

Het verwijt van onze Heer aan Sardis is dat men
geestelijk het leven niet meer heeft, maar dood is (of
bijna dood). In vers 2 lezen we in aanvulling op vers T:
‘Versterk het overige dat dreigt te sterven.’ Dit ‘overige’
is in het Grieks op te vatten als het overblijfsel, als
dat wat nog rest. Met andere woorden: het meeste
is al weg en dat wat rest dreigt ook te sterven. Als er
niets gebeurt is het een kwestie van tijd. Vers 3 gaat
hierop door: ‘Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen
en gehoord, en houd het vast en bekeer u’ Nou, wat
hebben de christenen van Sardis ooit gehoord? Het
Evangelie natuurlijk! De boodschap dat Jezus de Weg,
de Waarheid en het Leven is (Johannes 14:6) en dat
God in Hem de wereld zo liefhad: wij kunnen gered
worden door Jezus’ offer aan het kruis (Johannes
3:16). Door deze geweldige boodschap van genade
en redding, waren zij tot geloof gekomen. Daarop
was hun verlossing gebaseerd. Dat was hun basis.
Hier nu, in vers 3, roept de Heer Jezus hen op om dit
te ‘bedenken’ (in het Grieks vooral ‘herinneren’ en ‘in
gedachten terug oproepen’) en aan deze boodschap




‘vast te houden’. Dat laatste is veelzeggend. In het
Griekse staat daar een vorm van het woord tereoo.
Dat is een militaire term die gebruikt werd om aan

te geven dat iets of iemand bewaakt moest worden,
zodat je voorkwam dat het zou vallen of geroofd
werd. Bewaak zo wat je hebt, zegt Jezus met dit
woord. Houd het vast als onder militaire bewaking en
bescherming.

Dat is niet alleen belangrijk in de context van Sardis,
rmaar ook voor ons. Want onze overtuigingen in
geloof, met name die rond het Evangelie, zullen
geestelijk aangevallen worden en als wij die niet
bewaken, dan zullen ook zij geroofd of kapot
gemaakt kunnen worden. Er zijn immers altijd
dwalingen, verleidingen en twijfels te zaaien over
bijvoorbeeld de exclusiviteit en inhoud van ons
geloof in het Evangelie van Jezus. Om dat te
voorkomen moeten wij er, als waren wij soldaten,
voor gaan staan.

In die zin is ook de opmerking over het niet vol zijn
van de werken in vers twee te begrijpen. ‘Vol’ is hier in
het Grieks hetzelfde woord dat elders in het Nieuwe
Testament vertaald wordt met ‘vervullen’. De daden,
de werken van geloof in Sardis zijn dus onvervuld, of
onvolledig gevuld, omdat ze dat wat er echt toedoet
(het Evangelie, de kern van het geloof) missen. En
zonder dat kom je er niet, want geloven en leven uit
dat geloof is genade alleen. Het fundament ligt in
niets anders dan in Christus. Haal je dat weg, dan is
elke inzet onvolledig, onvervuld en niet meer vol. Dan
is het slechts mensenwerk en mensenwerk schiet
altijd tekort.

Het bijzondere nu is dat wij deze theologische lijn
met archeologische antdekking kunnen staven. Zo
zijn op de markt van Sardis winkeletalages gevonden
met daarop Joodse en christelijke symbolen.
Kennelijk kon je dus openlijk uitkomen voor je geloof
in Sardis. Dat was uitzonderlijk en ongebruikelijk

in het Romeinse Rijk. Ook in de synagoge van

Sardis vinden we in het gebouw zelf Romeinse
afbeeldingen. Dit wijst opnieuw naar een, voor die
tijd, extreme vorm van tolerantie, waarbij alles er
mocht zijn. Als je daarin meegaat dan klinkt dat
mooi, maar daarmee is de exclusieve claim van het
Evangelie niet meer geldig. Die hol je dan uit, totdat
het geen betekenis meer heeft. En zo kom je op een
hellend vlak waardoor men de nieuwe kleren van
verlossing toch weer bevlekt en niet schoonhoudt
(vers 4) en waardoor je werken onvervuld en niet vol
zijn.

NIET ALLES VERLOREN

Maar het is niet allemaal verloren. De gemeente van
Jezus in Sardis heeft desondanks nog enkele ware

gelovigen, zo lezen we. Zij die niet meebuigen en wel
vasthouden. Daar sluit de Heer dan ook op aan. Hijj
roept op tot bekering en houdt de gemeente voor:
‘Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en
ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des
levens, maar ik zal hun naam belijden voor Mijn Vader
en voor Zijn engelen.

HET EXCLUSIEVE VAN HET EVANGELIE OOK
VOOR NU

Misschien voel je al wel aan dat ook de inhoud

van deze brief daarmee weer uiterst relevant is

voor cns in de 21¢ eeuw. Ook bij ons immers is elke
vorm van absolute waarheidsclaim discutabel. Het
waordt in onze tijd steeds minder geaccepteerd dat
je alleen tot de Vader kamt door Jezus en dat Hij
alleen de Weg, de Waarheid en het Leven is. Je kan
er, zo meen ik, op wachten totdat iemand dit als
discriminerend voor andere geloven en atheisten
gaat zien en verkondigen. Misschien wordt Gods
Woord daarom wel geheel of deels verboden in het
openbaar. De kerk van Jezus in Nederland is maar
klein en de ware gelovigen daarbinnen zijn met nog
minder, dus zoveel moeite zal dat niet kosten. Maar
buigen wij hiervoor en zwijgen we uit eigen belang of
angst, of omdat we niemand buiten willen sluiten of
veroordelen, dan schieten ook wij tekort, dan zullen
ook onze werken onvolkomen zijn. Dan dreigen ook
wij de kern van het Evangelie kwijt te raken en af te
sterven. Daarom moeten we net zo vasthouden en
blijven bedenken waar het om gaat, voordat het te
laat is.

En ja, dan zijn wij als Bijbelvaste christenen nog maar
met weinig, net als de ware christenen in Sardis.
Maar we zijn er nog! En als christenen die hun kleren
onbezoedeld proberen te houden, mogen wij gaan
staan om te bewaken en te beschermen. We mogen
onze broeders en zusters oproepen en sterken.
Daarbij mogen we troosten wat troost nodig heeft
en vermanen en oproepen tot bekering wat dreigt
te sterven. Ik hoop met heel mijn hart dat jij daartoe
bereid bent. Dat de liefde voor God en Zijn kinderen
zo groot is dat jij een voorbeeld en getuige kunt en
wilt zijn. Opdat wij allemaal bekleed zullen worden
met witte kleren en dat Jezus ons aller naam bij de
Vader zal belijden, tot eer en glorie van Hem.

A Roelof Ham

Op de website staan extra vragen om verder over
na te denken en/of met elkaar over door te spreken.
www.zoeklicht.nl/bijbelstudie
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Israél in hoogste staat van paraatheid
Ron Rhodes

Wat zal de toekomst voor Israél brengen? De wereld houdt de adem in
vanwege onzekerheid en'angst. Wat betekent deze chaos voor Israél en
waarom is het zo moeilijk om vrede te bereiken?

In dit boek geeft de auteur ons een heldere kijk op de toestand van Israél - en
haar toekomst. We leren over:
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\ PARAATHEID Wat de Bijbel over de voortdurende strijd en Gods plan met Isra€l zegt.
L ; De invloed die de gebeurtenissen in het Midden-Oosten op ons hebben.

f Dit boek behandelt alle belangrijke punten van de islam in zijn totaliteit en
alles wat betrekking heeft op Israél. Het laat ons het verleden, heden en
toekomst van het volk Israél zien. Te midden van chaos en onzekerheid kan de
wetenschap dat God Zijn anfeilbare plan uitvoert, ons rust en zekerheid geven!
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325 pag. paperback € 14,95

Doelwit Israél
Tim LaHaye, Ed Hindson, Nathanael Winkler

Wat komt er op Israél af? Staan we kort voor de laatste dag van de
wereldgeschiedenis?
Doelwit ™

{_S_RA . In de Bijbel is Israél het middelpunt van een groot aantal eindtijd profetieén.

i De Joodse staat is bij uitstek het ‘superteken’ van de laatste dagen. In dit

: boek belichten ervaren leraren en uitleggers van de Bijbelse profetieen de
gebeurtenissen in het Midden-Oosten en tenen aan waarom de ontwikkelingen
daar voor ons van zo grote betekenis zijn. Dit boek maakt duidelijk:

= Waarom het bestaan van Israél een echt wonder van God is.

«  Waarom Israél het brandpunt is van veel tegengestelde meningen.

¢ Waarom de veldslag naar Armageddon al wordt voorbereid.

- Wat Gods eeuwige plan is zowel voor het Joodse volk als voor de christenen.

- \Wat we voor de opname, de wederkomst van de Heer in heerlijkheid en Zijn
rijk op aarde kunnen verwachten.

Een boeiende en opmerkelijke kilk op Gods ‘eindtijdsplan’ met het Joodse volk in onze tijd!

214 pag. paperback € 11,95

.@ Bestel bij voorkeur via onze webshop: Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,

www.zoeklichtwebshop.nl binnen Europa € 7,95 portokosten.

™ _ het

Z 0 e k ll C h t Postbus 99, 3940 AB Doorn E boekhandel@zoeklicht.nl
ﬁ T0343-413300 I www.zoeklichtwebshop.nl

20 JAARGANG 100 +NR1




Voor veel christenen is ‘stil’ bidden soms al lastig, laat staan het hardop uitspreken

van een gebed in het bijzijn van anderen. Wanneer anderen je gebed horen, is dat

vaak spannend en het kan je onzeker maken. Toch hoeft een gebed dat hardop wordt
uitgesproken niet ‘perfect’ te zijn (welk gebed is dat wel?) en iedereen kan het leren.

eel christenen zijn niet opgegroeid met het

hardop uitspreken van gebeden. Gok in mijn

Jjeugd heb ik dit niet geleerd. Mijn ouders

waren dat van huis uit niet gewend, dus het
was voor hen niet vanzelfsprekend om dit aan ons
door te geven. Toen ik een jaar of achttien was, is hier
verandering in gekomen. Op een dag vroeg iemand
mij of ik bij zijn afwezigheid 's avonds een bijeenkomst
met gebed wilde openen. Ik weet nog altijd dat ik
talloze malen heb geoefend en dat ik het spannend
vond. Uiteindelijk gaf God Zelf mij de vrijmoedigheid
om die avond hardop te bidden.

Toen ik dit later met mijn ouders besprak, hebben

we als gezin een mooie stap gezet. Met elkaar zijn we
bij toerbeurt gaan ‘cefenen’ met dagelijks hardop te
bidden voor het avondeten. We begonnen met korte
zinnen en gebeden en naarmate we het vaker deden,
raakten we er steeds vertrouwder mee. Het heeft ons
allemaal erg geholpen en in de bedieningen die we
nadien kregen, is dit goed van pas gekomen.

HOE ZOU JE KUNNEN BEGINNEN

MET HARDOP BIDDEN?

Als je niet gewend bent om hardop te bidden, zou
Jelemand kunnen benaderen met de vraag om dit
samen te gaan doen. Je kunt denken aan je partner of
een goede vriend(in) - iemand bij wie je je vertrouwd
voelt. Het kan je helpen om het in het begin enkele
keren uit te schrijven. Er is uiteraard niets mis mee
om je gebeden zorgvuldig voor te bereiden. Wanneer
je het op den duur minder ‘spannend’ vindt, zou je

kunnen proberen om enkele steekwoorden op papier
te zetten en deze te gebruiken als je ‘de draad’ dreigt
kwijt te raken. Gaandeweg zal het waarschijnlijk gazan
lukken om een gebed uit te spreken wanneer je hier
van tevoren over nagedacht hebt. En misschien kun
je het dan ock zonder dat je het hebt voorbereid.

Dit laatste is belangrijk als deelnemer aan een
gebedsgroep of op het moment dat iemand je
onverwacht vraagt om te bidden voor een gezelschap.
Wanneer je als ouders je kinderen al vroeg leert om
hardop te bidden, zullen ze er later minder moeite
mee hebben.

IN DE BIJBEL KOMT ZOWEL HARDOP BIDDEN
ALS STIL BIDDEN VOOR

Het is goed om in gedachten te houden dat de
Psalmisten, koningen en profeten ook hardep baden,
zowel persoonlijk (Psalm 51) als in het openbaar (2
Kronieken 6:13-42). Maar God hoort zeker ook het
woordeloos gebed van Hanna (1 Samuél 1.12-13).

Stil of hardop bidden maakt voor God uiteindelijk
geen verschil, maar toch wil ik je aanmoedigen

om te blijven oefenen met het hardop uitspreken
van je gebeden. Misschien een goed voornemen
ermee te beginnen nu er een nieuw jaar voor ons

ligt. Je zult meer geconcentreerd bidden en minder
afdwalen. Uiteindelijk kan het ook voor anderen tot
bemoediging en zegen zijn.

/2 Wendy Born
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Geopenbaar

‘... de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar
nu geopenbaard is aan Zijn heiligen’ (Kolossenzen 1:26).

Met dit inleidende artikel start een nieuwe serie over ‘geopenbaarde
verborgenheden'. In deze studies gaan we na welke verborgenheden
(of: geheimenissen)' God aan Paulus openbaarde en wat deze ons leren.

GEZIEN EN VERSCHENEN

Toen Paulus zich voor koning Agrippa verantwoordde,
vertelde hij over zijn ervaring op de weg naar
Damascus. Als vervolger van de gemeente van

God, begonnen in Jeruzalem, wilde hij dat werk
verder uitbreiden en ging op weg naar Damascus
(Handelingen 22:3-5). Maar tijdens zijn reis verscheen
de Heere Jezus Zelf aan hem en zei dat Hij hem tot
een ‘dienaar en getuige zou aanstellen, zowel van de
dingen die u gezien hebt als van die waarin Ik nog aan
u verschijnen zal’ (Handelingen 26:16b).

Paulus realiseerde zich plotseling dat de God die hij
met al zijn wetsijver probeerde te dienen, dezelfde
God was van de discipelen die hij vervolgde. Hij heeft
direct zijn enorme dwaling en vergissing ingezien. En
God nam hem in Zijn dienst.

Paulus ontving daama zijn onderwijs niet van de

andere apostelen, maar van de Heere Jezus Zelf.
Want niet veel later verscheen Hij wederom aan hem,
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nu in de woestijn van Arabié. * Hoogstwaarschijnlijk
onderwees de Heere Paulus daar het ‘Evangelie van
de genade Gods’ (Handelingen 20:24). Een belangrijk
onderdeel van dit Evangelie is de openbaring van de
verborgenheden. Dit was voor Paulus zo bijzonder en
waardevol dat hij het later ‘mijn Evangelie’ noemde
(Romeinen 16:25). Hij was bereid er alles voor op te
geven; ja, om er zelfs voor te sterven!

WAAROM VERBORGENHEDEN?

Dat roept iets geheimzinnigs op. lets dat wel genoemd,
maar niet uitgelegd wordt. Of dat alleen maar begrepen
kan worden door een bepaalde groep mensen (vgl.
Matthels 13:11).

Toch niet, want we lezen in Kolossenzen 1:26 dat

‘God de verborgenheden aan Zijn heiligen bekend
heeft willen maken’. Zoals Hij in het Oude Testament

al deed, met bijvoorbeeld Abraham, de “Vriend van
God’ (Jakobus 2:23) toen Hij zei: ‘Zal Ik voor Abraham
verbergen wat Ik ga doen?’ (Genesis 18:7).




Vergelijk het met iets, wat al enige tijd in uw gedachten
speelt, maar u houdt het nog even voar uzelf. Totdat u
vindt dat het juiste moment is azngebroken om het te
delen met uw vrouw, man of beste vriend(in).

‘Verborgenheden’ zijn waarheden uit Gods heilsplan die
Hij in het Oude Testament niet bekend heeft gemaakt
en pas aan Paulus openbaarde. Het is ‘verborgen
geweest van alle eeuwen en van alle geslachten’
(Kolossenzen 1:26) en ‘door de tijden der eeuwen heen
verzwegen’ (Romeinen 16:25) en ‘in andere tijden niet
bekendgemaakt’(Efeze 3:5-9). Dat is dus gedurende de
gehele tijdspericde vanaf de schepping tot het moment
dat Paulus deze verborgenheid nu mag openbaren aan
Zijn heiligen?®

Een verborgenheid in de Nieuwtestamentische
betekenis is niet iets wat begrepen kan worden, maar s
een plan of bedoeling van God die Hem vanaf het begin
bekend was, maar die Hij bewaard heeft tot Hij de tijd
gekomen achtte om die aan de mens te openbaren.’

WAAROM ‘NU’ PAS GEOPENBAARD?

U vraagt zich ondertussen misschien af: waarom heeft
God dit onderdeel van Zijn heilsplan eigenlijk al die tijd
verborgen gehouden? En om die pas na ruim 4000 jaar
te openbaren? Had God dat in het Oude Testament niet
al kunnen doen?

Dat is een begrijpelijke vraag, waar een paar antwoor-
den op te geven zijn:

1. De belangrijkste reden is dat die ‘verborgenheden’
betrekking hebben op de gemeente. Maar niemand
in het Oude Testament had ooit over de gemeen-
te gehoord. Een gemeente nog wel, die voor een
belangrijk deel gevormd zou worden uit heidenen.
Geen profeet heeft de gemeente gezien en erover
geprofeteerd!

2. Géén van de Oudtestamentische gelovigen kende
het Lichaam van Christus (dat is de gemeente). Dat
bestond toen nog niet. Zie maar wat de Heere Jezus
in Mattheiis 16:18 zel: ‘op deze petra (rots) zal Ik Mijn
gemeente bouwen. Hij zel niet: 'heb Ik Mijn gemeente
gebouwd’ En ook niet: ‘ben Ik bezig Mijn gemeente te
bouwen

3. De basis voor de gemeente werd gelegd tijdens het
Pinksterfeest in Jeruzalem (Handelingen 2). De Hei-
lige Geest werd uitgestort en kwam in de gemeen-
te (het geestelijk Lichaam) wonen, want zij is ‘een
woning van God in de Geest’ (Efeze 2:19-22),

4. Om die uitstorting van de Geest mogelijk te maken,
moest Jezus Christus éérst naar de hemel opge-
varen zijn (Johannes 16:7) en plaatsnemen aan de
rechterhand van Zijn Vader.

5. Daarna kwam de Heilige Geest om de gemeente
tot één Lichaam te dopen (1 Korinthe 12:13), zodat
de leden op aarde geestelijk verbonden konden
worden met haar Hoofd in de hemel (Kolossenzen
1:18a).

Pas nadat dit allemaal had plaatsgevonden kon de
Heere de verborgenheden, die betrekking hadden op
het Lichaam van Christus, openbaren aan Paulus als
Zijn uitverkoren vat.

DIENAREN, BEHEERDERS EN UITDELERS
Paulus spreekt over ‘dienaren van Christus’ en
‘uitdelers’ of ‘beheerders’ van de verborgenheden

van God' (1 Korinthe 4:1). Vergelijk het maar met
huismeesters die over het waardevolle bezit van
anderen zijn gesteld. Ze moeten dat beheren,
daarover waken en ze dienen dat uit te delen.
Bovendien moeten ze betrouwbaar zijn (vers 2). Zo
deelde Eliézer, onder Abrahams toezicht, uit wat van
Abraham was. Ook Jozef is een goed voorbeeld. Hij
was verantwoordelijk voor het beheer en de uitdeling
van het graan, dat Egypte in ruime mate bezat, toen
de magere jaren zich aandienden.

In1 Korinthe 4:1-2 gaat het echter niet over geld,
goederen of tijd, maar over getrouwheid in het
onderwijzen en het leren van Gods verborgenheden.
Door Gods Geest geinspireerd, mocht Paulus maar
liefst zeven verborgenheden onthullen en doorgeven. ®
We willen ze de komende maanden nader bestuderen.
Helaas nemen veel christenen daar vandaag de

dag de tijd niet meer voor. Ze willen niet studeren.

Ze zijn meer geinteresseerd in de groei van hun
bankrekening, positie, status, promotie, eer, aanzien,
enz. We leven in de ‘Laodiceaanse tijd’, die gekenmerkt
wordt door chwetendheid, onverschilligheid en
lauwheid (Openbaring 3:14-22). Desondanks blijven we
doorgaan met het doorgeven van het Woord van God.
Het eerste doel van de openbaring van de
verborgenheden is niet dat we ze voluit zouden
kunnen begrijpen en doorgronden, maar dat we ze
geloven (Romeinen 16:25-26). En ook om die aan
anderen bekend te maken (Efeze 6:19).

Doet u mee?

/A Jules Hollebrandse

1 Erbestaan verschillende uitdrukkingen voor ‘verborgenheden’
(SV en VMoorhoeve/Telos), ‘geheimenissen’ (andere Nederlandse
vertalingen en Luther Bijoel), ‘mysteries’ (NBY, Groot Nieuws en
King James). Om niet steeds alle synoniemen te hoeven vermelden
gebruiken we in het vervolg ‘verborgenheden’ Dat geeft m.i. ook het
beste aan wat wordt bedoeld.

2 Zie Galaten 111,12, 15-19. Mogelijk was dit bij de berg Sinai, waar God
eeuwen daarvoor Israél de wet had gegeven (Galaten 4:25).

3 ‘Zijn heiligen’, dat zijn de mensenkinderen (de apostelen en alle
gelovigen), naar Efeze 3:5-9.

4 Definitie van Clarence Larkin in zijn boek ‘Dispensational Truth’, pg.
157

5 Naast de geopenbaarde verborgenheden aan Paulus, kennen
we die door Jezus en aan Johannes. Verder kennen we nog
de ‘verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen’ die in 12
gelijkenissen beschreven zijn in het Evangelie naar Mattheis.

HET ZOEKLICHT




gua(a»,

'te““’ s“ui\ﬁs
‘EP\AQ‘ d e
..;wﬁs TS
e et
:a e e
610"

A1)
e r; o
9\2‘3 T\\V- mo‘\ﬂ

a\“ﬁﬁ
\;\9-‘“
e fro™ hut\ﬂ
&
E‘\tﬂ @;‘!\‘t\e “‘:‘; dﬁ‘“
L e ﬂsqa\ oS
& \‘\Q\T

Het klinkt zo mooi: ‘God thje alles geven watje wilt. Je hoeft het aIIeen maar te geloven.
God wil het wel..nu jij nog" Zomaar een wtspraak die onlangs klonk vanaf een podlum in
een goedgevulde zaal ergens midden in Nederland waar honderden mensen bueen waren
gekomen om een wonder, een teken of genezing van de Heer te ont_vangen.

et grote passie en ondersteund door

een indrukwekkend mediagebruik, klinkt

het ene Bijbelcitaat na het andere om

de cneliners kracht bij te zetten. De
aanwezigen juichen en klappen instermmend en
een veelvuldig en luid ‘amen’ klinkt bijna na iedere
uitgesproken zin.

EEN AANTREKKELIJKE BOODSCHAP

Het klinkt zo mooi. Volle zalen die willen ‘gaan voor
Jezus' En zeg nou eerlijk, de naam van de Heere
Jezus klinkt en wordt aangeroepen, de Bijbel gaat
open en men zegt te willen doen wat er in de Bijbel
staat. Wat kun je hier nu op tegen hebben? En dat
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is ook het kribbige antwoord dat je regelmatig
terugkrijgt uit de hoek van de welvaartsprediking
wanneer je vraagt naar de onderbouwing en
uitwerking van hun leer. Kritiek wordt opgevat

als kritiek op de Heere Zelf. Vragen stellen is een
teken van ongeloof en geestelijke zwakte. En zo
brengt de leer van het welvaartsevangelie wrange
vruchten voort op het Nederlands kerkelijk erf
die zorgen voor verdeeldheid en spanningen in
en tussen gemeenten, maar ook in families. Waar
ligt nu het wezenlijke probleem? Hoe kan het
welvaartsevangelie zo makkelijk ingang vinden

in kerkelijk Nederland en hoe herken ik het
welvaartsevangelie als dwaling?




: 9 ’ ‘Myn genade is voor
-~ u genoeg, want Mun
_ kracht wordt in zwakheid -
-volbracht. Daarom zalik
veel liever roemen in mijn

. zwczkheden opdat de kracht
van Chnstus in mif komt

_Wonen

WAAR STAAT HET

WELVAARTSEVANGELIE VOOR?

Als je het welvaartsevangelie kort en krachtig zou
samenvatten, dan zou dat als volgt kunnen: het is
Gods wil en wens dat de gelovigen gezond, rijk en
gelukkig zijn en dit alles is mogelijk door het geloof in
Jezus Christus dat bergen kan verzetten. Uiteraard
valt er veel meer te zeggen, maar het opeisen van
een hemels leven op aarde is toch wel de kern. Dit
opeisen komt ook terug in de Engelse benaming van
deze beweging, de ‘Word of Faith Movement’. Deze
beweging gelooft sterk dat de woorden van een
christen kracht hebben in de hemelse gewesten.

Vanuit geloof zou je dan de vrijmoedigheid hebben
om alles te vragen wat je wilt en als je echt gelooft,
zul je het gevraagde ook ontvangen. Of het nu gaat
om rijkdom, genezing, bevrijding of het krijgen van
kinderen. Vraag het in geloof en je zult ontvangen, zo
klinkt het credo in deze kringen.

Als je dit zo in eerste instantie hoort, dan zou je
kunnen denken dat het best Bijbels is. Maar daar ligt
ook de grote misleiding! Door een aaneenrijging van
losse Bijbelteksten worden de Bijbelteksten uit hun
context gehaald en gebruikt voor eigen doeleinden.
Zo worden bijvoorbeeld specifieke teksten over
opbrengst, land en nageslacht, beloofd aan Abraham
in Genesis, klakkeloos overgezet als beloften voor
de gelovigen welke dan recht zouden hebben op
materiéle rijkdom op basis van het verbond van

God met Abraham. Een tekst die dan vaak wordt
aangehaald is Galaten 3:14 waar staat: “..opdat de
zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen
zou komen’ Wie deze tekst los leest en interpreteert
zonder context zou kunnen denken dat deze
bewering Bijbels juist is. Maar wie de tweede helft
van Galaten 3:14 (en de hele brief) tot zich neemt,
leest vervolgens: ‘.opdat wij de belofte van de Geest
zouden ontvangen door het geloof’ En dat alles is
gebaseerd op wat we lezen in Galaten 3, waar staat;
‘Christus heeft ons vrijgekocht van de vioek van de wet
doorvoor ons een vloek te worden..’ (vers 13). Kortom,
je kunt alle eigen theorieén wel onderbouwen met
losse Bijbelteksten, maar dat wil niet zeggen dat die
theorie dan ook Bijbels is. En wat heb je nodig om
dit te kunnen weten en onderscheiden? Kennis van
Gods Woord en het hieruit voortvloeiende inzicht en
onderscheidingsvermogen. En laat gebrek aan kennis
van Gods Woord nu een van de grote oorzaken zijn
waardoor het welvaartsevangelie ingang vindt in
kerkelijk Nederland. Maar er zijn meer oorzaken.

OORZAKEN OPKOMST

Waaram vindt het welvaartsevangelie zoveel ingang
bij christenen? Allereerst heeft dit te maken met het
aloude verlangen van de mens om hun veiligheid en
zekerheid te vinden in geld, goed en gezondheid. Dit
streven is niet nieuw. Het is van alle tijden en komt
voor in alle religies en zelfs de grootste atheisten
verlangen naar een betere wereld, al dan niet voor
zichzelf. Een zelfgerichte consumptiemaatschappij,
zoals die tegenwoordig in Nederland grootschalig
beleefd wordt, is een perfecte voedingsbedem voor
het welvaartsevangelie. Maar daar is niet alles mee
gezegd.

De gemeente van Jezus Christus heeft zich

altijd staande moeten houden in een wereld

die zelfgericht is, omndat dit hoort bij de
grondbeginselen van de wereld (Galaten 4:3). Maar
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kenmerkend voor de eindtijd is dat door misleiding
de wetteloosheid zal toenemen en hierdoor de liefde
van velen zal verkillen. Het is mijn opvatting dat
deze tekst niet gaat over de wereld, maar over de
gemeente. De invloed van vrijzinnige godsbeelden
en denkbeelden in van ocorsprong orthodoxe
gemeenten zorgen voor een verandering van denken
en geloven. God is niet meer een heilig God Die

voor eeuwig geprezen en gediend moet worden,
maar een God die schijnt te moeten juichen over
ons, zoals Opwekking 846 ons doet zingen, en ons
als gelovigen moet dienen. We zien kerkdiensten in
bepaalde kringen veranderen van erediensten voor
de Eeuwige naar afhaaldiensten waarbij gelovigen
als het ware door een geestelijke Mc-Drive rijden
waar ze op bestelling hun wensen kunnen afhalen.

AANTREKKELIJKHEID

Door de enorme inzet van social media, een
aantrekkelijke theologie en weinig eisen kan deze
beweging sterk groeien in Nederland. De beweging
kent weinig structuren en verbanden en werkt
vanuit diverse landelijke en internationale netwerken
en organisaties, maar vooral buiten kerkelijke
gemeenten. Veel voorgangers en oudsten denken
dat ze daarom het welvaartsevangelie wel buiten
hun gemeente kunnen houden. Maar dan vergissen
ze zich. Mede door de coronaperiode zijn veel
gelovigen bekend geworden met de mogelijkheden
van het internet. Filmpjes, werving en gelikte
uitnodigingen komen via een strak gecrganiseerde
marketing middels Facebook, X en YouTube op de
schermpjes van de gelovigen die door Google al lang
zijn geselecteerd als ‘geinteresseerd publiek’, omdat
je eenmaal iets met het christendom hekt. Zonder
Bijbelkennis, zonder een sterke geloofsverdediging,
zonder het besef dat we moeten waken voor
misleiding (Matthels 24:4, 24), zijn gelovigen

een makkelijk doelwit en zien we dat mensen de
moderne dwaalleraren zonder enige moeite volgen.
Want ja.. ze spreken toch over Jezus? De Bijbel gaat
toch open? We zien toch wonderen en tekenen?

NIEUWE SLAVERNLI

Het lijkt allemaal aantrekkelijk en Bijbels door

te claimen dat, als je maar genoeg gelooft, de
wonderen zich zullen aandienen. Maar ten diepste
is het welvaartsevangelie een nieuwe slavernij

die de gelovige weer doet terugkeren naar een
wettisch bestaan. Want waar de wet zegt ‘Doe dit
in jouw kracht en gij zult leven!’ zegt het Evangelie
‘Leef, en gij zult het doen in Mijn kracht!” Het
welvaartsevangelie legt echter de last niet bjj
Christus, maar opnieuw bij de gelovige met termen
als: ‘Als jij maar gelooft dan zal het gebeuren’ of
‘God wil het wel, nu jij nog’. Dit bewerkt mijns inziens
een nieuwe slaafse aflaathandel waarbij geld en
macht vaak een significante rol spelen. Kritiek en
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vragen horen bij ongeloof, volgens de leraren van
het welvaartsevangelie. Daarom is de pastorale
uitwerking bij mensen waarbij geen genezing
plaatsvindt of waarbij geen wonder plaatsvindt,
dramatisch. Beladen met schuld, financieel
kaalgeplukt en moegestreden in het geloof vinden
deze mensen vaak beschadigd weer hun weg naar
de wereld.

DE PLEK VAN WONDEREN EN TEKENEN
Het volbrachte werk van Jezus Christus is niet
gericht op de eer en glorie van de mens, maar op
de eer en glorie van de Vader. Nergens lezen we

dit duidelijker terug dan in Openbaring 4 en 5. Het
Evangelie heeft ons laten zien dat Jezus Christus
de lang verwachte Messias is, het beloofde Zaad
van Eva, welke ook de zegen van Abraham voor

alle volken heeft gebracht in de verlossing van
zonde waardoor we verzoend worden met God

de Vader. Halleluja! En de wonderen en tekenen

in zowel de evangelién als in Handelingen zijn
tekenen die horen bij de komst en het werk van de
Messias. Dit verzin ik niet, dit zegt het Woord zelf in
Handelingen 2:22 en Hebreeén 2:1-4. Het kennen
van Christus is het hoogste goed, want er is geen
ander behoud dan door geloof. Het leven uit God is
niet automatisch een leven in welvaart, gezondheid
en onafhankelijkheid, zoals de postmoderne mens
wil, maar een leven uit genade. En dat rijke leven
uit genade is al een wonder op zich. David W. Janes
schreef: “Als het welvaartsevangelie waar zou zijn,
is genade overbodig, God niet relevant en de mens
de maat van alle dingen.” Wij mogen ons laten
bemoedigen door de woarden van Paulus die juist
spreekt over de doorn in zijn vlees in 2 Korinthe 12:7-
10 en hier in zegt: ‘Mijn genade is voor u genoceg, want
Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal
ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de
kracht van Christus in mij kemt wonen.

CHRISTUS ALLEEN

Ik geloof dat wonderen en tekenen nog steeds
kunnen plaatsvinden bij de verkondiging van

het Evangelie. Maar het is niet het doell Het

draait om het kennen van Christus, bekering en
wedergeboorte. God trekt mensen naar Hem! God
geeft niet alles wat we willen, maar wat we nodig
hebben. En wat we ten diepste nodig hebben is
Christus! Wie Jezus geproefd heeft, ervaart een
andere rijkdom en verlangt naar een andere rijkdom.
Wie Christus kent beseft: buiten de rijkdom van
het kennen van Christus is alles armoede. Christus
kennen is genade!

# Wietse van der Hoek




Europol rolt ransomwarebende op

OPMERKELIJK @

De Europese politiedienst Europol heeft een ransomwarebende opgerold in Oekraine die voornamelijk grote
bedrijven hackte en ‘honderden miljoenen’ euro’s aan schade veroorzaakte.

o T

De groep gebruikte verschillende
soorten ransomware
(gijzelsoftware), maar ontwikkelde
ze niet zelf. Europol zegt samen
met politiediensten uit zeven
landen ‘sleutelfiguren’ uit de bende
te hebben opgepakt en de bende
te hebben ontmanteld.

Bij de actie zijn dertig gebouwen
doorzocht, waarbij de 32-jarige
vermeende leider werd cpgepakt.
Vier van zijn meest actieve
vermeend medeplichtigen werden
ook gearresteerd.

(Bron: Tweakers)

Mannelijke sporter identificeert zich als vrouw

In Canada heeft de vrouwelijke gewichtheffer, April Hutchinson, geprotesteerd tegen deelname aan haar
sport van een biologische man die zich identificeert als vrouw.

De Canadese vindt het
competitievervalsing, ormdat
mannen nu eenmaal veel meer
kracht hebben. De reactie van haar
bond? Die dreigen met twee jaar
schorsing voor haar opmerkingen.
Dat April Hutchinson een punt
heeft, blijkt wel uit de feiten. De
betreffende atleet die onder

naam Anne Andres door het

leven gaat, deed in augustus mee
aan een wedstrijd voor vrouwen
en brak meteen een Canadese
record: Andres powerlifte 182 kg

(1) meer dan de beste vrouw. April
Hutechinson maakt hier publiekelijk
bezwaar tegen. Ze is van mening
dat vrouwen zo geen kans hebben
en dat biclogische mannen ‘de
buit wegroven’ voor vrouwen. Ze

vindt dat vrouwen niet moeten
accepteren wat er gebeurt. Het is
een vorm van vrouwendiscriminatie
en seksisme waarbij men tegen
vrouwen zegt dat ze het ‘maar
moeten accepteren en hun mond
erover moeten houden’. Hutchinson
spreekt over ‘sekse-gebaseerde
diseriminatie’

(Bron: Daily Mail)

Europese wet voor grote techbedrijven

Apple, Google, Facebook moederbedrijf Meta, X (voorheen Twitter) en
andere grote techbedrijven vallen vanaf nu onder een nieuwe Europese

wet.

Deze zogenoemde Digital Services
Act (DSA) moet ervoor zorgen dat
inwoners van de EU online beter
zijn beschermd. Het doel: na bijna
twee decennia ongeremde groei
wil Europa meer greep krijgen op
grote techbedrijven en op wat
mensen online zien. De nieuwe wet
is enorm uitgebreid en bestaat
uit 92 artikelen met bepalingen
waaraan de techbedrijven zich
moeten houden. Het gaat over

beperkingen voor gerichte,
gepersonaliseerde advertenties tot
aan nieuwe jaarlijkse rapportages
waarin de techbedrijven de

risico’s van hun platforms moeten
benoemen, bijvoorbeeld op het
vlak van desinformatie of gevolgen
voor de mentale gezondheid. Of
Brussel écht in staat is meer greep
te krijgen op de techbedrijven, is
afwachten.

(Bron: Nu.nlen NOS)
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(*) HISTORIE

- zijn bekenng en dnve

_Ons magazine gaat zijn 100ste jaargang in. Door een verschuiving in de
jaargangen, zal het ]uh nummer pas echt de 100e jaargang hebben. Toelevend
naar dat Zoekllchtnummer zullen we als redactie het een en ander vertellen over

de historie en de missie van ons magazme

Johannes de Heer, stichter en oprichter van
Het Zoeklicht, heeft een bewogen leven
geleefd. Het magazine dat hij startte en
waar je nu nog steeds in leest, heeft in zijn
honderdjarig bestaan veel betekend voor
ontzettend veel mensen. Nu bij de 100ste
jaargang, staan we daar extra bij stil.

n 1919 maakte Johannes de Heer het eerste nummer
van Het Zoeklicht, toen al ‘gewijd aan het onderzoek
der schriften en de teekenen der tijden’ Johannes
de Heer was destijds 53 jaar oud. Zijn leven speelde
zich af in een samenleving die vertrouwd was met
het christelijk geloof en waar iedere Nederlandse
burger zich in zekere mate als christen identificeerde.
Dit gold ook voor hem. Van huis uit kwam hij uit de
gereformeerde gezindte. Van een doorleefd persoonlijk
geloof was echter eerder geen sprake.
Zijn werkzame leven vulde hij met arbeid in de muziek.
Hij werkte in een Rotterdamse muziekhandel en gaf
daarnaast muzieklessen. Later trad hij in dienst bij
een uitgeverij van muziek. In 1889 trouwde hij met
Jeanette Catherina Frederika Beindorff. Over geloven

in deze periode schrijft Johannes de Heer later zelf:
“Voor de geestelijke dingen hadden we niet veel oog”
Het levensideaal van het gezin De Heer komt dan ook
niet verder dan dat hij op 55-jarige leeftijd wat zijn werk
betreft ‘vrij man’ wil zijn.

LEVEND GELOOF

Al dit verandert als in novernber 1895 de oudste
dochter van het echtpaar, Dina, ernstig ziek wordt.

Dit raakt Johannes de Heer zo dat hij intens begint te
bidden en Bijbel te lezen. Hij zoekt ook weer contact
met de kerk waar hij vervreemd van is geraakt. Hij
vraagt dominee Van Nes om voorbede voor zijn dochter
te doen in de kerk. Het is dan 8 december 1895 en Dina
staat aan de vooravond van een operatie. Johannes

de Heer is de avond van de voorbede aanwezig in het
kerkgebouw en voelt er zich zeer thuis. Hij zegt: “Hoe
geheel anders voelt een bedroefd hart zich in een kerk
dan in een concertzaal of komedie! ... Ik was in een
wereld die niet in tegenspraak was met al hetgeen ik

in de laatste tijd doorleefde... De dominee preekte over
Psalm 91:4: ‘Hij zal u dekken met Zijin vlerken en onder Zijn
vleugelen zult gij betrouwen”

Helzas sterft Dina een kleine maand later op 3 januari
1896. Dit droevige gebeuren vormt de omslag in het
leven van Johannes de Heer en zijn vrouw. In het werk




over het leven van Johannes de Heer van Domus van
Elsman, citeert de auteur broeder De Heer: “In ons huis
en hart was een grote leegte gekomen, die door niets
van deze wereld kon aangevuld worden; en zo werden
de hemelse dingen als balsem voor ons gewonde hart.
Het geloof werd kortom levend in diepe bekering

en dat uitte zich in verdere heiliging en groei van

het geloof. Zo werd Johannes de Heer actief in de
evangelisatiebeweging Jeruél, legde hij contacten met
het Leger des Heils en in 1904/1905 werd door hem de
eerste aanzet gegeven tot wat later de liedbundel van
Johannes de Heer zou worden.

Alles wat de wereld bood, had geen waarde meer. Er
was honger naar het geestelijke voedsel (‘de geestelijke
spijzen’ zoals Johannes de Heer dat zelf noemcde).
Citaat: “Evenals de Joden tegen Pascha het huis
doorzoeken om alle zuurdeeg daaruit weg te doen,
werd ook ons huis gereinigd van alle wereldse zuurdeeg,
voor zover dat toen door ons als zodanig kon worden
onderkend. Ock maakten de kaarten weer plaats voor
de Bijbel en de wereldse vermaken voor de kerk. De
halve nachten vroeger in schaakspel doorgebracht,
vonden mij nu gebogen over de Bijbel”

n

De drive die hieruit ontstond, kreeg niet alleen gestalte
in de hierboven genoemde activiteiten. Zo is Johannes
de Heer betrokken bij een Nederlandse opwekking in
1905 en trekt hij in dezelfde periode naar Wales om
daar getuige te zijn van nog een opwekking. In Wales
doet hij inspiratie op voor zijn eigen werk en ervaart

hij een bijzondere roeping. In de jaren daarna trekt hjj
door Nederland van plek naar plek om het Evangelie
te verkondigen. Dan in 1919, richt hij - niet in de |laatste
plaats - Het Zoeklicht op.

BEKERING, OOK VOOR NU?

Zo wordt opnieuw duidelijk dat geloven echt van

alle tijden en voor alle mensen is. In het verhaal van
Johannes de Heer zien we hoe al ruim een eeuw
geleden God werkte in de harten van mensen. Hoe
anders de tijd ook was, Johannes de Heer werd gered
en ging over van de dood en de duisternis naar het
leven en het licht, omdat God hem riep (1 Petrus 2:9)!
De hernelse Vader had dat door en in Jezus Christus
mogelijk gemaakt. Dat is vandaag de dag niet anders.
Het goede nieuws is er voor mensen van nu net zoals
voor mensen van vroeger. Het is er voor alle mensen wie

BUBLAD vy

“ONK ORGaAN-

of wat we ook zijn. Het
is voor jong én oud, rijk
én arm, zwart, blank
of iets anders. Waar
je ook doorheen
gaat. Pijn of verdriet,
geluk of zegen,

het maakt niet

uit. God laat zich
niet tegenhouden
door tijd, plaats,
omstandigheden,
of door wie wij
(menen te) zijn.

Ik hoop van harte dat jij daar
‘amen’ op kunt zeggen en dat ook in jouw leven de
kracht van geloof duidelijk is. Vraag jezelf maar eens
af hoe het voor jou was om tot geloof te komen? Is er
bij jou ook een duidelijk voor en na, zoals bij Johannes
de Heer? Hoe heeft onze Heiland jou gegrepen en
gebracht van het duister in zijn wonderbaarlijk licht?
Ten diepste is mijn
gebed dat dit artikel

en dit nummervan

Het Zoeklicht ons zal
inspireren om daarbij stil
te staan. Om God ervoor
te danken, maar ook

om jouw geloofsverhaal
eens met anderen te
delen. Ter bemoediging
van medegelovigen en
als een getuigenis voor
iemand die God nog
niet kent. Want vandaag
de dag staan mensen
daarvoor open. Ze zitten
niet te wachten op een
preek of op Bijoelverzen,
maar zijn wel geinteresseerd in jouw verhaal van geloof,
van bekering en verlossing in Jezus.

Onze broeder Johannes de Heer had na zijn bekering
een drive. Toen hij de Messias persoonlijk leerde kennen
als zijn Heer en Heiland ging hij de wereld in. In feite was
hij niet meer te houden. En ook daarvan hoop ik dat

wij ons erin herkennen. Want juist in onze tijd waarin

de profetische vervulling van Gods Woord zo snel

gaat, is het nodig dat wij ons hiervoor laten inspireren
en motiveren. De tijd is immers kort en mensen zijn
zoekende. Zoals de Heer Jezus het al zei: de velden zijn
wit om te ocogsten (Johannes 4:35). Dat ook wij ons
gedreven zullen voelen om erop uit te gaan en mensen
te winnen voor het Koninkrijk!

A Roelof Ham
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“Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u’ (1 Petrus 5:7). Petrus haalt een tekst
aan uit Psalm 55:23. David bevindt zich in een pijnlijke situatie. Zijn vriend werd zijn
vijand. Ze kunnen niet meer samen door dezelfde tempeldeur. De relatie is kapot.
Wanneer een vriend zich vijandig gedraagt, veroorzaakt dat mateloos verdriet.

pontaan ga je niet schuilen

bij God. Spontaan kom je in

opstand. Spontaan eis je je recht

op. Wachten op God, snijdt in
je vlees. Het kruisigt je verlangens en
ontdoet je van je rechten, zelfs van je
gerechtvaardigde rechten. Dan dreig je
te reageren alsof God niet oproept om je
zorg op Hem te werpen, alsof Hij niet de
soevereine macht heeft.

JOUW ROEPING

Het kan je misschien schokken, maar het
is ook troostend, dat onrechtvaardige
relaties ‘onder de krachtige hand van God’
zijn. God laat het toe en God bestuurt het.
Dat betekent niet dat Hij het goedkeurt,
maar wel dat de zorgwekkende relatie
Gods gelegenheid is om jouw hart te
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veranderen. Jouw opdracht is jezelf te
vernederen onder die machtige hand. Dat
is de houding die Jezus aannam. Jouw
roeping is om tegen je natuurlijke, maar
zondige reactiepatroon van boosheid

en angst in, de weg van Christus te
bewandelen. Vrees voor mensen is dan
overbodig.

DE WEG VAN JEZUS

In nederigheid, onder de veilige hand van
God, wandel je de weg van Jezus, Die toen
Hij leed niet terugschold, maar het overgaf
aan Zijn hemelse Vader. Wees dus maar
niet bezorgd, Hij zorgt voor je!

A Jef De Vriese




PUZZELS a
Ciferkraker

Onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal

; T ]2 |8 [4_15 |6 |7 |8 [ [0 ]11]2] 8
en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verborgen. G L T
Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters T4 [16 (16 |17 [18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26
vormen in de leesrichting de oplossing. i o
A HNOEHTNAPPIL -
e - il Wl
LEDNAAVABWTE H
SRl s il S
B I A& O E L 'L E N'E E 2 &
AN W
UUATRUCANTCAN ...
AHEESBETYRERERN & =
18 20
LUV NTHCEVMKG H .
LEDOMI MNGBE P | i Pl
1 3
AC P D RENGDO L i il
13
Hi AL UHL e dAs STRERSIET] . Y (] .
6 4 7
Kl eSS A 1 K Y ..=
24
ALLAH HAIKU LOEREN
AURELIA HUIZEN MANOACH
BETUEL INLOTEN MODEL
CANCAN JADDUA OVAAL
CLINCH KAPOT PANTHEON
CLOWN KASLUCHIET PUBLIUS
COMEDY KLIKO uILiG
CREME KLOEK VAANDEL
DONKER KOOPKRACHT VECHT
DRAAK LAVEN VERLAAT
Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Probeer het gekleurde
woord te vinden.
Oplossing:

Elke maand maak je kans op een prijs. Los de puzzels op en stuur de
twee oplossingswoorden in via www.zoeklicht.nlfjanuari.

Het insturen van de oplossingen is uiteraard ook mogelijk via

de post (Postbus 99 - 3940 AB Doorn) of telefonisch (0343 - 41 33 00).

Onder de inzenders verloten wij het boek van Andries Enslin:
‘Gouden draden van genade. :

De antwoorden van de vorige keer waren:
‘raadsman’ en jesaja’

¥ _ het -
¥ 1 Z k l' ht 1 * Het inzenden van de oplossingen kan
‘ o e | c : tot en met vrijdag 26 januari 2024.
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ACTIVITEITEN
U kunt ons verwachten in...

U bent van harte welkom op onderstaande locaties. De toegang is vrij!
Voor actuele informatie kunt u terecht op onze site:

www.zoeklicht.nl/agenda.

SEMINARS

Ermelo

Woensdag 10 en 24 januari, 7 en 21 februari
Thema: Zicht op het profetisch woord
Spreker:Theo Niemeijer

Let op: Nieuwe locatie

Opstandingskerk, Slangenweg 2

(op het terrein van s Heeren Log)
Aanvang: 20.00 uur

Katwijk

Vrijdag 12 januari, 9 februari en 8 maart

Thema: Uw Koninkrijk kome (Het koninkrijk van God)
Spreker: Wim Zwitser

Gebouw de Samenkomst, JW. Frisodreef 146
Aanvang: 20.00 uur

Noordhorn

Dinsdag 16 januari, 13 februari, 12 maart en 16 april
Thema: Kleine profeten. Grote betekenis

Spreker: Wim Zwitser

Gebouw Dorpstee, Noorderweg 61C

Aanvang: 20.00 uur

Onstwedde

Woensdag 17 en 31 januari, 14 en 28 februari
Thema: Zicht op het profetisch woord
Spreker:Theo Niemeijer

Gebouw d'Ekkelkaamp, Kerklaaan 7
Aanvang: 19.30 uur

Emmen
Woensdag 17 januari, 14 februari, 17 maart en 10 april
Thema: Discipelschap in de 27e eeuw

Spreker:Wim Zwitser

Christengemeente Filadelfia,

Gebouw Hebron, mr. H. Smeengestraat 4

Aanvang: 19.30 uur

Franeker
Donderdag 18 januari en 1 februari
Thema: De kracht van het kruis

Spreker: Dirk-Jan Jansen
Baptistengemeente Maranatha, Noord 41
Aanvang: 19.45 uur
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Houd onze site in de gaten voor eventuele
wijzigingen: www.zoeklicht nl/agendea

Vroomshoop

Zondag 1 februari, 10 maart, 7 en 28 april
Thema: De actualiteit in Bijbels licht
Spreker:Wim Zwitser

Baptisten Gemeente Vroomshoop, Wingerd 10
Aanvang 19.00 uur -

Aalten

Dinsdag 23 januari, 27 februari en 26 maart

Thema: Uw koninkrijk kome (Het koninkrijk van
God)

Spreker: Wim Zwitser

Gebouw ‘De Meiberg’, Meiberg 23-1

Aanvang: 19.30 uur

Franeker

Donderdag 7 en 21 maart, 4 en 18 april
Thema: n.n.b.

Spreker: Theo Niemeijer
Baptistengemeente Maranatha, Noord 41
Aanvang: 19.45 uur

Baarn

Woensdag 13 en 27 maart, 10 en 24 april
Thema: n.n.b.

Spreker:Theo Niemeijer

De Reddingsark, Adelheidlaan 8
Aanvang: 20.00 uur

Graag komen wij ook in uw gemeente/kerk met een
seminar of samenkomst. U kunt ons altijd bellen,
of mailen om de mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Rinus van Otterlo

Postbus 99, 3240 AB Doorn Ook
0343 - 413300 bijuinde

rv.otterlo@zoeklicht.nl gemeente/
kerk!




Brandpunt kzpel

Diensten iedere zondag 10.00 uur

07 januari Bert van Twillert
14 januari Arie Verduijn

21 januari Theo Niemeijer

28 januari Dirk Jan Jansen

04 februari Ab Goldberg

Wilt u een dienst bijwonen? Dan bent u uiteraard
van harte welkom op Postweg 18 in Doorn! Créche
en zondagsschool zijn aanwezig en door de week
zijn er Bijbelstudiegroepen.

De kapeldiensten zijn ook online rechtstreeks of later
te beluisteren via onze website www.zoeklicht.nl.

SAMENKOMSTEN

Hendrik-ldo-Ambacht

Donderdag 15 februari

Thema: Israél op weg naar de Messias
Spreker: Theo Niemeijer

Vrije Evangelische Gemeente Maranatha
P.C. Hooftsingel 73

Aanvang: 20.00 uur

HET ZOEKLICHT OP YOUTUBE
Bekijk via ons kanaal verschillende
toespraken en seminars terug.

Colofon

Het Zoeklicht is gewijd aan het onderzoek der Schriften en het letten op
de tekenen der tijden. Het wordt uitgegeven onafhankelijk van enige kerk
of richting. Opgericht: 1juli 1919. Stichter: Johannes de Heer.

BESTUUR

Peter van der Weerd (voorzitter)

Arno Lam (penningmeester, secretaris)
Frits Boekhoff

UITGEVER
Stichting Het Zoeklicht

DIRECTEUR
Roelof Ham - rham@zaoeklicht.nl

HOOFDREDACTEUR
Roelof Ham - rham@zoeklicht.nl

EINDREDACTEUR
Joél Oosterhagen - redactie@zoeklicht.nl

REDACTIE

Ds. Thec Niemeijer en Roy Kloet

ADVERTENTIES

BDUVakmedia, Vak- en Publieksmedia

Roel Abraham, Marconistraat 33, 3771 AM Barneveld
Telefoon: 06 - 54 27 42 44

E-mail: rabraham@bdu.nl

ABONNEMENTEN EN ADMINISTRATIE
Postbus 99 - 3940 AB Doorn
Telefoon: 0343 - 4133 00

E-mail: abonnemeanten@zoeklicht nl

Het Zoeklicht is te verkrijgen in braille, in grootletter en in gesproken vorm
bij Bibliotheekservice Passend Lezen, Postbus 84010, 2508 AA Den Haag
Tel.: Q70 - 338 15 00, e-mail: klanten@passendlezen.nl.

ABONNEMENTSPRIJZEN

Nederland en Belgié: € 43,50 per jaar, € 24,50 per half jaar
Rest van Europa/wereld: € 66,50 per jaar, € 37.50 per half jaar
Losse hummers: € 4,50

Elk abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij dit abonnement
tenminste één maand voor afloop is opgezegd. Na opzegging van een vast
abonnement kan vervolgens niet binnen 1 jaar een actie-abonnement
worden afgesloten. Het is wel mogelijk om binnen 1jaar na opzegging een
vast abonnement te nemen; binnen die termijn kan er geen aanspraak
worden gemaakt op kortingen of premiums. Abonnementen kunnen

ieder moment ingaan. Bij correspondentie altijd uw abonnsenummer

(zie adreswikkel) vermelden

OVERNAME ARTIKELEN

Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de
uitgever. Bijbelteksten komen uit de NBG-1957 of Herziene Statenvertaling,
tenzij anders aangegeven.

LEGATEN

(Via notaris vastleggen),

Ik legateer, vrij van rechten en kosten aan stichting
Het Zoeklicht een bedrag van €...

Giften voor het Zoeklichtwerk kunnen worden
overgemaakt op rekeningnr. NL19 INGB 0000 283888
t.n.v. St. Het Zoeklicht te Doorn

VORMGEVING
Drukkerij AMV BV, Lunteren
www.drukkerij-amv.nl

FOTOVERANTWOQORDING

Indien niet specifiek vermeld, berusten de fotorechten bij fotostack
bureau's AdobeStock, Shutterstock of bij Wikimedia Commons.
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a BOEKEN EN DVD'S | Bestel via www.zoeklichtwebshop.nl

G00s
srmokkelaar

Anne van der Bijl

Strijdvaardig

60 geloofslessen
van Bijbelse helden

Anne van der Bijl

In dit boek lees je het
bijzondere verhaal

Anne daagde christenen over van Anne van der Bij,

de hele wereld uit om mensen - oprichter van Open Doors.
met lef te worden; moedige mensen met sterke Hij groeide op in een klein dorp, maar door Gods
overtuigingen. Aan de hand van David, Elia, Jona, stem te volgen, kwam hij op de meest onverwachte
Mozes en Gideon leren we hoe we strijdvaardig plekken. Anne nam grote risico’s om Bijbels en
kunnen worden, dienstbaar aan God en mensen, in bemoediging te brengen aan vervolgde christenen
een vijandige wereld. in gesloten gebieden. Zijn missie was gevaarlijk, vol
; geloof en doorspekt met wonderen.

256 pag. hardcover € 24,95

288 pag. hardcover € 25,00

R \/coc vinden s \\/oncel in
“rntfl N de stormen | waarheid te
van het leven midden van
CH. Spurgeon een wereld
vol leugens

Steve Gallagher

Spurgeon beschrijft de hoop
die God schenkt aan een
gelovige wanneer hij in strijd en moeite verkeert. Hjj

wil christenen aanmoedigen in tijden van zorg en Een aantal gebieden van ons leven worden

nood. Pijnlijke gebeurtenissen kunnen door geloof onhderzocht, die door toedoen van de vijand

veranderen in zegeningen; angst en twijfel kunnen doordrenkt zijn met leugens. Dit boek geeft inzicht in

door Gods kracht verwisseld worden in vrede. de tactieken van satan en het leert ons de geesten
te onderscheiden. Het leert ons hoe we staande

178 pag. hardcover € 16,95 kunnen blijven te midden van de leugens.

226 pag. paperback € 11,50

Wetner GItt

INFORMATIE Informatie

|eutel tot het leven
Desle De sleutel tot het leven
Werner Gitt

Natuurwetten en de corsprong van het leven. Conclusies die het bestaan van God
bewijzen en materialisme en evolutie weerleggen. Natuurwetenschap en Gods
boodschap aan de mensen. Dat zijn de elementen die in dit boek aan de orde komen.

524 pag. paperback € 16,25

Bestel bij voorkeur via onze webshop: Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,

www.zoeklichtwebshop.nl binnen Europa € 7,95 portokosten.
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