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De eindsprint
van het geloof!

Het zijn twee zinnen die de laatste tijd onophoudelijk door

mijn hoofd neurién: “Het duurt niet lang meer of wij zullen

Hem zien zoals Hij is, Gods Zoon. En wie de hoop heeft om

Hem dan ook te zien zoals Hij is, maakt zich schoon.” Het is

een lied van Elly en Rikkert dat voor mij een diepe, persoonlijke

betekenis heeft gekregen.

De tijd raast voorbij, de tekenen
van de tijd zijn duidelijker dan ooit
en de gedachte aan de opname
van de gemeente wordt steeds
wezenlijker. Dit is geen moment
voar geestelijke gemakzucht; dit is
het moment voor de eindsprint.

DICHTER BlJ DE FINISHLIJN
De waarheid is dat ik de laatste
tijd dagelijks een intense strijd
voer. Door gezondheidsproblemen
is elke dag een gevecht om de
basisdingen gedaan te krijgen.

Ik voel me belemmerd in mijn
doen en laten. Soms denk ik: is
de boze niet actief om me pootje
te haken, om me af te leiden van
die grote missie hier bij stichting
Het Zoeklicht? Maar juist in

deze periode van zwakte wordt
de gedachte aan Zijn spoedige
komst een anker, een drijfveer.

Ik zie deze periode niet als een
vertraging, maar als een eindsprint
die God gebruikt om mij dichter
naar Hem toe te trekken. Elke

dag is écht een dag dichter bij de
finishlijn en dat dwingt ons tot
een eerlijk zelfonderzoek: worden

we gevonden zoals we gevonden
moeten worden?

Nu de tijd kort is, kunnen we ons niet
veroorloven onze tijd te verslonzen.
Verschuilen we ons achter de drukte
van ons aardse leven, of leven

we met de bewuste, brandende
verwachting van Zijn komst?

Op welk terrein wil de Heer ons nog
vormen voor Hij kemt? Zijn er nog
zaken die onopgelost zijn tussen
ons en onze naasten, of tussen ons
en God? Moeten we nog dingen
afleggen - trots, wrok, ongezonde
gewoonten - die ons belemmeren
in de race?

DE WEDLOOP LOPEN

Streven we er nog naar om als

‘de trouwe dienaar’ gevonden te
worden die handelend aangetroffen
wordt door zijn Heer? Of als die
reine bruid? lemand die zich rein
heeft gehouden van de zonden

van de wereld, gewassen door

Zijn bloed, en wiens kleding
onberispelijk is. De apostel Paulus
roept ons op om ‘met volharding de
wedloop te lopen die voor ons ligt,
terwijl we het oog gericht houden
op Jezus! Laten we dan ook nu,

in deze |laatste fase, alle ballast
afleggen en alle zonde die ons zo
gemakkelijk verstrikt. Laten we
deze periode, of die nu gekenmerkt
wordt door gezondheidsproblemen,
tegenslag, of juist voorspoed,
beschouwen als de meest cruciale.
Dit is de eindsprint.

# Jelle Kop
Social media redacteur
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TIJDSPIEGEL

Luisterend naar de berichtgeving over Israél, na de gebeurtenissen op 7 oktober
2023, moet ik vaak denken aan bovenstaande Bijbeltekst. Och, wat maakt de
wereld zich druk over het doen en laten van het kleine landje Israél, een landje

half zo groot als Nederland. Het lijkt wel of er in de wereld geen grotere problemen

bestaan. Toch zijn het de Bijbelse profetieén die dit bevestigen: in de eindtijd zal

alles draaien om Israél en om Jeruzalem.

e Bijbel spreekt over een komende periode
van grote verdrukking (Matthels 24). Dan
zullen de volken, als door een onzichtbare
magneet, naar Israél worden getrokken om
haar te verwoesten (Zacharia 12:3). Andere profetieén
spreken over een toekomstige oorlog van Gog tegen
Israél (Ezechiél 38 en 39). Weer andere beschrijven
een wereldwijde opstand van alle naties tegen de
Heere God en Zijn Gezalfde in Sion (Psalm 2) en een
slag in Armageddon tegen Israél (Openbaring 16). Bij
elk van deze gebeurtenissen staat Israél centraal.

Voor Israél zelf zal dit alles leiden tot een periode

van ‘grote benauwdheid’ (Jeremia 30:7), totdat zij tot
bekering komt en de langverwachte Verlosser kan
komen (Jesaja 41:8-14).

De volkeren daarentegen zullen te maken krijgen met
Gods oordelen, onder andere vanwege hun houding
ten opzichte van Israél, ‘want wie u aanraakt, raakt
Zijn oogappel aan’ (Zacharia 2:8b).
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DE LEUGEN

De satan zal met leugens en misleidingen alles in
het werk stellen om deze dingen te ontkennen. Hij
bedwelmt de mensen zodat ze zich veilig wanen. U
en ik leven in een tijd waarin het kwaad op het punt
staat om in volle hevigheid los te barsten, erger
dan wij ons kunnen voorstellen. De bedwelming van
Zacharia 12:2, de dwaling van 2 Thessalonicenzen
2:11, en de misleidingen van Matthetis 24:4-11
bereiden de wereld voor op de heerschappij

van het beest, de komende antichrist van
Openbaring 13.

‘En de hele aarde ging het beest [de antichrist] met
verwondering achterna. En zij aanbaden de draak
[de satan], omdat hij aan het beest macht gegeven
had’ (Openbaring 13:3-4).

De bedwelming door de satan bestrijkt alle
terreinen van de maatschappij en ons leven,
maar in het bijzonder van Israél.




Zie, Ik maak Jeruzalem tot een
schaal der bedwelming voor
alle volken in het rond; ja ook
tegen Juda zal het gaan bij de
belegering van Jeruzalem’
(Zacharia 12:2 NBG51).

ANTISEMITISME

Ik meen dat er op 7 oktober 2023 iets in gang is gezet
dat je zou kunnen omschrijven als het startschot of
de opmaat voor een wereldwijde tweede Holocaust.
Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft antisemitisme
niet meer zulke verontrustende vormen aangenomen
als we vandaag waarnemen.

Was het eerder nog beperkt tot betrekkelijk kleine
extreme groepen, sinds deze aanslag door Hamas (1)
wordt het bestaansrecht van Israél en daarmee

van Joodse mensen openlijk in twijfel getrokken,

ook in onze eigen Tweede Kamer. Alleen heet het

nu geen antisemitisme meer, maar antizionisme.
Maar voor Joodse mensen is het resultaat

hetzelfde: dodelijke haat.

Om een klein beetje te kunnen begrijpen wat

7 oktober 2023 voor Israél betekent, moeten we
teruggaan naar die fatale dag.

7 OKTOBER 2023

Op 6 oktober 2023 vond in het zuiden van Israél

een groot openlucht-muziekfestival plaats. Enkele
duizenden jongeren bezochten dit festival dat
plaatsvond op ca. 1,5 km. van de grens met Gaza. Op
de morgen van de zevende oktober 2023, om 7.30
uur, werden de mensen in hun slaap verrast door
honderden overvliegende en exploderende raketten,
die vanuit Gaza waren afgevuurd.

Deze rakettenregen werd gevolgd door grote
horden Palestijnse terroristen en burgers, die op

60 verschillende plaatsen de grensovergangen
doorbraken en Isragl binnenvielen. Bewakers van deze
grensposten, zowel militairen als burgers, werden
totaal overrompeld. Gewapend met Kalasjnikovs en
raketwerpers zaaiden de barbaren dood en verderf
onder de Joodse festivalgangers en burgers uit de
omgeving. Zij vermoordden binnen korte tijd 1200
Israélische jongeren, mannen, vrouwen, bejaarden,
kinderen en baby’s.

MARTELINGEN

Velen werden voor het oog van familie en vrienden op
onmenselijke manier gemarteld, verkracht of levend
verbrand. Het was een walgelijke slachtpartij door
Palestijnse terroristen en burgers, al of niet verkleed
als Israéli’s, tegen ongewapende Joodse burgers die
renden voor hun leven.

Maar hun auto’s en safety rooms waren niet bestand
tegen de AK-47 Kalasjnikovs en RPG raketwerpers van
de Palestijnen. Voor hen waren er geen pamfletten om
hen te waarschuwen voor komende aanvallen, zoals
Israél dat pleegt te doen. Ook diende de aanslag geen
enkel militair doel.

DE BEELDEN

Terwijl de terroristen als beesten tekeergingen,
filmden anderen hun ‘acties’ en stuurden de
schokkende beelden door naar hun eigen families in
Gaza. Deze prezen de ‘moedige strijders’ enthousiast
voor hun ‘geweldige overwinningen voor Allah’

Maar dat was allemaal nog niet genoeg. De terroristen
filmden de bloederige lynchpartijen ook nog eens met
de smartphones van hun slachtoffers en stuurden die
opnamen rechtstreeks door naar hun Joodse familie
en vrienden in Israél. Het doden van onschuldige en
weerloze Joodse slachtoffers was kennelijk nog niet
genoeg. Het doel was zoveel mogelijk leed toe te
brengen aan zoveel mogelijk Joden.

Vele slachtoffers werden (levend, zwaar verminkt

of dood) in triomf meegenomen naar Gaza.

Nog steeds worden op moment van schrijven
stoffelijke overschotten van de gijzelaars
vastgehouden door Hamas.

UITZINNIGE HAAT

De verhalen en filmbeelden van overlevenden
getuigen van ongekende wreedheden van de
aanvallers, begaan door zowel terroristen als burgers
uit Gaza. Het meest schokkend was wel de euforie, de
triomf en de haat op de gezichten van deze barbaren,
als 7ij oog in cog staan met hun Joodse slachtoffers.
Israél snakt naar vrede, maar wat moeten zij met een
vijand die hen zo diep en intens haat?

HET ZOEKLICHT




TWEE BELANGRIJKE CONCLUSIES

De aanslag van 7 oktober 2023 en de oorlog die
daaruit voortvloeide maakt tenminste twee dingen
heel erg duidelijk: Ten eerste dat een belangrijke
corzaak van de strijd tussen Israél en Hamas te
vinden is in de tomeloze haat van Hamas en haar
geestverwanten Hezbollah, de Houthi's in Jemen
en het regime Iran. Deze haat richt zich niet alleen
op de staat Israél, maar op elke Jood in en buiten
Israél. Daarom stonden op 7 oktober 2023 wereldwijd
moslims te juichen bij het zien van de hierboven
genoemde verschrikkingen.

Een tweede conclusie moet zijn dat terreuraanslagen
de spiraal van oorlog, geweld en ellende in
standhouden. Op het moment dat zij hiermee
zouden stoppen, is het voor beide partijen vrede.
Dan zou het Palestijnse volk kunnen meeprofiteren
van de voorspoed die Israél de hele regio kan
brengen. Als Israél daarentegen zou stoppen met
het bestrijden van genoemde vijanden, zou zij
(menselijk gesproken) ophouden te bestaan.

PROTESTEN

Nog véor het eind van deze onheilsdag, terwijl de
terroristen in het zuiden nog achter de laatste
jongeren aanjoegen, verschenen op straat en in

de media terecht de eerste protesten tegen deze
wandaden. Maar anderen daarentegen betuigden
openlijk hun steun aan de daders, bijvoorbeeld
met uitspraken van: ‘Israél moet vooral niet te hard
terugslaan’ tot ‘Dood aan alle Joden’. Sindsdien
hebben veel westerse media, waaronder ook

onze eigen talkshows, dagbladen en de NOS,

niet geschroomd zich eenzijdig als propagandisten
van de Palestijnse zaak op te stellen. Bijna dagelijks
waorden wij bedwelmd door Palestijnse propaganda
en schaamteloze leugens over vermeende
genocide, martelingen en hongersnood

door toedoen van Israél.

HEEL PALESTINA?

Tekenend voor de antisemitische geest van de
protesten is dat veel mensen wereldwijd scanderen:
*From the river to the sea: Palestine will be free.” Wat
betekenen de ‘river’ en de ‘sea’ anders dan de Jordaan
en de Middellandse Zee, kortom heel Israél? En wat
betekent ‘free’ anders dan vrij van Joden, Judenrein?
Dezelfde boodschap zien we ook op spandoeken:
hakenkruisen en teksten als ‘dood aan de Joden’ en
‘dood aan Israél’

De wereld ontkent ten stelligste antisemitisch te zijn,
maar tegelijk geeft zij bovenstaande spreekkoren

vrij baan en kijken burgemeesters en politiemensen
de andere kant op. De wereld raakt meer en meer
bedwelmd door deze anti-Joodse geest. Terwijl half
Nederland roept om maatregelen en sancties tegen
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Israél, gaat Hamas onverminderd door met haar
terroristische acties tegen Israélische burgers en
inmiddels ook tegen eigen burgers.

DE MEDIA

Er ligt hier een grote verantwoording op de
gezamenlijke media. We blijven maar eenzijdige
berichtgeving zien met aantoonbare leugens en pro-
Palestijnse propaganda. Naar mijn mening zijn we
vandaag niet ver meer verwijderd van Zacharia 12: ‘Op
die dag zal het gebeuren dat [k Jeruzalem zal maken
tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken.
Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden
toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich
tegen haar verzamelen’ (vers 3).

Israél bevindt zich in een positie die te vergelijken is
met die van de Heere Jezus Zelf: verraden, verworpen,
vals beschuldigd en gedood. ‘En de Zoon des mensen
gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens
door wie Hij verraden wordt’ (Lukas 22:22).

Ook Israél zal nog door een diep dal gaan, maar wee
hen, die daaraan meewerken. In dat dal moeten
christenen naast Israél gaan staan, hen liefhebben
en wijzen op Hem door Wie de echte vrede moet
komen en zal kemen.

#? Harry Honigh

HIER EEN OVERZICHT VAN
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‘Wcmt druk op de melk brengt
botervoort, druk op de neus
brengt bloed voort’
(Spreuken 30:33).

TROOST, dat hebben we in moeilijke omstandigheden
zo broodnodig, iemand die ons begrijpt, die met ons
meeleeft, die ons bemoedigt en opbeurt. En weet U:
God is daar een expert in!

Hoe moeilijk uw omstandigheden ook zijn, Hij is
machtig om u er doorheen te helpen. Hij kan dat
doen in al onze druk. En lieve mensen: druk, moeite,
verdriet en strijd horen bij dit leven op aarde.

[ VANZELFSPREKEND
Maar die troost van God komt niet automatiseh. Ik
moest daarbij denken aan bovenstaande tekst uit
Spreuken. Daar bewerkt druk het tegenovergestelde.
Druk op melk brengt boter voort, dat is dus positief.
Maar druk kan ook negatief uitwerken: druk op de
neus brengt bloed voort.
Het is dus niet vanzelfsprekend dat moeilijkheden
uiteindelijk iets goeds voortbrengen.
De clou is: wat doen we als we onder grote spanning
staan? Zoeken we onze hulp en troost dan bij de
God aller vertroosting? Dan zal uiteindelijk onze druk

SPREUKEN o

iets positiefs voortbrengen. En een van die mooie
resultaten is volgens 2 Korinthe 1:3-4, dat we kunnen
troosten met de troost waarmee we zelf vertroost zijn.

AIS we zeifvan alles hebben meegemaakt, kunnen we
invoelen en meevoelen met de ander. Het maakt van
ons een empathisch mens.

Zo gebeurde het ook bij de Heere Jezus! De
Hebreeénbrief vertelt ons dat onze Heiland mee kan
lijden met onze moeiten en zwakheden, omdat Hij op
dezelfde manier als wij, op alle mogelijke manieren,
verzocht en beproefd is (4 vers 15). Hij begrijpt ons!

Ik wil u bemoedigen om aan Zijn hand door verdriet
heen te gaan. Houd Hem maar stevig vast en
vertrouw Hem dat Hij de God van alle troost is, die
ons troost in al onze druk!

A Els ter Welle
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# Theo Niemeijer

e HOE MOET JE OMGAAN MET ZELFDODING?

Hoe moet je als christen omgaan
met zelfdoding? De meningen
hierover lopen uiteen van absolute
verwerping en verloren zielen

tot een meer milde, gelaten
aanvaarding. Is hierop een
antwoord in de Bijbel te vinden?
(J.d.S.teD.)

Antwoord:

In Psalm 139:16 lezen we dat de
Heere al voor onze geboorte een
compleet dagboek van ons gehele
leven geschreven heeft: ‘In uw
boek waren ze alle opgeschreven,
de dagen, die geformeerd zouden
worden toen nog geen daarvan
bestond’. David reageert hierop
met de woorden: ‘Hoe kostelijk

zijn mij Uw gedachten, o God, hoe
overweldigend is haar getal’ Hoe is
het mogelijk dat de Heere God alle
dagen van ons leven al kende, voor
we geboren werden? Natuurlijk
kunnen we dit niet begrijpen!

In Gods Woord worden we
opgeroepen om dit boek tot en
met de laatste bladzijde te lezen,
juist omdat de laatste bladzijden
soms zo belangrijk kunnen zijn.
Het is jammer wanneer we het
boek, voordat we aan het einde
gekomen zijn, al dichtdoen en

niet verder willen- of kunnen
lezen. Dit gebeurt in wezen met
hen die voor euthanasie kiezen

en geen geduld meer hebben om
de laatste bladzijden van hun
levenshoek te lezen.
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Een kennis van mij vertelde mij

na het jarenlang zorgdragen voor
zijn vrouw, die aan alzheimer leed,
dat hem duidelijk gemaakt werd
dat wij niet in de positie staan

om onze geliefden naar God toe
sturen, maar dat Hij hen op Zijn

tijd Zelf wel roept! Ook van hen,

die het leven moelijker vinden dan
het sterven, geeft de Bijbel ons
verschillende voorbeelden. We
denken dan natuurlijk aan Job die

in zijn intens lijden zijn geboortedag
vervloekte (Job 3) en daarmee zijn
voorkeur voor de dood boven het
leven aangaf. Zo lezen we ook over
de wens van Elia te mogen sterven,
waarbij hij zich onder een bremstruik
midden in de woestijn neerlegde (1
Koningen 19:4). Daarnaast mogen we
de beslissing van Jona niet vergeten
die zich overboord liet gooien, voor
hem de gewisse dood tegemoet, en
zijn reactie op het verdorren van de
‘wonderboorm” ‘Het is mij beter te
sterven dan te leven’ (Jona 4 vs. 3).
Toch zien we zowel bij Job, Elia als
Jona, dat ze in de situatie waarin
voor hen het sterven beter dan het
leven was, ze niet zelf een einde aan
hun leven maakten maar hun wens
bij God neerlegde: ‘Neem nu Heere
mijn leven’ (zie 1 Koningen 19:4 en
Jona 4:3).

In 1 Korinthe 5:5 vinden we

een voorbeeld van iemand die
door grote zonden ‘aan satan
overgeleverd wordt’, waarbij dan

wel zijn lichaam verloren gaat,
maar zijn geest behouden wordt.
Hiermee wordt duidelijk dat we,
na het sterven van het lichaam,
te maken krijgen met de geest, de
ziel, die na het lichamelijk sterven
nog voortleeft.

In Psalm 31vs. 16 lezen we het
getuigenis van David ‘mijn tijden
zijn in Uw hand’, waarmee de
Bijbel ons duidelijk maakt dat we
‘onze tijd’ niet in onze handen
moeten nemen en er zelf een
einde aan mogen maken. Ook al
zijn de omstandigheden nog zo
moeilijk. Denk hierbij aan Job die
onmenselijk moest lijden, waarop
zijn vrouw tegen hem zei: ‘Zeg God
vaarwel en sterf’ (Job 2:9). In al zijn
liden, waarin hij alles kwijtraakte,
zoals zijn kinderen, bezittingen en
gezondheid en daarbjj door zijn
vrienden niet begrepen werd, gaf
Job zich over aan God. Het boek
Job staat daarom niet voor niets
in de Bijbel, om juist hen die het
moeilijk hebben aan te moedigen
om op het einde te letten en zich
aan Hem over te geven. Op de
vraag of mensen die zelfdoding
gepleegd hebben verloren- of
behouden warden, kunnen we
alleen maar wijzen op wat de
Heere Jezus zei: ‘Niemand zal ze uit
mijn hand roven’ (Johannes 10:28).
Wanneer we cpnieuw geboren
zijn, bevinden we ons veilig in Zijn
handen en zijn we voor eeuwig
behouden, wat er ook gebeurt.



Q DE VELE HEILIGEN DIE OPSTONDEN BlJ JEZUS’ DOOD

In Mattheis 27:51-52 lezen we
over de opstanding van vele
heiligen bij het sterven van

de Heere Jezus. Werden deze
heiligen lichamelijk opgewekt, net
zoals Lazarus om later weer te
sterven, of werden ze onsterfelijk
opgewekt? (E.B.teB.)

Antwoord:

Dit gedeelte werpt veel vragen
op, die we niet zomaar kunnen
beantwoorden. Allereerst zijn we
benieuwd om welke heiligen het
hier gaat en hoeveel het er waren.
Worden hier de oudvaders, zoals
Adam, Noach, Abraham, enz. mee
bedoeld of heiligen zoals Johannes
de Doper? We weten het niet, net
zoals we niet weten om hoeveel
heiligen het hier gaat. De Bijbel
|aat ons wel weten dat het hier
om ‘velen’ gaat. Verder wordt
duidelijk dat bij de aardbeving,

In het boek Daniél wordt
regelmatig over ‘uw volk’
gesproken, waarmee Israél
bedoeld wordt. Het lijkt me
duidelijk dat het boek Daniél over
de geschiedenis van Israél gaat.
In Romeinen 11:26 lezen we dat
‘Gans Israél behouden zal worden’.
In Daniél 12:1-2 lezen we echter
over dit volk dat ‘alleen zij die in
het boek geschreven zijn, zullen
ontkomen’ Wordt dan toch niet
geheel Israél behouden?

(J.M.te K.)

Antwoord:

In Ezechiél 34 lezen we hoe de
Heere als de goede Herder naar
Zijn volk, de verdwaalde schapen
van Israél, omziet en hen uit alle
landen verlossen zal. Hij zegt hier:
‘Ik zal ze midden uit de volken

die tijdens het sterven van de
Heere Jezus plaatsvond, de rotsen
scheurden. In de wanden van deze
rotsen waren veel graven gemaakt
met stenen voor de ingangen
gerold. Begrijpelijk dat tijdens zo'n
aardbeving veel graven verstoord
werden, stenen wegrolden en
gecpend werden. Omdat we

in 1 Korinthe 15:20 uitdrukkelijk
lezen dat Christus als Eersteling
opgestaan is, lezen we dan ook
dat ze pas na de opstanding van
Christus uit de dood opstonden
en hun graven verlieten. Over de
vraag, met wat voor lichaam deze
heiligen opstonden, bestaat veel
onzekerheid. Zeer waarschijnlijk
gaat het om verheerlijkte lichamen,
net zoals het lichaam van Christus
na Zijn opstanding. De uitdrukking:
‘en zij kwamen in de heilige stad,
waar zij aan velen verschenen’,

lijkt er op te wijzen dat deze

)} HEEL ISRAEL BEHOUDEN?

doen optrekken.. Ik zal ze weiden
op de bergen van Israél..Ik Zelf zal
mijn schapen weiden.. het verlorene
zal Ik zoeken en de afgedwaalde
terughalen; de gewonde zal Ik
verbinden en de zieke versterken,
maar de vette en krachtige zal Ik
verdelgen. Ik zal ze weiden zoals
het behoort’ (Ezechiél 34:13-16).

In dit gedeelte hebben we dus te
maken met een Herder Die Zich
het lot van Zijn kudde aantrekt
maar ook een deel van Zijn kudde
zal oordelen. Paulus heeft het dan
ook over een ‘overblijffsel’ van Israél
dat uiteindelijk gered zal worden
(Romeinen 11:4-5). In Maleachi
lezen we over de loutering van
Zijn volk bij Zijn wederkomst op
aarde. Na deze schifting blijft er
een gelouterd volk over en dan

zal geheel Israél gereinigd en

verschijningen van dezelfde aard
waren als die van de Heere Jezus
na Zijn opstanding. In ieder geval
werd door deze opstandingen van
vele heiligen de opstanding van

de Heere Jezus nog eens duidelijk
bevestigd.

Daarnaast werd duidelijk, dat alle
gestorven heiligen door het sterven
van de Heere Jezus niet langer in
het dodenrijk als ‘krijgsgevangenen’
gevangen gehouden konden
worden. In Efeze 4:8 lezen we

dat de Heere Jezus vanuit het
dodenrijk krijgsgevangenen mee
omhoog voerde, nadat Hij bij Zijn
sterven in het dodenrijk afgedaald
was. Toen heeft Hij alle gestorven
heiligen uit het dodenrijk bevrijd
en hen meegevoerd naar het
hemels paradijs om zo bij Hem te
verblijven. Precies zoals Hij ook aan
de misdadiger naast Hem aan het
kruis beloofde (Lukas 23:43).

behouden zijn. Dan bestaat het
gehele volk Israél uit toegewijde
dienstknechten van God.

In dit gedeelte
hebben we dus te
maken met een
Herder Die Zich het
lot van Zijn kudde
aantrekt maar ook

een deel van Zijn
kudde zal oordelen.

HET ZOEKLICHT
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Leefm

laten Ieven"

| De iMus_ie van vrijheid

Het klinkt sympathiek: leef en laten leven’. Laat ieder mens vooral doen wat hij of zij wil, als het maar niemand
direct schaadt. Je leest het heel vaak als reactie op nieuwsberichten of video’s op social media. Deze leus
lijkt mooi en klinkt als vrijheid of verdraagzaamheid. Maar wie de wereld om zich heen eerlijk onder ogen ziet,

merkt dat deze houding vaak niet leidt tot vrede en harmonie, maar tot chaos en verwarring. '

ECHTE VRIJHEID

Maar de Bijbel wijst ons een andere
weg. Christus zegt: Als dan de Zoon u
vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij
zijn’(Johannes 8:36). Werkelijke vrijheid
is niet de afwezigheid van grenzen,

vorige maand over religieus onder-
wijs), in politiek en zelfs in de kerk.
Wie vasthoudt aan Gods geboden
wordt weggezet als bekrompen

of liefdeloos. Kijk maar naar deze
voorbeelden.

In onze tijd is vrijheid bijna syno-
niem geworden aan autonomie: ik
bepaal zelf wat goed is, jij bepaalt
dat voor jezelf. De Bijbel leert ons
echter iets anders: ‘Er is soms een
wegq die iemand recht schijnt, maar

het einde ervan zijn wegen van de
dood’ (Spreuken 14:12). Vrijheid zon-
der waarheid is geen echte vrijheid,
maar een sluier waaronder gebon-
denheid groeit.

Wanneer ieder mens zijn eigen
waarheid claimt, verdwijnen ge-
meenschappelijke kaders. Begrippen
als gezin, huwelijk, goed en kwaad
worden viceibaar. Wat overblijft, is
een samenleving waarin niemand
meer houvast vindt.

DE GEEST VAN DETIJD

De Schrift noemt dit ook wel de
‘geest van de wetteloosheid’

(2 Thessalonicenzen 2:7). In de
eindtijd zal deze geest sterker en
zichtbaarder worden: het gezag
van God wordt terzijde geschoven
en de mens plaatst zichzelf op

de troon. De oproep ‘leef en laten
leven’ klinkt dan misschien tolerant,
maar in de praktijk betekent het
vaak dat alles mag behalve gehoor-
zaamheid aan God.

We zien hoe dit zichtbaar wordt
in morele discussies, in onderwijs
(zie het onderzaek van Nieuwsuur

e Gender en identiteit: Waar God
man en vrouw schiep, zegt de
cultuur nu dat ieder zelf mag
kiezen wat hij of zij wil zijn.

De scheppingsorde wordt
ontkend, en kinderen groeien
op in verwarring.

e Het huwelijk en het gezin: Het hu-

welijk wordt steeds meer gezien
als een vrijblijvende constructie.
Echtscheiding is normaal, samen-
leven en relaties kunnen in elke
vorm en de Bijbelse visie wordt
weggezet als ouderwets.

Politiek en maatschappij: Toleran-
tie is het hoogste gebod gewor-
den, maar vaak alleen zolang men
de seculiere agenda volgt. Wie
vasthoudt aan Bijbelse normen,
krijgt te horen dat hij of zij ‘tegen
de vooruitgang’is.

De kerk zelf: Ook binnen kerken
wordt de Bijbelse boodschap
steeds minder verkondigd. Men
wil niet te streng zijn voor anderen
en vindt dat iedereen z'n eigen
waarheid kan en mag beleven.
Het gevolg is dat de boodschap
van bekering en heiliging steeds
zachter klinkt.

maar het leven binnen de liefdevolle
orde die God heeft gegeven. Zoals een
vis vrij is in het water maar sterft op
het droge, zo bloeit de mens alleen in
de kaders van Gods wil.

OPROEP AAN ONS

In deze tijd van verwarring mogen
christenen niet meegaan in de leus
‘leef en laten leven’ als excuus om Gods
waarheid los te laten. Tegelijk worden
we geroepen om met liefde, bewogen-
heid en zachtmoedigheid te getuigen,
niet met harde veroordeling, maar met
het Evangelie van hoop.

De ware weg is niet leven en laten le-
ven, maar leven en laten léven. Dat wil
zeggen: leven in Christus en anderen
wijzen op Hem Die het Leven Zelf is.
Want alleen wie in Hem is, zal staande
blijven in de verwarring van de eindtijd.
Laten we ons daarom dagelijks voeden
met het Woord, laten we elkaar opzoe-
ken als gemeenschap, laten we bidden
om onderscheidingsvermogen, laten
we een licht zijn in onze omgeving en
laten we blijven vasthouden aan de
hoop die we hebben!

/# Redactie
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B BIJBEL EN MAATSCHAPPI)

ten opz:chte van

Israel

In een sterk polariserende wereld staan ook christenen helaas soms ver uit
elkaar, momenteel vooral in hun visie op Israél. Elk standpunt roept scherpe
reacties op, voorzien van Bijbelteksten. Wat is onze passende houding?

MIJN VOLK ISRAEL
God belooft Abraham een groot nageslacht, dat zal
wonen in een duidelijk afgebakend gebied (Genesis

15:18). Dat volk Israél noemt Hij ‘Mijn volk’ (Exodus 3:7).

Hij bevrijdt het uit Egypte, leidt het door de woestijn,
en brengt het in het land Kanaén.

Bij dat volk wil Hij wonen, eerst in de tabernakel,
daarna in de tempel in Jeruzalem.

Desondanks vertoont Israél een sterke neiging om
de goden van de omringende volken te dienen. Het
gebeurt zelfs al vodrdat Mozes met de wet van God
van de berg Sinai bij hen was gekomen (Exadus 32:4).
God stuurt profeet na profeet om hen te wijzen

op de grote zonden van de afgoderij en de hoereri],
zodat het volk zich zou bekeren en terugkeren tot

hun God. Maar tevergeefs.

Soms moet een profeet zijn boodschap uitbeelden.

HUWELLJK

De profeet Hosea krijgt waarschijnlijk de zwaarste
opdracht die een vroom profeet moet uitvoeren: ‘Gal
Neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen

JAARGANG 101 -NR11

van de hoererijen’ (Hosea 1:2). Hij moet een viouw
trouwen die bekend staat als hoer, maar ook na
haar huwelijk kinderen zal baren die verwekt zijn
door een ander. Hosea blijkt alleen de vader te zijn
van Jizreél (Hosea 1:3).

Door Hosea’s huwelijk met Gomer wil God Zijn
relatie met Israél uitbeelden. Israél is namelijk die
overspelige vrouw, sinds de verlossing uit Egypte
en het (huwelijks)verbond bij Sinai. Zij heeft veel
minnaars gehad.

Ten tijde van Hosea gaat de liefde van het
tienstammenrijk Efraim uit naar Assur (Hosea 8:9).
Daarom toont God in de namen van de kinderen
dat Zijn relatie met Efraim zal veranderen: Lo-
Ruchama (‘niet ontfermen’, Hosea 1:6) en Lo-Ammi
(‘niet-Mijn volk, Hosea 1:9). Efraim zal in ballingschap
gaan naar Assur.

Het tweestammenrijk Juda krijgt een iets andere
behandeling (Hosea 1:7), maar het gedrag is niet veel
beter dan dat van Efraim. Juda wordt enige tijd later
voor 70 jaren naar Babel verbannen. Hierbij worden




de stad Jeruzalem en de tempel verwoest.

Daar laat God weten dat Hij Israél al in Egypte wilde
verdelgen vanwege afgoderij, maar het niet deed ‘ter
wille van Mijn Naam’ (Ezechiél 20:8-10).

Toch eindigt het laatste vers in het Hebreeuwse

Oude Testament met de prachtige oproep van Kores,

de Pers: ‘Wie er onder u ook maar tot al Zijn volk
behoort - de Heere, zijn God, zij met hem en laat hij
optrekken’ (2 Kronieken 36:23).

God laat Zijn volk niet los waarmee Hij een
huwelijksband heeft gesloten. Zo keert een
relatief klein gezelschap terug onder Ezra en
Nehemia, en mogen Jeruzalem en de tempel
weer herbouwd worden.

VRIJGEKOCHT

Hoe Hosea’s huwelijk verloopt na de geboorte
van de kinderen weten we niet. Wél wordt duidelijk
dat Gomer is weggegaan, want Hosea krijgt zijn
tweede opdracht: ‘Ga opnieuw, bemin een vrouw
die bemind wordt door haar levensgezel, maar
overspel pleegt’ (Hosea 3:1).

Moet Hosea weer een andere vrouw huwen,

die ook bekend staat om haar overspel?

Nee, hij moet op zoek gaan naar Gomer,

‘zoals de Heere de Israélieten bemint’ God
heeft immers ook geen ander volk verkozen

na lsraéls ontrouw?

Als Hosea haar vindt, blijkt zij het eigendom

van een ander te zijn. Hij kan haar vrijkopen
voor de halve prijs van een slaaf, maar verplicht
haar tot huisarrest.

Deze tweede opdracht is opnieuw een illustratie,
namelijk van de volgende fase van Gods relatie
met Israél: ‘want de [sraélieten moeten veel dagen
zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer
en zonder gewijde steen, zonder efod en zonder
afgodsbeelden’ (Hosea 3:4).

Die volgende fase begint met de komst

van Christus.

Onder het vierde wereldrijk Rome komt God

in Christus naar hen toe, maar de Zijnen (Israél)
hebben Hem niet aangenomen (Johannes 1:11).
Na Zijn sterven aan het kruis scheurt de
voorhang in de tempel van boven naar beneden
(Matthels 27:57). Daarmee verklaart God
openlijk dat Zijn relatie met Israél is veranderd.
In het jaar 70 n. Chr. worden stad en tempel
verwoest door de Romeinse commandant Titus.
Isragl heeft opnieuw geen mogelijkheid meer
om God te offeren, maar dit keer voor

veel dagen. En die periode is nog steeds
niet afgelopen.

HET TEGENWOORDIGE JERUZALEM

In Galatie komen de gelovigen uit de volken onder
invloed van judaisten, die hen de Joodse wet en
besnijdenis willen opleggen. Paulus schrijft een
pittige brief om het verschil uit te leggen tussen
het Evangelie van Christus en hun boodschap, dat
hij een vals evangelie noemt (Galaten 1:7).

Hij tekent dit verschil heel scherp in de twee
zonen van Abraham, één van de slavin en één

van de vrije. Deze twee zonen wijzen op twee
verbonden, op twee bergen, en op twee steden:
het tegenwoordige Jeruzalem en het Jeruzalem
dat boven is (Galaten 4:21-31).

Het tegenwoordige Jeruzalem komt overeen met
Hagar en de berg Sinal, ‘want dit is in slavernij met
haar kinderen’. Dit is precies de status van Gomer,
nadat Hosea haar had vrijgekocht.

Het Jeruzalem in de dagen van Paulus is in
principe identiek met het Jeruzalem in onze tijd.
Ja, zelfs in de komende grote verdrukking noemt
God het nog ‘Sodom en Egypte, waar ook hun Heer
gekruisigd is’ (Openbaring 11:8).

HUISARREST

Tijdens het huisarrest zal Hosea niet tot

Gommer komen (Hosea 3:3), zoals God Israél

niet openlijk als Zijn volk zal erkennen. God

laat alle kenmerken los waardoor Israél zich
onderscheidt van de andere volken (een koning
uit het huis van David, en de offerdienst in de
tempel), in de hoop dat Israél de kenmerken
van de andere volken leert loslaten (de
afgodendienst).

Dit opvoedingstraject gaat slagen, want ‘daarna
zullen de Israélieten zich bekeren, en de Heere,
hun God, zoeken en David, hun koning. Zij zullen
zich in diep ontzag tot de Heere en Zijn goedheid
wenden, in later tijd’ (Hosea 3:5).

Dit wijst op de eindtijd, wanneer Israél klaar zal
zijn om hun Messias te ontvangen.

7 OKTOBER 2023

Het is 2023. Israél heeft zojuist zeven dagen lang
het Loofhuttenfeest gevierd, en op 6 oktober
afgesloten met Shemini Atzeret (‘achtste
vergadering’). Deze dag verwijst naar de achtste en
laatste dag (Leviticus 23:39). Het is niet alleen het
einde van het Loofhuttenfeest en de hele jaarlijkse
feesteyclus, maar ook het nieuwe begin van de
volgende feesteyclus.

HET ZOEKLICHT




Volgens de Joodse traditie zal de volgende
dag Simchat Torah (‘vreugde van de wet’)
gevierd worden.

In datzelfde weekend wordt ergens in de woestijn,
jets ten oosten van de Gazastrook een feest
georganiseerd rond het thema ‘vriendschap, liefde en
vrijheid’ Vanuit heel Israél zijn zo'n 4000, voornamelijk
jonge, mensen bij elkaar, om te dansen met occulte
muziek uit Brazilié en India, in aanwezigheid van een
groot Boeddhabeeld.

Dit doet denken aan de profeet Habakuk, die
waarschijnlijk iets later leeft dan Hosea. Hij maakt
zich grote zorgen over zijn goddeloze volksgenoten en
bidt: ‘Heere, hoe lang roep ik om hulp .. Daarom verliest
de wet zijn kracht’ (Habakuk 1:1-4). God antwoordt hem
dat Hij in de Chaldeeén (Babyloniérs) een uitstekend
instrument heeft gevonden om Zijn volk te corrigeren
(Habakuk 1:6). Habakuk schrikt, want dat is niet de
bedceling. Hij roept dan ook: ‘maar die zijn nog veel
goddelozer!’ (Habakuk 1:13).

Het leert hem om uit te zien naar Gods antwoord.

En dat komt, inclusief een heerlijke belofte

(Habakuk 2:2-4)! God houdt alles onder controle.

Zou er rond 6 oktober 2023 een vrome Jood

van het type Habakuk geweest zijn, die iets
vergelijkbaars heeft gebeden, omdat hij beseft dat
het Loofhuttenfeest en dit goddeloze woestijnfeest
onmogelijk samen kunnen gaan?

Dat is natuurlijk onbekend. Maar wat een schrik

als de volgende dag de berichten komen over de
inval van de nog goddelozere Hamas op het
feestterrein. Het blijkt het begin te zijn van

een escalerende oorlog tussen Israél en

Hamas, elk met hun bondgenoten.

TOCH IS GOD AAN HET WERK

Sinds 1948 is er wel iets veranderd. Isragl mag weer een
deel van het eigen land bewonen. Daarmee is Ezechiéls
profetie deels in vervulling gegaan. Dorre beenderen
zijn bij elkaar gekomen, ‘er kwamen pezen op, er kwam
vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was
geen geest in hen’ (Ezechiél 37:1-7).

In het door God beloofde land ligt weer een
herkenbaar lichaam, maar zonder leven! Gods hand

is zichtbaar in het ordenen van de volken, die in de
eindtijd een cruciale rol zullen vervullen en daarin zal
Israél centraal staan.

Nu is het wachten op de volgende fase, wanneer
Gods Geest dit volk tot leven brengt en volledig zal
herstellen tot een eenheid zonder afgoderij. Dan
zal de Messias hun Koning zijn en zal God in Zijn
heiligdom wonen (Ezechiel 37.8-28).
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Deze lijn volgt Paulus ook in Remeinen 9-11
over Gods weg met Isragl:

1. God heeft Israél niet verstoten.
Hét bewijs daarvoor is Paulus zelf, omdat hij als
‘Israéliet, uit het geslacht van Abraham, van de stam
Benjamin’ tot geloof is gekomen (Romeinen 11:1-5).
Dat is de blijde boodschap die na de uitstorting
van de Heilige Geest beschikbaar is, ‘eerst voor de
Jood, en ook voor de Griek’ (Romeinen 1:16).

2. Het andere deel van Israél valt onder verharding,
totdat ‘de volheid van de volken bereikt is’
(Romeinen 11:25). Op dat moment is de gemeente
van God voltallig, en wordt zij opgenomen.

Daarna zal God ook uit Israél een volheid tot

geloof brengen. Z6 zal heel Israél behouden worden’

(Romeinen 11:12,26).

‘Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi: U bent Mijn volk,
en hij zal zeggen: Mijn God!’ (Hosea 2:22).

ONZE PASSENDE HOUDING

Eén van de kenmerken van het werk van Gods Geest
is het besef van eigen falen.

Israél zal straks inderdaad ‘zich schamen vanwege
alles wat zij gedaan hebben’ (Ezechiél 43:11).

Daarna kan God hen nog meer laten zien.

In deze tijd is ‘de behoudenis tot de volken gekomen,
om hun jaloersheid op te wekken’ (Romeinen 11:11). Het
is dus de bedoeling dat Israélieten zich

bekeren als zij zien hoe rijk wij, gelovigen uit

de volken, geworden zijn.

Echter: 1) al sinds de vroege kerk hebben met name
‘christenen’ hen vervolgd, en 2) in ons onderlinge
gedrag is weinig dat hen jaloers zal maken.

Ook ons past dus schaamte en een nederige houding
om hen het Evangelie aan te bieden.

A Wim Zwitser




OPMERKELIJK

Uitvinder van het web waarschuwt

Tim Berners-Lee, bedenker van het wereldwijde web, stelt dat zijn uitvinding steeds meer wordt misbruikt
voor dataverzameling, verslavende algoritmes en desinformatie, met schadelijke gevolgen voor geestelijke

gezondheid en sociale cohesie.

In een opiniestuk in The Guardian
waarschuwt hij dat we bij de
opkomst
van sociale
media al de
‘verkeerde
weg’

X

Voor het eerst embryo uit huidcel gecreéerd

zijn ingeslagen en dat dit bjj
kunstmatige intelligentie niet
ophieuw mag gebeuren. Volgens
hem moeten beleidsmakers

nu ingrijpen en voorkomen dat
regelgeving uitsluitend door
techbedrijven wordt bepaald.

Berners-Lee pleit voor meer
zeggenschap van digitale burgers
en benadrukt dat het nog niet

te laat is om het internet terug
te winnen en Al in te zetten ten
goede van de samenleving.
(Bron: BNR)

Amerikaanse wetenschappers zijn erin geslaagd om voor het eerst menselijke embryo’s te maken
zonder gebruik van traditionele eicellen.

In plaats van traditionele eicellen
gebruikten ze huidcellen, waarvan
het DNA werd aangepast zodat
het zich gedraagt als dat van

een eicel. Deze doorbraak kan

in de toekomst vrouwen zonder
bruikbare eicellen helpen om toch
een kind met hun eigen DNA te

krijgen. In theorie kunnen ook twee
mannen samen een kind krijgen.
De techniek, waarbij huidcel-DNA
wordt omgevormd tot eicel-DNA,
is veelbelovend maar kan pas over
10 tot 15 jaar worden toegepast.
Embryoloog Sebastiaan
Mastenbroek noemt het een

grote stap, maar wijst op de vele
ethische en veiligheidsvragen.

In Nederland is dit onderzoek
nu verboden, al willen D66 en
VVD dat verbod opheffen om
vruchtbaarheidsonderzoek

te bevorderen.

(Bron: RTL Nieuws)

Franse ziekenhuizen bereiden voor op oorlog

Het Franse ministerie van Volksgezondheid heeft alle ziekenhuizen in het land opgedragen zich voor te
bereiden op een grootschalige oorlog vanaf maart 2026.

Volgens een uitgelekte
vertrouwelijke brief, onthuld door
Le Canard Enchainé, moeten
ziekenhuizen in staat zijn om
duizenden gewonde militairen op
te vangen; tussen de 10.000 en
50.000 in enkele maanden tijd.
Het plan omvat de inrichting van
medische centra bij havens en
vliegvelden, het verplichten van
medisch personeel tot dienst bij
militaire medische troepen, en
het voorbereiden op schaarste
en overbelasting van de zorg. Ook
moet de posttraumatische en
revalidatiezorg worden uitgebreid.

Minister Catherine Vautrin bevestigt
dat de brief echt is, maar benadrukt
dat het normaal is dat Frankrijk zich
voorbereidt op crises, waaronder
mogelijke militaire conflicten,
gezien de huidige geopoliticke
spanningen.

Ook Duitsland verhoogt de
medische capaciteit vanwege een
mogelijke oorlog met Rusland.

Het Duitse leger zet zich schrap

om ongeveer duizend gewonde
militairen per dag te verzorgen, als
het uitloopt op een gewelddadig
conflict tussen Rusland en de
NAVQ. De gewonden moeten, na

eerste hulp aan het front, worden
behandeld in voornamelijk reguliere
Duitse ziekenhuizen.

(Bron: Trouw en BNR)
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Eind se __ prak pre er Benjamm Netanyahu de Algemene Vergadenng- 0 .
vande VN toe. F j-toonde twee plattegronden met als onderschrift ‘zegen’of ‘vloek’ _
' D non 30:19. Op een vande piattegronden is een gro

'. en_._Jo_rdame,ent_ 'aan

eer recent zei hij in een interview met
journalist Sharon Gal dat hij zich zeer sterk
verbonden weet met deze ‘Groot Israél™-
visie. Zijn uitspraken hebben enorme woede
veroorzaakt in buurlanden en felle reacties uitgelokt
van de Arabische Liga. In het Judaisme zijn de
gedachten over een Messias, een Messiaanse eeuw
en een groot Israél niet nieuw. Wat is hun visie?
Wat zegt de Bijbel over deze Messiaanse eeuw?

MESSIASVERWACHTING IN HET JUDAISME
De Joden verwachten een Messias. Deze

Messias is een redder, bevrijder en koning-
Hogepriester van Israél. De Messias moet een
koning zijn van de Davidische lijn. In de Dode
Zeerollen wordt een keur aan titels gegeven

voor deze Messias, zoals: Rechtvaardige,
Uitverkorene, Mensenzoon, Zoon van God,

Gods Dienaar en Hogepriester.
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zuldeiyke grenzen in Saoedl-Arable

In Gods Woord lees je dat de Joodse verwachting
van de Messias in de tijd van Jezus zich vooral richtte
op een komende koning. Als Jezus aankondigt dat
Hij ook moet lijden en alzo in Zijn heerlijkheid zou
ingaan, haken velen af (Lukas 24:26). Ook zegt Hij
dat de Schriften het zijn, die van Hem getuigen
(Johannes 5:39). De Joden hadden kunnen weten,
dat de Messias moest lijden (Jesaja 53). Velen willen
geen lijdende Knecht, maar een Heerser Die hen zou
verlossen van de Romeinen. De beloofde Messias is
zowel Zoon van David als Zoon van Abraham.

MESSIAANSE EEUW DOOR JOODSE BRIL

De gedachten over een toekomstige Messiaanse
eeuw in het Jodendom zijn niet nieuw. Rabbijnen
geloofden dat de afstammelingen van het volk Israél
het ‘Groot Israél’ zullen bevolken. In het Judaisme
wordt de eindtijd aangeduid als het einde der dagen.
De verzameling van de Joden in de diaspora, de komst




van de Messias, de opstanding van de doden en
het hiernamaals komen in het Judaisme voor. De
Messiaanse eeuw wordt gezien als het herstel

van het koningshuis van David en de tempel in
Jeruzalem. De Messias zal het Joodse volk (en de
wereld) in een Messiaanse eeuw leiden. Deze eeuw
kenmerkt zich door gerechtigheid, recht en vrede.

Binnen de groep van orthodoxe Joden was er ook
het geloof in een menselijke Messias. Het is boeiend
wat rabbijn Maimonides (1138 - 1204) hierover
schreef in zijn ‘13 principes van het geloof”: “De
Messias zal komen. De Messiaanse eeuw begint als
de Joden hun onafhankelijkheid zullen herwinnen
en zijn teruggekeerd naar het land Israél. De Messias
zal een zeer grote koning zijn en zijn reputatie onder
de volken zal groter zijn dan van koning Salomo. Er
zal geen oorlog zijn. De Messiaanse eeuw zal worden
gedomineerd door goedheid en wijsheid. Messias,
een rechtvaardig en eerlijk koning zal regeren,
dichtbij God. In de Messiaanse eeuw zullen we de
ware betekenis begrijpen wat de profeet Jesaja
voorspelde: de wolf zal met het lam verkeren”

Rabhijn Nosson Sherman zegt hierover: “Gods
essentiéle rechtvaardigheid handhaaft altijd dat Israél
wordt verlost en dat de wereld onder de soevereiniteit
van de Messias valt, ter bestemder tijd”

BEWEGING ‘GROTER ISRAEL

Met een grote sprong in de tijd belanden we in

de periode 1960 - 1970. Na de Zesdaagse Qorlog

in 1967 werd de term ‘Groter Israél’ gebruikt en
verwijst dan vooral naar de gebieden die door
Israél werden overwonnen. In deze periode is de
beweging ‘Groter Israél’ (Movement for Greater
Israel) opgericht door Avraham Yoffe van Likud. Het
gedachtegoed van deze beweging is dus niet nieuw.
We zagen hoe socmmige rabbijnen dachten, maar
ook binnen vroege Zionistische kringen was deze
visie aanwezig.

Opmerkelijk is dat de laatste jaren ‘Groter Israél’
openlijk in een politieke context wordt geplaatst
en wordt uitgesproken in de media. In maart

2023 sprak minister Bezalet Smotrich in Parijs

over ‘Groter Israél’, het Beloofde Land, waar hij
ongeveer dezelfde plattegrond liet zien als premier
Netanyahu onlangs. De Groter Israél beweging
spreekt over het gebied dat God belooft aan
nakomelingen van Abraham, Izadk en Jakob in

het Abrahamitisch verbond. Jeruzalem is het
centrum van de wereld en de grenzen van het land
worden beschreven in Numeri 34. Ook de volgende
Bijbelteksten worden gehanteerd: Deuteronomium
11:24, Jozua 1:4, Numeri 34 en Ezechiél 47.

We zoomen in op het interview dat i24TV
(Israélische nieuwszender) recent had met premier
Netanyahu. Journalist Sharon Gal gaf de premier
een amulet met daarop een plattegrond van ‘Groot
Israél’ oftewel het Beloofde Land. Hij vroeg de
premier of hij zich verbonden weet met deze visie.
Netanyahu: “lk ben op een historische en spirituele
missie en ik voel mij verbonden met de visie van
‘Groter Israél’ De generatie van mijn ouders moest
de staat Israél vestigen. Onze generatie moet
garanderen dat de staat Israél blijft voortbestaan.
Ik zie dit als een grote missie.” Journalist Gal: “Deze
plattegrond op dit amulet is mijn visie en het
amulet is een cadeau voor uw vrouw.”

VREDERIJK IN DE BIJBEL

Tot zover deze politieke beschouwing. Als je de Bijbel
erbij pakt, dan lees je wat Gods plan met Israél is, Wat
gebeurt er nu en wat zal nog gebeuren? Er komt nog
een tijd van Jakobs benauwdheid oftewel een grote
verdrukking, waarin de antichrist regeert (Jeremia
30:7). Een vreselijke tijd, waarin het gelovig overblijfsel
van Israél wordt gelouterd (Genesis 32:24-32). Daarom
is het belangrijk Joodse mensen met hun eigen
Schriften bekend te maken, zodat ze Messias Jezus
persoonlijk leren kennen, voordat deze gruwelijke
periode zal aanbreken (2 Korinthe 3). Het is nodig
huidige en toekomstige gebeurtenissen te herkennen
en te duiden aan de hand van Gods Woord.

Wat zegt Gods Woord over een Messiaanse eesuw,
het vrederijk? In Het Zoeklichtmagazine, maar

ook op de site (www.zoeklicht.nl) is hierover veel
informatie te vinden, zodat je zelf de Bijbel kunt
lezen onder leiding van de Heilige Geest. Gods doel
met Israél was (en is) dat het volk een instrument
zou zijn waardoor God de wereld zegent. God
spreekt over Israél als het Sieraadland of het Sieraad
(Ezechiél 20:5-8 en Daniél 11:16). Sinds 1248 hebben
Joden het land bewerkt tot wat het nu is. Alle
landbeloften zullen nog in vervulling gaan als Jezus
Christus zal terugkomen op de Olijfberg. Dan vangt
de Messiaanse eeuw aan en wordt Israél het
Sieraad zoals God het heeft bedoeld (Zacharia 14:4).

Wat een geweldige bemoediging is dit voor ons!

Als we kijken naar de chaos in de wereld, de onrust
bij velen, hoe mensen worden misleid, dan kun je

je afvragen of het nog goedkomt. Het komt goed,
omdat God een reddingsplan heeft. Voor wie nog
niet gelooft in Jezus Christus, maar ook voor het
Joodse volk. God zal tot Zijn doel komen, zodat Hij
alleen alle eer en glorie krijgt. Wat God beloofd heeft,
doet Hij. Ook de landbelofte zal worden vervuld.

A Ira Stam

HET ZOEKLICHT
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God heeft een plan met de wereld en de mensheid, en dat plan maakt Hij
bekend in de Bijbel. Hoewel er over de details van dit plan verschillend wordt
gedacht, is de basis helder. Die basis bespreken we in deze serie, als opfrissing,
herinnering of wellicht als nieuwe informatie, zowel voor jezelf als om te delen.

n Openbaring 20 lezen we over het zogenaamde
‘laatste oordeel’ Dit beschrijft het indrukwekkende
moment dat de doden zullen opstaan en voor
de Heer op Zijn grote witte troon (vers 11) zullen
verschijnen om geoordeeld te worden op basis
van hun werken. Zoals vers 12 zegt: ‘En de doden
werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken
geschreven stond, naar hun werken.
De term ‘laatste oordeel’ is naar ons inzicht treffend,
want het geeft aan hoe we dit moment aan het eind
van de tijd moeten begrijpen: bij een laatste oordeel
moet er op zn minst ook een eerste oordeel zijn (of

misschien zelfs meerdere) en dat is inderdaad het geval.

HET OORDEEL IN TWEE

Alle mensen zijn in principe bestemd voor het
oordeel van de grote witte troon, zoals beschreven
in Openbaring 20:11-15. En ieder mens is daarbij
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eveneens bestemd om ten onder te gaan in de poel
van vuur. Dat is niet omdat God dat zo gewild heeft of
van tevoren bepaald, maar omdat de mens, niemand
uitgezonderd, nu eenmaal in zonde is gevallen. We
brengen onszelf daar kortgezegd, of zoals het in
Romeinen 3:23 staat: ‘Alle mensen hebben gezondigd
en missen de heerlijkheid van God!’

Eris echter een afslag die je kunt nemen om van
deze weg naar de ondergang af te komen en die is te
vinden in Jezus, Die van Zichzelf zegt in Johannes 14:
‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand
komt tot de Vader dan door Mij* (vers 6). Word je door
Hem verlost en wast Zijn bloed jouw schoon van
jouw zonden, dan kom je op een ander spoor. Daar
hoef je niet over te twijfelen. De Heer Jezus zegt het
Zelf heel helder in Johannes 3:18: ‘Wie in Hem gelooft,
wordt niet veroordeeld..” Duidelijk. Maar dat betekent
dat het omgekeerde ook waar is: geloof je niet in
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Hem, dan is de witte troon en de veroordeling wel je
eindbestemming. {.maar wie niet gelooft, vervolgt vers
18, ‘is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de
Naam van de eniggeboren Zoon van God!

EEN ANDERE RECHTERSTOEL

De mens die op de weg komt van redding heeft dus
een andere eindbestemming gekregen. Ook wij die
geloven moeten na de dood voor een rechterstoel
verschijnen, maar dat is een andere dan in
Openbaring 20. Het gaat hier over wat 2 Korinthe 5:10
noemt ‘de rechterstoel van Christus’ Daar worden wij
niet meer geocordeeld op basis van onze werken, maar

worden we becordeeld op basis van geloof en genade.

Het cruciale verschil zit hem in het fundament van
onze redding dat is gelegd door Christus zelf.

Aan die redding kun je zelf niets doen en niemand
kan je die afnemen. Daarom wacht voor gelovigen
een beoordeling op basis van wat je na je verlossing
met dit fundament hebt gedaan. Daarop krijg je loon.
In 1 Korinthe 3:10-15 lees je hier meer over.

Deze zelfde gedachte vind je in Openbaring 20 ook
terug in de term ‘opstanding’ die daar genoemd
wordt. In vers 4 tot 6 wordt namelijk gesproken aver
een eerste en een tweede opstanding en daarbij
gaat het wederom om geloof in Jezus. Hij is de eerste
Die opstond uit de dood en de belofte is dat wij die
bij God horen met Hem zullen opstaan (dat hebben
we in deze serie ook geleerd). Ten eerste zal deze

_Serie 'De beknopte tijdlijn van Gods plan’ (deel 9)

opstanding de gemeente betreffen bij de opname, maar
daarna ook de gelovigen die daarbuiten vallen - zoals in
Openbaring 20 beschreven bijvoorbeeld de gelovigen uit
de grote verdrukking (vers 4). Deze eerste opstanding is
tot zaligheid in Jezus, de tweede aan het eind van de tijd
tot een oordeel.

NIET HET LAATSTE OORDEEL

Verder wordt er in het Nieuwe Testament gesproken over
een oordeel van schapen en bokken (zie Matthels 25:31-
45). Dit oordeel gaat over de omgang van de volken

met Gods volk Israel. God zal op basis hiervan dan de
schapen van de bokken scheiden. De HSV plaatst boven
dit gedeelte de perikooptitel ‘het laatste oordeel’ maar
dat is dus onjuist. Zoals je waarschijnlijk weet, zijn deze
titels latere toevoegingen van de betreffende vertalers
en helaas, hier gaat het over iets anders. Het gaat hier
over de Joodse Jezus, Die aver een oordeel spreekt over
de omgang met Zijn Joodse medebroeders en zusters.

Alle drie deze ocordelen vallen Christus toe Die van de
Vader het oordeel heeft gekregen en in die zin zijn ze toch
ook één: ‘Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft
heel het oordeel aan de Zoon gegeven’ (Johannes 5:22).

WAAROM DAN TOCH NOG

EEN VEROORDELING?

In het laatste oordeel draait het om Christus en wat wij
mensen met Hem doen nu in dit leven. Maar als dat zo
is, waarom moet er dan nog geoordeeld worden aan
het einde van de tijd, immers dan is het al duidelijk. Er
zijn twee redenen daarvoor te geven. Ten eerste omdat
God rechtvaardig is. Hij wil mensen beoordelen op hun
prestaties en dus worden de boeken met de daden
geopend aan het einde van alle levens van alle mensen.
Daar heeft ieder mens recht op. Ten tweede is ook dit
een uiting van genade, want er is zelfs dan nog een
mogelijkheid om gered te worden. Neem bijvoorbeeld
het theoretische geval van iemand geboren in het
duizendjarig rijk die gelooft, maar die sterft ergens in
deze periode. Die zal aan het einde met allen opstaan,
maar in het geloof evenzo niet ten onder gaan als
ieder andere gelovige van alle tijden daarvoor. Ook
deze persoon zal worden gered op grond van zijn of
haar geloof. Hij of zij staat ook dan nog in het Boek des
Levens. Met andere woorden: Gods genade blijft!
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. UIT HET LEVEN

Tijdens die ‘wande

kunnen schrijven voor deze r

| et was alsof ik de vraag in mijn gedachten
| kreeg: wat heeft jou de afgelopen

é tijd beziggehouden? En direct wist ik

I het antwoord: bezorgdheid. Heel veel
bezorgdheid. Wat heb ik lopen tobben over onze
kinderen en kleinkinderen, omdat het met een
aantal van hen niet zo goed ging. Mijn gedachten
maakten overuren en zelfs’s nachts lag ik te malen
om oplossingen te bedenken. De keuze was dus
snel gemaakt. [k nam mij voor een artikel over
‘bezorgdheid’ te schrijven en vanuit Gods Woaord na te
gaan wat Hij erover zegt.

het laatste stukje van mijn rondje totaal anders.

Mijn vuilniszak zat inmiddels behoorlijk vol met
zwerfafval en mijn tempo was wat lager geworden.
Wonderlijk trouwens wat je tegenwoordig allemaal
aan rommel op straat vindt.

Plotseling stopte er een auto vlak voor mij in

de berm langs een doorgaande, vrij drukke weg.

De automobilist deed zijn knipperlichten aan en
stapte uit. Langzaam liep hij naar mij toe over het
naastgelegen fietspad. In z'n ene hand had hij een
brandende sigaret en in de andere hand iets waarvan
ik op afstand niet kon zien wat het was. Mijn hartslag
liep inmiddels aardig op en ik weet nog dat ik dacht:
gelukkig heb ik een afvalknijper in mijn hand, waarmee
ik die man - mocht hij vervelend worden - een

beste klap kon verkopen. Toen hij dichterbij kwam,
vermoedde ik ineens dat hij mij naar ‘de weg’ kwam
vragen. Maar het ging anders..

Hij stopte vlak voor mij en zei: “Mevrouw, ik wilde even
zeggen dat ik het zo geweldig vind wat u doet. |k zag
u al op de heenweg en moest nog een boodschap
doen. En ik hoopte u op de terugweg weer te zien,
want ik heb iets voor u gekocht”

De man reikte mij een doosje chocolaatjes aan, in
hartjesvorm nog wel. Dat had ik niet aan zien komen.
Hij vervolgde: “Ik ben u zo dankbaar, dat ik dit graag
voor u wilde doen. De mensen komen hier genieten
van de natuur en gooien al hun afval maar van zich af.
Wat goed dat u dit opruimt. Ik waardeer dit zeer”

RAKELOOS
Bijna sprakeloos stamelde ik een ‘dank u wel! Wat had
ik mij vergist in deze man. Ik was niet alleen verbaasd,
maar voelde me ook behoorlijk beschaamd. Een
doosje chocala, dat had ik nog nooit meegemaakt en
dan de manier waarop!
Toen ik de laatste meters naar huis liep, wist ik waarover
ik zou gaan schrijven. Ik had mij opnieuw zorgen
gemaakt, maar was bovendien nogal veroordelend
geweest. Bij voorbaat ging ik uit van verkeerde
bedoelingen en beoordeelde deze man totaal verkeerd.
Zoals zo vaak, maak ik in mijn hoofd de dingen veel erger
en groter dan ze in werkelijkheid zijn. Dat was weer een
wijze les deze middag: blijkbaar ben ik zowel bezorgd
als veroordelend. Het lijkt mij goed eerst eens op
zelfonderzoek uit te gaan, Gods Woord te onderzoeken
en Matthels 6:25-34 nog eens goed te bestuderen
voordat ik er in dit magazine over ga schrijven.

/A Wendy Born
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BIJBELSTUDIE

wel?

Het einde van religie, geloof
en godsdienst. Velen hebben
ernaar gestreefd en een tijd
lang leek het ook te lukken.
Maar vandaag de dag lijken
religie, geloof en godsdienst
ondanks alles nog even

belangrijk als altijd. Deze
studie werpt licht op het

waarom daarvan en plaatst
dit tegen de achtergrond
van de laatste dagen.

a JAARGANG 101 -NR11

s je wat ouder bent, zul je vast nog de tijd
kennen dat mensen geloofden dat het met
een generatie of wat wel gedaan was met
‘achterlijke religies’ als het christendom.
De ontkerkelijking had zijn intrede gedaan en velen
hadden zich actief afgekeerd van de kerk. Zij moesten
niets meer weten van georganiseerde religie en wisten
daarbij ook feilloos, en vaak op zeer kwetsende en
spottende wijze, aan te geven waarom. In de scholen,
media en de kunsten klonk het dan ook openlijk:
wég met religie! In plaats daarvan werden
wetenschap en de ratio tot goden verheven:
zij zouden ons leiden naar de ideale wereld.
En nogmaals, de tijd leek het te bevestigen.
Het aantal mensen in Nederland dat zichzelf religieus
noemde ging van 76 procent in 1971 naar 42 procent
in 2024. Met het kerkbezoek ging het nog beroerder.
In 1966 bezocht 40 procent van de mensen nog
wekelijks een kerkdienst, inmiddels is dat percentage
teruggezakt naar 13 procent. Nederland hoort bij de
top drie meest geseculariseerde landen van Eurcpa,
tezamen met Noorwegen en Tsjechié.

Nu, ruim een halve eeuw later, begint het tij te keren.
Interesse in religie groeit, zeker onder jonge mensen.
Zo is generatie Z, geboren tussen 1997 en 2012, veel
religieuzer dan de generatie daarvoor. Vorig jaar
noemde 27 procent van de jongeren in deze generatie



zich religieus, terwijl dat voor millenials (geboren
1981-1996) 22 procent is. Hierbij gaat het niet alleen
om het christendom. Qok New Age, sjamanisme,
wicea, islam en het boeddhisme zitten in de lift.
Religie is kennelijk universeel menselijk. Verdwijnen
doet het niet, maar het uit zich wel anders in
verschillende omstandigheden en tijdperken. Socioloog
Peter Berger stelde dat religie betekenis geeft aan

‘het heilig baldakijn boven ons’ Het helpt de wereld

te begrijpen, het geeft antwoorden op de grote vragen
en vertelt hoe we het goede leven moeten leiden.

BIJBEL

In de Bijbel wordt dit gegeven van de onverbeterlijk
religieuze mens onderstreept en bevestigd. Zo lezen
we in Genesis 1: ‘En God zel: ‘Laten Wij mensen maken
naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis... En God schiep de
mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep
Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen:
‘Wees vruchtbaar en word talrijk.. (vers 26-28),

De mens is dus gemaakt naar het beeld van God en
God Zelfis in Zijn wezen een relatie (God de Vader,

de Zoon en de Heilige Geest in een Drie-eenheid).

De mens is hier dus op toegelegd en de behoefte

aan relatie krijgt pas ten diepste vervulling in contact
met God, de Schepper. Waar dat echter niet gebeurt,
zal de mens op zoek zijn naar vervulling op andere
wijzen. Zo worden er vele goden en godsdienstige
systemen aanbeden en ontwikkeld, of - indien men
minder spiritueel is aangelegd - aanbidt men zaken als
schoonheid, rijkdom, roem, carriére en status. Het is
zoals in Romeinen 1 staat geschreven: ‘Want zij hebben,
hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt

of gedankt (..) en zij hebben de heerlijkheid van de
onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt
op een vergankelijk mens, op vogels en viervoetige en
kruipende dieren’(vers 21, 23).

De filosoof Blaise Pascal zei het zo: “Wat anders
verkondigt deze drang en deze hulpeloosheid, dan

dat er eens in de mens een ware gelukzaligheid was,
waarvan nu slechts een lege afdruk en spoor overblijft?
Die probeert hij tevergeefs te vullen met alles om hem
heen, op zoek naar de hulp die hij niet kan vinden in
wat er is, aangezien die oneindige afgrond alleen kan
worden gevuld door een oneindig en onveranderlijk
object; met andere woorden door God Zelf”

EINDTIJD

Dit inzicht is uiterst relevant voor de eindtijd, want
tijdens de grote verdrukking zal de antichrist samen
met de valse profeet een nieuwe vorm van religie
introduceren. Of nou ja, nieuw... beter is het om te
spreken van een vermenging van allerlei bestaande
vormen van godsdienstigheid. Openbaring 13:11 zegt
erover dat het hoorns had als die van het Lam, maar het
sprak als de draak. Dat lijkt te suggereren dat het uiterlijk
heel vroom en zelfs christelijk lijkt (het Lam), maar dat

het inhoudelijk en in zijn uitingen duivels is (de draak).
Dat deze nieuwe vorm van geloven ingang vindt,
heeft alles te maken met de mens als onvermijdelijk
religieus wezen. Als de antichrist zijn macht laat

zien en met zijn charisma de mensen bespeelt
(Openbaring 13:4, 7), als hij terug lijkt te komen van
een dodelijke wond en ‘ineens’ lijkt te zijn genezen
(Openbaring 13:14), en het nieuwe geloof wordt
besprenkeld met valse tekenen en wonderen (2
Thessalonicenzen 2:9-10, Openbaring 13:13-14a), dan
zal de goddeloze mens er met boter en suiker ingaan.
Als hieraan gekoppeld dan ook nog het beeld dat

kan spreken zal worden opgericht en ongeloof en
ongehoorzaamheid gelijkstaan aan economische
uitsluiting en zelfs de dood, zullen nog meer mensen
zich onderwerpen. Het is dan niet zo vreemd of
onvoorstelbaar dat de mensen en masse het teken
van het beest zullen accepteren (Openbaring 13:16-17).

DE WAARDE VAN DE SCHRIFT

Het tegengif tegen deze misleiding ligt in de Schriften
ons gegeven. 2 Timothels 3 zegt het zo: ‘Blijft u echter
bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent,
omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van
Jjongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen
maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus
Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is
nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te
verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid, opdat
de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk
goed werk volkomen toegerust’ (vers 14-17).

Juist omdat wij mensen, ook jij en ik, zo vol zitten

van het verlangen naar God en het Hogere, juist
omdat we, als religisuze mensen, zoekende zijn

naar meer, is deze objectieve standaard van Gods
Woord nodig. En gelukkig heeft Hij die gegeven,

want zo maakt God Zelf duidelijk wat waar, goed en
nastrevenswaardig is. Jezus wordt ons immers in de
Schriften geopenbaard en Hij is de Weg, de Waarheid
en het Leven (Johannes 14:6). Hij is het vieesgeworden
Woord van God (Johannes 1:14) en laat ons de Vader
zien (Johannes 14:9).

Laten we bij dat belijden blijven. Het is van het
grootste belang. Immers de antichrist zal nou net

dit expliciet ontkennen: ‘.elke geest die niet belijdt
dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit
God, maar dat is de geest van de antichrist, waarvan

u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is’
(1Johannes 4: 3).

Dit maakt de Bijbel de wachter en de lantaarn

voor elke dag en elk moment, of zoals Psalm 119:105
zegt: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een
licht op mijn pad.

A Roelof Ham
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9 PASTORAAL

(5een

kerk

gemeente
Mijn buurt

Een pastorale bemoediging voor christenen zonder geestelijk thuis

In onze tijd is er een groeiend aantal gelovigen dat niet langer verbonden is aan een
plaatselijke gemeente. Sommigen hebben jarenlang trouw gediend, gezorgd en
meegebouwd, totdat het op een gegeven moment niet meer mogelijk was. Pijn of
teleurstelling heeft diepe sporen nagelaten. Anderen verlangen ernaar zich aan te sluiten
bij een gemeente waar het ware Woord wordt verkondigd, maar vinden er geen in de buurt.

A

it artikel is bedoeld als pastorale
bemoediging voor hen die in een soort
geestelijke eenzaamheid leven. Het is geen
aanklacht tegen kerken, geen pleidoci om
alleen als christen door het leven te gaan, maar
hopelijk een steun voor wie zich afvraagt: “waar vind
ik nog mijn geestelijk thuis?”

DE GEMEENTE ALS GAVE VAN GOD

De gemeente is niet een menselijke uvitvinding. Het is
Gods idee. Christus heeft Zichzelf overgegeven voor
Zijn gemeente, opdat Hij haar zou heiligen en reinigen
door het waterbad met het Woord (Efeze 5:25-26). De
Heilige Geest is uitgestort om een lichaam te vormen
waarin wij elkaar dienen met geestelijke gaven.

De gemeenschap der heiligen is dus een
genadegave. Het is een groot voorrecht als we
een plek hebben waar het Woord recht wordt
gesneden, waar Christus centraal staat en waar
we met anderen het brood kunnen breken en
het leven kunnen delen.
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Maar tegelijk geldt: zolang we nog in deze

gebroken wereld leven, is ook de kerk een plek waar
gebrokenheid zichtbaar wordt. Er zijn misverstanden,
zonden, teleurstellingen. Soms groeit dat uit tot diepe
geestelijke verwondingen. En dan ontstaat er iets wat
misschien wel het pijnlijkste is voor een kind van God:
geestelijke eenzaamheid, juist binnen het huis van
God, of in het ontbreken daarvan.

DE PIJN VAN KERKELIJKE VERWONDING
Voor veel gelovigen is de kerk niet langer een

veilige haven. Wat begon als een geestelijke familie,
eindigde soms als een plaats van controle, cordeel
of machtsmisbruik. In andere gevallen verdween het
geestelijke vuur en bleef een vorm van godsdienst
zonder leven over.

Na jarenlang je hart te hebben gegeven en uiteindelijk
gebroken te vertrekken, blijf je vaak achter met een
mengeling van verdriet, schuld en onbeantwoorde
vragen. Heb ik gefaald? Had ik langer moeten blijven?
Waarom voelt het alsof ik buitensta, terwijl ik God

zo liefheb?




‘Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn,
daar ben Ik in hun midden’(Matthetis 18:20).

De Heere Jezus weet van die pijn. Hij weet wat het is
om verworpen te worden, zelfs door geestelijke leiders.
Hij werd verstoten uit de synagoge, bespot door
schriftgeleerden, verlaten door Zijn volgelingen.

Hij is de Man van smarten, met het lijden vertrouwd
(Jesaja 53:3).

Als jij de gemeenschap hebt moeten verlaten
vanwege misbruik of on-Bijbelse toestanden, dan
weet de Heere daarvan. Je bent Hem niet minder lief
geworden. Hij kijkt niet neer op je als afvallige, maar

als een gewonde die Zijn genezende hand nodig heeft.

ALS ER GEEN BIJBELGETROUWE

GEMEENTE IS

Voor anderen is er geen sprake van kerkelijke schade,
maar eerder van geestelijke droogte. Ze verlangen
ernaar deel te zijn van een gemeente waar het Woord
zuiver klinkt, waar de liefde van Christus zichtbaar is,
waar de verwachting van Zijn komst levend is, maar ze
kunnen die niet vinden in hun regio.

Misschien woon je op het platteland of in een gebied
waar kerken gesloten zijn of hun *kracht’ verloren
hebben. De gemeente die je vroeger bezocht, is
afgeweken van het Woord. Wat overblijft, is een gevoel
van geestelijk ‘dakloos’ zijn.

Je wilt trouw zijn aan God, niet zomaar inleveren op
de boodschap van het Evangelie. Maar het isolement
weegt zwaar. Je mist het samen zingen, het horen van
de prediking, het avondmaal, het samen zoeken van
Gods aangezicht. Wat dan?

Ik wil je een paar bemoedigende woorden meegeven
die hopelijk tot steun kunnen zijn.

1. GOD VERLAAT ZIJN KINDEREN NIET

Al woon je, geestelijk gezien, in een woestijn, Gods
tegenwoordigheid is niet afhankelijk van een
kerkgebouw. David schreef Psalm 63 terwijl hij in de
woestijn van Juda verbleef, ver van het heiligdom. Toch
zegt hij: ‘O God, U bent mijn God, ik zoek U vroeg in de
morgen. Mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt
naar U in een land dor en dorstig, zonder water’ (vers 2).

Als jij in een geestelijk droog gebied woont, dan is

het verlangen zelf al een teken van leven. God ziet

dat verlangen en komt je tegemoet. Zoals Hij Elia
ontmoette in de stilte, zoals Hij Hagar vond bij de bron,
zo is Hij ook nabij in jouw eenzaamheid.

2.VERWACHT JE ALLES VAN HEM?

Soms willen we een gemeente omdat we hopen dat
het ons geloof zal voeden. Maar uiteindelijk is het de
Heere Zelf Die onze ziel voedt. Het manna viel elke
dag uit de hemel, direct van God. Het Woord ligt op je
nachtkastje. Zijn Geest woont in je hart. Verwacht je
alles van Hem?

Gebruik de middelen die je wel hebt. Luister naar
betrouwbare preken online. Lees christelijke literatuur
die je opbouwt. Zoek kleine vormen van gemeenschap,
zelfs al is het maar met één broeder of zuster

die je kent. God werkt ook in het kleine, het stille,

het verborgene.
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3.JEZUS IS JE HERDER

Soms voelen we ons als een schaap zonder stal.
Maar Jezus is de goede Herder. Hij kent Zijn schapen
bij naam. Hij gaat hen achterna, zelfs als ze in de
bergen zijn. En Hij brengt ze samen op Zijn tijd.

Laat je niet leiden door schuld of druk, maar volg
Zijn stem. Als Hij je ergens terugroept naar een
gemeenschap, dan zal Hij je daarvoor ook de genade
en het inzicht geven. En als je nu nog een tijd apart
gezet wordt, dan is dat geen straf, maar soms juist
een periode van herstel of voorbereiding.

VERWACHTING VAN ZIJN KOMST

We leven in een tijd van grote verwarring en
geestelijke lauwheid. Tegelijk groeit het verlangen
onder velen naar een zuivere toewijding aan de
Heere Jezus, een heilige verwachting van Zijn komst.
Juist in dat verlangen vinden we elkaar ook als we
fysiek verspreid zijn.

De eerste christenen hadden geen grote kerken,
Ze kwamen samen in huizen, op geheime plaatsen.
Maar ze hadden één hoop: Maranatha, de Heere
komt! Dat was hun troost, hun houvast, hun reden
om vol te houden.

Ook als jij vandaag geen kerkelijke basis hebt, mag je
weten: je bent deel van Zijn universele lichaam. De
gemeente is wereldwijd, zichtbaar én onzichtbaar.
Als jij je hart gericht houdt op de Heere Jezus en

Zijn Woord, dan ben je niet losgeraakt van Hem.
Integendeel, Hij bevestigt jouw plaats in Zijn lichaam,
hoe onzichtbaar die ook soms lijkt.

PRAKTISCHE SUGGESTIES

e Overweeg om klein te beginnen. Nodig één of
twee gelovigen uit voor gebed en lees uit de
Bijbel. De Heere Jezus is daar waar twee of drie
samen zijn in Zijn Naam.

e Bid dagelijks om verbondenheid. Vraag de Heere
of Hij je wil verbinden aan anderen. Soms opent
Hij onverwacht deuren.

e Blijf trouw in je persoonlijke wandel. Lees dagelijks
in Zijn Woord, houd je gebedsleven levend, wees
een licht op je plaats.

e Laat bitterheid geen wortel schieten. Breng je pijn
bij de Heere Jezus en vraag Hem om je hart te
bewaren in liefde en zachtmoedigheid.

® Verwacht Zijn komst. Laat de hoop op Jezus’
terugkomst je blik richten op wat komen gaat,
en bemoedig je hart met het vooruitzicht op de
grote samenkomst van alle gelovigen.

IKHEB DE GEMEENTE VERLATEN...
Wanneer je door pijn, teleurstelling of een andere
reden de gemeente hebt verlaten, kan dat een
ingrijpende ervaring zijn. Het is heel begrijpelijk
dat beschadiging ertoe kan leiden dat je het
belang van de gemeente voor je geloofsleven
niet meer herkent of ervaart. Maar tegelijk is het
goed om te bedenken dat geen enkele gemeente
of gemeenschap volmaakt is. Zoals wijzelf iedere
dag Gods genade nodig hebben, zo heeft aok de
gemeente dat nodig. Waar mensen samenkomen,
zullen fouten gemaakt worden. Misverstanden,
tekortschieten in liefde, onvolkomen leiderschap:
het hoort bij onze gebrokenheid.

Als je terugkijkt naar wat je hebt meegemaakt,
probeer het dan ook door de bril van genade te
zien. Niet om verkeerd gedrag goed te praten,
maar zodat je je hart bewaart voor verbittering.
Dezelfde vergeving die jij nodig hebt, heeft de
gemeente ook nodig.

De Heere Jezus gaf Zich voor Zijn gemeente,
niet omdat zij volmaakt was, maar omdat de
gemeente Zijn reiniging nedig had. Als wij ons
van de gemeente afkeren, verliezen we ook iets
van de rijkdom van Zijn liefdevolle trouw.
Daarom is het goed om jezelf steeds weer af
te vragen: kijk ik naar de gemeente zoals
Christus naar haar kijkt?

Misschien ben je nu nog niet in staat om opnieuw
deel te worden van een gemeenschap. Maar
bewaar je hart voor verharding, en bid om een
houding van vergeving, geduld en liefde.

Je bent niet vergeten. Je bent niet buitengesloten van
Gods plan. Of je nu verwond bent of afgezonderd, God
ziet jou. En in deze eindtijd werkt Hij vaak juist in het
verborgene in het kleine, in de harten van hen die Hem
verwachten.

De bruiloft van het Lam komt dichterbij. De roep klinkt:
maak u gereed! Ock jij hoort daarbij. Houd je lamp
brandend, houd je hart gericht op de Heere Jezus. En
weet: er komt een dag waarop we allen samen zullen
zijn zonder muren, zonder verdeeldheid, zonder pijn.
Eén gemeente, één Lichaam, één Bruidegom.

Tot die dag mogen we zeggen: Maranatha, Ja, kom
spoedig, Heere Jezus!

A Joél Oosterhagen
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Chinese drones dringen diep in samenleving door

China is wereldwijd koploper in de drone-industrie. Drones worden er al gebruikt voor bezorging,
landbouw, schoonmaak en brandbestrijding.

In Shenzhen, de thuisbasis van
DJI (goed voor 90% van de
consumentenmarkt), ontstaan

talloze startups. Dankzij China officieel exportrestricties
sterke industriéle clusters, heeft ingesteld, worden die via
snelle productfeedback en derdewereldlanden omzeild.
overheidssteun groeit de sector De inzet van drones is ook
razendsnel. Militair zijn Chinese economisch noodzakelijk door
drones minder hightech, maar vergrijzing en een krimpende
goedkoop, snel geproduceerd en beroepsbevolking. Toch is er nog
voortdurend verbeterd. Ze worden  twijfel of drones in alle sectoren op
op slagvelden wereldwijd ingezet, lange termijn rendabel zijn.

vooral door Rusland. Hoewel (Bron: NOS)

China toont macht met militaire parade

China hield in Peking de grootste militaire parade uit zijn geschiedenis om het einde van de Tweede

Wereldoorlog in Azié te herdenken.

Tienduizenden militairen en
honderden wapensystemen,
waaronder nieuwe drones,
raketten en lasertechnologie,
werden getoond. De Chinese
president Xi Jinping stond op
het podium naast Vladimir
Poetin en Kim Jong-un; westerse
leiders bleven weg. In een

korte toespraak zei Xi dat de

mensheid ‘voor de keuze staat wereld gerekend moet worden.
tussen vrede en oorlog, dialoog Nieuwe cyber- ruimte- en

en confrontatie en win-win en informatietroepen maakten
nulsomspel! hun debuut.

De parade liet niet alleen militair Xi heeft bovendien zijn greep
machtsvertoon zien, maar ook op het leger versterkt door
China’s ambities: een leger dat tientallen hoge functionarissen
in 2027 regionaal dominant is, in te zuiveren, waarmee hijj

2035 volledig gemoderniseerd zijn moderniseringsplannen

en in 2049 tot de sterkste ter veiligstelt. (Bron: NOS)

Paus roept op tot ecologische bekering

voor klimaattop

In aanloop naar de klimaattop Cop30 riep paus Leo XIV tijdens een symposium in Castel Gandolfo op tot een

‘ecologische bekering’.

Hij benadrukte dat burgers druk
moeten uitoefenen op politici om
strengere milieuwetten aan te
nemen en dat er ‘geen plaats is
voor onverschilligheid of berusting’
De paus verwees naar Laudato i’
van zijn voorganger Franciscus en
stelde dat de milieuproblematiek
vandaag urgenter is dan tien

Jjaar geleden. “Deze uitdagingen

zijn sociaal en politiek van aard, die zowel persoonlijke als
maar allereerst spiritueel: ze gemeenschappelijke levensstijlen
vragen om bekering”, zei de Paus. verandert.” (Bron: ND)

“Een ware ecologische bekering
kan alleen plaatsvinden door
terug te keren naar het hart.
We moeten de stap zetten van
het verzamelen van data naar
zorg; en van milieudiscours
naar een ecologische bekering
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(Advertentie)

pt u mee om
e volk te troosten ?

_ “TroosT,
FTROOST MIUN VOLK, ZAL

Interesse? Scan de QR code -->

of mail ons op info@ebenezer.nl

Een christelijke organisatie die het Joodse volk helpt terug te keren naar Israél
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Het -
Evangelie ,
Is

Dat God mensen zoekt, betekent dat mensen van belang zijn. Een schaap,
een geldstuk en een zoon waren heel bijzonder in de tijd van Jezus, zodat

Hij ze gebruikt als voorbeelden van verlorenheid. Ze hadden een hoge
waarde. De welstand van een familie werd afgemeten aan de grootte
van de kudde, de bankrekening en het aantal zonen.

ie denkt dat het Evangelie draait dus allereerst om de eer van God, niet om de

rond het geluk, de identiteit en waarde van de mens.

de zelfwaarde van een mens,

moet beseffen dat het niet gaat Menselijke eerzucht drukt een ander opzi.
om de waarde van het geldstuk, het schaap Wanneer God Zijn eer zoekt, is dat daarentegen
of de zoon, maar om de eer van de familie. In juist de garantie dat Hij ons verhoogt. De
ons geval gaat het dus over de eer van God. menselijke waarde is dus een magnifiek
God investeert Zichzelf helemaal in het zoeken bijproduct van de heerlijkheid van God.
naar mensen, omdat Hij ervoor koos om door Zodoende moet onze bewogenheid voor een
mensen heen Zijn heerlijkheid te openbaren. mens zonder God de bewogenheid van God
Een schaap dat niet gevonden wordt, wordt zijn, het verdriet om de aantasting van Zijn
geroofd; een verloren geldstuk brengt niets op;  eer en de blijdschap over het herstel van Zijn
en een zoon die de erfenis opmaakt, maakt heerlijkheid in een mens die zich bekeert.

zijn vader ten schande. Een mens is geschapen
tot Gods eer (Jesaja 43:7). Het Evangelie gaat

A Jef De Vriese
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ACHTERGROND

aar een verfbom op de gouden koets
jaren geleden groot nieuws was, haalt
het besmeuren van gebouwen door
verfbommen met nep-bloed eigenlijk al
niet meer zo het nieuws. Bomaanslagen waren groot
nieuws, nu zijn ontploffende explosieven in partieken
en woonwijken eigenlijk al best gewoon. Toen jaren
geleden Sybine Jansons vermist raakte en vermoord
bleek te zijn, vulde dat voor dagen het nieuws en de
kranten. Verontwaardiging alom - en terecht! Maar
weet jij de naam van het laatste vermiste kind?
Mensen worden beschoten of gestoken, vrouwen
eisen de nacht terug en doden liggen voor lange tijd
niet vermist in huis. Politieke instabiliteit is de nieuwe
trend - veel Europese landen hebben een regering
die houtje-touwtje aan elkaar is geknoopt, omdat
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Prinsjesdag. Vroeger keken we altijd samen. We bewonderden dan de prachtige
japonnen, koetsen en paarden. Waar ik al zuchtend van ongeduld de troonrede
doorstond, luisterde zij serieus naar de plannen van de regering. Het samen kijken
naar Prinsjesdag was gezellig. Toen wel. Nu niet meer. Ik belde haar en vroeg of

ze had gekeken. Haar antwoord raakte me. “Alles ging goed, er was geen eng
incident”. Wat tekenend voor de tijd waarin we leven!

de bevolking zo verdeeld is. We zagen blijde mensen
de gruweldaden van 7 oktober vieren, en de moord
op Charlie Kirk werd door veel mensen niet betreurd
maar toegejuicht. Tegelijk wordt een in alle stilte

en rust biddende christen met vertoon van macht
gearresteerd, omdat het te bedreigend overkomt
7o bij een abortuskliniek.

OMGAAN MET NIEUWSBERICHTEN

Overal is onrust, angst, toenemende haat en
onverdraagzaamheid. Dat is de context waarin wij

als christenen leven.

Hoe gaat jou dat af? Lukt het jou om geinformeerd
met beide benen in de maatschappij te leven, of mijd
je het nieuws liever? Steek je cok wel eens je hoofd in
het zand en hoop je maar dat je er zelf niet teveel van



merkt? Want al die ellende, dat doet wat met ons.

We ademen de giftige atmosfeer in. Te midden van
alle onrust zelf een gerust leven leiden is helemaal

niet vanzelfsprekend. Angst en onrust borrelen ook
in ons hart omhoog.

Laten we de Bijbel erbij pakken! Een voor velen
(over)bekend vers is: ‘U zult horen van oorlogen en
geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt,
want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog
niet het einde’ (Matthels 24:6).

Laten we dit eens ontleden. Het eerste gedeelte
beschrijft vandaag de dag: we horen van oorlogen

en ja, we horen zoveel geruchten! ‘Pas op’is een
waarschuwing om gevaar te vermijden. Wordt dat
hier bedoeld? Ja en nee. Ja, want er is een gevaar.
Nee, want de Heere Jezus doelt niet zozeer op de
oorlogen en geruchten van oorlogen. Sterker nog,
daarvan horen we dat het moet gebeuren. En ja dat
is een bevestiging van wat we als christenen geloven:
de Heere God heeft ock de toekomst vast onder

Zijn betrouwbare almachtige controle. Waar worden
we dan voor gewaarschuwd? Onze reactie. Voor
christenen ligt het wérkelijke gevaar dus niet om ons
heen, maar in onszelf. Laat dat even bezinken...

REAGEREN OP GEVAAR

De Heere Jezus is ons grote Voorbeeld. Laten we
naar Hem kijken en van Hem leren hoe te reageren
op gevaar, onrecht en verraad.

De Heere Jezus en de stormen

van het leven.

Lees Markus 4:35-41. Een storm bedreigt levens.

De Heere Jezus slaapt, wordt wakker gemaakt, stilt
de storm, de discipelen zijn opgelucht. Dat is de
kinderbijbelversie. Laten we er wat dieper induiken!
Zich bewust van Zijn identiteit (Schepper van de
wind) kon Hij Zijn rust pakken die Hij als Leraar nu
nodig had. Zijn discipelen waren de schippers die
de storm het hoofd mochten bieden. Zjj zien het
gevaar en ervaren angst. Een gezonde reactie, want
dat zet hen aan tot handelen. Maar de graad van
angst en de reden van angst, dat is waar de Heere
Jezus hen bewust van maakt: ‘Waarom bent u zo
angstig? Hebt u dan geen geloof?” Op koers blijven
in een storm van het leven is zwaar ploeteren en elk
levensschip loopt schade op. Maar met het Leven
aan board... angst voor de dood? Tijd om focus te
verleggen! En dat gebeurt: van vrees (angst) voor de
storm, krijgen ze vrees (aanbidding, eerbied) voor de
Heere Jezus. Hun houding verandert.

De Heere Jezus en groots onrecht

door autoriteit.

Lees Johannes 19:1-11. ‘Weet U niet dat ik macht
heb..?” Ja, de Heere Jezus onderging die macht en
het misbruik daarvan, want Hij was net daarvoor

flink gemarteld en bespot en een eerlijk proces zou
Hij niet krijgen. Zijn reactie? Niet een ontkennen van
de macht, maar die in het juiste perspectief plaatsen,
terwijl Hij Zich eraan onderwerpt. Hij antwoordde:

‘U zou geen enkele macht hebben, als het u niet van
boven gegeven was'’

De Heere Jezus en verraad door vrienden.
Lees Matthels 26:50. Een volgeling blijkt vijand te
zijn geworden. Petrus is woédend en gaat vol in de
verdediging. De reactie van de Heere Jezus is een
stellingname en een ontdekkende vraag: ‘Vriend,
waarvoor bent u hier?” Hij reageert vanuit Zijn eigen
houding als Vriend van zondaren, terwijl Hij als Leraar
een ontdekkende vraag stelt, waarbij Hij laat merken
dat Hij de realiteit van het verraad zeker doorziet en
niet gladstrijkt.

VADERS PLAN

Wij weten ons meer dan eens geen houding te geven
met alles wat op ons afkomt. Dat probleem beleven
we echter omdat we onze houding afhankelijk
maken van wat ons overkomt en het daaraan willen
aanpassen. De houding van de Heere Jezus werd
echter niet bepaald door wat op Hem afkwam,

maar kwam van binnenuit; uit Zijn identiteit en van
de Vader gekregen positie en opdracht op aarde.

Hoe kunnen wij Hem hierin navolgen? In Jochannes

15 staat: Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf
weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden
genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader
gehoord heb, bekendgemaakt heb’(vers 15). Ik moedig
je aan om te onderzoeken wat de Heere Jezus dan
allemaal gezegd heeft over Vaders plan. Maar daar
moet het niet bij blijven! Weten hoe de tijd te duiden
geeft misschien een gevoel van rust omdat je het wat
kunt vatten, maar vrede zal het je niet geven. Vrede is
erin de Vredevorst, de Gever van die plannen. Hij gaf
Zijn plannen niet in de zakelijke context van Baas en
werknemer. Alsof het om een bedrijfsplan zou gaan
waar de nodige risico’s en rampspoed ingecalculeerd
zijn en waar we als werknemers met de kiezen op
elkaar maar de klappen moeten incasseren terwijl

we doorbuffelen om de beoogde winst te verkrijgen.
Nee, de Heere Jezus gaf inzicht in Zijn plannen in de
context van vriendschap.

Wanneer je onrust ervaart, angst je keel dichtknijpt
en verontwaardiging je aanzet tot actie... is het tijd
om het nieuws even te laten voor wat het is en in je
vriendschap met de Heere te investeren. Breng tijd
met Hem door. Zonder afleiding. Geniet van Hem.
Laat je ziel door Hem verzorgen. Je gedachten door
Hem vernieuwen. Yul je met Hem, de Wijsheid Zelf.
En dan, vol van Hem, kun je in liefde je aan de
waarheid houdend, voor Hem leven vandaag.

# Corine Daane
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’ (Advertentie)

Neem nu een
abonnement

Kies een welkomstgeschenk en ontvang
elke maand het magazine.

klicht

Kunstmatige intelligent

als hulp voor psychische problemen
L

G
. i

Wij geloven in de Bijbel als het volmaakte Woord van God. Zeker in een wereld die in beroering is, biedt de Bijbel
ons houvast. De schrijvers van magazine Het Zoeklicht zijn hier van overtuigd. ledere maand geven zij opinies op
het wereldnieuws, bieden ze verdieping in de kennis van Gods Woord en laten ze zien dat toewijding aan de Heere
| nodig is voor een leven uit verwachting.

i P o e e o B B 235 0 e
Word abonnee

Laat je bemoedigen, opbouwen en informeren! Kies een jaarabonnement met €10;- korting of geschenk.

MIJN GEGEVENS: KIES UW WELKOMSTGESCHENK:
i €105
flacin Jaarabonnement (€ 44 #fjaar)* met: g
Straat () €10 korting (1e jaar voor €34%) ;
(O het boek
Postcode Plaats 'Het Israél decreet’ van Amir Tsarfati
Telefoon * Voor onbepaalde tijd,
na 1jaar maandelijks opzegbaar
E-mail
BETALING

Het bedrag mag afgeschreven worden van:

Rekeningnummer  Bank Datum Handtekening
JAENINNNECENE BEEE e

Opgeven kan ook via onze website www.zoeklicht.nl/word-abonnee of telefonisc0s8s - 066 39 80. 0. U kunt dit formulier opsturen naar Het Zoeklicht, Softwareweg 8, 3821 BP Amersfoort.

. = . het
zoeklicht.nl/word-abonnee

® 085 - 066 39 80 - : Zoeklicht
%

.
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PUZZELS a

Cijferkraker

Onderstaands woorden zitten horizontaal, verticaal Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Probeer het
en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verborgen. gekleurde woord te vinden.
Zoek ze op en stregp ze af. De overb_!yvende letters — T T T T T TS
vormen in de leesrichting de oplossing. L T
T4 [15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26
R
L TRUOMALGSL B B 1 J6 |13 |1z |5 |25 13 |18 |18 |19 |7
NELEOIJHALSTEA i pE] 1 i 17 7 5
ALVYLTETLTIUSTPGB| B
MIT Al BSNPAHSY 5
2 BCRGRGT @ P Ui ok L 21 |6 [19 |16 [13 |10 20 |19 |26 [13 [13 |22
E TO R E.I"'GREBEE R A O 24 19 1 13 10 14 19
NNARLICROTEBN|EFH B = T 20 (8 ]2 [T N
NHR IDOGUNDS K e - d . -
AEFOLEHOSTAA 20 [19 [15 [9 |1 [8 [8 |1 13|13 |22 |14
HDNIWLEVREWS ) -l . T
OLAATKEERPSS 24 9 |17 |19 |19 |22 22 (23 |11 |14 [13 |20
J NS EPYTEHTCRA = : . - - o
T8 QI 7 |8 [22 [13 [18 |14 |19 |7
ARCHETYPE HOSTA SLINGER
5 T 9 26 14
BABYLON JOELEN SNOEK
BALSPEL JOHANNES SPREEKTAAL R ER L e AR TR PR R T
DROOM KASSA STEUN
FILIPPUS LEVITICUS TAILLE 2 # L * " = 1
GLAMOUR NODIG TERTS 19 [19 |10 |1 1 10 BE ) 14 |9 s 14
HARTSLAG SHIRT TOILET
HEBRON SIERGEWAS WERVELWIND | *° : E & = 4 :
19 18 [18 [1 |6 |7 |21 (24 [5 20 |20 |1 s
5 19 1 21 7 1 5
Oplossing: 20 [T 72 2 B g 5T g T (e |25

Elke maand maak je kans op een prijs. Los de puzzels op en stuur de

twee oplossingswoorden in via onze website: www.zoeklicht.nl/november.
Het insturen van de oplossingen is uiteraard ook mogelijk via

de post (Softwareweg 8 - 382] BP) of telefonisch (085 - 066 39 80).

Onder de inzenders verloten wij het nieuwe boek van Janette Oke:

‘De vrouw van de Farizeeér’. ; \/,

De antwoorden van de vorige keer waren:
Schriftgeleerden’ en ‘Gerechtigheid.

® _ het
. 1 z k l- h t ‘ Het inzenden van de oplossingen kan
‘ ' o e I c tot en met vrijdag 28 november 2025.
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ACTIVITEITEN

Overzicht van onze activiteiten

U bent van harte welkom op onderstaande locaties. De toegang is vrij!
Voor actuele informatie kunt u terecht op onze site: www.zoeklicht.nl/agenda.

SEMINARS

Zuidhorn

Di 18 nov, 16 dec

Thema: Een nieuwe schepping -
rijk in Christus

Spreker: Wim Zwitser

Locatie Gastkerk, De Gast 58A
Aanvang: 20.00 uur

Emmen

Wo 26 nov, 17 dec

Thema: Een nieuwe schepping -
rijk in Christus

Spreker: Wim Zwitser

Hebron, mr. H. Smeengestraat 4
Aanvang: 19.30 uur

Assen

Vr 28 nov, 19 dec

Thema: Een nieuwe schepping -
rijk in Christus

Spreker: Wim Zwitser

De Schakel, Witterhoofdweg 1A
Aanvang: 20.00 uur

SAMENKOMSTEN

Franeker

Do 6 en 20 november

Thema: Een nieuwe schepping -
rijk in Christus

Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente Maranatha,
Noord 41

Aanvang: 19.45 uur

Sliedrecht

Wo 19 nov, 17 dec

Thema: Tekenen van de eindtijd,
christen zijn in de eindtijd

en Gods herstel in de eindtijd
Spreker: Theo Niemeijer
Christengemeente Rehoboth,
P.C. Hooftlaan 1

Aanvang: 20.00 uur

Hendrik-ldo-Ambacht
Di 4 nov

Thema: Als Babel verdwijnt en
Jeruzalem verschijnt

Spreker: Theo Niemeijer

Vrije Evangelische Gemeente Maranatha, PC.

Hooftsingel 73
Aanvang: 20.00 uur

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Rinus van Otterlo.

JAARGANG 101 +NR11

Noordbergum

Do 13 en 27 nov

Thema: Het wereldgebeuren in
het licht van de Bijbel

Spreker: Theo Niemeijer
Baptistengemeente,
Zevenhuisterweg 39
Aanvang: 19.30 uur

Ermelo

Wo 7 en 21jan, 4 en 18 feb
Thema: n.n.b.

Spreker: Theo Niemeijer
Opstandingskerk Ermelo,
Slangenweg 2-4

(op het terrein van ’s Heeren Loo)
Aanvang 20.00 uur

Onstwedde

Wo 14 en 28 jan, 11 en 25 feb
Thema: n.n.b.

Spreker: Theo Niemeijer

Gebouw d’Ekkelkaamp, Kerklaan 7
Aanvang: 19.30 uur

Brandpunt kapel

Diensten iedere zondag om 10.00 uur op
Postweg 18 in Doorn. De diensten zijn live of
later te beluisteren via www.zoeklicht.nl.

02 november
09 november
16 november
23 november
30 november
07 december
14 december

T 085- 06639 80 E rvotterlo@zoeklicht.nl

Armand Gimbrére
Jack Nugter

Jacco Renhaar
Theo Niemeijer
Oscar Lohuis

Jeep van der Schoot

Aart Haverkamp
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Het Zoeklicht is gewijd aan het onderzoek der Schriften en het letten

op de tekenen der tijden. Het wordt uitgegeven onafhankelijk van

enige kerk of richting. Opgericht: 1juli 1919. Stichter: Johannes de Heer.
WWW.ZOEKLICHT.NL
Wij willen een online pleisterplaats zijn voor
christenen. We hebben opmerkelijk nieuws, unieke
online artikelen, een rijk archief en nog veel meer.

UITGEVER

Stichting Het Zoeklicht
Softwareweg 8, 3821 BP Amersfoort
www.zoeklicht.nl

HET ZOEKLICHT-PODCAST e
% Verdere verdieping vind je Arno Lam
in de Zoeklicht-podcast.
DIRECTEUR

Wekelijks plaatsen

we podcasts over de
actualiteiten van die week,
we beantwoorden vragen
vanuit de community en er
worden studies aangeboden
om onderweg, tijdens het sporten of klussen te
beluisteren. Onze podcast is te vinden op Spotify,
Apple Podcasts (zoek op 'Het Zoeklicht podcast))

of via ons YouTube-kanaal Zoeklicht TV
(www.youtube.com/@stichtinghetzoeklichttv/podeasts)

Roelof Ham - rham@zoeklicht.nl

REDACTIE

Roelof Ham (hoofdredacteur), Joél Oosterhagen (eindredacteur),
Jelle Kop (social media redacteur), Roy Kloet. Theo Niemeijer en
Gerard Smits

redactie@zoeklicht.nl

ABONNEMENTENADMINISTRATIE
Softwareweg 8, 3821 BP Amersfoort
Telefoon: 085 - 066 39 80

E-mail: abonnementen@zceklicht.nl

Het Zoeklicht is te verkrijgen in braille, in groatletter en in
gesproken vorm bij Bibliotheekservice Passend Lezen,
Postbus 84010, 2508 AA Den Haag.

Telefoon: 070 - 338 15 00, e-mail: klanten@passendlezen.nl.

NIEUWSBRIEF

Blijf via onze nieuwsbrief maandelijks op de hoogte van
alle ontwikkelingen, nieuws en activiteiten. Je kunt je
via de website aanmelden: www.zoeklicht.nl

(onderaan de pagina).

ABONNEMENTSPRIJZEN
Nederland en Belgié: € 44,95 per jaar, € 25,95 per half jaar
Rest van Europa/wereld: € 67,95 per jaar, € 38,95 per half jaar

Losse nummers; € 4,95,

ZOEKLICHTTV =
Zoeklicht TV is ons YouTube-kanaal. Naast onze site ; = Elk abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij het uiterlijk één |
; S S maand voor de einddatum is opgezegd. Na beéindiging van een vast i
en ons magazine, dragen we ook zo de missie van : . i !
. ; : 2 abonnement kan binnen een periode van één jaar geen aanspraak i
Het Zoeklicht uit door de visuele Vekaﬂd‘glﬂS van het i gemaakt worden op kortingen premiums. Abonnementen kunnen
Evangelie en de profetische maranatha-boodschap. ‘ op feder gewenst moment ingaan. Vermeld bij correspondentie i
(Www.youtube.com/@sticht’tnghetzoeklichttv) = altijd uw abonneenummer (te vinden op de adreswikkel). E

ADVERTEREN

Jawel Media - Roel Abraham

Parallelweg 7, 3931 MS Woudenberg

Telefoon: 06 - 54 27 42 44, e-mall: roel@jawelmedia.nl

OVERNAME ARTIKELEN

Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van
de uitgever. Bijbelteksten komen uit de NBG-1251 of Herziene
Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

VORMGEVING
Drukkerij AMV BV, Lunteren
www.drukkerij-amv.nl

FOTOVERANTWOORDING
Indien niet specifiek vermeld, berusten de fotorechten bij
fotostockbureau's AdobeStock, Shutterstock of bij Wikimedia Commons.

GIFTEN / LEGATEN

Giften voor het Zoeklichtwerk kunnen worden overgemaakt
ap rekeningnr. NL19 INGB 0000 283888 t.n.v. Stichting

Het Zoeklicht in Amersfoort. Legaten via notaris vastleggen.
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0 BOEKEN EN DVD'S | Bestel via www.zoeklichtwebshop.nl

Johannes Pﬂ_gqm o

152 pag. paperback € 17,50

VAN DE
FARIZEEER|

JANETTE OKE

320 pagina’s, paperback € 22,95

‘Een boeiende roman met een innemen-
de hoofdpersoon, die lezers meeneemt
naar de tijd van Christus en een inkijkje
biedt in het leven van christenen uit de
eerste eeuw. Mis dit ontroerende verhaal
over verlossing en vergeving niet!’

- Lynn Austin

Bestel blj Welold keur via onze webshOp

WWW, zoekhchtwebshop nl

Moed voor morgen

Johannes Plaum

De westerse samenleving lijlet
steeds antichristelijker te wor-
den. Veel christenen troosten
zich met de gedachte dat zij
worden opgenomen voordat
het echt erg wordt. Ja, de
Opname zal zeker plaatsvinden,
maar Plaum maakt op indruk-
wekkende wijze duidelijk dat

christenen ook bereid moeten
zijn om te lijden, en wat dit
betekent in het licht van de ko-
mende heerlijkheid. Daarbij gaat
het om een moedig geloofs-
getuigenis te midden van de
ontwikkelingen, zelfs als dat iets
kost. Confronterend, geloofs-
versterkend en richtinggevend!

De vrouw van de farizeeéer

Johannes Plaum

Een jonge Joodse vrouw wordt uit de anonimiteit weggerukt en op een
gevaarlijke reis gestuurd. Ze wordt getuige van de grootste historische
en levensveranderende gebeurtenis aller tijden...

Zoals de meeste jonge vrouwen in
het oude Israél heeft Maria weinig
zeggenschap over haar eigen lot.
Wanneer Enos, een opkomende
ster onder de farizeeérs, haar op
een dag op de markt ziet - de
mooiste vrouw die hij coit heeft
gezien - en besluit haar tot zijn
vrouw te maken, is Marias lot snel
bezegeld. Zijn exorbitante bruids-
schat is de enige hoop die haar
ouders hebben om uit de bittere
armoede te komen, maar het feit
dat zo'n vrome en gerespecteerde
man een meisje van haar stand
heeft gekozen, moet toch een
teken van zegen zijn.

Wanneer Maria begint aan de op-
leiding om de vrouw van de ware
farizeeér te worden, is het alsof ze in
een vieemde omgeving is achtergela-
ten, waar één misstap haar duur kan
komen te staan. Dat gevoel wordt al-
leen maar sterker wanneer ze ontdekt
dat Enos alles is wat ze vreesde dat
hij zou kunnen zijn, en haar slechts
behandelt als een prijs die hij gewon-
nen heeft - en erger. Dan veranderen
geruchten over een wonderbaarlijke,
reizende Profeet alles, en worden Ma-
ria en Enos meegesleurd in gebeur-
tenissen die alles wat hun dierbaar is
op de proef stellen en hun toekomst
voorgoed zal veranderen.

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portbkosten,

binnen Europa € 7,95 portokosten.

het

*.' Zoeklicht

Softwareweg 8
3821 BP Amersfoort
T 085 - 066 39 80

E boekhandel@zoeklicht.nl
I www.zoeklichtwebshop.nl



