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De mensheid
verandert niet

Eén ding springt er wat mij betreft uit in dit nieuwe nummer

van Het Zoeklicht, namelijk: de mensheid verandert niet.

In het artikel van Armand Gimbrere
over de Verlichting en het geloof in
jezelf, in het stuk van Corine Daane
over het gevaar van niet luisteren
naar de ander, in het pastorale
artikel over het loslaten van onze
kinderen door Wendy Born komt
steeds weer hetzelfde naar voren
over de aard van de mens die zelf
de baas zijn. Het komt neer op: ik
bepaal, ik ben de heer en meester
van mijn lot en leven. Ik heb God
niet nodig, ik ben mijn eigen god.

ZELF GOD ZIJN

En dat is dus niet nieuw, maar van
alle tijden. Al in Genesis komen

we het tegen als de duivel Eva
probeert te verleiden. Als hij de
gedachte van het eten van de
verboden vrucht in haar hoofd
heeft geplant, zegt de tekst: ‘En

de vrouw zag dat die boom goed
was om ervan te eten en dat hij een
lust voor het cog was, ja, een boom
die begerenswaardig was om er
verstandig door te worden’ (Genesis
3:6). Eva wist heel goed wat God
vroeg, maar koos ervoor om haar
eigen ego en begeerte te volgen.

Ze |uisterde naar haar eigen wil en
zie daar, de zonde was geboren.

Zo zijn er tal van voorbeelden te
vinden in de Bijbel. De essentie van
de opstandige menselijke geest is
dat het ten diepste zelf god wil zijn
en zichzelf vertelt dat het de baas
is, maar dat gaat nooit goed.

GOD OP DE TROON

Ook vandaag de dag is dit nog
steeds een valkuil. En dat blijkt

dus weer in dit nummer. Wij leven
immers met elkaar in de tijd dat
het individuele oordeel tot absolute
norm wordt verheven. Voel jij je man,
vrouw of iets anders? Dan ben je dat.
Wil jij geloven, omdat dit voor jou de
waarheid is? Ga je gang, maar zeg
niet dat het ook voor anderen moet
gelden, want dat is aan die ander.
Alles is een persoonlijke overtuiging
aan het worden of al geworden.
Feiten staan naast alternatieve
feiten, waarheid naast andere
waarheden en je bent zelf de

maat van alle dingen.

Geds Woord daarentegen geeft
richtlijnen, kaders en vangrails
voor een goed leven. Daarbinnen
blijven betekent (geestelijke) zegen,
daarbuiten wachten ellende,

pijn, zonde en schade. Gelukkig
kan in Jezus en Zijn offer deze
gebrokenheid geheeld worden en
kunnen we door de Geest groeien
in heiliging. Want het gevaar om
onszelf tot god te willen zijn, blijft
altijd loeren. Dat wij God daarom
dagelijks op de troon van ons
leven zetten.

# Roelof Ham
Hoofdredacteur
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TIJDSPIEGEL

We zoeken verlossing bij de wereldse ideologieén die het probleem zelf veroorzaken.

alverwege de zeventiende eeuw hadden
een paar mensen schoon genoeg van het
juk dat vanuit de Bijbelse geboden en
verboden werd opgelegd. Men wilde zich
van God ontdoen. Dit was immers een God die angst
inboezemde en die ziekten, lijden en verdoemenis als
dagelijkse straf over de zondige mensheid uitstortte.
De rationele mens vond dat hij niet langer cnder
deze religieuze dwang wilde leven en verklaarde de
angst als onredelijk en ongegrond. Dit was het begin
van de Verlichting en vanaf dat moment werd niet
langer aanvaard dat de mens zou moeten lijden
als gevolg van ziekte en pijn. Het heft werd in eigen
hand genomen om de gesteldheid van de mens te
verbeteren.

RISICO’S MIJDEN

In de eeuwen die volgden is alles erop gericht geweest
om ziekte en lijden uit te bannen. Hoe men echter ook
trachtte controle te krijgen op het functioneren van het
menselijke lichaam, de angst voor het krijgen van allerlei
ziekten en de beklernmende benauwdheid van het
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bijbehorende lijden verdween daarmee niet. Sterker nog,
het heeft ertoe geleid dat we ons koste wat het kost en
tegen elke prijs willen beschermen tegen alle mogelijke
risica’s. Dit heeft gezorgd voor de opkomst van twee
industrieén die momenteel met elkaar vele triljarden
eura’s per jaar omzetten: de verzekeringsindustrie en
de farmaceutische industrie. Er is momenteel niets
dat je niet kan verzekeren. Zo werd eind 19e eeuw

de brand- en ongevallenverzekering geintroduceerd,

al snel gevolgd dooer ziektekostenverzekeringen,
aansprakelijkheids-, inboedel, voertuig-, schade-, reis-
en annuleringsverzekeringen. Tegenwoordig kun je het
zo gek niet bedenken of je kan het verzekeren. Elke
zichzelf respecterende sporter van enige allure heeft
zijn lijf verzekerd. Ik weet nog hoe grappig ik het als
kleine jongen vond, dat ik mijn vader hoorde vertellen
dat de benen van Marléne Dietrich waren verzekerd
voor 1 miljoen gulden! Maar het kan nog gekker. Er zijn
verzekeringen' die het risico dekken van ontvoering
door buitenaardse wezens, schade door inslagen van
meteorieten, liefdesverdriet en je kan zelfs je
verzekering laten verzekeren.




ENORME WINSTEN

Het uitbuiten van diezelfde angst voor ziekte

en lijden heeft cok de farmaceutische industrie
geen windeieren gelegd. De hoeveelheid pillen,
zalfjes, middeltjes en aanverwante producten
tegen allerlei soorten ziekten levert deze industrie
(door sommigen aangeduid als de farmamaffia)
jaarlijks enorme winsten op. Om een voorbeeld

te noemen: de omzet van slechts één pilsoort
tegen te hoge cholesterol bij een bekende
farmaceut bedraagt maar liefst duizendmiljard
dollar per jaar. De aanverwante producten, zoals
cholesterolverlagende margarines, drankjes en
zuivelpreducten leveren de voedingsindustrie ook
jaarlijks duizendmiljard dollar omzet op. En dan
nog maar te zwijgen over de winsten die gemaakt
worden met verslavende pijnmedicatie. Inmiddels is
de pseudo-farmaceutisch industrie, die zich heeft
gestort op de preventieve kant van onze gezondheid
met vitaminen en voedingssupplementen, net zo’n
miljarden industrie geworden.

SCHEPPINGSFOBIE

Maar niet alleen het fysieke lijden moest bestreden
worden, ook het psychische en emotionele lijden

als gevolg van de eeuwenlange, Bijbelse moraal. Als
gevolg hiervan heeft de mens zich ontdaan van deze
morele regels en zich overgegeven aan de lusten van
het lichaam. Het is deze lustvolle ‘liefde’ die zich niet
langer laat beperken tot het huwelijk tussen man en
vrouw en het krijgen van kinderen. Sterker nog het

is uitgegroeid tot een beweging die de identiteit die
wij van God gekregen hebben, expliciet ongedaan wil
maken: we zijn naar Zijn beeld geschapen en man
en vrouw heeft Hij ons gemaakt (Genesis 1:27), maar
er zijn inmiddels bijna honderd andere ‘geslachten’
verzonnen. Ook in veel kerken is dit gedachtegoed
inmiddels doorgedrongen. Degenen die hier vanuit
Gods Woord ernstige vragentekens bij zetten, worden
beschuldigd van homofobie of transfobie. Fobie

is een beklemmende angst voor het enbekende,
gekenmerkt door irreéle gedragingen van ontkenning
en verzet. Wat er werkelijk aan de hand is, is Godfobie
of Scheppingsfobie. Het is niets anders dan een
beklemmende angst dat we als mens ons leven en
onze daden eens zullen moeten verantwoorden aan de
Schepper van hemel en aarde. Dat nooit, roept men!

9 9 n de eeuwen die volgden is
er alles op gericht geweest

om ziekte en lijden uit te bannen.

TEGENOVERGESTELD EFFECT

Ondanks het verzet tegen God en ondanks alle
pogingen om de controle te krijgen over de angst
voor lijden en onzekerheid, heeft de mensheid het
tegenovergestelde bereikt. De coronacrisis heeft dit
op angst gebaseerde systeem pijnlijk blootgelegd.
Het koortsachtig trachten te voorkomen van infecties
door massaal te vaccineren, aangevuld met extreme
maatregelen als lockdowns, QR-codes en 1,5 meter
afstand leidde paradoxaal genoeg tot extreem

lijden door uitgestelde behandelingen, psychische
verwarring en geweldstoename. Sommige regels
waren zo bizar en tegenstrijdig dat je niet wist of je
moest huilen of lachen.

i https:/fwwwyoutube.com/watch?v=KNpoEjHIXQA
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De angst en gevoelens van onzekerheid zijn sindsdien
enorm toegenomen. Het is gebleken dat deze
toename ook tot gevolg heeft gehad dat mensen nog
meer op zichzelf gericht zijn. Steeds meer huwelijken,
werkrelaties en families hebben te lijden onder
toenemend narcisme, zelfzucht en ik-gerichtheid.
Paulus waarschuwt TimotheUs dat ‘in de laatste dagen
zware tijden zullen aanbreken, want de mensen zullen
liefhebbers van zichzelf zijn’ (2 Timothels 3:1-4).

De NBG-vertaling noemt het zelfzuchtig. Deze
zelfzucht resulteert in ernstige zonde en gedragingen.
Paulus geeft aansluitend een opsemming hiervan

die volgt op de zelfzucht en beschrijft daarmee
naadloos onze hedendaagse maatschappij:
ontspoord en van God los.

MEER REGELS

Een murw geslagen samenleving roept daarbij om
nog meer regels in een uiteindelijk krampachtige
poging om de angst en onzekerheid de baas te
blijven. Om te zorgen dat ze de controle niet verliest
en om te voorkomen dat de maatschappij vastloopt,
legt de overheid steeds meer regels op. Enerzijds
doet zij dat als antwoord op de roep vanuit de
maatschappij, maar anderzijds weten wij ook vanuit
Gods Woord dat de regels en bijbehorende controle in
de laatste dagen strenger zullen worden om het pad

te effenen voor de komst van de antichrist.

’ De toename van angst
zorgt ervoor dat mensen

nog meer op zichzelf gericht zijn.

Met de opkomst van de woke-cultuuris de
samenleving ten prooi gevallen aan een nieuwe moraal,
die de meest bizarre, irrationele en hypocriete regels
oplegt? aan de samenleving en die ironisch genoeg,
strenger en meer betuttelend zijn dan de morele regels
waar men zich van wilde verlossen ten tijde van de
Verlichting. De vastgelopen zoektocht om bevrijd te
worden van angst en onzekerheid vindt zijn weg ook
weer terug naar een groeiende interesse in spiritualiteit.
Qok dat moet de Bijbelgetrouwe christen niet verbazen.
De Bijbel voorzegt immers dat de openbaarwording
van de antichrist gepaard gaat met één wereldregering,
maar ook met één wereldreligie onder aanvoering

van de valse profeet. Alle religies, behalve het ware
christendom, zullen daar deel van uitmaken.

EEN NIEUWE BIJBEL?

Het is daarom niet vreemd dat het World Economic
Forum (WEF), bij monde van de belangrijkste adviseur
van het WEF, Yuval Harari, tijdens een interview® het
idee promoot dat kunstmatige intelligentie ofwel
Artificial Intelligence (Al) in staat zal zijn om een nieuw
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wereldwijd aanvaardbaar religieus boek te genereren
en dat Al de Bijbel zal herschrijven en vervangen.
“Het is de eerste technologie ooit die nieuwe ideeén
kan creéren. De drukpers, radio, televisie, ze delen
informatie, ze verspreiden de ideeén gecreéerd door
het menselijke brein, door de menselijke geest” zegt
hij tijdens het interview. “Maar Al kan zelf nieuwe
ideeén creéren. Het kan zelfs een nieuwe Bijkel
schrijven, zodat er een verenigde en correcte religie
gevestigd wordt” Volgens Harari is Al binnenkort in
staat om nieuwe concepten en overtuigingen te
bedenken die sociaal acceptabeler zijn dan die de
Bijbel ons aanreikt. Een paar jaar geleden schreef
Harari een commentaar in The Globe and Mail* waarin
hij de spot dreef met de Bijbel: “Eeuwen geleden
sloten miljoenen christenen zich op in een zichzelf
versterkende mythologische bubbel, die nooit
durfden te twijfelen aan de feitelijke juistheid van de
Bijbel” Volgens Harari is de Bijbel slechts fictie en te
vergelijken met fictieve romans zoals Harry Potter.

In het interview licht hij verder toe: “Door de
geschiedenis heen droomden religies ervan een

boek te laten schrijven door een bovenmenselijke
intelligentie, doar een niet-menselijke entiteit.” Harari
is ervan overtuigd dat Al een nieuw type god zal
worden: “Over een paar jaar kunnen er religies zijn die
echt correct zijn... daarbij moet je denken aan een
religie waarvan het heilige boek is geschreven door Al.
Dat zou over een paar jaar realiteit kunnen zijn”

Dat men zich wil ontdoen van Gods Woord is de
zoveelste, godslasterlijke opstand van de mens (onder
de misleidende aanvoering van de heersers van de
duisternis) om zichzelf te verlossen van de angst,
onzekerheid en de schuld die volgt op de zonde.

2 Petrus 3:9 zegt: ‘De Heere vertraagt de belofte niet
(zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar
Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren
gaan, maar dat allen tot bekering komen’

Eris nog een hele korte tijd om je te bekeren en het
verzet tegen God te staken. Zoek je heil niet langer bij de
wereldse ideologieén, die de problemen zelf veroorzaken.
Stel je vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Hij

alleen kan je verlossen van verlorenheid en angst en
onzekerheid. ‘Want de Zoon des mensen is gekomen om
te zoeken en zalig te maken wat verloren is’ (Lukas 19:10).

A Armand Gimbrére

2 Mattias Desmet - De Psychologie van Totalitarisme, blz104

https:/fwww.youtube com/watch?v=4hlIDiVDww4

4 https:/fwww.theglobeandmail.com/opinion/article-why-
some-fake-news-lasts-forever/

w




Vriendelijk stralende ogen

verheugen het hart’
(Spreuken 15:30 NBG).

als een raam waar we

h vanbinnen in de mens

afspeelt. Ze kunnen verdriet of radeloosheid weers

maar ook vriendelijkheid en vreugd:

ustavo Adolfo Bécguer, een Sp"aan_'s:e
dichter schreef. “De ziel kan spreken
via de ogen en kussen met een blik”

hebben ze een hartverwarmend effect op de
ander. Dan wordt het hart van de ander blij, -
maar ook ons eigen hart en boven alles het
hart van onze hemelse Vader.

-GEEN HOLLE L‘OL

Spreuken 15 heeft overigens nog meer vroluke
teksten: ‘Een vrolijk hart maakt een gezicht blij’
- En: Voorde blimoedige is het altud feest’ '

(vers 13,15 NBG).

- Dat betekent overigens niet dat een vro ijk hart

geen verdriet kent, maar het is de bl Udschap dle
overwint dwars door moeilijkheden heenl

In de Bijbel is vreugde geen holle lol, maar een

_ blijdschap die juist door tranen heen vel wordt.

Ik heb een goede vriendin die twee weken geleden

samen met haar man een ernstig auto-ongeluk

. heeft gehad. Haar man heeft het niet overleefd en
zij is nu in een verpleeghuis om te revalideren.
lk video-belde met haar. Ze straalde rust en vrede
uit. Ze zei: “De Heere draagt mij dag aan dag,
Gerrit was mijn steun en toeverlaat, ik ervaar
en geloof dat God dat nu voor me is en zal zijn”
Ik werd zo blij van haar stralende ogen,
het verheugde mijn hart!

En als die ogen vriendelijkheid uitstralen,

piegelen,

- 'EEN LACH DOETWONDEREN

_ ‘Een wofuh hart brengt een i@ch op het geZicht En dle

. Iaeh kan wonderen bewerken als we die schenken
~_aan de mensen om ons heen. Ik sehreef het volgende '
_ gedicht daarover: :

Een Iach maakt een gezicht mooi -
Is als een ontluikende bloem in !entetooa ;

Fen ;'dé_h verbreékt-een’]-‘ei”e sfeer
Is als een zonnestraal in grauw weer

Een lach bemoedigt bij tegenslag
[s als een koel windje op een hetedag

Een lach is bij zorgen zo 'gezohd eh fijn

Is als een klaproos op een dor terrein

Een lach steekt aan, het wordt verbreid
Zoals een paardenbloem pluisjes verspreidt

: _E_en ldch kost niets, maar levert heel fvee! op
- Je geeft het weg maar ‘t raakt nooit op

Een lach vanuit een liefdevol hart gegeven
Brengt vreugde aan menig mensenleven

SPREUKEN

4 Els t_eé*Wel]e
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2 | VRAGEN

# Theo Niemeijer

0 WAAR IS DE GESTORVEN GELOVIGE?

Wat gebeurt er met iemand die in Jezus gelooft en doodgaat? Ga je dan naar de hemel, naar het
vagevuur of kom je dan in het duizendjarig rijk terecht? Ik snap het niet meer. Kunt u mij hierover
eenvoudig uitleg geven? (J.K..te @)

Antwoord:

We belijden dat de Heere Jezus
de dood overwonnen heeft.
Maar wat betekent dit voor ons?
Johannes 3.16 leert ons dat we
door het geloof ‘eeuwig leven’
ontvangen. Maar wat is ‘eeuwig
leven'? Johannes leert ons in 1
Johannes 5:11-12 dat ‘eeuwig
leven’ niet zomaar ‘eindeloos
leven'is, maar dat ‘eecuwig leven’
een Persoon is, namelijk de Heere
Jezus Zelf! Laat het duidelijk zijn
dat ‘eeuwig leven’ niet alleen

een leven is waar geen einde
meer aan komt, maar leven is
waar ook nooit een begin aan
geweest is. Wanneer we ‘eeuwig
leven’ ontvangen, ontvangen

we de Heere Jezus in ons leven
en daarmee ‘esuwig leven’ Aan
het leven van ongelovigen komt
ook geen einde! Het gaat er dus
om, waar we de eeuwigheid
doorbrengen: in Gods nabijheid
of ver van de Heere in de eeuwige
verlorenheid!

In Johannes 11 leert de Heere
Jezus ons, dat gelovigen niet
sterven: ‘een ieder die in Mij
gelooft, zal in eeuwigheid niet
sterven, gelooft gij dat? (vers 26).
De dood is het gevolg van de
zonde en wanneer de zonde aan
het kruis op Golgotha voor ons
weggenomen is, dan heeft de
dood ook geen macht meer over
ons! Het woordje ‘dood” heeft

te maken met ‘scheiding’. Bij de
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dood worden lichaam en ziel
van elkaar gescheiden. Zo trad
de ‘dood’in na de zondeval en
werden Adam en Eva van God
gescheiden. In die zin sterft de
christen niet meer en worden we
zelfs niet meer bij het sterven
van God gescheiden: Tk ben
verzekerd, dat noch dood noch
leven mij zal kunnen scheiden
van de liefde Gods’ lezen we in
Romeinen 8:38-39!

Gods Woord leert ons dat een
christen niet meer sterft, maar
‘ontslaapt’! De uitdrukking
‘ontslapen’ heeft veel meer

te maken met afwezig zijn, of
verhuizen.

In het OQude Testament daalden
de gelovigen na hun sterven af
in het ‘dodenrijk’. Zo lezen we in
Lukas 16:22 dat ook Abraham
na zijn sterven in het dodenrijk
afgedasld was. Mozes en Elia
spraken met de Heere Jezus op
de ‘berg der Verheerlijking’ over
‘Zijn uitgang, die Hij in Jeruzalem
zou volbrengen’ (Lukas 9:31). Hier
wordt voor het woord ‘uitgang’
in het Grieks ‘Exodon’ gebruikt.
Elia en Mozes spraken dus

over de ‘Exodus’ die binnenkort
plaats zou vinden. Voor zover

ik de Schrift begrijp gaat het
hier om de Exodus van alle
Oudtestamentische gelovigen
vanuit het dodenrijk naar het
hemelse paradijs! Zo lezen we

in Efeze 4:8-9 over de Heere
Jezus dat Hij bij Zijn sterven
naar het dodenrijk afgedasald
is en ‘krijgsgevangenen’ (alle
Oudtestamentische gelovigen)
vanuit het dodenrijk meegevoerd
heeft naar de hoge (het paradijs)!
Wat zal dat een ‘exodus’ geweest
zijn! Vanaf dat moment daalt

de gelovige na zijn sterven niet
meer af naar het dodenrijk,
maar vaart hij op naar het
hemelse paradijs! Net zoals Hij
de misdadiger naast Hem aan
het kruis beloofde: "Heden zult
gij met Mij in het paradijs zijn’
(Lukas 23:43).

Voor Paulus betekende het
sterven: ‘Heen gaan en met
Christus te zijn’ (Filippenzen
1vs.23) en ‘het verblijf in het
lichaam te verlaten en bij de
Heere onze intrek te nemen’

(2 Korinthe 5:8).

Het lichaam blijft dan, in
afwachting van de opstanding,
op aarde achter maar de ziel

is bij de Heere Jezus in het
hemelse paradijs. Het lijkt erop
dat deze zielen in de hemelse
heerlijkheid een ‘tijdelijk lichaam’
ontvangen (zie Openbaring

6:11), tot het moment, waarop
de Heere Jezus Zijn gemeente
opneemt. Dan zullen de
ontslapenen vanuit de hemelse
heerlijkheid met de Heere Jezus
terugkomen en zullen hun zielen




9“ MOETEN WE ONS RICHTEN OP DE HEERE GOD
¥ OF DE HEERE JEZUS?

Ik heb er moeite mee dat de
samenzang, het gebed en de
aanbidding in veel kerken zo
vaak gericht is op de Heere
Jezus en dat daarbij God de
Vader helemaal vergeten wordt.
Sommigen beweren dat de
‘straffende en oordelende’
God van het Oude Testament
verleden tijd is en we ons nu
moeten richten op de genade-
en liefdevolle Heere Jezus van
het Nieuwe testament. Hoe
denkt u hierover?

(T.B.te @)

Antwoord:

In Johannes 10 staat: Ik en de
Vader zijn één’ (vers 30). Hoe
kormen mensen er dan bij om
God de Vader en de Zoon zo van
elkaar te scheiden? Het Nieuwe
testament en het Cude Testa-
ment zijn geen twee afzonderlij-
ke boeken, maar vormen samen
één boek, Gods Woord, de Bijbel.
De Heere Jezus ‘ontstond’ niet
toen Hij in Bethlehem geboren
werd. Hij was er al véor de
schepping van de hemel en de
aarde (Johannes 17:5) en voor
Abraham (Johannes 8:58) en
ook voor Johannes de Doper
(Johannes 1:15). Hij was de eeuwige

oprieuw verenigd worden met
hun op aarde achtergebleven
lichamen. ‘De in Christus
ontslapenen zullen dan eerst met
een verheerlijkt lichaam opstaan
en samen met de dan nog op
aarde levende gelovigen de Heere
tegemoet gaan in de lucht om za
voor altijd bij de Heere te blijven’(1
Thessalonicenzen 4:14-17).

Zoon van God Die in het Qude
Testament aan Abraham, Mozes
en vele anderen in het Oude
Testament verscheen. Vandaar

de woorden in Johannes 1:18
‘Niemand heeft coit God gezien,

de eniggeboren Zoon die aan cle
boezem des Vaders is, die heeft Hem
ons doen kenner’. God heeft zich
doen kennen, zowel in het Oude-
als in het Nieuwe Testament in- en
door Zijn Zoon, de Heere Jezus.

In Johannes 16:23-27 leert de
Heere Jezus ons, dat we onze
gebeden niet tot Hem, maar tot
de Vader Zelf mogen richten. Door
de Heilige Geest, mogen we in de
Naam van de Heere Jezus tot God
de Vader Zelf naderen.

Paulus leert ons in Efeze 2:19 dat
we als gelovigen zelfs ‘huisgenoten
van God' zijn! Door Gods Geest
mogen we Abba Vader uitroepen
(Romeinen 8:15) en hebben we
door het plaatsvervangend sterven
van de Heere Jezus aan het kruis
op Golgotha de vrije toegang tot
God gekregen (Hebreeén 10:19-22).
Paulus begint zijn brief aan Efeze
met: ‘Gezegend zij de God en Vader
van onze Heere Jezus Christus, die
ons met dlle geestelijke zegen in
Christus gezegend heeft’ (Efeze 1:3)

Samenvattend kunnen we
concluderen dat de zielen van de
gelovigen na het sterven naar het
hemelse ‘paradijs’ verhuizen, waar
de zielen waarschijnlijk bekleed
zullen worden met een tijdelijk
lichaam (gewaad). Bij de opname
van de gemeente ontvangen ze
hun verheerlijkt lichaam vanuit
de opstanding uit de graven en

We zien hier de Heere Jezus als
Middelaar waardoor we: ‘In Christus
gezegend-, in Christus uitverkoren-,
in Christus als zonen van God
aangenomert, in Christus verlost-,
in Christus erfgenamen- en in
Christus met Gods Geest verzegeld
zijn’ (vs.3-14). Paulus richt zich in zijn
aanbidding in de eerste plaats tot
God de Vader en daarnaast eert

hij de Heere Jezus die dit allemaal
mogelijk gemaakt heeft.

In Jakobus 1lezen we: ‘ledere
gave, die goed, en elk geschenk
dat volmaakt is, daalt van boven
neder van de Vader der lichten, bij
Wie geen verandering of zweem
van ommekeer is’ (vers 17). Zo zien
we dat alle zegeningen bij God de
Vader vandaan komen en dat we
Hern daarvoor mogen danken.
Wanneer de Heere Jezus Zijn werk
voleindigd heeft, ook het werk
dat Hij als Hogepriester nu in de
hemel doet, zal ook de Zoon Zich
aan de Heere God onderwerpen,
zodat het ‘God alles in allen’ zal
zijn (1 Korinthe 15:28). Zo worden
we in Gods Woord opgeroepen
om onze aanbidding, door de
Heilige Geest en op grond van
het werk van Zijn Zoon de Heere
Jezus, tot God de Vader te richten,
Die alles in allen is.

zullen zij met de dan nog op aarde
levende gelovigen weggevoerd
worden naar het Vaderhuis met de
vele woningen (Jochannes 14:2).
Pas zeven jaar later, na de

grote verdrukking, breekt het
Messiaanse vrederijk aan,

waarbij we met Christus zullen
wederkomen op aarde om

met Hem te regeren.
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Als we dat weten, dan is het niet moeilijk om te gehoorzamen in een geest van nederigheid.
Dan kunnen we ook geloven, dat God dat gezag van hen kan wegnemen, wanneer het misbruikt wordt
(Spreuken 21:1). Hij gebruikt menselijk gezag over ons om ons Zijn doelen in het leven te doen bereiken.
Hij heeft een volmaakt plan met ons en ‘Gods weg daar naar tee is volmaakt’ (Psalm 18:31).

Om geestelijke waarheden te kunnen verstaan en ze toe te passen, moeten we eerst
een nieuw hart krijgen. De Bijbel leert dat we ‘wedergeboren’ moeten worden.
Zullen we eens een paar dingen daarover op een rij zetten?

‘Want allen hebben gezondigd en missen de . ‘Als u met uw mond de Heere Jezus beljjdt
heerlijkheid van God’ (Romeinen 3:23). en met uw hart gelooft dat God Hem uit de
. ‘Want het loon van de zonde is de dood, maar de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden’
genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus (Romeinen 10:9).
Christus, onze Heere' (Romeinen 6:23). . ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven,
. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in leven niet zien, maar de toorn van God blijft
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar esuwig leven op hem’ (Johannes 3:36).
heeft’ (Johannes 3:16). . ‘De Geest Zelf getuigt met onze geest dat
. ‘Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, wij kinderen van God zijn’ (Romeinen 8:16).
en dat niet uit u, het is de gave van God’ (Efeze 2:8).

Gelaven is in praktijk brengen wat de Bijbel ons leert.
Dat kunnen we doen, omdat de Heilige Geest - die in een gelovig hart woent - daarbij helpt.

~ HET ZOEKLICHT




BIJBEL EN MAATS

of internet leest valt waarschijnlijk op
dat een aantal thema’s wekelijks of
misschien wel dagelijks terugkeren.
Onderwerpen als klimaat, economische toestanden,
oorlogen, gender en seksualiteit domineren de media.
Als we dit op ons laten inwerken, dan kunnen we
toch niet anders dan concluderen dat het niet goed
gaat met de wereld en met de mens? Velen laten

zich hierdoor leiden en kunnen bezorgd, verdrietig,
gefrustreerd, moedeloos, ete. worden. Dan hebben
we het niet alleen over mensen die God niet kennen,
maar ook over christenen. Hoe gaan wij om met al die
berichtgevingen?

/ie de nieuwsberichten op tv, via krant

JAARGANG 99 «NR 8

\inrvestainn Yo w0
gy, Thie $ong erde 1
&x{umm:mﬁmw

;s aclieint
e Sncs vod

i A, B
e el Eeging

BEZIG Z1JN MET EINDTLID

Doordat er zoveel gaande is in de wereld staat

het thema ‘eindtijd’ flink in de belangstelling. Is

het als christen belangrijk om bezig te zijn met de
tekenen die wijzen naar de eindtijd? Het antwoord
is volmondig: ja! Letten op de tekenen van de tijd

is belangrijk, omdat de Bijbel ons dat leert. Paulus
schrijft veel over dit onderwerp en het laatste
Bijbelboek Openbaring gaat er bijna helemaal over.
De Heere Zelf zegt tegen Zijn discipelen in Matthels
24: ‘Wanneer u de bladeren van de vijgenboom ziet
uitlopen weet dan dat het nabij is’En even verder zegt
Hij: ‘Wees bereid, want op een uur dat u het niet zou
denken, zal de Zoon des mensen komen.




De Heere Jezus waarschuwt juist de mensen die

niet letten op de tekens. Als voorbeeld gebruikt Hij

de dagen van Noach. De mensen gingen gewoon

door met eten en drinken en gingen trouwen alsof er
geen zondvloed zou komen (Lukas 17:26-27). Nou, die
zondvloed kwam er dus wel. Wat de mensen hadden
moeten doen, was naar de (reddings)ark gaan. Ook
vandaag staan weinig mensen, ook christenen, erbij stil
dat deze aarde en deze samenleving niet blijft bestaan.

De Bijbel noemt vele gebeurtenissen die wijzen op de
tekenen der tijden en dan vooral op de tekenen viak
voor de komst van de Zoon des mensen. Let op: dit
artikel gaat voorbij aan de opname van de gemeente,
die voor de grote verdrukking zal plaatsvinden.

Dit artikel gaat ook niet in op de oordelen van God
die tijdens de grote verdrukking zullen plaatsvinden
bij het openen van de zegels door het Lam van

God (Openbaring 5). We proberen ontwikkelingen

die hieraan vooraf gaan te duiden. Hierbij zullen we
tekenen zien die al eeuwenlang spelen en zullen we
recente tekenen van de eindtijd zien. Over de meeste
hieronder genoemde tekenen leest u geregeld in Het
Zoeklicht. In dit artikel vindt u een opscmming waarbij
hopelijk duidelijk wordt hoever Gods tijdsklok tikt.

Er zijn tekenen die al sinds mensenheugenis
voorkomen, zoals oorlogen en ocrlogsdreigingen,
hongersnoden en epidemieén. Net als vervolging

en uitbuiting om redenen zoals huidskleur, afkomst,
geloof. Er is wetteloosheid en liefdeloosheid. Er zijn
aanvallen op de Bijbel. Al deze zaken spelen al veel
langer, maar nemen in heftigheid en frequentie wel
toe. Daarnaast zien we steeds meer nieuwe tekenen
die wijzen op het feit dat de eindtijd begonnen is en
dat het niet lang meer zal duren voordat de Heere Zijn
gemeente komt halen.

7

1 Het herstel van Israél in 1948 is een duidelijke
vervulling van het profetische Woord. Zie
bijvoorbeeld Ezechiél 37, waarbij het herstel van
Israél wordt geschetst. Ook de woorden van
Matthels 24 over het uitlopen van de vijgenboom
zijn een beeld van Israél.

2. De Europese Economische Gemeenschap (EEG)
werd in 1957 door middel van het Verdrag van
Rome opgericht om de samenwerking tussen de
landen in Europa te bevorderen. Hier zien we de
eerste contouren van het in Daniél en Openbaring
genoemde Romeinse Rijk dat zich als teken van de
eindtijd aan het herstellen is.

3. Sinds de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw komt
het zelfbeschikkingsrecht van de mens nog meer

FYATI IR A
DATUM

naar de voorgrond, zoals de emancipatie van de
lhbti-gemeenschap. Inmiddels is deze uitgemond
in alle denkbare vormen van relaties, eigen keuze
van seksualiteit en gender.

4. In1972 verschijnt het rapport van de van de Club
van Rome waarbij de vernietiging van de aarde
door overbevolking, milieuvervuiling en uitputting
van de grondstoffen wordt aangekondigd.
Inmiddels is klimaat, vooral de opwarming van de
aarde, een dagelijks onderwerp van het Journaal.
Eris veel aandacht voor de aarde en de schepping,
maar niet voor de Schepper. En dat terwijl de Bijbel
in Genesis en de brief aan de Romeinen duidelijk
het verband aangeeft. God niet erkennen en eren
als Schepper, dat maakt de aarde kapot.

5. De financiéle wereld is ongekend aan het
veranderen. We zien de opkomst van digitaal geld
en het verdwijnen van cash geld. De Europese
Commissie is bezig om een digitale Eurc in te
voeren. Het verplicht mensen in Europa om een
bankrekening te hebben en er zijn vragen over de
privacy. Met zo’n systeem kan het mogelijk zijn om
mensen uit te bannen van de financiéle systemen
en kun je nergens meer betalen.

De term programmeerbaar geld is ook van zeer
recente datum. Dat betekent dat je het geld dat
je ontvangt uitsluitend mag besteden aan zaken
die vooraf door overheid en/of instellingen zijn
bepaald.

6. Helemaal nieuw zijn ontwikkelingen zoals Artificial
Intelligence (Al), waardoor bijvoorbeeld Deep Fake
mogelijk is. Beelden, geluiden, ja zelfs stemmen
zijn zo te maken dat het lijkt alsof je minister-
president Mark Rutte of je eigen kind ziet en hoort
spreken. Het lijkt echt, maar het is het niet.

7. De aanvallen op het Woord van God nemen
groteske vormen aan. Helemaal bont maakt de
Israéliér Harari het. Hij verkondigde recentelijk dat
met de meest verfijnde kunstmatige intelligentie
(Al) er eindelijk een bijbel geschreven kan worden
die beter is dan de huidige. De huidige Bijbel
heeft ‘nogal wat onvolkomenheden’, aldus Harari.
Dat horen we steeds vaker. Nog even en de
Bijbel wordt een verboden boek of er komt een
leeswaarschuwing. In de staat Utah, in Amerika,
is onlangs op een aantal lagere en middelbare
scholen de Bijbel uit de schoolrekken gehaald
omdat het ‘aanstootgevend’ en ‘gewelddadig’ zou
zijn. Inmiddels is dit verbod weer teruggedraaid.

MAKK E N
We lezen nu een intrigerende tekst in Daniél 12: ‘Maar
gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het
boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en
de kennis zal vermeerderen’ (vers 4). Daniél kreeg van

de Heere God vele profetieén. Bijna aan het eind van

n
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de profetieén zegt de Heere God tegen Daniel deze
woorden. Bijbeluitleggers zijn het niet helemaal eens
met elkaar of je hierbij moet denken aan toenemende
wetenschappelijke kennis en/of het toenemen van
kennis van het profetische Woord.

Is het niet zo dat we ons bij de laatste tekenen
een andere voorstelling maken dan vroeger?
Openbaring 13 zullen wij als gemeente niet
meemaken, maar vandaag de dag is het niet meer
kunnen kopen of verkopen voor overheden veel
makkelijker te realiseren dan twintig jaar geleden.
En kunnen we ons nu bij het sprekende beeld in
Openbaring 13 door kunstmatige intelligentie niet

een betere en andere voorstelling maken dan vroeger?

Ik denk het wel. Net als bij de bouw van de ark van
Noach. Het duurde even voordat de contouren
van de complete ark zichtbaar werden.

KERK VAN DE EINDTIID

Tot nu toe hebben we naar eindtijdontwikkelingen
gekeken buiten de gemeente van Jezus Christus.

Maar juist daarbinnen zien we ook de tekenen van de
eindtijd heel duidelijk. Precies zoals Paulus schrijft in
2 TimotheUs 3:5 dat de laatste dagen zich kenmerken
door ‘een schijn van godsvrucht’. De kerk van de
eindtijd lijkt nog heel wat, maar het is schijn.

Niet voor niets is de laatstgenoemde kerk in
Openbaring 3 die van Laodicea, de kerk waar Jezus
buiten de deur staat. Een kerk waar je na de eredienst
met al je zonden toch gerustgesteld en tevreden naar
buiten loopt. In een godvrezende kerk, in een kerk
waar niet de mens maar Christus centraal staat is

de eerste vraag die gelovigen zich stellen na afloop
van de eredienst: Heeft God de Vader in Christus

de eer gekregen die Hem toekomt? Steeds meer
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Bijbelgetrouwe christenen kunnen in hun omgeving
geen gemeente meer vinden waar de Heere God in
Christus Jezus geéerd en gediend wordt. Zjj blijven
daarom maar thuis en volgen digitaal een dienst.
Zij missen daardoor wel de gemeenschap, de steun
van andere gelovigen welke juist in de eindtijd

zo waardevol is.

Het is duidelijk dat de eindtijd naar zijn climax gaat.
Het is goed om dat te signaleren. Maar wat doen we
met deze wetenschap? Waartoe worden de gelovigen
die leven in de eindtijd opgeroepen?

1. Vertroost en bemoedig elkaar, zegt de apostel

Paulus: ‘Zo dan, troost elkaar met deze woorden’

(1 Thessalonicenzen 4:18). Het leed en verdriet

van deze huidige wereld zal voorbijgaan lezen we

in Openbkaring 21. Er komt een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde en God zal alle tranen afwissen.
Uiteindelijk komt de Heere God met Zijn schepping
helemaal tot Zijn doel. Wat een bemoediging.

Zelfs van de Heere Jezus lezen we dat Hij bij het
opnemen van het kruis Zijn oog richtte op de
vreugde welke voor Hem lag (Hebreeén 12:2).

2. Houvol en leef naar de wil van God (1 Petrus 4:2).
Lees veel de Bijbel, bid en zoek de gemeenschap
met andere gelovigen. Denk erom: geloofsafval is
ock een teken van de eindtijd. Veel gelovigen vallen
stilletjes, langzaam en onopvallend van hun geloof
af. Hebben zij daadwerkelijk het ware Evangelie
aangenomen?

3. Verkondig het juiste Evangelie. God wil niet dat
enigen verloren gaan en heeft geduld (2 Petrus 3:9).

Dat willen we als Zoeklicht dan ook blijven doen!
Blijven schrijven over de tekenen der tijden, waardoor
we meer en meer leven in verwachting van Zijn komst.
Maar dit alles in een gezond evenwicht. We blijven
ook het Evangelie verkondigen, we roepen elkaar op
om vast te houden aan het Woord van God, samen
te bidden ormdat het een geestelijke strijd is waarbij
de boze veel weerstand biedt (het volgend Zoeklicht
van september gaat bijvoorbeeld over gebed). Verder
wijden wij ons meer en meer toe aan de Heere, opdat
wij Hem steeds beter mogen leren kennen en we
Hem mogen dienen en verheerlijken op een Hem
welbehaaglijke wijze (Kolossenzen 1:9-10).

Lees dus niet alleen over de eindtijd, maar lees de
gehele Bijbel. Heel de Bijbel is ons gegeven. Heel de
Bijbel is Gods Woord!

A Frits Boekhoff
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Hoofddoek, keppeltje en kruisje verboden

Nederlandse politieagenten mogen geen religieuze symbolen tonen. Hun uniform moet volledig neutraal zijn,
zegt de Nederlandse minister van Justitie.

Daarom heeft ze een verbod op
hoofddoeken en andere religieuze
kleding voor de politie ingevoerd.

In het zogenaamde
kledingreglement wordt voortaan
expliciet melding gemaakt van
religieuze neutraliteit. “Deze
regel geeft duidelijkheid over

de neutraliteit van het uniform”,
zegt minister Yesilgoz tegen

De Telegraaf. De minister nam
haar besluit nadat de Tweede
Kamer haar om duidelijjkheid had
gevraagd over de neutraliteit

Japan onder druk gezet

van het politie-uniform, legt ze

uit. “De term 'uniform’ zegt het

al: het moet altijd hetzelfde zijn
voor een agent op straat” En
neutraliteit is essentieel voor de
handhavers van de wet, benadrukt
de minister. “Omdat ze de regering
vertegenwoordigen en een
mandaat hebben om geweld te
gebruiken als dat nodig is”

(Bron: CNE News)

Onder druk van de G7-landen, beloofde Japan, dat het homohuwelijk niet toestaat, om seksuele minderheden

beter te beschermen.

Het parlement stemde in met
wetgeving die moet bijdragen

aan acceptatie van de lhbti-
gemeenschap. Critici vrezen dat de

wet ontoereikend is. Onenigheid
in de regeringspartij leidde tot

afzwakking van de wet. Vooralsnog

wordt enkel ‘ongepaste’

discriminatie verboden. Volgens
opiniepeilingen zijn de meeste
Japanners voor het homohuwelijk.
{(Bron: EW)

Mentale problemen jeugd hardnekkig

De mentale gezondheid van Nederlandse tieners is de afgelopen jaren verder verslechterd.

Meisjes hebben meer last

van gedragsproblemen en
emotionele problemen dan
jongens. Uit onderzoek valt

op dat de mentale problemen
van de tieners hardnekkig en
ernstig zijn. Statistiekbureau
CBS constateerde in juli

2022 dat de mentale
gezondheid van scholieren was
verslechterd als gevolg van

de coronamaatregelen, zoals
lockdowns en de sluiting van
scholen. Maar hun neerslachtige
gevoelens verdwijnen niet nu
de coronapandemie achter ons

ligt, merken de onderzoekers.
Bijna de helft van alle
ondervraagde meisjes zegt
sandachtsproblemen te
hebben. Een jaar eerder gold
dit nog voor 42 procent van
de meisjes. Jongeren hebben
nog steeds geen perspectief,
zeggen ze in het onderzoek
Jong na corona’. Niet alleen
de coronapandemie speelt
hierin een rol, maar ook de vele
crises waar Nederland mee
worstelt en waarin geen zicht
op verbetering is.

(Bron: NU.nl)
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e Palestijn Khader Adnan was lid van de

} terroristische organisatie PIJ (Palestijnse

| Islamitische Jihad). Hij was gedetineerd

" in een Israélische gevangenis en overleed
daar na een hongerstaking van 87 dagen. Als reactie
daarop lanceerde de PlJ vanaf de Gazastrook raketten
richting Israel.

OPERATIE SCHILD EN PLIL

Een week |later startte het Israélische leger (de IDF)
de Operatie Schild en Pijl. Drie hoge commandanten
van de PlJ, die verantwoordelijk waren voor de
luchtaanvallen van de terroristische groepering,
werden in Gaza gedood. Later werden er nog

drie leiders geliguideerd. De boodschap was een
waarschuwing voor de PlJ en andere terroristische
organisaties: als Israél wordt aangevallen, weten we
de verantwoordelijke leiding te vinden en te treffen.
Daarop vuurde de PlJ bijna 1500 raketten en
mortieren op Israél af, waarvan 20 procent viel

op Gaza zelf of in zee. Israéls afweergeschut
onderschepte met Iron Dome en David’s Sling bijna
96 procent van de inkomende raketten. In Israél
waren er twee dodelijke slachtoffers te betreuren,

in Gaza 33. Daarnaast heeft Israél in Gaza ruim 400
commandaocentra, raketlanceerinstallaties en andere
militaire installaties van de PlJ getroffen.

Egypte heeft bemiddeld om een wapenstilstand
tot stand te brengen. Dat was niet eenvoudig. Naar
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verluidt had de PlJ toestermming van Iran nodig om
een staakt-het-vuren te bereiken. De PIJ bleef lang
eisen dat Israél zou stoppen met het liguideren

van zijn leiders, maar dat bleef Israél categorisch
afwijzen. Uiteindelijk zwichtte de PlJ en werd deze eis
ingetrokken, zodat op 13 mei Egypte kon aankondigen
dat beide partijen een staakt-het-vuren waren
overeengekomen.

DE PiJ GROEIT IN MACHT

Een nieuwe oorlog met de Palestijnse Islamitische
Jihad kan echter ieder moment weer uitbreken. Isragl
heeft met Iron Dome en David’s Sling weliswaar
goede luchtafweer, maar deze is heperkt in aantal, erg
duur en onderschept niet alles. Israél verlangt er dan
ook naar dat de nieuwe lasergestuurde luchtafweer
[ron Beam operationeel zal worden.

Hamas was militair niet betrokken bij deze
Gazaoorlog, dat wilde zowel Israél als Hamas niet.
Ondanks een overeenkomst tussen Israél en Hamas,
dat Hamas aanvallen vanuit Gaza zou verbieden,
verbood Hamas die niet. Zij steunde de PLJ verbaal,
teneinde niet nog meer aanhang te verliezen ander
cle Palestijnse bevolking. De PlJ is een groeiende
machtsfactor in het Midden-Oosten, waar steeds
meer rekening mee moet warden gehouden.

LIBANON
Een nog groter gevaar voor Isragl dan de PlJ in Gaza is
de pro-lraanse terreurmilitie Hezbollah in Libanon. Bij




een aanval van Israél op Iran is een militaire

reactie van Hezbollah te verwachten. Maar ook
zonder een Israélische aanval op Iran is een aanval
van Hezbollah mogelijk.

De terreurorganisatie beschikt inmiddels over een
enorm raketarsenaal van meer dan 140.000 raketten.
Dat vormt een grote bedreiging voor Israél, want
zoveel onderscheppingsraketten heeft Israél niet en
Iron Beam is nog lang niet operationeel. Bij een grote
aanval van Hezbollah met deze raketten wordt Israél
zo gedwongen om alle raketsilo’s en een groot deel
van de infrastructuur in Libanon te vernietigen. Dat is
iets wat de Libanese bevolking beangstigend vindt,
maar waar ze weinig tegen kan doen, want Hezbollah
is de machtigste autoriteit in Libanon.

Hezbollah heeft in mei openlijk verklaard bezig te
zijn met oefeningen om Noord-Israél binnen te
vallen en om vandaar gijzelaars mee te nemen van
Israélische nederzettingen.

ISRAELS WAPENEXPORT BLOEIT

Vroeger stond Israél bekend als exporteur van
sinaasappelen en andere landbouwproducten. Maar
tegenwoordig is Israél een steeds grotere leverancier
van wapens, zoals drones, onbemande vliegtuigen,
raketten en luchtverdedigingssystemen. Vorig jaar
bedroeg de wapenexport 12,6 miljard dollar.

Dit jaar zal dat nog meer zijn. De Israélische regering
heeft gezegd dat ze deze zomer waarschijnlijk
honderden overbodige tanks van de types Merkava
Mark 2 en 3 zullen leveren aan twee landen,
waaronder eéén Europees land. Welke landen dit zijn,
werd niet bekend gemaakt. Mogelijk heeft de oorlog
tussen Rusland en Oekraine hier mee te maken.

Een opvallende wapendeal is gesloten met Duitsland.

Met de toenemende dreiging van Rusland heeft
Europa behoefte aan meer bescherming tegen
Russische kernraketten. Daarom hebben onze
oosterburen een deal met Israél gesloten om binnen
drie jaar voor 4 miljard aan luchtafweersystemen
van het type Arrow 3 te kopen. De Arrow 3 is

een onderscheppingsraket, die in staat is om
intercontinentale ballistische raketten te vernietigen,
ook als die hoog boven de atmosfeer vliegen. Met
de Arrow 3 zouden zelfs satellieten, die om de aarde
draaien, vernietigd kunnen worden.

HYPERSONISCHE RAKET IRAN

Op 6 juni maakte de Iraanse Islamitische Revolutionaire
Garde (IRGC) bekend dat het een hypersonische raket
heeft ontwikkeld, die een snelheid kan halen van
minstens vijf maal de geluidssnelheid in de open lucht.
Het bereik van deze raket, Fattah genoemd, is 1400 km,
dat is bijna genoeg om de Israglische stad Tel Aviv te
raken. Deze raket is niet alleen supersnel, maar kan
ook zigzaggend zijn doel bereiken.

1 Een conflict waarbij twee landen indirect met elkaar oorlog voeren via andere partijen.

De Israélische luchtafweersystemen Iron Dome,
David’s Sling en Arrow 3 zijn niet in staat om deze
raketten uit de lucht te schieten. Het Amerikaanse
Patriot-luchtafweersysteem kan dat waarschijnlijk
ook niet, hoewel Oekraine heeft geclaimd daarmee
een Russische hypersonische raket van het type KH-
47 Kinzjal te hebben onderschept.

SKY SONIC TEGEN HYPERSONISCHE RAKET
Als reactie op de Iraanse onthulling maakte

het Israélische militaire staatsbedrijf Rafael

een week later bekend dat het een bijzonder
onderscheppingssysteemn heeft ontwikkeld, genaamd
Sky Sonie. Met dit systeem zouden hypersonische
raketten, zoals de Fattah, onderschept kunnen
worden. De Sky Sonic werkt met een tweetrapsraket.
De eerste trap wordt verticaal gelanceerd tot een
geschikte hoogte. Daar splitst de onderschepper zich
af en raast dan met snelheden tot zeven maal de
geluidssnelheid naar de inkomende hypersonische
raket om deze te vernietigen. De onderschepper
gebruikt zijn eigen radar en optische sensoren om

de naderende hypersonische raket te lokaliseren.
Volgens Rafael zal Sky Sonic Israél in staat stellen
om hypersonische dreigingen van zowel ballistische
raketten als van kruisraketten te onderscheppen.
Wanneer dat allemaal echt operationeel wordt,

is nog de vraag. De officiéle onthulling heeft 19

juni plaats gevonden op de Paris Air Show. Dat is

de grootste luchtshow en tentoonstelling van de
lucht- en ruimtevaartindustrie ter wereld. Deze
wordt elk oneven jaar op het Franse vliegveld Paris-
Le Bourget gehouden. Daar heeft de Israélische
minister van Defensie Yoav Gallant gezegd dat Israéls
geavanceerde technologie de beste verdediging is
tegen bedreigingen van Iran en zijn andere vijanden.

VERTROUWEN OP TECHNOLOGIE?

Vanuit veel plaatsen kan Iran via zijn proxy’s' [sraél
aanvallen: Gaza, Libanon, Syrié, Irak en Jemen. Dat
kan met raketten, drones, onbemande vliegtuigen,
cyberaanvallen en dergelijke. Israél mag dan wel een
technologische voorsprong hebben op zijn vijandige
buurlanden, maar dat vormt nog geen garantie dat
het alle toekomstige oorlogen zal winnen. Hoogmoed
komt voor de val. God blijft nodig, want zonder Gods
wonderen was de Joodse staat al vernietigd. Uit de
Bijbel weten we dat Israél het in de eindtijd nog heel
moeilijk zal krijgen en dat alleen ingrijpen van God
Isragl zal redden (‘Dan zal de HERE uittrekken om tegen
die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage
van de krijg’ - Zacharia 14:3).

# Kees Noorlander
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Serie ‘de zeven gemeenten
van Openbaring’ (deel 7)

Inleiding op deze nieuwe studie
In deze nieuwe serie praktische Bijbelstudie gaan we in zeven artikelen de zeven brieven aan

_ deze gemeentes door, met als doel ons inzicht te verdiepen in de omstandigheden en context
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enschappen en daardoor dus ook in onszelf als christenen van nu.

In Openbaring 2 en 3 vinden we zeven brieven van Jezus, gericht aan zeven gemeentes. Zeven
keer lezen we van waarschuwingen, beloften en aansporingen. Zeven is het getal van de volheid.
Deze zeven gemeenten staan daarom voor de volheid van de kerk. Dat maakt deze zeven brieven
ook voor ons relevant, want ook wij behoren tot die kerk van alle esuwen.

OVER DE BRIEVEN

Ten tijde van Openbaring 2 en 3 was afgodendienst
alomtegenwoordig in het Romeinse Rijk. Daaraan
meedoen werd in principe dan ook van eenieder
verwacht. Anders konden de goden zomaar vertoornd
worden op de Romeinen en dat zou de ondergang van
het Romeinse Rijk kunnen betekenen. Een Romeinse
onderdaan participeerde daarom in de verering van
de vele goden en in het bijzonder in die van de keizer
als god en heer.

Dat maakte christenen meteen de vreemde eend

in de bijt. Zij erkenden immers alleen Jezus als

Heer en deden hieraan niet mee. Binnen de Joodse
gemeenschap was daar ruimte voor. Het Joodse
geloof had een uitzonderingspositie bij de Romeinen,
vanwege de ouderdom van de religie. Zij hoefden
daarom niet mee te doen met al de Romeinse
religiositeit. Maar dit kon altijd onverwachts omslaan
en zodra christenen uit de lokale synagoge en lokale
Joodse gemeenschap werden gezet, was het gedaan
met de tolerantie. Verdrukking en vervolging waren
dan hun lot, soms zelfs tot de dood.

QOok iets van alle brieven is dat de Heer naar hen
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allen uitspreekt: “Ik ken uw werken..” Jezus ziet deze
gemeenschappen van geloof en doorgrondt ze. En, zo
zullen we ontdekken, Hij geeft de perfecte analyse van
wat er speelt aan goede en minder goede kanten in
het gemeentelijke leven. Maar Hij geeft ook altijd een
belofte. ledere brief eindigt namelijk met: ‘wie overwint,
die.. Daarmee zegt onze Heer: als je gehoorzaam blijft
en doet wat Ik vraag, als je leeft naar Mijn wil, mag je
uitzien naar deze dingen. Dus volhard, wat er ook gaat
komen. Doe het goede, laat het kwade en volbreng de
wedloop. Het is een oproep die deze zeven gemeentes
hard nodig hebben.

EFEZE

De eerste gemeente die wordt aangeschreven is

de gemeente van Efeze. In de tijd van het Nieuwe
Testament was dit een van de belangrijkste
geloofsgemeenschappen in heel het christendom. Het
was de gemeente waar Paulus diende, waar Timothels
pastor was en waar Johannes woonde in de laatste
fase van zijn leven tot aan zijn dood.

De stad Efeze was een havenstad met kosmopolitische
allure. Zij had in de tijd van het Nieuwe Testament




dezelfde status als New York of Hong Kong nu. Het
centrum van de stad bestond uit een bibliotheek,
een bordeel en een grote marktplaats, de ‘agora),
waar het sociale leven zich afspeelde. Wilde je

deze agora betreden dan moest je via een van drie
poorten. Boven deze poorten prijkte het opschrift:
‘De keizer is god’. Ook stonden er wierookbranders,
waarin iedereen bij het betreden van de agora

een klein beetje wierook moest offeren en moest
zeggen: ‘de keizer is heer’ Verdercp in de stad was
een theater met ruimte voor 25.000 mensen.

De grootste trekpleister van de stad was de

tempel van Artemis, één van de zeven klassieke
wereldwonderen. Arternis was de godin van de
jacht en de vruchtbaarheid. Tempelprostitutie
tierde dan ook weelderig in deze tempel. Er werden
rondom de tempel festivals gehouden waarbij
losbandige seksuele uitspattingen normaal waren.
Zo werd één keer per jaar het beeld van Artemis
naar de zee gedragen om daarin ondergedompeld
te worden, zodat de maagdelijkheid van het beeld
werd hersteld. Dit festival liep vaak uit de hand in
massale orgieén en extreme losbandigheid. In de
tuin van de tempel stond een vruchtbaarheidsboom
waar vrouwen die zwanger waren of wilden worden,
naar toe kwamen om te bidden en te offeren.
Vandaar ook dat we in Openbaring 2:7 lezen over
de Boom des levens. Als de gelovigen overwinnen
zullen zij déarvan mogen eten en zich niet hoeven
te wenden tot een of andere vruchtbaarheidsboom
bij deze tempel. Efeze was verder een zogenaamde
‘neokoros’, een eretitel voorbehouden aan steden
met grote religieuze betekenis. Het betekent zoiets
als ‘wachter van de tempel’, waarbij met name de
cultus aan de keizer belangrijk was. Efeze bezat dan
ook een metershoog beeld van keizer Domitianus
om te aanbidden.

CHRISTEN ZIJN IN EFEZE

In deze goddeloze wereld leefden de christenen van
Efeze. De Heer Jezus ziet dat en weet dat geloven
hen daarom wat kost. En dat is voorstelbaar. Je
ziet het bij wijze van spreken al vooer je hoe een
christen van Efeze naar de markt gaat. Hoe gaat
die deze markt betreden? Doet hij of zij mee aan
het wierookritueel bij ingangen? Of probeert zo
iemand achterlangs te sluipen? Misschien waren
er christenen die wierook in de brander gooiden en
dan zachtjes zeiden Jezus is Heer'? Of ging je dan
principieel toch maar niet?

De brief zegt ons deze dingen niet. Wel zegt de
Heer: [k weet van uw werken, uw inspanningen

en uw valharding..” (vers 2). Ook lezen we van het
onderscheid dat ze maken. Ze toetsen leraren en
leringen en zetten door in de waarheid. ‘En u hebt

moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om
Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet
moe geworden’ (vers 3). Ze hebben zelfs de leer van

de Nikolaleten vercordeeld, zegt vers 6. Dat was goed,
want deze dwaalleer stelde dat het lichaam er niet
toe deed, alleen de ziel en dat je dus lichamelijk kon
doen wat je wilde, ook meedoen met afgoderij en
zonde.

Tegelijkertijd heeft al dat strijden deze gelovigen zo
scherp gemaakt dat ze de eerste liefde verloren zijn.
Vers 4: ‘Maar ik heb tegen u dat u de eerste liefde hebt
verlaten.’ Deze eerste liefde is hier in de Griekse tekst
‘proton agapen’, waarbij protos doet denken aan ons
woord proto. Het betekent eerste en belangrijkste, dat
wat voor alles komt kortom. De agape (het woord voor
Gods pure liefde) is dat: het eerste en belangrijkste.
De Efeziérs werden niet meer gedreven door deze
liefde en door ‘de eerste (belangrijkste) werken’ die
daarbij horen. En dat is ernstig. In het vijfde vers klinkt
daarom: ‘hekeer u’

VERTALING NAAR ONS

Christen zijn in een goddeloze wereld was dus de
dagelijkse realiteit van de gelovige Efeziérs. In dit opzicht
kunnen we een voorbeeld aan hen nemen, want ook wij
bevinden ons in een goddeloze omgeving. Voor hen was
de druk veel hoger dan voor ons, maar toch hielden ze
stand en prijst de Heer hun ervoor. Ze bleven bij wat God
hen via leraren als Paulus en Timothels had geleerd.
Niemand bracht hen daarvan af. En deze uitdaging ligt
ook voor ons. Want al worden we vreemd aangekeken
en komen we onder vuur te liggen, ook wij worden
opgeroepen om te volharden, niet moe te worden en
ons te blijven inspannen voor de goede Naam van Jezus.
Maar we moeten daarbij de eerste liefde en de eerste
werken niet vergeten. Want soms kun je zo verwikkeld
raken in de geestelijke strijd en de roep om zuiverheid,
dat je vergeet dat het Evangelie er juist is voor zondaren
en verloren mensen, dat God de wereld liefheeft en
verlossen wil van al die zonden. Hij wil dat wij Hem
liefhebben en dat we de liefde van God die wij hebben
ontvangen uitdelen aan mensen om ons heen in woord
en daad. Voorwaar een uitdaging voor christenen van
alle tijden, voor die in Efeze een kleine 2000 jaar geleden,
maar ook voor die in Nederland en Vlaanderen in 2023.

Op de website staan extra vragen om verder over
na te denken en/of met elkaar over door te spreken.
www.zoeklicht.nl/bijbelstudie
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G BOEKEN EN DVD'S | Bestel via www.zoeklichtwebshop.nl

De hemel - een plaats ook voor jou?!
Prof.dr. Werner Gitt

Wat is er zo mooi aan de hemel? Hoe mooi de hemel is, dat kunnen

we eigenlijk niet in menselijke woorden vatten. Maar de auteur wil
je ondanks die beperktheid toch graag laten zien dat het de enige
; h - 1 mooie, geweldige, gelukkige eindbestemming is.
De hemel —
i . jou?!
een plaats ook Voo Jou 76 pag. brochure geniet € 2,75

i, Weenss G

Als dat waar is... Opeens ben ik weg
Vragen en feiten over Jezus Christus Steven Verhorst

Léon Taschi

Er komt een dag dat
wereldwijd miljoenen mensen
opeens verdwijnen. Op
hetzelfde moment, we spreken
over de opname. We weten

: ‘De één zegt dit, de ander zegt dat.
; m‘K‘Ls . Wat moet je daar nu van geloven?’
. Een vaak gehoorde opmerking als er
DAT over Jezus Christus wordt gesproken.

WAAR En vaak blijfft het daar op steken..

Is . Maar deze vraag is té belangrijk om niet precies wanneer dit gaat
e hem open te laten. Want het betreft gebeuren, maar velen denken
Vagen e een uiterst belangrijk onderwerp! dat dit niet lang meer duurt...

faiten over
je ristus

66 pag. brochure geniet € 5,95 30 pag. paperback €4,95

Serie ‘Als tijd opraakt’
Steven Verhorst

De serie ‘Als tijd opraakt’ beschrijft in verhalende vorm gebeurtenissen die mogelijk werkelijk op deze
manier zouden kunnen plaatsvinden. Spannend en informatief.

Puntkomma
~ (deel 3}

Schijnvrede
(deel 2)

Opgenomen
(deel 1)

277 pag. paperback

| €19,95

310 pag. paperback

€ 19,95

156 pag. paperback
€ 13,95

Bestel bij voorkeur via onze webshaop: Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokasten,

www.zoeklichtwebshop.nl binnen Europa € 6,95 portokosten.
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“7oalsikalin het eerste deel van dit tweeluik
vertelde, was er grote schrik. Gelukkig liep het
goed af, maar wilde ik het niet gelijk vergeten.
. Als eerste omdat het mij stilzette bij de
Vrijwi H!ge burgerwacht’ (zie Zoeklicht nr. 6). Nu wil ik
inzoomen op een ander aspect.

LET EENS OP

Weet je, voor zover ik kon nagaan was er helemaal
niets aan de hand! Mijn rookmelder was niet afgegaan
en ook zag ik zelf de brand niet. Uitgaande van mijzelf,
wat ik kon zien, wat ik kon merken, was er helemaal
geen gevaar. Toch zou denk ik iedereen het dom
gevonden hebben als ik vriendelijk bedankt had

voor de waarschuwing om vervolgens de voordeur

te sluiten en verder te gaan met mijn ding. Toch is
juist dat iets wat wij vaak doen: uitgaan van jezelf.
Wat ik voel, wat ik kan zien, wat ik ervaar. Want dat is
waarheid toch? Let maar eens op de discussies op

de werkvloer, in je woonkamer, onder vrienden of in
de gemeente. [k voel mij zo dus dat is de waarheid.
Mijn mening is zo, want ik geloof zo. Velen gaan daarin
nog verder en koppelen er de conclusie aan dat als

zij goed zitten, de ander het dus fout heeft. Et voila,
conflicten zijn geboren.

Wat nu, als iemand zich uitstrekt naar jou en aangeeft
dat je in‘gevaar’ bent (op welk gebied dan ook)?

En wat als je, net als ik met de letterlijke brand, het
gevaar nog niet zelf hebt opgemerkt? Moet je echter
altijd afgaan op wat die ander dan aangeeft? Dat kan
je ook in gevaar brengen toch?

Hoe moet je hier dan als christen mee omgaan?

Twee punten wil ik je hierover meegeven.

1. De Bijbel heeft autoriteit

Niet jij, maar ik ook niet. Gods Woord alleen. Dat
betekent praktisch, dat mijn mening niet meer
doorslaggevend is en dat ik open wil staan voor
inzichten van anderen. Daarbij let ik goed op of dat
wat de ander zegt, overeenkomt met wat de Bijbel
zegt. Want ook zijn of haar mening staat onder de
autoriteit van de Bijbel. Advies van angelovigen
(hoe lief ock!) neem ik anders op dan advies van
een broeder of zuster in Christus. Waar advies

niet overeenstemt met Bijbelse waarheid, mag ik
het aan de kant leggen. Maar waar advies of een
waarschuwing wél overeenstemt met de Bijbel,
wil ik graag luisteren en er mijn voordeel mee doen
in mijn dagelijkse wandel met de Heer,

2. Erken je beperkte zichtsveld

De balk-versus-splinter-geschiedenis in de Bijbel is
denk ik bij ieder bekend. Toch blijft het lastig om in
het dagelijks leven ons bewust te zijn van het feit
dat we een blinde vlek hebben voor eigen issues,
terwijl we die van anderen goed denken te kunnen
waarnemen én beoordelen. Laat deze waarheid ons
nederig maken in het geven van advies bij ‘brand’
en laat het ons gewillig maken in het ontvangen van
advies als we zelf in ‘gevaar’ verkeren.

De wereld is niet veilig. Als christenen mogen we, dicht
bij de Heere levend, omzien naar elkaar en dankbaar
gebruik maken van hulp van medechristenen. Samen
één, samen voor de Ene!

/4 Corine Daane
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BIJBELSTUDIE

Heilig, heilig, heilig, Heere God almachtig

6.30 uur: Een goede stille tijd waarin je Gods Woord leest en bidt. 7.30 uuzr: je
kinderen treuzelen met het ontbijt en voordat ze naar school gaan komt er een
zoektocht op gang naar een verdwenen fietssleutel. 8.15 uur: als iedereen naar
school is blijkt de kat iets verkeerds gegeten te hebben...

Tk wilde zo graag een leven van gehoorzaamheid en heiligheid leiden, maar
een aantal situaties deze morgen hebben het al behoorlijk in de war geschopt.

oen Jesaja de tempel binnenging zag hij

de hoogste Koning op de troon (Jesaja

6). Serafs zijn rondom de troon. Zelfs als

leden van de hemelse hofhouding is het
nodig dat zij hun gezicht en voeten afdekken.
Het lied van de serafs bevat een indrukwekkende
boodschap: ‘drie keer heilig’. De herhaling heeft
als doel om iets te benadrukken. Er is slechts één
eigenschap van God wat zo de nadruk krijgt in
de Bijbel en dat is Zijn ‘heiligheid’. Gods heiligheid
wordt tot de derde graad verheven.

GODS HEILIGHEID

Heiligheid duidt zowel op Gods majesteit als op de
reinheid en morele volmaaktheid van Zijn natuur.
Heiligheid is Gods kroon. Jonathan Edwards (1703-1758)
zegt over Gods heiligheid: “Als we niet eerst de pure
heerlijkheid van Gods heiligheid zien, zullen we nooit
de schoonheid ontdekken van Zijn kennis, macht,
eeuwigheid of Zijn andere eigenschappen
Heiligheid is de perfectie van al Gods andere
eigenschappen; Zijn macht is heilige macht, Zijn
genade is heilige genade, Zijn wijsheid is heilige
wijsheid. Gods heiligheid is het waard geprezen

te worden boven al Gods andere voortreffelijke
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eigenschappen. Edwards komt dan tot de volgende
conclusie: “Liefde voor God vindt dus haar oorsprong
in vreugde over Zijn heiligheid en niet zozeer in Zijn
andere eigenschappen.™

WEES HEILIG

Maar God vraagt meer van ons dan dat we alleen Zijn
heiligheid zouden erkennen: ‘Wees heilig, want [k ben
heilig’ (1 Petrus 1:16). Het is voor God onmogelijk dat
Hij kwaad door de vingers zou zien of zou goedkeuren.
God eist terecht van Zijn morele schepselen
volmaakte heiligheid. Hij kan Zijn volmaakte heilige
standaard niet voor een moment aan de kant zetten.
Omdat God heilig is, haat Hij de zonde. \We zeggen
vaak: “God haat de zonde, maar heeft de zondaar lief”
Dat is gelukkig waar, maar we hebben de neiging om
veel nadruk te leggen op het tweede gedeelte en het
eerste snel te vergeten. We kunnen niet om het feit
heen dat God de zonden haat. Daarom doen we iedere
keer als we zondigen iets wat God haat. Hij haat onze
trots, jaloezie, boosheid, bitterheid en begeerten. We
moeten leren om onze zonden zo te zien als God ze
ziet. Als Hij ze haat, dan moeten wij ze ook haten.

De gevolgen van de zonden hebben dus meer te doen
met God-gerichtheid dan met ik-gerichtheid.




J

QOver wat ‘wees heilig’ nu precies betekent, bestaan veel
misvattingen. Er zijn mensen die heiliging zien als een
aantal verboden. Je mag op zondag niet zwemmen, je
mag geen alcohol drinken of je moet je op een bepaalde
manier kleden. Als we heiliging op deze manier zien,
lopen we het gevaar om een Farizeeér te worden die er
een eindeloze lijst op nahoudt wat allemaal wel en niet
mag. Voor anderen bestaat het uit een standaard die
toch niet bereikt kan worden, waardoor ze moedeloos
worden in hun geloofsleven. Maar heilig zijn betekent dat
we gescheiden zijn van de zonde en daarom toegewijd
aan God. Jonathan Edwards zegt in zijn preek ‘Het

leven van een ware christen is een reis naar de heme!’

het volgende hierover: “We moeten de hermel zoeken
door de weg erheen te bewandelen. Dat is de weg van
heiligheid. We moeten kiezen en verlangen om langs
deze weg daarheen te reizen en op geen andere. We
moeten afstand doen van alle vleselijke begeerten die
ons alleen maar zullen hinderen

HEILIGMAKING

Heiligmaking is een voortgaand werk van God en de
mens dat ons steeds meer van zonde vrijmaakt en
ons in ons dagelijks leven steeds meer op Christus
doet lijken.? Dit heiligmakingsproces begint bij de
wedergeboorte. Na deze gebeurtenis in iemands
leven kan de zonde niet langer een gewoonte of
levenspatroon zijn. Het nieuwe leven in Christus
weerhoudt ons om onszelf over te geven aan een
leven in zonde. Het houdt een definitieve breuk in van
de macht van en liefde voor de zonde.

De Bijbel leert ons ook dat heiliging een proces

is dat je hele leven als christen duurt. We worden

van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van
heerlijkheid tot heerlijkheid (2 Korinthe 3:18). Als we
groeien in ons geloofsleven, dan gaan we steeds meer
op Christus lijken.

Ook als we christen zijn geworden zal er zonde in ons
hart blijven. Binnenin ons woedt een burgeroorlog
tussen mijn eigen koninkrijk en Gods koninkrijk. Deze
oorlog stopt zodra we sterven en bij de Heere zijn.

In dit leven zul je niet zondeloos worden. Dat betekent
niet dat we Gods norm naar beneden moeten halen.
Hij is een driemaal heilig God. Het betekent veel meer
dat we Gods genade en vergeving nog meer nodig
hebben om de zonde te overwinnen en onze heiliging
te volbrengen in het vrezen van God (2 Korinthe 7:1).

DE BLIJDSCHAP OVER HEILIGING

In de gelijkenis van de ware wijnstok en de ranken
verbindt de Heere Jezus gehoorzaamheid en blijdschap
met elkaar. Het zijn oorzaak en gevolg.‘Als u Mijin
gehoden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals
Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in
Zijn liefde blijf. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat
Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen
zal worden’ (Johannes 15:10-11).

Alleen zij die gehoorzaam zijn, zij die verlangen naar
heiliging, zullen de blijdschap ervaren die God geeft.

Het kennen van Ged in Zijn Zoon en het leven uit Zijn
liefde geeft blijdschap. Het gevolg is dat je Zijn liefde wilt
beantwoorden met wederliefde. Gods wil doen is dan
geen last maar een vreugde.

Dat betekent dat we op bepaalde gebieden van ons
leven Hem niet ongehoorzaam willen zijn of weerstand
willen bieden. We willen ons juist aan Hem overgeven
omdat Hij weet wat goed voor ons is. Edwards zegt hier
het volgende over: “Bedenk dat degenen die gewillig zijn
om hun leven zo te gebruiken als een reis naar de hemel,
de hemel zullen krijgen. De hemel, zo hoog en heerlijk,

is bereikbaar voor zulke arme, onwaardige schepsels
zoals wij. We kunnen dat heerlijke oord bereiken waar
de engelen wonen, ja, de woning van de Zocn van God,
de plaats van de heerlijke aanwezigheid van de grote
Jehova. We mogen die voor niets hebben, zonder geld
en zonder prijs, als we maar gewillig zijn om de weg
ernaartoe te bereizen. Als we gewillig zijn onze richting
om te buigen naar die weg zolang we leven, mogen en
zullen we de hemel hebben als cnze esuwige rustplaats”™

Het volharden in het geloof brengt vreugde met zich
mee, omdat we als gelovigen mogen uitzien naar een te
verwachten beloning. Het is toch heerlijk om uit te zien
naar het moment dat we de Heere Jezus zullen zien en
dat Hij zal zeggen: “Goed gedaan trouwe dienstknecht...
ga in,in de vreugde van uw Heer!”

Maar om deze vreugde te kunnen ervaren en hierin

te groeien moeten we wel keuzes maken. We moeten
ervoor kiezen de zonden los te laten, niet alleen maar
omdat we er door verslagen worden, maar omdat we
God er verdriet mee doen.

Voor ons verlangen naar heiliging heeft God ons alles
gegeven wat we nodig hebben. Hij heeft ons verlost
van de heerschappij van de zonde en Hij heeft ons
Zijn Heilige Geest gegeven die in ons woont. In Zijn
Woord heeft Hij ons Zijn wil bekendgemaakt om te
leven tot eer van Zijn heilige Naam.

/ Martin Penning

Wil je je verder verdiepen in systematische theologie? In
september start het platform ‘Hart voor de Gemeente’
een avondschool systematische theologie. Meer weten?
Kijk dan op www.hartvoordegemeente.nl/avondschool.

i) Jonathan Edwards, Geen geloof zonder gevoe!

3,5,6,8 Jonathan Edwards, De ruimte van soevereine genade,
zeven preken

A Wayne Grudem, Bijbelse Theclogie, essentieel onderwijs
over christelijk geloof
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Ais ouders hebben we_van onze Vader in de hemel de verantwoordelukheld gekregen
! om onze klnderen op te voeden Tudens de opvoedmg zun er veel momenten waarop we
hen moeten loslaten. Kmderen nemen naarmate ze ouder worden steeols meer zelf hun
' besllssmgen Wl_; mogen hen met valien en opstaan de ruimte geven om da’c t doen
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TR
‘CHRISTELIJKE

- OPVOEDING,

 EEN (OP)GAVE

Je kind leren de Here te
kennen en lief te hebben (1)
Bijbellezen en bidden
met je kinderen (2) :
Omgong met (sociale}
media in het gezin (3)

o Jek

anneer we hen loslaten, betekent

dat dus niet dat we hen in de steek

laten. Het betekent dat we hen aan

God teruggeven en niet, als het ware,
als ons persoonlijk ‘bezit’ blijven beschouwen. Het
ouderschap is in feite een levenslang groeiproces in
het leren loslaten.

WAT ZEGT DE BIJBEL HIEROVER?

In de Bijbel kunnen we niet heel veel vinden over de
manier waarop de Heere God wil dat we met het
loslaten van onze kinderen omgaan. Toch biedt Gods
Woord ons wel een aantal handreikingen waar we
als ouders mee verder kunnen. Zo lezen we in Efeze
6:1-4 de oproep dat kinderen hun cuders behoren

te gehoorzamen. Maar ook dat vaders hun kinderen

niet mogen verbitteren. Om bij hen geen ergernis

op te wekken, zullen we dus soms moéten loslaten.
In de Evangelién kunnen we ook lezen hoe we in
vertrouwen onze kinderen in de handen van de Heere
mogen leggen. Hij wil als een Herder voor hen zorgen
en roept hen op bij Hem te komen (Markus 10:14).
Vanaf het moment dat een kind gaat trouwen ‘zal
een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn
vrouw hechten’ (Genesis 2:24, Efeze 5:31). Ook hierin
zit de opdracht verweven dat we onze kinderen zullen
moeten loslaten.

HET BEGINT ALVROEG

Leren loslaten is misschien wel het moeilijkste
onderdeel van de opvoeding. De meeste ouders
voelen een enorme verantwoordelijkheid voor
hun kinderen en willen het allerbeste voor hen,
Het is een uitdaging om je kind steeds meer eigen
verantwoordelijkheid te geven. Dit gebeurt al heel
vroeg in de opvoeding, misschien zonder dat je
erergin hebt.

’ Het ouderschap is in feite een
levenslang groeiproces in het
leren loslaten.

De tijd die ikzelf lastig vond, was het begin van de
periode waarin ik geen borstvoeding meer gaf. We
konden toen onze dochter ‘rustig’ naar mijn ouders
brengen, zodat mijn man en ik een dagje weg konden
gaan. Enerzijds vond ik dat fijn, maar anderzijds was
het ook heel ongemakkelijk - voortdurend moest ik
aan onze dochter denken. In feite kon ik haar maar
moeilijk loslaten, hoewel ze in goede handen was.
Vanaf het moment dat er kinderen in ons leven
komen, zullen we in ons hart altijd bij hen zijn,

waar ze ook heengaan en wat ze ook doen.

KINDER- EN TIENERJAREN

Wanneer peuters de wereld gaan verkennen, slaat de
angst je soms om het hart. Ze doen allerlei dingen
die niet mogen of kunnen en vaak gaat het maar nét
goed. Je kunt ze natuurlijk niet doorlopend in de gaten
houden en soms gaat er dan wel eens iets mis.

Een goede les in loslaten, want zelfs op die
mementen mag je weten dat God jouw kind

wél ziet, waar het ook is.

Loslaten klinkt in wezen erg zwaar, want in de
meeste gevallen is het gewoon een kwestie van
‘doen’. Wanneer je kind gaat lopen, leert zwemmen
of fietsen, laat je het steeds meer los zodat het goed
kan oefenen en zelfstandiger wordt. Gaandeweg zal
het steeds meer leren en onafhankelijker worden.

HET ZOEKLICHT




Een heel natuurlijk proces dat bij het leven hoort. Een
kind dat altijd naar de basisschool werd gebracht, zal
niet zo makkelijk alleen naar de middelbare school
durven fietsen. Om iets goed te kunnen leren, moet
je het ervaren en doen, en daar dus de ruimte voor
krijgen. Ouders kweken bij hun kind zelfvertrouwen en
verantwoordelijkheidsgevoel door het stukje bij
beetje los te laten.

De tienerleeftijd is misschien wel de moeilijkste
pericde om het fysieke loslaten echt te leren. Tieners
zijn vaak langer van huis of komen (te) laat thuis en
je weet gewoon niet altijd waar ze zijn en wat ze
doen. Aan de ene kant is dit goed en leert het kind
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, maar het
kan tegelijkertijd stress en onzekerheid opleveren
voor de ouders. Wanneer jouw tieners in aanraking
komen met verkeerde vrienden, drugs, alcohol of
andere dingen waar je als opvoeders liever niet mee
geconfronteerd wilt worden, kan het je zelfs slapeloze
nachten bezorgen. En al doen ze verder geen ‘rare’
dingen... dan nog kunnen ze soms voor situaties
kiezen die je als ouder moeilijk en spannend vindt.
Toch heeft het kind het recht om zich te ontwikkelen
en zijn eigen keuzes te maken.

PERSOONLIJKE ERVARING

Zelf hebben wij een moeilijke les in loslaten geleerd
toen onze oudste dochter op twintigjarige leeftijd
alleen naar Amerika ging. Zij wilde heel graag een
vriend opzoeken die ze via het internet had leren
kennen. Tegen ons advies in om haar goede vriendin
mee te nemen, wilde ze per se alléén het avontuur
aangaan. Ze vloog de oceaan over en sloeg dus
letterlijk haar vieugels uit.

. 9 Loslaten 'er'nkt'in'\'/i}ez;en

erg zwaar, want inde
meeste gevallen is het gewoon

een Rwestie van ‘doen’

Uiteindelijk is het niets geworden tussen haar en die
jongeman, maar wat vonden we dit als ouders een
bijzonder zware tijd. Naderhand hebben we er gelukkig
nog intensief over kunnen spreken en hier als gezin
veel van geleerd. Gelukkig hebben we tijdens deze
jaren altijd geprobeerd haar mening te respecteren en
in gesprek te blijven. Het laatste wat we wilden was
onenigheid. We zijn blij dat onze Vader in de hemel
haar niet heeft losgelaten en met haar én met ons is
meegegaan op deze leerzame ‘reis’

OPVOEDEN IS LOSLATEN

Sinds enkele jaren zijn onze kinderen allemaal
volwassen en inmiddels het huis uit. Het ‘echte’
loslaten is hiermee voor ons begonnen. Ze hebben
een levenspartner gevonden, een huis en een baan en
wij zijn zelfs al groctouders geworden. Nu zijn we niet
meer dagelijks bij hun keuzes betrokken en dat hoeft
ook niet (Genesis 2:24). Dit betekent natuurlijk dat wij
als ouders ook niet meer verantwoordelijk zijn voor
die keuzes, al zal menig ouder toegeven dat volledig
loslaten van een kind nooit helemaal lukt.

leclere leeftjjdsfase brengt nieuwe momenten van
loslaten met zich mee. Het is niet eenvoudig om te
bepalen wanneer je dit wél moet doen of op welke
momenten je nog even de touwtjes in handen wilt
houden. Het is bernoedigend te weten dat we dit altijd
in athankelijkheid van onze Vader in de hemel mogen
doen. Laten we erop letten hierbij niet te angstig of te
krampachtig te zijn. Als je beseft dat het vooral je eigen
angst of bezorgdheid is die je parten speelt, wordt het
tijd om het kind meer en meer los te laten.

Ze zullen altijd behoefte blijven houden aan onze
liefde, goedkeuring, bewondering en ons respect. En
zeker aan onze emotionele en geestelijke steun. Laten
wij vooral onophoudelijk blijven bidden om Gods
nabijheid voor heel hun leven.

Tot slot een leerzame les uit Gods Woord over de
gelijkenis van de verloren zoon {Lukas 15:11-32). De
jongste zoon vraagt zijn vader om zijn deel van

de erfenis en trekt de wijde wereld in. Deze vader
heeft zijn zoon volkamen losgelaten, maar blijft
toch voortdurend naar hem uitkijken. Hoewel deze
jongen er een enorme puinhoop van heeft gemaakt,
ontvangt de vader zijn zoon uiteindelijk met open
armen. Laten wij z6 omgaan met onze kinderen.
Wat ze cok doen in hun leven en waar ze ook
heengaan.. we mogen altijd op ze wachten en hen
liefdevol omarmen. Onze Vader in de hemel waakt
over ons en onze kinderen, en wij mogen hen én
onszelf aan Hem overgeven.

/2 Wendy Born




waaronder ruim 55.000 van burgers.

Dat houdt in dat de politie de
beelden van deze cameras kan
opvragen om verdachten op

te sporen. Het merendeel, ruim
236.000, van de cameras is
afkomstig van bedrijven, blijkt uit
de politiecijfers die NU.nl heeft
opgevraagd. Daarnaast heeft de
overheid ook nog bijna 23.000
eigen camera’s in de database
opgenomen, bijvoorbeeld
camera’s die langs de weg staan.
De 55.000 particuliere camera's
zijn voornamelijk afkomstig van

OPMERKELUK g

Bijna 314.000 beveiligingscamera’s in Nederland

De Nederlandse politiedatabase Camera in Beeld telt 314.000 vrijwillig aangemelde beveiligingscamera's,

videodeurbellen, zegt de politie.

De politiedatabase is al jaren
omstreden. Tegen NU.nl zegt Bits

of Freedom-woordvoerder Lotte
Houwing dat de politie met Camera
in Beeld de wet omzeilt, omdat zou
worden gestimuleerd dat camera’s
op de openbare weg worden gericht,
terwijl dat tegelijkertijd volgens de
privacywetgeving niet zomaar mag:
“Zo heeft de politie toegang tot
allerlei onrechtmatig

verkregen materiaal”

(Bron: Tweakers)

Spionageballonnen boven Japan en Taiwan

De BBC heeft nieuw bewijs ontdekt van het spionageballonprogramma van China. Die voerden onder meer viuchten

uit over Japan en Taiwan.

Japan bevestigt dat er ballonnen
over zijn grondgebied zijn gevlogen
en zegt dat het bereid is om ze in
de toekomst neer te schieten. BBC
News ontdekte, met behulp van

satellietgegevens via het bedrijf
Synthetaic, meerdere beelden van
Chinese ballonnen die Oost-Azié
doorkruisen. Zo werd er onder
meer bewijs aangetroffen van esn

Vervuild drinkwater

ballon die begin september 2021
het noorden van Japan
doorkruiste. Deze beelden werden
nog niet eerder gepubliceerd.
(Bron: De Morgen)

Zestig procent van het Nederlandse drinkwater komt uit de grond, maar ons grondwater raakt steeds

meer verontreinigd.

De grootste boosdoener is het
pesticide bentazon, waarvoor al ja-
ren wordt gewaarschuwd. Bentazon
is een bestrijdingsmiddel dat sinds
1974 veel succes boekt als onkruid-
verdelger, maar waarvoor al jaren
wordt gewaarschuwd door weten-
schappers en drinkwaterbedrijven.
Hoewel veel drinkwaterbedrijven
met bentazon in hun maag zitten,
treden ze niet graag naar buiten

over vervuilingsproblematiek.

De angst bestaat om het beeld van
betrouwbaar drinkwater schade te
berokkenen. En het Nederlandse
drinkwater behoort nog altijd tot
het beste ter wereld. Een bijzonde-
re paradox: een land met het beste
drinkwater, terwijl onze bronnen
tot de meest verontreinigde van
Europa behoren.

(Bron: De Groene)
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m GEBED

Gebedsgroepen

Naar aanleiding van een oproep eind vorig jaar, hebben verschillend Zoeklichtlezers hun huis open-

gesteld voor gebedsbijeenkomsten. Er is veel geestelijke strijd en gebed is zo nodig in deze tijd.

Bekijk hier of er een groep bij u in de buurt zit. U kunt de contactpersoon bellen voor het adres en verdere

informatie (tijd, frequentie, etc.).
Dilbeek
Fam. De Schuytener (02 [ 5697224)

Kortessem
Dhr. J. Wagemans (0496 - 247682)

Wulpen ~ Koksijde
Dhr. De Saeger (0495-526161)
Alblasserdam

Farm. Stam (078 - 6914852)

Apeldoomn
Fam. Mul (06 - 139396367)

Assen
Mw. M. Riksten - Esveld (06 - 13265339)

Barneveld
Fam. Hendriks (06 - 34401121)

Ede
Mw. Boezer (06 - 33628480)

Elst (Gld)
Fam. Muilwijk (06 - 54236445)

Groeningen
Fam. Verbeek Wolthuys (06 - 15300107)

Heemskerk
Fam. Pesch (06 - 13156403)

Hoogersmilde
Fam. Terreehorst (0592 - 268752)

IJsselmuiden
Fam. Sluiter (06 - 15542859)

Middelburg
Mw. Otto (0118 - 625779)
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Musselkanaal
Fam. Scotto di Minico (06 - 11489778)

Oegstgeest
Mw. Dirkzwager (071 - 5175040)

Oud-Vossemeer
Fam. Durand (06 - 41373794)

Oldekerk (Gr)
Mw. Feijen - van der Meer
(06 - 42078989)

Rijssenhout
Dhr. A. Rijnders (06 - 13063983)

Spijkenisse
Fam. Volders (0181 - 612178)

Workum
Dhr. H. Visser (06 - 38234177) en
Dhr. K. Hofman (06 - 21327465)

Zeewolde
Fam. Van der Woude (06 - 11348112)

Zuiphen
Dhr. Martinus (0575 - 515859)

Vrouwengebedsgroep (digitaal)
www.she-event.nl

:'j.__o

Oldekerk =
Urk .
Dhr. Kofferan (06 - 12688465) Workum o o _
Qb o
usselkana
Vleuten (Utrecht) O  Hoogersmilde :
Dhr. W. de Baat
(06 - 26482726) .
Heemskerk . [Jsselmuiden
Wittem o :
Fam. Van der Waard Rijssenhout Zeewoideo
(06 - 49138043) o O Apeldoono
Oegstgeest Vieuten Zutphen
Barneveld
Spijkenisse o Ede
' Elstfy
: Alblasserdam .
Middelburg o Groeningen
Oud-
~ . Vossemeer ¢
Wulpen ~ Koksijde O
Kortessem SEi
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Gebed kan voorwaardelijke liefde zijn: “lk

hou van U, indien U dit voor mij doet.” De
interpretatie van Gods Vaderzorg wordt
opgehangen aan het al dan niet verkrijgen van
de gewenste gebedsverhoring. Gebed wordt
dan een test voor God,

agisch denken over gebed
veronderstelt dat Gods daadkracht
in gang wordt gezet door de
geloofskracht van de gelovige.
Het ingrijpen van God wordt dan afhankelijk
gesteld van zogenaamd geloof. Gebrek aan
verandering wordt geinterpreteerd als ongeloof.
In dit denken wordt niet God op de proef
gesteld, maar het geloof van de gelovige.
Gebedsverhoring is dan de bevestiging van zijn
godsvertrouwen. Gebre gebedsverhoring
is de bevestiging van zijn ongeloof. De schade
die dit aanricht is desastreus: het versterkt
het gevoel afgewezen te zijn door God en kerft
schuld pijnlijk diep in d

Gebed is geen test voor geloofskracht;

noch een test voor Gods daadkracht.
Gebedsafhankelijkheid onderwerpt zich aan
Gods soevereiniteit. Hij kan genezen en Hij kan
laten sterven. Hij kan een wonder doen, of cok
niet. Het echte wonder is dat Hij - ongeacht de
vorm van Zijn antwoord - ons behouden in het
Vaderhuis doet aankomen:.

A Jef De Vriese

NADENKER
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In het vorige artikel werd iets verteld over de opkomst van een nieuwe manier van
Bijbellezen. Als gevolg van de opkomst van de historisch-kritische methode in de
19e eeuw werd er meer aandacht gevraagd voor de historische ontwikkeling van
de Bijbel. Dit ging ten koste van de nadruk op de Bijbel als het geinspireerde en
onfeilbare Woord van God. De gevolgen van deze ontwikkeling waren
verwoestend voor vele kerken in Europa.

Is voorbeeld hiervan zoom ik in dit artikel in

op de Free Church of Scotland, een kerk die

Schriftgetrouw begon, maar binnen korte

tijd in de fuik van het nieuwe denken over de
Bijbel terechtkwam - met fatale gevolgen.

EEN KERK RAAKT OP DRIFT

De fFree Church of Scotland ontstond in 1843 nadat
honderden predikanten, onder leiding van Thomas
Chalmers, de nationale Church of Scotland verlieten na
een slepend conflict over de vraag wie de bevoegdheid
had een predikant te beroepen: de ambachtsheer van
een bepaald gebied of de gemeente? Zij die de Church
of Scotland verlieten meenden het laatste. Zo ontstond
de Free Church of Scotland - een kerk waar wel van
gezegd is dat geen andere kerk in de geschiedenis zo
dicht het ideaal van de apostolische kerk benaderde
als deze kerk. Een kerk die gediend werd door zeer
getrouwe, godvrezende predikanten met een intens
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geloofs- en gebedsleven dat gekenmerkt werd door
diepe vroomheid. Het was de kerk van Thomas
Chalmers, van John Duncan, van de gebroeders Bonar,
van Moody Stuart en vele andere blinkende sterren

in het Koninkrijk van God. En uitgerekend deze kerk
werd overspoeld door een golf van nieuw denken die
uiteindelijk grate schade aangericht heeft en ertoe
leidde dat deze kerk - niet te verwarren met de huidige
Free Church die over het algemeen wel Bijbelgetrouw is
- binnen nog geen honderd jaar weer terugging naar de
kerk die ze, vanwege grote zorgen, verlaten hadden: de
Church of Scotland. Hoe kon het gebeuren?

Het begon ermee dat de Free Church jonge,
getalenteerde studenten naar Duitsland stuurde

om daar verdere studie te gaan doen. Duitsland was
op dat moment de place to be als het ging om de
Bijbelwetenschappen, mensen uit heel Europa, zelfs
tot Amerika toe, gingen daarheen om er te studeren.



Daar leerden ze de Bijbel op een nieuwe manier lezen:
op een historische manier, net zoals je elk ander boek
uit de geschiedenis lezen kunt.

GEEST UIT DE FLES

Een belangrijke rol daarin speelde prof. Robertson
Smith; net afgestudeerd en nog maar 23 jaar oud werd
hij al aangesteld als hoogleraar. Hij was zo begaafd

dat hij gevraagd werd een bijdrage te leveren aan de
beroermde Encylopedia Brittanica. Maar daar kwamen
de eerste addertjes onder het gras vandaan. Hij schreef
namelijk een lemma (naslagwerk) over ‘engelen’, maar
het leek alsof hij niet in hun bestaan geloofde.

Over gevallen engelen werd helemaal niets gezegd.
Maar het was met name zijn bijdrage over het lemma
‘Bijbel’ dat onrust vercorzaakte. Robertson Smith
schreef daar, geheel in lijn met de historisch-kritische
methode, dat Deutercnomium niet door Mozes
geschreven was, maar door andere schrijvers uit latere
tijden in zijn mond gelegd was. Idem dito voor de
evangelién: die waren niet geschreven door de namen
die erboven stonden, maar later. En de profeten in het
Oude Testament spraken vooral voor hun tijdgenoten,
het voorzeggende gedeelte van hun boodschap

nam hij met een korreltje zout. Robertson Smith

werd uit zijn functie gezet. Maar de geest was uit

de fles. Robertson Smith kreeg steun van een jonge
predikant, een zekere Marcus Dods, eveneens een
briljant student. In een preek, getiteld ‘Revelation and
Inspiration’ die hij in 1877 liet uitgeven gaf hij support
aan de visie van Robertson Smith. Dods werd zelfs
aangesteld tot hoogleraar Nieuwe Testament aan

het New College, het opleidingsinstituut van de Free
Church in Edinburgh. Bij zijn inauguratie als hoogleraar
zei hij, dat de gedachte van een woordelijke inspiratie
van de Bijoel de Bijbel tot een aanstoot maakt voor
vele oprechte mensen, dat het onterend is voor God
en duizenden zoekers tot sceptici heeft gemaskt. Het
was een ketterse leer in zijn ogen. Hoewel hij werd
aangeklaagd vanwege dwaling, ging de Synode hier niet
in mee en werd Dods gehandhaafd als hoogleraar. En
dat terwijl zijn voorganger, prof. Robertson Smith om
dezelfde opvattingen nog uit zijn functie werd gezet.

Dods collega Cude Testament, George Adam Smith
maakte het nog bonter. In zijn lezingen ‘De moderne
kritiek en de prediking van het Oude Testament’ die
hij in 1899 in Yale hield, stelde hij dat je in het Oude
Testament een evolutionaire ontwikkeling zag van een
primitieve, polytheistische godsdienst tot een meer
ontwikkelde. Yahweh, de God van Israél, was in eerste
instantie een stamgod. De eerste hoofdstukken

van Genesis waren niet historisch, maar waren
samengesteld uit Babylonische mythen en legenden.
Of Abraham ooit bestaan had was twijfelachtig en

of David iets met de Psalmen te maken had was

ook de vraag. Toen Smith werd aangeklaagd stemde
de synode de aanklacht weg, met 534 tegen 263
stemmen.

NIEUWE APOLOGETIEK

De tijden waren veranderd. Waar de uit Duitsland
overgebrachte historisch-kritische methode eerst nog
als dwaling werd beschouwd, werd het nu omhelst
als een methode passend bij deze nieuwe tijd. Waar
het eerst onverenighbaar geacht werd met orthodox
geloof, werd het nu mogelijk als goed orthodox
beschouwd te worden als je deze zienswijze aanhing.
Het werd zelfs zo gebracht dat het de zaak van

het Evangelie ten goede zou komen. Deze mannen
beschouwden zichzelf allemaal als voluit ‘evangelical’
“Ik heb een evangeliserende functie die ik niet kan
weigeren uit te voeren,” zei Marcus Dods tijdens het
onderzoek naar zijn leer. Ze geloofden oprecht dat
hun visie zou bijdragen aan de bevordering van de
zaak van het Evangelie. Onder de naam van ‘New
Apologetic’, nieuwe apologetiek (geloofaverdediging)
werd het als instrument beschouwd om de zaak van
Christus beter te dienen in deze nieuwe tijd.

Wat was de gedachte van deze nieuwe apologetiek?
Dat komt hierop neer: de kern van het geloof ligt
niet in de woorden van een boek, maar in de levende
Christus. Het geloof is niet afhankelijk van een
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onfeilbare Bijbel. Het gadt om Christus, niet de Bijbel.
Het is een tegenstelling die we helaas vaker horen.
Niet de Bijbel, maar Christus. Natuurlijk, de Bijbel is
belangrijk, maar het is de Christus niet, hooguit een
wegwijzer naar Hem. En ja, wegwijzers hoeven niet
volmaakt te zijn. Ook een beduimelde wegwijzer kan
de weg naar Christus wijzen, dus ook een onvolkomen
Bijbel kan ons toch de weg tot Christus wijzen.

Men geloofde wel in de openbaring (dat God Zich
geopenbaard had) maar niet in de onfeilbaarheid

in de weergave daarvan in de Bijbel. Dat was een
menselijk verslag en als zodanig feilbaar. Al bevat

het Oude Testament onnauwkeurigheden en zelfs
onjuistheden, dat hoeft toch geen bedreiging te
wezen voor het geloof. De gedachte was: al geef je
de onfeilbaarheid van de Bijbel op, daarmee hoef je
nog niet de kern van het geloof te verliezen, die kan
gewoon staande blijven, want dat is Christus.

Deze theologen dachten de schil weg te kunnen
werpen en de kern te kunnen behouden.

ONDER DE INDRUK VAN DE WETENSCHAP
Wat erin de 19° eeuw gebeurde was dat theologen
diep onder de indruk raakten van nieuwe
wetenschappelijke bevindingen. Het is de tijd dat

de geologen allerlei ontdekkingen doen over de
ouderdom van de aarde, dat de evolutietheorie
opgang maakt, dat de wetenschap suggereert dat
bepaalde zaken in de Bijbel niet kloppen of niet
kunnen. Theologen, ook orthodoxe theologen, raakten
onder de indruk van nieuwe wetenschappelijke
bevindingen en gingen bepaalde zaken loslaten of
herinterpreteren. Als de wetenschap aantoont dat
bepaalde zaken niet kloppen en/of niet kunnen, dan
moeten we die elementen in de Bijbel maar opgeven,
om zo geen aanstoot te vormen voor mensen van nu.
Erken eerlijk dat er bepaalde elementen in de Bijbel
staan die onjuist of tijdgebonden zijn. Weliswaar
wordt zo de onfeilbaarheid van de Bijbel opgegeven,
maar als dat beter past bij deze nieuwe tijd, dan
moeten we dat ervoor over hebben. Hier wordt echter
een grote fout begaan: er wordt een tegenstelling
gemaakt tussen Christus en de Bijbel, tussen het
vleesgeworden Woord en het Schriftgeworden Woord.
Dat is een tegenstelling waar de Bijbel geen ruimte
voor laat. En, minstens zo belangrijk, die we bij Jezus
zo ook niet tegengekomen. Integendeel, de Schrift is

voor Hem steeds weer het einde van alle tegenspraak.

De Schrift kan niet gebroken worden, zo luiden Zijn
eigen woorden (Johannes 10:35).

De fout die in Schotland gemaakt werd, is een

vergissing die vaak herhaald is, tot op de dag
van vandaag. Zegt de wetenschap dat evolutie
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een feit is, dan moeten we dat integreren in het

scheppingsverhaal, Zegt de wetenschap dat er veel

meer variatie is dan man en vrouw, dan moeten we de

Bijoel in dat opzicht anders lezen. Maar dan begaan

we drie vergissingen:

a) We zijn dan te diep onder de indruk van
wetenschappelijke bevindingen die telkens weer
fluctueren en veranderen kunnen.

b) We doen dan tekort aan het gezag van de Schrift.
Immers, we moeten de Bijbel niet lezen in het
licht van de Bijbel, we dienen de wetenschap en
de bevindingen van de wetenschap te lezen in
het licht van de Bijbell De bijzondere openbaring
heeft altijd prioriteit boven de gegevens van welke
wetenschappelijke discipline ook.

c) Als je eenmaal begint te schiften in de Bijbel wat
wel waar en wat niet waar is, is het einde zoek.
Want wat is dan het volgende en wie bepaalt
eigenlijk wat waar is en wat niet?!

NOG EXTREMERE VISIES

Dat laatste bleek ook. Waar het gezag van het Woord
gaat schuiven, stopt het niet meer. Het duurde niet
lang of een volgende generatie nam nog extremere
visies aan. Zo beweerde A.B. Bruce dat iemand
christen kan zijn en in gemeenschap met Christus
kan leven zonder te geloven in diens lichamelijke
opstanding. Ook buiten de kerk waren er veel moreel
oprechte mensen, meende hij. “Velen hebben de kerk
verlaten om echte christenen te zijn” Zijn collega
Prof. James Candlish was de overtuiging toegedaan
dat er sprake kan zijn van waarachtig geestelijk leven,
ondanks dat men Gods openbaring niet kent en zelfs
misschien atheist is. En James Denney, de bekende
Nieuwtestamenticus stond er precies zo in: “Velen
leven als christenen, terwijl het hen om het even is of
Jezus nooit geleefd heeft of wel”

C.H. Spurgeon, die grote liefde en verbondenheid
voelde met veel predikanten in de Free Church schreef
in 1889 bedroefd: “De Free Church of Scotland moet,
helaas, op dit moment beschouwd worden als een kerk
die naar voren stormt met zijn nieuwe theologie die
geen theologie is, maar verzet tegen het Woord van de
Heere. Die kerk waarin we allen roemden, als gezond in
het geloof, vol van de geest van de martelaren, heeft de
opleiding van zijn toekomstige dienaren toevertrouwd
aan twee hoogleraren die andere leerstellingen
aanhangen dan die in de Belijdenis. Dit is het meest
suicidale wat een kerk kan doen”

Maarten Klaassen
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Elke maand maak je kans op een prijs. Los de puzzels op en stuur de
twee oplossingswoorden in via www.zoeklicht.nl/augustus.

Het insturen van de oplossingen is uiteraard ook mogelijk via

de post {Postbus 99 - 3940 AB Doorn) of telefonisch (0343 - 41 33 00).

Onder de inzenders vertoten wij het het nieuwe boek ‘Bijbelse profetie:

de hoofdzaken’ van Amir Tsarfati. - \/’ m

De antwoorden van de vorige keer waren:
‘kaanneming’ en ‘geopenbaard.

%
¥
AMIR TSARFATL & BARRY STAGHER

® _ het -
s 2 z k l' h t ’ Het inzenden van de oplossingen kan
‘ o e : l c . tot en met vrijdag 25 augustus 2023.
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ACTIVITEITEN

U kunt ons verwachten in...

U bent van harte welkom op onderstaande locaties.
De toegang is vrij! Aanvang 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

SEMINARS

Veenendaal

Woensdag 6,13, 20 en 27 september

Het koninkrijk der hemelen in vogelvlucht
(dleel 2) (studies over de zeven
gelijkenissen uit Matthels 13)

Spreker: Theo Niemeijer

Evangeliegemeente de Regenboog,

De grote Pekken 12

Thema:

Oud-Beijerland

Dinsdag 12 september, 10 oktober, 21 november
en 19 december

Geestelijke verleiding in de eindtijd
(studies over maatschappelijke-,
theologische-, charismatische- en
occulte verleidingen)

Spreker: Theo Niemeijer
Evangeliegemeente Saron

Gebouw Alerimus de Open Waard
Zoomwijckplein 11 (om de hoek van de Aldi)
Ingang van de apotheek

Thema:

Emmen
Woensdag 13 september, 11 cktober, 8 november
en 6 december

Thema: Discipelschap in de 27e eeuw

13-09  Jezus Christus, de Gekruisigde

11-10 Doop en vervulling met de Heilige Geest
08-11 Gaven en vrucht van de Heilige Geest
06-12 Prioriteiten stellen

(wordt vervolgd in 2024)

Spreker: Wim Zwitser

Gebouw 't Brinkerhoes, Mantingerbrink 140
Aanvang 19.30 uur
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Houd onze site in de gaten voor eventuele
wijzigingen: www.zoeklicht.nl/agenda

Noordhorn
Dinsdag 19 september, 17 oktober, 14 november en
12 december

Thema: Kleine profeten. Grote betekenis
19-09 Hosea (redding)
17-10 Joél (Jehova is God)

14-1 Amos (last)

12-12 Jona (duif)

Spreker: Wim Zwitser

Gebouw Dorpstee, Noorderweg 61C

Nieuw-Weerdinge

Donderdag 5, 12,19 en 26 oktober
Thema: Bijbelse toekomstverwachting
Spreker: Theo Niemeijer

De Open Poort, Gedempte Achterdiep 18

Franeker
Donderdag 5 en 19 oktober en 2 en 16 november
Thema: Kleine profeten. Grote betekenis

05-10 Hosea (redding)
19-10 Amos (last)

02-1 Jona (duif)

16-10 Micha (wie is als God)

Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente Maranatha, Noord 41
Aanvang 19.45 uur

Katwijk
Vrijdag 13 oktober en 10 november

Thema:  Uw Koninkrijk kome
13-10 De komst van de Koning (Matthels 1-4)
10-M Christus en de wet (Mattheus 5)

Spreker:  Wim Zwitser
Gebouw de Samenkomst, JW. Frisodreef 146
Wordt vervolgd in 2024




Brandpunt kzpcl Colofon

Diensten iedere Zondug 10.00 uur Het Zoeklicht is gewijd aan het onderzaek der Schriften en het letten op
de tekenen der tijden. Het wordt uitgegeven onafhankelijle van enige kerk

20 juli Jack Nugter of richting. Opgericht: 1juli 1919. Stichter: Johannes de Heer.

06 augustus qu Barten S

13 augUStus Wim Jansen Peter van der Weerd (voorzitter)

20 augustus Theo Niemeijer Arno Lam (penningmeester, secretaris)

(Heilig Avondmaal) fritSiEaekharh

27 augustus Hein Postma ECEvEn

03 September Jack NUgte{ Stichting Het Zoeklicht
MANAGER

Wilt u een dienst bijwonen? Dan bent u uiteraard van
harte welkem! Créche en zondagsschool zijn aanwezig

en er szn Bijbelstudiegroepen. HOOFDREDACTEUR
Roelof Ham - rham@zoeklicht.nl

Roelof Ham - rham@zoeklicht.nl

De kapeldiensten zijn ook online rechtstreeks of later te

EINDREDACTEUR

beluisteren via onze website www.zoeklicht.nl. 6B Gosterhagah < S At SRR

REDACTIE
Ds. Theo Niemeijer, Martin Penning en Roy Kloet

ADVERTENTIES

- BDUVakmedia, Vak- en Publieksmedia
SA M E N KO M STE N Roel Abraham, Marconistraat 33, 3771 AM Barneveld
Telefoon: 06 - 54 27 42 44
E-mail: rabraham@bdu.nl

Onstwedde L ABONNEMENTEN EN ADMINISTRATIE
Donderdag 21 september Pastbus 99 - 3940 AB Doorn
5 o : 7 = Telefoon: 0343 - 4133 00
Thema:  Eindtijd, illusie of werkelijkheid? g s o
: & E-mail: abonnementen@zoeklicht.nl
Spreker:  Theo Niemeijer

Hervormde gemeente Onstwedde, Kerklaan 9 . . Het Zoeklicht is te verkrijgen in braille, in grootletter en in gesproken vorm
Aanvang: 19.30 uur - : bij Bibliotheekservice Passend Lezen, Postbus 84010, 2508 AA Den Haag.
Tel.: 070 - 328 15 00, e-mail: klanten@passendlezen.nl.

ABONNEMENTSPRIJZEN
Nederland en Belgié: € 43,50 per jaar, € 24,50 per half jaar
Rest van Europajwereld: € 66,50 per jaar, € 37,50 per half jaar

Losse nummers: € 4,50

Aalten _
i L Elk abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij dit abennement

Dinsdag 24 oktober en 28 november

e (U konfnkrijk ey tenminste één maand voor aﬁ?op ils opge?egd. Na opz.eggimg van een vast

abonnement kan vervolgens niet binnen 1jaar een actie-abonnement

24-10 De kamst van de Koning (Matthels 1-4)

28-11 Christus en de wet (Matthels 5)

Spreker: Wim Zwitser

Gebouw ‘De Meiberg’, Meiberg 23-1

Wordt vervolgd in 2024

Aanvang 19.30 uur

worden afgesloten. Het is wel mogelijlk om binnen 1 jaar na opzegging een
vast abonnement te nemen; binnen die termijn kan er geen aanspraak
worden gemaakt op kortingen of premiums. Abonnementen kunnen
ieder moment ingaan. Bij correspondentie altijd uw abonneenummer

(zie adreswikkel) vermelden.

OVERNAME ARTIKELEN

Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de
uitgever. Bijbelteksten komen uit de NBG-1951 of Herziene Statenvertaling,
tenzij anders aangegeven.

HET ZOEKLICHT OP YOUTUBE S
Bekijk via ons kanaal verschillende (Via nataris vastleggen).
toespraken en seminars terug. Ik legateer, vrij van rechten en kosten aan stichting
Het Zoeklicht een bedrag van €..

Giften voor het Zoeklichtwerk kunnen worden
overgemaakt op rekeningnr. NL19 INGB 0000 283888

t.nv. St. Het Zoeklicht te Doorn.

Graag komen wif ook in uw gemeente/kerk met
een seminar of samenkomst. U kunt ons altijd bel- VORMGEVING
len, of mailen om de mogelijkheden te bespreken. Drukkerij AMV BV, Lunteren

www.drulderij-amv.nl

Voor meer i“for mutie kunt u ter: echt bij: FOTOVERANTWOORDING
Rinus van Otterlo Indien niet specifiek vermeld, berusten de fotorechten bij fotostock
Postbus 99 3940 AB Doorn Ook bureau's AdobeStock , Shutterstack of bij Wikimedia Commaons.
i}
10343 - 413300 Bllisinde

- emeente
rv.otterlo@zoeklicht.nl 7 Ll /
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D BOEKEN EN DVD'S | Bestel via www.zoeklichtwebshop.nl

Verlangen naar de hemel Het cruciale onderscheid _

Waarom de islam niets met het kruis
Henk van Dor p van Christus te maken heeft '
Evert Schut

Veel chiristenen zijn vooral
bezig met hun leven op aarde.
Vaak vinden ze wat de Bijbel
erover zegt, onduidelijk en
vaag. Maar de Bijbel vertelt

~ Tussen het christendom en de
islam zijn de nodige verschilien.
Met grote regelmaat worden wij
in onze maatschappij gecon-
e fronteerd met de consequenties.
Maar er zijn ook diverse over-
. -eehkomsten_. De auteur neemt
: ; \ Jje mee in zijn zoektocht naar de
specoen hsealeen vl e feiten. Want zijn er wel zoveel
de hemelse heerl_uﬁfheld die straks ons deel Wc?rc?lt, oveicenkarmstent Lo zin die Wel
maar ook om de juiste koers te houden en de juiste 20 onschuldig als veel mensen denken?
keuzes te maken op deze aarde.. :

juist heel veel over de hemel.
Met dit boek wil de auteur je
aansporen om meer te gaan
leven vanuit eeuwigheidsper-

178 pag. paperback € 17,95 215 pag. pape_rback € 18,95

Undercover voor God
Dick W. Langeveld & Ben Hobrink

Dick Langeveld werkte jarenlang
achter het IJzeren Gordijn. In dit boek

zijn verhalen opgenomen die nooit HQ@{:ZEFI’L;
opgeschreven mochten worden. -
Langeveld vertelt over Gods leiding in
zijn leven, wonderlijke grensovergangen, achtervolgingen
door staatsvelligheidsdiensten en ontmoetingen met
bij-zondere christenen,

- 196 pag. paperback € 19 95

Man van Tanna
Maarten Brand

De Schot John Paton voelt zich geroében

_ om het Evangelie te brengen aan de

EIAR VAT onbereikte volken, en vertrekt naar Tanna,

TANNA 5 - : o
e een eiland in de Stille Zuidzee De missie

is zeker niet zonder gevaar.

Elk pakketje bestaat uit 8 dubbele wensenkaarten

280 pag. paperback € 16,95 incl. envelop

Bestel bij voorkeur via onze webshop: Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten;

www.zoeklichtwebshop:nl binnen Europa € 6,95 portokosten.
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