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De dwaasheid
van het kruis?

Jezus is opgestaan! Dit is de kern van Pasen: de dood kon

Hem niet vasthouden en door Zijn opstanding hebben wij de

zekerheid van eeuwig leven. Maar wat betekent dat voor ons

vandaag? Is het niet dwaas om hier nog in te geloven?

In onze wereld draait alles om slim
zijn en succes hebben. Daarom
lijkt de boodschap van het kruis
vreemd. Toch laat de Bijbel zien

dat hier juist Gods kracht in schuilt.

Paulus schreef in 1 Korinthe 1:
‘Want het woord van het kruis is
voor hen die verloren gaan wel
dwaasheid, maar voor ons die
behouden worden, is het een
kracht van God' (vers 18).

MENSELIJKE OF
GODDELIJKE WIJSHEID
Mensen denken vaak dat kracht,
succes en slimheid het belangrijkste
zijn. In de tijd van de Bijbel zochten
de Grieken wijsheid in filosofie en
wilden de Joden wonderen zien als
bewijs van Gods macht. Toch koos
God ervoor om via het kruis redding
te brengen, iets wat mensen moeilijk
kunnen begrijpen.

Jezus Christus, de beloofde Redder,
kreeg geen gouden kroon, maar een
doornenkroon. Zijn troon was geen
luxe zetel, maar een kruis. Hij won niet
door geweld, maar door Zichzelf op te
offeren. Dit is het wonderlijke van het
Evangelie: door de dood kwam leven,
door zwakte kwam kracht en door
schaamte kwam eer.

DE KRACHT VAN DWAASHEID
Voor veel mensen klinkt het raar

om hun leven te baseren op een
‘gekruisigde Man’. Helaas zien we dat
steeds meer om ons heen. Lees maar
de diverse artikelen in dit nummer die
deze tijd goed duiden.

Toch is het juist deze ‘dwaasheid’

die Gods kracht laat zien. Het kruis
doorbreekt trots en leert mensen

om nederig te zijn. Waar menselijke
wijsheid stopt, gaat Gods wijsheid
door en blijft voor altijd bestaan.

EEN KEUZE OM TE GELOVEN
Het kruis stelt daarom iedereen voor
een keuze. Het vraagt om te erkennen
dat we zelf niet genoeg zijn en dat

we Gods hulp nodig hebben. Wie

zich openstelt voor deze boodschap,
ontdekt dat de ‘dwaasheid’ van het
kruis in werkelijkheid de grootste
wijsheid is die leidt tot eeuwig leven.

A Joél Oosterhagen
Eindredacteur
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() TIJDSPIEGEL

ij die de wereldgebeurtenissen bestuderen in
het licht van de Bijbelse eindtijdprofetieén,
houden de ontwikkelingen en onderlinge
verbanden op het gebied van kunstmatige
intelligentie en de snelheid van informatie-
uitwisseling, nauwlettend in de gaten. Deze
ontwikkelingen zijn immers een belangrijke stap
in de plannen en wensen van een kleine groep
machthebbers (de elite) om de totale controle over
de wereld te verkrijgen.

BEWUSTE MANIPULATIE

Overheden en geheime diensten wereldwijd
ontdekten tijdens en na de Tweede Wereldoorlog
dat bevolkingsgroepen effectief gemanipuleerd
konden worden om zo specifieke doelen te
bereiken. Zo stonden in de jaren ‘50 van de vorige
eeuw journalisten op de loonlijst van de CIA, die als
opdracht hadden om met zorgvuldig gecreéerde
verhaallijnen het grote publiek te beinvloeden in
wat ze zagen en geloofden. Rondom de moord
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Als je op je telefoon kijkt, staat boven in het scherm met welk type
mobiele netwerk je verbonden bent. In Nederland is dat op veel
plekken nog steeds een 4G-netwerk. En hoewel er in steeds meer
delen van het land het snellere 5G netwerk beschikbaar komt,
wordt er ook al volop gewerkt aan de zesde generatie van het
mobiele netwerk, ofwel 6G. Is dit de volgende en laatste stap naar
de wereldwijde controle zoals wordt beschreven in de profetieén?

op John F. Kennedy in 1963 is zelfs de term
‘nepnieuws’ bedacht door de CIA. Dit kwam aan
het licht tijdens speciale hoorzittingen in 1976 die
in de Amerikaanse senaat werden gehouden.

De Amerikaanse journalist Carl Bernstein,

bekend van zijn verslaggeving rondom het
Watergate schandaal (wat leidde tot het aftreden
van President Richard Nixon), was nauw betrokken
bij deze hoorzittingen. In 1977 schreef Bernstein
een artikel over de CIA-praktijken voor het
tijdschrift Rolling Stones. Daarin toonde hij aan
dat nagenoeg alle grote Amerikaanse
nieuwskanalen allerlei verslaggevers en
journalisten op de loonlijst van de CIA hadden
staan. Toen dit bekend werd, maakte de
toenmalige directeur van de CIA (en later President
van Amerika) George HW. Bush bekend dat de

CIA niet langer journalisten zal betalen voor het
schrijven van verhalen, maar in plaats daarvan

zal vragen om vrijwillige samenwerking.



OPENLIJKE MISLEIDING

Deze bekendmaking was aanleiding voor de elite om
hun plannen niet langer geheim te houden, maar
om zaken gewoon in het openbaar te benoemen.
Wie herinnert zich nog de uitspraak van diezelfde
George H.W. Bush tijdens de Golfoorlog in 1997,

dat de wereld rijp is voor een Nieuwe Wereldorde?
Ondanks dat de elites nu openlijk bekend maken
wat ze van plan zijn te doen, wordt het grootste deel
van het publiek openlijk misleid ten aanzien van

de achterliggende beweegredenen, zoals het idee
dat het 6G-netwerk en integratie met kunstmatige
intelligentie geweldige innovaties zijn die leiden tot
duurzaambheid, efficiéntie en gemak. Voor degenen
die de Bijbelse profetieén uit Openbaring 13 kennen,
is het duidelijk dat er sprake is van een gestage
ontwikkeling richting uitgebreide bewaking, controle
en een vermindering van individuele zeggenschap.
Het is belangrijk te beseffen dat deze plannen en
ontwikkeling al gaande zijn vanaf het moment van
de introductie van draadloze technologie.

DE EVOLUTIE VAN
DRAADLOZE TECHNOLOGIE

Onze telefoons zijn in staat om supersnel te
communiceren via het al eerder genoemde 5G. Het
begon natuurlijk allemaal met de eerste generatie
(1G) telefoons in de jaren ‘80 van de vorige eeuw.
De eerste generatie was gebaseerd op technologie
die alleen maar spraak ondersteunde. Een kleine
tien jaar later werd de nieuwere 2G (tweede
generatie) mobiele technologie geintroduceerd.
Dat was het tijdperk van de vermaarde Nokia 3210,
de bestverkochte telefoon uit die tijd.

Met de introductie van de derde generatie (3G) aan
het begin van deze eeuw is het met de ontwikkeling
van draadloze technologie snel gegaan. Met de
mogelijkheid om op het internet te surfen en muziek
te streamen op je mobiel, leken de toepassingen
eindeloos. Met de komst van de smartphones en
introductie van het 4G-netwerk is deze technologie
en de toepassingen ervan definitief niet meer weg te
denken uit onze maatschappij en ons dagelijks leven.

Vijf jaar geleden deed 5G zijn intrede. Het belangrijkste
verschil tussen 5G en 4G is de bandbreedte. Deze
vijffde generatie mobiele technologie maakt extreem
snelle communicatie en internetverbindingen
mogelijk en brengt ons dichter bij een wereld

met een uitgebreide digitale infrastructuur.

DE ZESDE GENERATIE EN

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

Maar terwijl 5G nog niet eens de standaard

is, staat 6G al klaar om 5G te vervangen. De

komst van 6G markeert een nieuw tijdperk in de
technologische vooruitgang, waarbij een centrale

rol is weggelegd voor de integratie met kunstmatige
intelligentie (Al). Terwijl eerdere generaties draadloze
technologieén zich voornamelijk richtten op snellere
communicatiemogelijkheden en verbeterde
connectiviteit, gaat 6G veel verder. Deze introductie
belooft ons niet alleen nog meer gemak en snelheid,
maar wordt ons ook verkocht als een bijdrage aan
de belangrijke doelen die we ons als mensheid
hebben gesteld. Denk daarbij aan duurzaamheid,
energiebesparing, efficiéntie, betere geneeskunde,
onderwijs, veiligheid, verantwoorde productie van
goederen en duurzame, slimme steden om er een
paar te noemen. Door de implementatie van Al

in 6G-netwerken kunnen enorme hoeveelheden
gegevens in real-time worden geanalyseerd en
geautomatiseerde beslissingen worden genomen.
Dit betekent dat elk aspect van ons leven, van onze
locatie tot onze communicatie, kan worden gevolgd
en beinvioed door Al-systemen.
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VERONTRUSTEND

En daar zit ook direct een van de meest
verontrustende aspecten van 6G. Het biedt
ongekende mogelijkheden om mensen te volgen en
te monitoren, ongeacht hun fysieke locatie.

Met de belofte van wereldwijde connectiviteit,
zelfs in de meest afgelegen gebieden zoals
woestijnen, bergen en oceanen, zorgt 6G ervoor dat
iedereen binnen bereik blijft. Dit houdt in dat elke
beweging, interactie en fysiclogisch signaal (gevoed
door smartwatches, earpods en implantaten)

kan worden vastgelegd en geanalyseerd door
koppeling met geavanceerde Al-systemen. Met
deze technologie is het mogelijk om zogeheten
digital twins (digitale tweelingen) te maken. Dit zijn
een soort digitale kopieén of virtuele replica’s van
fysieke mensen en plaatsen. Hierdoor wordt het
mogelijk om interacties te simuleren op een manier
die voorheen ondenkbaar was en is men in staat
gedragspatronen te voorspellen en te beinvioeden,
waardoor de elite een ongekende macht krijgt over

de individuele autonomie van mensen.
9 De Bijbel leert dat de antichrist
zal regeren en absolute trouw
eist aan zijn heerschappij. Niemand
‘kan kopen of verkopen, behalve hij die
dat merkteken heeft, of de naam van
het beest of het getal van zijn naam’
(vers 17). Technologie van 6G is mogelijk

de laatste stap die nog nodig is voor
de vervulling van deze profetie.

VOORBEELDEN

De ultieme machtscontrole die door middel van

6G beschikbaar kemt, wordt verder versterkt door
toepassingen zoals Immersive Extended Reality (XR).
Dit zijn digitale omgevingen die zo realistisch zijn,
dat ze haast niet van echt te onderscheiden zijn en
volledig kunnen integreren met de echte wereld.
Ook de integratie van 6G en op Al-gebaseerde
Energiebesparend Management (ESM) en
Dataverkeer Controle maakt het mogelijk om mobiele
telefoons en andere apparaten op afstand uit te
schakelen onder het mom van energie-efficiéntie

of van overbelasting van het systeem. Dit betekent
dat overheden en machthebbers niet alleen in staat
zijn om te volgen wat we doen en waar we zijn, maar
ook om ons vermogen om te communiceren en
toegang te krijgen tot informatie te beheersen en

te beperken waar zij dat nodig achten.

6G is in staat om een enorme hoeveelheid

data te beheren, allemaal door automatisering.
Dit betekent de totale automatisering van de
samenleving: elke actie, elk gesprek en elke
beweging wordt gevolgd, gemonitord en mogelijk
gecontroleerd. In een wereld waarin Al bepaalt
welke telefoons uitgeschakeld worden en cruciale
communicatie bij politieke of sociale onrust
afgesloten wordt, krijgt de machthebber een
ijzeren greep op de bevolking. Hierdoor ontstaat
een situatie waarin de vrijheid en privacy van het
individu volledig ondergeschikt zijn aan de macht
en belangen van een selecte groep.

WERELDWIJDE CONTROLE

Openbaring 13:16-17 vertelt ons dat er wereldwijd
een controlesysteem zal zijn voor de wederkomst
van Christus. De Bijbel leert dat de antichrist

zal regeren en absolute trouw eist aan zijn
heerschappij. Niemand ‘kan kopen of verkopen,
behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam
van het beest of het getal van zijn naam’ (vers

17). Technologie van 6G is mogelijk de laatste
stap die nog nodig is voor de vervulling van deze
profetie. leder mens zal volledig gevolgd worden.
Al-gestuurde bewaking houdt de bewegingen,
aankopen en communicatie van elk individu

bij. Digitale identificatie en een maatschappij
zonder contant geld is alleen mogelijk met de
infrastructuur die 6G biedt voor een wereldwijd
digitaal ID-systeem dat bepaalt wie er kan
kopen of verkopen.

Sommigen zullen deze nieuwe technologie
omarmen. Anderen zullen proberen het te
ontwijken of af te wijzen. De realiteit is dat

het afwijzen ervan wellicht geen optie is. Deze
technologie is zo ontworpen dat alle aspecten van
het leven te beinvloeden en te reguleren zijn.

GODZIJDANK

Wat Al en 6G niet kunnen tegenhouden, is dat de
mens een keuze kan maken om Jezus Christus te
volgen. Godzijdank. Het feit dat er een duivelse
controlesysteem komt, is door de Bijbel allang
voorzegd. Dit zijn tekenen die wijzen op de
spoedige wederkomst van Jezus. De ontwikkeling
en implementatie van 6G in combinatie met

Al is een teken dat de plotselinge verdwijning
van gelovigen aanstaande is. Voor hen die hun
vertrouwen op Jezus Christus stellen, is de
toekomst er niet een van angst, maar van hoop en
eeuwige zekerheid in Hem.

A~ Armand Gimbrére




Vallen

‘Want de rechtvaardige valt
zevenmaal, doch staat weerop’
(Spreuken 24:16).

Neem bijvoorbeeld Abraham Lincoln. Hij wordt
beschouwd als een van de grootste Amerikaanse
presidenten. Maar de weg naar het presidentschap
ging voor hem met vallen en opstaan. In 1832, op
23-jarige leeftijd, werd hij verslagen in een race voor
een bestuursfunctie in lllinois. In 1835 verloor hij zijn
innig beminde vrouw en een jaar later 'kreeg hij een
zenuwinzinking. Vervolgens leed hijin 1838, in 1843,
in 1848, en in 1849 gevoelige politieke nederlagen.
Maar in 1861 werd hij gekozen tot president van de
Verenigde Staten. En wat een president was hij!!
Lincoln leed veel nederlagen, maar hij ging niet bij
de pakken neerzitten, Hij viel, en stond weer op!

GEEF NOOIT OP

Hetzelfde zien we bij Winston Churchill. Hij werd in
zijn jeugd gepest om zijn rode haar, was eenzaam

en had nauwelijks contact met zijn ouders.

Hij haalde slechte cijfers op de kostschool waar

hij heen ging en werd daardoor veel gestraft.

Toch werd hij de president die zijn volk door de
Tweede Wereldoorlog heen hielp en waarop koningin
Elizabeth haar vertrouwen stelde. Ja, hij maakte ook

1 Uit The Pursuit of Excellence van Ted W. Engstrom, Hfst. 3.
2 Idem

SPREUKEN

veel fouten. Maar zijn slogan was: Never give up!
(geef nooit op). Sta weer op, als je gefaald hebt?

Als we in ons leven uitdagingen aangaan, zullen er zeker
obstakels komen en zal dat nooit zonder vallen gaan.
Stoppen we dan of hebben we de moed om op te
staan en weer door te gaan? :

IN GODS KRACHT

Ik heb oocit de volgende uitspraak bewaard die het
grote geheim laat zien waardoor we dat kunnen: “Als
een rechtvaardige valt, valt hij op zijn knieén. Hij geeft
niet op, hij staat op en zegt: ‘Dat was fout, maar ik heb
ervan geleerd’ En hij gaat in Gods kracht verder”

Wanneer u valt (en we vallen allemaal), heb dan berouw
en laat de Heere u overeind helpen. Zet gewoon de
eerste stap en begin voorzichtig opnieuw. Mijn man
Herman zei altijd: “Overwinnen is één keer meer
opstaan dan vallen” De laatste keer dat we opstaan,

is uit de dood. Dat is pas echt overwinnen!

A Els ter Welle

HET ZOEKLICHT




VRAGEN

# Theo Niemeijer

0- DACHT PAULUS DE OPNAME MEE TE MAKEN?

In 1Thessalonicenzen 4:17 staat:
‘Daarna zullen wij, levenden die
achterbleven, samen met hen op
de wolken weggevoerd worden,
de Heere tegemoet in de lucht en
26 zullen wij altijd met de Heere
wezen.’Zou Paulus ook gedacht
hebben deze gebeurtenis als
‘levende’ zelf mee te maken?
(J.K.te D.)

Antwoord:

Paulus leefde, net zoals de

eerste gemeente, in de levende
verwachting van de opname van

de gemeente. Voor de opname van
de gemeente hoeft namelijk geen
enkele profetie meer in vervulling te
gaan. Elk ogenblik kan het moment
aanbreken dat de Heere Jezus Zijn
gemeente thuis komt halen. Dat is
anders, wanneer het gaat om de
zichtbare komst van de Heere Jezus
op de Olijfberg. Voor deze zichtbare
komst hebben we eerst te maken
met de wereldwijde regering van

de antichrist en zijn beeld waarvoor
allen op aarde gedwongen worden
te knielen en de naam van de
antichrist op het voorhoofd of de
rechterhand te dragen. Ook voordat
er een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde zullen verschijnen, zal het één
en ander eerst moeten gebeuren.
Zo lezen we in Gods Woord dat er
dan eerst een Messiaans vrederijk
zal zijn, waarin alle volken de Heere
Jezus als koning zullen dienen en
Hij de Enige koning op aarde zal

JAARGANG 101 -NR4

zijn. Ook lezen we dat dan vanuit
Jeruzalem een geweldig zegen
over de gehele aarde verspreid

zal worden en Gods Woord tot in
de verste uithoeken onderwezen
zal worden door het Joodse volk.
Matthels 24:14 leert ons dat
wanneer het ‘Evangelie van het
koninkrijk’ in de gehele wereld
gepredikt is, het einde van deze
eerste hemel en eerste aarde
gekomen is. Pas dan zal de nieuwe
hemel en aarde verschijnen. Hier
wordt niet gesproken over de
verkondiging van het Evangelie
over de gehele wereld en dat pas
daarna de Heere Jezus terugkomt.
Dit is een veel voorkomende fout
die gemaakt wordt. Het ‘Evangelie
van het koninkrijk’ bestaat uit

het bekendmaken, dat de Heere

Jezus Koning is en in Jeruzalem

op Zijn troon regeert. Dit Evangelie
wordt straks door het Joodse volk
wereldwijd verkondigd. In deze

tijd mogen wij het ‘Evangelie van
genade’ verkondigen, waarin de
Heere Jezus als Redder van onze
zonden bekendgemaakt wordt. Pas
nadat de gemeente in de hemel
opgenomen is, zal de Heere Jezus,
na de grote verdrukking, als Koning
op aarde wederkomen om Zijn
koningschap op aarde te vestigen.
De komst van de Heere Jezus voor
Zijn gemeente kan dus elk ogenblik
plaatsvinden en wat is het dan
belangrijk om verwachtingsvol
naar Hem uit te kijken. Heeft u het
‘Evangelie van genade’ aanvaard?
Dan bent u op Zijn komst
voorbereid!

Q OORDEEL NIET?

In 1 Korinthe 4:5 staat: ‘Oordeel
daarom niets voor de tijd, totdat
de Heere komt’ Hoe moeten we

dit lezen? (J.K.te D.)

Antwoord:

In de NBG-vertaling komt de
betekenis van deze tekst wat
duidelijker naar voren: ‘Daarom,

velt geen oordeel véor de tijd, dat de
Heere komt’In Johannes 5:22 lezen

we: ‘Want ook de Vader oordeelt
niemand, maar heeft het gehele
oordeel aan de Zoon gegeven.’

Wanneer de Heere Jezus het hier
over het ‘gehele oordeel heeft, dan
gaat het hier om de ‘rechterstoel
van Christus’, de ‘troon van Zijn
heerlijkheid’ en de ‘grote witte troon’.
Na de opname zal de gemeente
voor de ‘rechterstoel
verantwoording af moeten leggen




‘Theo Niemeijer: 40 jaar vragenrubriek (1985-2025)

“Je moet Theo Niemeijer maar eens bellen,” had ds. Mietes tegen ds. Harkema gezegd.
De vragenrubriek lag al een tijdje stil, en de binnengekomen brieven bleven liggen en stapelden zich op.

“Ik herinner me nog goed dat

ds. Harkema mij hierover opbelde
en vroeg of ik binnenkort langs
wilde kamen om erover te praten.
Destijds bevond het kantoor

zich in het grote, monumentale
witte huis Het Brandpunt in
Doorn. Het was daar altijd een
drukte van belang. Ds. Harkema
overhandigde mij een paar brieven

B SRS 5
TH. NIEMELUER

en zal ze door de Heere Jezus

becordeeld worden (2 Korinthe 5:10).

Bij de zichtbare wederkomst van
de Heere Jezus zal Hij op de
‘troon van Zijn heerlijkheid’ de
volkeren oordelen en hen als
schapen van de bokken scheiden
(Matthels 25:31-46).

Na het Messiaanse vrederijk zal het
laatste oordeel op de ‘witte troon’
plaatsvinden. Het moment waarop
alle ongelovigen uit de graven op
zullen staan, boeken geopend zullen
worden en de ongelovigen op grond
van hun (boze) werken veroordeeld
worden (Openbaring 20:11-15).

Zo roept Gods Woord ons op

om de Heere Jezus ‘niet vaor

de voeten te lopen’ en voor

van abonnees met de vraag of

ik deze wilde beantwoorden. De
redactie van Het Zoeklicht zou
mijn antwoorden beoordelen en
vervolgens beslissen over een
mogelijk vervolg.

Zo gezegd, zo gedaan. Mijn
antwoorden werden door de
redactie als ‘betrouwbaar’
beocordeeld, en ik werd gevraagd
om voortaan de vragenrubriek
op me te nemen. In de redactie
zaten toen de broeders Harkema,
Blok, Schouten, Postma, Kits en
Mietes. Niet veel later vroegen

ze me om officieel redactielid

te worden en zo zat ik als jong
broekie’ tussen deze oudere
dominees en evangelisten. Toch
heb ik goede herinneringen aan de
redactievergaderingen met deze
ervaren en toegewijde broeders.
De eerste vragenrubrieken schreef
ik nog met de hand, maar al snel
volgden de schrijfmachine, de

Zijn tijd het oordeel te vellen.
Wij hebben al heel snel ons
cordeel klaar, terwijl de Heere
Zelf het hart aanziet en het
verborgene in het hart kent

en meeweegt.

Natuurlijk wil dit niet zeggen
dat we alles om ons heen goed
moeten vinden. We hebben

de opdracht om broeders en
zusters om ons heen die in
zonden leven terecht te wijzen,
maar bedenk daarbij wel, dat
wij niet in de positie staan om
hen te (ver)oordelen.

Zo wordt de tekst: ‘Wie van

u zonder zonde is, werpe het
eerst een steen naar haar’
(Johannes 8:7) vaak misbruikt.

elektronische
schrijffmachine

en uiteindelijk de
computer: wat een
gemak! De vragen
die ik door de jaren
heen kreeg, waren
zeer uiteenlopend:
theologisch,
ethisch en zelfs
wetenschappelijk.
Ook ik heb er veel van geleerd.
Soms moest ik diep in een
onderwerp duiken om een goed
antwoord te kunnen geven.

Het mooiste is dat lezers de
vragenrubriek waarderen en er
veel uit leren. Sinds Het Zoeklicht
een maandblad werd, groeit de
stapel vragen echter, waardoor
vraagstellers helaas langer op een
antwoord moeten wachten. Toch
ben ik van plan om hiermee door
te gaan, zolang de Heere mij de
kracht en wijsheid geeft”

Een verkeerd begrip van

deze tekst kan leiden tot de
uitspraak van Kain: ‘Ben ik mijn
broeders hoeder?’ (Genesis 4:9).
Als broeders en zusters dragen
wij verantwoordelijkheid ten
opzichte van elkaar. Nee,

dit heeft niets te doen met
bemoeizucht, maar met elkaar
meeleven. Zo lezen we in
MattheUs 18 ‘Indien uw broeder
zondigt, ga heen, bestraf hem
onder vier ogen. Indien hij naar
u luistert, hebt gij uw broeder
gewonnen’(vers 15).

Ook wanneer deze broeder niet
luistert, hebben we het recht
niet hem te veroordelen, lezen
we verderop in dit gedeelte.
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{Advertenties)

Bezoek onze conferenties
in Ter Apel!

*Alle prijzen
zijn p.p. all-in

Paasconferentie

14 - 22 april, € 445,00 p.p.*

Met Cor & Nel Barten

“Hij is Heer, Hij is opgestaan, want Jezus, Hij is Heer!*

Midweek van Opbouw en Bemoediging

05 - 10 mei, € 350,00 p.p.*

Met Jack & Nel Nugter en Jan Hendrik Meinema

“De praktische en geestelijke rijkdom uit de Psalmen”

Israél-thema-weekend

16 - 19 mei, € 225,00 p.p.*

Met Ton & Gerda Stier en Jan Hendrik Meinema
“Metaforen van Gods trouw aan Israél

in het boek Jeremia”

Midweek van rust en toewijding

19 - 24 mei, € 350,00 p.p.*

Met Wout & Teunie van Wijngaarden

“Zijn Kracht in onze zwakheid, wat een genade!”

Prijswijziging
abonnemen

Dank voor uw begrip en steun!
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‘De HEERE zij met u!” Ruth 2:4
Stop! Lees deze advertentie even rustig door!

Garage
KROONDIJK

ALLROUND MONTEUR GEZOCHT!
Deze advertentie wordt blijkbaar niet gelezen
door monteurs! Helpt u mee met zoeken? Kent u
een broeder/zuster die monteur is? Laat dan
deze advertentie zien!

Tel.: 0516 — 422095 E: info@garagekroondijk.nl

HIERONDER EEN OVERZICHT VAN

DE VERSCHIJNINGSDATA:

5  mei 29 of 30 april

6. juni 2 of 3 juni

7. juli T1of 2 juli

8. augustus 29 of 30 juli

9. september 2 of 3 september

10. oktober 30 september
of T oktober
4 of 5 november

2 of 3 december

11.  november
12. december

het

t Zoeklicht

De kosten voor het maken van Het Zoeklicht blijven stijgen. Denk aan drukwerk,
bezorging, papier en opmaak. Gelukkig hebben de vele giften van het afgelopen
jaar ervoor gezorgd dat we de prijsstijging beperkt kunnen houden.

Met ingang van 1 april wordt de abonnementsprijs verhoogd van € 43,50 naar € 44,95 per jaar.
We blijven ons inzetten om u een waardevol en inhoudsvol magazine aan te bieden, zodat u
opgebouwd en bemoedigd mag worden in uw geloof,




. van Pasen

en de trieste toestand van de kerk

Deze maand vieren wij het Paasfeest. Wat een geweldig iets om dat elk jaar te

mogen doen. Pasen is het feest van de opstanding waarin wij proclameren: Jezus

overwon de dood! Hij is de enige Die dat deed en wij mogen in Hem uitzien naar een

heerlijke toekomst, met eeuwig leven! Soms, heel soms vraag ik me af of wij als
christenen nog wel doorhebben hoe groot dat is. Laat me dat uitleggen.

| et Nederlandse christe-
| lijke (media)landschap

. staat bol van de twij-
| felaars en de ruimte
ervoor. In het Nederlands Dagbiad
bijvoorbeeld vind je pagina’s vol
van getuigenissen van mensen die
worstelen en twijfelen in hun ge-
loof, de EO maakt films waarin de
twijfel wordt verheerlijkt (bijvoor-
beeld de Pinksterprins), sommige
sprekers hebben van twijfel een
verdienmadel gemaakt en in mo-
derne aanbidding klinkt dat je mag
falen en worstelen. En dat is wat er
Zo nog maar even in mij opkomt.

Maar zet daar dan eens het lege
graf tegenover en het getuigenis
dat daarvan uitgaat: Jezus overwon
de dood! Jezus overwon de dood!
En daarin overwinnen wij dus met
Hem; in Hem hebben wij vaste,
‘eeuwige hoop! Het is Paulus die ons
dat op schitterende wijze duidelijk
maakt. In 1 Korinthe 15 legt hij het
aan de Korinthiérs uit wat het
betekent dat Jezus opstond en de

dood versloeg. Als besluit van dat
gedeelte lezen we dan vanaf vers
51: Zie ik vertel u een geheimenis: wij
zullen wel niet allen ontslapen, maar
wij zullen allen veranderd worden,

in een ondeelbaar ogenblik, in een
oogwenk, bij de laatste bazuin.
Immers, de bazuin zal klinken en

de doden zullen als onvergankelijke
mensen opgewekt worden, en ook
wij zullen veranderd worden... En
wanneer dit vergankelijke zich met
onvergankelijkheid bekleed zal
hebben en dit sterfelijke zich met
onsterfelijkheid bekleed zal hebben,
dan zal het woord geschieden

dat geschreven staat: de dood is
verslonden tot overwinning. Dood
waar is uw prikkel? Graf, waar is uw
overwinning?’

Als we de twijfel en de worsteling
die er natuurlijk is bij mensen,
wat meer zouden bezien in het
licht van dit getuigenis, zou dat
veel veranderen. Want Jezus

is overwinnaar, ook over onze
twijfel en onze strijd! In plaats

van het voeden en delen en het
‘bespreekbaar’ maken van twijfel
door de nadruk op die twijfel en
de strijd te leggen, wordt ook

dit dan onder het kruis en de
overwinning van Jezus gebracht.
En dat geeft een ander hoopvol
perspectief, ondanks de strijd.
God heeft overwonnen en God
zal overwinnen, ook in ons, wat
ons ook overkomt. Het geeft mij
in ieder geval dagelijks kracht om
mijn last te dragen.

Ik hoop daarom dat we het met
Paulus deze Pasen mee kunnen
zeggen (1 Korinthe 15:57-58): ‘God
zij dank, Die ons de overwinning
geeft door onze Heere Jezus
Christus. Daarom, mijn geliefde
broeders, wees standvastig,
onwankelbaar, altiid overvioedig
in het werk van de Heere, in de
wetenschap dat uw inspanningen
niet tevergeefs is in de Heere.!
Amen!
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De opkomstvan
| ‘open monogamie’

Is ‘open monogamie’ de volgende fase in de neergang van de ethiek?

De ontwikkelingen gaan vandaag met zo’'n snelheid dat je vervreemd en
ontheemd raakt. Je voelt je niet meer thuis in je eigen tijd. Letterlijk op

bijna elk gebied verandert het wereldbeeld en wijzigen de opvattingen. De
gebeurtenissen buitelen over elkaar heen! Steeds meer wordt bewaarheid wat
de Bijbel ons voorhoudt: dat wij ‘vreemdelingen en bijwoners zijn op aarde’.
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at besef dringt eens te meer door als je in

de wachtkamer bij de huisarts het magazine

‘Happinez’ van de stapel tijdschriften ter

hand neemt en je daarin een omvangrijk
artikel leest over ‘open monogamie’. Er wordt
een lans gebroken voor een grotere vrijheid bij
huwelijkspartners voor meer ruimte om los te breken
uit de kluisters van de huwelijksband. Mensen moeten
het recht hebben om zichzelf in hun verlangens te
herdefiniéren en de vrijheid krijgen zichzelf uit te
drukken. In ans land kennen wij uit de jaren zestig van
de vorige eeuw al de vrije seks binnen communes en
studentengemeenschappen. De term ‘polyamorie’

laat zien dat er relaties ontstaan, waarbij men zich
veroorlooft meerdere amoureuze en seksuele relaties
gelijktijdig aan te gaan.

AFBRAAK VAN HET HUWELIJK

Het pleidooi voor open monogamie is een volgende
stap in het proces van de afbraak van het huwelijk.
Man en vrouw beloven elkaar geen trouw meer,

maar spreken af dat ze elkaar vrijheid gunnen om
ook nog andere seksuele relaties te mogen hebben
Je denkt dan: heeft de verwording van onze cultuur
echt deze trekken aangenomen? Gaat het al zé ver?
Wat ontwikkelen de zaken zich dan in rap tempo!
Onwillekeurig gaan je gedachten uit naar Openbaring
22, waar we de voorspellende woorden lezen: ‘Wie
onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil
is, laat hij nog vuiler worden’ (vers 11). Het is profetie,
maar tegelijk ook een constatering van hoe het in de
wereld toegaat.

Het is opvallend dat het artikel in Happinez
gebruikmaakt van versluierende taal en vaagspraak.
Er worden woorden gebruikt die ‘open monogamie’
moeten legitimeren en goedpraten. Die woorden
hebben normaal gesproken een min of meer neutrale
betekenis, maar in de context van de huwelijkstrouw
scheppen ze een nieuwe realiteit, die losstaat van de
Bijbelse waarheden, zoals God in Zijn Woord heeft
geleerd. Deze versluierende woorden creéren een
sfeer waarin mensen gaan denken: “Zo kun je er ook
naar kijken. Zulke woorden zijn bijvoorbeeld: ‘flexibel,
‘buigzaam’, fluide’.

DE RISICO’S VAN OPEN MONOGAMIE

Er zijn relatietherapeuten, zoals in het blad Happinez,
die pleiten voor een meer ‘flexibele’ vorm van de
traditionele monogame relatie. Deze therapeuten
spreken daarbij over een ‘buigzaam’ concept waarbi]
eerlijkheid en wederzijds respect centraal staan en
waarbij de partners voorzichtig de grenzen van de
eigen relatie aftasten om te ontdekken of er ruimte is
voor meer vrijheid. Verbonden, maar toch vrijl ‘Open
monogaam’: men blijft bij zijn eigen gevoel. Partners
zoeken zelf hun weg zonder elkaar volledig kwijt te
willen raken. Ze verlenen elkaar ruimte en leggen geen
grenzen op. Volledige vrijheid om te experimenteren,
terwijl het oude vertrouwde behouden blijft.

Mensen denken gelukkig te worden met deze fluide
vorm van relaties, maar komen dan bedrogen uit.

Met de psychologische factor jaloezie’ wordt geen
rekening gehouden. Het geheim van het door de
Heere God bedoelde huwelijk is verwoord in de
woorden van het Hooglied: ‘Mijn Liefste is van mij en ik
ben van Hem’(2:16). Daarin is een gezonde en terechte
jaloezie merkbaar. Man en vrouw zijn niet elkaars
bezit of eigendom, maar horen onvervreemdbaar
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bij elkaar. Ze zijn aan elkaar geschonken! Open
monogamie is daarentegen een riskant avontuur

en pure waaghalzerij, omdat wij mensen daar niet
tegen opgewassen zijn. Dat gaat hopeloos mis. Het

is overmoedig! Omdat de mens als zondig wezen
altijd weer buiten God om de grenzen en de randen
opzoekt. Zo zoekt de mens zijn heil in onheil. De
Bijbelse weg is dat je je hiervan afwendt door open te
staan voor Gods wil en waarheid!

Dat de ontwikkelingen zo snel gaan, is ook iets dat de
Duitse socioloog Hartmut Rosa heeft gesignaleerd.
Hij spreekt over ‘leven in tijden van versnelling’ en

vat allerlei maatschappelijke verschijnselen samen
onder de noemer ‘versnelling’. Er is sprake van een
encorme hoeveelheid impulsen per tijdseenheid.
Mensen raken er mentaal van buiten adem en kunnen
de ontwikkelingen nauwelijks bijbenen. Inderdaad
gaan de ontwikkelingen razendsnel, en alternatieve
samenlevingsvormen nemen toe in een rap tempo.

DE CHRISTELIJKE MINDERHEID

Je voelt je steeds meer deel uitmaken van een slinkende
minderheid. Zelfs onder andere christenen wordt het
vasthouden aan Bijbelse uitgangspunten steeds minder
herkend. Je voelt je steeds meer alleen staan. Sommigen
vragen zich af: ben ik bezig het verleden te koesteren

en te idealiseren en ga ik onvoldoende mee met de
ontwikkelingen? Ben ik een vreemde in mijn eigen tijd?
Zo voelt het. Anderen vragen je dan: ‘Ben je blijven
hangen in oude concepten en denkpatronen?” Met zulke
vragen geven mensen je het gevoel dat je niet bent
meegegroeid met alle veranderingen. Ze insinueren dat
je het verleden verabsoluteert.

Al die suggestieve bezwaren en opmerkingen van
anderen kunnen je onzeker maken, want er is een
‘overload’ aan informatie en er zijn zoveel impulsen
die tot je komen. Er is een kakofonie van geluiden
en opvattingen in de samenleving. Volg de vele
praatprogramma’s maar eens! Dit zorgt voor een
verlammende verwarring en kan een mens hem

zijn vermogen om weerstand te bieden ontnemen.
Daarin herkennen we natuurlijk het werk van de grote
diabolos, de heen-en-weer-werper van den beginne,
de vader van de leugen. Hij is erop uit om onze
gedachten van de Heere God af te leiden en ons te
betoveren door het kwaad.

KOM NIET AAN MIJN IDENTITEIT

Het is een open deur te zeggen dat in onze tijd
seksualiteit een grote rol speelt. Zelfs z6 groot dat het
identiteitsbepalend is. Onze tijd wil ons doen geloven
dat wat en wie we zijn, samenvalt met onze seksuele
oriéntatie en verlangens. Na de jaren dat de homo-
acceptatie een groot strijdpunt in de samenleving was,
is het nu de genderkwestie die de aandacht trekt. Ook
hierin is die versnelling merkbaar! Het is ook weer een
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volgende fase! Over identiteit gesproken: die wordt
vandaag als een standbeeld op een sokkel gehesen.
Het is een geindividualiseerd ‘zelf, een eigenheid die
een staat van sacraliteit heeft gekregen: ‘kom niet
aan mijn identiteit!

Als het gaat om onze identiteit als christen, ligt die
identiteit vast in Christus. Dan zeggen we het de apostel
Paulus na: ‘Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer

ik leef, maar Christus leeft in mij..’ (Galaten 2:20). Mijn

ik is dood, maar ik lééf, doordat de Heere Jezus mij
deelachtig heeft gemaakt aan Zijn dood en opstanding!
Paulus roept het vervolgens luid en duidelijk uit: ‘voor
zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de
Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij
heeft overgegeven’

Daarom is het een grote leugen als we zeggen op zoek
te moeten naar onze identiteit en die menen te kunnen
vinden in zoiets als de seksualiteit en de amoureuze
relaties (amoureus is 0ok een versluierende term!) met
iemand anders dan je eigen man of vrouw. Als we déat
zeggen, gaan we enkel voor het genct en hebben we lak
aan Gods geboden en inzettingen. Paulus zegt daarover
in 1 Thessalonicenzen 4:3-5 in duidelijke bewoordingen:
‘Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf
onthoudt van de ontucht en dat ieder van u zijn lichaam
weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, en niet in
hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God

niet kennen.’ Er kan dus geen misverstand bestaan over
‘open monogamie’. Die kan voor Gods aangezicht niet
bestaan! Het is ontucht, hoererijl Het woordje ‘open’in
de uitdrukking ‘open monogamie’is voluit bedrieglijk en
misleidend. ‘Open’ is opnieuw weer versluierend! Een list
en een verraderlijke val van de boze! Kinderen van God
mogen niet in die val trappen, want het is niet anders
dan een influistering van de satan. In de hedonistische
cultuur van onze dagen kan dat zomaar een keer
gebeuren, want volgens een bestaand gezegde: ‘als het
regent in de wereld, drupt het in de kerk’

TERUG NAAR GODS ONTWERP

Als we verder mogen spreken over een Schepper
met Zijn eigen ontwerp, dan moeten we erop letten
hoe Hij de seksualiteit oorspronkelijk heeft bedoeld.
Het is namelijk een prachtig geschenk, bedoeld voor
man en vrouw binnen de veilige omheining van het
huwelijk. De Heere God heeft die omheining als een
beschermende muur om de seksualiteit opgetrokken.
Binnen dit verbond mogen man en vrouw hun liefde
bevestigen en versterken, en voor nageslacht zorgen.
Waarom niet terugkeren naar het oorspronkelijke
concept van de Schepper? Hij ontwierp het huwelijk
tussen man en vrouw als een band van liefde en
trouw. Hij geeft daar niet alleen Zijn goedkeuring aan,
maar zegent het zelfs!

A Yme Horjus




Christenen vermoord

OPMERKELIJK e

Recente berichten wijzen op een verontrustende toename van geweld tegen christenen in verschillende

delen van de wereld.

In de Democratische Republiek
Congo werden in februari
zeventig christenen dood

}1‘

aangetroffen in een protestantse
kerk in het dorp Mayba,
Qost-Congo. De slachtoffers,
vermoedelijk omgebracht door de
radicaalislamitische militie ADF,
waren allen onthoofd.

Ook in Nigeria zijn recent tientallen
christenen het slachtoffer
geworden van islamitisch

geweld. Zowel in de islamitische
noordelijke staten als in de

meer centraal gelegen staten,

zoals Kaduna en Plateau, waar
relatief veel christenen wonen,
vinden regelmatig aanvallen
plaats. Deze omvatten invallen,
het in brand steken van kerken,
moordaanslagen, verkrachtingen
en ontvoeringen.

Deze gebeurtenissen onderstrepen
de voortdurende en ernstige
bedreigingen waarmee christenen
wereldwijd worden geconfronteerd.
(Bronnen: KN en RD)

Al-technologie ingezet voor wapens

Google heeft zijn beleidsregels voor kunstmatige intelligentie aangepast, waardoor Al nu ook gebruikt kan
worden voor militaire toepassingen, zoals wapens.

Voorheen verbood Google Al in
te zetten voor technclogieén die
mensen verwonden. De wijziging
komt door de veranderende
ontwikkelingen in Al, waarbij
samenwerking met bedrijven

en democratische landen nu
belangrijker wordt. Eris bezorgdheid
over het gebruik van Al voor
beslissingen op het slagveld, zoals
het selecteren van doelwitten, wat
al gebeurt bij legers zoals die van

Oekraine en lsraél. Experts maken
zich zorgen over de mogelijke macht
die techbedrijven zoals Google
kunnen krijgen in militaire contexten,
wat democratische controle
ondermijnt. (Bron: VRT NWS)

‘Rechtsstaat steeds meer onder druk’

Rechters, advocaten en officieren van justitie in Amsterdam slaan alarm over de toenemende druk op de rechtsstaat.

Ze waarschuwen dat instituties
steeds minder erkend worden

en dat uitspraken van rechters
worden afgedaan als ‘ook maar
een mening’. Dit ondermijnt het
vertrouwen in het rechtssysteem.
Online intimidatie en bedreigingen,
zoals het delen van privegegevens
van rechters, maken onafhankelijke
rechtspraak moeilijker. Ook
advocaten worden steeds vaker
vereenzelvigd met de daden

van hun cliénten, wat hun

werk belemmert.

De driehoek roept op tot een
bredere bewustwording en
discussie over het belang van
de rechtsstaat. Ze benadrukken
dat regels voor iedereen gelden,
inclusief de overheid, en
waarschuwen voor de

gevolgen van ondermijning,
zoals corruptie en intimidatie.
(Bron: NOS en de Telegraaf)
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MIDDEN-OOSTEN

Bentu
werkelijk

van hét

Joodﬁ

We bidden om het voortbestaan van
Israél, om de vrijlating van de gegijzelden,
die nog steeds (27 februari, het moment
van schrijven) worden vastgehouden.
Maar laten we, in navolging van Paulus,
ook bidden om de bekering van het
Joodse volk. In Romeinen 9 en 10 is hij
daar zo duidelijk over. Zijn bewogenheid
met zijn volk raakt mij diep. ‘Ben ik ook

2o bewogen?’vraag ik me af.

™™, omeinen 8 vers 38 en 39 kennen velen van ons
J 5 uit het hoofd. Mooie woorden, bemoedigende
" woorden. Maar de eerste drie verzen van
“.Romeinen 9 en het eerste vers van hoofdstuk
10 zijn veel minder bekend. En dat is jammer!

Juist deze verzen wil ik aan u voorleggen. We proeven

hierin iets van de diepe bewogenheid van Paulus over

het geestelijk heil van het Joodse volk, zijn eigen volk.
Hoe is dat bij ons? Zijn wij bewogen met het heil van
het Joodse volk en met het heil van ons eigen volk,
van anze eigen familie?
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PAULUS, HOE

Ik zal u helpen door eerst Romeinen 8:38-39 te citeren,
dan hoeft u dat niet op te zoeken: ‘Want ik ben ervan
overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch
overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch
toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch
enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de
liefde van God in Christus Jezus, onze Heere!

Wat een troostrijke woorden, die juist in moeilijke
tijden in ons leven de Heere Jezus heel dichtbij
brengen en kracht schenken.




Vervolgens lezen we verder in Romeinen 9, de eerste drie
verzen. ‘Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en
mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest,

dat het een grote bron van droefheid voor mij is, en een
voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel
wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van
mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft’

Paulus, zo vragen sommigen zich misschien wel af,
hoe kun je dit schrijven? Hoe kun je zoiets zeggen?
Maar zo groot is zijn bewogenheid met het geestelijk
heil van zijn volk, het Joodse volk. Zo groot is zijn
verlangen dat ze allen gered zullen worden door
geloof in de Heere Jezus, de Messias.

TWEE GETUIGEN

We horen een weerklank van wat oocit Mozes zei na
de zonde met het gouden kalf. Toen de Heere het volk
wilde vernietigen, viel Mozes voor Hem neer en riep
het uit: ‘Nu dan, of U toch hun zonden wilde vergeven!
Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat
U hebt geschreven’ (Exodus 32:32).

‘Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet..," betuigt
Paulus in Romeinen 9:1. Het is als een eed die hij
uitspreekt, hij roept Christus erbij als Getuige. Cok

de Heilige Geest wordt erbij gercepen als tweede
Getuige: ‘.en mijn geweten getuigt mee door de Heilige
Geest’Zo zijn het twee Getuigen, die deze woorden
de waarheid doen zijn. Net als in het Oude Testament,
waar twee getuigen vereist waren bij een belangrijke
rechtsuitspraak: ‘Op de verklaring van twee getuigen of
op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast’
(Deuteronomium 19:15).

Zo klinkt hier in Romeinen 9:2 het getuigenis dat, wat
Paulus in vers 3 gaat noemen, voor hem een grote bron
van droefheid is en een voortdurende smart voor zijn
hart. Zijn droefheid en smart komen voort uit het feit
dat velen van hen de Heere Jezus afwijzen.

Hij houdt van hen terwijl hij geconfronteerd wordt met
vervolging door zijn eigen volksgenoten. Toch is hij over
hen bewogen, bidt hij voor hun redding en behoud.

OPOFFERINGSGEZINDHEID

Kennen wij iets van deze bewogenheid? Voor het
Joodse volk, voor ons eigen volk, onze eigen familie?
Dat is genade, als de Heere door Zijn Woord en Geest
deze bewogenheid in ons hart heeft geplant.

Het is de bewogenheid van de Heere Jezus Zelf,

die we ook tegenkomen in Matthels 9: ‘Toen Hij de
menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen
over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals
schapen die geen herder hebben’ (vers 36).

Paulus - Romeinen 9:3 - zou zelf wel vervioekt,
verbannen willen zijn, weg van Christus, als

zijn volksgenoten naar het vlees maar gered

zouden worden. Wat een bewogenheid, wat een
opofferingsgezindheid.

Het was God de Vader in de hemel Die Zijn Zoon de
Heere Jezus, gaf tot in de dood, om Zijn volk en ook ons
te redden. Wat een liefde!

Paulus beseft hoezeer ook de Heere Jezus ernaar
verlangt dat Zijn volk tot Hem komt. Hij heeft
misschien wel gedacht aan Zijn woorden in Mattheus
23: Yeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en
stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik u
bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar
kuikens bijeenbrengt onder haar vieugels, maar u hebt
niet gewild’ (vers 37).

EEN ANDERE WEG?

Je hoort - ook in christelijke kring - wel eens
verkondigen dat er voor het Joodse volk een andere
weg is tot behoud dan door geloof in de Heere Jezus.
Zij zouden buiten de Heere Jezus om gered kunnen
worden als ze maar oprecht in God geloven, de
geboden houden en de Messias verwachten.

Toch is dit een dwaalleer, omdat het Joodse mensen
valse hoop biedt. ‘Het Evangelie is een kracht van God
tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en
ook voor de Griek,” stelt Romeinen 1:16 zonneklaar.

En ook Handelingen 4:12 biedt geen enkele ruimte voor
deze opvatting: ‘En de zaligheid is in geen ander, want er
is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen
gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

Vandaar dat Paulus in Romeinen 10:1 zijn verlangen
voor zijn volk nog een keer helder onder woorden
brengt: ‘Broeders, de oprechte wens van mijn hart en
mijn gebed tot God voor Israel is gericht op hun behoud!
Laat dit ook voor ons het eerste en het belangrijkste
zijn: het gebed tot God om hun redding, hun zaligheid.
In de tijd van Paulus waren er al vele tienduizenden
Joden die in de Heere Jezus geloofden (Handelingen
21:20), maar hij verlangde er zo naar dat heel zijn volk
gered zou worden. Hij zag al uit naar de vervulling van
Romeinen 11: ‘En zo zal heel Israél zalig worden’ (vers 26).

GODS BELOFTE VOOR ISRAEL

In Israél wonen momenteel - naar schatting -

25.000 Joden die de Heere Jezus mogen kennen

als hun Messias, Die ook voar hen Zijn leven gegeven
heeft aan het kruis op Golgotha. Hun aantal groeit.
Nog niet snel, hier één, daar twee of vijf misschien.

We bidden mee met Paulus om de redding, het heil, de
zaligheid van heel het volk. Pleitend op Gods belofte
dat de dag gaat komen dat heel Israél zalig zal worden.

A Dirk van Genderen

HET ZOEKLICHT




&5ty TIJDLUN

Beknopte tljdl

18

God heeft een plan met de wereld en de mensheid. Dat plan maakt Hij in de Bijbel
bekend. Hoewel er over elementen van het plan verschillend wordt gedacht, is de
basis ervan helder. Die basis bespreken we in deze serie, ter verfrissing,
herinnering of wellicht als nieuwe informatie, voor jouzelf en om te delen.

e eerste gebeurtenis op de prefetische tijdlijn
van de Heer die voor ons staat, is de opname
van de gemeente. Dit vind je op de tijdlijn
symbolisch weergegeven bij nummer 10.

Waar hebben we het over als we spreken over de
opname van de gemeente? Schrijver en pastor Jack
Hibbs definieert de opname als: de overtuiging dat
Jezus Zijn gemeente, aan het einde van haar aardse
opdracht, tot Zich zal nemen door haar op te halen en
te ontmoeten in de lucht.

NIEUW IS HET NIET

Dit idee wordt wel eens toegeschreven aan de 19e
eeuw en de opkomst van onder andere Bijbelleraar

J. Darby. Zij die niet geloven in de opname van de
gemeente, halen dit vaak aan als argument om de
opname van de gemeente te ontkrachten. De kerk is
al 2000 jaar in deze wereld en pas de laatste 200 jaar
(ruimgenomen) zou ze dit idee dan ineens krijgen?
Hebben dan al die andere generaties daarvoor het
mis gehad? Dat kan toch niet. Dan is het logischer te

denken dat de opname van de gemeente niet Bijbels is.
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Waar dit aan voorbij gaat, is dat de leer van de opname
van de gemeente veel oudere papieren heeft. Zo zijn er
preekfragmenten bekend uit de tijd van de kerkvaders,
die al spreken over de opname van de gemeente (zie het
opinieartikel in nummer 11 uit 2024). Ock bij kerkvaders
als Iraneus en Hyppolitus lezen we van de opname

én in het geschrift ‘de Herder van Hermas’ uit ca. 150
n.C. wordt deze ook genoemd. Opvallend detail hierbij:
Iraneus kende Johannes, de schrijver van Openbaring,
persoonlijk. Hij had hem ontmoet toen deze op hoge
leeftijd was. Iraneus’ mentor, bij wie hij in de leer was
geweest, was zelf een van de leerlingen van Johannes
geweest. Het is dan ook deze Iraneus die in zijn werken
over ketterijen expliciet schrijft dat hij gelooft dat de
gemeente wordt bewaard voor de grote verdrukking en
opgenomen zal warden.

Eigenlijk is de leer van de opname dus altijd onderdeel
van de overtuigingen van de kerk van Jezus geweest. Ja,
de katholieke kerk heeft haar eeuwenlang onderdrukt en
in plaats daarvan haar eigen ideeén gepromoot, maar
zelfs toen geloofden er mensen in de opname, zo weten
we uit historische documenten en vanaf de 17e en 18e
eeuw, in de nasleep en doorwerking van de Reformatie,




ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste
bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen
als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij
zullen veranderd worden’ (vers 51-52).

Al deze en nog meer teksten (zie ‘om over door te
denken’), laten zien: voor de gemeente wacht een eigen
bijzondere belofte om vervuld te worden. Zij zal door
haar Heer worden cpgehaald en weggenomen. En wij,
die bij de gemeente horen als verlosten, mogen daarnaar
uitzien als een bruid die uitziet naar haar bruidegom op
hun trouwdag. De opname is de zalige hoop voor ons

groeit het aantal vermeldingen ervan dan ook weer.
In de 19e eeuw verspreidt de leer van de opname van
de gemeente zich wijd en ver, maar nieuw is het niet.

BIJBEL

De opname van de gemeente gaat Bijbels terug op
het woord harpazoo. Dit woord komt 13 maal voor

in het Nieuwe Testament en heeft de betekenis van
iets of iemand wegrukken, wegnemen en dat op niet
zachtzinnig wijze: het gaat plotseling en van het ene
op het andere moment. De Latijnse vertaling van dit
Griekse woord is rapturo. Daarvan komt de Engelstalige
term voor de opname, the rapture. Het meest expliciet
komen we dit woord in verband met de opname tegen
in 1 Thessalonicenzen 4:13-18. Daar staat het in vers 17
en 18 zo: ‘Want de Heere Zelf zal met een geroep, met
ce stem van een aartsengel en met een bazuin van God,
neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn,
zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die
overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden
in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de
lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn’

Maar dit is niet de enige plaats. In Openbaring 3:10
belooft de Heer Jezus aan Zijn volgelingen: ‘Omdat

u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal

Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die
over heel de wereld komen zal, om hen die op de

aarde wonen te verzoeken.

Dit sluit naadloos aan op Johannes 14, waar de Heer leert:
‘In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo
was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats
voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en
plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u
tot Mij nemen, opdat ook u zult zjjn waar Ik ben'(vers 2-3).
Paulus zegt in 1 Korinthe 15: Zie, Ik vertel u een
geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen,

maar wij zullen allen veranderd worden, in een

die ons nu al verwachtingsvol doet leven en in onrustige
tijden kracht en moed wil geven.

OM OVER DOOR TE DENKEN

De grote verdrukking, de laatste zeven jaar voor de
terugkomst van Jezus, is een tijd van oordelen over de
goddeloosheid van de wereld, zo lezen we in de Bijbel.
Jezus zegt in Johannes 3:18 echter dat zij die in Hem
geloven, niet meer veroordeeld worden. Petrus spreekt
over het cordeel van God dat begint bij Zijn huis en
dan naar de wereld gaat. ‘Want nu is het de tijd dat
het oordeel begint bij het huis van God: en als het eerst
bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het
Evangelie van God ongehoorzaam zijn?’ (1 Petrus 4:17).
Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 1:10 over verlossing
van de komende toom: {.en Zijn Zoon uit de hemelen te
verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk
Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.’ Deze
teksten, mede gekoppeld aan Openbaring 3:10, worden
gezien als een ondersteuning van de gedachte van een
opname van de gemeente voor de grate verdrukking.
Bestudeer deze teksten eens zelf. Hoe denk jij daarover?
In de eerste hoofdstukken van Openbaring komt

de gemeente nog volop voor in de teksten. Vanaf
hoofdstuk 4 is dat ineens voorbij. Dan begint de tijd van
de grote verdrukking en de oordelen die daarbij horen.
Johannes krijgt in Openbaring 4:1 daarbij te horen:

‘Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet
geschieden. Pas bij de terugkomst van Jezus op de
Olijfberg in Openbaring 19, komt ook de gemeente weer
in beeld. Ook dit is een argument voor de opnare van
de gemeente voor de grote verdrukking.

In Johannes 14 spreekt de Heer Jezus over het
gereedmaken van een woning. In de huwelijksgewoonten
van de tijd van de Heer, was het gebruikelijk dat de
bruidegom een plaats gereedmaakte voor ziin bruid en
haar dan kwam halen. De vader van de bruidegom gaf
aan wanneer dat was. Dit klopt precies met de woorden
van de Heer in Johannes, maar ook met het beeld van
de gemeente als bruid (zie Efeze 5:25-32 en 2 Korinthe
11:2). Dit wijst allemaal op de opname van de gemeente,
Zie in dit verband ook Openbaring 21:1-9.
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e BOEKEN EN DVD'S | Bestel via www.zoeklichtwebshop.nl

Boeken '_va'n Warren W. Wiersbe

Hobbels brengen je omhoog

Zijn er hobbels op je pad? Laat je erdoor
omhoog brengen!

Moeilijke situaties zijn niet te
voorkomen, maar je kunt er wel het
beste van maken. Wiersbe biedt

krachtige hoop en troost voor momenten waarop

je te maken hebt met frustratie, neerslachtigheid,
teleurstelling of eenzaamheid. Dit boek, met wijsheid
rechtstreeks uit Gods Woord, versterkt je geloof en
vertrouwen en leidt je door moeilijke tijden heen.

160 pag. paperback € 16,95

Hoofdstuk voor
hoofdstuk door de Bijbel

Wiersbe legt in eenvoudige, trefzekere
bewoaordingen uit wat in de Bijbel staat.

Dit boek helpt je bij het systematisch doorlezen

van de Bijbel.

Het legt uit wat God in ieder hoofdstuk tegen je zegt.
Het maakt moeilijke Bijbelgedeelten begrijpelijker.

- Het geeft je meer inzicht in de opbouw van de Bijbel.

478 pag. gebonden € 21,50

BE TRANSFORMED

De briefvan Paulus
aan de Romeinen

Be Transformed -
De brief aan de Romeinen

In de brief aan de Romeinen geeft de

apostel Paulus ons een systematische
uiteenzetting van het christelijk geloof.
Je leert belangrijke begrippen kennen,

zoals zonde, oordeel, rechtvaardiging, geloof, wet, genade,
heiliging en verheerlijking. Ook wordt uitvoerig aandacht
besteed aan verleden, heden en toekomst van lsraél.

92 pag. paperback € 8,95

Bestel bij voorkeur via onze webshop:
www.zoeklichtwebshop.nl '
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Dit is het leven!

Hebben we gewoonten
waarin we gevangen zitten?
Negatieve houdingen die ons
beheersen? Zorgen die ons
ontmoedigen? Uitdagingen
die ons beangstigen? Mensen die het ons
moeilijk maken? Wiersbe laat ons zien hoe
we daarmee moeten omgaan. En.. God
heeft ons zoveel meer beloofd - en Hij
komt Zijn beloften altijd na!

176 pag. paperback € 16,95

365 dagen groeien

365 DAGEN in het Woord

GROEIEN
IN HET

WORD Elke dag wordt een
zorgvuldig gekozen
Bijbelgedeelte behandeld
waarin praktische,
alledaagse onderwerpen aan de orde
komen, gevolgd door een vraag die
aanspoort tot persoonlijke cverdenking.

Gebonden € 19,95

365 dagen leven
uit de Psalmen

Met dit dagboek kun je
iedere dag de rijkdom

van deze liederen ervaren.
Wiersbe peilt de diepten
van de Psalmen in persoonlijke
overdenkingen, waarvan je het hele

jaar door zult willen genieten.

dePsalmen

Gebonden € 19,95

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten;
binnen Europa € 7,95 portokosten.




Wie is de schrijver achter het artikel? Elke twee maanden laten we je kennis maken met een van onze
schrijvers. Wat drijft hen? Wie is de Heere Jezus voor hen? Hoe blijven ze staande in deze tijd? Leer de
gezichten achter onze artikelen kennen en ontdek de passie en liefde die de schrijvers hebben voor de Heere.

Ter We{e,

‘Hij houdt
mij overeld’

PERSOONLIJK e

Sinds 2000 schrijft Els ter Welle columns voor Het Zoeklicht. Daarnaast is ze actief

in pastoraal werk, schrijft ze gedichten en spreekt ze soms op vrouwenconferenties.
Op 83-jarige leeftijd is ze nog altijd vol energie, iets wat ze als een groot voorrecht
beschouwt. In alles ervaart ze haar afhankelijkheid van Gods kracht. Terugkijkend op :
haar leven ziet ze hoe Hij haar steeds weer heeft gedragen.

“Mensen zien mij als een sterke vrouw, maar zo voelt
dat niet altijd. Ik ben gevoelig; disharmonie in relaties
raakt me diep en de nood van anderen kan zwaar

op me drukken. Maar juist in mijn zwakheid heb ik
Gods kracht leren kennen, zoals verwoord in mijn
levenstekst T Samuél 2:4b: ‘De wankelenden zijn met
kracht omgord’ Vaak voel ik me wankelend. Tien jaar
geleden overleed mijn man. We waren een twee-
eenheid. Zijn heengaan was moeilijk, maar ik heb
mogen ervaren dat God mij vasthoudt. Hij laat niet
los. Die belofte kreeg voor mij extra betekenis toen

ik las hoe de Bijbel met kanttekeningen deze tekst
uitlegt: “God begint daar waar een mens aan zijn eind
is” Die woorden zijn voor mij werkelijkheid geworden,
keer op keer. Wanneer ik niet meer wist hoe verder,
hield God mij overeind.”

JEZUS ALS FUNDAMENT

“Geloven is voor mij als ademhalen - het is er altijd.
Ik sta ermee op en ga ermee naar bed. En door de
dag heen, vaak zonder dat ik het besef, is de Heer

bij mij. Toch heb ik vragen, zelfs meer naarmate ik
ouder word. Maar ik weet: God kent mijn hart. Hij
weet dat ik van Hermn houd en Hem volledig vertrouw.
Dat vertrouwen brengt me bij de kern van mijn
geloof: wie is Jezus voor mij? Hij is mijn begin, mijn
middelpunt en mijn einde. Het stralende Licht. Hij is
niet werkelcos in de hemel, Hij bidt voor ons. Toen
Jezus aan het kruis riep “het is volbracht!” scheurde
het voorhangsel in de tempel dwars door midden. De
weg naar de Vader werd vrijgemaakt, en niets staat
ons meer in de weg om tot onze hemelse Vader te

”

komen. Wat een onvoorstelbare genade!

WARE LIEFDE

“De wereld wankelt, maar God niet. Hij heeft niet
alleen mijn leven in Zijn hand, maar ook de hele
wereld. De afgelopen tijd is dit besef sterker geworden,
en daarom verdiepte ik me de laatste tijd meer in

de eindtijd. In de Bijbel zie ik profetieén in vervulling
gaan. Israél en wereldwijde onrust, alles wijst erop

dat we in bijzondere tijden leven. Wat mij het meest
raakt? Hoe de liefde verkoelt. Mensen lijken te zijn
vergeten wat echte liefde en trouw betekenen. Maar
ware liefde is trouw. Tach hoef ik niet bang te zijn. Mijn
taak is eenvoudig: dicht bij Jezus blijven en met Hem
wandelen.”

KRACHT IN KWETSBAARHEID

“In november had ik een depressieve periode. Toen
begon ik dagelijks al Zijn weldaden op te schrijven en
Hem ervoor te danken. Maar ook leerde ik om voor
de moeilijke dingen te danken. Ik geloof dat God &lles
gebruikt, zelfs ons lijden, voor Zijn plan. Ik las in Psalm
62:3: ‘Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige
vesting; ik zal niet al te zeer wankelen’ Dat raakte mij
diep. Er staat niet dat we niét zullen wankelen, maar
dat we niet te zeer zullen wankelen. Dat is realistisch
en haalbaar. We mogen voelen, worstelen, verdrietig
zijn. Maar in alles mogen we weten: Hij draagt ons.
Wanneer we met God door moeilijkheden heengaan,
zullen we er mooier uit tevoorschijn kemen. Want Hij
maakt ons sterk in onze zwakheid”

# Yvonne de Noord
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i Eeh”pfofe_tiééh, geo'politiek perspect'i.éf

Nu de trans-atlantische relatie tussen de VS en Europa meer en meer onder

druk komt te staan, niet in de laatste plaats om Oekraine, gaan er stemmen

op om toenadering te zoeken tot Turkije. Waarom zou dit verstandig zijn of

waarom hiet? En wat is er profetisch over te zeggen?

uropa en Turkije hebben een lange, verweven
geschiedenis. Neem alleen al ons eigen land:
het eerste land dat ons steunde en onze
Republiek erkende in onze strijd tegen de
Spaanse Habsburgers in de Tachtigjarige Oorlog, was
de voorloper van het huidige Turkije, het Ottomaanse
Rijk. De banden tussen onze natie en de Turken zijn
altijd goed geweest; de tulp is een belangrijke bloem
voor ons land, maar dat begon in de 16e eeuw doordat
de bollen geschonken werden door de Turken.

Qok het protestantse Europa onderhield in de

Reformatie redelijk goede banden met de Ottomanen.

Zij hadden bewondering voor de relatief grote
godsdienstvrijheid in het Ottomaanse Rijk in deze tijd
en zagen hen als bondgenoot tegen de kathaolieken.
Pas later in de 19e en vooral de 20e eeuw werd
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de verwijdering groter en groter, zo leren historici.
Tegenwoordig is de relatie met Turkije lastig. Er zijn
zeker verbanden in de NAVO, in de vliuchtelingendeal
met de EU en in de nog steeds lopende aanvraag
voor het lidmaatschap van diezelfde EU, maar

door culturele verschillen, de religieuze afstand van
christendom en islam en de politieke situatie rond
Erdogan en zijn regering, staat dit alles onder druk.
Wordt er wat gezamenlijk afgesproken, dan is dat
op dit moment vooral reactief: er is een probleem
en dat lossen we dan gezamenlijk op (bijvoorbeeld
de vluchtelingendeal). Maar nu de wereld zo snel
verandert en oude allianties als sneeuw voor de zon
lijken te verdwijnen, kan de vraag gesteld worden of
een andere, meer proactieve koers niet wenselijk is?




WAAROM ZOU TOENADERING GOED ZIJN?
Europa is een potentiéle powerhouse op het
wereldtoneel. Met ongeveer 450 miljoen inwoners in de
Europese Unie van 27 landen, is deze Unie groter dan
de VS én Rusland. De economie van Europa is groot
en machtig. Ter illustratie: de gezamenlijke economie
van deze landen is achter de VS en China de derde
van de wereld. Er ligt alleen een heel groot geopolitiek
gat als het aankomt op het oude continent in de
militaire macht van Europa. Die is onder de maat.
Zonder de VS kan Europa zichzelf niet eens afdoende
verdedigen tegen bijvoorbeeld Rusland als het zou
worden aangevallen, zo slecht is het gesteld. Dit terwijl
Europa wel mee wil spelen op het wereldtoneel in hun
uitventen van het idee van mensenrechten en hun
zelf-ervaren morele superioriteit.

Turkije zou hierin uitkomst kunnen bieden. Binnen
de NAVO is Turkije de tweede militaire macht na de
VS. Het land zet die macht ook met regelmaat in.
Daarnaast ligt het strategisch, zeker ten opzichte
van Rusland. De Bosporus is de verbinding tussen
de Middellandse Zee en de Zwarte Zee en ligt in
Turkije. Als de Turken deze afsluiten, heeft Rusland
geen toegang meer tot de wereldzeeén via de Krim
of andere Russische havens aan deze Zwarte Zee.
Feitelijk is de Zwarte Zee voor Rusland dan een
binnenzee, waarin de Russen opgeslaten zitten.
Verder biedt Turkije toegang tot het Midden-Oosten
en de ‘Stansin Azié. In Syrié bijvoorbeeld is Turkije
zeer actief. Turkije is ook een belangrijk soennitisch
islamitisch land. Via hen zouden de contacten met
de andere socennitische landen in het Midden-Oosten
en Noord-Afrika aangehaald kunnen worden. Deze
landen staan op dit moment open voor vrede met
Israél (denk aan de Abraham-akkoorden) en zoeken
toenadering tot het westen.

Turkije zelf staat hier zeker voor open. De officiéle
Turkse publieke omroep TRT heeft er items over
gemaakt en vorige maand nog was het de Turkse
minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan, die
pleitte voor een plek van Turkije in een eventuele
nieuwe Europese veiligheidsstructuur. Hij zei heel
duidelijkk dat een structuur als dit niet mogelijk zou
zijn zonder Turkije. Alleen samen met Turkije kan
Europa zijn rechtmatige positie op het wereldtoneel
echt innemen.

WAAROM ZOU TOENADERING

NIET GOED ZIJN?

De kwestie Cyprus speelt altijd als het over Turkije en
Europa gaat. Griekenland, onderdeel van de Europese
Unie, bakkeleit al decennia met Turkije over dit eiland.
Het heeft in het verleden zelfs tot gevechten geleid
tussen de landen. In iedere toenadering tot Turkije zal
hierover iets moeten worden afgesproken en dat zal

niet zo eenvoudig zijn. Daarnaast zijn er zorgen over
de politieke toestand van Turkije, waarin Erdogan zich
opstelt als een autocratische leider die tegenstanders
laat opsluiten als dictator. Met zijn regeerperiode

is ook een heropleving en herintroductie van de

islam in publieke leven van Turkije begonnen. Onder
Atatirk was Turkije in de twintigste eeuw officieel

een seculiere staat, maar dat is de laatste jaren

onder Erdogan in een rap tempo teruggedraaid.

Kan Europa samenwerking aangaan met een land

als dit? Zolang Europa zich opstelt als de morele
superieure verdediger van de mensenrechten, wordt
dit lastig. Gaan ze een meer realistischere geopoliticke
machtskoers varen, zoals tegenwoordig alle grote
machten van de wereld doen, dan is het wellicht
mogelijk om toch tot iets te komen.

BIJBELSE DUIDING

Een samenwerking met Turkije in wat voor vorm

dan ook, zou Bijbels gezien niet vreemd zijn. In het
Bijbelboek Daniél lezen we over de grote wereldrijken
in een droom van Nebukadnezar in Daniél 2. De voeten
van dit beeld bestaan uit leem en ijzer vermengd.
Hiermee wordt een herstel en continuering van het
voorgaande ijzeren rijk beschreven. Dit ijzeren rijk is
dat van de Romeinen. Het laatste grote wereldrijk

in dat beeld dat opstaat en voor Israél en haar regio
van betekenis zal zijn, is dit herstelde Romeinse Rijk.
De vermenging van leem en ijzer laten zien hoe de
aard van dit rijk is: het zal een verdeeld rijk zijn. Het

zal divers, vermengd, gedeeltelijk hard en gedeeltelijk
broos zijn, zo legt Daniél zelf uit in Daniél 2:41-43.

Het Romeinse Rijk nu bestond op haar hoogtepunt

uit een groot deel van Europa, het Midden-QOosten en
Noord-Afrika. Het is dan ook niet meer dan logisch om
aan te nemen dat het herstelde Romeinse Rijk niet
anders van geografische samenstelling zal zijn. Europa
is al verdeeld in zichzelf (ijzer en leem), maar met een
bondgenootschap met Turkije en via hen met de

rest van de soennitische islam heb je inderdaad een
zeer verdeeld en broos geheel. Het zou daarmee dus
precies passen in de lijn van Gods Woord waar in de
samenwerking van Turkije (het vioegere oost-Romeinse
Rijk) en Europa door sommigen voor wordt gepleit. Het
is ook in dit rijk dat de antichrist zich zal openbaren. Een
shift naar Turkije is daarmee niet alleen voorstelbaar,
maar ook profetisch te verklaren.

A Roelof Ham

1 Kazachstan, Oezbekistan, Kirgizié (of
Kirgizstan), Tadzjikistan en Turkmenistan.
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In het eerste deel van deze serie hebben we gezien dat het ontbreken van een
duidelijke Bijbelse visie onrust en druk kan veroorzaken binnen christelijke
-huwe!ijken en gezinnen. Naast het ontbreken van deze Bijbelse visie, komt er
ook vanuit de maatschappij veel op hen af. Wat veroorzaakt zoal druk en stress
en hoe zouden we daar op een goede manier mee om kunnen gaan?

 Deel
2/slot

n de media horen we over een toenemend aantal met name in de hogere groepen - zien leerkrachten
vechtscheidingen, meer kinderen met psychische en ouders tijdens toetsperiodes regelmatig gestreste
klachten en een schrikbarend aantal burn-outs onder  kinderen, met alle gevolgen van dien.

hun ouders. Maar dit zijn niet de enige problemen

waar gezinnen en huwelijken mee te kampen hebben. De bekende pedagoog Wim ter Horst schetst in zijn
. Hieronder volgen enkele voorbeelden. boek Wijs me de weg een docent die puur technisch
naar zijn leerlingen kijkt. “Als een moeder hem een
I PRESTATIEGERICHTE MAATSCHAPPLJ beetje bezorgd vraagt hoe het toch met haar lieve
‘ Wanneer kinderen nog jong zijn, worden ze al aan allerlei  kind gaat, weet hij niets anders te doen dan in zijn
testen onderworpen. Veel ouders kunnen er onzeker cifferboekje te kijken om te zien wat de scores van
. van worden als hun kind nog niet ‘voldoet’ aan bepaalde  deze leerling zijn. Er zijn er zelfs die de code van het
normen. Peuters en kleuters kunnen steeds minder kind intoetsen en de moeder de uitdraai ter hand
onbezorgd kind zijn. Ook van hen wordt op jonge leeftijd  stellen, compleet met percentielen en in
al veel verwacht. Gedurende de basisschoolperiode - twee decimalen”
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Niet alleen kinderen hebben last van prestatiedruk.
Uit onderzoek onder jonge werkenden blijken
prestatiedruk, onzekerheden in het leven en sociale
druk de belangrijkste bronnen van stress te zijn.
Jongeren ervaren veel druk om te presteren, zowel
vanuit de maatschappij als op het werk en in hun
sociale leven. Het gevoel dat ze altijd alles goed
moeten doen en continu bereikbaar willen zijn, zorgt
voor veel spanning. Maatschappelijke en financiéle
problemen spelen, naast onzekerheid over de carriére,
ook een belangrijke rol.

ECONOMISCHE DRUK

Veel jongvolwassenen die nog thuis wonen,
ervaren stress vanwege de enorme tekorten op de
woningmarkt. Noodgedwongen wonen zij vaak (te)
lang bij hun ouders, wat noch voor de jongere zelf
noch voor de ouders een gezonde situatie is.

Dit kan ook weer gevolgen hebben voor het starten
van een huwelijk of een gezin. Veel jonge mensen
stellen het zoeken naar een partner uit, trouwen

Huwelijk en gezin onder druk (deel 2/slot)

(voorlopig) niet en beginnen steeds later (of helemaal
niet) aan het stichten van een gezin. De gemiddelde
leeftijd van vrouwen die voor het eerst zwanger
worden, stijgt daardoor elk jaar.

Niet alleen degenen die nog thuis wonen, ervaren
druk en onrust. Velen voelen dit ook door een
combinatie van zorgtaken, werk en gezin. Als ik om mij
heen kijk, zie ik jonge gezinnen voertdurend ‘rennen
en vliegen’ om alle ballen in de lucht te houden.
Bovendien brengen de steeds hogere kosten van
levensonderhoud gezinnen met lagere inkomens
regelmatig in de problemen. Dit kan enorm stressvolle
situaties opleveren, waardoor huwelijken en gezinnen
- soms gedurende langere tijd - onder druk komen te
staan. Neerslachtigheid en zelfs depressie nemen in
deze situaties helaas nog steeds toe.

Wat ook een grote invioed heeft, is de

wegwerpcultuur. Wanneer een product ouder wordt
en niet meer voldoet, gooien we het weg en kopen
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we iets nieuws. Als deze ‘wegwerpmentaliteit’
binnensluipt in onze relaties, neemt het onderlinge
vertrouwen af, waardoor het moeilijk wordt om stand
te houden. De tijdgeest en het idee dat het altijd goed
moet ‘'voelen’in je huwelijk, staan haaks op wat de
Bijbel ons leert.

INVLOED VAN SOCIALE MEDIA

Op het gebied van sociale media (en schermtijd)

is al veel gezegd en geschreven. De meeste ouders
weten best hoe ze hiermee om zouden moeten gaan,
maar de praktijk is weerbarstig. Uit onderzoek van
Netwerk Mediawijsheid blijkt dat kinderen van negen
maanden tot en met één jaar gemiddeld al anderhalf
uur per dag met digitale media bezig zijn. Bjj vier- tot
zesjarigen loopt dit zelfs op naar ruim twee uur per
dag. Veel ouders houden zich dus bepaald niet aan
de richtlijnen die hiervoor zijn.

Nog los van de enorme hoeveelheid tijd die jongeren
aan hun telefoon spenderen, zien jongens en
meiden in de puberleeftijd op de sociale media
vazk misleidende voorbeelden. Ze balen dan van
hun eigen uiterlijk en ontwikkelen daardoor een laag
zelfbeeld. Het liefst zouden ze van alles aan zichzelf
willen veranderen, en sommigen doen dat dan ook
of laten dat doen. Ook hier ligt ontevredenheid en
depressiviteit op de loer.

Onze materialistische en technologische tijd

heeft zoveel mogelijkheden om met elkaar te
communiceren en informatie tot je te nemen, dat
het gevaar bestaat dat je elkaar niet meer ‘ontmoet’
of met elkaar praat. De kans is aanwezig dat je
vervreemd raakt van elkaar en je niet meer weet

wat er speelt bij je partner of de kinderen.

9 Onze strijd is niet gericht
tegen onze partner of

de kinderen. Satan wil niets

liever dan huwelijken en

gezinnen ontwrichten.

SEKSUELE VERLEIDINGEN

Het is pijnlijk om te moeten constateren dat ook
binnen christelijke huwelijken ontrouw toeneemt.
Statistieken geven aan dat het percentage
echtscheidingen bij christenen net zo hoog is als

bij niet-christenen. Deze letterlijke ontrouw kan een
gevolg zijn van geestelijke ontrouw. Veel christenen
richten hun leven niet langer in naar Bijbelse normen,
maar focussen zich op wat in de wereld gangbaar is.
Daarom zouden christenen meer prioriteit moeten

26 JAARGANG 101 +NR4

geven aan het bestuderen van Geds Woord met het
verlangen om Zijn wil te leren kennen.

Door de invloed van sociale media en andere media
liggen seksuele verleidingen op de loer. Door het loslaten
van Bijbelse basisprincipes is Nederland (en er zijn vele
andere landen) in een morele vrije val terechtgekomen.
Seksuele ‘vrijheden’ hebben een enorme invioed op onze
maatschappij gekregen en daarmee ook op huwelijken
en gezinnen. We kennen allemaal de berichten over
grensoverschrijdend gedrag, #MeToo, sexting op
scholen, pornoverslaving en overspel. Deze zaken lijken
aan de orde van de dag te zijn.

HOE KUNNEN WE ER ALS CHRISTENEN
MEE OMGAAN?

Allereerst is het belangrijk om vaor ogen te houden
wie onze vijand is: satan! (Efeze 6:11-12). Onze strijd
is niet gericht tegen onze partner of de kinderen.
Satan wil niets liever dan huwelijken en gezinnen
ontwrichten. We mogen hem bestrijden in de
kracht van de Heere door ons in alles aan Hem te
onderwerpen en het alleen van Hem te verwachten.

Persoonlijk denk ik dat het van groot belang is dat
we als gezin tijd nemen voor elkaar, maar bovenal
voor God en Zijn Woord. We zouden onze levens

zo in moeten richten dat we daaraan de hoogste
prioriteit geven. Hij wil ons onderscheidingsvermogen
geven om op een wijze manier met alles wat op ons
afkomt, om te gaan (Filippenzen 1:10). Wanneer we
samen Gods Woaerd lezen en bestuderen en samen
bidden om bescherming, kan God onze huwelijken en
gezinnen sterker maken.

Wanneer we alle bovengencermde zorgen en
verleidingen ap ans in laten werken, zou een gevoel van
moedeloosheid en hopeloosheid ons kunnen overvallen.
Toch roept de Bijbel ons op juist niet moedeloos te
worden, maar onze hoop gevestigd te houden op de
Heere Jezus. Ondanks alles wat er aan tegenstand op
onze weg komt, mogen we onze blik gericht houden op
Hem. Alleen Hij kan ons helpen om stand te houden.
Onlangs werd ik geraakt door enkele woorden uit

2 Korinthe 4.*Wij worden in alles verdrukt, maar niet

in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet
vertwijfeld, wij worden vervolgd, maar niet verlaten;
neergeworpen, maar niet te gronde gericht’ (vers 8-9)
en ‘Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook
al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke
mens van dag tot dag vernieuwd’ (vers 16).

Bemoedigende woorden die we ter harte mogen
nemen. Alleen Gods Woord is onze gids om
verleidingen te weerstaan, trouw te blijven aan Hem
en elkaar en hoopvol naar de toekomst te kijken.

A Wendy Born




China bezorgd over toenadering VS en Rusland

China maakt zich zorgen over de snelle toenadering tussen Donald Trump en Vladimir Poetin.

De Chinese president Xi
benadrukte in een gesprek met
Poetin dat de vriendschap tussen
China en Rusland niet ondermijnd
kan worden door een derde partij,
doelend op de VS.

Trump wil de oorlog in Oekraine
snel beéindigen en is bereid
concessies te doen ten koste van
Oekraine. Zijn strategie lijkt erop
gericht Rusland los te weken van
China, zodat de VS zich beter kan
richten op de economische en
militaire concurrentie met China.
Dit scenario wordt in Peking
gevreesd, omdat het doet denken

Veel doden door mysterieuze ziekte

aan de ‘omgekeerde Nixon-
doctrine’, waarmee de VS in de
Jjaren 70 de Sovjet-Unie isoleerde.
China probeert via een
vredesconferentie over Oekraine
een rol te behouden in de
onderhandelingen. Tegelijkertijd
heeft China Rusland economisch
gesteund en mogelijk militaire
drones geleverd. Rusland heeft
zich, ondanks sancties en
isolement, staande gehouden
door samenwerkingen met China,
Iran en Noord-Korea. Experts
waarschuwen dat Trump’s
strategie verdeeldheid binnen

OPMERKELIJK g

het Westen kan veroorzaken

en Rusland sterker maakt door
samenwerking met de VS en
China. Trump lijkt in te zetten op
het beéindigen van de oorlog in
Oekraine om zo tegenstanders van
de VS uit elkaar te spelen.

(Bron: NOS)

In het noordwesten van de Democratische Republiek Congo zijn meer dan vijftig mensen overleden aan een
mysterieuze ziekte, die sinds 21 januari heeft toegeslagen.

Er zijn 419 gevallen geregistreerd.
De periode tussen het begin van
de symptomen en overlijden is
kort. Patiénten krijgen koorts,
moeten overgeven en velen

krijgen inwendige bloedingen. De
mensen die zijn overleden, stierven
binnen 48 uur nadat ze ziek waren
geworden. De symptomen doen

Furopees leger?

denken aan virussen zoals ebola,
dengue en marburg, maar deze
zijn uvitgesloten. Malaria wordt nog
onderzocht als mogelijke oorzaak.
Congo kampt vaker met grote
uitbraken van ziektes. Vanwege
de armoede en het geweld in het
land zijn veel mensen ontheemd
geraakt en is er een groot gebrek

aan medische zorg. Er zijn al lang
zorgen over ziektes die van dieren op
mensen kunnen overspringen. Die
zorgen bestaan vooral op plekken
waar veel wilde dieren worden
gegeten. Het aantal uithraken als
gevolg daarvan is in Afrika in de
afgelopen tien jaar met ruim 60
procent gestegen. (Bron: NU.nl)

Steun voor de oprichting van een Europees leger is toegenomen: 49 procent van de Nederlanders is voor, ten

opzichte van 42 procent vorig jaar.

Dit komt deels door zorgen over
de veranderende rol van de VS in
de wereld, waarbij 70 procent van
de Nederlanders vindt dat de EU
te afhankelijk is van de VS voor
defensie. Ondanks de groeiende
steun voor een Europees leger,
blijft het aantal mensen dat zelf in
het leger zou willen dienen laag (18
procent). Daarnaast is er steun voor
de herinvoering van de militaire

dienst, vooral onder mensen ouder
dan 45 jaar. Angst voor Russische
expansie speelt ook een rol in de
toenemende steun. (Bron: AD)

Of dit nu al is, binnenkort zal gebeuren of
(nog) niet, het zijn profetisch interessante
tijden. Lees hierover op onze website een
opinieartikel: www.zoeklicht.nl/nieuws.
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NADENKER

Christus is voor u gestorven. Maar het kruis en
de opstanding omvatten veel meer dan vergeving!

" en zondig mens kan de wet niet
vervullen. Zoals een voorwerp
door de wet van de zwaartekracht
.. onvermijdelijk naar beneden valt, zo

is het even onvermijdelijk dat een zondaar
zondigt. Hij is onderworpen aan een kracht
die hij niet onder controle heeft. De wet van
de zonde stelt dat wie in het vlees is, de wil
van God niet kan volbrengen. Zijn verdorven
menselijke natuur leidt onontkoombaar tot
zonde en dood.

Maar als u in Christus bent, wordt die wet van
zonde en dood doorbroken! U bent bevrijd
om voor God te leven (Remeinen 6:18, 22).

De kracht die Christus uit de dood opwekte,
werkt in u! U bent vrij om voor God te leven
en, als het goed is, verlangt u er ook naar.

De oude wetmatigheid van zonde en dood,
waaruit u niet kon ontsnappen, is door de
Heilige Geest vervangen door een nieuwe
wetmatigheid: het leven van de Geest in u,
waardoor u voor God kunt leven.

Door deze wet van de Geest is het
onvermijdelijk dat u, als u in Christus bent, voor
God zult leven. Hij is de Geest van het leven,
die u losmaakt van de zonde en de dood en

u tot leven wekt om in verbondenheid met
Christus te wandelen. ‘Want de wet van de
Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij
vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de
dood’(Romeinen 8:2)!
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(€4 ACHTERGROND

‘Profeet Isa’
Moskee symbool
voor een h

tussen —
rthodoxeiRus
‘en Mosllm

Traditioneel gezien is de islam eerder een concurrent dan een
bondgenoot van de Russisch-orthodoxe kerk, maar steeds vaker
klinkt de roep om eenheid. Uit het zuiden van Rusland klinkt de
roep om oorlog en haat tegen Israél echter het luidst.

et is zomer 2024 als de Russische president

Vladimir Poetin een bezoek brengt aan

de ooit afvallige maar nu zo trouwe regio

Tsjetsjenié in de Russische Kaukasus. Leider
van de republiek, Ramzan Kadirov, een van de grootste
voorstanders van een oorlog in Cekraine, wacht
hem op. Samen brengen ze een bezoek aan een
nieuwe moskee ter ere van ‘profeet Isa’ (Jezus) in de
Tsjetsjeense hoofdstad Grozny, de stad die zo'n twintig
jaar terug nog door Russen in puin werd geschoten.

Een van de hoogtepunten van de reis is het bezoek

n de moskee vernoemd naar de ‘profeet Isa’
Het gebouw is splinternieuw. De bouw van deze
moslimtempel begon in 2020. TijJdens het bezoelk
aan de moskee krijgt de Russische president een
vergulde Koran cadeau. Moefti Salah Mezjiev, een van
de religieuze leiders in de republiek, overhandigt het
boek aan Poetin. Tot verbazing van velen en voor het
oog van de draaiende camera’s, kust de Russische
president het heilige boek.




AN A7AYL
Gl v

President Poetin is populair in de regio. Naast het
portret van het hoofd van de republiek Kadirov, hangt

in Tjetsjenié ook een portret van president Poetin aan
de muur en vaak staan ze samen op de billboards.
Andersom hebben de Tsjetsjenen zich de laatste jaren
ook bewezen in Rusland als echte Russische patriotten:
de beelden van de ervaren legereenheden van ‘Achmat,
de meest geharde troepen die streden in Oekraine,
gingen door het hele land. Dat in Oekraine bij monde van
deze Kaukasische soldaten bijgevolg ook kreten als ‘Allah
Akbar werden geroepen, namen veel Russen voor lief.

EEN VERENIGD LEGER

Een van de generaals van Kadirov, Apti Alacedinov
(hoofd van de Tsjetsjeense Republiek), treedt vaak
naar buiten met populaire filmpjes waarin hij zijn
mening geeft over de eindtijd. Volgens de moslim
zullen de strijdkrachten van ‘de moslims en de

christenen’ zich verenigen in één leger en gezamenlijk
de antichrist verslaan. “Alleen Jezus, Isa, kan de
antichrist verslaan” Russisch-orthodoxe gelovigen
zijn daarbij ‘onze orthodoxe broeders’, aldus de
Tsjetsjeense generaal.

Bij een aanzienlijk deel van de orthodoxe Russen gaat
deze retoriek erin als zoete koek. Dat Alaoedinov zegt
dat de speciale militaire operatie in Oekraine een
strijd is tegen de ‘antichrist’ en de ‘duivel’, is iets waar
veel orthodoxe gelovigen het mee eens zijn. ledereen
weet waar Alacedinov op doelt: de antichristelijke
normen en waarden van het Westen, zoals het
homohuwelijk en transgenderisme, waar ock de
Russische orthodoxie zich graag van wil distantiéren.
De ‘speciale militaire operatie’, zoals het conflict aan
de Russische kant van het front wordt genoemd,
verenigt dus de Russische orthodoxe gelovige met
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zijn islamitische landgenoot. De Tsjetsjeense
strijdkreet ‘Achmat Sila’ wordt inmiddels deor veel
Russen ook, zij het met enig humor, regelmatig

in de mond genomen. President Poetin zei het in
deze woorden: “Christenen en moslims hebben
dezelfde morele en ethische waarden.”

PROFEET ISA

Dat de Koran juist op de meest essentiéle punten
ingaat tegen het christelijke geloof, dat wordt er
gemakshalve buiten gelaten. Volgens de Bijbel

(2 Johannes 1:7) is de antichrist juist degene die
niet belijdt dat Christus in het vlees is gekomen.
Volgens sommige Bijbelleraren is daarom juist

de islam zelf een goede kandidaat om de
heiligschennis plegende politieke leider van de
eindtijd voort te brengen.

De meeste Russisch-orthodoxe gelovigen zien dit
echter niet zo in. Ze vinden het alleen maar mooi
dat er een moskee is geopend voor de profeet
Isa.In de reacties onder de video’s van generaal
Alacedinov staan de reacties van zowel moslims als
orthodoxe christenen (te herkennen aan de al dan
niet Kaukasische of Russische voornamen). De een
schrijft wat een ‘geweldige orator’ generaal ‘Apti’is
en de andere dat Jezus woont in ieders hart, ook in
die van de moslims’ Op z'n minst naief te noemen.

9 Hoe erg Rusland zich
ook van het Westen
probeert te distantiéren, er is
één aspect wat zowel in grote
Russische steden als in grote
steden van Europa te zien is:
de islamisering. In Moskou
worden op bijzondere vrijdagen
de wegen rondom de grote
centrale moskee afgesloten.

Daarbij komt ook nog eens het feit dat het juist
de Kaukasus is, waar de haat bestaat tegen

alles wat te maken heeft met het Joodse volk,
de staat Israél en - vaak met een negatieve
connotatie in de mond genomen - het ‘zionisme’
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In oktober 2023 vond er in een andere Kaukasische
regio, Dagestan, in het zuiden van Rusland zelfs een

poging tot een pogrom plaats. Daarbij bestormde een
woedende menigte een vliegveld met een viucht uit

Israél, op zoek naar Joodse mensen.

ISLAMISERING VAN RUSLAND
Hoe erg Rusland zich ook van het Westen probeert
te distantiéren, er is één aspect wat zowel in grote

Russische steden als in grote steden van Europa te zien

is: de islamisering. In Moskou werden op bijzondere
vrijdagen de wegen rondom de grote centrale
moskee afgesloten. Dorpen die leeg komen te staan
in de regio’s, worden inmiddels opgevuld met arme

Tadzjieken, Oezbeken en Kirgiezen. Moskeeén schieten

als paddenstoelen uit de grond.

Het gemiddeld aantal kinderen van een
Russische vrouw is 1,42. Volgens de statistieken
krijgen islamitische vrouwen echter gemiddeld
2,3 kinderen. Dit betekent op de lange termijn
dat de Russische bevolking krimpt, terwijl de
moslimpopulatie groeit. In 2030 verwachten
statistici dat zo'n 30 procent van de bevolking
in de Russische Federatie een islamitische
geloofsachtergrond zullen hebben. In 2050 zal dit
aantal nog verder groeien en kan het Russische
volk wel eens een minderheid in

eigen land worden.

BEKERING

Daarbovenop is de populariteit van de islam
onder de Russische bevolking - mede dankzij

de heldhaftige rol die de Tsjetsjenen spelen in
Oekraine - reden voor veel jongemannen om ook
moslim te worden. Naar schatting zetten ieder
jaar zo'n 30.000 etnische Russen hun orthodoxe,
christelijke wortels aan de kant en worden
moslims. En dan zijn er nog veel meer Russen
die het verschil nauwelijks weten tussen een
orthodoxe kerk en een moskee ter ere van

de profeet Isa.

Rusland heeft het Evangelie hard nodig. Mensen
geloven wel in God, geloven zelfs dat Christus is
opgestaan uit de dood, maar leven in zonde. Het
is zoals de profeet Hosea zei, namelijk dat het
volk ‘ten onder gaat aan het gebrek aan kennis’
Op een dag komt Christus terug Die zei: “Laat u
door niemand misleiden” (MattheUs 24). En ook de
Russen zullen Hem zien, Die komt op de wolken.

A William Immink




PUZZELS a
‘Woordzoeker Cljferkraker

Onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verborgen. Probeer het gekleurde woord te vinden.
Zoekzeff)penstrea?ngafDeoverb_l'yvendeietters — T T T T T T T
vormen in de leesrichting de oplossing. N V (S

T4 15 |16 [17 |18 |19 |20 |21 |22 23L 24 (25 |26
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7 24 [ T1x [190 [3 |28 18 [0 a2 JU (a9
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19 1 1 13 13 1 8
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& |1 8 | [Z 13 13 [12 |17 |16 [13 |11
Erepand: | & P | EE L HN

1 19 13 16 8 1 20
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C O G O H G H O S P B T 12 24 23 23 1 12 23 19 9 12 1 19
SONELNGARDEB 3 8 B 8 3 |
DNNTEEMI MPN L B 13 (i 26 [19 |25 [24 [1 [8 7
R EETNANDNAGM 18 2 5 I B 2
OVEDAAZANGTEHR e B e s e [ e 1
NOTAUNMIEOTLB 1 8 1 T ."24 %
KHSALPTAPTOE IR R E TR T I SR 20 |24 [3 |15 [1 |20

6 1 T m 17 19
AMANT JAFLET RUCHAMA 24 |9 1 12 22 16 19779 24 |24 |12
BEDRAG KOETEN SEMAFOON

3 1 19 19 13
BENGEL LAMPION STEEN
BLOEI LUWEN STOER 0 (12 |13 |8 |18 15 (24 |1 |11 |15 [13 |11
CONTANT MEPPEL TAPTOE 5 T o ) 1
DRONK NICHE TERPDORP
GUDGOD PELUW TOMER FERETEEL 8ot Lo A I e B -
HANEN POGEN WEGLIGGING T 5, : 24 = 3 57
HOSAMA PUDENS ZANGER

O e T T | ST 7 B i 13, [ Es [1T [23
HOVEN REPARATEUR ZOLEN

1 24 13 13
Oplossing: 12 |24 |8 7 | |2

Elke maand maak je kans op een prijs. Los de puzzels op en stuur de
twee oplossingswoorden in via onze website: www.zoeklicht.nl/april.
Het insturen van de oplessingen is uiteraard ook mogelijk via

de post (Postbus 99 - 3940 AB Doorn) of telefonisch (0343 - 41 33 00).

Onder de inzenders verloten wij het nieuwe boek van Connilyn Cossette:

Tussen de ceders. v

De antwoorden van de vorige keer waren:
‘hoopvol’ en ‘verdrukking.

S L L S e S i S i S e R R e B L A S o e e o el e SETTE

!‘ het e
. z kl h t Het inzenden van de oplossingen kan
‘ o e l c tot en met vrijdag 25 april 2025.
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ACTIVITEITEN

Overzicht van onze activiteiten

U bent van harte welkom op onderstaande locaties. De toegang is vrij!
Voor actuele informatie kunt u terecht op onze site: www.zoeklicht.nl/agenda

SEMINARS

Hattem

Woensdag 2 april

Extra avond zondag 6 april aanvang 19.00 uur
Thema: De profeet Ezechiél: Israéls ballingschap
en herstel

Spreker: Wim Zwitser

Vrije Baptisten Gemeente Bethel, Hessenweg 84
Aanvang: 19.30 uur

Noordhorn

Dinsdag 15 april

Thema: Wachten op Zijn komst. Waak en Bid
Spreker: Wim Zwitser

Gebouw Dorpstee, Noorderweg 61C
Aanvang: 20.00 uur

Franeker

Donderdag 3 en 24 april

Thema: De slotfase van de kerk

Spreker: Theo Niemeijer
Baptistengemeente Maranatha, Noord 41
Aanvang: 19.45 uur

Haarlem

Dinsdag 8 april, 6 mei en 3 juni

Thema: Kleine profeten, Grote betekenis
Spreker: Wim Zwitser

Koningkerk Haarlem, Kloppersingel 57
Aanvang 19.30 uur

Joure

Dinsdag 8 april

Thema: Jezus komst véér en mét de gemeente
Spreker: Theo Niemeijer

Vrije Evangelische Gemeente ‘de Brug’
Brugstraat 3

Aanvang: 19.45 uur
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Rijssen

Woensdag 9 en 23 april

Thema’s: Tekenen van de eindtijd (huidige
ontwikkelingen), christen-zijn in de eindtijd
(toekomstverwachting), Gods herstel in de eindtijd
(vrederijk en Viredevorst)

Spreker: Theo Niemeijer

Jeruel Rijssen, Van Heekstraat 40

Aanvang: 20.00 uur

Bolsward

Dinsdag 15 april

Thema: Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel
Spreker: Theo Niemeijer

Christelijke Gemeente Het Keerpunt

Burgemeester Praamsmalaan 25

Aanvang: 20.00 uur

Graag komen wij ook in uw gemeente/
kerk met een seminar of samenkomst.
U kunt ons altijd bellen, of mailen om
de mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Rinus van Otterlo

Postbus 99, 3940 AB Doorn '_qu
0343 - 413300 bjjulnde

emeente
rv.otterlo@zoeklicht.nl % Lerk! /




Brandpunt kzpel

Diensten iedere zondag 10.00 uur

06 april
13 april
18 april

Wim Jansen

Theo Niemeijer

Jack Nugter Goede Vrijdag
aanvang: 19.30 uur (avondmaal)
Jack Nugter le Paasdag
Christian Stier

Cor Barten

20 april
27 april
04 mei

Wilt u een dienst bijwonen? Dan bent u uiteraard
van harte welkom op Postweg 18 in Doorn! Créche
en zondagsschool zijn aanwezig en door de week
zijn er Bijbelstudiegroepen.

De kapeldiensten zijn ook online rechtstreeks of later
te beluisteren via onze website www.zoeklicht.nl.

SAMENKOMSTEN

Almelo

Zondag 25 mei

Thema's: Haggai en Zacharia
Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente de Bron
Adriaen Brouwerstraat 2
Aanvang: 19.00 uur

’s-Hertogenbosch
Woensdag 16 april

Thema: Tekenen van Zijn komst
Spreker: Theo Niemeijer
Evangelische Gemeente Parousia
's-Gravesandsestraat 1B
Aanvang 20.00 uur

Hoogeveen
Donderdag 1 mei
Thema: Eindtijd: illusie of werkelijkheid?
Spreker: Theo Niemeijer
Baptistengemeente ‘Beth-El’
Boekweitlaan 65A
Aanvang: 20.00 uur

HET ZOEKLICHT OP YOUTUBE
Bekijk via ons kanaal verschillende
toespraken en seminars terug.

Colofon

Het Zoeklicht is gewijd aan het onderzoek der Schriften en het letten op
de tekenen der tijden. Het wordt uitgegeven onafhankelijk van enige kerk
of richting. Opgericht: 1juli 1919. Stichter: Johannes de Heer.

BESTUUR

Peter van der Weerd (voorzitter)

Arno Lam (penningmeester, secretaris)
Frits Boekhoff

UITGEVER
Stichting Het Zoeklicht

DIRECTEUR
Roelof Ham - rham@zoeklicht.nl

HOOFDREDACTEUR
Roelof Ham - r.ham@zoeklicht.nl

EINDREDACTEUR
Joél Oosterhagen - redactie@zoeklicht.nl

REDACTIE
Roy Kloet, Jelle Kop, Theo Niemeijer en Gerard Smits

ADVERTENTIES

Jawel Media

Roel Abraham, Parallelweg 7, 3931 MS Woudenberg
Telefoon: 06 - 54 27 42 44

E-mail: roel@jawelmedia.nl

ABONNEMENTEN EN ADMINISTRATIE
Postbus 99 - 3240 AB Doorn
Telefoon: 0343 - 4133 00

E-mail: abonnementen@zoeklicht.nl

Het Zoeklicht is te verkrijgen in braille, in grootletter en in gesproken vorm
bij Bibliotheekservice Passend Lezen, Postbus 84010, 2508 AA Den Haag.
Tel.: 070 - 338 15 00, e-mail: klanten@passendlezen.nl

ABONNEMENTSPRIJZEN

Nederland en Belgié: € 44,95 per jaar, € 25,95 per half jaar
Rest van Europajwereld: € 67,95 per jaar, € 38,95 per half jaar
Losse nummers: € 4,95,

Elk abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij dit abonnement
tenminste één maand voor afloop is opgezegd. Na opzegging van een vast
abonnement kan vervolgens niet binnen 1 jaar een actie-abonnement
worden afgesloten. Het is wel mogelijk om binnen 1jaar na opzegging een
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worden gemaakt op kortingen of premiums. Abonnementen kunnen
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OVERNAME ARTIKELEN
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uitgever. Bijbelteksten komen uit de NBG-1951 of Herziene Statenvertaling,

tenzij anders aangegeven.

LEGATEN

(Via notaris vastleggen)

Ik legateer, vrij van rechten en kosten aan stichting
Het Zoeklicht een bedrag van €...

Giften voor het Zoeklichtwerk kunnen worden
overgemaakt op rekeningnr. NL19 INGB 0000 283888
t.n.v. St. Het Zoeklicht te Doorn.

VORMGEVING
Drukkerij AMV BY, Lunteren
www.drukkerij-amv.nl
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Indien niet specifiek vermeld, berusten de fotorechten bij fotostock
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0 BOEKEN EN DVD'S | Bestel via www.zoeklichtwebshop.nl

Boeken van Kees Fieggen
IBARING

Hebreeén

Als geen ander Bijbel-
boek legt de Hebree-
enbrief de link met het =
- Oude Testament. De
kern van de brief is wie
_ de Heer Jezus is: Zijn
heerlijkheid wordt breed uitgemeten. In al-
les is Hij hoger, meer en beter. Hebreeén is
 essentieel voor de discussie over de plaats
van het Oude Testament (met de Wet, de
Offers, de Feesten) voor de christen. Wat
is de betekenis van de schaduwbeelden,
maar ook enkele moeilijk te begrijpen on- -
~ derdelen kemen aan bod. Een begrijpelijk
commentaar op dit belangrijke Bijbelboek!:

132 pag. hardcover slechts € 14,95

Telosvertaling e’di'ti'e 2.0’25‘

De Telosvertaling is een leesbare en betrouwbare
woordelijke vertaling van het Nieuwe Testament in
het Nederlands en bevat:

e Uitvoerige informatie over de ontstaanswijze
van het Nieuwe Testament; korte inleidingen

tot de Bijbelboeken; verhelderende voetnoten
die afwijkende varianten in de grondtekst of
alternatieve vertaalmogelijkheden vermelden en
talrijke verwijsteksten in de kantlijn.

Een woordenlijst van enkele belangrijke woorden
met hun betekenissen; een beschrijving van
maten, gewichten, geldsoorten en Joodse partijen;
‘een overzicht van de familie van Herodes; een
overzicht van het leven van Christus en een
tijdtafel van het Nieuwe Testament.

. Bestel bij voorkeur via onze webshop:
www.zoeklichtwebshop.nl

" _ het

'« Zoeklicht

T0343-413300

Postbus 99, 3940 AB Doorn

8 dubbele wenskaarten
inclusief envelop!

€ 11,95

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,
binnen Europa € 7,95 portokosten.

E boekhandel@zoeklicht.nl
I www.zoeklichtwebshop.nl



