h et ' Nummer 2 | februari 2026 | 102e jaargang | Verschijnt iedere maand

Zoeklicht

~ Krijgtde
- wereldregering vorm?
VN heeft grote plannen...

De impact van de maranatha-verwachting |18 Bevolkingskrimp verandert de wereld |30



nINHOUD
igkelilie " isalcal =l

4 Tijdspiegel
VN beweegt richting

technocratische wereldregering.

7 InZijn nabijheid
God Zelf is het licht, groter dan
de zon of de wetenschap.

8 Vragen
Moeten we Hamasleden
liefhebben?

11 Opinie
Het nieuws lezen met
een open Bijbel.

12 Bijbel en maatschappij

Genesis toont Gods schepping,
evolutie vervaagt de waarheid.

2 JAARGANG 102 +NR2

16 Midden-Oosten
Israél ervaren met eigen ogen,
voorbij media en propaganda.

18 Praktische Bijbelstudie
De maranatha-verwachting brengt
ons dichter bij Gods Woord.

21 Uit het leven
Hoe moeten we omgaan
met bezorgdheid?

22 Bijbelstudie
Hoop vraagt verwachtingsvol
volharden.

gl

-

24 Pastoraal
Seksualiteit en de zoektocht
naar echte liefde.

29 Nadenker
Het Evangelie is Gods daadkracht.

30 Actueel
Bevolkingskrimp verandert de
wereld volgens Gods plan.

33 Puzzel
Stuur de oplossingen in en
maak kans op een prijs.



Onderweg naar
het Vaderhuis

Het is een grote bemoediging dat we als gelovigen de hoop

op de spoedige komst van onze Heere Jezus met elkaar

mogen delen. Wanneer ik lezers van ons blad en kijkers van

ons YouTube-kanaal ontmoet, word ik telkens weer gesterkt

door onze eensgezindheid over de toekomst die God aan

ons heeft geopenbaard.

In dit nummer schrijven Joél en
Roelof over deze verwachting

en welk effect de maranatha-
boodschap heeft op ons dagelijks
leven. Persoonlijk kan ik getuigen
dat dit toekomstperspectief

mijn relatie met de Heere God
fundamenteel heeft veranderd.

Onlangs dacht ik terug aan een
gevoel uit mijn jeugd. Als jongetje
zat ik vaak op de achterbank

van de auto op weg naar huis.
Terwijl het oranje licht van de
straatlantaarns ritmisch naar
binnen flitste, dommelde ik in
slaap door het gezoem van de
motor en het zachte gewiebel van
het autostoeltje. Maar op de een
of andere manier herkende mijn
brein de volgorde van de bochten
en de hobbels zodra we ons dorp
binnenreden. Zonder een woord te
horen, werd ik wakker. Ik wist het
gewoon: we zijn bijna thuis!

Zo is ook mijn geestelijk leven
gevormd naar het herkennen van
ons geestelijk ‘thuis’ We leren de
‘hobbels en bochten’ van deze tijd
herkennen. Zoals mijn kinderbrein
wist dat ik bijna thuis was, zo
leert de Heilige Geest ons de
tekenen van de nabijheid van
de Vader te herkennen, die
innerlijke rust en vrede. Maar
diezelfde Geest opent ook
onze ogen voor de tekenen
van de spoedige komst van
de Heere Jezus. We zien de
contouren van het Vaderhuis

aan de horizon verschijnen.

Toch is de weg niet altijd zonder
hindernissen. Ik merk bij mezelf en
in mijn omgeving hoe de wereld
aan ons kan trekken. Soms ga ik
‘de hort op’ en verlies ik mezelf in
zaken die me niet dichter bij de
Vader brengen, maar juist verder
weg. De verleiding van de route
met de minste weerstand is groot.
Gelukkig blijft Gods Geest roepen
om terug naar het Vaderhuis te
komen. Hij nodigt ons uit om
opnieuw tijd vrij te maken voor
stilte en gebed. Die vrede en rust
in ons hart zijn het ultieme seintje
dat we weer heel dicht bij Hem zijn.

Jezus gaf ons de prachtige belofte
in Johannes 14: ‘In het huis van
Mijn Vader zijn veel woningen... Ik ga
heen om een plaats voor u gereed
te maken. En als Ik ben heengegaan
en plaats voor u gereed heb
gemaakt, kom Ik terug en zal u tot
Mij nemen, opdat ook u zult zijn
waar Ik ben’ (vers 2-3). Broeders

en zusters, de woningen zijn bijna
af. Blijf daarom op het smalle

pad, ook als het steil is. Juist daar
kan God ons gebruiken voor Zijn
hoogste doelen: om de gemeente
te dienen, op te bouwen en aan te
sporen. Houd vol, de laatste bocht
is in zicht. We zijn bijna thuis!

# Jelle Kop
Social media redacteur

HET ZOEKLICHT




TIJDSPIEGEL

De VN bestaat 80 jaar! Hoe
deze (intergouvernementele)
organisatie is georganiseerd,
handelt en wandelt,
verandert fors. Een bond die
ervoor moest zorgen dat
landen met elkaar kunnen
samenwerken, lijkt nu zelf een
staatsapparaat te worden.
Heeft de Bijbel die zaken niet
al voorzegd?

e Verenigde Naties hebben grote plannen.
Zo wil de VN meer efficiéntie brengen
tussen de verschillende agentschappen,
het secretariaat-generaal en het systeem
in het algemeen. Het doel is om efficiénter te zijn in
het oplossen van crisissen. Eenheid, efficiéntie en
controle zijn vaak gevolgen van wereldwijde crises,
waardoor de burgerbevolking van de overheden

vraagt om in te grijpen. In sommige gevallen worden
crises door de overheid zelf bewerkstelligd om
datzelfde doel na te streven. Dit noemt men de
strategie van de spanning, ook wel soms de
‘strategie van de CIA genoemd. Geheime diensten
gebruiken dit vaak om vijandige regimes

ten val te brengen.
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TECHNOCRATISCH BESTUUR

Als de druk hoog wordt, is er geen ruimte meer voor
democratie, maar voor een technocratisch bestuur.
Democratie is in die zin een luxeartikel, dat vaak niet
meer bestaat in oorlog of crisis. Het gaat nog verder
dan dat, want ook steeds meer nationale overheden
kunnen de crises niet meer aan en schuiven de
verantwoordelijkheden door naar supranationale
instellingen zoals de EU of de VN.

Verder zien we ook vaak dat tijdelijke
noodmaatregelen blijvend worden, wat we onder
meer zien na de aanslagen van 9/71 of tijdens en na
de coronapandemie. Daar werden de VN en andere
instellingen gebruikt om maatregelen af te stemmen.
Zo werd na de aanslagen op de Twin Towers gerichte




controle vervangen door verregaande controle van
grote delen van de bevolking, want ieder persoon kon
nu een mogelijke terrorist zijn. Door de toenmalige
crisis is alles in een stroomversnelling geraakt die we
nauwelijks meer een halt kunnen toeroepen. Ik geloof
dat toen het startschot is gegeven voor de huidige
digitale vaart en dat ook de eerste dominosteen viel
die overheidsinstellingen steeds meer technocratisch
heeft gemaakt. De overheid doet dit vanuit een goed
geweten om de bevolking te beschermen. Maar onze
politici kunnen zelf de crises niet meer aan en geven
besluitvorming over aan wetenschappers, experts

en anderen die meer kennis hebben. Het is de boze
die de winden opzweept om de wereldsituatie in
verwarring en chaos te brengen (Daniél 7:2). De boze

Als de druk hoog wordlt, is er geen
ruimte meer voor democratie,
maar voor een technocratisch bestuur.

Democratie is in die zin een luxeartikel, dat
vaak niet meer bestaat in oorlog of crisis.

zorgt ervoor dat alles uiteindelijk tot die climax komt.
Maar de Heere God staat erboven, want Hij zorgt
ervoor dat alles volgens Zijn plan verloopt, niets
ontgaat Hem!

VETORECHT

Velen willen het vetorecht afschaffen binnen de
VN-veiligheidsraad. Op dit moment hebben vijf
lidstaten dat vetorecht in handen: China, Rusland,

de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dit
vetorecht zorgt ervoor dat die vijf supermachten de
macht hebben om beslissingen tegen te houden.

Dit kan doordat slechts één van de vijf landen
bezwaar maakt. Het heeft er bijvoarbeeld voor
gezorgd dat veel kritische resoluties tegen Israél in

de Veiligheidsraad werden tegengehouden doordat
de VS het vetorecht gebruikt. Tegenstanders van dat
vetorecht vinden dat zo de effectiviteit en daadkracht
van de VN tekortschieten, omdat er altijd wel een

land is dat nationale belangen laat meewegen. Hier
hebben zij deels een punt, maar als het vetorecht

zou worden afgeschaft, bestaat het gevear dat de
uiteindelijke beslissing zal berusten bij een kleine elite,
die vaak één verhaal vertelt.

AGENDA

Veel van die elites hebben een agenda die dieper

gaat dan de zaken die op korte termijn spelen.

Als de wereld zo eensgezind is ten opzichte van
onderwerpen als klimaat, Israél, Ihbti, enzovoort, dan is
het ook niet moeilijk om je in te beelden dat eens een
werelddictator zal opstaan die de gehele wereld zal
misleiden om achter zijn grote plan en wereldorde aan
te gaan. De wereld bouwt zo een fundament van het
moderne Babel, waarbij de wijsheid en redeneringen
van vandaag de maatstaf vormen voor alle beslissingen
en waarop het systeem wordt gebouwd.

Wat is de mens toch hoogmoedig om telkens zijn eigen
weg te gaan en te denken dat hij het zelf allemaal heel
goed weet. Laten wij als Bijbelgetrouwe christenen niet
z0 zijn. Want ook wij kunnen ons eigen Babel bouwen
door onze ideeén. Laten we de Bijbel als standaard
houden en daar alles aan toetsen, ook al zijn bepaalde
zaken in onze ogen niet meer voor deze tijd. In Gods
ogen verandert dat niet. Hij blijft dezelfde en ook het
geschreven Woord blijft hetzelfde.
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VREDE EN VEILIGHEID, EEN VERKOOPTRUC

“Voor vrede en veiligheid wil de VN minder versnippering:

minder aparte kantoren en leidinggevende lagen,

meer gebundelde expertise rond vredesopbouw en
compactere vredesmissies die nauwer samenwerken.”
Dit staat in het rapport ‘VN 80-initiatief. Vrede en
veiligheid vormen een terugkerend doel dat de VN
sinds haar ontstaan nastreeft. Aan de ingang van het
hoofdkwartier van de Algemene Vergadering staat een
tekst uit Jesaja 2: ‘En zij zullen hun zwaarden omsmeden
tot pleegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen
volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog
voeren zullen zij niet meer leren’ (vers 4). De Verenigde
Naties wil vrede en veiligheid bewerkstelligen via
menselijke regelgeving en resoluties, maar die zullen
uiteindelijk nooit blijvend helpen. Er zal eens een man
opstaan die wel die vrede en veiligheid zal beloven:

de antichrist (1 Thessalonicenzen 5:3). Die man zal
uiteindelijk wel met ijzeren hand regeren, zoals nog
nooit gedaan is. Hoe kan het ock anders als mens van
de wetteloosheid (2 Thessalonicenzen 2:1-12), die door
de duivel geleid wordt, de mensenmaoordenaar van het
begin af (Johannes 8:44). Veiligheid garanderen is op
zich goed, maar we moeten vooral letten op de bron
van die veiligheid en hoe zij wordt voorgesteld. Veiligheid
kan ook in tegenspraak zijn met vrijheid, en het wordt
vaak als terugkerend argument gebruikt om vrijheid

te beperken. De vrijheid die we al jarenlang hebben, is
inmiddels geen vanzelfsprekendheid meer.

IDEOLOGISCHE BESTURING

Welke ideclogie wordt aanvaard en door wie wordt
zij sangenomen en verspreid? Dat is de vraag die
we ons mogen stellen, want er wordt een narratief
verspreid over allerhande onderwerpen. Misleiding
is alomtegenwoordig en vanuit elke hoek van

de wereld wordt een eigen narratief verkondigd.
Toch zien we dat elk los stuk van het narratief niet
geheel verschillend is qua ideclogie. We zullen

zien dat wereldleiders steeds meer zullen worden
gedreven op het verhaal dat de elite zelf aanwendt.
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Dit verhaal gaat van de woke-ideologie tot de
klimaatverandering. Die agendapunten worden zo
opgesteld dat ze aannemelijk zijn voor de grote
massa. Tijdens de vroegere Sovjet-Unie en de ‘Mei
‘68-beweging’, waren de ideeén voor de jeugd
revolutionair en spraken ze van liefde, vrede en
eenheid. Dit komt doordat ze vanaf het begin een
deel van de boodschap hebben losgemaakt van

de volledige boodschap en het zodanig verdraaid
hebben, dat men dat aannemelijke deel ziet als
representatief voor de volledige ideologie. Maar toen
de communisten aan de macht werden geholpen,
bestuurden ze met ijzeren hand en waren ze net zo
wreed en meedogenloos als elk ander regime. We zien
daarin ook al een voorproefje van wat de antichrist
tijdens zijn regeerperiode zal bewerkstelligen.

DEEP STATE

Als we verder kijken naar de Deep State, een
onzichtbare staat die een eigen agenda heeft, kunnen
we zien dat hun agenda’s vaak samengaan met
belangen in de drugshandel, olie en de wapenindustrie.
Wie neemt de beslissingen voor ons? In vrijwel elk

land bestaat er een vorm van een ‘deep state’ In

de Verenigde Staten wordt die vaak gelinkt aan
instellingen zoals het ministerie van Buitenlandse
Zaken en de CIA; ik gebruik dit voorbeeld omdat
hierover de meeste informatie beschikbaar is.
Buitenlands beleid is nooit neutraal, maar altijd
gebaseerd op belangen. Zelfs landen die zich als
neutraal presenteren, hebben belang bij die neutraliteit
(zoals Zwitserland). Dat land heeft tijdens de Tweede
Wereldoorlog ook economische relaties onderhouden
met nazi-Duitsland. Belangen sturen het beleid en niet
omgekeerd. Als we ons afvragen waarom president
Donald Trump zo wispelturig is, is dat omdat hij
waarschijnlijk zijn persoonlijke ideeén te snel uitspreekt,
maar belangen uiteindelijk het beleid bepalen.

GODS WOORD, EEN STRALEND LICHT

Dit was een overzicht van de groei naar een
wereldregering en de vraagtekens die onze eigen
waakzaamheid zouden mogen aansturen. Maar Gods
Woord moet daarin leidend zijn. Een zoeklicht, waar dit
blad naar vernoemd is, weet waar het naar moet zoeken
en herkent dat. In plaats van eerst naar de actualiteit

te kijken en dat te zoeken in Gods Woord moeten we
eerst Gods Woord lezen om zo in dat stralende licht de
tekenen te kunnen herkennen in deze duistere plaats
(2 Petrus 1:19-21). Want Gods Woord is helder en we
mogen God daarvoor danken dat we zo richting mogen
ontvangen ‘terwijl wij verwachten de zalige hoop en
verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze
Zaligmaker, Jezus Christus’ (Titus 2:13).

# Sebastiaan Hoedt




ij kwam samen met zijn vrouw. Ze waren

moe en gingen gelijk naar hun kamer. We

maakten pas de volgende morgen bij het

ontbijt kennis met elkaar. Hij bleek geoloog
te zijn en werkte bij een grote christelijke organisatie
voar creationisme. Hij zei: “Wij hebben een groot
aantal wetenschappers in dienst, die allemaal bezig
zijn met onderzoeken om te bewijzen dat God de
Schepper is van hemel en aarde en de evolutietheorie
is een onhoudbare filosofie”

BRANDENDE VRAGEN

Wow, dat vond ik geweldig! Want ik had wel een
paar brandende vragen voor deze man.

Eén van mijn vragen was de volgende: op de eerste
dag schiep God het licht en daardoor werden de
dagen verdeeld in dag en nacht. Maar.. op de vierde
dag schiep God pas de zon, maan en sterren...

Hoe kan dat? Het is toch zo dat de zon de bron

is van al het licht?

Hij zei: “De zon is niet de enige bron van licht. Er zijn
bijvoorbeeld glimwormpjes en vuurvliegjes.” En toen
zei hij iets waardoor er een emotie door mij heen ging:

“In het nieuwe Jeruzalem is het licht van de zon
niet meer nodig, dan is God het licht!” Het trof
mij als een lichtflits.

VERVULD MET HEILIG ONTZAG

Ik heb toen de teksten opgezocht waarin dit staat,
waarvan ik er twee wil citeren uit Openbaring: ‘En de
stad heeft de zon en de maan niet van nede, dat die
haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht
haar en haar lamp is het Lam’(21:23). ‘En er zal

geen nacht meer zijn, en zij hebben geen licht van
een lamp of licht van de zon van node, want de
Heere God zal hen verlichten’ (22:5).

Wat moet het geweldig zijn om in een licht te leven
dat nog heerlijker is dan het licht van de zon! Ik werd
vervuld van een heilig ontzag voor de grootheid en
majesteit van God. We kunnen met ons menselijk,
beperkt verstand helemaal niet bevatten hoe groot
God is. Hoe hoog we ook van Hem denken, het is
altijd te laag. Daarover de volgende keer verder.

A Els ter Welle
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/# Theo Niemeijer

e MOETEN WE HAMASLEDEN LIEFHEBBEN?

In de evangelién leert de Heere
Jezus ons om onze vijanden lief te
hebben, God boven alles en onze
naasten als onszelf. Betekent

dit dat we ook Hamasleden als
onze naasten moeten zien en
liefhebben? In Romeinen 9:6
lezen we dat ‘niet allen die van
Israél afstammen Israél zijn’en in
Romeinen 2:28 ‘niet hij een Jood is
die het uiterlijk is’. Wat betekent
dit en hoe moeten we hier mee
omgaan? (H.B.te @)

Antwoord:

In de Romeinenbrief, waarin de
‘rechtvaardigingsleer’ bijzonder
mooi uitgewerkt wordt, beschrijft
Paulus ook de verschillen én
overeenkomsten die er tussen de
gemeente en Israél zijn. Daarbij
maakt hij duidelijk dat een echte
Jood niet in de eerste plaats
uiterlijk te herkennen is, maar
dat het om de hartgesteldheid
gaat. We weten allemaal wel hoe
religieuze Joden gekleed zijn en
veel waarde hechten aan uiterlijke
gedragingen. Mzar daar gaat het
de Heere God in de eerste plaats
niet om. De naam Jood’, die

met name na de zeventigjarige
ballingschap pas ontstond, heeft
te maken met Israéliérs die zich
volkomen aan de Heere wilde
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toewijden. Ze hielden nauwgezet de
wet en lazen dagelijks Gods Woord
en handelden in hun dagelijks
leven nauwgezet naar het Woord.
Dit leidde echter wel tot excessen.
In Matthels 23, waar de Heere
Jezus tegen de schriftgeleerden en
Farizeeén spreekt, klinkt acht keer
het ‘Wee u gij schriftgeleerden en
Farizeeén’! Hier laat de Heere Jezus
zien dat het hen veel meer ging om
het uiterlijke dan om de innerlijke
houding van de Joden. Op dezelfde
wijze laat Paulus in Romeinen 9:6
zien dat Israél zijn bestaansrecht
heeft op grond van Gods beloften:
‘Niet de kinderen van het viees zijn
kinderen Gods, maar de kinderen der
belofte gelden voor nageslacht’ (vers
8). Zo zijn ook niet alle kinderen van
Abraham Israél. Alleen via lzak, de
beloofde zoon, kan men van Israél
spreken. De naam Israél werd aan
Jakob gegeven (Genesis 32:28) en
heeft te maken met ‘God strijdt’
Jakob moest leren zijn eigen strijd
op te geven en zich volkomen aan
de Heere over te geven. Zolang

zij, die zich Israél noemen, dit
weigeren te doen en niet bereid
zijn, zich aan Hem over te geven,
kan de naam lsraél niet gedragen
worden. In de eindtijd zal dan ook
alleen het gelovig overblijfsel van
Israél behouden worden, nadat

het onderscheid tussen Israéliérs
die het van zichzelf verwachten en
zij die op Gods beloften steunen
duidelijk zal worden.

Wat betreft de vraag over
Hamasleden het volgende. Anne
van der Bijl verbaasde vriend

en vijand toen hij Yasser Arafat,
leider van de PLO, in 1980 een
Bijbel gaf. “Het Evangelie kun je
delen met je vijand”, zei hij. En

dus bestonden er voar hem geen
vijanden, alleen mensen (uit: Anne,
zie de mens - uitgave Open Doors).
De vreselijke Hamasorganisatie

die zoveel leugen, dood en verderf
zaait, mogen we haten, maar de
mensen die hierdoor verleid en
verstrikt geraakt zijn, behoren we,
volgens Gods Woord, lief te hebben.
Zo weten we dat God van alle
mensen houdt, maar hun daden
verafschuwt! Het onrecht is niet
alleen te vinden onder Hamasleden.
Zonder dat we het weten, leeft

het onrecht soms heel dicht om
ons heen in de samenleving waar
wij deel van uitmaken. Juist dan
maken we het verschil, wanneer
we met Gods liefde die in ons hart
uitgestort is (Romeinen 5:5) onze
naasten lief mogen hebben. Laten
we leren om niet de vijand maar de
mens te zien!



e DE BETEKENIS VAN ‘UW HEILIG KIND JEZUS’

In Handelingen 4, vers 27 en

30 wordt de Heere Jezus twee
keer ‘Uw heilig Kind Jezus’
genoemd. Vanwaar deze speciale
uitdrukking voor de Heere Jezus?
(R.L.te B.)

Antwoord:

In dit gedeelte krijgen de
apostelen van de Heere Jezus,

na de uitstorting van de Heilige
Geest en daarmee de geboorte
van de gemeente, voor de eerste
keer te maken met vervolging en
vijandschap. De genezing van de
verlamde man bij de Schone Poort
had Jeruzalem en de Joden niet
onberoerd gelaten. Ze dachten met
de kruisiging van de Heere Jezus
eindelijk van deze beweging af te
zijn, maar nu begon het erop te
lijken dat de beweging van Jezus
nog steeds springlevend was en
gewaoon doorging! De apostelen
werden gevangen genomen,
verhoord, bedreigd en het werd
hun verboden om nog verder over
de naam van Jezus te spreken.
Waarop Petrus antwoordde: ‘Beslist
zelf, of het recht is, meer aan u dan
aan God gehoor te geven; want wij
kunnen niet nalaten te spreken van
wat wij gezien en gehoord hebben’
(Handelingen 4:19).

Na hun vrijlating gingen ze naar ‘de
hunnen’en deelden hun mee wat
de overpriesters en oudsten tegen
hen gezegd hadden, waarop de
broeders en zusters van de eerste
gemeente eenparig hun stem
verhieven en God aanriepen. Daarbi]
kwam Psalm 2 in hun gedachten:
‘Waarom woelen de volken en zinnen
de natién op ijdelheid. De koningen
deraarde scharen zich in slagorde
en de machthebbers tegen de Heere
en Zijn gezalfde’ (vers 1-2). Bij het
liiden en sterven van de Heere

Jezus zagen de apostelen vele
profetieén in vervulling gaan. De
Heere Jezus had namelijk Zelf hun
ogen en verstand hiervoor geopend.
Nu antdekten ze dat hij deze
dreiging wederom Gods Woord in
vervulling ging: David had er al over
geschreven!

Het waren Herodes en Pilatus die
na jarenlange vijandschap vrienden
werden, omdat ze samenspanden
tegen de Heere Jezus (Lukas
23:12). We lezen in Openbaring
16:14 dat alle volkeren zich zullen
verzamelen om samen tegen
Jeruzalem te strijden. Zo blijkt,

dat wanneer je dezelfde vijand
hebt, vriendschappen gesloten
worden om gezamenlijk tegen

de gemeenschappelijke vijand

op te trekken. Deze vriendschap
tussen Herodes en Pilatus is een
beeld van de latere vriendschap
tussen de volkeren in hun haat ten
opzichte van het Joodse volk die
zich in de eindtijd zal openbaren.

Bij deze eerste tekenen van
vijandschap tegen de eerste
gemeente, zien we dat de
apostelen hun steun halen
vanuit de boeken van het Oude
Testament, want meer was toen
niet voorhanden. David spreekt
dus al zo'n duizend jaar voor
Christus over de vijandschap
tegen de ‘Gezalfde’ Hier kon
niemand anders dan Jezus mee
bedoeld worden. Wat de apostelen
meegemaakt hebben, was een
vervulling van Gods Woord! Dat
was een geruststelling voor hen!
Uiteindelijk heeft de Heere alles
in handen en zal Hij voor ons
zorgdragen, waarbij zij baden:
‘Heere, let op hun dreigingen en
geef uw dienstknechten met

alle vrijmoedigheid uw woord te
spreken, doordat Gij uw hand

uitstrekt tot genezing, en dat
tekenen en wonderen geschieden
door de naam van uw Heilig Kind
Jezus’ (Handelingen 4:29-30).
Hiermee baden zij, dat het werk
van de Heere Jezus nu door hen
voortgezet mag woerden. Waarom
wordt nu deze uitdrukking: ‘Uw
Heilig Kind Jezus’ gebruikt?

De meeste vertalingen die ik
hierover gelezen heb, vertalen
deze uitdrukking met: ‘Uw heilige
Knecht Jezus' In de Griekse

tekst wordt hier het woord

‘paida’ gebruikt dat verschillende
betekenissen heeft. Zo wordt dit
woord met: kind, knecht en leerling
vertaald. Ons woord ‘pedagogiek’
is hiervan afgeleid. In dit gedeelte
wordt David, de ‘knecht van God’
genocemd (vers 25), maar ook

de apostelen worden hier met
‘dienstknechten’ aangeduid (vers
29). In dit verband lijkt me de
term ‘Uw heilige knecht’ meer
passend. Zo wordt de Heere Jezus
in het boek Jesaja ook regelmatig
voorgesteld als de ‘Knecht des
Heren’, bijvocrbeeld in Jesaja
50:4-5 waar we kunnen lezen dat
de Heere Jezus als een ‘leerling
spreekt, omdat de Heere zijn oren
geopend (letterlijk doorboord)
heeft’. Over deze ‘gecpende oren’
kunnen we ook in Psalm 40:7
lezen, een psalm die in Hebreeén
10:5-7 aangehaald wordt. Dit
‘doorboren’ van de oren wordt in
Exodus 21:5-6 in verband gebracht
met een slaaf die besloten heeft
zijn Heer voor altijd vrijwillig te
willen dienen. Zoals de Heere Jezus
nu in Handelingen 4, vers 27 en 30
‘Uw heilige Knecht’ genoemd werd,
zo waren de apostelen ook bereid
om 'Zijn dienstknechten’ (zie vers
29) te zijn en net zoals de Heere
Jezus, daarbij bereid vrijwillig voor
het Evangelie te lijden.
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Mldddgdlensten' Ds Wletse V. d Hoek
(aanvang: 15.00 uury Avonddien—
sten: Daniél Smink
 (aanvang: 19.30uun)
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MARANATHA
{' CONFERENTIE
1 24/25/26 februari 2026
\
X

De diensten worden gehouden in het
Kerkgebouw van de:
Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek
Zuiderzeestraatweg 226, Oldebroek.

Tussen de middag-en ovqnddienét zaler |
- een broodmaaltijd zijn.

1. november

12. december
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2. februari 3 of 4 februari

3. maart 3 of 4 maart

4. april 31 maart of 1april
5. mei 28 of 29 april

6. juni 2 of 3 juni

7. juli 30 juni of 1juli

8. augustus 4 of 5 augustus

9. september 1of 2 september
10. oktober 29 of 30 september

3 of 4 november
1 of 2 december

Bezoek onze conferenties

*Alle prijzen in Ter Apel!

zijn p.p. ali-in

Vrouwenconferentie

09 - 12 maart, € 256,00*

Met Els ter Welle, Rita Meinema en Gerda v/d Zeeuw
Thema: “Want het leven voor mij is Christus

en het sterven is voor mij winst.”

Midweek van Rust en Toewijding

16 - 21 maart, € 363,00*

Met Wout & Teunie van Wijngaarden
Thema: “De Zaligsprekingen”

Paasconferentie

31 maart - 07 april, € 449,00

Met Johan & Anneke Zijlstra

Thema: “Geprezen zij het Lam van God”

Israél-thema-weekend
17 - 20 april, € 235,00*%
Met Ton & Gerda Stier en Jan Hendrik Meinema
Thema: “De geloofsgetuigen van Hebreeén 11”

We merken dat de bezorging van

post tegenwoordig niet altijd even
voorspelbaar is. Soms komt een
magazine een dag later aan dan gepland.
Dat is vervelend, maar helaas niet altijd
te voorkomen.

Daarom een vriendelijk verzoek:
wacht alstublieft één a twee dagen extra
voordat u contact met ons opneemt. In
de meeste gevallen valt het magazine
alsnog snel op de mat. Uiteraard helpen
we u graag verder als er daarna nog
steeds niets is bezorgd.




* meuws Iezen

OPINIE

Wie het nieuws een beetje volgt, kan het gevoel krijgen dat de wereld steeds sneller
verandert. Oorlogen die doorgaan, landen die wapens verzamelen, technologie die
dingen mogelijk maakt die we nooit hadden gedacht, en samenlevingen waarin
vertrouwen steeds minder wordt. Soms denk je: moet ik dit allemaal nog volgen?

eel mensen stoppen
daarom met het volgen
van het nieuws. Ze
geloven het niet altijd
en vinden het gekleurd. Ik begrijp
die reactie goed. Zelf volg ik het
nieuws wel, maar beperkt, en met
het besef dat niet alles klopt.
Toch vind ik het belangrijk om het
nieuws te blijven volgen, maar dan
wel met een open Bijbel Het gaat
niet om alles letterlijk te geloven,
maar om te weten wat er in de
wereld gebeurt en dit te verbinden
met wat de Bijbel voorzegt.

OPMERKELIJKE BERICHTEN
Neem de opmerkelijke berichten
van de afgelopen tijd (zie pagina
15 en 27). Israél dat nieuwe
bondgenoten zoekt in strategische
regio’s. Het Zweedse Gotland dat
zich voorbereidt op een mogelijke
Russische aanval. Het vertrouwen
in de politiek dat historisch laag

is. Camera’s die ons ongevraagd
bespieden. Hersenimplantaten die
gedachten laten communiceren
met machines. Losse flarden?
Misschien. Maar samen laten ze iets
zien van een wereld die onrustig

is, zoekend, kwetsbaar en tegelijk
steeds machtiger denkt te worden.
De Bijbel laat dat al zien. De Heere
Jezus Zelf sprak over weeén,

over oorlogen en geruchten van
oorlogen, over verwarring onder

de volken en angst voor wat de
wereld zal overkomen (Matthels
24, Lukas 21). Paulus schrijft dat
mensen in de laatste dagen
zonder hoop, zonder trouw en
zonder zelfbeheersing zullen zijn
(2 Timothedls 3). En Johannes
beschrijft in Openbaring hoe
macht, controle en misleiding
steeds groter worden.

KRAMPACHTIG

Dat betekent niet dat elk
nieuwsbericht direct een profetie
vervult. De Bijbel is geen puzzelboek
waarin we krampachtig elk detail
moeten invullen. Maar het betekent
wel dat het nieuws ons helpt om
wakker te blijven. Om te zien: ja, dit
is inderdaad de wereld waarover
Gods Woord spreekt.

Neem technologie. Wat bedoeld

is om te helpen, zoals camera’s
voor veiligheid, implantaten voor
genezing, blijkt ook gebruikt te
worden voor controle, misbruik

en machtsuitoefening. Dat
herinnert ons eraan hoe dubbel de
menselijke vooruitgang is. De mens
kan veel, maar wordt er niet beter
van. Dat is geen pessimisme, maar
dat is Bijbels realisme.

Kijk ock naar politieke en
internationale relaties.
Samenwerkingen tussen landen
verschuiven, vertrouwen verdwijnt,
vrede is kwetsbaar. Psalm 146

zegt: Vertrouw niet op edelen, op
een mensenkind, bij wie geen heil is’
(vers 3). Dat betekent niet dat we
achterdochtig of negatief moeten
zijn, maar dat we echte hoop
moeten hebben. Niet wegkijken,
maar ook niet wanhopig worden.

HOOPVOLLER

Voor ons als christenen is het
volgen van het nieuws geen
tijdverdrijf, maar een cefening om
geestelijk alert te zijn. Het helpt
ons om te bidden, betrokken

en bewust van de werkelijkheid.
Het leert ons de wereld serieus

te nemen, zonder haar ons thuis
te maken. En het versterkt ons
verlangen naar de komst van de
Heere Jezus. Want te midden van
al dat onrustige nieuws klinkt ook
een andere boodschap: ‘Wanneer
nu deze dingen beginnen te
geschieden, kijk dan omhoog en hef
uw hoofd op, omdat uw verlossing
nabij is’(Lukas 21:28).

Het nieuws wordt hierdoor

niet minder ernstig, maar wel
hoopvoller. We lezen het niet als
mensen zonder toekomst, maar
als vreemdelingen die uitzien naar
huis. Daarom blijven we lezen met
open ogen én een open Bijbel.

A Redactie
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BIJBEL EN MAATSCHAPPIJ

-

e eerste man die geschapen is, heette
Adam, wat in het Hebreeuws simpelweg
! ‘mens’ betekent Tegelijkertijd betekent

het woord ‘adama’ aarde of grond. Daar
heeft God Adam van gemaakt. De naam van de
eerste vrouw, Chava (meestal vertaald als Eva),
komt van het woord ‘chai’ - Hebreeuws voaor ‘leven’
Jezus noemt Zichzelf: ‘Zoon des mensen’ In het
Hebreeuws zeg je Ben Adam. Maar het Hebreeuws
verbindt dit ook met het idee dat Jezus “Zoon
van Adam’ wag. Daarom zegt Paulus dat Jezus de
Laatste Adam is. Als Jezus de Laatste Adam is, zou
Hij dan ook ‘de tweede mens’ genoemd kunnen
worden, als het hoofd van de mensheid? Want als
de mens de kroon van Gods schepping is, dan zou
dat Jezus - de tweede, perfecte mens - de ware
kroon van de schepping maken!

-

Tot aan het moment van de schepping van de
mens is het geschapene gekenmerkt door een
wonderlijk mooie openbaring van licht, een
prachtige aarde die vruchten voortbrengt, een
wonderlijk mooie plantengroei, vissen in de zee
in wonderlijk mooie vormen en kleuren, kruipend
gedierte in allerlei variaties. In deze schepping
tot nu toe is in alles een afspiegeling te zien van
de Schepper. Maar nu komt iets bijzonders. Nu
gaat JHWH iets tevoorschijn roepen wat op Hem
persoonlijk lijkt, naar Zijn beeld, Zijn gelijkenis.
Adembenemend. Adam!

Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de
mensenkinderen, zegt de Spreukendichter. Het is het
absolute hoogtepunt van de schepping. De mens




]

wordt geschapen naar Zijn Beeld. En wat is JHWH
daar blij mee, ja Hij is er verrukt over! De schepping
van de mens is geen variant op wat er al was. Het is
geen uitbreiding van het dierenrijk. Het is cok geen
variant op de wereld van de engelen. Het is iets totaal
nieuws. Het plan van JHWH is om een liefdesrelatie
aan te gaan met de mens in, uit en door Christus. En
die liefdesrelatie is alleen maogelijk als de mens wordt
geschapen naar het beeld en de gelijkenis van Hem.
De mens wordt geschapen in ware heiligheid en
rechtvaardigheid. Zoals Paulus schrijft in zijn brief
aan de gemeente te Efeze: ‘Gezegend zij de God

en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons
gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de
hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons voor
de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren
heeft, opdat wij heilig en smettelocs voor Hem
zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons veorbestemd
om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door
Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het
welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid
van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft
in de Geliefde’ (Efeze 1:3-6).

Paulus is diep geroerd door de liefde van God
voor Zijn plan met de mens. En hij legt ook het
doel uit. Dat doel is om heilig en smetteloos voor
Hem te zijn in de liefde. Paulus maakt duidelijk
dat Jezus, de Zoon van God, de bruidegom is en
Zijn duurgekochte gemeente Zijn bruid. Adam en
Eva zijn geschapen als een ‘eenheid’ (‘e-had) om in
zuiverheid met hun nageslacht te zijn als de bruid
van Gods Zoon. Hier komt de betekenis van 'e-had
tot volle wasdom.

Het doel van de schepping van de mens wordt
ook duidelijk bij de uitstorting van de Heilige
Geest en de toevoeging van de heidenen aan het
heil in de Messias. Want we zijn geroepen tot de
gemeenschap met Jezus Christus. ‘God is getrouw,
door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van
Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere’ (1 Korinthe T1:9).

Bij de viering van het Heilig Avondmaal komt
dit ook prachtig naar voren. ‘De drinkbeker der
dankzegging, die wij met dankzegging zegenen,
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is die niet de gemeenschap met het bloed van
Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de
gemeenschap met het lichaam van Christus?’

(1 Korinthe 10:16).

Bij de evolutietheorie kent men de schepping

van het licht niet van de eerste scheppingsdag.

En daar gaat het dan ook direct gruwelijk mis. De
schepping van het licht en de scheiding tussen
het licht en de duisternis zijn essentieell Wie denkt
dat God op de eerste dag het licht niet heeft
geschapen, kan niet in gemeenschap leven met
de Schepper van het licht. ‘Want als wij zeggen dat
wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de
duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid
niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in
het licht is, hebben wij gemeenschap met eikaar, en
het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons
van alle zonde’ (1 Johannes 1:6-7).

Het is goed om na te denken over hoe God

de mens heeft geschapen. We zijn geschapen
met het doel inzicht en wijsheid te verwerven,

zo schrijft de Spreukendichter. En we kunnen
ons afvragen waarom JHWH dit in de mens
heeft gelegd. En het antwoord is: om Hem te
leren kennen zoals Hij is! Het zijn goddelijke
eigenschappen die Hij aan de mens heeft
gegeven, zodat wij Hem kunnen loven en prijzen.
Voor het werkelijk loven en prijzen is wijsheid en
inzicht nodig. Adam en Eva zijn met overvioedige
wijsheid en inzicht geschapen. Daarom is de
zondeval ook zo ingrijpend. Het was geen logische
keuze die gemaakt werd, maar een keuze van
opstand, doordat zij geloof hechtten aan die
verleider, de satan.

We zijn opnieuw geschapen (wedergeboren)
met het doel om in heiligheid met onze God te
leven. Dit houdt in dat we ons ver willen houden
van de zonde en dat we volkomen zijn toegewijd
aan onze God. Dit beeld is door de zonde
aangetast, maar in Christus hersteld. In Hem
worden we geheiligd. Die heiligheid is essentieel
om in gemeenschap met God te leven. ‘Maar
zoals Hij Die u gercepen heeft, heilig is, word zo
ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er
staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heifig’
(1 Petrus 1:15-16).

We zijn geschapen met het vermogen om God
lief te hebben met alles wat in ons is. Beseffen
we wel hoe bijzonder dat is? Dat we God kunnen
liefhebben zonder dat we Hem zien? ‘Genade,
barmhartigheid en vrede zal met u zijn, van God
de Vader en van Jezus Christus, de Zoon van de
Vader, in waarheid en liefde’ (2 Johannes 1:3).

De vrucht van de Geest heeft alles te maken
met de schepping van de mens. Zoals de Geest
het ons geeft als wedergeboren mensen, zo gaf
Hij het in de schepping. ‘De vrucht van de Geest
is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid,
zelfbeheersing’ (Galaten 5:22).

Wie hier diep over nadenkt, en dat is een
opdracht voor ons, zal beter beseffen wat

een enorme val de mens gemaakt heeft door
niet op Zijn Schepper te vertrouwen, maar te
luisteren naar de leugenaar van den beginne.
Van het Licht naar het duister. Eeuwig verloren,
ware het niet dat Jezus Christus Zijn leven heeft
gegeven om ons te redden. Zijn Naam moet
eeuwig eer ontvangen! En ik schrijf dit met
tranen in de ogen.

Ontdek de waarheid van Gods schepping
- een must-read voor elke gelovige!

328 pag. hardcover
van € 24,95 voor slechts €




OPMERKELIJK

Israél erkent Somaliland: een strategische zet

Israél heeft als eerste land ter wereld Somaliland erkend als onafhankelijke staat.

Daarmee doorbreekt het een
internaticnaal isolement dat
bestaat sinds Somaliland zich

in 1991 eenzijdig afscheidde van
Somalié. De stap is opmerkelijk,
omdat geen enkel ander land deze
onafhankelijkheid erkent. Officieel
past de erkenning volgens premier
Netanyahu binnen de Abraham-
akkoorden, die gericht zijn op het
normaliseren van relaties tussen
Israél en landen in de islamitische
wereld. In de praktijk spelen
vooral strategische belangen
mee. Somaliland ligt aan de Golf
van Aden, nabij de Rode Zee en
dicht bij Jemen, waar Houthi-
rebellen actief zijn. Toegang tot
deze regio kan Israél militaire en
inlichtingenvoordelen opleveren.
Op de achtergrond speelt ook

de situatie in Gaza mee. Er zijn
berichten dat Somaliland mogelijk
openstaat voor overleg over

het opnemen van Gazanen, al

zijn dergelijke gesprekken nooit
officieel bevestigd. Internationale
steun, met name van de Verenigde
Staten, ontbreekt vooralsnog.

De erkenning

leidt tot kritiek S
van diverse
landen en de
Afrikaanse
Unie, die vrezen
voor regionale
instabiliteit en
spreken van
een schending
van het -
internationaal 57
recht. Tegelijk i

“pasour -

ETHIOPIA

past de stap in Israéls bredere
poging om zijn positie in Afrika te
versterken. Met deze erkenning
kiest Israél duidelijk voor
geopolitieke belangen, ook

als dat diplomatieke spanningen
oplevert.

(Bron: ND)

GULF OF ADEN

— {Puntland)

SOMALIA

Israélische techsector groeit ondanks oorlog

Israélische hightechbedrijven en startups haalden dit jaar bijna 16 miljard dollar aan private financiering op,
een stijging van 28 procent ten opzichte van 2024.

De technologiesector is goed

voor circa 20 procent van het bbp,
15 procent van de werkgelegenheid
en meer dan de helft van

de export.

Ook fusies en overnames
bereikten een record: 74,3
miljard dollar verdeeld over
150 deals. Grote spelers als
Alphabet en Palo Alto Networks

deden miljardenovernames.
Daarmee toont de Israélische
techsector veerkracht, ondanks de
aanhoudende corlog in Gaza.
(Bron: BNR)

Vertrouwen in politiek op historisch dieptepunt

Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek daalde afgelopen zomer tot een historisch dieptepunt van
4 procent. Nooit eerder lag dat cijfer zo laag.

Opiniepeiler Gijs Rademaker
(RTL Nieuws) zegt dat het cijfer
meerdere keren is gecontroleerd,
maar onvermijdelijk bleek: het
vertrouwen was daadwerkelijk
ingestort. De belangrijkste
oorzaak was de politieke chaos
na de tweede kabinetsval, met

openlijke ruzies binnen kabinet en
coalitie. Daaronder liggen diepere
problemen: het gevoel dat de
overheid burgers wantrouwt, het
doorwerken van de toeslagenaffaire
en vastgelopen dossiers als wonen,
stikstof en immigratie. Na de zomer
herstelde het vertrouwen enigszins.

Inmiddels ligt het weer rond
de 20 a 25 procent. Volgens
Rademaker was 4 procent het
gevolg van een uitzonderlijke
situatie: “Ik verwacht niet

dat we dat dieptepunt snel
nog eens zien.”

(Bron: BNR)
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MIDDEN-OOSTEN

J

Uitgenodigd dbor de
Israélische ambassade |

in myn map met ongewenste post. Meestal bekyk lk dlt soort madtjes 1

' woord trok mun aandqcht' “Isr

&P En a!s het overisraél gaat, dcm heeft| _

lsrqe!, sclrneﬂE met 23 andgre chnste_luke -voorgangers en werkers- in de
Heer, om de ‘andere kant’van het verhaal eens te horen. '

et is vreemd, maar je gaat toch even

nadenken. Want op het moment van de

uitnodiging waren de beschietingen rondom

Gaza nog op z'n aller hevigst. Kan ik wel
gaan? Is het wel veilig? Is dit geen propagandastunt
waarmee ik mezelf in de nesten werk? Wat vindt mijn
omgeving hiervan? Logische vragen, maar na kort
beraad en de volledige support van het thuisfront en
de gemeente waar ik dien, heb ik toegezegd om mee
te gaan. Het werd een bijzondere week..

LUISTEREN MET EIGEN OGEN EN OREN
Een week lang mochten we ons verdiepen in de
rmaatschappelijke, politieke, economische en
militaire situatie van Israél in de nasleep van de
oorlog in Gaza. We kwarmen aan in de week nadat
de levende gijzelaars waren vrijgelaten. Er hing een
opgeluchte sfeer, maar de zorgen waren zeker niet
uit de lucht. Het was vreemd om het land, waar ik
daarvoar al vier keer geweest was, zo anders aan te
treffen. Er waren nauwelijks toeristen en ik had veel
meer aanspraak op straat door mensen die vroegen
wie we waren en wat we kwamen doen. Wanneer
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wij vertelden dat we er als Nederlanders waren om
open en liefdevol te luisteren naar hun kant van het
verhaal, was men verbaasd en tegelijkertijd blij.
“Jullie zijn toch altijd tégen ons?”,

was een veelgehoorde uitspraak.

Het resulteerde in mooie, maar ook eerlijke
gesprekken met allerlei mensen uit de veelkleurige
Israelische samenleving over hun land, dat zo
onder vuur ligt in de internationale gemeenschap,
aangejaagd door felle media. Deze reis was juist
bedoeld om met eigen ogen te zien hoe het land
ervoor stond en met eigen oren te horen waarom
bepaalde (militaire) keuzes gemaakt zijn.

GEEN PROPAGANDA,

MAAR OPEN GESPREKKEN

Ons bezoek bleek niet strak geregisseerd, zoals sommige
mensen dachten, en was verre van staatspropaganda.
Zvi Aviner - Vapni, de Israélische ambassadeur in
Nederland, benadrukte ons van tevoren wel drie keer
dat we alle vragen mochten en moesten stellen die we
wilden, dus cok de moeilijke vragen. Met de ambassade
als drijvende kracht achter deze reis gingen er heel




wat meer deurtjes open dan bij een gemiddelde
toeristische reis. Een week lang trokken we langs
bekende plaatsen en hadden we gesprekken met
diverse bevolkingsgroepen binnen de lsraélische
maatschappij, zoals de Druzen, de Arabische
christenen en de Arameeérs. Wie de huidige toestand
van het land wil begrijpen, ontkomt ook niet aan de
piinlijke historie van het Joodse volk, zoals zichtbaar
wordt in het Holocaustmuseum “Yad Vashem’en op
zovele andere plekken waar we geweest zijn, zoals

de kibboetsim die vreselijk zijn aangevallen bij de
aanslagen van 7 oktober 2023.

Ze vormen de hartslag van de gedrevenheid van het
Joodse volk om het land Israél met hand en tand
te verdedigen tegen alle vormen van kwaad die het
land willen vernietigen.

DE PIJN VAN BEIDE KANTEN

Tegelijkertijd was het heftig om te zien hoe Gaza
erbij lag. We stonden pal aan de grens van Gaza en
zagen de kapotgeschoten gebouwen en beseften
goed dat het leven in Gaza verschrikkelijk moest
zijn. Het raakte mij dat veel Israéliérs dit beaamden,
maar tegelijkertijd erkenden we dat Hamas op
geen enkele andere manier aangepakt kon worden.
Het viel mij op dat weinig Isragéliérs een hekel
hadden aan Palestijnen, maar des te meer aan de
terreurbeweging Hamas, die in hun ogen het leven
van de Gazanen voor 7 oktober al onmogelijk had
gemaakt. Deze terreur stak op 7 oktober 2023 de
grens over en richtte een verwoesting aan die in
omvang sinds 1945 niet meer gekend is.

GETEKEND DOOR 7 OKTOBER

We bezochten een kibboets tegen de grens

met Gaza waar veel mensen, inclusief baby’s, op
gruwelijke wijze zijn omgebracht. We ontmoetten
een overlevende van het Nova-muziekfestival die
vele vrienden is verloren door wild om zich heen
schietende Hamasstrijders. We zagen de honderden
uitgebrande auto’s van mensen van wie de levens
zijn verbrand in de chaos van die ochtend. We
spraken een zus van een jonge kerel die bruut is
vermoord terwijl hij zich verstopte in een dixi-toilet
en deze zus aan de lijn had in al zijn angst. We

zagen de tranen in de ogen van drie vaders in een
Druzendorp aan de voet van de Hermon, die op

één slag hun kinderen verloren toen een raket van
Hezbollah een voetbalveld trof waar kinderen op een
rustige zondagavond een potje aan het voetballen
waren. Al deze dingen veranderden Israél van de ene
op de andere dag. Velen spraken over een Isragl voor
7 oktober en een Israél na 7 oktober 2023.

LEVEN IN PARAATHEID

Het Israél na 7 oktober 2023 heeft andere keuzes
gemaakt. Veiligheid en autonomie staan hoog in het
vaandel. Dit hoor je niet alleen in de Knesset, waar
wij gesprekken hadden met medewerkers van het

ministerie van Buitenlandse zaken, maar ook op straat
bij de gewone mensen. Opvallend was dat dit niet
alleen bij het Joodse deel van de bevolking te horen
was, maar ook bij veel Arabische inwoners van het
land, die bijna een derde van de bevolking vormen. We
zagen een toename van veiligheidsmaatregelen zoals
extra grensbescherming, maar ook meer controles

en wapens op straat. Voor een Nederlander blijft dit
een vreemde gewaarwording, maar zolang je maar
beseft dat dit cok is voor jouw veiligheid is het prima
te doen. Sterker nog, we hebben ons geen minuut
onveilig gevoeld.

TERUGBLIK EN OVERTUIGING

Onze reis was kort en intensief. Toch kregen we een
goed beeld van een land dat in opperste staat van
paraatheid kan zijn, maar tegelijkertijd een heel
ontspannen straatbeeld heeft en waar mensen die
erg relaxed hun dagelijkse dingen doen. Niet vreemd
voor een land dat in haar korte geschiedenis als natie
al zoveel te verduren heeft gekregen. En dan hebben
we het nog niet over de lange geschiedenis van het
Joodse volk vanaf hun voorvader Abraham.

Als ik terugkijk op deze reis, dan ben ik ten eerste
dankbaar dat ik deze gelegenheid heb gekregen om
met de mensen daar, maar ook met de dierbare
collega’s die mee waren, eens tijd te krijgen om

me eens goed in de ingewikkelde situatie te
verdiepen. Het is zo makkelijk om af te gaan op korte
nieuwsberichten, snelle socials en gemakkelijke
antwoorden. Het vraagt tijd, kennis en een open hart
om iets te begrijpen van dit fascinerende land. Maar
boven alles moet je de God van Abraham, Izadk en
Jakob kennen. Wie Hem kent en wie vertrouwd is
met Zijn Woord ziet dat het vooral God is die trouw
blijft aan Zijn beloften. Beloften die Hij gegeven heeft
aan Zijn volk Israél. Beloften die door Zijn volk ook
tot ons zijn gekomen. Beloften die uitgekomen zijn
in het verleden en ons overtuigen dat de beloften
die gemaakt zijn voor de toekomst eens waarheid en
zichtbaar zullen worden.

A Wietse van der Hoek

In twee interviews vertelt Wietse meer over zijn
ervaring van zijn reis naar Israél en de impact
daarvan. Beluister dit via ons YouTube-kanaal.
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Serie: ‘De impact van de maranatha-verwachting’

In deze serie ontdekken we dat de maranatha-verwachting, de
komst van de Heere Jezus, effect heeft op ons leven hierennuenons
verandert! Dat was ook de kern van de boodschap van Johannes de
Heer, de oprichter van Het Zoeklicht. Hij vatte het als volgt samen:

Wat een groot voorrecht dat wij vandaag de Bijbel hebben in onze eigen taal.
Soms beseffen we niet hoe bijzonder dat is. De Bijbel is geen gewoon boek,
maar het levende Woord van God. Op elke bladzijde spreekt Hij tot ons.

ie de Bijbel leest, ontdekt het wonder
van Gods openbaring. De Schepper
van hemel en aarde laat Zich kennen.
\ In Psalm 19 staat: ‘De hemel vertelt
Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn
handen.” De schepping laat iets zien van Zijn
grootheid, maar in de Bijbel horen we als het
ware Zijn stem. Alleen daar openbaart Hij Zich
zoals Hij werkelijk is.
De Bijbel vertelt ook Gods geschiedenis met de
wereld, want door de Bijbel zien we Gods weg met
de wereld. Al in Genesis 3 belcoft Hij een Redder.
Hij spreekt tot Abraham, Mozes en de profeten.
Enin de komst van de Heere Jezus zien we het
hart van dat plan, want alles komt samen in Hem.
Hij is het Woord dat vlees werd (Jochannes 1:14).
In Hem zien we God Zelf.

De Bijbel is dus niet een verzameling oude
verhalen of mooie gedachten van mensen.

De apostel Paulus schrijft: ‘Heel de Schrift is door
God ingegeven’ (2 TimotheUs 3:16). God heeft er
Zijn adem ingelegd (letterlijk ‘ingeblazen’). Daarom
spreekt Hij wanneer wij lezen. Zijn Weord laat niet
alleen zien wat waar is, maar vooral Wie Hij is.

~ JAARGANG 102 +NR2

De Heere Jezus zegt: ‘En dit is het eeuwige leven,
dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en
Jezus Christus, Die U gezonden hebt’{Johannes
17:3). De Bijbel is dus geen aanvulling op het geloof,
maar de Bron ervan. Wie God wil kennen, moet
luisteren naar Zijn Woord.

Alles wat we weten over Jezus’ wederkomst

komt uit de Bijbel. Hij Zelf heeft beloofd dat Hij
terugkomt: ‘Want nog een korte tijd en Hij Die komt,
zal kemen en niet uitblijven’ (Hebresén 10:37).
Dezelfde Jezus Die aan het kruis stierf en opstond
uit de dood, zal terugkomen als Koning. Door

de Bijbel leren we Zijn trouw, Zijn liefde en Zijn
beloften kennen. Zonder het Woord zouden we
alleen maar gissen Wie de Heere Jezus is en hoe
de toekomst eruitziet. Daarom is het zo nodig dat
de Bijbel openligt. Niet alleen op zondag, maar ook
thuis, aan de keukentafel, in een stil moment of
samen met anderen.

Soms merken we weinig van het geloof. Drukte,
zorgen of vermoeidheid kunnen de hoop op de
toekomst wegnemen. Juist dan helpt de Bijbel ons.




Terwijl wij ons losser maken van...
« de wereld (5)

» de zonde (6)

* het onrecht (7)

» het eigen ik (8)

De maranatha-verwachting brengt ons dichter... -
» bij Gods Woord (1)

+ bij God Zelf (2)

¢ tot Gods volk (3)

- bij de verloren-gaande wereld (4)

Paulus zegt: ‘7o is dan het geloof uit het

gehoor en het gehoor door het Woord van God’
(Romeinen 10:17).

Wanneer we lezen, spreekt God opnieuw tot
ons hart. Een psalm in de ochtend of een

tekst s avonds herinnert ons aan Zijn trouw.

Zo houdt Hij ons geloof levend. Door Zijn daden
in het verleden, groeit ons vertrouwen voor

de toekomst. De Bijbel wekt het verlangen

dat Hij werkelijk komt.

Rond de wederkomst van de Heere Jezus bestaan
veel meningen en voorspellingen. Maar de Heere
zegt: ‘Van die dag en dat uur weet niemand’
(Matthels 24:36). Het Woord brengt rust. Het
leert ons niet rekenen, maar verwachten. Niet
bang zijn, maar klaar zijn. Het gaat er niet om dat
we alles precies begrijpen, maar dat we dicht bij
de Heere blijven. Dit helpt ons nuchter te blijven
in een tijd vol nieuws, meningen en theorieén.
Niet wat mensen zeggen, maar wat God zegt,
geeft zekerheid. ‘Het gras verdort, de bloem valt af,
maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig
(Jesaja 40:8). Dat Woord blijft betrouwbaar, ook
als alles om ons heen verandert.

’

Wie met de Bijbel leeft, leert met andere ogen
kijken. De dingen van nu blijven belangrijk, maar
krijgen hun juiste plaats. Paulus schrijft: ‘En word
niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word
innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw
gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de
goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God
is’(Romeinen 12:2). Dat gebeurt wanneer we tijd
nemen voor Gods Woord. Dan leren we wat echt
telt: liefde, geloof, gerechtigheid, trouw. En we
beseffen dat dit leven niet het eindpunt is.

Een vers dat je's morgens leest, kan je de hele
dag bijblijven. Bijvoorbeeld in een moeilijk
gesprek, op je werk, of in een moment van zorg.
Zo vormt de Bijbel ons denken, stap voor stap.
Wie leert kijken met de ogen van de Schirift, leeft
met meer rust en hoop.

De Heere Jezus roept ons vaak op om te ‘waken’

Hij zegt: Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn
komst wakend zal vinden’ (Lukas 12:37). Waken
betekent niet gespannen afwachten, maar leven

in verbondenheid met Hem. Dat leren we niet
vanzelf, maar wel door dagelijks naar Gods stem te
luisteren. Door Zijn Woord bemoedigt Hij, vergeeft
Hij en wijst Hij ons de weg. Wie leeft met het Woord,
leeft met verwachting. Zo bereidt God ons voor op
de dag dat Jezus komt.

Van Genesis tot Openbaring getuigt de Bijbel van
Gods trouw. Zie, Ik kom spoedig; houd vast wat u
hebt’ (Openbaring 3:11). Dat zegt de Heere Jezus
Zelf. Zijn Woord is een levend getuigenis van wat
Hij nog zal doen. Elke keer dat we de Bijbel openen,
horen we opnieuw Zijn belofte, Elke keer dat we
lezen, komt Hij als het ware dichterbij.

De maranatha-verwachting leidt ons dus niet weg
van de Bijbel, maar juist ernaartoe. Wie Zijn komst
verwacht, zal Zijn Woord openen. En wie Zijn Woord
opent, zal Zijn komst verwachten. Laten we daarom
vasthouden aan Zijn Woord!

+ Paulus zegt dat we niet aan deze wereld
gelijkvormig moeten worden (Romeinen
12:2). Wat betekent dat concreet in jouw
werk, gezin of omgang met anderen?

In 2 TimotheUs 3:16 staat dat de Schrift
‘door God is ingegeven' Wat zegt dit over de
manier waarop wij met de Bijbel omgaan?
Hoe helpt het Woord jou om uit te zien
naar Zijn komst, zonder te verdwalen in
voorspellingen of angst?

+ Wat kun jij doen om vaker of bewuster tijd te
nemen voor het lezen van Gods Woord?
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DE TUD De tijd van

VAN HET het einde
EINDE door de ogen van Daniél

OOR DE ;es Wim Grandia

NAN DANIEL

~ v ; 432 pag. gebonden
Wi GRANDIA € 29,95

De leugen

De mythe ontrafeld:
evolutie/miljoenen jaren

Ken Ham

Het is de leugen van de evolutie en miljoenen
jaren die generaties in zijn greep heeft en het
geloof in de Schepper-God en de waarheid en
het gezag van Zijn Woord heeft ondermijnd.
Ontdek waarom dit onderwerp de sleutel is tot
het begrijpen van de kwesties met betrekking
tot het wereldbeeld van onze tijd, zoals gender
en seksualiteit, abortus, racisme, massale
uittocht uit de kerk en nog veel meer. Actueel!

275 pag. hardcover, full color € 25,95

_ Bijbelse
— schatkist (deel 1)

Antwoorden op Bijbelse vragen

e it s,

~ Christian Briem

Wanneer je de Bijbel leest, komen er zeker
vragen boven. De auteur, een begaafd
Bijbelleraar, beantwoordt op een boeiende
wijze zo'n 130 vragen over uiteenlopende
Bijbelse thema’s en Schriftplaatsen.

366 pag. hardcover € 24,95

Bestel bij voorkeur via onze webshop:
www.zoeklichtwebshap.nl
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B BOEKEN EN DVD'S | Bestel via www.zoeklichtwebshop.nl

Juist in onze tijd, waarin verwarring en
onzekerheid toenemen, blijkt Daniél
verrassend actueel. Hij leefde in een tijd

van crisis, machtswisselingen, culturele
conflicten - een situatie die ons niet vreemd
is. Grandia neemt je mee door het Bijbelboek
met heldere uitleg. Niet om te speculeren,
maar om te begrijpen. Niet om angst aan te
wakkeren, maar om geloof te verdiepen.

Moed
voor morgen

Navolging te midden
van tegenwind

Johannes Pflaum

Indrukwekkend legt Pflaum uit waarom
christenen bereid zouden moeten zijn om te
lijden, en wat dit betekent in het licht van de
komende heerlijkheid. Daarbij gaat het ook
om een moedig geloofsgetuigenis te midden
van de ontwikkelingen, zelfs als dat iets kost...

358 pag. paperback € 17,50

Bijbelse
schatkist (deel 2)

Bijzonderheden in de
grondtekst van de Bijbel

o 50, iy s

Christian Briem

De auteur is betrokken geweest bij een
grondige revisie van de zeer betrouwbare
Duitse Elberfelder editie van de Bijbel. Hij haalt
tientallen parels naar boven uit de Hebreeuwse
en Griekse grondtekst van de Bijbel.

178 pag. hardcover € 16,95

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portofkésten,'
binnen Europa € 7.95 portokosten.




Vrijwel iedereen kent de situatie wel dat er alsmaar een deuntje door je
~ hoofd sp-eeltlda:t-zi;Ch-'vo.or'td_u'rend_b_i;ijft herhalen. Hoe meer je probeert
“om het kwijt te raken, hoe erger het lijkt terug -te'komen. In het Engels
wordt dit ‘earwurm’ genoemd, oftewel ‘muzikale corwurm’,

u heb ik even iets nagezocht over dit

fenomeen en wat de beste remedie is om

ervan af te komen. De meest efficiénte

manier om van zo'n ongewenst deuntje
verlost te worden, is om het bewust te vervangen
door een andere, door jou gewenste melodie.

VORIGE ARTIKEL

Ik maak even een sprongetje naar mijn vorige artikel in
het novembernummer in deze rubriek ‘Uit het lever’,
waarin ik iets deelde over bezorgdheid die mij de
laatste tijd nogal heeft beziggehouden.

De onverwachte ontmoeting die ik daar beschreef,
heeft mij aan het denken gezet. Met name over mijn
persoonlijke omgang met bezorgdheid. Wanneer je
bezorgd bent, kun je jezelf steeds weer voorhouden
dat Gods Woord zegt dat dat niet hoeft (of zelfs niet
mag), maar de kans dat die bezorgdheid daardoor
zal verdwijnen, is uiterst gering. Het is immers een
bepaald gevoel, en gevoelens verdwijnen niet door
een simpel commando.

TREFFENDE BIIBELTEKST

Onlangs kwam er - in dit verband - een treffende
tekst op mijn pad: ‘Wees in geen ding bezorgd, maar
laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken,
met dankzegging bekend worden bij God; en de
vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw
harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al
wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al
wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets
prijzenswaardigs is, bedenk dat’ (Filippenzen 4:6-8).
Wanneer je deze Bijbelverzen rustig overdenkt,
valt een aantal dingen op.

In ‘geen ding’ bezorgd zijn, betekent dus dat we ‘alles’
aan Hem kunnen overlaten. We hoeven zelf niets

te dragen en we mogen alle bezorgdheid op Hem
werpen. Daarnaast mogen we &l onze verlangens
bekendmaken bij God. Er is geen beperking. Recht
vanuit ons hart, in onze eigen woorden, mogen we
Hem alles vertellen ‘door bidden en smeken’, mét
dankzegging!

BEMOEDIGEND

Met name het laatste gedeelte (vers 8) zag ik echt
als een hulp in de strijd tegen mijn bezorgdheid. De
kern van dit vers gaat om het afleggen van negatieve
gedachten van bezorgdheid, en dingen te bedenken
die waar, eerbaar, rechtvaardig, rein, beminnelijk en
liefelijk zijn, die deugd heten en lof verdienen.

In feite is het net als met die ‘muzikale oorwurm’,
Wil je deze doen verdwijnen, dan zal er een andere
melodie voor in de plaats moeten komen. En zo is
het eigenlijk ook met bezorgdheid. Willen we dit
overwinnen, dan zullen we negatieve gedachten
moeten vervangen door positieve.

De afgelopen tijd heb ik ervaren dat de Heere Jezus
mij hierbij geholpen heeft door mijn gedachten meer
en meer op Hem én op Bijbelse positieve dingen te
richten en niet op de cmstandigheden.

Het zal een levenslang proces zijn, maar samen met
Hem mogen we de strijd tegen bezorgdheid aangaan.
Het overdenken van Filippenzen 4:6-8, maar ook
Matthels 6:25-34 en Psalm 23 kunnen hierbi] dienen
als een geweldige hulp!

A Wendy Born
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Hoop is een van de centrale woorden van geloof. Maar wat betekent het?
Wat is hopen als christen en wat vraagt het van ons? In deze driedelige
studie over hoop in het geloof, geven we hier Bijbelse antwoorden op.

n dit tweede artikel van deze serie wil ik vanuit
Romeinen 8:18-39 nadenken over wat hoop van
ons vraagt. Uitgangspunt is en blijft daarbij dit:
hoop wordt ons geschonken in geloof door God.
Het is hoop uit, op en door Jezus Christus. Dat
maakt ook dat we zeker mogen zijn van die hoop,
want deze wordt bij God in de hemel bewaard. In
het eerste artikel hebben we daarbij stilgestaan.
Toch betekent dit niet dat er voor ons verder niets
rest. Het leven is immers bi] vlagen heftig en juist
dan komt het erop aan als het gaat over hoop in
geloof. Niet om zo de hoop te verdienen of die
waardig geacht te worden, maar wel om daarin de
nodige heiliging van ons leven en ons geloof
te ondergaan.

EERSTELINGEN

Romeinen 8 spreekt van hoop die alles hier overtreft
(vers 18). Het is een hoop die ons leert dat de
schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij
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van het verderf, die er als gevolg van de zondeval

is (vers 20-21). Daar ‘zucht’ de schepping naar (vers
22). Sterker nog, de schepping is er zelfs van in
‘barensnood’, zo lezen we. Het genoemde zuchten
is dus het zuchten van een bevalling. En dat beeld
is niet willekeurig gekozen door Paulus. Het doet
denken aan wat de Heer Jezus zelf beschrijft in
Matthels 24:8 als Hij tekenen van de eindtijd
beschrijft: ‘Dit is nog maar het begin van de weeén’
Paulus sluit hierop aan, omdat hij weet dat door

de opstanding van de Heer, een nieuwe tijd is
aangebroken. Het bewijs daarvoor zijn wij als
gelovigen in Christus. Vers 23 spreekt in dit verband
over de ‘eerstelingen van de Geest’ Hiermee worden
de eerste opbrengsten van de nieuwe cogst
bedoeld. Het verhaal van de eerste uitstorting van
de Heilige Geest verduidelijkt dit. Dat gebeurde
immers tijdens het Pinksterfeest, waarbij de eerste
opbrengsten van de nieuwe oogst aan de Heer
werden aangeboden. Dat de uitstorting van de




Heilige Geest tijdens dit feest plaatsvindt, is dan ook
geen toeval. Hierin zien we de voorafschaduwing
van de geestelijke realiteit van het nieuwe dat

komt in het Koninkrijk en dat in ons als gelovigen
door de uitstorting van de Geest in eerste aanleg
werkelijkheid is geworden, Daar wijst Paulus op met
de ‘eerstelingen van de Geest’

Maar zelfs daarmee is het niet altijd makkelijk.
Paulus stelt immers dat ‘ock wij in onszelf zuchter’
(vers 23). Net als de schepping weten we dat er iets
nieuws komt, maar we ervaren dat het tot stand
komen daarvan niet zander slag of stoot gaat. Het
kost moeite, zoals een geboorte moeite kost tijdens
de bevalling.

VERWACHTING

En dat brengt ons bij het eerste wat wij kunnen
doen als het aankomt op hoop, namelijk:
verwachten. In het 23e vers wordt het zo verwoord:
.ook wij zuchten in onszelf, in de verwachting van de
aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van
ons lichaam.’ Als wij geloven en daarin hoop hebben
gekregen, is het aan ons om in die verwachting te
blijven leven en niet op te geven.

Dit wordt uitgelegd in de passage over ‘aanneming
tot kinderen’. De aanneming tot kinderen is een
uitdrukking voor wat wij vandaag de dag adoptie
noemen. Dit is echter wel anders van vorm dan
tegenwoordig. Het gaat bij deze aanneming niet

om een veilig onderdak bieden in liefde voor een

kind in nood, maar meer om het veiligstellen van de
erfopvolging en de erfenis binnen bepaalde relaties.
Zo kon in de Romeinse tijd een volwassen man een
andere volwassen man ‘adopteren’, met het doel om
zo de opvolging in een functie veilig te stellen. Je kreeg
bij aanneming namelijk alle rechten op de erfenis,
inclusief titels. We kennen deze praktijk van aanneming
daarom bijvoorbeeld van verschillende Romeinse
keizers die zo hun opvolging wilden veiligstellen.

Met ‘aanneming’ wil Paulus dus overbrengen dat wij
in verwachting mogen uitzien naar de vervulling van
de erfenis aan ons, inclusief alle rechten die daarbij
horen in de toekomst. Juist omdat we als kinderen
van God zijn aangenomen in Christus mogen we
dat verwachten: zie maar naar het bewijs van de
eerstelingen van de Heilige Geest nu al. We mogen
blijven vitzien - verwachten - omdat we al zoveel

Serie: ‘De hoop op Bijbelse profetie’
« Zekerheid van hoop (deel 1)
* Hoop en volharding (deel 2)

+ De concrete hoop (deel 3)

hebben nu, in de wetenschap dat we nog veel meer
krijgen, want daar hebben we recht op!

VOLHARDING

Het tweede woord dat we in dit verband moeten
bespreken is volharding. Dit komen we tegen in vers
24 en 25, waar staat: ‘Want in de hoop zijn wij zalig
gewarden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop.
Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog
hopen? Maar als wij hopen op dat wat wij niet zien, dan
verwachten wij het met volharding.’

Volharding is dus onderdeel van verwachting. Als wij
in fasen van ons leven kamen waarbij de hoop niet
schittert, maar het duister is en we het allemaal niet
zien, dan is het aan ons om toch te volharden in de
hoop, want ‘dan verwachten wij het met volharding’
Het is zoals het exegetische trapje in Romeinen 5:3-
5 ons schetst: ‘En dat niet alleen, maar wij roemen
ook in de verdrukking (stap 1), omdat wij weten dat de
verdrukking volharding teweegbrengt (stap 2), en de
volharding ondervinding (stap 3) en de ondervinding
hoop (stap 4). En de hoop beschaamt niet... door de
Heilige Geest, Die ons gegeven is’

DUS TOCH EIGEN WERK?

In geloof hopen is dus verwachtingsvol volharden. Maar
hoe verhoudt zich dit tot hoop die ons gegeven wordt,
die van boven is en daar wordt bewaard? Laten we kijken
naar Romeinen 8:31-32: ‘Wat zullen wij dan cver deze
dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar
voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet
alle dingen schenken?'Het is dus God Die schenkt. Hij
schenkt alle dingen, ook de hoop, en als we ons daaraan
overgeven, dan komt de rest daaruit voort. De Geest
bewerkt het in ons. Het volhardend verwachten is dus
niet door eigen kracht. Het is alleen mogelijk als we

ons uitstrekken naar God en Zijn Geest. Als wij Hem de
ruimte geven en de hoop dat God werkelijk voor ons is
in ons laten werken in alles, dan blijven wij verwachten
én zullen wij volharden. Vers 37 vat het samen met deze
woorden: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars
door Hem Die ons heeft liefgehad.

/4 Roelof Ham
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Er zijn Bijbelgedeelten die je zachtjes leest, bijna fluisterend, omdat_ -
ze zo kwetsbaar zijn. Hooglied 2 is zo'n tekstgedeelte. Het iseen
hoofdstuk dat ruikt naar lente, naar bloesem, naar nieuw leven.

Het ademt verlangen, schoonheid en intimiteit. En juist daarom
raakt het ons zo diep, want het spreekt over een gebied waar veel
mensen gewond zijn, verward zijn of zoekend zijn: seksualiteit.

ooglied 2 laat ons een wereld zien
waarin liefde niet wordt opgejaagd, maar
gekoesterd. Waar verlangen niet wordt
uitgebuit, maar beschermd. Waar intimiteit
niet wordt gebruikt, maar gedeeld. Het is de taal
van een tuin. Een veilige, ommuurde plek waar
liefde kan groeien zonder angst.
En precies daar wringt het met onze tijd. Want wij
leven niet in een tuin, maar op een markt. Niet in
een wereld van koesteren, maar van consumeren.
Niet in een cultuur van trouw, maar van tempo.
Dat contrast is pijnlijk, maar ook bevrijdend, omdat
het ons helpt opnieuw te ontdekken wat God
met seksualiteit bedoelde.
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LIEFDE ALS VERBOND OF ALS ERVARING

In Hooglied 2 spreken de geliefden elkaar aan met
woorden die geworteld zijn in trouw. De vrouw noemt
zichzelf een ‘lelie van de dalen’, kwetsbaar en mooi.
De man antwoordt dat zij een lelie is ‘tussen de
distels’ Dat is geen oppervlakkige romantiek,

maar een erkenning van haar waarde.

Liefde in Hooglied is nooit vluchtig. Het is geen
momentopname, geen impuls, geen experiment.
Het is een verbond. Een keuze. Een toewijding.
De geliefden zoeken elkaar, wachten op elkaar,
verlangen naar elkaar, maar altijd binnen de
bedding en cultuur van trouw.




Onze cultuur spreekt een andere taal. Liefde is vaak
een ervaring die komt en gaat.

“Als het goed voelt, doe het”“Als het niet meer werkt,
ga verder” “Je moet vooral jezelf vinden.” Maar liefde
die alleen drijft op gevoel, mist wortels. En wat geen
wortels heeft, kan geen vrucht dragen. Hooglied laat
zien dat echte intimiteit niet ontstaat uit impuls,
maar uit toewijding. Niet uit snelheid, maar uit trouw.
John Piper verwoordt het zo: “Trouw is de veilige
ruimte waar liefde haar diepste vreugde vindt” Dat is
precies wat Hooglied ons voorhoudt: liefde bloeit in
een bedding van trouw.

SEKSUALITEIT ALS GAVE OF ALS PRODUCT
In Hooglied is seksualiteit heilig. Niet preuts, niet
krampachtig, maar heilig. Het is een geschenk dat
gedeeld wordt binnen een veilige ruimte. De vrouw
zegt: ‘Onder zijn schaduw verlang ik te zitten, zijn
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vrucht is zoet voor mijn gehemelte’ Dat is poézie,
maar het is ook lichamelijkheid. Het is genieten
zonder schaamte, maar mét bescherming. Onze tijd
heeft seksualiteit losgemaakt van die bescherming.
Seksualiteit is een product geworden. Het is
namelijk gecommercialiseerd, gevisualiseerd

en geconsumeerd.

Waar Hooglied spreekt over een appelboom die
schaduw geeft, spreekt cnze cultuur over ‘swipen’
en ‘gezien worden’. De diepte van intimiteit wordt
vervangen door de snelheid van prikkels. Maar
seksualiteit zonder veiligheid wordt uiteindelijk
seksualiteit zonder ziel. En seksualiteit zonder ziel
laat mensen leeg achter.

Charles Spurgeon zei ooit: “Kleine zonden zijn als
kleine vossen: ze lijken onschuldig, maar ze richten
grote schade aan.” Dat geldt ook voor seksualiteit.

HET ZOEKLICHT
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Wat klein begint (een klik, een beeld, een flirt) kan Zijn liefde is trouw, zelfopofferend en veilig.
grote littekens achterlaten. Zijn liefde is de maatstaf voor onze liefde.
Zijn liefde is de genezing voor cnze gebrokenheid.

BESCHERMING TEGEN DE VOSSEN

OF ONTKENNING VAN DE VOSSEN Wie gewond is door seksualiteit, vindt bij Hem
Hooglied 2:15 is een opvallende wending. Midden in geen afwijzing maar herstel.
de romantiek klinkt een waarschuwing: ‘Vang voor Wie worstelt met verlangens, vindt bij Hem
ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden geen schaamte maar richting.
vernielen. Het is alsof de tekst zegt: “Liefde is mooi, Wie faalt, vindt bij Hem geen veroordeling
maar ook kwetsbaar. Bescherm haar.” De vossen van maar genade.
onze tijd zijn talrijk:
= pornografie die verlangens vervormt; Seksualiteit is niet het centrum van ons leven.
e relaties zonder commitment; Christus is dat. Maar juist daarom kan seksualiteit
s misbruik dat vertrouwen breekt; op de juiste plek komen: als gave, niet als god; als

« sociale media die vergelijken en onzeker maken;  vreugde, niet als last; als zegen, niet als strijdtoneel.
« een cultuur die zegt: “Doe wat goed voelt”, maar

niet vraagt: “Is het goed voor je ziel?” EEN UITNODIGING TOT
HEILIGHEID EN HEELHEID
Onze cultuur ontkent vaak dat deze dingen schade Hooglied 2 nodigt ons uit om seksualiteit te zien
doen en zegt dan: zoals God het bedoelde, namelijk mooi, kwetsbaar,
¢ “Het maakt toch niet uit” vreugdevol, beschermd, geworteld in trouw en
» “ledereen doet het” uiteindelijk verwijzend naar Zijn liefde.
» “Het is maar een fase”
Maar de littekens van onze samenleving liegen In een wereld die seksualiteit of verheerlijkt of vervuilt,
niet. Hooglied is eerlijker dan onze tijd: liefde mogen wij een andere weg gaan.
moet beschermd worden. De weg van heilige hitte. De weg van verlangen dat niet
wordt onderdrukt, maar geheiligd. De weg van liefde
HET HUWELIJK ALS VEILIGE PLEK die niet vluchtig is, maar trouw. De weg van Christus,
In de Bijbel is het huwelijk geen kooi, maar een tuin. de Bruidegom Die ons zoekt, roept en liefheeft met
Een ommuurde, beschermde ruimte waar liefde een liefde die sterker is dan dood en schaamte.

kan groeien zonder angst. Waar intimiteit niet hoeft
te concurreren met onzekerheid, vergelijking of
prestatiedruk. Het bewaren van seksualiteit voor het /# Ruben Peters
huwelijk is geen beperking, maar bescherming. Het

is een manier om te zeggen: “Mijn lichaam is geen

product. Mijn liefde is geen experiment. Mijn intimiteit

is geen spel”

Het huwelijk is de plek waar twee mensen zich

volledig kunnen geven, zonder angst om verlaten te

worden. Waar kwetsbaarheid geen risico is, maar een (Advertentie)

geschenk. Waar seksualiteit niet wordt gebruikt, maar
gedeeld. Hooglied laat zien dat seksualiteit pas echt
tot bloei komt wanneer zij wordt omringd door trouw. ‘De HEERE zij met u!” Ruth 2:4

Stop! Lees deze advertentie even rustig door!

Garage
KROONDIJK

hart. De geliefde die komt als een gazelle, die roept: ALLROUND MONTEUR GEZOCHT!

‘Sta op, mijn liefste, mijn schone, kom!’ Dat beeld i i .

echoot door in het Evangelie. Deze advertentie wordt blijkbaar niet gelezen
door monteurs! Helpt u mee met zoeken? Kent u

SEKSUALITEIT ALS SPIEGEL

VAN CHRISTUS’ LIEFDE

Hooglied is geen allegorie, maar het is ook geen
gewone liefdespoézie. Het laat jets zien van Gods

Christus is de Bruidegom Die Zijn bruid zoekt. een broeder/zuster die monteur is? Laat dan
Hij komt niet om te nemen, maar om te geven. deze advertentie zien!
NiEL G et asl S 8 redeler: Tel.: 0516 — 422095  E: info@garagekroondijk.nl

Niet om te eisen, maar om te dienen.

26 JAARGANG 102 «+NR2




OPMERKELIJK

Voorbereiden op mogelijke Russische dreiging

Het Zweedse eiland Gotland wordt in verhoogde staat van paraatheid gebracht vanwege toenemende

spanningen met Rusland.

Door zijn strategische ligging in
de Oostzee geldt het eiland als
cruciaal voor de verdediging van

de Baltische staten. Sinds Zweden
in 2024 toetrad tot de NAVO is het
militaire belang van Gotland verder
toegenomen. Na jaren van afbouw
is de militaire aanwezigheid weer
fors uitgebreid, met tanks, drones,
radars en luchtafweersystemen.
Russische verstoringen van GPS-
signalen en drone-incidenten
voeden de zorgen over een
mogelijke verrassingsaanval.
Experts waarschuwen dat Rusland

Gotland als eerste doelwit kan
zien bij een conflict met de NAVO,
al verschillen meningen over hoe
groot dat risico is.

Lokale autoriteiten en militairen
bereiden zich intensief voor

op crisisscenario’s, terwijl veel
eilandbewoners de dreiging
gelaten benaderen. Gotland geldt
opnieuw als sleutelpositie in de
veiligheid van Noord-Europa.
(Bron: RD)

Chinees hersenimplantaat bestuurt rolstoel

Chinese onderzoekers hebben bij een verlamde man met succes een draadloos hersenimplantaat getest

waarmee hij onder meer een rolstoel kan besturen.

De proef vond plaats in een
ziekenhuis in Shanghai en maakt
deel uit van klinisch onderzoek

naar hersen-computerinterfaces.

Binnen enkele weken kon de
patiént apparaten, internet en
slimme technologie met zijn
gedachten aansturen.

De test toont aan dat
complexe, driedimensionale
bewegingen mogelijk

zijn, een belangrijke stap

in de ontwikkeling van
hulpmiddelen voor
verlamde patiénten.

(Bron: BNR)

Hack van huiscamera’s schokt Zuid-Korea

In Zuid-Korea zijn meer dan 120.000 ip-camera’s in huizen en bedrijven gehackt.

Twee hackers
verkochten bijna 1200
video’s aan diverse
sites. De politie vreest
dat dit slechts een
fractie is van het totale
aantal gelekte beelden.
Vier verdachten

zijn opgepakt.
Deskundigen
waarschuwen

dat zwakke beveiliging van
consumentencamera’s een
groot probleem is en roepen
fabrikanten op tot strengere
veiligheidseisen. De zaak heeft
geleid tot politieke actie:
wetgeving wordt aangescherpt en
beheerders van publieke ruimtes
worden aangesproken op hun
verantwoordelijkheid.

(Bron: Korea JoongAng Daily)
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(Advertentie)

allround operationeel
medewerker

Ben jij onze nieuwe organisatorische spil? Een digitale duizendpoot die soepel
schakelt tussen klantcontact, webshopbeheer en backoffice? Dan zoeken we jou!

Wat ga je doen? Een rol vol variatie en kansen!
Stichting Het Zoeklicht zoekt een enthousiaste en flexibele collega die ons team komt versterken voor een
periode van ten minste één jaar (vervanging ouderschapsverlof). Dit is dé kans om jezelf te bewijzen in een
diverse functie, want bij goed functioneren is er uitzicht op een aanstelling voor langere tijd!

Jij bent de onmisbare schakel die zorgt dat onze interne processen soepel verlopen.
Je werkt 12-14 uur per week en beweegt je op de volgende vier cruciale taakgebieden:

1. Klantcontact & communicatie
(representant van Het Zoeklicht)

e Je neemt de telefoon op en beantwoordt
inkomende e-mails, en zet ze zo nodig
door naar de juiste collega.

2. Office management & IT-spil
(de interne organisator)

e Je bent het interne aanspreekpunt voor
ICT-zaken (de communicatieschakel
tussen de collega’s en onze externe
helpdesk/ICT-partner).

Wat breng jij mee?

» Je hebt een levend christelijk geloof en kunt je
vinden in de missie en bijbehorende opvattingen
en visie van stichting Het Zoeklicht.

= Je bent communicatief vaardig en kunt zowel
klanten als collega’s helder te woord staan.

= Je bent flexibel en kunt makkelijk schakelen
tussen de verschillende taakvelden op een dag.

o Je bent een snelle leerling en vind je wegin
nieuwe (digitale) processen.

Klaar voor de uitdaging?

Word jij enthousiast van deze spilfunctie en herken je
jezelf in dit profiel? Stuur dan je cv en motivatiebrief

naar ham@zoeklicht.nl ter attentie van Roelof Ham,
directeur en hoofdredacteur. Heb je nog vragen?

Bel dan naar 085-0663980 en vraag naar Roelof Ham.

3. Webshop & digitale content
(de online beheerder)

s Je plaatst onze nieuwe boeken
op de website.

e Je houdt de website up-to-date.

4. Administratie
(de accurate verwerker)

¢ Je verwerkt de abonnementen-
administratie en bent achterwacht
bij de verwerking van bestellingen
in drukke tijden.

Wat bieden wij?

» Een tijdelijke aanstelling van 12 maanden
met uitzicht op een aanstelling voor
langere tijd.

» Een functie van 12-14 uur per week, waardoor
de werk-privébalans goed te combineren is.

« Een inspirerende en collegiale werkomgeving
in Amersfoort in een geheel nieuw gebouw.

e Een salaris conform de functie naar
het aantal uren.

We kijken ernaar uit je te ontmoeten!

het -
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NADENKER @

agelle

is

Het eeuwng Evangehe is geen toevaillgheld God hoefde geen pamekop!ossmg
voor de zondeval te zoeken. Het Evangelie is Zijn eeuwig voornemen,

van voor de grondlegging der wereld (Rome_men 8:29, Efeze 1:4).

et Evangelie is eschatologisch
(staat in verband met de dingen
van het einde der tijden). Het heeft
betekenis voor de toekomst en
komt tot volle vrucht in de nieuwe hemel

en de nieuwe aarde, wanneer het Koninkrijk
der hemelen in volle heerlijkheid op aarde

is gekomen. Het Evangelie openbaart Gods

De aanspraken van het christendom zijn
historisch. God is de God van Abraham,
Izadk en Jakob. Hij is de God Die Zijn volk

uit Egypte leidde. Jezus is waarlijk gekruisigd
en opgestaan. Dit zijn momenten in de
werkelijke geschiedenis.

Het Evangelie is persoonlijk en krachtig om
te redden. Het is een kracht Gods tot behoud

soevereiniteit in heden, verleden en toekomst.

(Romeinen 1:16; 1 Korinthe 1:18). Zijn kracht
brengt tot stand wat geen ander kan.

Het Evangelie maakt de heidenen tot
mede-erfgenamen (Efeze 3:6) opdat

God voor Zich een volk zou verzamelen

(1 Petrus 2:9). Alhcewel redding een
persoonlijke aangelegenheid is, is leven

als christen meer dan persoonlijk. Het is
opgenomen worden in het volk van God,
zodat gezamenlijk optrekken met het volk
van God onlosmakelijk is met christen zijn.
Roeping is individueel, maar nooit privaat en
steeds ingebed in het Lichaam van Christus.
De daadkracht van God in de redding van de
gelovige blijkt mede uit de gemeenschap van
de gelovige met het volk van God.

A Jef De Vriese
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@ ACTUEEL

Gods plan

e | ininends
wereldbevolking

} Een profetische
beschouwing

De wereld staat op het punt van verandering. De komende decennia

zal, zolang de Heer nog niet gekomen is, de wereldbevolking qua
samenstelling sterk wijzigen. Velen zien dit niet, maar het is een
realiteit en dat is ook profetisch van betekenis.

CHINA

Het tot voor kort grootste land ter wereld kende
vanwege de enorme bevolkingsgroei tot 2015 de
eenkindpolitiek, waarbij ieder gezin slechts een
kind mocht krijgen. Toen echter dit zo ‘succesvol’
was dat de maatregel niet meer nodig was, maar
zelfs averechts leek te werken, sloeg het beleid
om. Er moesten weer meer kinderen bijkomen

om China in stand te houden. Een bewijs daarvan
is het recente voornemen om de prijzen voor
anticonceptie te verhogen in China, om zo mensen
aan te zetten meer kinderen te krijgen. Dit is

nodig, omdat de Chinese bevolking uitsterft; het
vruchtbaarheidscijfer (hoeveel kinderen een vrouw
gemiddeld krijgt) is om en nabij 1. Dit betekent
concreet dat de bevolking in iedere nieuwe generatie
met de helft zal krimpen. In China staat dit bekend
als het ‘8-4-2-1 probleem’: uiteindelijk moet 1 kind
de zorg dragen voor 2 ouders, 4 grootouders, tot
zelfs 8 overgrootouders.
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EEN WERELDWIJD PROBLEEM

China is niet het enige land dat hiermee te maken
heeft. Andere landen in Azié kennen vergelijkbare
problemen. Zuid-Korea kent bijvoorbeeld

een vruchtbaarheidscijfer van 0,72. Japans
vruchtbaarheidscijfer is 1,15 en voor de hoofdstad
Tokyo (waar bijna 40 miljoen mensen wonen) zit dit
zelfs onder de 1. De gevolgen van deze ontwilkkeling
zijn overal zichtbaar: scholen die sluiten, leegstand en
onverkoopbare woningen, omdat er simpelweg niet
genoeg mensen zijn.

Maar ook het Westen ontkomt er niet aan. Bij ons in
Europa zijn de cijfers nog niet zo dramatisch als in het
verre Qosten, maar ook wij staan op de drempel van
krimp. Nederland kent een vruchtbaarheidscijfer van
1,43. Dat is net zo goed te laag om de bevolking in stand
te houden. Toch groeit onze bevolking nog als gevolg
van immigratie, maar ook daar kleven haken en ogen
aan, zo zal ik hieronder laten zien. In omliggende landen
als Belgig, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn de




vruchtbaarheidscijfers respectievelijk 1,5, 1,4 en 1,5.
Alleen Afrika en dan met name de regio’s ten zuiden
van de Sahara laten een ander beeld zien. Daar is
het vruchtbaarheidscijfer soms zelfs 6 of hoger!

GEVOLGEN

Uiteraard leven we in de verwachting van spoedige
terugkomst van de Heer. Wellicht dat jij je daarom
afvraagt waarom we hierover schrijven, want
voordat de gevolgen hiervan echt zichtbaar worden
is het allemaal al voorbij. Dat hoop ik cok en in die
verwachting leef ik, net als jij. Maar wat als het niet
gebeurt? Wat als het nog enkele decennia op zich
laat wachten bijvoorbeeld? Dan gaan dit soort
grote demografische ontwikkelingen wel degelijk
gevolgen hebben.

Eerst namelijk groeit de wereldbevolking nog door
naar ruim 10 miljard mensen. De generaties die er al
zijn, zijn immers groter dan de generaties die er voor
hen waren en als zij ouder worden groeien het totaal
daarmee. Bovendien worden mensen steeds ouder
en leven ze langer. Maar in de tussentijd maskeert dit
het probleem van het kleiner worden van de jongere
generaties die een samenleving moeten dragen.
Hierdoor wordt de verhouding tussen werkenden en
niet-werkenden steeds verder verstoord. Dat is met
name belangrijk in de relatie tussen gepensioneerden
en ouderen. |dealiter functioneert een moderne
samenleving als de onze met een verhouding van 4
werkenden op 1 gepensicneerde. In onze tijd is dat

al niet meer zo. Wij kennen ongeveer een verhouding
van 3 op 1. Dat is de op de grens van wat houdbaar s,
maar dat gaat nog verder veranderen. In de toekomst
zal er, door het kleiner wordende aantal werkenden
voor iedere gepensioneerde, daardoor steeds meer
druk op het systeem van onze samenleving komen.
Dit heeft gevolgen voor ons pensioenstelsel, onze
gezondheidszorg, ons onderwijs, het sociale vangnet
en alle andere zaken die we als maatschappij nu
waarderen en belangrijk vinden. Steeds minder
mensen moeten steeds meer ophoesten voor de rest
en daar is een grens aan.

Gevolg zal zijn dat er sociale onrust ontstaat en

dat op een gegeven moment de solidariteit tussen
de generaties gaat afnemen. In het uiterste geval
wordt onze welvaartsstaat onhoudbaar. Wat dan

als we ook nog eens te maken hebben met veel
hulpbehoevende ouderen die nauwelijks nageslacht
hebben om voor hen te zorgen?

OPLOSSINGEN?

Sommigen zeggen dat technologie de oplossing
is. Het Westen en de ontwikkelde landen van het
Qosten, zetten daar volledig op in. En hoewel

met robotisering en Al wellicht technisch veel
mogelijk is, zal dit nooit het intermenselijk contact
kunnen vervangen. Een robot kan immers geen
naastenliefde geven.

Anderen willen het probleem oplossen door mensen
van elders te halen. In ons land groeit de bevolking
nog door immigratie, schreef ik al. Die mensen kunnen
de leegtes vullen. Dat lijkt logisch, maar dat is het niet.
Feitelijk bouw je hiermee namelijk een piramidespel-
achtige constructie, waarbij je aan onderkant van de
piramide steeds meer mensen moet toevoegen om
de top van de piramide in stand te houden. Dat zal
een keer in elkaar storten. Immigratie is hooguit het
vooruitschuiven van het probleem, waarbij de klap
uiteindelijk nog harder zal komen.

PROFETISCHE BETEKENIS

De Heere Jezus zei in Zijn rede over de laatste dingen
dat de liefde zou verkillen (Matthelis 24:12). Door het
afnemen van het aantal beschikbare mensen voor

de zorg van hulpbehoevenden en ouderen, zal dit als
vanzelf gebeuren. Als deze mensen op zichzelf of op

de kille efficiéntie van technologie zijn aangewezen,
verliezen we een belangrijk element van de liefde
tussen naasten. Als er schaarste is in middelen en geld
zal dat het egoisme en eigenbelang naar boven halen.
Dan zullen mensen willen overleven en voor zichzelf
een zo goed mogelijk bestaan willen regelen. Dat dit
dan ten koste gaat van de ander, is niet hun probleem.
Dat dit wellicht tegen Gods wet ingaat, nemen ze op de
koop toe. Het gaat om je eigen welzijn immers. Dit doet
mij denken aan de beschrijving van de eindtijd en de
mens die dan leeft. Deze mens zal liefhebber zijn van
zichzelf, geldzuchtig, ongehoorzaam, zonder natuurlijke
liefde, zonder liefde voor het goede en meer liefhebber
zijn van zinsgenot dan van God (2 Timothels 3:2-4). Wij
creéren in toenemende mate de omstandigheden die
werkelijkheid zullen laten worden.

De chaos en de onrust zal daarnaast steeds

verder toenemen als de onderlinge samenhang
langzaam erodeert als gevolg van de veranderende
bevolkingssamenstelling. Zeker als duidelijk wordt dat
onze leiders en politici het tij ook niet kunnen keren.
Dan zal de weg vrij zijn voor meer autoritaire vormen
van regeren en ligt het pad open voor dictatoriale
regimes van sterke mannen die het varkentje wel
even zullen wassen. In die chaos kan zomaar iemand
opstaan die orde en rust belooft: geef mij het
vertrouwen en het komt goed. Als deze persoon - die
de Bijbel de antichrist noemt - gesteund wordt door de
vader van de leugen zelf, zal zijn macht groot worden.

Uiteraard hopen, bidden en verwachten we nogmaals
dat het niet zolang meer zal duren totdat de Heer
ons komt verlossen, maar zelfs als dat niet zo is en
het nog wel op zich laat wachten, laat dit artikel zien
dat God de touwtjes in handen houdt. Ook de lange-
termijnontwikkelingen passen in Gods plan.

A Roelof Ham
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B PERSOONLUK

Werdly Gorve
‘Leven vanuit Zjjn liefde
- schrijven,dienen
enstaande blijven’

Wie is de schrijver achter het artikel? Elke twee maanden laten we je kennis maken met een van onze
schrijvers. Wat drijft hen? Wie is de Heere Jezus voor hen? Hoe blijven ze staande in deze tijd? Leer de
gezichten achter onze artikelen kennen en ontdek de passie en liefde die de schrijvers hebben voor de Heere.

Wendy Born is inmiddels een bekend gezicht binnen Het Zoeklicht. Haar pastorale
artikelen, persoonlijke rubrieken en onderwijsserie voor kinderen laten een vrouw zien die

leeft vanuit een diep vertrouwen op God. “Voor mij is het een enorme troost dat niets ons
kan scheiden van de liefde van Christus. Wat je ook meemaakt, Hij laat je niet los.”

“lk ben christelijk opgevoed; ik weet eigenlijk niet
anders. Het geloof is mij, net als bij Timothels, van
jongs af aan meegegeven door mijn ouders en
grootouders. Maar er kwam een moment waarop het
persoonlijk werd. Ik was zestien jaar en las elke avond
trouw een daghboek. Op een avond raakte

een stukje mij zo diep dat ik dacht: dit is écht.

Dat was het moment waarop mijn geloof meer

en meer iets van mijzelf werd”

“Mijn geloof is ook gevormd door cmstandigheden
hinnen ons gezin. Mijn zus, die een handicap heeft,
moest een operatie ondergaan die twaalf uur duurde.
Dat was heel spannend. Toch ervoer ik juist toen een
bijzondere rust en wist ik: God draagt ons. Ook het
overlijden van een goede vriend, toen ik zeventien
was, heeft me diep geraakt en aan het denken gezet”

SCHRIJVEN VANUIT ZIJN LIEFDE

“Toen ik in 2021 gevraagd werd om te schrijven voor

Het Zoeklicht, had ik nooit gedacht dat het zo'n
belangrijk onderdeel van mijn leven zou worden. Mijn
rubriek ‘Uit het leven’ loopt inmiddels al vier jaar, en

later kwamen daar pastorale stukken en een serie voor
kinderen bij. Vooral die reeks over eindtijd en profetie
voor kids vind il heel bijzonder; ik hoop dat kinderen
daardoor zelf het Woord gaan ontdekken. Het schrijven
herinnert me er ook steeds aan hoe belangrijk mijn eigen
geloof is. De woorden uit Romeinen 8:37-39 raken me
telkens weer: de zekerheid dat niets ons kan scheiden
van de liefde van Christus. Wat je ook meemaakt, Hij laat
je niet los. Dat vind ik zo troostrijk. |k zeg vaak: dit is een
prachtige tekst voor op een rouwkaart, omdat je altijd
weer uitkomt bij de Heer Jezus”

JAARGANG 102 *NR 2

VASTE GROND IN ONRUST
“Als ik naar de wereld kijk en dan in het bijzonder
naar Israél, zie ik duidelijk tekenen van de tijd. Sinds

7 oktober 2023 is de haat toegenomen. Er gaan

veel leugens rond en de druk op Israél wordt steeds
groter. Voor mij maakt dit duidelijk dat de geest van
de antichrist werkzaam is. Het voelt alsof regeringen
om een sterke wereldleider roepen. Ze verlangen naar
iemand die opstaat en zegt: ik weet wat we moeten
doen. De Bijbel zegt dat dit moet gebeuren. En ik
geloof dat er geen profetie is die nog in vervulling
moet gaan voordat de opname van de gemeente
kan plaatsvinden.”

“Om in deze tijd staande te blijven heb ik vier dingen
nodig: de Bijbel lezen, bidden, de wapenrusting

van God aantrekken en verbonden blijven met de
gemeente. Je kunt het niet alleen. De mensen om je
heen bemoedigen je. Ik ben dankbaar dat wij in een
christelijke omgeving wonen en dat ik dit geloofsleven
met mijn man en familie mag delen. Dat geeft kracht
en houvast.

LEES JE BIJBEL!

“En daarom zeg ik het steeds weer: lees vooral zelf
de Bijbel. Het Zoeklicht is waardevol en dagboeken
ziin mooi voor erbij, maar ze mogen nooit het Woord
van God vervangen. Gebruik gerust verschillende
vertalingen; dat helpt om meer lijnen te zien. Lees je
Bijbel, bid elke dag - dat blijft de kern van alles”

#?Yvonne de Noord
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| PUZZELS 9
Cijferkraker |

Onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Probeer het gekleurde
en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verborgen. woord te vinden.
Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters O T . S A A I R T R R
vormen in de leesrichting de oplossing. T M D S A
14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |2& |25 |26
NN A T LWl K E Z2 G 25 [12 |13 |15 8 1M |9 1 8 16 |12 |1
E I T ADI XO0OOD I N 12 15 23 25 25 9 12
T ERODUBMEIRUP E | 7 |8 [& [3 |12 |12 |2 9 |23 |1 |12 [25
TAT I BATMEGK F 12 1 25 12 24 21 25
U LS TGNVWVYVSNOTEF T T P I PR g B (8" [B |12 [B
N BT DS QL1 BEWNE 5 5 g 19 2 2 5
EOAUANLNDDZH 19 |12 |17 [38 |z 24 |9 |25 |2 |1 |12
B L S N K R A A M Z A R 12 12 6 9 26
ARDIAFBHAAAETE 9 23 (12 [H95E 3 21 |1 12 14 |9 11 |19
A EUHAAET CNIKTILYV . Z - = 5 = e
RDJUB I LEUMO I 5 (21 |8 ([@51) |12 ST FE ] R R A )
G I TATSLMLNGIL .
17 22 12 25 1 5
ANBER — R —— 8 [3 |12 [E 5 (17 [z |21 |12 |25 (8 |20
BANAAL KRAAM OXIDATIE 8 5 8 g )
BENUTTEN LABEL SOLIDE :
BRUUT LEEFKUIL STATIG AL (15T S 1 wake | el ol
DAVID LIAISON TABITA 6 55 IS 12 25 8 23 25
GOEDZAK LIBANON VALLUIK
HARLINGEN LOKAAL VERHEFFING a2t ke il o bl o
JUBILEUM MAGDALA ZIEKENZAAL 16 3 1 14 ] 9 14
2 e[ N P T T T o

Elke maand maak je kans op een prijs. Los de puzzels op en stuur de
twee oplossingswoorden in via onze website: www.zoeldicht.nlffebruari.
Het insturen van de oplossingen is uiteraard ook mogelijk via

de post (Softwareweg 8 - 3821 BP) of telefonisch (085 - 066 39 80).

Onder de inzenders verloten wij het nieuwe boek ‘Op onderzoek

~_in Ezechiél’ van Amir Tsarfati. v

De antwoorden van de vorige keer waren:
‘heiliging’ en discipelschap’

u het
Z kl h t Het inzenden van de oplossingen kan
‘ o e l C ‘tot en met vrijdag 27 februari 2026.
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ACTIVITEITEN

Overzicht van onze activiteiten

U bent van harte welkom op onderstaande locaties. De toegang is vrij!
Voor actuele informatie kunt u terecht op onze site: www.zoeklicht.nl/agenda.

SEMINARS

Ermelo

Wo 4 en 18 feb

Thema: Het geheimenis

van Babylon

Spreker: Theo Niemejjer
Opstandingskerk Ermelo,
Slangenweg 2-4

(op het terrein van 's Heeren Loo)
Aanvang 20.00 uur

Zwijndrecht

di 10 feb, 10 mrt

Thema: Tekenen van de eindtijd
Spreker: Theo Niemeijer
Gebouw VEG De Ark,
Rotterdamseweg 1378
Aanvang: 20.00 uur

Onstwedde

Wo 11 en 25 feb

Thema: Het geheimenis

van Babylon

Spreker: Theo Niemeijer

Gebouw d’Ekkelkaamp, Kerklaan 7
Aanvang: 19.30 uur

Zuidhorn
Di 17 feb, 17 mrt, 21 apr

SAMENKOMSTEN

Onstwedde
Wo 18 mrt
Extra Bijbelstudieavond

Thema: Het geheimenis van Babylon (vervolg)

Spreker: Theo Niemeijer
Gebouw d’Ekkelkaamp, Kerklaan 7

Haulerwijk

Vr 27 mrt

Thema: n.n.b.

Spreker: Theo Niemeijer

Baptistengemeente Immanuel, Norgerweg 7

Aanvang: 19.30 uur
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Thema: Een nieuwe schepping -
rijk in Christus

Spreker: Wim Zwitser

Gastkerk, De Gast 58A, Zuidhorn
Aanvang: 20.00 uur

Enschede

Di 17 feb, 3 en 17 mrt

Thema: Het wereldgebeuren in
het licht van de Bijbel

Spreker: Theo Niemeijer
Baptistengemeente de
Schuilplaats, Hertmebrink 8
Aanvang: 20.00 uur

Emmen

Wo 25 feb, 25 mrt, 22 apr
Thema: Fen nieuwe schepping -
rijk in Christus

Spreker: Wim Zwitser

Hebron, mr. H. Smeengestraat 4
Aanvang: 19.30 uur

Assen

Vr 27 feb, 27 mrt, 24 apr
Thema: Een nieuwe schepping -
rijk in Christus

Spreker: Wim Zwitser

Hoogeveen

Do 16 april

Thema: n.n.b.

De Schakel, Witterhoofdweg 1A
Aanvang: 20.00 uur

Franeker

Wo 5 en 19 mrt, 16 en 30 apr
Thema: Eindtijd en profetie
Spreker: Jeep van der Schoot
Baptistengemeente Maranatha,
Noord 41

Aanvang: 19.45 uur

Joure

Di 24 mrt, 28 apr

Thema: Geestelijke verleiding
Spreker: Theo Niemeijer
VEG de Brug, Brugstraat 3
Aanvang 20.00 uur

Koudum

D0 9,16 en 23 apr

Thema: Tekenen van de eindtijd
Spreker: Theo Niemeijer
Baptistengemeente Zuidwest
Friesland, Nieuweweg 29
Aanvang: 19.30 uur

Spreker: Bert Boer

Baptistengemeente 'Beth-El, Boekweitlaan 65A

Aanvang 20.00 uur

’s-Hertogenbosch
Wo 22 apr
Thema: n.n.b.

Spreker: Thee Niemeijer
Evangeliegemeente Parousia
's-Gravesandestraat 1B
Aanvang: 20.00 uur
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Zoals u weet mag ik al jaren dienen met het
Woord van de Heere. Dit gaat gepaard met
vreugde en verdriet. De gebrokenheid die

we zien in de schepping gaat niet aan de
gemeenten en de onderlinge verhoudingen
voorbij. Die kunnen tot groot verdriet
verstoord raken door verkeerde besluiten.

Het leven wordt soms helaas gekenmerkt door
onvolmaaktheid en tekortkomingen. Rondom de
verkoop van Het Brandpunt, heb ik mede niet goed
gehandeld. Daar is, in de gehouden gesprekken met
het bestuur, vergeving voor gevraagd. Daarnaast
kan het zijn, dat ik u op een of andere wijze met
een uitspraak in prediking, of anderzijds, pijn

heb gedaan, wat valstrekt niet mijn bedoeling is
geweest. Mocht dit het geval zijn, wilt u me dit
vergeven. Het moment is aanstaande (want Hij
komt spoedig), dat we samen voor de Here komen
te staan. Nu ik sta voor een mogelijk naderend
afscheid, daar ik te horen heb gekregen dat ik
ongeneeslijk ziek ben, is mijn verlangen alles op te
ruimen en in orde te maken zodat ik in alle rust en
vrede mij kan voorbereiden op de ontmoeting

met mijn Heer en Heiland.

(,D('cé M/Acrs

Zoeklichtdien
in Amersfoort

Samenkomsten iedere zondag om 10.00 uur.
Locatie Softwareweg 8 in Amersfoort.

De diensten zijn live of later te beluisteren
via www.zoeklicht.nl

01 februari Ab Goldberg

08 februari Johan Schep

15 februari Theo Niemeijer (viering Avondmaal)
22 februari Roelof Ham

01 maart Armand Gimbrére

08 maart Frans van Herwijnen

15 maart Theo Niemeijer

Wilt u zelf iets organiseren in uw eigen gemeente?
Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Rinus van Otterlo.

T 085-066 39 80 E rv.otterlo@zoeklicht.nl

Colofon

Het Zoeklicht is gewijd aan het onderzoek der Schriften en het letten
op de tekenen der tijden. Het wordt uitgegeven onafhankelijk van
enige kerk of richting. Opgericht: 1juli 1919. Stichter: Johannes de Heer.

UITGEVER

Stichting Het Zoeklicht
Softwareweg 8, 3821 BP Amersfoort
www.zoeklicht.nl

BESTUUR

Armand Gimbrére - secretaris
Arno Lam - voorzitter

Leo Voorwinden - penningmeester

DIRECTEUR
Roelof Ham - rham@zoeklicht.nl

REDACTIE

Roelof Ham (hoofdredacteur), Joél Qosterhagen (eindredacteur),
Jelle Kop (social media redacteur), Roy Klcet, Theo Niemeijer en
Gerard Smits

redactie@zoeklicht.nl

ABONNEMENTENADMINISTRATIE
Softwareweg 8, 3821 BP Amersfoort
Telefoon: 085 - 066 39 80

E-mail: abonnementen@zoeklicht.nl

Het Zoeklicht is te verkrijgen in braille, in grootletter en in
gesproken vorm bij Bibliotheekservice Passend Lezen,
Postbus 84010, 2508 AA Den Haag.

Telefoon: 070 - 338 15 00, e-mail: klanten@passendlezen.nl.

ABONNEMENTSPRIJZEN

Nederland en Belgié: € 44,95 per jaar, € 25,95 per half jaar
Rest van Europa/wereld: € 67,95 per jaar, € 38,95 per half jaar
Losse nummers: € 4,95,

Elk abonnement wordt autornatisch verlengd, tenzij het uiterlijk één
maand voor de einddatum is opgezegd. Na beéindiging van een vast
abonnement kan binnen een periode van één jaar geen aanspraak
gemaakt worden op kortingen premiums. Abonnementen kunnen
op ieder gewenst moment ingaan. Vermeld bij correspondentie
altijd uw abonneenummer (te vinden op de adreswikkel).

ADVERTEREN

Jawel Media - Roel Abraham

Parallelweg 7, 3931 MS Woudenberg

Telefoon: 06 - 54 27 42 44, e-mail; roel@jawelmedia.nl

OVERNAME ARTIKELEN

Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van
de uitgever. Bijbelteksten komen uit de NBG-1951 of Herziene
Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

VORMGEVING
Drukkerij AMV BY, Lunteren
www.drukkerij-amv.nl

FOTOVERANTWOORDING
Indien niet specifiek vermeld, berusten de fotorechten bij
fotostockbureau's AdobeStock, Shutterstock of bij Wikimedia Commons.

GIFTEN / LEGATEN

Giften voor het Zoeklichtwerk kunnen worden overgemaszkt
op rekeningnr. NL19 INGB 0000 283888 t.n.v. Stichting

Het Zoeklicht in Amersfoort. Legaten via notaris vastleggen.
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0 BOEKEN EN DVD'S | Bestel via www.zoeklichtwebshop.nl

Als oudste zoon van een Leviet en een Filistijnse
wardt Avidan verscheurd tussen zijn plicht tegenover
zijn familie en het verlangen naar meer. Nadat een
vijandelijke aanval vlakbij huis plaatsvindt, grijpt hij
de kans aan om met zijn neven te vechten voor de
pas gekroonde koning Saul. Maar wanneer een van de
neven tijdens het gevecht verdwijnt, weigert Avidan
hem achter te laten. Keziah is de dochter van een
van de machtigste clanhoofden in het gebied van
Manasse. Haar vader wil haar dwingen te trouwen

De Stem van de Eeuwige

Serie Mannen van de koning - deel 1

Connilyn Cossette

345 pag. paperback € 23,95

NIEUW
bif Ultgeveru

Het Zoeklicht!

met een walgelijke man die tientallen jaren ouder is
dan zij. Daardoor heeft ze geen andere keuze dan te
vluchten, in de hoop een toevluchtsoord te vinden
bij de familie van haar moeder. Voor hun veiligheid
om de gevaren om hen heen te overleven, sluiten
Avidan en Keziah een pact om samen te reizen.
Naarmate de uitdagingen zich opstapelen, moeten
ze niet alleen op elkaar vertrouwen om in leven te
blijven, maar ook leren vertrouwen op de ware en
eeuwige Koning van lsraél.

De vrouw van de farizeeéer

DE V RO Janette Oke

VAN DE
FARIZEEER|

320 pag., paperback € 22,95

JANETTE OKE

Zoals de meeste jonge vrouwen in het oude Israél
heeft Maria weinig zeggenschap over haar eigen
lot. Wanneer Enos, een opkamende ster onder de
farizeeérs, haar op een dag op de markt ziet - de
mooiste vrouw die hij coit heeft gezien - en besluit
haar tot zijn vrouw te maken, is Maria's lot snel
bezegeld. Zijn exorbitante bruidsschat is de enige
hoop die haar ouders hebben om uit de bittere
armoede te komen, maar het feit dat zo'n vrome
en gerespecteerde man een meisje van haar stand
heeft gekazen, moet toch een teken van zegen zijn.
Wanneer Maria begint aan de opleiding om de

‘Bestel bij voorkeur via onze WEebéhop: o
www zoeklichtwebshop.nl

het

*. Zoeklicht

Een jonge Joodse vrouw wordt uit de anonimiteit weggerukt en
op een gevaarlijke reis gestuurd. Ze wordt getuige van de grootste
historische en levensveranderende gebeurtenis aller tijden...

vrouw van de ware farizeeér te worden, is het alsof
ze in een vreemde omgeving is achtergelaten,
waar één misstap haar duur kan komen te staan.
Dat gevoel wordt alleen maar sterker wanneer ze
ontdekt dat Enos alles is wat ze vreesde dat hij zou
kunnen zijn, en haar slechts behandelt als een prijs
die hij gewonnen heeft - en erger. Dan veranderen
geruchten over een wonderbaarlijke, reizende
Profeet alles, en worden Maria en Enos meegesleurd
in gebeurtenissen die alles wat hun dierbaar is

op de proef stellen en hun toekomst voorgoed

zal veranderen.

Bestellingen: in Nederland € 3,25 por tokosteﬂ
bmnen Europa € 795 portokosten

Softwareweg 8
3821 BP Amersfoort
T 085- 066 39 80

E boekhandel@zoeklicht.nl
I www.zoeklichtwebshop.nl



